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Onurlu bir adam kötülükle nasıl yüzleşmelidir? 


Kendi sorumluluğunda olmadığı bahanesiyle bunu görmezden mi gelmeli? 
"Akıllı para" orası olduğu için kötülükle mi ittifak kurmalı? 


Yoksa tek başına savaşmak zorunda olmasına rağmen, kişisel sonuçlarına aldırış etmeden, ona karşı silaha sarılıp var gücüyle 
mi savaşmalı? 


Vietnam'da eski bir savaş pilotu olan ve şu anda ülkenin başkentinin Virginia banliyölerinde Savunma Bakanlığı danışmanı 
olarak çalışan rahat bir yuppie olan Oscar Yeager bu seçimle karşı karşıya. Irkların karışmasını, açık eşcinselliği, uyuşturucunun 
artan etkisini, Beyaz olmayanların göçü arttıkça nüfusun koyulaşan ten rengini inceliyor. Bunun kendisi için aslında hiçbir 
seçenek olmadığını anlıyor: 1990'larda Amerika'yı etkileyen kötülükle savaşmak zorunda kalıyor; vicdanı bunu görmezden 
gelmesine izin vermez ve ona katılmak düşünülemez. 


Irkının ve ülkesinin yok olmasına başkanlık eden yozlaşmış ve sorumsuz politikacılara, bu yıkımın baş mimarları olan entrikacı 
medya patronlarına ve onların gönüllü işbirlikçileri olan “çeşitlilik”in ruhsal açıdan hasta yandaşlarına savaş açar. Ve Oscar 
Yeager savaş yoluna girdiğinde onun yoluna çıkmasanız iyi olur! 


Hunter, türün en çok satan kitabı The Turner Diaries'in yazarının gişe rekorları kıran bir direniş ve devrim romanı . 


* “3 Mayıs 1995'te, (Oklahoma Şehri bombalama komplocusu hüküm giymişl Terry Nichols'un evinde yapılan aramada FBI 
ajanları, aynı zamanda The Turner Diaries'in de yazarı olan William Pierce'ın sağcı romanı Hunter'ın bir kopyasını ele geçirdi . 
Washington'daki FBI genel merkezinde 700'den fazla insan öldürülüyor."— The Denver Post » “Güç siyaseti ve acımasızların 
psikolojisi üzerine bir yüksek lisans 


dersini temsil ediyor...” — The Milliyetçi 
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Devasa asfalt alanın kenarındaki park yerine park ederken, arabanın ön tekerleklerinden birinin altında boş bir 
bira kutusu çıtırdadı. Işıklarını kapattı ve bölgeyi inceledi. Evet burası iyi bir noktaydı; tek giriş garaj yolundan 
arsaya dönen her otomobili net bir şekilde görebiliyordu; burada parlak, cıva buharlı lambanın altında neredeyse 
durmak zorunda kalıyordu ve ayrıca arsanın hangi sırasında olduğunu görebilecek kadar iyi bir konumdaydı. 
sonunda her araç dönüştü. Ceketini boynuna daha sıkı sardı, en sevdiği Schubert sonatını yayınlayan bir FM 
istasyonu bulana kadar radyonun düğmesini çevirdi ve beklemeye başladı. 


Aradığını bulması yaklaşık 20 dakika sürdü. Kahverengi bir spor minibüs giriş rampasından sıçrayarak gelirken 
zar zor yavaşladı. Tepeye doğru dönerken lastikleri gıcırdıyordu. Bir an için iki yolcunun yüzleri Oscar'a göründü: 
gür Afro saçlı bir melez olan sürücü ve yanındaki kadın, koyu saçlı ve oldukça geniş burunlu ama yine de açıkça 
Beyaz. 


Minibüsün üstünde turuncu pinpon topu bulunan uzun anteni, araç park ettiği yerden dördüncü şeride 
döndükten sonra gözleriyle aracın gidişatını takip etmesini kolaylaştırıyordu. 
Oscar, minibüs durana kadar bekledi, sonra motorunu çalıştırdı ve diğer aracın izlediği yolu takip ederek park 
yerinden çıktı. Emin olmak için süpermarkete gitmeden önce çifte bir kez daha bakmak istedi. Daha sonra 
minibüse mümkün olduğu kadar yakın başka bir park yeri seçip onların geri dönmesini bekleyecekti. 


Park etmiş iki araba sırasının arasındaki asfaltta dikkatli bir şekilde ilerlerken, minibüslerinin neredeyse karşısına 
gelinceye kadar farlarında çifti görmedi. Her ikisi de araçlarının yolcu tarafının yakınında duruyorlardı ve görünüşe 
göre bir şey hakkında tartışıyorlardı. 


Oscar'ın aklına ani, umursamaz bir dürtü geldi: onların mağazaya girip sonra geri gelmelerini beklemek yerine 
bunu neden şimdi yapmıyoruz? Şeritte hareket eden başka araba yoktu ve mağaza girişine yakın olan uzak uç 
dışında görünürde başka yaya yoktu. Ne yazık ki kahverengi minibüs ve çift sağındaydı ve yolcu tarafındaki camı 
kapalıydı. Onlar izlerken koltuğa yaslanıp pencereyi aşağı indirmek zorunda kalmak ona çok garip geldi. 


Başkası gelmeden veya çift hareket etmeden önce arabasını çevirip şeritten yukarı doğru gidebilecek miydi? 
Belki de şimdi arabadan inip yaya olarak onlara çarpmalıydı. Avuç içleri terledi ve olasılıklar zihninden yıldırım 
hızıyla geçerken kaslarının gerildiğini hissetti. 


Tam minibüse yaklaştığında yine sağda üç araba aşağıda boş bir yer gördü. 
İyi! Oraya girecekti. Eğer başka kimse ortaya çıkmamış olsaydı, geri çekilir ve bu kez minibüs solunda olacak 
şekilde ters yönde şeritte ilerleyecekti. 


Soğuk gece havasında sinirlerini sakinleştirmeye çalışırken yanaklarından terler akıyordu. Ameliyattan hemen 
önce hep böyleydi. 'Nam'da bile, FA'ünü her seferinde Kuzey Vietnam'ın ölümcül uçaksavar ateşine doğru koşmak 
zorunda kaldığında, bu gergin, terli duyguyla mücadele etmek zorunda kalmıştı. İşin içine girince korku ortadan 
kayboldu; hep kötü zamanlardı, geri adım atmanın hala mümkün olduğu zamanlardı. 


Direksiyon simidindeki tutuşu sarsılacak kadar sıkılaştı ve park alanına doğru manevra yaparken arabanın 
hareketi sarsıntılı hale geldi. Arkaya bir göz attı, sonra aracını geri vitese taktı ve hızla geri geri gitti. 


Beş saniye sonra yine çiftin karşısındaydı. Arabayı bir sarsıntıyla durdurdu ve yanlışlıkla motoru durdurdu. Lanet 
etmek! Ve dikiz aynasında, kollarında iki torba yiyecek bulunan şişman bir kadın ve yaklaşık 60 metre uzakta, onu 
takip eden, şeritte yürüyen küçük bir çocuk gördü. İkisi birden 
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gür saçlı melez ve oldukça tombul, solgun suratlı kadın arkadaşı konuşmayı bırakıp doğrudan ona bakmak için 
döndüler. Açık penceresinden yaklaşık iki metre uzaktaydılar. 


Oscar'ın üzerine bir anda, beklediği sakinlik çöktü. Ne çok aceleci ne de çok yavaş, ama kesin ve kasıtlı, yumuşak 
bir hareketle tüfeğini yanındaki koltuktaki battaniyenin altından kaldırdı, omzuna kaldırdı ve sol dirseğini kapıya 
dayayarak dikkatlice iki el ateş etti. . 


Kulakları sağır eden raporlar kalabalıkta yankılandı ama Oscar tüfeğini yere bırakırken, motorunu yeniden 
çalıştırırken ve çıkış rampasına doğru sorunsuz bir şekilde hızlanırken sakinliğini korudu. Yolun sonuna 
döndüğünde durdu ve minibüse doğru baktı. Melezin cesedi yola yayılmıştı; Görünüşe göre kadın minibüsün 
yanında geriye doğru düşmüştü ve görünmüyordu. Her iki atış da kafadan vurulmuştu ve Oscar hem adamın hem 
de kadının öldüğünden oldukça emindi. Yüksek hızlı mermiler onlara çarptığında kafataslarının kelimenin tam 
anlamıyla patlayarak kemik parçaları, beyin dokusu ve kan yağmurlarına dönüştüğünü görmüştü. 


Buz gibi sakinlik eve gidene kadar Oscar'ın üzerinde kaldı. Arabayı garaja koyup eve girip paltosunu çıkarana 
kadar bu, sonradan hissettiği coşkunun yerini alamadı. Tüfeğini hızlıca temizlerken kendi kendine memnun bir 
şekilde ıslık çaldı ve ardından plakalarını değiştirmek için garaja döndü. Özel plakaları çıkarıp yerine normal 
plakalarını takması yalnızca iki dakikasını aldı. 


Düzleştirilmiş plakaların üzerine bastırdığı arkası yapışkanlı plastik harf ve rakamları dikkatle kontrol etti. 
Özellikle bu soğuk havalarda yapıştırıcının kalın plastik parçaları metale tutmamasından endişe ediyordu. Çakısının 
bıçağıyla bir mektubun kenarını nazikçe karıştırdı. Yapıştırıcı direndi, sonra yavaş yavaş esnedi, böylece bıçağı 
plastik ile metal arasında çalıştırabildi ve birkaç saniyelik bir çabayla mektubun tamamını soymayı başardı. Bu 
güven vericiydi, ancak birkaç gün önce eve geldiğinde ve plakadaki bir sayının tamamen eksik olduğunu fark ettiği 
zamanı hâlâ hatırlıyordu! Daha sonra farklı yapıştırıcılarla bazı deneyler yaptı. Bu sefer tüm plastik parçaları söküp 
yeni bir desen oluşturacak şekilde yeniden düzenlemesi yaklaşık 20 dakikasını aldı, ancak gereken ekstra çabayı 
da esirgemedi. 


Garajın ışığını söndürürken arabasının bu kadar yaygın bir model olması ne kadar şanslı, diye düşündü. 
Washington metropol bölgesinde onunkinden neredeyse ayırt edilemeyecek 10.000 adet ten rengi Ford sedan 
olmalı. Yine de aynı çalışma tarzını kullanmaya devam etmek için şansını zorluyordu . Aynı arabayla, aynı tüfekle, 
aynı rutinle, sadece farklı park yerleri ve farklı plaka numaraları ile üç haftadan biraz fazla bir süre içinde altı kez - 
tam olarak 22 gün - gerçekten çok fazla, diye düşündü. 


Ancak iki haftadan fazla bir süre önce, haber medyası cinayetler hakkındaki sessizliğini bozana kadar tarzını değiştirmemeye karar vermişti. Üç 
hafta önceki ilk çifte silahlı saldırının ardından büyük bir haber çıkmıştı. Washington Post manşeti "Irklar arası çift otoparkta vurularak öldürüldü" 
diye bağırmıştı ve diğer medya da iki kurbanın bir Siyah erkek ve bir Beyaz kadın olduğu gerçeğini vurgulamıştı, oysa habercilerin o zamanlar 
bunu bilmesinin hiçbir yolu yoktu. Silahlı adamın ırksal bir nedeni vardı. Görünüşe göre onun sahip olabileceği fikrin yaramazlığı, onların 


direnemeyecek kadar heyecan vericiydi. 


Dört gün sonra ikinci çifte cinayet gerçekleştiğinde, Post'un iç sayfalarında bu konuya kısaca değinilmiş ve 
ardından sessizce bırakılmıştı. Üçüncü, dördüncü ve beşinci çift silahlı saldırı medyanın tamamen sessizliğiyle 
karşılandı. Sebep açıktı: İkinci ve üçüncü silahlı saldırı arasında bir ara medya çalışanları cinayetlerin ırksal saiklerle 
işlendiğini anlamıştı ve bu farkındalık onları korkutmuştu. Herhangi bir taklitçiyi teşvik etmek istemediler, hatta 
ırksal olarak karışık çiftleri avlayan herkese tezahürat yapacak çok sayıda Amerikalıya umut bile vermek istemediler. 
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Oscar sırıtarak, piçlerin şimdiye kadar bu olayı örtbas etmeye çalışırken gerçekten patlamaya hazır olduklarını düşündü. 
Daha fazla dayanamadılar. Bu geceki çalışmanın onları tamamen açığa çıkaracağına dair kesinliğe yaklaşan güçlü bir önsezisi 
vardı. 


Garajla ev arasındaki geçitte Oscar tereddüt etti. Yeni öneriyi Perşembe günü Albay Ericsson'la yapacağı toplantıya 
yetiştirebilmesi için çalışma odasında bitirmesi gereken bazı evrak işleri vardı. Ama bu gece daha fazla evrak işi fikrine 
dayanamadı ve Adelaide'yi aramak için zaten biraz geç kalmıştı. Yatmadan önce birkaç saatini dükkânda geçirmeye karar verdi. 


Kararından memnun olarak parmaklarını şıklattı ve merdivenlerden bodruma doğru dönerken yeniden ıslık çalmaya başladı. 


Oscar Yeager mesleği bir danışman mühendis, bir tamirci ve ara sıra da bir mucitti. 1976 yılında Hava Kuwvetlerinden 
ayrıldıktan sonra okula geri dönmüş ve hem elektrik mühendisliği hem de bilgisayar bilimleri alanında yüksek lisans dereceleri 
elde etmişti. Colorado Üniversitesi'ndeki yüksek lisans çalışmasını bitirirken bile danışman olarak çalışmaya başlamıştı. Daha 
sonra San Francisco bölgesinde bir mağaza açmış ve şu anda Pentagon'da sözleşmeli subay olarak görev yapan Vietnam 
günlerinden kalma bir Hava Kuwvetleri tanıdığı aracılığıyla bir dizi tasarım sözleşmesi satın almıştı. Dört yıl önce onu 
Washington'a taşınmaya iten de bu sözleşmelerdi. 


Aslında Oscar'ın hiç çalışmasına gerek yoktu; Anten patentlerinden birinden gelen telif hakları, oldukça mütevazı ihtiyaçlarını 
karşılamaya oldukça yeterliydi. Bankada daha fazla para biriktirmek istediği için değil, elini bu işte tutmanın iyi bir fikir 
olduğunu düşündüğü için çok çalıştı. Üstelik fazladan gelir, laboratuvar stoğunu yavaş yavaş artırmasına da olanak tanıdı. çok 
pahalı olan ekipman. Her neyse, iş kendi kurcalama eğilimlerine çok iyi uyuyordu, hepsini evde kendi programına göre 
yapıyordu ve neredeyse hiçbir zaman haftada 20 saatten fazla zaman harcamıyordu. 


Oscar, bilgisayarın sessizce mırıldandığı ve kendi kendine cızırdadığı köşeye doğru ilerlerken, ara bağlantı kablolarına 
takılmaktan dikkatle kaçınarak, elektronik ekipman rafları arasında kolayca hareket etti. Yazıcının bütün akşam boyunca 
yavaşça boşalttığı yelpaze kıvrımlı kağıt tomarına baktı ve yeni anten sistemi için hesaplamaların neredeyse bittiğini 
memnuniyetle fark etti. Eğer işler iyi gitmeye devam ederse, Perşembe günü sözleşme imzalanmadan önce bile başka bir Hava 
Kuwvetleri sözleşmesi için aradığı tüm işleri tamamlayabilirdi. 


Elbette bunu Ericsson'a söylemezdi. Önümüzdeki altı ay boyunca sonuçları açıklayacaktı. Bu, Hava Kuvvetlerini mutlu edecek 


ve Oscar'a, istediği yeni spektrum analizörünün masraflarını karşılama fırsatı verecekti. 


Oscar, şu kahrolası kâğıt karıştırma olmasaydı, bu hükümet ihale işinin ideal olacağını düşündü. Ancak her sözleşme, 
kelimenin tam anlamıyla yüzlerce sayfalık kesinlikle aptalca formların doldurulmasını gerektiriyordu ve bu formlarla ilgili 
talimatlar çıldırtıcı derecede kalındı. Son üç yılda tedarikçilerinin ve taşeronlarının yüzde kaçı Siyahlardan oluşuyordu? hükümet 
bilmek istiyordu. Kaç tanesinin İspanyol soyadı vardı? Kaç tanesi Amerikan Kızılderilileri, Asyalılar veya Aleut Adalılarıydı? 
Yukarıdaki durumların her birindeki yüzdeler, en azından sözleşme işinin gerçekleştirildiği ilçe veya belediyedeki iş gücündeki 
ilgili azınlıkların yüzdelerine eşit miydi? Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu'nun 148 c./(4) veya 156 a.(1) düzenlemelerine uygun 
olmayan bir şirketten malzeme satın almak için sözleşme fonlarını bilerek kullanmış mıydı? Öyleyse neden? 


Tam ayrıntıları verin. Ve böyle devam ediyor. 


Ve piçler aslında tüm cevapları kontrol ettiler! Bir keresinde Oscar, yüklenicinin reklam bütçesinin yüzde kaçının özellikle 
azınlık pazarlarına yönelik medyaya (yüklenicinin reklamında kullanılan resimli veya fotoğrafik materyal) gittiğini soran bir 
sayfa dolusu soruya "uygulanamaz" yazarak evrak işini kısaltmaya çalışmıştı. yüklenicinin çalışanlarını/müşterilerini ırksal 
olarak karışık olarak tasvir etti (eğer değilse neden olmasın?) vb. 
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Formlar kendisine, Pentagon'un Fırsat Eşitliği uyum görevlilerinin birinden gelen, hükümetin "ırksal adalet" programının 
temel niteliği hakkında kayıtsızca ikiyüzlülüklerle dolu ve her sorunun tam olarak yanıtlanmasını talep eden sekiz sayfalık bir 
mektupla birlikte geldi. Oscar sonunda, dindar budalayı reklam yapmadığına, ne çalışanı ne de müşterisi olduğuna ve dolayısıyla 
var olmayan resimli reklamlarının neden gerekli ırk karışımını göstermediğini açıklamasının beklenemeyeceğine ikna etmek 
için ayrıntılı bilançolarının kopyalarını sunmak zorunda kalmıştı. "çalışanları/müşterileri" arasında gülümseyen Siyah, Kahverengi, 
Doğulu ve Beyaz yüzler. 


Yeni sözleşmeyle ilgili hâlâ önündeki evrak işlerini hatırladığında öfkesinin arttığını hissetti. Belki de Adelaide'i tüm bunları 
yarın akşam yapmaya ikna edebilirdi. Kağıt işi yapma düşüncesini aklından çıkardı ve dükkanın ışığını yaktı. Oscar, aslında iki 
yatak odası, bir dinlenme odası ve bir banyodan oluşan bodrum katının tamamını kendi özel ihtiyaçlarına dönüştürmüştü. 


Bilgisayar ve elektronik laboratuvarı dinlenme odasındaydı, kimya laboratuvarı yatak odalarından birindeydi, küçük ama iyi 
donanımlı bir makine atölyesi diğerindeydi ve banyo fotoğrafik bir karanlık oda olarak ikiye katlanıyordu. Toplamda yarım 
milyon dolardan fazla değerindeki modern bilimsel araç ve gereçler emrindeydi ve bunlar hem işte hem de eğlencede ona çok 
iyi hizmet ediyordu; iki faaliyet türü arasındaki sınır çoğu zaman oldukça belirsiz hale geliyordu. 


Örneğin bu gece, Hava Kuwvetleri sözleşmeli işiyle ya da başka herhangi bir kazanç getiren girişimle hiçbir ilgisi olmayan bir 
projeye son rötuşları yapmayı düşünüyordu. Oscar, bir dolabı açıp boru şeklindeki metal bir cihazı çıkarırken, bir ucundaki dişli 
kısmı dikkatle incelerken, yine de bunun pek de oyuncak olmadığını düşündü. Memnun bir şekilde cihazı iki hassas metal işleme 
tezgahından daha küçük olanın yanındaki çalışma masasının üzerine koydu. 


Dolabın alt kısmındaki bir çekmeceye uzandı ve yağlı bir beze sarılı bir nesneyi çıkardı. Paçavrayı atan Oscar, elinde uzun, 
silindirik namlulu, 22 kalibrelik yeni bir yarı otomatik tabanca tutuyordu. Tabancayı hızla ve ustalıkla söküp namlu hariç her şeyi 
çekmeceye koydu. 


Bir buçuk saat sonra Oscar, metal talaşların sonuncusunu hava hortumuyla üflerken memnuniyetle sırıttı ve ardından boru 
şeklindeki cihazı tabanca namlusunun dışında yeni açtığı yeni dişlere düzgün bir şekilde vidaladı: mükemmel bir uyum ! Bilye 
mandalı yerine otururken, alüminyum alaşımlı borunun dişli ucu çelik namlunun yeni kesilmiş omzuna sıkıca yaslandı. Deliğin 
içine dikkatlice baktığında namlu ile susturucu arasında herhangi bir yanlış hizalama belirtisi göremedi. Şimdi teste geçelim. 


Oscar tabancayı yeniden birleştirip doldurdu ve elektronik laboratuvarına geri döndü. Kapı çerçevesinin üzerine gizlenmiş 
bir düğmeye dokunulması, uzaktaki duvarın bir buçuk metre genişliğindeki bölümünün dik açıyla düzgün bir şekilde dışarı 
doğru sallanmasına neden oldu. Açık girintideki bir düğmenin çevrilmesi, 30 inçlik kanalizasyon borusunun bölümleriyle kaplı 
uzun, yatay bir tünelin uzak ucundaki projektörü açtı. Oscar, telin üzerinden tünelin sonuna kadar bir hedef saptırdı ve atış 
tezgahındaki tespit dürbünün yanına rahatça oturdu. Kendisinin inşa ettiği bu bodrumdaki hedef menzili yalnızca kendisi 
tarafından biliniyordu. Girintinin gizli kapısı arkasında kapalı olduğundan, en büyük tüfeklerini bile üstündeki evde veya hiçbir 
şeyden haberi olmayan komşusunun bahçesinde, mermilerin hedef bölgeye çarptığı alanda hiçbir ses duyulmadan 
ateşleyebiliyordu. 


Ancak bu gece gürültü sorun olmadı ve kapıyı açık bıraktı. On mermi sıktı, her biri mantarı açılmış bir şampanya şişesinin 
sesine benzer bir ses çıkarıyordu ama bunun yarısı kadar bile değildi. Atışlar, hedef üzerinde üç inçlik bir daire içinde güzel bir 
şekilde gruplandırıldı; bu da neredeyse tabancayı değiştirmeden önce yapabildiği kadar iyi bir şeydi. Oscar tatmin olmuştu; 
artık çalışma tarzını değiştirebilirdi . 
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Dün geceki silahlı saldırılar sabah gazetesine çıkamayacak kadar geç kalmıştı ama Oscar'ın hazırladığı 
kahvaltı nedeniyle televizyon haberleri bunlarla doluydu. Tahmin ettiği gibi, medyanın üst düzey 
yöneticileri, şimdiye kadar onun gece park yeri faaliyetlerini örten sessizlik perdesini nihayet kaldırmaya 
karar vermişlerdi. Haber spikeri heyecanla ayrıntıları anlattı: "...çılgın bir katilin bilinen 12 kurbanı... silahlı 
saldırılarda ırksal motivasyon olduğu açık... son iki haftadır bu dava üzerinde çalışan 200'den fazla FBI 
ajanı... uzun boylu bir kişi... , sarışın adam şüpheli olarak aranıyor..." 


Bu son madde üzerine Oscar düşünceli oldu. Yani birisi onu bir anlığına görmüştü; Bu, arabasını terk 
edip ayakta dururken ateş ettiği dördüncü atış olmalı. Banyoya girdi ve aynadaki yansımasına dikkatle 
baktı: derinlere gömülmüş gri gözleri; çıkık burun ve çenenin sarp çizgileri; geniş, ağır çenesindeki sarı 
sakal; biraz büyük kulaklar; birkaç yıl önce geçirdiği bir kayak kazasının sonucu olarak sol yanağında 
çapraz uzanan ince yara İzi; taranmamış, altın sarısı saçlarının altındaki yüksek, pürüzsüz alnı. Ne yazık ki 
kalabalığın içinde fark edilmesi kolay bir yüzdü. 


Hiç kimsenin onun yüzünü net olarak göremediği neredeyse kesindi, yoksa daha ayrıntılı bir açıklama, hatta muhtemelen bir sanatçının çizimi bile 
olurdu. Yine de gelecekte çok daha dikkatli olması gerekecekti. İlk birkaç seferde neredeyse kasıtlı olarak umursamaz davranmıştı. Hedef olarak 
seçilenlere karşı hissettiği tiksinti kadar, yetkililere meydan okuma da bir gerekçeydi. Başka bir nedenin daha olduğunu düşündü ve bu da en az diğerleri 


kadar ağırdı: Tedavi etme amacı, son birkaç yılda kendisini giderek daha fazla rahatsız eden manevi rahatsızlıktan kendini arındırma ihtiyacı. 


Bu nasıl başlamıştı? Oscar hatırlamaya çalıştı. Washington'a taşındıktan sonra mıydı, yoksa daha önce 
mi başlamıştı? Muhtemelen daha erken; Vietnam'a kadar izini sürebileceğini düşünüyordu. Washington'da 
bunun daha da farkına vardı. 


Vietnam'da onu rahatsız eden aslında Vietnamlılar'dı. Oraya hiçbir önyargıyla gelmemişti ama kısa 
sürede her iki cinsiyetten ve her yaştan Vietnamlıya karşı güçlü bir tiksinti duymaya başladı. Görünüşlerini, 
kokularını, değerlerini, davranışlarını, arkadaşlıklarını beğenmiyordu. Hanoi'deki bir komünist aptallar 
çetesi tarafından mı yoksa Saygon'daki bir kapitalist aptallar çetesi tarafından mı yönetildiklerinin en 
ufak bir fark yaratacağını göremiyordu. Güney Vietnamlılar ve Kuzey Vietnamlılar sonsuza dek birbirlerini 
öldürmek üzere yalnız bırakılsalardı da aynı derecede mutlu olurdu. 


Oscar kesinlikle pasifist değildi; prensip olarak ne genel olarak savaşlara, ne de özel olarak Vietnam'ın 
"polis eylemlerine" karşıydı. Vietnam'daki işinin tehlikeli ama aynı zamanda zorlu ve heyecan verici 
olduğunu düşünüyordu. Yine de onu endişelendirmeye başlayan bazı şeyler, bazı rahatsız edici fikirler 
vardı. 


Bunlardan biri, ABD hükümetinin tutumunun tamamen ikiyüzlülüğü ve yanlışlığıydı. Güney Vietnamlılar 
güya Amerika'nın "müttefiki"ydi ve Amerikan kuwetleri "anlaşma yükümlülüklerini" yerine getirmek için 
oradaydı. Ama bu açıkça saçmalıktı. Bunlar kimsenin müttefik olarak seçeceği türden yaratıklar değildi; 
Eğer Amerika zor durumda kalsaydı ve askeri yardıma ihtiyaç duysaydı, bu bölgeden herhangi bir yardım 
gelmeyecekti. 


Vietnamlıları daha iyi tanıdıkça, Washington'un Güneydoğu Asya'daki “özgürlüğün korunmasına yardım 
etme” konusundaki kendini beğenmiş ikiyüzlülüğü onun hassasiyetlerini daha da fazla rahatsız ediyordu. 
Bu ahmakların "özgürlük" umurlarında değildi; ama öyle olmasa bile, onu onlara vermek yoldaşlarından 
tek birinin hayatına bile değmezdi. Filosundaki pilotlardan biri görevden dönmeyi başaramadığında ve 
plastik ceset torbalarının helikopterden indirildiğini her gördüğünde Oscar'ın düşündüğü şey buydu. 
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Eğer hükümet herkese Vietnam'daki eylemin sadece bir savaş oyunu - ABD askeri makinesini tetikte tutmak için yapılan 
Sparta tarzı bir uygulama - olduğunu ve ABD kuwvetlerine uygulanan tüm sahte hedef kısıtlamalarının oyunun bir parçası 
olduğunu söyleseydi, bu olurdu. kabul etmesi daha kolay oldu. Ancak hayati ulusal hedefler için savaştıkları iddiasını sürdürmek 
ve aynı zamanda kazanılabilecek askeri zaferden kaçınmak için mümkün olan her şeyi yapmak için: Oscar'ın midesini bulandıran 
ve politikacılara karşı derin bir öfke duymasına neden olan askeri zaferden kaçınmak için, kontrollü haber medyasının ustaları 
ve memleketimizde "Sistem'"i oluşturan diğer herkes. 


Vietnam deneyiminin ona kazandırdığı bir diğer şey de kendi türünden insanlara karşı daha derin bir takdir duymasıydı. 
Birliğindeki tüm pilotlar Beyazdı -aslında, pilotlar olarak son derece seçilmiş bir Beyazlar grubu, elit bir gruptu- ve Oscar, onları 
hem ARVN birlikleriyle hem de yoğun şekilde entegre olmuş ABD kara kuvvetlerindeki Siyah GI'lerle karşılaştırmaktan kendini 
alamadı. Görünüm ve konuşmadaki farklılıklara tepki veren sadece içgüdüsel yabancı düşmanlığı değildi; daha derin ve daha 
temel bir şeydi. 

Titreşimler farklıydı. 

Siyahlar bunu hissettiler ve bunu ifade etmek için "ruh" sözcüğünü kullandılar: bireyin ırkının tüm geçmiş ve gelecek 
nesillerine uzanan ruhsal kökleri anlamına gelen güzel bir sözcük. Her şey bu köklerden gelir: fiziksel, zihinsel ve ruhsal. Bir 
bireyin yalnızca neye benzediğini, nasıl düşündüğünü ve davrandığını değil, aynı zamanda onun dünyayla olan tüm ilişkisini de 
belirlerler. 


Örneğin, Siyahların sıklıkla kullandığı başka bir kelime olan "gurur" kelimesini ele alalım. Çeşitli ırklar tarafından tamamen farklı şekillerde 
tezahür etti. Oscar ve diğer pilotlar için bu, esasen kendine saygı anlamına geliyordu ve bireyin başarı veya başarma duygusuna, en önemlisi de 


kendi kendine hakim olma başarısına dayanıyordu; bir haysiyet havası, hatta diyebiliriz ki, bir şeref havası olarak karşımıza çıktı. 


Öte yandan Siyahlar için "gurur", bir tür kasıntılı küstahlık, "Whitey"den bir adım önde olmak için hırçın bir kararlılık anlamına 
geliyordu. Bu, ahırdaki hiyerarşi düzeni şeklinde kendini gösterdi. 
Vietnamlılara gelince, dillerinde böyle bir kavramı ifade eden bir kelimenin olup olmadığını söylemek bile zordu. Muhtemelen 
geldikleri en yakın şey "yüz" olarak tercüme edilen bir şeydi. Siyahlarda olduğu gibi, diğer bireylerle olan ilişkilere bağlı olarak 
öncelikle sosyal bir olaydı; Beyazlarda ise daha çok özel, içsel bir olaydı. 


Oscar kişisel olarak Beyaz pilot arkadaşlarının hiçbirinden hoşlanmamıştı; pek saygı duymadığı bir çift vardı. Arkadaşlarının 
kişisel kusurlarını fark etti: zayıflıklar, aptallıklar, alçaklıklar -askeri yaşam, bir insanın gerçek doğasını başka hiçbir yaşamda 
olmadığı kadar ortaya koyar- ama yine de doğal bir topluluk oluşturdular. Oscar onları anladı, onlar da onu anladılar. Bireysel 
farklılıklarına rağmen ortak bir görev üzerinde birlikte çalışabilirler ve bu konuda kendilerini iyi hissedebilirler. Siyahlar ve 
Vietnamlılar söz konusu olduğunda ne Oscar ne de arkadaşları böylesine doğal bir topluluk oluşturamazlardı. 


Oscar, Vietnam'dayken ne Vietnamlılardan ne de Siyahlardan nefret ediyordu, ancak onların ırklardan farklı olduğunun 
tamamen bilincine vardı. Onların doğuştan gelen farklılıklarının yanı sıra yaşam tarzlarındaki farklılıkların da bilincine vardı. 
Onların geleneklerini ve tutumlarını, kendisininkine tamamen yabancı olan ırk ruhlarının ürünleri olarak gördü ve bu, ona daha 
önce hissettiğinden daha büyük bir ırksal öz-farkındalık duygusu verdi. 


Görevler arasında çok fazla okuma yaptı, yeni yükselen bilincinin önemini daha iyi anlamaya, onu tarihsel bir perspektiften 
görmeye çalıştı. Vietnam'da ortaya çıkmaya başlayan ve Hava Kuwvetleri'nden ayrıldıktan sonra lisansüstü eğitimde daha 
kapsamlı bir şekilde gelişen şey, tarihin ırksal temelinin ve tüm insanlığın ilerlemesinin farkına varılmasıydı. Daha önce Oscar, 
tarihi yalnızca tarihler ve isimlerle ilişkilendirilen bir dizi olay (savaşlar, devrimler, teknolojik ilerlemeler) olarak görüyordu ve bir 
siyasi olayın diğerine yol açtığı, olayların bir tür ardışıklığı olarak ilerleme konusunda belirsiz bir düşünceye sahipti. mucit veya 


sanatçının bir öncekinin eserini temel almasıdır. Onun yeni anlayışı 
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Olayların insani bağlamları içinde olması ve bunların tüm özel ayrıntılarının, ilkinin anlamının anlaşılması için gerekli olması . 


Örnek olarak Vietnam savaşını ele alalım. Oscar kendisini 25. yüzyılda bu konuyu okuyan bir tarih öğrencisi olarak hayal 
edebiliyordu. Tarih kitabındaki anlatım, çoğu tarih kitabının yazıldığı şekilde yazılsaydı, biri zengin ve güçlü, diğeri fakir ve geri 
kalmış ve iç yıkım ve dış güçler karşısında bağımsızlığını korumaya çabalayan iki ülkeyi anlatırdı. saldırganlık. Zengin ülkenin 
düşmanlarına karşı kendisine yardım etmek için asker göndermesi sırasında, fakir ülkede yaşanan bir dizi siyasi ve askeri 
gelişmeyi anlatıyordu; zengin ülkede bu gelişmelere verilen siyasi tepkileri anlatacaktı; ve bu siyasi tepkilerin, zengin ülkenin 
askerlerini fakir ülkeye yardım etmek için etkili bir şekilde kullanmasını nasıl engellediğini analiz edecek, böylece eninde 
sonunda zengin ülke güçlerini ikinciden çekmek ve onu düşmanları tarafından yenilgiye uğratılmak zorunda kalacaktı. Her 
büyük savaşın tarihleri ve yerleri, katılan birliklerin sayısı ve her iki ülkedeki çeşitli siyasi grupların liderlerinin isimlerinin tümü 
hatasız veya eksiksiz olarak belirlenebilirdi. Ancak tüm açıklama aslında anlamsız olacaktır. 


25. yüzyıl tarih öğrencisi, Vietnamlıların ve Amerikalıların nasıl olduğunu bilmedikçe Vietnam savaşını muhtemelen 
anlayamazdı; Vietnamlıların değerlerini, davranışlarını, tavırlarını ve yaşam tarzını Oscar'ın öğrendiği gibi öğrenmemişse; 20. 
yüzyılda Amerikan siyasi yaşamının yozlaşmış durumu hakkında tam bir anlayışa sahip olmadığı sürece: ikiyüzlülük, ikiyüzlülük, 
gizli nedenler, liderliğin tamamen sorumsuzluğu, vatandaşların genel cehaleti ve yabancılaşması, devletin rolü. medya, sivil 
haklar hareketinin askeri moral üzerindeki etkileri ve bir düzine başka şey. 


Tarih, insanların düşüncelerinin ve eylemlerinin bir kaydıdır: bireyler olarak sadece siyasi liderlerin, sanatçıların ve mucitlerin 
değil, aynı zamanda değerleri ve motivasyonları, tutumları ve eğilimleri, yetenekleri paylaştıkları ırksal, kültürel ve dini 
toplulukların üyeleri olarak da ve yetenekler, belirli güçlü ve zayıf yönler. Bu nedenle, çeşitli insan türlerinin, her şeyden önce 
ırkların ve etnik grupların gelişiminin ve etkileşiminin bir kaydıdır . Kayıt yalnızca ilgili insan tipinin veya türlerinin fiziksel ve 
ruhsal özelliklerine ilişkin kapsamlı ve ayrıntılı bilgiyle okunduğunda anlam kazanır. 


Oscar bu basit gerçeği anladığı andan itibaren, Vietnam'dan döndükten sonra çevresinde olup biten rahatsız edici şeyler bir 
anlam kazanmaya başladı. Genç Beyazların artan uyuşturucu kullanımı; haber ve eğlence medyasının da desteğiyle giderek 
artan sayıda eşcinsel davranışın açıkça sergilenmesi; giderek daha fazla ırklararası çiftin toplum içinde ortaya çıkışı - tüm bunlar 
Oscar'ın anlayabileceği bir kalıba uymaya başladı. 


Kendisini bir parçası olarak hissettiği uygarlığın kimlik duygusunu ve dolayısıyla kendini ayakta tutma becerisini 
kaybetmekte olduğunu anlamak, Oscar için yalnızca rahatsız edici ve moral bozucu olmakla kalmıyor, aynı zamanda 
son derece sinir bozucu da oluyordu çünkü bu konuda bir şeyler yapmak istiyordu. 


Eğer daha çok politik bir yaratık olsaydı, Oscar kamu görevine aday olmayı, hatta belki yeni bir siyasi parti kurmayı 
düşünebilirdi. Ama onun böyle bir şeye cesareti yoktu. 
Tüm demokratik siyasi sürece ve şahsen tanıştığı veya televizyon ekranından haber verdiği her politikacıya karşı derin ve içten 
bir nefret besliyordu. Bir tiksinti ürpertisi olmadan, kendisinin alışılmış bir yalancı haline geldiğini ve sırf seçimi kazanabilmek 
için aşağılanmış ve cahil bir kamuoyunun ve yozlaşmış bir medya kuruluşunun gözüne girmek için gereken tüm diğer onursuz 
şeyleri yaptığını hayal edemezdi. Sistemi içeriden reform etme girişiminde bulunma fırsatı. 


Ayrıca, Sistem'e dışarıdan sövüp sayabilecek bir broşür yazarı olacak tipte biri de olmadığını düşünüyordu. Oscar sadece az 
konuşan bir adam değildi, aynı zamanda bir eylem adamıydı. Onun eğilimi bir sorun hakkında bir şeyler yapmaktı , onun 
hakkında konuşmak değil. 
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Nihayet harekete geçmeye karar verdiğinde yaptığı şey, alışveriş merkezi otoparklarında ırksal açıdan karışık 
çiftleri vurmaya başlamaktı. İlk önce konuyu pek düşünmediğinden değil: Elektronik uzmanlığını kullanarak ticari 
televizyon yayınlarına korsan vericiyle "girip" kendi mesajını iletmekten, başka bir yerde uçak kiralamaya kadar 
pek çok olasılığı değerlendirmişti. yakındaki bir havaalanını kullanarak Kongre oturumu sırasında Capitol binasını 
bombaladı. 


Üç nedenden dolayı vurulmaya karar verdi. Birincisi, bunlar Amerika'nın hastalığının ve ırkını tehdit eden 
tehlikenin oldukça simgesiydi. Herkes bunların önemini ve arkasındaki motivasyonu hemen anlayacaktır. İkincisi, 
bunlar kişisel ve doğrudan eylemlerdi; Sistem'e karşı kişisel olmayan bir darbenin onun için daha fazla tedavi edici 
değeri vardı. Üçüncüsü ve en önemlisi bunların başkaları tarafından kolaylıkla taklit edilebilecek davranışlar 
olmasıydı. Çok az erkek bir korsan yayın istasyonu işletebilecek ya da Kongre Binası'na hava bombardımanı 
düzenleyebilecek kapasitedeydi, ancak pek çoğu sokakta melez bir çifti vurabilirdi. 


Medya yöneticilerinin bu üçüncü düşüncenin farkında olduğu açıktı ve daha önce onun faaliyetlerini 
engellemelerinin nedeni de buydu. Artık bilinç kaybı sona erdiğinden, üzerlerine zehir dökerek taklitçi olabilecek 
kişilerin önüne geçmeye çalışıyorlardı. Oscar kahvaltısını bitirmeden önce üç kanaldaki habercilerin silahlı 
saldırıları akla gelebilecek en ahlâksız ve kınanacak suçlar olarak anlattığını duymuştu. Dördüncü yorumcunun 
silahlı adamı sert bir şekilde "çok hasta bir insan" olarak tanımlamasını dinlerken yüzünü buruşturdu. Açıkça 
görülüyor ki bu işte onun için pek bir zafer olmayacaktı. 
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Oscar bodrumdan çıktığında Adelaide hâlâ oturma odasının köşesindeki kelime işlemcisinin klavyesinde yazı yazmakla 
meşguldü. Bir an onun arkasında durdu, boynunun ve omuzlarının pürüzsüz zarafetine hayran kaldı. Hava Kuwvetleriyle olan 
ilişkisinin en çekici faydalarından birinin bu olduğunu düşündü. Onunla dört ay önce Vietnam'daki arkadaşı Carl Perkins'in sivil 
analist olarak çalıştığı Pentagon ofisinde tanışmıştı. lowa'nın küçük bir kasabasında büyümüş, Iowa Eyalet Üniversitesi'nden 
matematik alanında lisans derecesi almış ve bir yıldan biraz daha uzun bir süredir Washington bölgesinde bulunmuştu. 


23 yaşındayken Oscar'dan 17 yaş küçük olmasına rağmen ikisi birbirlerinden çok etkilenmişti ve Oscar ilk buluşmada onunla 
bir randevu ayarlamıştı. İlişkisi çok güzel gelişti ve son zamanlarda o ve Oscar haftada üç veya dört kez birlikteydi. Zeki, cömert 
ve yardımseverdi ve her zaman neşeliydi; onun karamsarlığa olan eğilimine karşı canlandırıcı bir panzehirdi. 


Bu zamana kadar ondan kendi yanına taşınmasını isteyecekti - ve o da kesinlikle onun sormasını bekliyordu - ancak Sistem 
karşıtı faaliyetlerini bu kadar yakın bir ilişkiyle bağdaştıramamış; böyle şeyleri karısından saklamayı nasıl umabilirdi ki? Zaten 
ona bazen neden müsait olmadığını açıklamak garip geliyordu. 


Dürtüsel olarak onun üzerine eğildi, kollarını onunkilerin altına kaydırdı ve dolgun göğüslerinin ikisini de ellerinin arasına 
aldı. Yazmaya devam etti ama adam onun göğüs uçlarını nazikçe sıkmaya başlayınca arkasına yaslandı. Bluzunun kumaşı 
boyunca sertleştiklerini hissetti. 


"Hey, bu teklifi senin için bitirmemi ister misin, yoksa?" Adelaide kıkırdadı, hâlâ cesurca yazmaya çalışıyordu ama şimdi aynı 
zamanda kışkırtıcı bir şekilde başının arkasını Oscar'a sürtüyordu. 


Oscar sırıtarak, "Ne?" diye kesin bir dille yanıtladı. “Saat zaten dokuz ve bütün gün seni hayal ettim. Daha fazla 
bekleyebileceğimi sanmıyorum. Bu gece burada kalın, biz de yarın işe gitmek üzere ayrılmadan önce son sayfayı bitirmeniz için 
yeterince erken kalkarız. Ellerini omuzlarının altına kaydırıp onu sandalyeden kaldırdı. 


Ayaklarının üzerinde döndü ve yumuşak bir şekilde onun kollarına aktı. Ağzını, boynunu, kulaklarını, ağzını yeniden iştahla 
öptü. Elleri kısa bir süre eteğinin yanındaki düğme ve fermuarı aradı ve düğme ayak bileklerinin yakınına düştü. İki elini de 
külotunun içine kaydırdı. 


Ona doğru sokuldu ve kulağına fısıldadı: "Hey dostum, sence biz de öyle yapmamalı mıyız?" 
Perdeleri kapat ya da yatak odasına mı gir? 


“Aaa! Perdeleri unuttum. Oscar kızardı ve aceleyle pencereye doğru giderken Adelaide 
eteğini kaldırıp koridorda gözden kayboldu. 


Oscar saatine tekrar baktığında saat gece yarısını geçiyordu. Bir süre banyonun kapısında durdu, eli elektrik düğmesinin 
üzerindeyken tereddüt etti. Adelaide yatakta yarı sırtüstü, yarı yan yatmış, üstü açık uyuyordu ve banyodan Oscar'ın omzunun 
üzerinden süzülen ışık, vücudunun yumuşak hatlarını keskin bir şekilde ortaya çıkarıyordu. Güzel bir kadındı, şimdiye kadar 
gördüğü en güzel kadınlardan biriydi, uzun, ince ve kıvraktı, ipeksi pürüzsüz bir teni vardı, mükemmel kalçaları ve üzerinde 
gösterişli kırmızımsı bir renk tonu vardı, düz bir karnı, muhteşem göğüsleri, zarif bir boynu vardı. olağanüstü uzunluğu ve o 
kadar güzel, o kadar saf, çocuksu huzurlu ve masum bir yüzü vardı ki, yastığın içinde nazikçe yuvalanmış, uzun, altın kızıl 
saçlarının arasında yarı gizlenmiş ona bakmak, yüreğini arzuyla ağrıtıyordu. çölde alışılmadık derecede muhteşem bir gün 
batımını izlerken ya da dağlarda yürüyüş yaparken özellikle muhteşem bir manzarayla karşılaştığında nasıl ağrıyordu. 
Adelaide'nin gerçekten bir doğa harikası olduğunu düşündü. 
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Işığı söndürmek yerine Oscar yatağa doğru ilerledi, saçlarını nazikçe taradı ve onu uyandırmamaya çalışarak dudaklarından 
usulca öptü. Dikkatine rağmen Oscar'ın dudakları onun dudaklarına dokunduğu anda göz kapakları ardına kadar açıldı. Bir an 
sessizce gözlerinin berrak, mavi derinliklerine baktı ve sonra kollarının kendisini kendisine doğru çektiğini hissetti. Onunla 
yeniden sevişti, bu sefer öncekinden daha güçlü, neredeyse vahşice, sonra döndü ve yastığına yaslandı, o da onun kollarına 
sokuldu ve başı omzunda yeniden uykuya daldı. Banyonun ışığı hâlâ açıktı. 


Oscar'ın da artık uykusu gelmişti ama birkaç dakika daha uyanık kalıp düşündü. Adelaide onun hayatında parlak bir noktaydı 
ve ona son derece düşkündü. Ama onun için kişisel sevginin ötesine geçen bir anlamı vardı. O, Oscar için gerçekten önemli olan 
her şeyin simgesiydi. O güzellik, masumiyet ve insan iyiliğinin kişileşmiş haliydi. Kendi ırkının prototip kadınıydı. O, Oscar'ın 
Sistem'e karşı yürüttüğü özel savaşın nihai gerekçesiydi. 


Ona göre hiçbir şey dünyada Adelaide gibi kadınların her zaman var olmasını sağlamaktan daha önemli değildi. Bu olasılığı 


engelleme tehdidinde bulunan her şey damgalanmalıdır 
dışarı. 


Oscar, kendi değerler sistemi ile norm gibi görünen ya da en azından medya sözcülerinin dile getirdiği değerler arasındaki 
fark üzerinde düşündü. Bireysel haklardan, eşitlikten, yaşamın kutsallığından bahsettiler. Onlara göre, vurduğu karışık ırklı 
çiftlerden birinin doğurduğu düz burunlu, çamur renkli, tel saçlı bir melez, büyüyünce altın saçlı, mavi gözlü bir küçük kız kadar 
değerliydi. başka bir Adelaide. Aslında daha değerli. 


"Eşitlik" konusundaki gevezeliklerine rağmen Oscar için gelecek vizyonlarının çamur renkli melezlerin dünyayı miras alacağı 
yönünde olduğu açıktı. İstemsizce ürperdi. 


Birkaç yıl önce Washington'da tanık olduğu bir şeyi hatırladı; beyaz üniversite öğrencilerinden, Hıristiyan din adamlarından, 
siyah aktivistlerden, şov dünyasından kişiliklerden ve politikacılardan oluşan kalabalıklar Güney Afrika Büyükelçiliği'nin önünde 
neredeyse her gün pankart taşımak ve slogan atmak için toplanmıştı. Apartheid'a karşı sloganlar. Orada çalışan iki Güney 
Afrikalı kadın içeri girerken büyükelçiliğin önünden geçerken tesadüfen orada çalışıyordu. Göstericileri girişten uzak tutmak 
için kaldırımda kordon oluşturan polislerden birine geçiş kartlarını göstermek için durmuşlardı. Kadınlardan biri uzun boylu, 
çarpıcı bir Kuzey güzeliydi, diğeri ise ortalama boyda oldukça sade bir esmerdi. 


Göstericilerden birkaçı ikisine hakaret etmek için öne çıktı. Özellikle bir genç beyaz kadının, muhtemelen bir üniversite 
öğrencisi olduğunu ve muhtemelen kendisi de normal koşullar altında çekici olmadığını fark etti; bu kadının yüzü nefretle 
buruşmuş ve tekrar tekrar "Irkçı kaltak! Irkçı kaltak! Irkçı kaltak!" Kinini özellikle uzun boylu sarışına yönelttiği açıktı; sanki bu 
kadın, daha kısa boylu ve esmer arkadaşından daha çok, göstericiye nefret etmesi öğretilen her şeyi temsil ediyordu. Birkaç 
metre ötede duran beyaz bir din adamı onaylayan bir tavırla sırıttı. Rahip, "Tanrı'nın tüm çocukları, Siyah ve Beyaz eşittir" yazan 
bir pankart taşıyordu. Ama görünüşe göre bazıları diğerlerinden daha eşitti! 


Medya çalışanlarının Oscar'ın kurbanları için döktüğü gözyaşlarında da durum aynıydı. Tüm insan yaşamının kutsallığı ve hiç 
kimsenin bir başkasını yargılama ve canını alma hakkına sahip olmadığı konusunda sürekli zırvaladılar. Oscar, bu yorumcuların, 
Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün çok sayıda insanı öldüren sıradan suçluların (tecavüzcüler, soyguncular, silahlı 
soyguncular) kurbanları için ne kadar az gözyaşı ayırmaları gerektiğini düşündü. Aslında bazı kurbanları diğerlerinden çok daha 
fazla önemsiyorlardı. Örneğin, herkesin onu parçalara ayırdığını ya da yavaş ateşte kızartıldığını görmekten keyif alacaklarından 
emindi. 

Bazı insanları diğerlerinden daha fazla önemsemek, bazılarını korumak istemek ve diğerlerinin yok edildiğini görmek elbette 
tamamen normaldi. Onunla onlar arasındaki fark, inkar etmeye çalışmamasıydı. 
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bu gerçek - ve onlar kendilerinden nefret ediyor ve kendilerine tamamen benzemeyenleri seviyor gibi görünürken, 
kendisininkini korumak ve onları tehdit edenleri yok etmek istiyordu. 

Kendi değerlerinin bir zamanlar norm olduğundan oldukça emin olmak için 18. ve 19. yüzyıllardan, hatta 20. yüzyılın ilk 
yarısından itibaren yeterince edebiyat okumuştu. Değerlerin tersine çevrilmesi nasıl gerçekleşti? Uykulu bir şekilde başını 
salladı. Bu, tamamen uyanıkken bile asla çözemediği bir şeydi. Cevap bekleyebilir. Ne yapması gerektiğini biliyordu ve yarın 


yeni bir darbe daha vurmaya niyetliydi. 
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W 


"Biraz daha kahve mi efendim?" 


Oscar, çeki için parayı tepsiye koyarken, "Evet, lütfen," dedi garsona, bu miktar karşısında zihinsel olarak irkildi. 
Sandalyesinde arkasına yaslandı ve restorandaki diğer masaları incelemeye devam ederken komi son tabaklarını 
toplamak için yaklaştı. Bu amaç için masasını iyi seçmişti. Oscar'ın görülmeden görebilmesi için, büyük bir saksı bitkisiyle 
ana yemek alanından kısmen korunan karanlık bir oyuktaydı. Restoran, Capitol'den sadece beş blok ötede, gösterişli ve 
modaya uygun bir restorandı ve şehrin güç arayanlarının yanı sıra, yasa koyucular, üst düzey bürokratlar, avukatlar, 
gazeteciler, lobiciler gibi gerçek güç sahibi çok sayıda kişinin de uğrak yeriydi. 


Akşam yemeği sırasında Oscar diğer masalarda pek çok ilginç müşteriyi fark etti. Sadece iki masa ötedeki gürültülü, 
gürültülü grupta Kongre üyesi Stephen Horowitz'i tanıdı. 
Horowitz son zamanlarda televizyonda çokça yer alıyordu; komitesi yılda 100.000 Haitili göçmenin Amerika Birleşik 
Devletleri'ne getirilmesini öngören yeni bir yasa tasarısı üzerinde oturumlar düzenliyordu. Sadece bir hafta önce yaptığı 
duygusal bir konuşmada, tasarısına karşı çıkanları, Beyaz Güney Afrikalıların ülkeye göç etmesini yasaklayan yasa 
tasarısının kanunlaştığı günden bu yana karşı çıkanlarla aynı "ırkçılar" olmakla suçlamıştı. 
Oscar, yasa koyucunun fırlayan, boncuk gibi, birbirine yakın siyah gözleri ve geniş, kötü kötü bakan ağzıyla fareye 
benzeyen yüzünü incelerken, ne kadar da çirkin bir küçük adam olduğunu düşündü. Ama aslında ateş etmek Horowitz 
için fazla iyiydi. Oscar, adamı tek başına yakalayıp buz kıracağıyla yavaşça ezmek için bir şans beklemeyi tercih ederdi. 


Üstelik hedefleri henüz bu kadar radikal bir şekilde değiştirmek istemiyordu; bir süreliğine karışık çiftleri vurmaya 
devam etmek istiyordu, ancak şimdi haber medyasında daha da büyük bir sıçrama yapmak için onları daha yüksek bir 
vergi diliminden seçmeyi düşünüyordu. Ve odanın diğer tarafındaki bir masada, Oscar'ın son yarım saattir dikkat 
çekmeden takip ettiği mükemmel bir olasılık vardı: uzun boylu, açık tenli bir melez ve iki Beyaz kadın, ikisi de birbirine 
benziyordu. onunla samimi ilişkiler içinde. 

Oscar'ın kadınların kim olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu ama melezi televizyon haberlerinde birkaç kez görmüştü; 
aslında bir keresinde Horowitz'le birlikte, Güney Afrika Büyükelçiliği'nin önünde sokakta düzenlenen bir basın 
toplantısında. Güney Afrika'ya karşı cezai mevzuat ve Siyahların yönetimindeki Afrika ülkelerine ekonomik yardım için 
lobi yapan bir örgütün başındaydı. Belki kadınlar örgütünün çalışanlarıydı ya da belki sadece birkaç güç tutkunu, bu 
şehirde çok yaygın olan bir tür. 


Sonunda melez hesabı ödedi ve saygılarını sunmak için Horowitz'in masasına doğru yürüdü; kadınlardan biri her iki 
koluna da asılmıştı. Oscar ayağa kalktı ve amaçladığı hedeflere bir daha bakmadan restorandan ayrıldı. Dışarıda jetonla 
çalışan bir gazete bayisinin önünde durdu ve bir Washington Post satın aldı. 

Gözünün ucuyla melezin ve Beyaz arkadaşlarının restorandan çıktıklarını ve sola dönerek ağaçlarla çevrili ve yetersiz aydınlatılmış bir 


kaldırıma doğru ilerlediklerini gördü. Oscar yaklaşık 30 adımla onu takip etti. 


Restoranın önündeki aydınlık alandan çıkar çıkmaz susturuculu tabancasını ceketinden çıkarıp sağ elinde tuttuğu 
katlanmış gazetenin içine koydu. Önündeki üçlü köşeyi döndü. Oscar köşeye ulaştığında kaldırım kenarına park edilmiş 
son model beyaz bir Cadillac'a giriyorlardı. Hızla bölgeyi taradı ve kaslarındaki tanıdık gerilimi, koltuk altlarındaki buz 
gibi terleri hissederek durumu değerlendirdi. Restoranın bulunduğu caddede orta yoğunlukta trafik olmasına rağmen 
yan sokakta hareket eden araç yoktu. En yakın yayalar, restorana doğru giderken yanından geçtiği beş kişilik bir gruptu; 
artık en az 30 metre uzaktaydılar, sırtları ona dönüktü. 


Melez ön yolcu kapısını iki kadının üzerine kapatırken Oscar adımlarını hızlandırdı ve Cadillac'a yaklaştı. Oscar aniden 
sağa döndü ve onu arabanın arkasındaki kaldırımda durdurdu. 
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otomobil. Melez, aniden yolunu kapatan iri beyaz adama şaşkınlık ve kızgınlıkla bakarken, Oscar hâlâ gazeteyle kaplı olan 
tabancasını kaldırdı ve kurbanını gözlerinin ortasından vurdu. Melez hiç ses çıkarmadan ağır bir şekilde araca doğru düştü, 
sonra oluğa doğru yayıldı. Oscar kafasına dikkatlice hedeflenmiş iki el daha ateş etti, sonra öne çıkıp Cadillac'ın kapısını hızla 
açtı. Kadınlar ne olduğunu anlamamıştı ve Oscar hızlı ve hassas bir şekilde her birinin kafasına bir kez, ardından iki kez daha 
ateş etti. Sonra döndü ve hızlı adımlarla ana caddeye doğru yürüdü. 


Oscar, Potomac üzerinden Virginia'ya doğru giderken saatine baktı: saat henüz sekizdi; Adelaide'ı görmek için hala geç değildi. O akşam 
Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nde bazı sözleşmeli subaylarla akşam yemeği yiyeceğini ve erken ayrılırsa onu arayacağını söylemişti. Ona yalan 
söylemek canını acıtıyordu ama bu durumla başa çıkmanın başka bir yolunu göremiyordu. Kız zekiydi ve temelde iyi içgüdülere sahipti, ancak 
özel savaşının bilgisini ve dolayısıyla ahlaki sorumluluğunu ona yüklemeye hiç niyeti yoktu. Ne onun Vietnam'da yaşadığı deneyimleri yaşamıştı, 
ne de onun çevrelerinde olup biten pek çok şeyin (örneğin melezleşme gibi) anlamını anlamak için yaptığı uzun süreli ruhsal araştırmayı 
paylaşmamıştı. Eylemlerinin ahlaki gerekliliğini ona kabul ettirebileceğinden hiç de emin değildi. Tüm kadınlar gibi o da, bu eylemlerin kişisel 
olmayan gerekçeleri ve bunların ırkın geleceği açısından sonuçları yerine, kişisel yönlere (Oscar'ın hedef olarak seçtiği kişilerin başına neler 


geldiğine) odaklanma eğilimindeydi. 


Oscar bu gece iki kızı öldürme konusundaki kararlılığını arttırmak zorunda kalmıştı. Yaptığı şeyin doğru olduğundan hiç 
şüphesi yoktu ama kendi ırkından bir kadına şiddet uygulamaya direnen bir şey vardı - açıkça hak ettiği halde bile. Süpermarket 
otoparklarında her şey daha kolaydı. Bu kadınların hepsi açıkça en düşük türdendi; kendi ırklarından erkekler arasında daha iyi 
bir şansları olmadığı için Siyahlarla evlenen değersiz Beyaz fahişeler. Ama bu geceki kızlar orta derecede çekici, hatta şıktı. Çok 
kötü. 


Melezlere gelince, Oscar'ın onu öldürmesi kesinlikle diğer Siyahlara göre daha fazla tatmin olmuştu. Kısmen bu adamın 
Güney Afrika'daki Beyazlara karşı eylemleriyle kendisini Beyaz ırkın düşmanı olarak ilan etmesinden, kısmen de kibirli, kasıntılı, 
kendini beğenmiş bir zenci olmasından kaynaklanıyordu. Belki de yanındaki kızların farklı koşullar altında bir anlam ifade 
etmesinden kaynaklanıyordu. Her halükarda Oscar, artan memnuniyetinin yakında düşman saflarında artan ıstırapla 
eşleşeceğinden şüpheleniyordu. 


Şüphesi o akşamın ilerleyen saatlerinde doğrulandı. O ve Adelaide, çoğu zaman yaptıkları gibi, saat 11 haberlerini birlikte 
izlemek için yataklarında oturuyorlardı. Bu geceki sunum düzensiz ve düzensizdi; bunun bariz sonucu, haber ekibinin günün 
büyük hikayesinin kasetini düzenlemek için çok geç almasıydı. Haber spikeri herhangi bir ön hazırlık yapmadan başladı: 
"Görünüşe göre ırk katili yine saldırdı!" 


Oscar, yalnızca üç saat önce kameranın, şu anda üniformalı polisler, FBI ajanları, gazeteciler ve meraklı seyircilerle dolup 
taşan faaliyet alanını taramasını hayranlıkla izledi. Haber spikerine göre FBI ajanları zaten bir şüpheliyi tutuklamış ve onu 
sorguluyorlardı. Bu Oscar'ın dudaklarında istemsiz bir gülümsemeye neden oldu. 


Haberin asıl odağı Oscar'ın öldürdüğü melez Tyrone Jones'tu. İki Beyaz kadından yalnızca üstünkörü bir şekilde bahsedildi ve 
ardından Jones'a ve onun "Güney Afrika'daki özgürlük ve eşitlik mücadelesindeki" rolüne uzun bir övgüde bulunuldu. Senatör 
Horowitz kısa bir röportaj verdi ve Jones'un vurulmasından sadece birkaç dakika önce onunla birlikte olduğunu ve "sevgili, 
sevgili bir dostu" kaybettiğini belirtti. Horowitz devamla Jones'un vurulması ve ırksal açıdan karışık çiftlerin öldürülmesiyle ilgili 
Kongre soruşturması yapılması yönünde çağrıda bulunma niyetinde olduğunu söyledi. Sonra yüzünde çarpık bir bakışla 
kameraya doğru eğildi: "Irk ilişkilerinde kaydettiğimiz ilerlemeyi, ırkları ayıran eski nefret ve önyargı engellerini yıkma 
çabalarımızı, bunu yaparak durdurabileceğini düşünen herkes." 
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bu cinayetler son derece yanlıştır. Hasta katilin ya da sorumlu katillerin bulunması için devletimizin tüm kaynaklarını seferber 
edeceğiz. Amerika tamamen bütünleşmiş bir topluma doğru yürüyüşüne devam edecek ve kimsenin bu yolda durmasına 


izin verilmeyecek.” 


Ardından vurulan kadınlardan birinin perişan haldeki ebeveynleriyle beş saniyelik bir konuşma yaşandı. 
Adelaide anlayışla başını salladı ve "Ne kadar korkunç!" diye mırıldandı. 


Oscar, "Jones yaratığıyla birlikte olsaydı vurulmayı hak etmişti" diye yanıt verdi. 
“Ah, Oscar! Bunu nasıl söylersin? Bu korkunç." 


Oscar içini çekti ve hiçbir şey söylemedi ama kendi kendine konuşmaya başlaması gerektiğini düşündü. 
Adelaide'la bazı konularda konuşacağız - yakında. 
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V 


Oscar, kucağına topladığı kupür destesini dikkatle bir kenara koydu, gerindi, esnedi, rahat koltuğunda sonuna kadar geriye 
yaslandı ve gözlerini kapattı. Yoğun bir hafta olmuştu ve düşünmek için biraz zamana ihtiyacı vardı. Adelaide'nin annesinin 
hasta olmasına ve Adelaide'nin onunla birlikte olmak için hafta sonu lowa'ya uçmasına neredeyse minnettardı. Bu sessiz 
Cumartesi sabahının tamamını, dün gece Adelaide'yi havaalanına bıraktıktan sonra gazete bayisinden aldığı bir düzineden 
fazla dergi ve gazetedeki haberleri ve editoryal yorumları okuyarak geçirmişti. 


Haber ve yorumların çoğu onunla ve ilgili konularla ilgiliydi. 


Son on gündür haberlerde başka hiçbir şey yoktu. Jones olayından iki gün sonra -geçen hafta Çarşamba günü- medya, 
Buffalo'da ırksal açıdan karışık bir çiftin evinin bombalandığını ve bir arabaya binmek için sırada bekleyen ırksal açıdan karışık 
bir grup insanın yoldan geçen bir arabadan makineli tüfekle ateş edildiğini bildirdi. San Francisco diskotek, karma müşteri 
kitlesiyle dikkat çekiyor. İkinci olayda yedi kişi ölmüş ve bir düzine kişi daha yaralanmıştı ve polis iki Beyaz şüpheliyi tutuklamıştı. 


Buffalo bombalamasında hiçbir ipucu yoktu. 


Perşembe günü, San Francisco'daki silahlı saldırıyla ilgili medyanın neredeyse devam eden kargaşasına gömülmüşken, 
Chicago'da Siyah erkeklerle ilişkisi olduğu iddia edilen iki Beyaz kadının (kız kardeşler) öldürülmesi ve ırksal açıdan karışık bir 
çiftin şiddetli bir şekilde dövülmesiyle ilgili açıklamalar yapıldı. Philadelphia'daki daireleri. 


Daha sonra baraj patladı. Cuma günü ülke çapında ırksal açıdan karışık çiftlere veya gruplara yönelik 19 büyük saldırının 
olduğu bildirildi. Her durumda "Washington'daki nefret katili"'nden bahsedilmesine ve Washington bölgesi dışındaki olaylar 
"taklitçilerin işi" olarak tanımlanmasına rağmen, ilk defa bir dizi farklı eylemcinin iş başında olduğu kabul edildi. ” Olayların 
yarısından fazlasında tutuklamalar yaşandı. 


Oscar ayrıntıları okurken inanamayarak başını salladı. Onu kopyalayanların çoğu inanılmaz bir dikkatsizlikle hareket ediyor 
gibi görünüyordu. Sanki hepsi ellerinde biralarıyla oturup kendi kahramanlıklarından birinin TV haberlerini izleyen ve kendi 
kendilerine şöyle demiş olan iyi çocuklarmış gibiydi: “Hey, neato! Ben de bunu yapacağımı düşünüyorum." Ve sonra dışarı çıkıp 
bunu çocuksu derecede yetersiz bir hazırlık ve planlamayla yapmışlardı. Amerika'da ciddi insan kalmamış mıydı? 


Oscar'ın bayrağını gerçek bir coşkuyla taşıyan dazlaklar daha da cesaret vericiydi. Birçoğu vardı, oldukça görünür 
durumdaydılar ve beyzbol sopaları, bisiklet zincirleri ve tuğlalarla ırksal açıdan karışık bir gruba girmek konusunda hiç tereddüt 
etmiyorlardı. Yaptıkları her şey elbette tamamen plansızdı ve çoğu zaman ölümcül değildi; ancak bir vakada karma bir çift, 
Cleveland'da bir sokakta birkaç kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Genel olarak bakıldığında, ırkları karıştıranlar, yalnız 
suikastçılardan ziyade başıboş dazlak çeteleriyle karşılaşmaktan daha fazla endişeli görünüyordu. 


Aslında endişe, karma çiftlerin toplum içinde görülme korkularını açıkça ifade etmeleri noktasına ulaşmıştı. Bir haber dergisi, 
Los Angeles bölgesindeki bazı beyaz kadınların, daha önce melez çocuklarını alışverişe yanlarında götüren bazı beyaz kadınların, 
artık onları komşularına bıraktıklarını bildirdi. Washington'daki bir restoran sahibiyle yapılan bir röportajda, saldırıların medyada 
yer almaya başlamasından bu yana masalarındaki karma çiftlerin sayısının yüzde seksenden fazla azaldığı tahmin ediliyordu. 


Sistem'in tepkisi şiddetli, şiddetli ve büyüktü. Oscar şaşırmıştı. Medyada büyük bir heyecan ve büyük bir polis çabası 
bekliyordu ancak bu kadar öfke ve nefretin ortaya çıkacağını hiç düşünmemişti. Politikacıların, din adamlarının, eğitimcilerin ve 
televizyonda kendilerini ifade eden bazı kişilerin duyguları neredeyse tutarsızdı. Bir Hıristiyan 
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Evangelist, ırksal açıdan karışık çiftlere yönelik saldırıları "Tanrı'nın Amerika için planını" bozmaya yönelik kutsal 
olmayan bir girişim olarak kınadığında - üzüntüden değil öfkeden - kontrolsüz bir şekilde titriyordu. Benzer 
duygulara sahip bir haham kelimenin tam anlamıyla ağzından köpükler saçıyordu. Yale Üniversitesi rektörü 
Baldwin Giaccomo, "Beyaz olduğumdan ve ırksal saldırıları gerçekleştiren hasta, kaçık yaratıklarla aynı renk tene 
sahip olduğumdan dolayı utanç duyduğunu" itiraf ederken ağladı. 


Oscar, son performansı izlerken, kendisine bazı saldırıların melezleşmeye karşı çıkmak için aynı nedenlere sahip 
olan Siyah ayrılıkçıların (örneğin Farrakhan'ın Müslümanları) işi olabileceği söylense, bu iyi akademisyenin nasıl 
tepki vereceğini merak etmişti. ırksal açıdan bilinçli Beyazların sahip olduğu şey. 


Aynı zamanda Oscar, tanık olduğu olaylarda mantığın hiçbir rol oynamadığını fark etmişti. Her ne kadar 
içlerinden birkaçı kendilerini agnostik ya da ateist olarak ilan etse de, kelimenin bir anlamıyla, bu sözcülerin tümü 
dini duygularla hareket ediyordu. Irksal olarak karışık bir Amerika'nın Beyaz Amerika'dan daha iyi olduğu, melez 
bir çocuğun Beyaz bir çocuktan daha iyi olduğu, Siyah bir eş seçen Beyaz bir kadının Beyaz bir çocuk seçen bir 
kadından daha iyi olduğu yönündeki dini inançla motive edilmişlerdi . 

Oscar, bu sorunun kendilerine açıkça sorulması durumunda bunu inkar edeceklerini biliyordu; "İnsan onuru", 
"eşitlik" ve benzeri konularda basmakalıp sözlerle gevezelik ediyor, gevezelik ediyor ve ortalıkta dolaşıyorlardı, 
ama gerçekte neye inandıkları çok açıktı. 

Bir şekilde Oscar işlerin böyle yürüdüğünü başından beri biliyordu. Güney Afrika Büyükelçiliği önündeki genç 
kadın göstericinin yüzünde gördüğü nefreti ve yanındaki rahibin yüzündeki bu nefreti onayladığını bir kez daha 
düşündü. Ama yine de hâlâ şaşkındı. Amerika'nın iyice yozlaştığını, yozlaşmanın derin kökler saldığını, nüfusun 
pek çok kesiminin geçimini bu köklerden sağladığını ve onları ayağa kaldırmaya yönelik her türlü girişime karşı 
mücadele edeceğini biliyordu. Ancak onun melezleşmeye yönelik saldırılarına gösterilen bu tepki, kazanılmış 
çıkarların savunulmasının çok ötesine geçti. Oscar hayretle başını salladı. Kendisiyle bu insanlarla arasında -sadece 
çıkarlar açısından değil, aynı zamanda anlayış ve ruh açısından da- aşılamaz bir uçurum olduğu açıkça görülüyordu. 


Basılı yorumlar televizyonda yayınlanan açıklamalara göre daha tutarlıydı ama bir o kadar da acımasızdı. Irkçı 
saikli bir saldırıdan hüküm giymiş herkese otomatik ölüm cezası uygulayan yeni bir Federal yasa çıkarılması 
yönünde editoryal çağrılar vardı ve bunlardan en ateşli olanı, yıllardır idam cezasına karşı olduğu bilinen bir 
editörden geliyordu. 


Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin yöneticisi, New York Times'ın editörüne yazdığı uzun bir mektupta, bir beyazın beyaz olmayan bir kişiye 
ırksal nedenlerle saldırmakla suçlanması durumunda, suçlu şüphelinin olağan sivil haklarının askıya alınması gerektiğini savundu. Üçüncü bir 
yazar (Massachusetts'li bir yasa koyucu), motivasyonu kanıtlamanın zorluğu nedeniyle, bir şüphelinin beyaz olması ve kurbanının beyaz olmaması 
durumunda, ispat yükünün davalıya devredilmesini önerdi; “nefret suçları"na uygulanan özel cezalardan kaçınmak için eylemlerinin ırksal saiklerle 


yapılmadığını kanıtlaması gerekmektedir. 


Ancak kötü niyet ödülünü Washington Post'un düzenli köşe yazarlarından biri olan David Jacobs aldı. Geçtiğimiz 
Cuma günkü köşesinde, Washington bölgesindeki cinayetlerin şeklinden ve başka yerlerdeki ırksal açıdan karışık 
çiftlere yönelik saldırılardan, saldırganların cinsel açıdan hayal kırıklığına uğramış ve Siyah erkeklerin Beyazlara 
karşı daha fazla cinsel çekiciliğe kızan Beyaz erkekler olduğunun açıkça ortaya çıktığını iddia etmişti. kadınlar. 
Beyazların cinsel yetersizliğinin aynı nedenini yüzyılın başlarında Siyahların linç edilmesine atfederek tarihsel bir 
arka plan sağladı. Jacobs daha sonra genelleme yaparak tüm Beyaz ırkçılığının köklerinin cinsel kıskançlıktan 
kaynaklandığını söyledi. Beyaz ırk ortadan kalkana kadar beyaz ırkçılığın dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük 
kötülük olmaya devam edeceği sonucuna vardı ve hükümetin yapması gereken en iyi şeyin ırklar arası evlilikleri 
daha da fazla teşvik ederek o günü hızlandırmak olduğu sonucuna vardı. Karma çiftlere yönelik bir vergi indiriminin 
bu yönde iyi bir adım olacağını belirtti. 
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Bu köşe yazısı Oscar'ı sekiz gün önce ilk okuduğunda çileden çıkarmıştı. Bugün onu yeniden okuduğunda yalnızca Jacobs gibi 
insanları merak edebildi. Onları ne motive etti? Jacobs, Yale'in suçluluk duygusuna kapılan başkanından veya öfkeli bakanlardan 
ve politikacılardan farklı bir sınıfta gibi görünüyordu. Köşesindeki sözler saf, soğuk bir nefret yaydı. Ona göre Beyaz ırk, 
antibiyotiğin bulunması gereken özellikle tehlikeli bir spiroket türü gibiydi. 


Oscar, en azından Jacobs'un artık Post için köşe yazısı yazmayacağını büyük bir memnuniyetle düşündü . Geçen hafta 
Jacobs'un köşesini okur okumaz bu işi kendisi halletmeye karar vermişti. Ve kararını birkaç saat içinde yerine getirmişti. 


Ne yazık ki Jacobs'un köşesi geçen Cuma günkü gazetede adının geçtiği tek yazı değildi. Post'un "Stil" bölümü, başka bir 
yazarın yeni kitabının gazete için çıkmasını kutlamak için bir "yayın partisi" düzenlendiğini bildirmişti. "Stil" makalesinde 
belirtilen parti, yazarın "meslektaşı David Jacobs tarafından Jones Court'taki şık apartman dairesinde" düzenlendi. Makale 
Oscar'ın dikkatini, Jacobs'un partisine katılan bazı konukların fotoğrafında Kongre Üyesi Horowitz'in çirkin bakışını fark ettiği 
için çekmişti. 


Washington Post'a yapılan hızlı bir arama, Jacobs'un normalde saat 14:00'ten önce ofisine gelmediği bilgisini ortaya çıkarmıştı. 
Washington sokak haritasının incelenmesi Jones Court'u tek blok uzunluğunda bir çıkmaz sokak olarak gösteriyordu. Sokakta 
modaya uygun apartmanlar için makul bir aday olan tek bir bina olduğu ortaya çıktı ve Oscar öğleden hemen sonra bodrumdaki 
sahipsiz park alanına girdiğinde, hemen ön camında Washington Post personeli etiketi olan bir otomobil gördü. 


Jacobs yarım saat sonra arabasına binmek için aşağı indiğinde ona neyin çarptığını hiç bilmiyordu. 


Jacobs'u öldürüşünü hatırlayan Oscar, bunun ne kadar kolay olduğuna inanamıyordu. Daha önceki operasyonlarının her 
birinin öncesindeki gerginlik ve terleme bile yoktu. Tüm bunları sanki gündüz vakti bir suikast düzenlemek yerine pizza 
dağıtıyormuşçasına sakince, hatta sıradan bile diyebilirdik. Bunun bir kısmı kuşkusuz şanslı durumların olağandışı bir şekilde 
bir araya gelmesinden kaynaklanıyordu: Jacobs'un adresini okuduktan hemen sonra ipucunun fark edilmesi, yazarın geç 
çalışma programı, gözetimsiz garaj, ön camda görünen personel etiketi, Jacobs'un hızlı ve kullanışlı hiçbir tanığın bulunmadığı 
bir zamanda ortaya çıktı.... 


İşin bitirilmesindeki çabukluk Oscar'a bir gurur ürpertisi verdi. Bu hızlı cezalandırmanın Jacobs'un işbirlikçilerini nasıl 
sinirlendirdiğini düşününce gülümsedi. Ancak Oscar'ın gururu endişe nedeniyle azaldı: Aşırı özgüvene ve dikkatsizliğe karşı 
kendini koruması gerekiyordu. Daha önce hiçbir zaman güpegündüz bir hedefin peşinden gidecek kadar pervasız olmamıştı. 


Son birkaç haftadaki olayları zihninde düzenlerken Oscar'ı rahatsız eden bir diğer küçük endişe de amaçşsızlık duygusuydu. 
Nereye gidiyordu? Eylemlerinin ne tür nihai sonucunu arıyordu? Faaliyeti bir tür tedavi edici hobi olarak mı kalacaktı? Ya da 
artık, karma çiftlere yönelik saldırılarına kitlesel bir tepki uyandırma yönündeki ilk amacına ulaştığına ve ülke çapında belli bir 
taklit faaliyetini teşvik ettiğine göre, belki de işi bırakması iyiyken işi bırakmalı ve Adelaide ile evlenmeliydi. 


Bu ihtimal karşısında içini çekti. Vazgeçemeyeceğini biliyordu. Daha önce onu yakalayan aynı rahatsızlığa tekrar düşecekti. 
O, kenarda durup ırkının ve medeniyetinin yok oluşunu olaya karışmayan bir seyirci gibi izleyecek türden değildi. Harekete 
geçmesi gerekiyordu. Ara sıra bir hedef seçmenin yeterli olup olmayacağını merak etti: Bir David Jacobs, bir Tyrone Jones, belki 
de bir Stephen Horowitz? Bu onun vicdanını tatmin etmeye ve Adelaide ile az çok normal bir hayat sürmesine yetecek miydi? 


Bunun olacağına hiç de ikna olmamıştı. Aynı zamanda her üç ya da dört günde bir ırklararası bir çifti vurmaya devam etme 


eğiliminde değildi. Artık bu riske girmeye değmeyecek gibi görünüyordu. Eğer o 
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Şansını denemeye devam edecekti, bahisleri artırma ve daha büyük bir oyunun peşine düşme eğilimindeydi. 
Ama kim? Ve neden? Genel plan ne olacaktı? 

Oscar'ın verecek cevabı yoktu. Tekrar iç çekip sandalyesinde kıpırdandı. Yanındaki masada duran gazete ve dergi yığınına boş boş baktı ve gözü 
yine geçen Cuma Washington Post'ta Jacobs'un partisine gelen konukların yer aldığı fotoğrafa takıldı. Kağıdı aldı ve bir dakika boyunca Kongre 
Üyesi Stephen Horowitz'in yüzüne dikkatle baktı. Ne çirkinlik! Ne büyük bir kötülük! Yavaş yavaş dudaklarına hafif, acımasız bir gülümseme 


hayaleti geldi ve kendi kendine mırıldandı: "Benimkinin sebebini anlamak istemiyorum; benimki sadece yapıp ölmek.” 


Gazeteyi bir kenara koydu. En azından bir konuda kararını vermişti. 
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VI 


Oscar henüz amaçsızlığına çare bulamamış olabilir ama dikkatsizliğin bir sorun haline gelmesine izin vermemeye 
kararlıydı. Kongre üyesi Horowitz'i çok dikkatli bir şekilde öldürmeye niyetliydi. Artık ileri geri yürüyor, iyice 
düşünüyordu. Açık eline bir yumruk indirdi, zihnindeki çeşitli olasılıkları gözden geçirip planlarını yaparken giderek 
daha fazla heyecanlanıyordu. 


Telefon çaldı. Adelaide'di bu. 


"Merhaba Aşk. Annem oldukça hasta ve burada işler karışık. Sanırım burada kalsam iyi olur 
En azından Salı. Sakıncası var mı?" 


"Elbette önemsiyorum bebeğim. Ama ne yapman gerektiğini düşünüyorsan onu yap." 


Adelaide, Oscar'dan Pazartesi sabahı ofisini aramasını ve grip olduğunu ve telefona gelemeyecek kadar hasta 
olduğunu söylemesini istedi. 


“Çarşamba günü ofiste her zamanki muhteşem, coşkulu, neşeli halinizi nasıl açıklayacaksınız? Eğer 
gribi yeni atlattın, solgun, yorgun ve halsiz görünmelisin.” 


"Salı gecesi beni yarı yarıya öldürerek istenen etkiyi yaratacağınıza güveniyorum. 
sevgilim," alaycı bir şekilde güldü. 
"Hey tatlım, senin için elimden gelenin en iyisini yapacağımı biliyorsun. Ama sen bununla gelişiyorsun! Geceleri ne 


kadar sık sevişirsek, ertesi sabah o kadar iyi görünürsün, ben de o kadar solgunum . Tamamen uzak durmak solgun 
görünmenizi sağlamanın tek yoludur . 


Adelaide'nin çağrısı Oscar'ın planlamasına yeni bir unsur ekledi. Horowitz projesini aceleye getirmek istemiyordu 
ama o dönmeden bu işi bitirebilseydi iyi olurdu. O şehirdeyken onun merakını uyandırmadan gece işini yapmak 
giderek zorlaşıyordu. 


Horowitz'in bir gece kuşu olduğunu biliyordu. Oscar, geçtiğimiz yıl "Stil" bölümünde onun resmini birden fazla kez fark etmişti ve yasa koyucuyu 
daha önce de Jones'u takip ettiği Capitol Hill restoranında görmüştü. Adelaide'i etkilemek istediği için ilk kez akşam yemeğine çıkarıyordu. Ancak 
orada düzenli olarak yemek yemeye başlamanın iyi bir fikir olacağını düşünmüyordu. Horowitz'in tekrar ortaya çıkmasının ne kadar süreceği 
bilinmiyordu. Üstelik herkesin diğer masalarda kim var diye etrafına baktığı türden bir yerdi burası. Oscar son kez orada tek başına, bir bitkinin 
arkasında otururken bile kendini dikkat çekici hissetmişti. Belirli bir gecede Horowitz'in nerede olacağını önceden öğrenmenin bir yoluna ihtiyacı 


vardı. 


Oscar soruyu kafasında formüle eder etmez cevabı buldu. Carl Perkins, büyük savunma müteahhitlerinden birinin ve Beltway 
danışmanlık şirketlerinin hükümet dostları için iki gecede bir düzenlediği kokteyl partilerine her zaman Oscar'ı kendisiyle 
birlikte gelmeye davet ediyordu. Carl, Oscar'ın siyasetçilerden hiç hoşlanmadığını bildiğinden, "Bu sana Kongre'deki 
liderlerimizden bazılarıyla tanışma şansı verecek," diye şaka yapmıştı. "Orada her zaman bir düzine kadar vardır." 


Oscar'ın içki içmeyen biri olması, Carl'ın davetlerini hiçbir zaman kabul etmemesinin nedenlerinden yalnızca biriydi. 
Ama şimdi, geçen çarşamba günü Carl'ı aradığında teklif edilen son teklifleri hatırlıyordu. General Dynamics yeni bir 
milyar dolarlık sözleşme kazanmıştı ve bunu Pazartesi günü kutluyor olacaktı, Oscar öyle olduğunu düşünüyordu. 
Carl, "Büyük bir olay olacak" demişti. "Herkes orada olacak." 

Ve Oscar, diğer şeylerin yanı sıra New York Demokratı ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi başkanı Kongre 
Üyesi Stephen Horowitz'in de neredeyse kesinlikle orada olacağını biliyordu. 


Oscar, Carl'ı evinden aradı. Görüşmesinin bahanesi olan mevcut sözleşmesiyle ilgili evrak detaylarını görüşmeyi 
bitirdiğinde şöyle dedi: "Bazı ön sonuçlar elde etmeyi umuyorum." 
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Pazartesi öğleden sonra yeni anten düzenine geçilecek. Belki pazartesi akşamı birlikte bir şeyler yeriz, ben de sana elimde ne 
olduğunu gösteririm.” 


"Teşekkürler dostum ama yapamam. Pazartesi günü General Dynamics partisinde olmam gerekiyor. Neden izin vermiyorsun? 
seni ve Adelaide'yi misafirim olarak mı alayım?" 


"O nerede olacak?" Oscar sanki daveti kabul etmeyi düşünüyormuş gibi tereddütle yanıt verdi. 
"Shoreham'daki asma kattaki balo salonu. Saat sekizde başlıyor." 
“Yine de teşekkürler Carl, ama sanırım yapmasam daha iyi. Partilerden hoşlanmadığımı biliyorsun. 


Bir ara Adelaide'e biraz ara vermeli ve onu herkesin önünde göstermelisiniz. O senin için fazla güzel 


her şeyi kendine saklaman için." 


“O aslında bir parti insanı da değil. Üstelik bugün başı fena ağrıyor ve gribe yakalanabileceğini düşünüyor.” 


“Ah, ah! Ona ofis bitene kadar ofisten uzak durmasını söylesen iyi olur. Şu anda gribe yakalanmayı göze alamam. 
Yeni ödenek tasarısını Meclis'ten güvenli bir şekilde geçirene kadar çok meşgul olacağım. Gelecek haftanın çoğunu Silahlı 
Hizmetler Komitesi önünde ifade vererek geçireceğim. 


Oscar gülümsedi. Carl bunu bilmiyordu ama Oscar onun için programını değiştirmek için çok çabalayacaktı. 


Öğle yemeğinden sonra yerleşim planına bakmak için Shoreham Oteli'ne gitti. Dışarıda gol atma ihtimali pek iyi görünmüyordu. 
Otelin çevresindeki trafik durumu çok garipti. Arabayla kaçmaya çalışırken sıkışıp kalmak çok kolay olurdu. Ön taraftaki tüm 
kaldırım alanı açıktı ve her yerde projektörler vardı. Geceleri etrafta dolaşacak gölgeler olmayacaktı. Oscar, ana girişin 100 metre 
yakınında altı polis devriye arabası saydı. Bu otelde her zaman çok fazla önemli adam ve çok fazla güvenlik var. Her neyse, her 
zaman şoför-korumasının yanında olan Horowitz şüphesiz ön girişe götürülecek ve aynı yerden alınacaktı. İntihar saldırısı 
dışında hiçbir şansımız yok. 


İçeride işler biraz daha umut verici görünüyordu. Asma kattaki balo salonunun ana girişi yan koridordaydı. Oscar, kilitli 
olmayan karanlık odaya süzüldü, ışıkları yaktı ve çıkışları inceledi. Birkaç servis kapısı vardı ama üzerinde "Bayanlar" veya 
"Beyler" yazısı yoktu. 

Bu, misafirlerin yan koridorun en ucundaki tuvaleti kullanmak zorunda kalacakları anlamına geliyordu. 


Horowitz'in akşam işemek zorunda kalma ihtimali neydi? Oscar merak etti. En azından akşamları balo salonu ile dinlenme 
odaları arasında çok sayıda gidiş-dönüş olacaktı ve davetsizce içeriye sızmak çok daha kolay olacaktı. Eğer Oscar balo salonuna 
girebilseydi muhtemelen Horowitz'e istediği kadar yaklaşabilirdi. Peki ya sonra? Horowitz'in içkisine bir şey mi katmaya 
çalışıyorsun? 


Oscar yüzünü buruşturdu. Bunlar masalsı şeylerdi. Üstelik balo salonuna girerek büyük bir risk almış olacaktı; Carl ya da 
Pentagon'dan tanıdığı bir başkası onu fark edebilirdi ve kimsenin orada bulunduğunu bilmesini istemiyordu. Eğer Horowitz 
öldürülmüş olsaydı, partiye katılan herkesin daha sonra polis tarafından ayrıntılı bir şekilde kontrol edilmesi gerekirdi. 


Işıkları kapattı ve koridorun sonundaki erkekler tuvaletine doğru yürüdü. Görkemliydi: Lavabolar geniş, mermer tezgahlara 
yerleştirilmişti ve hatta bir ayakkabı boyama standı bile vardı. 
Ayrıca tuvaletin girintisinde de çift sıra halinde metal dolaplar vardı; belki de burası erkek personel için soyunma odası olarak 
kullanılıyordu ve onlar da sokak kıyafetlerini dolaplarda tutuyorlardı. Dolapların arkasındaki alan zar zor aydınlatılmıştı ve 
muhtemelen saklanma yeri olarak kullanılabilirdi ama Oscar bu fikirden hoşlanmadı. Tuvalete gelen herhangi bir misafir, sırf 
meraktan dolapların arkasına bakabilirdi. 
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Ayrıca tuvaletin giriş kapısının karşı ucunda bir kapı vardı, muhtemelen bir depo dolabıydı. Oscar düğmeyi denedi. Kilitliydi. 
Kilitler Oscar'ın hobisiydi. Ceketinin cebinden küçük bir plastik kutu çıkardı, içinden bir alet seçti ve 15 saniye içinde kapıyı açtı. 
Oldukça büyük bir dolaptı ama boştu, raflarda yoğun toz vardı. 


Bu ilginçti! Dolap kullanılmadığı için otel personelinin onu partiden önce veya parti sırasında açma ihtimali çok azdı. Oscar 
içeri girip kapıyı kapattı. 
Üst paneldeki havalandırma panjurlarından dolap kapısının hemen önündeki yaklaşık bir buçuk metrelik karo zemini 
görebiliyordu. Görüş alanını artırmak için panjurun iç kenarını bükmeyi denedi ama metal parmakları için fazla sertti. 


Biraz ışık almak için kapıyı açtı ve dolabın arka duvarına vidalanmış bir elbise askısı gördü: ağır, eski moda, dökme çelik 
tiplerden biri. Vidasını söktü, sonra ucunu iki panjurun arasına sıkıştırdı ve ağırlığını verdi. Kapıyı kapatıp tekrar dışarı baktı. Bu 
sefer odanın büyük bir kısmını net bir şekilde görebiliyordu ve kapının dışındaki panjurlarda onun eserinden hiçbir iz 
görünmüyordu. 

Ayrılmadan önce cep adres defterinden boş bir sayfa kopardı, onu sıkı bir tomar halinde katladı ve kapı pervazındaki karşılık 
plakasındaki açıklığa sıkıştırdı. Tapanın konumunu, kapı hâlâ kilitli olmasına rağmen güçlü bir sarsıntıyla açılabilecek şekilde 
ayarladı. 


Oscar balo salonunun girişinde tekrar durdu ve etrafına bir kez daha hızlıca bakmak için başını içeri uzattı. Horowitz'in 
tuvaleti kullanmasına ve dahası tuvalette en azından birkaç saniye yalnız kalmasına bağlı kalma fikrinden hoşlanmamıştı ama 
partide yüzünü gösterme fikri hoşuna gitmişti. daha az. Görünme riskine girmektense tuvalette Horowitz'i bekleyip onu gözden 
kaçırma riskine girmenin daha iyi olduğunu düşündü. Eğer Horowitz gelmezse onu daha sonra başka bir yere götürmesi 
gerekecekti. 


Lobiye inerken Oscar başka bir olasılığı düşündü: balo salonuna bomba koymak ve partideki herkesi öldürmek. Yaklaşık 50 
metre karelik küçük bir balo salonuydu ve asma kiremit tavanı vardı. Bu akşam dinamitle dolu birkaç valizle oraya geri dönebilir 
ve bombayı radyo kontrollü bir fünyeyle beş dakika içinde tavana yerleştirebilir. 


Günün herhangi bir saatinde otele birkaç valiz taşıyan bir yabancının merak uyandırmaması gerekir. 


Eve giderken bomba fikri üzerinde daha çok düşündü ve sonunda bu fikrinden vazgeçti. Öncelikle elinde hiç patlayıcı yoktu ve normal 
kanallardan bir miktar patlayıcı elde etmek iki günden fazla zaman alabilirdi. İşleri aceleye getirmek istemiyordu. Ayrıca muhtemelen diğer 
herkesle birlikte Carl'ı da öldürecek olan gelişigüzel bir katliam fikrinden de hoşlanmamıştı. Yine de devam edip gelecekteki ihtiyaçlar için patlayıcı 


stoklamak kötü bir fikir olmaz. Zamanı olduğunda bunu araştırmayı aklının bir köşesine not etti. 


Pazartesi Oscar biraz alışveriş yaptı. İki tiyatro malzemesi mağazasını ziyaret etti ve bir peruk, bir çift kırılmaz gözlük, bir 
makyaj seti ve çeşitli takma sakal parçaları satın aldı: keçi sakalı, bıyık, bıyık, uzun favoriler vb. 


Evde Oscar, peruğun kendisini sarışından esmere dönüştürdüğünü oldukça ikna edici bir şekilde buldu. Kaşlarına uygulanan 
makyaj setinden biraz renk, dönüşümü tamamladı. Sahte gözlükler görünüşünü daha da değiştirdi. Kılık değiştirmeyi aynada 
inceleyen Oscar, tek bir şey dışında hepsinden memnundu: Sol yanağındaki yara izi her zamanki gibi belirgindi ve bu tam da 
bir tanığın hatırlayabileceği türden bir ayrıntıydı. 


Bir dizi uzun favori ve favoriyi yapıştırdı. Yara izini etkili bir şekilde kapattılar ama etkisi çok şaşırtıcıydı, özellikle de koyu renk 
saçların arasından bakan delici gri gözleriyle. Bıyıklarını soydu ve makyaj setindeki diğer bazı malzemeleri denemeye başladı. 


Sonunda büyük bir yapıştırma siğiline ve yarım düzine sahte sivilceye razı oldu. Yara izini tamamen gizlemediler ama sıradan 
bir gözlemcinin yara izi yerine sadece çok kötü bir ten rengini görebilmesini sağlayacak kadar parçaladılar. 
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Tanıkların ifadelerinden yola çıkılarak geliştirilen herhangi bir polis taslağının zararsız olacak kadar gerçeklerden uzak 
olacağından oldukça emindi. Öte yandan kendisini tanıyan biri için kendisini gerçekten tanınmaz hale getirmesinin imkânı 
yoktu - en azından bu kadar kısa sürede. Başının şekli, kulaklarının büyüklüğü ve yerleşimi, boyu ve duruşu karakteristikti; 
Arkadaşları onu kalabalığın içinde uzaktan, sadece arka görüşle birden fazla kez görmüşlerdi. Kimsenin fark etmediği, sıradan, 
göze çarpmayan küçük adamlardan biri olmaması çok yazık, diye düşündü. 


Oscar silahlarını önceki gün seçmişti. Bunlardan biri, piyano teli kadar güçlü ama daha esnek, yüksek gerilimli çelik kontrol 
kablosundan kendi yaptığı, ahşap saplı ve bir mandal serbest bırakılıncaya kadar halkayı daraltan kayar kilitli bir garrott. 
Horowitz'i tuvalette yalnız yakalarsa bunu kullanırdı. Tamamen sessiz olma avantajına sahip olacaktır. 


Diğer silahı ise tükenmez kalem tüpünün içine monte edilmiş yaylı bir hipodermik şırıngaydı. Kalemin dış görünüşü tamamen 
normaldi, ancak uçtaki düğmeye basıldığında ince bir hipodermik iğne diğer ucundan yarım inç dışarı çıktı ve güçlü bir yay, 
şırınganın içindekileri iğnenin içinden dışarı fırlattı. Oscar şırıngayı bir mililitre güçlü ve hızlı etkili bir kas gevşetici olan senkürin 
konsantre çözeltisiyle doldurmuştu. 


Kalabalık bir odada kalem dikkat çekmeden bir adamın bacağına ya da kalçasına ya da sırtına doğru itilip ateşlenirse, kurban 
iğnenin battığını ve ilacın verdiği batma hissini hissedecek ve muhtemelen bir ünlem çıkarıp arkasını dönecekti. ne olduğunu 
görüyor ya da enjeksiyon noktasına sokan bir böceğe vurur gibi tokat atıyor, ancak on saniye içinde bacaklarının kontrolünü 
kaybedip çaresizce yere düşüyor ve 30 saniye içinde tamamen felç oluyor. Ölüm kaçınılmaz olarak boğulmadan kaynaklanacaktır. 
Eğer suikastçı soğukkanlılığını sürdürür ve masum numarası yaparsa, tanıklar muhtemelen onun elindeki kalemi fark 
etmeyecektir bile. 


Oscar, Horowitz'i tek başına yakalayamazsa ve ona yaklaşabilirse kalemi kullanırdı. 


Oscar'ın evden çıkmadan önce yaptığı son şey, parmaklarına her iki eline de şeffaf, çabuk kuruyan bir cila sıkmaktı. Cila 
parmaklarının sert ve kuru olmasına neden oluyordu ama aynı zamanda dokunduğu herhangi bir şey üzerinde parmak izi 
bırakmasını da etkili bir şekilde engelliyordu. Birkaç saatliğine iyi olur. Cumartesi günü otelde inceleme yapmadan önce de 
kullanmıştı. 


Arabayı Shoreham'a doğru sürerken tanıdık bir gerginlik ve soğuk ter hissetti ve memnun oldu; Jacobs'u vurmadan önceki 
dakikalarda onların yokluğundan endişelenmişti ve onlar olmadan pervasız olacağından korkuyordu. Muhtemelen aradaki 
farkın, Jacobs'a karşı öfkenin hararetiyle hareket etmiş olması, buna karşılık diğer tüm eylemlerinin (bunun gibi) çok daha kasıtlı 
olması olduğunu düşündü. 


Oscar, saat sekizden hemen sonra otelin asma katına ulaştığında, gerginlik ve sinirliliğin yerini her zamanki buz gibi sakinlik 
almıştı. Balo salonunun girişinin dışındaki koridorda bir düzine kadar insan duruyordu, bazılarının elinde içki vardı. Oscar, içki 
içenlerin hepsinin ceketlerinin yakalarına yapışkanlı isim etiketleri yapıştırıldığını hemen fark etti. Kapıda duran iki adam 
gözetmen gibi görünüyordu ve açık kapıyı geçerken hemen içerde davetiyelerin kontrol edildiği ve isim kartlarının verildiği bir 
kayıt masası gördü. Şu anda içeri girme şansımız yok ama akşamın ilerleyen saatlerinde işler biraz rahatlayabilir. Oscar 


koridordan tuvalete doğru ilerlemeye devam etti. 


Oscar içeri girdiğinde tuvalette iki adam vardı. Pisuarlardan birinin başına oturdu ve dolaba girebilmek için adamların 
çıkmasını bekledi. Ne yazık ki Oscar açısından tuvalete girip çıkan sürekli bir trafik vardı. Beş dakika boyunca aynı pisuarın 
başında durdu ve hâlâ dolaba girme fırsatı bulamadı. Oscar kendini dikkat çekici hissetmeye başlamıştı. Pisuardan çıkıp bir 


bölmeye girdi. 
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Kabin kapısının altında, odanın büyük bir kısmının dolu olduğunu izlemeye yetecek kadar zemini görebiliyordu. 
Ancak bir 20 dakika daha geçtikten sonra, Horowitz'le yalnız kalmak bir yana, tuvalette bile yalnız kalmaktan umudunu kesmeye 


başladı. Kokteyl partisindeki herkesin bütün akşamı önceden bira içerek geçirdiğine dair karanlık bir şüpheden kaçamadı. 


Sonunda Oscar'ın görüş alanında ayak kalmamıştı. Ayağa kalkıp odayı inceledi. Tezgah sırasının en ucundaki bölme kapısı kapalıydı 


ama bunun dışında tuvalet boştu. Dolaba doğru yürüdü ve eli kapı kolundayken tuvaletin kapısı arkasından tekrar açıldı. 


Lanet etmek! Arkasını döndü ve tezgahtaki görevine devam etmeye hazırlandı. 


Pisuarlara doğru yürüyen adam doğrudan Oscar'a baktı ve Oscar'ın kalbi bir saniye kadar durdu. Kongre Üyesi Stephen Horowitz'di. 
Oscar, Horowitz'le birbirlerinin yanından geçerken duygularını yüzüne yansıtmamaya çalıştı. Odaya başka birisi gelmeden ya da son 


bölmedeki adam dışarı çıkana kadar ne kadar zamanı olacaktı? On saniye? Beş saniyesi olsaydı şanslı olurdu. 


Ya şimdi ya da aslaydı. 


Horowitz pisuvarlara ulaşıp sinekliğiyle uğraşmaya başladığında Oscar sessizce topuklarının üzerinde döndü. Ceketinin altındaki 


boğmayı çıkardı, halkayı Horowitz'in kafasına doğru salladı ve tek bir akıcı hareket dizisiyle kulpları hızla ayırdı. 


Horowitz'in elleri savunmacı bir tavırla boğazına doğru hamle yaparken, Oscar elindeki tüm gücün zerresini kulplara uyguladı. 
Boğucu tel, ufak tefek adamı yerden kaldırdı ve ayakları çılgınca havada çırpınmaya başladı. Oscar, Horowitz'in mücadeleyi 
bırakmasını beklemeden garrotta vahşice geriye doğru sıçradı ve onu en yakın bölmeye itti. Hâlâ debelenen Horowitz'i tek eliyle 
destekleyen Oscar, tuvaletin kapısı bir kez daha çarparak açılırken kabinin kapısını kilitledi. Horowitz'i klozetin üzerine oturttu ve 


ardından ağır bir şekilde onun üstüne oturdu. Hiç kimsenin bölme kapısının altındaki iki çift ayağı fark etmeyeceğini umuyordu. 


Her ne kadar çok daha uzun gibi görünse de, Horowitz'in son kez sarsıcı bir ürperme yaşaması ve ardından hava ve yaşam 
mücadelesini bırakması bir on saniyeden fazla sürmüş olamazdı. Oscar, adamın mesanesi boşalırken tezgahın zeminine yayılan bir 
idrar havuzu gördü. Oscar iki üç dakika daha pozisyonunu korudu, ardından Horowitz'in nabzını yokladı. Hiçbiri yoktu. Adamın 
kafasının arkasına uzandı ve zorlukla boğazındaki mandalı serbest bıraktı. Horowitz'in boynunu derinden kesen kablodan kan 


damlıyordu ve Oscar onu bir tomar tuvalet kağıdıyla aceleyle sildi. 


Lavabolardan akan su sesleri geliyordu ama Oscar tezgahın yakınında ayak göremiyordu. Horowitz'in idrarından kaçınmaya 
çalışarak bölmenin altından bitişikteki bölmeye kaydı ve Horowitz'i duvara yaslanmış ama hâlâ klozet oturağının üzerinde bıraktı. 
Oscar kendi bölmesinden ayrılmadan önce tuvaletin sifonu çekti, sonra ellerini yıkamak ve peruğunu kontrol etmek için lavabolara 
doğru yürüdü. 

Oscar aynanın önünde durup kravatını düzeltirken ve gizlice boğazını ceketinin içinde daha güvenli bir konuma iterken iki adam 
daha tuvalete girdi. Biri doğrudan pisuarlara yöneldi ama diğeri sanki birisini arıyormuş gibi odayı inceledi, sonra bölmelerin 
karşısındaki duvara yaslanıp kollarını göğsünde kavuşturdu. Oscar bu adamı daha önce hiç görmemişti ama onun Horowitz'in 


koruması olduğundan kesinlikle emindi. 


Oscar ellerini kurularken Horowitz'in tezgahındaki idrar birikintisinin gözle görülür şekilde kapının arkasındaki fayanslara 


yayıldığını fark etti. Tuvaletten çıktığında, diğer bölmedeki tuvaletin nihayet sifonu çektiğini duydu. İşler ilginçleşmek üzereydi. 


Koridorun sonundaki köşeyi dönüp partiye gidenleri arkasında bırakan Oscar, hızla saatine baktı. Toplamda 32 dakikadır 


tuvaletteydi, son beşi Horowitz'leydi. 
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VE 


Oscar, Harry Keller'la tanışmanı istiyorum. Yeni olumlu ayrımcılık sözleşmesi uyum evrakları konusunda size 
yardımcı olacaktır. O bizim uzmanımız. Ayrıca o, senden daha ırkçı olan tanıdığım tek kişi.” Carl, iri yapılı, iri yapılı, 
koyu saçlı, kocaman, boğumlu elleri olan bir adamı tanıtırken sırıttı. 


Oscar, Carl'ın ofisine yeni gelen kişiye elini uzatarak, "Şaka yapıyor olmalısın," diye yanıtladı. "Şu ana kadar ilişkide 
bulunduğum olumlu ayrımcılık bölümündeki adamlarınızın hepsi periler ve zenci aşıkları." 


"Oscar!" Adelaide'nin nefesi kesildi. Oscar, öncelikle arabası tamir edilen Adelaide'yi almak için Carl'ın ofisine 
uğramıştı, ancak bu fırsatı Carl'a Pentagon tarafından kendisine gönderilen yeni formlar hakkında şikayette 
bulunma fırsatını değerlendirmişti. 


Harry güldü ve Carl şöyle dedi: "Geçen hafta Horowitz hakkındaki haberleri duyduğunun ertesi günü, herkes 
yarıdayken Harry ofiste puro dağıtıyordu." 


"Sen de?" Oscar sorusunu Carl'a yöneltti. 


“Görünüş uğruna Oscar, görünüş uğruna. Sonuçta adam bu işin başıydı. 
Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi ve tüm maaş çeklerimiz ona bağlıydı." 


Harry, "Buradaki bazı insanlar için bu, görünüşten daha fazlasıydı," diye karşı çıktı. "Benim bölümümdeki o küçük 
sürüngen McGann'ın, Salı günü hoparlör sisteminden gelen Horowitz'e övgü sırasında gözleri nemlendi ve burnunu 
çekti. Bakan, Horowitz'in silahlı kuwvetlerde ırksal eşitliği teşvik etmek için ne kadar çaba harcadığını anlatan 
konuşmasının yapıldığı yere vardığında McGann gerçekten ağlamaya başladı. Artık siyahi kardeşlerimize gerçekten 
acıyan bir adam var .” 


Oscar tanıdığını belli ederek parmaklarını şıklattı: “McGann! Geçen sene olumlu ayrımcılık anketindeki tüm 
boşlukları doldurmadığım halde bana o çok titiz mektubu gönderen adamın adı bu.” 


"Ona benziyor," diye yanıtladı Harry. "Hükümetin azınlıkları kollayan programlarına karşı en ufak kötü tutumun 
kokusunu almak için bu anketlere verilen yanıtları büyüteçle incelemeyi seviyor." 


Carl, "Adam sadece işini yapmaya ve ilerlemeye çalışıyor" dedi. "O, elde etmek için ne gerektiğini biliyor 
buralarda tanıtılıyor ki bu sizin için söylenebilecekten çok daha fazlası. 

"Bu adamın ne yaptığını biliyor musun?" Carl başparmağını Harry'ye doğrulttu ve Oscar'a döndü. “Geçen hafta 
FBI Pentagon'un her yerinde kaynıyordu çünkü Horowitz'in öldürüldüğü partide bizim adamlarımızın çoğu vardı. 
Diğer insanlar soruşturmayı çok ciddiye alıp FBI'ın sorularını yanıtlamak için ellerinden geleni yaparken, Harry 
siyahlarla ilgili şakalarıyla ofisteki herkesi dağıtıyordu. Bölüm şefinden kendisine resmi bir kınama cezası almayı 
başardı.” 


Harry'nin buna yanıtı şu oldu: "Söylesene Oscar, bir zencinin hayatındaki en mutlu üç yıl nedir biliyor musun?" 


"Üzgünüm, sanırım bilmiyorum." 
"İkinci sınıf." 


Buna herkes güldü, Adelaide bile. Ama sonra Carl sesini alçalttı ve şöyle dedi: “Tanrı aşkına, burada Siyah 
şakalarını yaparken sesini alçalt, Harry. Özlük dosyamda da kınama cezası istemiyorum.” 


“Aslında artık senin için çok geç Carl. Ben de itiraf edebilirim. Buradaki asıl işim ırkçı şakalar yapmak ve gülen 
herkesin ismini vermek. Nihai raporumu yazdıktan sonra burada kalacak olan tek White çalışanları McGann ve ben 
olacağız. 
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Herkes yine güldü. 

Oscar ve Adelaide, Harry Keller'ı, kendisi ve karısıyla akşam yemeği yeme davetine yanıt olarak eve bırakırken Keller, Oscar'a 
Pentagon'un son biçimleriyle başa çıkma konusunda hızlandırılmış bir kurs verdi. Harry'nin karısı Colleen 40 yaşlarında, hoş ve 
rahat bir kadındı. Kendisi işten eve yeni dönmüş olmasına rağmen sürpriz akşam yemeği misafirlerine aldırış etmiyor gibiydi. 


Yemeğin ardından kahve içip sohbet ettiler. “senin duygularına sahip biri nasıl oldu da 
olumlu ayrımcılık programına dahil misiniz?” Oscar, Harry'ye sordu. 


"Duyguların bununla hiçbir ilgisi yok. Kamu Hizmetinde sadece size verdiklerini alırsınız - gerçi eskiden devlet üniversitesinde 
- bilirsiniz, NVCC - sosyoloji öğretiyor olmam onların olumlu ayrımcılık bölümü için beni seçmelerine yol açmış olabilir. Sosyoloji 
profesörleri bu tür bir üne sahip olma eğilimindedir. Her neyse, Savunma Bakanlığı'nda çalışmaya başlamadan önceki birkaç 
yıl boyunca tüm zamanımı yollarda, yayın stüdyosu ekipmanı satarak ve müşterileri ziyaret ederek geçirdim ve Colleen ve ben 
çok ayrıydık - gerçi bu işteyken onunla ilk kez tanıştım. Washington'daki müşterilerimden biri için çalışıyor. Ben de bir Kamu 
Hizmeti pozisyonuna başvurdum ve beni Pentagon'un sözleşmeye uygunluk bölümüne yerleştirdiler. Yine de eski şirketimde 
ek iş yapıyorum ama artık tüm işler telefonla yapılıyor." 


“Neden öğretmenlikten satışa geçtiniz?” Oscar'a sordu. 


“Öğretmenlik vicdanımı çok zorladı. Artık benden istenen tüm yalanları söyleyemez, tüm gerçekleri gizleyemez hale geldim. 
Bugünlerde sosyal bilimler öğreten herkesin giymek zorunda olduğu ideolojik deli gömleğine inanamazsınız. Aşırı hassas bir 
azınlık üyesini rahatsız edebilecek tek bir kelime, sizi yola sürükleyebilir.” 


Oscar, "Carl'ın söylediğine göre, yakında tekrar yollara dönebilirsin" diye yanıtladı. "Şu anda birlikte çalıştığın 'zencini sev' 


tipleriyle yaşadığım deneyim, onların dünyaya dair hastalıklı görüşlerini paylaşmayan hiç kimseye karşı çok az toleransları 
olduğu yönünde." 


“Ah, Carl abartıyor Aslında ofiste çoğu zaman çenemi kapalı tutmayı başarıyorum. O piç Horowitz'in hak ettiğini bulması beni 
o kadar mutlu etti ki kendimi tutamadım." 


“Peki, bu ortamda çalışmayı nasıl başarabildiğinizi anlamıyorum. Carl gibi birinin buna nasıl katlandığını anlayabiliyorum; o 
tanıdığım en az duygusal adam. Ancak duygularınızı içinizde tutmak ve hiçbir şey yapamamak veya söyleyememek sizin için 
çok zor olsa gerek. Duyguları olan insanların bunları ifade edebilmesi gerekir.” 


"Sana tamamen katılıyorum Oscar. Ve kendimi ifade ediyorum. Sadece işte değil ya da en azından istediğim kadar değil. 
Pentagon'daki işimin ve ek işimin yanı sıra Ulusal Lig için de çalışıyorum." 


“Ulusal Lig mi? Onlar hakkında bir şeyler duymuştum; bir neo-Nazi grubu sanırım. Bu doğru mu?" 


“Neo-Nazi'nin ne anlama geldiğine bağlı. Bu, insanların karşı oldukları her şeye yapıştırdıkları 'faşist' veya 'liberal' gibi etiketlerden biri. Haber 
medyası bize 'neo-Naziler' diyor ve şüphesiz bu terimi duymuşsunuzdur. Bunun çoğu insan için anlamı üniformalar, gamalı haç pankartları ve 


birçok 'kuşatma'dır. Ama bu kesinlikle biz değiliz. Üniformalara ve pankartlara karşı değilim ama onları kullanmıyoruz.” 


“Ne tür şeyler yapıyorsun?” 
"Davamıza yardımcı olacak her şey." 


"Hangisi?" 
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Harry bir dakika düşündü, sonra yavaşça başladı: "Davamız ırkımız için güvenli ve ilerici bir gelecek. Bir gün bir Beyaz dünya 
istiyoruz; kendisinin ve misyonunun bilincinde olan bir Beyaz dünya; öjenik ilkelerle yönetilen bir dünya; hükümetlerin olduğu 
kadar ailelerin de amacının ırkımızı geliştirmek olduğu bir dünya; daha az ama daha iyi insanların olduğu, Doğaya daha yakın 
yaşayan daha temiz, daha yeşil bir dünya; Niteliğin bir kez daha niceliğe üstün geldiği, insanların yaşamlarının bir amacı olduğu, 
güzelliğin, mükemmelliğin ve onurun bir kez daha anlam ve değer kazandığı bir dünya.” 


Oscar cevap veremeden Adelaide araya girdi: "Harry, tıpkı büyükbabama benziyorsun. Ailemizdeki ırkçı o. İkinci Dünya 
Savaşı'ndan sonra tüm dünyanın cehenneme gittiğini düşünüyor; eğer şimdi bildiklerini o zaman bilseydi, Roosevelt'in 
ordusunda savaşmak yerine Almanya'ya gider ve Waffen-SS için gönüllü olurdu diyor. 


Oscar, "Büyükbabanı dinlemeye daha çok zaman ayırmalıydın, tatlım," dedi. Sonra ekledi, “Amacın hoşuma gitti, Harry. Bunu 
tanıtmak için her şeyi yapacağınızı söylemiştiniz. Bana biraz ayrıntı verebilir misin?” 


“Şu anda çabalarımızın çoğu politik olmaktan ziyade eğitim amaçlı. Irksal konularda insanların bilinçlerini yükseltmeye, sonra 
da bilinçleri üzerinde etki sahibi olduğumuz kişileri motive etmeye ve yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden ırkçı mesaj içeren 
birçok materyal yayınlıyoruz: kitaplar, dergiler, video kasetler. Üyelerimizin çoğu şu ya da bu şekilde bu çabaya katılabilecek 
profesyonellerden oluşuyor. Mesela yayıncılık departmanımız için pek çok Almanca materyali İngilizceye çeviriyorum ve video 
stüdyomuzdaki ekipmanları çalışır durumda tutuyorum.” 


Colleen, "Harry fazla mütevazı," diye araya girdi. “ Video stüdyosunu sıfırdan kurdu ve tüm ekipmanı sağladı. Herhangi bir 
şey bantlandığında stüdyo mühendisi o oluyor; ışıklandırma, ses, kameralar ve diğer her şeyle ilgileniyor. Daha sonra kasetlerin 
düzenlenmesine yardımcı oluyor.” 


Harry mütevazı bir şekilde omuz silkti. “Bu benim için doğal bir görevdi. Stüdyo ekipmanlarını satmaya başladıktan sonra, 
bunların nasıl çalıştığı ve nasıl düzeltileceği hakkında bir şeyler öğrenmem gerekiyordu. Bir stüdyoya ihtiyacımız olduğuna 
karar verdiğimizde neredeyse hiçbir ücret karşılığında organizasyon için pek çok iyi, kullanılmış ekipmana sahip oldum.” 


Konuyu değiştirerek devam etti: "Şimdi, Colleen burada birinci sınıf bir hızlandırıcı. Hafta içi KZR-TV'de genel müdür yardımcısı 
olarak çalışıyor ve hafta sonları da Birliğin Kuzey Virginia biriminin ofis işleriyle ilgileniyor: satın alma, fatura ödeme, bankacılık, 
toplantılar için üyelerle iletişime geçme ve geri kalan her şey." 


“Almanca da tercüme ettiğini söylemiştin. Ailen Almanya'dan mı?" Oscar'a sordu. Neo-Nazi etiketinden biraz rahatsızdı ve 
gençliğinde izlediği yüzlerce televizyon filminden zihninde oluşan görüntülerle bir bağlantı arıyordu: siyah üniformalı zalim 
yüzleri olan adamlar, ışık. gırtlaktan gelen bir sesle emirler yağdırırken ve astları korkmuş Yahudilerin üzerine devasa, vahşi 
köpekleri salıverirken tek gözlüklerinden şeytani bir şekilde parlıyordu. Bu görüntülerin gerçek gerçekliğine inanmıyordu ama 
yine de onu rahatsız ediyordu. Oscar, ister insanlara ister hayvanlara karşı yapılan zulümden her zaman iğrenmişti. 


Harry, Oscar'ın sorusunu yanıtladı: “Evet ve hayır. Bugün Çekoslovakya olarak adlandırılan yerdendiler. 
Yüzyılı aşkın süredir enstrüman yapımcısı olan bir aile olan Pilsen'de doğdular ve ardından İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna 
kadar Prag'da yaşadılar. 1945'te orada doğdum. Babam ve ablalarım, Bay Roosevelt'in destekçilerinden bazıları tarafından Çek 
halkı arasında linç edildiler, anladığım kadarıyla oldukça korkunç tacizlerden sonra. Annem hiçbir zaman bana tüm detayları 
anlatamadı ama bu onun hayatının sonuna kadar kabus görmesine neden oldu. Neyse o da benimle birlikte Almanya'ya kaçtı, 
sonra ben beş yaşımdayken bu ülkeye geldik.” 


“Yani sen Çek misin?” 


"Hayır, Alman. Adımdan anlayamıyor musun? Seninki kadar Alman.” 
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Oscar'ın yüzü kızardı. İsminin İngilizce olduğunu düşünüyordu ve öyle de oldu. Ama aynı zamanda Alman olduğunu da biliyordu. 
Tek fark İngilizlerin bunu “y”, Almanların ise “j” ile yazmasıydı. "Avcı" anlamına geliyordu. Şimdi düşününce Keller'ın bir Alman ismi olduğunu da 
biliyordu. Ve Polonya'da doğan bir Yahudi'nin Polonyalı veya Çin'de doğan bir İsveçlinin Çinli olmadığı gibi, Çekoslovakya'da doğan bir Alman'ın 


da Çek olmadığını biliyordu. İngilizler, Almanlar ve İsveçliler aynı ailenin parçalarıydı; nerede doğduklarına bakılmaksızın hepsi Germendi; tıpkı 


doğdukları yer veya vatandaşlık ülkeleri ne olursa olsun Yahudilerin Yahudi ve Çinlilerin Çinli olması gibi. 


Bunların hepsi yıllar önce kendisi için anladığı şeylerdi. Ancak bazen, eğer dikkatli olmazsa, okulların ve eğlence 
medyasının yıllar süren öğretileriyle zihnine aşılanan eski düşünce alışkanlıklarına geri dönüyordu. Şimdi, düşünceleri 
Harry'nin sözüyle hareketlendiğinde, "neo-Nazi"nin tüm kötü çağrışımlarının Harry için olduğu kadar kendisi için de 
geçerli olduğunu fark etti. Bu farkındalık onu tedirgin etti ama aynı zamanda Harry, Colleen ve Ulusal Lig hakkında daha 
fazla şey öğrenme isteğini de artırdı. 


Yeni bir yaklaşım benimsedi: “Grubunuzun ırkımız için hem güvenli hem de ilerici bir gelecek istediğini söylediniz. Bu 
iki şey arasında bir çelişki görüyor musunuz?” 


Harry güldü. "Bu konuda çok fazla tartışma oldu. Uzun vadede -yani milyonlarca ve yüz milyonlarca yıl boyunca- 
ilerlemenin, mücadelenin, zorlukların, sıkıntıların, Doğa'nın sert seçimiyle türlerin acımasızca budanması ve ayıklanmasının 
sonucu olduğu açıktır; diğer bir deyişle güvenlik eksikliğinin sonucudur. Güvende olanlar durgunlaşır, güvensiz olanlar 
ise mücadele eder ve ilerler. 


"Öte yandan," diye devam etti, "ırklar yok oluyor. Bazen koşullar o kadar güvensiz hale gelir ki tüm ırk yok olur. 
Koşullar öyle bir durumda ki, kısmen aynı ekolojik ortamda diğer ırklar tarafından geride bırakıldığımız için, kısmen de 
kendimizi ölümüne melezleştirdiğimiz için ırkımız yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Artık çok fazla güvensizlik 
tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz açık.” 


“Fakat,” diye yanıtladı Oscar, “şu anda aleyhimize çalışıyor gibi görünüyor diye genel prensibi terk etmemeliyiz. Eğer 
mevcut güvensizlikle biz başa çıkamıyorsak ve diğer ırklar bunu başarabiliyorsa, ilerlemenin amacına bizimkinden ziyade 
onların hayatta kalmasının daha iyi hizmet edeceği sonucuna varmamız gerekmez mi?” 


"Elbette hayır," diye yanıtladı Harry, sesinde bir sabırsızlık izi vardı. “İlerleme, oyundaki tüm rakiplerin hayatta kalma mücadelesi verdiği ve en 
uygun olanın kazandığı zaman gelir. Irkımız mücadele etmiyor. Yatıyor ve ölüyor. Bizim görevimiz onu uyandırmak. Hayatta kalmaya çalışırken 


elleri arkadan bağlı olarak diğer tüm ırkları kırbaçlayacaktır. 


“Elbette fitness ilk başta düşünüldüğünden daha incelikli bir kavramdır. Formda kalmanın bir kısmı hayatta kalma 
yeteneğinin yanı sıra arzusuna da sahip olmaktır; Bundan da öte, zeki ve aldatıcı bir rakip tarafından kandırılıp uykuya 
dalmaya açık olmayan bir iradeye sahip olmaktır. Sorunun özü budur. 

Kandırıldık. Ama şimdi yeniden uyanacağız. Ligin görevi budur. 


“Güvenlik ile ilerleme arasındaki uyumla ilgili tek gerçek soru, ırkların hayatta kalması sorununun zaten çözülmüş 
olmasıyla ortaya çıkar. O halde soru, Beyaz bir dünyaya sahip olduğumuzda durgunluktan nasıl kaçınacağımızdır. Buna 
cevap vermenin pek çok yolu var ve bazı teorisyenlerimiz konuyu kendi aralarında tartışıyorlar. 


“Ama bu gerçekten tamamen başka bir konu. Belki de başlangıçtan itibaren biraz daha açık bir şekilde ifade 
edebilirdim: Önce ırkımızı uyandırıp, doğal mücadele ruhunu yeniden alevlendirerek hayatta kalmasını sağlamak 
istiyoruz, sonra da değerlerine ve bakış açısına yeniden yön vermek istiyoruz. öyle ki, ırklar arası rekabet mücadelesi 
kazanıldığında rahatlamak yerine kendini geliştirmeye devam etmeye çabalasın. İlerlemeyi garanti altına almaya 
çalışmamızın bir yolu da kuşkusuz, istesek bile rahatlayamayacağımız şekilde yaşam koşullarımızı ve tutumlarımızı 
değiştirmek olacaktır. Söylediğim gibi teorisyenlerin bu konuda çok farklı fikirleri var.” 
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Oscar, Harry'nin düşüncesinin netliğinden etkilendi. Adam, kaba görünümü ve şakacı tavrıyla iyi bir çocuk gibi görünebilirdi ama iyi bir zekaya 
sahip olduğu ve Oscar için hala belirsiz olan bazı şeyleri çözdüğü açıktı. "Özür dilerim Harry" dedi. Sanırım bu soruyu sorduğumda şeytanın 


avukatlığını yapıyordum. Gerçekten söylediğin hiçbir şeye itiraz edemem." 


"Peki, seni yaşlı neo-Nazi," diye sırıttı Harry, "artık bu dolaptan çıktığına göre, neden toplantılarımızdan birine gelip, aynı 
fikirde olacağın başka insanlarla tanışmıyorsun?" 


Bu olasılık Oscar'ın ilgisini çekmişti ama aynı zamanda da temkinliydi. Son zamanlardaki faaliyetleri göz önüne alındığında, 
hükümetin göz önünde bulunduracağı herhangi bir grupla ilişkilendirilmeyi gerçekten göze alamazdı. Harry'ye kesin olmayan 
bir cevap verdi: “Davetiniz için teşekkürler ama ben marangoz değilim. Her neyse, daha fazla yeni fikir bombardımanına 
uğramadan önce bu gece söylediğin bazı şeyleri düşünmek istiyorum. 

Güçlü mantığın beni biraz savunmaya itti. Hala anlayamadığım şey, sırf ırkın hayatta kalmasını garanti altına almak istediğiniz 
için medyanın size neden bu 'neo-Nazi' etiketini yapıştırdığıdır. Sonuçta onlar da beyaz." 


Harry ve Colleen aynı anda konuşmaya başladılar. Colleen önce "Onlar kesinlikle Beyaz değiller" diye ağzından kaçırdı. 
“Medyanın neredeyse tamamı Yahudiler tarafından kontrol ediliyor ve medyadaki herkes için melodiyi söylüyorlar. Irkımızın 
ortadan kaldırılması gündemlerinin başında yer alıyor.” 


Oscar'ın yüzündeki şaşkın ifadeyi gören Harry sözü devraldı: "Öncelikle Oscar, çok güçlü bir mantıkçı olduğuma dair 
izlenimini düzeltmeme izin ver. Bu akşam size anlattığım şeyler, Lig'deki hepimizin uzun zamandır düşündüğü şeyler. Bu, 
herkesten daha akıllı olduğumuz anlamına gelmiyor; sadece çok önemli olduğuna inandığımız ve çoğu insanın pek fazla 
düşünmediği bazı şeylerin bilincinde kalıyoruz. Eğer öyle olsaydı, onlar da bizim gibi konuları tartışabilirlerdi. 


Birlik üyeliğimin en büyük faydalarından birinin bilincim üzerindeki etkisi olduğunu düşünüyorum: Beni doğru yöne 
yönlendiriyor ve hayatta gerçekten önemli olan şeyler hakkında endişelenmemi sağlıyor. 


“İkincisi, Colleen kesinlikle haklı. Haber ve eğlence medyası Yahudiler tarafından sıkı bir şekilde kontrol ediliyor ve Yahudiler 
Beyaz değil. Bazıları Beyaz gibi görünebilir, ancak ırk bilincine sahip hiçbir Yahudi kendisini Beyaz olarak düşünmez ve bir grup 
olarak Yahudiler büyük bir farkla bu dünyadaki ırksal açıdan en bilinçli insanlardır. Düşmanlarına (buna kontrol edemedikleri 
herkesi de dahil) 'neo-Naziler' diyorlar çünkü bunu bir aşağılama etiketi haline getirmek için çok çaba harcadılar; ona ağır bir 
duygu yükü yüklediler, öyle ki çoğu insan ne anlama geldiğini net bir şekilde anlamadan bu kelimeye olumsuz tepki veriyor." 


Dinleyen ama konuşmayan Adelaide sessizliğini bir kez daha bozdu: “Şimdi yine tıpkı büyükbabam gibi konuşuyorsun. Bana 
Yahudileri anlatmak için saatler harcadı ama ben hiçbir zaman hepsini anlamadım.” 


Oscar ayağa kalktı. Konuşmanın gidişatı hoşuna gitmemişti. Irkların karıştırılmasına karşı verdiği mücadele bir şeydi, ancak 
anti-Semitizme bulaşmanın hiçbir manasını görmüyordu. Pek çok insanın Yahudilerden hoşlanmadığını biliyordu ama ona göre 
onlar Beyazdı ve Siyahları ondan daha iyi sevmeyen bir veya iki kişi tanıyordu. Colorado'daki yüksek lisans öğrencilerinden biri 
olan Dan Levine'i hatırladı. Kişisel olarak Levine'i hiçbir zaman sevmemişti, bu da ona ürkütücü bir his veriyordu, ama adam 
kesinlikle Yahudi'ydi ve her zaman Siyahlar hakkında şakalar yapıyordu, hatta Harry'den bile daha çok. “Harry ve Colleen, 
akşam yemeği için teşekkürler. Adelaide ve benim kaçmamız lazım. Ve toplantılarından birine katılma davetin için tekrar 
teşekkürler, Harry. Bunu düşüneceğim ve daha sonra seni arayacağım." 
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VE 


Oscar gerçekten de Harry ve Colleen'in söylediklerini düşünmek niyetindeydi, ama anlaşılan o ki hemen ertesi gün aklı başka 
meselelerle meşgul olmuş ve düşüncelerinin sohbete dönmesi iki haftadan fazla zaman almış. Bu arada ilgisini çeken şey, 
ırkların melezlenmesini önleme kampanyası ve Horowitz suikastına ilişkin devam eden öfkeydi. Irksal açıdan karışık bir çifti - 
Tyrone Jones ve iki kız arkadaşını - öldürmesinin üzerinden neredeyse bir ay geçmişti ve haber medyası hâlâ çılgınlık içindeydi. 


Bu çılgınlığın yoğunluğunu ve süresini hâlâ anlayamıyordu. Uyuşturucu çeteleri, Amerika'nın büyük şehirlerinin yarım 
düzinesinin sokaklarında her iki ya da üç günde bir, tüm kampanyası boyunca öldürdüğü kadar insanı öldürüyordu. Üstelik bu 
uyuşturucu savaşı kurbanlarının neredeyse tamamı Beyaz değildi ve bu nedenle medya tarafından özellikle seviliyordu. Ancak 
Washington'da yakın zamanda meydana gelen ve beş siyahın ve bir Kolombiyalı mestizo'nun ölümüne yol açan uyuşturucu 
olayı, ertesi günkü Washington Post'un ön sayfasına bile çıkmadı ; Washington Post'un neredeyse tamamı, başka bir ırklararası 
çiftin vurulmasıyla ilgili bir haberle doluydu. Chicago, Manhattan'da daha fazla polis koruması talep eden ırklararası ve eşcinsel 
çiftlerin gerçekleştirdiği yoğun polis denetimli halka açık gösteri ve FBI'ın Horowitz suikastına ilişkin soruşturmasıyla ilgili son 
açıklamaları. Yeni bir salgının ortaya çıkıp bir haftada bir milyon kurbanı alıp götürebileceğinden şüpheleniyordu ve haber 
medyası bu konuya Horowitz'i öldürmesi kadar yer vermeyecekti. 


Bunun bir kısmının, gazeteciliği meslek olarak seçen insanların özel bir sapkınlığı olduğunu düşündü. Bununla birlikte, 
medyanın alevleri körüklemedeki rolünün ötesinde, belli ki çeşitli özel çıkarlar iş başındaydı; Oscar'ın faaliyetleri nedeniyle 
tehdit altında ya da gücenmiş hisseden çıkarlar. Irksal açıdan karışık çiftlerden oluşan organize bir grup grup olduğunu 
öğrendiğinde şaşırdı; hatta bir tanesi yalnızca Filipinli eşleri olan beyaz erkeklerden oluşuyordu. Bu grubun varlığını 
okuduğunda, gece vakti çabalarının hiçbirini bu grubun üyelerine ayırmamış olmasından pişmanlık duydu. 


Bir de, heteroseksüel dünyaya karşı genel antipatilerine rağmen, ırkları karıştıranlara, hatta "heteroseksüel" olanlara karşı 
bir sevgi besliyor gibi görünen gueer'ler vardı. Feminist gruplar da onun karma çiftlere yönelik saldırılarına özellikle öfkeli 
görünüyordu. Oradaki bağlantıyı da çözemedi. Hastalıkları ne olursa olsun ruhen hasta olan tüm insanlar çıkarlarının 
örtüştüğünü mü hissettiler? 


Ancak kiliseler, ırkları karıştıranların destekçileri arasında en gürültülü olanıydı. Taşra Fundamentalizminin ilkel karizmasından, 
Üniteryenlerin en yumuşakına ve Piskoposlukçuların en modasına kadar, melezleşmeyi onayladıklarını ve bunun uygulayıcılarıyla 
dayanışmalarını haykırdılar. Neredeyse her gün, vurduğu çiftlerden biri veya diğeri için, Capitol merdivenlerinde bakanlar ve 
rahiplerden oluşan gruplar tarafından anma nöbetleri yapılıyordu. Diğerleriyle aynı tempoda yürümeyen Hıristiyan gruplar 
varsa, bu, cemaatlerinin çoğunluğu Doğu Avrupa'dan gelen yaşlanan mültecilerden oluşan daha küçük Doğu Ortodoks 
kiliselerinden yalnızca bir veya iki tanesiydi. 


Artık kiliseler ırkları karıştıran gruplarla, eşcinsellerle ve diğerleriyle resmi olarak el ele veriyordu. Washington Post'ta, Kongre 
tarafından tartışılmakta olan yeni bir yasa paketine halkın desteğini göstermek için Kongre Binası'na kitlesel bir yürüyüş 
yapılacağına dair tam sayfa bir duyuru yapıldı . Bir sonraki ayın ortasında yapılması planlanan yürüyüş, 30 veya 40 gruptan 
oluşan yeni bir liderler koalisyonu tarafından organize ediliyordu. Adı Nefrete Karşı Halk Komitesi'ydi ve Post'taki duyuruda 
birkaç düzine üyesi listeleniyordu. Liste piskoposlar, kardinaller, hahamlar ve sağ din adamlarıyla doluydu. 


31 


Machine Translated by Google 


Destekledikleri yasa Horowitz tarafından hazırlanmıştı ve eğer Oscar'ın garrotte'si yasama kariyerini kısa kesmeseydi Meclis'e 
onun tarafından sunulacaktı. Onun onuruna önemli yasa tasarısına Horowitz Yasa Tasarısı adı verildi. Üyeliği ırk temelinde 
kısıtlayan tüm örgütleri yasaklayacaktı. Yasa, "ırkçı nefreti teşvik edebilecek" tüm kitapları, süreli yayınları ve diğer basılı 
materyalleri yasaklayacak ve aleyhinde şikayette bulunulan yayınları inceleyecek ve karara bağlayacak bir Federal Yayınlar 
Kurulu'nun kurulmasını öngörüyordu. Bu, tanıkların huzurunda, başka bir ırkın mensubunu aşağılayan veya kendi ırkının diğer 
ırklarla ilişkisi olan üyelerine karşı düşmanlık ifade eden herhangi bir beyanda bulunan herhangi bir kişiyi on yıl hapis cezasına 
çarptıracaktır. 


Haber medyası haftada üç ya da dört kez kamuoyu yoklamaları yaptı ve Horowitz Tasarısı'nın ve onun tamamlayıcı yasalarının 
kabulü lehinde artan bir kamuoyu duyarlılığını heyecanla bildirdi. Son ankete göre halkın yüzde 60'a yakını bu kararı destekliyor. 
Oscar, Amerikan halkının medya tarafından ne kadar kolay manipüle edilebildiğine hayretle yalnızca başını sallayabildi. Sanki 
medyanın yapması gereken tek şey, kamuoyunu herkesin bir şeyden yana olduğuna ikna etmekti ve sonra koyunlar bu kervana 
katılmaya çalışırken kendi üzerine düşecekti. 


Oscar, Halk Komitesi'nin genel merkezinin Bölgedeki Georgetown'un hemen kuzeyindeki Connecticut Bulvarı Cemaat 
Kilisesi'nde bulunduğunu belirtti. Orada neredeyse her gün dini liderlerin, Kongre üyelerinin, Hollywood ünlülerinin ve diğer 
tanınmış kişilerin konuk konuşmacı olarak katıldığı toplantılar yapılıyordu. Görebildiği kadarıyla toplantıların temel amacı 
medyaya sürekli bir girdi sağlamaktı. Tüm televizyon haber programlarında her toplantıdan kesitler yer alıyordu. 


Oscar, Halk Komitesi'ne saldırma fikrini zihninde evirip çevirirken, Horowitz'e düzenlenen suikastın ırkları karıştıranları ve 
onların arkadaşlarını hiç de yavaşlatmadığı gerçeğini düşündü. Eğer bir şey varsa o da, Horowitz Tasarısı'nın doğasında olan 
sivil özgürlüklerin kitlesel olarak kısıtlanmasını kabul etmeleri için halkı baskı altına alma kampanyalarında kullanmaları için 
onlara daha fazla cephane vermiş olmasıydı. Halk Komitesi'nin en önde gelen liderlerinden bir veya ikisini vurursa veya genel 
merkezlerini havaya uçurursa, haber medyasının bunu tasarının geçmesi için başka bir argümana dönüştürmeyi başaracağından 
oldukça emindi. 


Oscar onun bir strateji uzmanı olmadığını fark etti. Sorunun bir kısmı, karşılaştığı kararların alınmasında çok fazla değişkenin 
bulunmasıydı. Her durumu analiz etmek ve belirli bir eylemin olası sonucunu tahmin etmek için gerekli zamana veya bilgi 
kaynaklarına sahip değildi. Bunun için bir genelkurmay ihtiyacı vardı. Ayrıca bireysel eylemlerinin birbirini güçlendirebilmesi 
için yol gösterici bir ilkeye, bir programa, açıkça tanımlanmış bir hedefe ihtiyacı vardı. İçgüdüye, içgüdüye, dürtüye ya da buna 
ne demek istenirse ona göre hareket ediyordu. 


Peki, bu çok kötü! Şimdilik vicdanının sesini dinlemesi ve pantolonunun dibinde uçmaya devam etmesi gerekiyordu. 
Vicdanının ona söylediği tek şey, çabalarının ırk karışımını uygulayanlardan ziyade teşvik edenlerin peşine düşmenin daha iyi 
olduğuydu. Horowitz'i öldürdükten sonra içinde o kadar güzel hisler oluşmuştu ki, şimdi gerçekten bir Senatörü, bir piskoposu 
veya bir üniversite rektörünü ortadan kaldırma arzusu duyuyordu. Bu, çatışmayı tırmandırmaya devam etmesi ve alt düzey 
işleri taklitçilerine bırakması gerektiğine dair genel mantığına uyuyordu. 


İkincisi son zamanlarda oldukça hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiliyordu. Faaliyetleri yaklaşık iki hafta önce, 
Horowitz'in vurulduğu sıralarda zirveye ulaşmış gibi görünüyordu. Artık gazeteler tüm ülkede karma çiftlere günde yalnızca 
dört veya beş ciddi saldırı bildiriyordu. Düşüşün bir kısmı başlangıçta yüksek tutuklama oranlarından kaynaklanıyor gibi 
görünüyordu; medyanın aşırı baskısı altındaki polis, tüm kaynaklarını farklı ırklardan çiftlere yönelik saldırıların soruşturulmasına 
harcıyordu. Görünüşe bakılırsa, bir çift yarışçıyı öldürerek Oscar'ın örneğini takip etmeleri gerektiği fikrini kafalarına sokacak 
ve sonra tükenip bunu daha fazla düşünmeden yapacak olan vahşi adamların kaynağı tükeniyordu. Hala serbest kalan 
aktivistler daha dikkatli davranıyorlardı. Chicago'da biri ya da 
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belki de birden fazla kişi vardı; durumu oldukça iyi görünüyordu ve Seattle bölgesinde aynı işleyiş 
tarzına sahip altı faili meçhul çifte cinayet dizisi vardı, ancak başka yerlerde çok fazla parlak nokta 
yoktu. 


Görünüşe göre saldırıların sayısındaki düşüşün bir başka nedeni - daha cesaret verici olanı - 
Manhattan'daki son gösteriye rağmen, ırkları karıştıranların bir dereceye kadar dolaba geri dönüyor 
olmalarıydı; Sokakta eskisi kadar çok hedef yoktu. Medya çılgınca bu eğilime karşı koymaya çalışıyordu. 
Kasadaki her tabloid, her hafta, karma ırktan ünlü çiftlerin ön sayfa fotoğraflarına yer veriyordu: son 
Siyah erkek arkadaşıyla birlikte yaşlanan Elizabeth Taylor ya da hayranlık uyandıran sarışın üniversiteli 
kızlar tarafından çevrelenmiş Siyah basketbol yıldızı Cleon Brown. Televizyon ağları, koleksiyonlarında 
yer alan ırk karışımı temalı tüm filmleri tarayıp yayınlamaya başladı. Her haber programında en az bir 
karma çiftle yapılan röportaj yer alıyordu ve TV röportaj programlarında başka türden konukları 
görmek neredeyse imkansızdı. 

Ancak yarışları karıştıranların büyük bir yüzdesi açıkça korkmuştu ve dikkat çekmemeye devam 
edeceklerdi. 


Connecticut Bulvarı Cemaat Kilisesi, eski moda bir demir çitin arkasında birbirine bağlı taş binalardan 
oluşan büyük bir kompleksti. Oscar ön taraftan iki kez geçti ve Polaroid kamerasıyla birkaç fotoğraf 
çekti. Ana binanın ön girişine giden taş basamakların tepesinde duran iki üniformalı polisi fark etti ve 
içeride daha fazla polisin olabileceğinden şüphelendi. Sonra yavaş yavaş kompleksin arkasındaki ara 
sokağa doğru ilerledi. Yaklaşık iki metre yüksekliğindeki çit de mülkün o tarafı boyunca uzanıyordu, 
ancak çitin hemen içinde bir sürü uzun çalılık vardı ve geceleri ara sokaktan araziye çıkmak zor 
olmayacak gibi görünüyordu. görülmeden. 


Eve döndüğünde Oscar kompleksin fotoğraflarını inceledi. Alt kattaki tüm pencerelerin üzerinde 
çelik çubuklar bulunduğunu belirtti; bu, bugünlerde Columbia Bölgesi'ndeki her bina için vazgeçilmez 
bir özellik. Neredeyse kesinlikle her pencere ve kapı da bir alarm sistemine bağlıydı. Halk Komitesi'nin 
yarı halka açık toplantılarını ana ibadethanede mi yoksa ayrı bir oditoryumda mı yaptığını bilmiyordu. 
Her halükarda, kompleksteki yalnızca iki bina bu amaca yetecek kadar büyüktü ve hemen bunlardan 
birinin yalnızca Pazar okulu sınıflarına ev sahipliği yaptığına karar verdi. Yani ana bina olmalıydı, 
gerçekten devasa bir yapı. Binaya bomba sokmanın bir yolu var mıydı? 


Sokak çitindeki servis kapısı, ek binanın arkasındaki park alanına açılıyordu. Arka kapıda "Teslimatlar" 
yazan bir tabela vardı. Eğer ofis malzemeleri teslimatı yapıyormuş gibi davransaydı, şüphe 
uyandırmadan ek binadan daha ileri bir yere bomba alamayacağı neredeyse kesindi. Hem arkadaki 
bodrum kapısına inen bir merdivenden hem de binanın yanlarındaki bodrum pencereleri için pencere 
boşluklarından da anlaşılabileceği gibi, ana binanın tam bir bodrum katı vardı. Yine barlar ve olası bir 
alarm sistemi, bodruma girişi zemin kattan daha kolay hale getiriyormuş gibi görünüyordu. Çatıya 
çıkıp korumasız bir çatı girişinden içeri girebilir mi? 

Oscar bu kez geceleri başka bir keşif yaptı. Bir toplantı sürüyordu ve ışıklı ve ışıksız pencerelerin şeklinden toplantının zemin 
kattaki kutsal alanda yapıldığı anlaşılıyordu. Binanın ön tarafındaki üç bodrum penceresi aydınlıktı ama geri kalanı karanlıktı. 
Binanın saçak seviyesinde, yanları az çok eşit şekilde aydınlatan projektörler vardı ve bodrum kapısının üzerinde bir ışık daha 
vardı. Bununla birlikte, binanın yan taraflarında, arka tarafa doğru birkaç yoğun çalılık alanı vardı ve binadaki pencerelerin 
genel düzeni, bir grup çalının oldukça arkasında bir bodrum penceresinin neredeyse kesinlikle bulunduğunu gösteriyordu. 


Arabayı kilisenin bir blok ilerisine sürdü, yan sokağa park etti ve kompleksin arkasındaki sokağa 
doğru yürüdü. Çitin uzun çalılar tarafından derin bir şekilde gölgelendiği bir noktada kendini kenara 
çekti ve sonra sessizce binaya daha yakın olan başka bir çalı grubuna doğru ilerledi. Çömelmiş 
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yere indiğinde çalılıklara doğru ilerledi ve tahmin ettiği gibi kendini bodrumdaki bir pencere kuyusunun yanında 


buldu. Kolunu güvenlik çubuklarının arasından kaydırıp pencerenin pervazını parmaklarıyla yoklayınca metalden 
ziyade ahşaptan yapılmış olduğunu fark etti. 


El fenerini pencerenin camına dayadı ve açıldığı bodrum odasını kısa süreliğine aydınlattı. Bir duvarında 
çerçeveli resimler bulunan bitmiş bir odaydı ama yerde ve uzak duvarın yanındaki çelik raflarda büyük karton 
yığınları vardı. Görünüşe göre oda depo olarak kullanılıyordu. Oldukça büyük bir odaydı, önden arkaya yaklaşık 
25 fit uzunluğundaydı ve mabedin genişliğinin yarısından fazlasına kadar uzanıyordu. Odanın uzak ucu 
muhtemelen minberin hemen altındaydı. Üç duvarda kapılar vardı ama hepsi kapalıydı. 


Arabasına döndüğünde tekrar saatine baktı ve üzüntüyle kendisinin ve Adelaide'nin akşam yemeği planları 
olduğunu hatırladı. Onun dairesine doğru giderken kiliseye saldırı planını formüle etti. 
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IX 


Oscar hayranlıkla, "Bebeğim, inanıyorum ki sen Doğu Yakası'ndaki en iyi memelere sahipsin" dedi, Adelaide'nin 
kendisine bir fincan kahve doldurmak için masanın üzerinden eğilmesini, mum ışığının kıvrımlar ve göğüsler 
arasındaki kontrastı vurguladığını izlerken. çıplak vücudunun oyukları. İkisi de seviştikten sonra kıyafetlerini giyme 
zahmetine girmemişti. 


“Ah, ankete katıldın mı?” 


Oscar uygun bir esprili yanıt bulamadan Adelaide devam etti: " Akşamlarında gerçekten büyüleyici bir şeyler 
yapıyor olmalısın. Bir baştankara anketi değilse ne? Son üç gecedir beni saat dokuza kadar beklettiğinin farkında 
mısın? Bu akşam yemeğe çıkacağımızı ve işin seni meşgul etse bile en geç sekizde burada olacağını söylemiştin. 
İşte saat on ve ben yine akşam yemeğini hazırlıyorum. Evde olmadığını biliyorum çünkü sen gelmeden bir saat 
önce orayı aradım. 


Oscar pişmanlıkla, "Gerçekten üzgünüm bebeğim," diye yanıtladı. “Son birkaç gündür etrafta çok fazla koşturup 
duruyordum. Bütün günümü bilgisayar başında yeni sözleşme üzerinde çalışarak geçirdim ve bu akşam halletmem 
gereken birkaç iş vardı." 


"Tamam tatlım. Başka bir kadınla birlikte olduğunu düşünmemiştim çünkü buraya geldiğinde kesinlikle son 
derece azgındın. Keşke çalışma programınızı birlikte daha fazla zaman geçirebileceğimiz şekilde ayarlayabilseydiniz. 
Her gece burada, dairemde tek başıma oturduğum için üzülmeye başlıyorum. Neden ben işteyken sen ev işlerini 
yapamıyorsun? Hava Kuwvetlerini benim kadar tanıdığım için, onlarla yaptığınız hiçbir sözleşmenin sizi bir ara 
göründüğünüz kadar meşgul edemeyeceğine eminim." 


Oscar gerçekten onunla aynı seviyede olmak istiyordu. Bunun yerine şu cevabı verdi: “Daha iyisini yapmaya çalışacağım bebeğim. Gerçekten 


yapacağım. Günün nasıldı?" 


Adelaide yemeklerini hazırlamaya devam ederken mutfaktan onunla konuşuyordu. Oscar ara sıra bir yorum 
yapıyor ya da bir yanıt veriyordu ama aklı daha ciddi olan ikisi arasındaki ilişkiyle meşguldü. Duygularını ve 
endişelerini onunla paylaşabilmesinin bir yolu var mıydı? 


Vietnam'da diğer uçanlardan bazılarıyla yaptığı bir tartışmayı hatırladı. Bu, haber medyasının silahlı kuvvetlerde 
kadınların rolünün artırılmasına yönelik plan ve önerilere yer verdiği bir dönemdi. İlk savunucular feministler ve 
onların soldaki destekçileriydi; kadınların erkeklerden yalnızca cinsel organlarının konfigürasyonu açısından farklı 
olduğu ve savaşta askeri uçak uçurmak da dahil olmak üzere erkeklerin yapabileceği hemen hemen her şeyi 
yapabilecekleri ve bunu da aynı derecede iyi yapabilecekleri görüşündeydiler. . Bunu zaten yapmamalarının tek 
nedeni, bir yandan kadınlara karşı gelenek ve yasalarla bariyerler diken, diğer yandan da geleneksel kadın rollerini 
kabul etmeleri için beyinlerini yıkayarak potansiyellerini engelleyen toplumun "cinsiyetçiliğinin" baskıcı etkisiydi. 
Yasalar değiştirilseydi ve küçük kızlar da tıpkı küçük çocuklar gibi yetiştirilseydi (bebek yerine beyzbol sopaları ve 
şapkalı tabancalar verilirdi), Yeşil Bereli olma veya savaş pilotu olma konusunda erkekler kadar yetenekli 
büyüyeceklerdi. 


İşin diğer tarafı ise tek argümanı “toplumun kadınların mücadeleye girmesine henüz hazır olmadığı” olan kişiler 
tarafından temsil ediliyordu. En azından, medya tarafından foruma kabul edilenler konunun diğer tarafında olan 
tek kişilerdi; bu da kadınların askeri muharebe rolüne karşı olanların gerçekten dayanabilecekleri bir zemin 
olmadığı izlenimini yarattı. Dolayısıyla, çok geçmeden modaya uygun politikacılar ve bürokratlar, hatta ülkenin 
siyasi hırsları olan bazı askeri liderleri de feministlerin bayrağını ele aldı. 


Oscar'ın havacı arkadaşları arasındaki genel görüş, feminist tutumun desteklenemez olduğu yönündeydi. 
Bir ya da iki istisna vardı ama bunlar her zaman zıt eğilimlere sahip sığ adamlardı. 
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doğal olmayan herhangi bir amacı savunacağına güvenilebilirdi, ne kadar tuhafsa o kadar iyi. Oscar, refleksleri ne kadar 
hızlı, koordinasyonu ne kadar iyi, görüşü ne kadar keskin olursa olsun, savaşta uçan hiçbir erkeğin bir kadının iyi bir 
savaş pilotu olabileceğine gerçekten inanmadığından emindi. 


Feministler, erkeklerin dövüşçü olarak yalnızca daha fazla kasları olduğu için avantajlı olduklarını ve kasın belirleyici olmadığı dövüş 
durumlarında bu avantajın ortadan kalktığını iddia etti: örneğin savaş uçuşu. Öte yandan Oscar, erkeklerin daha fazla kasları olduğu için daha iyi 
dövüşçüler olmadıklarını , aksine erkeklerin daha fazla kasları olduğunu çünkü bunun onlara savaşçı olarak doğal rollerinde avantaj sağladığını 
fark etti. Kadınlarda, sporcuların en mükemmeli olmalarına rağmen, dövüş hormonları eksikti ve daha fazlası: dövüş içgüdüsü, doğuştan gelen 
dövüş mikro becerileri, primat evriminin bir milyon kuşağı boyunca ince bir şekilde bilenmiş, bu sırada erkekler ana karakterdi. avcılar ve 


savaşçılar, dişiler ise yetiştiricilerdir. 


Haber medyasının konuyu akıllıca çarpık bir şekilde ele alma biçimi, Oscar'ın gazetecilik mesleğine karşı zaten gelişmiş 
olan güvensizliğini güçlendirdi. Ancak tartışma onun ilgisini çekmiş ve onu erkeklerle kadınlar arasındaki psişik farklılıklar 
ve bu farklılıkların ırkın evrimsel geçmişindeki derin kökleri hakkında düşünmeye yöneltmişti. 


Adelaide zeki bir kızdı, tanıdığı en zeki kızlardan biriydi ve bu onu memnun ediyordu. Anten tasarımı çalışmasının bazı 
yönlerini bilgili bir şekilde onunla tartışabilirdi; hatta bir dizi radyasyon hesaplaması için kullandığından daha iyi bir 
algoritma bile önermişti. Aynı zamanda esprili biriydi ve yaşına göre iyi okumuştu: Onunla konuşurken bir noktayı 
açıklamak için tarihsel bir benzetme kullanabilirdi ve o da aynı şekilde yanıt verebilirdi. Zekası onu daha iyi bir arkadaş 
yaptı. 

Bununla birlikte, onun zihni onunkiyle aynı şekilde çalışmıyordu ve o, algısı daha az olan bir gözlemciye görünse de ince ve önemsiz farkların 
farkındaydı. Öncelikle zihinsel dünyası daha küçüktü, ufku daha yakındı. Onun için gerçek olan burası ve şimdiydi; geçmiş ve gelecek, şimdiki 
zamanın uzak manzaraları gibi, çok daha az ilgi çekiciydi. Sınırlı projeler üzerinde iyi ve pratik bir çalışandı, ancak dünya tarihi manzaralarının 


haritasını çıkarmak ve bunları dönüştürmek için planlar yapmak ona gerçek dışı geliyordu. 


Diğer yandan Adelaide genelleyici değildi. Odak noktası orman değil ağaçlardı. İnsanları birey olarak görüyordu. O da 
öyleydi elbette ama aynı zamanda onları daha geniş kategorilerin üyeleri olarak da görüyordu: ırklarının, sosyal 
sınıflarının, dinlerinin, çıkar gruplarının temsilcileri olarak. Bir erkeği anlamak için, yalnızca bireysel özelliklerini değil, 
onun ne olduğunu, köklerinin nerede olduğunu, yaşamsal ilgi alanlarını ve kimlerle özdeşleştiğini düşünmek gerekiyordu . 


Halkın bilgeliği elbette onun tarafındaydı. Herkesin diğerlerini yalnızca birey olarak görmesi gerekiyordu . Ama onun 
sadece yapay bir norma uymadığından oldukça emindi. Adelaide yapay bir kız değildi; tam tersi. Gösteriş ya da 
geleneklere pek ihtiyacı yoktu. Siyasi ve sosyal trendin dönen akımlarından tamamen etkilenmemişti. 


Bir keresinde "gay" olduğu açıkça belli olan iki adamın yemek yedikleri bir restorana girip yanlarındaki bir masaya 

oturduklarında ve menüyü incelerken el ele tutuştuklarında verdiği tepkiyi hatırladı. 

Eşcinsellerin hoşuna giden modaya rağmen, bu gösteriye karşı doğal bir tiksinti sergilemişti. 

Siyahların ya da Yahudilerin şakalarına, eğer gerçekten komikse, gülüyordu. Bir keresinde ona Siyahlarla Beyazlar 
arasındaki zeka farkı ve daha genel olarak iki ırkın zihinlerinin çalışma şekilleri arasındaki fark konusunda ders 
verdiğinde, analizini ikna edici bulmuştu. 

Ancak farklı ırklardan bir çift suikasta kurban gittiğinde, iki kişinin öldürüldüğünü gördü; bu, melezleşmeye karşı bir 
darbe değildi. Tepkisinin ideolojik değil, doğal ve kadınsı olduğundan emindi. Ve diğer kadınlarda da aynı genel modeli 
fark etmişti. Bütün bunlar, Adelaide'in yaptığı şeyin kabul edilemeyeceği, hatta belki de onaylanamayacağı anlamına 
gelmiyordu, sadece bunun kolay olmayabileceği anlamına geliyordu. Göreve başlamaya karar verdi. 
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"Tatlım, diyelim ki birbirimizi tanımıyoruz ve Pentagon'daki Siyahlardan biri senden randevu istedi - diyelim ki, sen oradayken 
Carl'ın ofisine her geldiğinde sana göz kulak olan Siyah yüzbaşı - nasıl olurdu? tepki veriyor musun?” 


Adelaide son tabakları masaya koyup otururken cevap verdi: “Aslında adam bana oraya geldiğim ilk hafta evlenme teklif etti. 
Ben de ona çok tatlı bir şekilde şöyle dedim: 'Teşekkür ederim ama önce doktoruma danışıp her şeyin yolunda olup olmadığını 
görmem gerekecek. AIDS testim pozitif çıktı ve henüz bulaşıcı aşamada olup olmadığını bilmiyorum.' Sanırım bu söz etrafa 
yayıldı çünkü bir yıldan fazla bir süredir bir Siyah'tan başka bir teklif almadım. Diğer Beyaz kızlar her zaman onlar tarafından 
rahatsız ediliyor. 


"Bana bundan hiç bahsetmedin. Bu kadar etkili bir dönüşle ona karşı hazır olmanıza şaşırdım." 


“Bu benim azgın siyahlara karşı standart tepkim. Üniversitede öğrendiğim ilk şeylerden biri böyle bir cevabın işe yarayacak 
tek şey olduğuydu. Kibar bir 'hayır'ı yanıt olarak kabul etmeyeceklerdir. Ya 'Buzz defol, zenci' ya da benim AIDS cevabım gibi bir 
şey olmalı. Iowa State'deki ilk yılımda bunlar gerçekten sorun teşkil ediyordu. Buna tamamen hazırlıksızdım. Lisemde hiç Siyah 
yoktu; hatta büyüdüğüm ilçede de hiç Siyah yoktu. Ama üniversitede çoğu eyalet dışından gelen çok sayıda kişi vardı. Kendilerini 
öyle bir baş belasına soktular ki, kendimi kızgın bir orospu gibi hissettim. Kabalık etmek istemedim ve ırkçı olarak görülmek 
istemedim. Ayrıca hiçbiriyle çıkmak istemedim. Sadece onlardan etkilenmedim. Ayrıca, onlarla çıkan kızların, gönüllü olarak 
teslim olmadıkları takdirde genellikle tecavüze uğradıkları genel bir bilgiydi. Buna 'randevu tecavüzü' diyorlardı ama yine de 
tecavüzdü; sıklıkla toplu tecavüz. Üniversite yönetimi kızlara hiçbir destek vermedi. Bir sorun olduğunu bile kabul etmiyorlar. 
Şans eseri, durumu bilen bir oda arkadaşım vardı ve o da başa çıkmama yardımcı oldu.” 


“Kampüste Beyaz kızlara yönelik herhangi bir destek grubu yok muydu? Peki ya kilise grupları?” 


"Sen ciddi misin Oscar? En kötüsü kilise gruplarıydı. Görevlerinin benim gibi kızları tecavüze uğramaktan değil, ırkçılıktan 
kurtarmak olduğunu sanıyorlardı. Her zaman danslar ve diğer sosyal etkinlikleri organize ediyorlardı ve her etkinlikte en büyük 
endişeleri Beyaz kadınları Siyah erkeklerle eşleştirmekti. Ortaya çıkan beyaz adamların kendilerini istenmeyen hissetmeleri 
sağlandı. Bu konuda o kadar açıklardı ki! 


"Kampüsteki tecavüz konusunu gündeme getiren tek örgütlü grup feministlerdi ama onlar da elbette ırksal boyut hakkında 
hiçbir şey söylemediler." 
"Elbette. Ama bahse girerim ki kampüsteki ırksal koşullar işe alımlarda onlara yardımcı olmuştur.” 


“Muhtemelen öyleydi. Erkeklerle, özellikle de Siyah erkeklerle kötü deneyimler yaşayan pek çok kadın, kimsenin onlara 
sempati duymaması veya onlara yardım etmemesi nedeniyle öfkeyle doluydu ve bu yüzden feministlere yöneldiler.” 


"Onların pençesine düşmekten ve erkek düşmanı biri haline gelmekten nasıl kaçındınız?" 


Oscar sadece yarı ciddi bir şekilde sordu. 


“Birinci sınıf öğrencisi olarak kendimi en güvensiz hissettiğim dönemde sırf manevi destek için feminist gruplardan birine 
katılma isteği duydum. Feministlerin gündemi olmasaydı, en az militan gruplarda bile muhtemelen kadınlara manevi destek 
sağlamanın çok ötesine geçerdim. Çoğu sadece kadınlara nasıl davranıldığı konusunda kızgın değildi; Erkek değil de kadın 
oldukları için öfkeliydiler ama bunu asla kabul etmiyorlardı. Tecavüze karşı kampanya yürüttüler ama onları tanıdığınızda asıl 
kızdıkları şeyin dibe vurmak olduğunu fark ettiniz. Kabaca söylemek gerekirse, tecavüz edenler yerine tecavüzcüler, sikikler 
yerine sikikler olmak istiyorlardı. Ve ben her zaman altta olmaktan mutlu olduğum için, iyi bir adam zirvede olduğu sürece 
onlarla empati kuramadım.” 


"Bunun için minnettarım bebeğim. Eğer lezbiyen olsaydın, yarış için gerçek bir kayıp olurdu.” 
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"En azından senin için bir kayıp olur umarım," diye gülümsedi. "Yarışı pek iyi yaptığımı bilmiyorum." 


"Hmm. Doğru. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız. Seni almak konusunda ciddi düşünmemiz lazım 
hamile. Sizin genlerinize sahip birinin beş ya da altı çocuk sahibi olmaması gerçekten Doğaya karşı işlenmiş bir suçtur.” 


“Önerilere açığım.” 

Oscar, "Görünüşe göre yine kendimi zor duruma düşürdüm," diye gülümsedi. Sonra kaşlarını çattı. "Biliyorsun bebeğim, 
halletmem gereken bazı yarım kalmış işlerim var. Şu an tuttuğum gibi bir programla birlikte pek fazla ev hayatı 
geçiremezdik. Umarım önümüzdeki birkaç ay içinde bir eş ve baba olma işine temiz bir vicdanla girmemi sağlayacak bazı 
şeyleri çözebilirim. 

“Tatlım, çalışma programının bazen beni oldukça sinirlendirdiği doğru. Ama her yerde çiftler 
dünya daha kötü sorunları olan aileleri yetiştiriyor. 


“Esnekliğini takdir ediyorum bebeğim. Seni sevmemin nedenlerinden biri de, ortaya çıkan hemen hemen her türlü 
sorunu şikayet etmeden göğüs gerebilmen. Ama ikimiz için de, çocuklarımız için de iyi olacak bazı değişiklikler yapma 
noktasına gerçekten yakın olduğuma inanıyorum. 

Bir süre daha enerjimi bu şeylere yoğunlaştırmam gerekiyor.” 


Oscar, Adelaide'nin gözlerindeki hayal kırıklığını ve acıyı görebiliyordu ve ruhu kıvranıyordu. Ona yalan söylemek 
istemiyordu ama yaptığı buydu. Gerçek şu ki kendisini neyin beklediğine dair net bir fikri yoktu. Birkaç ay içinde neyi 
çözmeyi umabilirdi ki? Sistem'e karşı savaşını tırmandırmaya devam ederse muhtemelen o sırada ölmüş ya da hapiste 
olacaktı. Öte yandan savaşı Nefrete Karşı Halk Komitesi'ne yapmayı planladığı şeyin ötesine nasıl tırmandırabileceğini 
hayal etmek zordu. Tek olasılık, savaşı yasal veya en azından daha az riskli yollarla sürdürmenin bir yolunu bulmak gibi 
görünüyordu. Ama nasıl? Bu doğrultuda düşünmeye çalıştığı her defasında bir boşluk çizmişti. 


Adelaide'a başka ne söyleyeceğini bilmiyordu. Ona tam olarak ne yaptığını söylemenin hiçbir anlamı yoktu. Bu bilgiyi 
kabul etmeye ideolojik ve duygusal olarak hazır olsa bile yardım etmek için yapabileceği hiçbir şey yoktu; sadece korkar ve 
endişelenirdi. Yine de ona bir şeyler söylemesi gerektiğini hissediyordu . Onunla evlenmek istemediği için oyalandığını 
düşünmesini istemiyordu. 

Ve onun amaçlarını anlamasını, varoluşlarının tüm anlamını tehdit eden kötülükle savaşması gerektiğine dair inancını 
paylaşmasını umutsuzca istiyordu. 


Tekrar denedi, sesi ciddiydi ve ilk başta tereddütlüydü: "Bu ülkede meydana gelen birçok değişiklik hakkında ne 
hissettiğimi biliyorsun tatlım. Bunların çoğundan size şu ya da bu zamanda bahsetmiştim: ırksal karışımların artması, 
beyaz olmayan göçmenlerin şehirlere akın etmesi, politikacıların giderek daha belirgin hale gelen çarpıklıkları ve 
sorumluluk eksikliği, toplumun yıkıcı önyargıları. haber ve eğlence medyası, ülkenin moralinin bozulması, her yerde disiplin 
ve standartların bozulması, azalan Beyaz çoğunlukta her türlü ırksal veya kültürel kimlik duygusunun kaybı. 


“Sanırım çoğu insanın cildi benden daha kalın ve bu şeylerin onları rahatsız etmesine izin vermiyorlar. Ama beni rahatsız 
ediyorlar; hem de çok. Beni o kadar rahatsız ediyorlar ki başka bir şeyi ciddiye almam çok zor. İşim benim için para 
kazanmanın bir yolundan başka bir şey olmadı. Müdahalemi gerektiren başka pek çok şeyin -daha önemli şeylerin, korkunç 
şeylerin- olduğunu görünce heyecanlanamıyorum. Gelecek benim yaşamak istemeyeceğim veya çocuklarımızın yaşamasını 
istemeyeceğim bir yere benzediğinde, ileriye yönelik plan yapmak, bir kariyer hakkında düşünmek zor. 


“Bununla savaşmak istiyorum bebeğim. Bununla savaşmam gerektiğini hissediyorum. Onunla savaşmaktan başka hiçbir 
şey bana gerçek ya da değerli gelmiyor. Yani senden başka hiçbir şey yok. Seninleyken birkaç saatliğine diğer her şeyi 
aklımdan çıkarabilirim. Seni ve beni burada ve şimdi düşünebilirim. Seni görebiliyorum, hissedebiliyorum, duyabiliyorum, 
kokunu alabiliyorum. Senin güzelliğinden, yumuşaklığından, kadınlığından, seksiliğinden, aşkından zevk alabilirim. 

Ama evlilik ve çocuklar hakkında konuştuğumuzda, burada ve şimdi olduğundan daha fazlasını düşünmem gerekiyor. BEN 
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Nasıl savaşabileceğimi ve aynı zamanda sorumlu bir koca ve baba olabileceğimi bulmam gerekiyor. Bu benim sorunum tatlım 


ve bunu çözmeye çalışıyorum. 


İkisi birbirlerinin gözlerine bakarken uzun bir süre sessizlik oldu. Sonra Adelaide konuştu: “Tatlım, sen alışılmadık bir adamsın. 
Sen tanıdığım hiçbir adama benzemiyorsun. Tavrınızın Don Kişotvari olduğunu düşünüyorum. Bugün olup bitenlerin çoğundan 
ben de hoşlanmıyorum. Dünyanın gittiği yönlerden bazılarını sevmiyorum ve yapabilseydim onları değiştirirdim. Ama ben 
yapamam, sen de yapamazsın. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Zaten bizim sorumluluğumuz dünyaya bakmak değil, elimizden 
geldiğince kendimize bakmaktır. Dışarıda çok fazla pislik var ve bunu değiştiremeyiz. Ancak kendi hayatlarımızı temiz tutabilir, 
çocuklarımıza da temiz hayatlar kurabiliriz. Yapabileceğimiz tek şey bu." 


"Belki o kadar da değil bebeğim. Elbette, sanırım sen ve ben kendimizi temiz tutabiliriz. Ama orada işler oldukça hızlı 
bozuluyor ve çocuklarımıza temiz bir yaşam garantileyebileceğimizden hiç de emin değilim. Kendi ırklarının zar zor çoğunlukta 
olduğu bir ülkede büyüyecekler; azınlıklar en azından nasıl bir arada duracaklarını ve birlikte oy kullanacaklarını biliyorken, fena 
halde parçalanmış ve bölünmüş bir çoğunluk olacaklar. 


"Ve sanırım soğukkanlı bir kumarbaz olsaydım, felaketi önlemek için her şeyi yapabileceğimize dair bahse paramı 
yatırmazdım. Ama hâlâ hiçbir şeyin yapılamayacağından senin kadar emin değilim. Belki Don Kişot'um ama benim için hayat 
olduğu sürece umut da vardır. Ve denemeliyim. Keşke olasılıklar ne olursa olsun elimizden geleni yapmanın kaçınılmazlığı 
konusunda ne hissettiğimi anlamanı sağlayabilseydim. 


Oscar bir an düşündü, sonra devam etti: “Sanırım burada genç Siyahlardan oluşan çetelerin Beyaz kızlara toplu tecavüz 
ettiğinin farkındasınız. Genellikle haber medyası bu konuda pek fazla konuşmaz ama gerçekten yükselişte. Örneğin geçen hafta 
Rock Creek Park'ta koşucuya tecavüz olayı yaşandı; olayda 20'den fazla genç siyah, kızı yakaladı ve koşu yolunda neredeyse iki 
saat boyunca defalarca ona tecavüz etti. Daha sonra boğazını kesip ölüme terk ettiler. Eğer bir senatörün yeğeni olmasaydı 
medyada bu kadar ses getirmezdi. 


"Diyelim ki sen ve ben parkta yürüyorduk ve tecavüz devam ederken o sahneye çıktık. Diyelim ki silahsızdım ve en yakın 
telefona epey bir mesafe vardı. Sanırım bazı adamlar, polisleri 20 ya da 30 dakika içinde oraya ulaştırabileceklerini umarak 
telefona koşmak dışında yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını kendilerine söyleyebilirlerdi. Ama benim için başka seçenek 
olmayacaktı. Eğer kız benim ırkımın bir üyesi olsaydı, o Siyah hayvanların üzerine hücum etmek ve onu kurtarmak için insanca 
mümkün olan her şeyi yapmak zorunda kalırdım. Eğer kaçarsam kendimle yaşayamazdım. Sonrasında kendimi sonsuza kadar 
kirli ve onursuz hissedecektim. 


“Bende ve dünyada da durum böyle. Bu benim dünyam, ırkımın dünyası ve toplu tecavüze uğruyor. Elimden geleni 
yapmasaydım, kendimi namussuz hissederdim, kendimle barışık olamazdım; bunu yapmak aramıza girse bile.” 


Adelaide gülümsedi. "Seni sevemedim canım, o kadar çok sevdim ki, daha fazla onurlandıramam" diye alıntı yaptı. 

Oscar, "Aynen öyle, sevgili Lucasta'm, aynen öyle," dedi. 

“Eh tatlım, hâlâ Don Kişotvari olduğundan ve tarihin gidişatını değiştirmek için yapabileceğin hiçbir şey olmadığından eminim. 
Ama sadece şunu bilmeni istiyorum” - ve burada Adelaide'nin sesi alçak ve boğuk bir hal aldı - “üm dünyaya karşı savaşa 
gitmeye karar verirsen, eğer bana sahip olursan, kamptaki takipçin olacağım. Ve eğer silahsız olarak doğrudan Cehennemin 
kapısına doğru hücum edersen, eğer beni hâlâ sevdiğine inanırsam, elimden geldiğince hızlı bir şekilde arkandan koşacağım. 


Adelaide'nin gözlerinde yaşlar parladı ve Oscar, boğazında konuşamayacak kadar sert bir yumru oluştuğunu fark etti. Bir an 
için yapabildiği tek şey beceriksizce yemek masasının üzerinden uzanıp onun elini tutmaktı. Hareketiyle şamdanlardan biri 
devrildi ve şamdan söndü. Sonra hızla sandalyesinden kalktı, masanın Adelaide'in olduğu tarafa geçti, o da ayağa kalktı ve onu 
sıkıca ezdi. 
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onun kolları. Geriye kalan mumun titreyen ışığıyla aydınlanan, gölgeli, parlak etlerden oluşan tek 
bir sütun halinde, orada sessiz ve hareketsiz duruyorlardı. 
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İki gece sonra Oscar, Halk Komitesi'ne karşı harekete geçmeye hazırdı. Aletlerini ve malzemelerini hazırlamıştı ve hava da 
uygundu: Sürekli yağan yağmur, insanları içeride tutacak ve kazara çıkarabileceği her türlü gürültüyü bastıracaktı. 


Ayrıca grup bu gece yapılacak toplantıya özel fatura kesmişti. Massachusetts ve Wisconsin valileri, kendi eyalet yasama 
meclislerinin Kongre'yi Horowitz Yasa Tasarısı'nı geçirmeye çağıran kararlarını sunmak üzere orada olacaklardı. Ulusal Yahudi- 
Hıristiyan Dinlerarası Konseyi'nden Kardinal O'Rourke ve Haham Rosen, aynı zamanda törenlerin ustası olacak olan B'nai 
B'rith'in Hakaretle Mücadele Birliği'nin Barry Shapiro'su ile birlikte baş konuşmacılar olacaklardı. . Birkaç Kongre üyesi katılacaktı. 


Medya iyi bir şekilde temsil ediliyordu ki bu da iyi bir şeydi. Cehenneme ne kadar çok çürük orospu çocuğu gönderebilirse o 
kadar iyi. Ne yazık ki bu gece muhtemelen özellikle yoğun polis koruması olacaktı. Oscar'ın tek gerçek endişesi kilisenin 
arkasındaki sokakta devriye gezen polislerin olmamasıydı. 


İlk önce kilise kompleksinin hemen kuzeyindeki yan sokaktan geçti. Sokak girişine yaklaşırken kalbi sıkıştı: Ara sokağa park edilmiş bir polis 
arabası erişimi engelliyordu ve burnu kaldırıma doğru uzanıyordu. Bloğun etrafından dolaştı. Sokağın diğer ucu açıktı. Artık iyice şiddetlenen 
yağmurun altında sokağın bu ucuna baktığında kruvazörü hiç göremiyordu. Sokaktan sadece 15 metre uzakta, sokağın diğer tarafında bir park 
yeri buldu: kilisedeki toplantıya katılımın büyük olduğu düşünülürse büyük bir şanstı. Oscar yakınlarda başka boş yer görmemişti ve ağır, hantal 


ekipmanını birkaç blok ötede taşımak zorunda kalacağından korkmuştu. 


Arabadan inmeden önce trençkotunun ceplerini kontrol etti; ihtiyacı olan tüm küçük eşyalar yerli yerindeydi. Daha sonra 
yolcu kapısına doğru yürüdü, kalın yastıklı bir ipi boynunun etrafına ve omuzlarının üzerinden ceketinin altına geçirdi ve biri 
emniyet kemerinin her iki ucuna tutturulmuş iki adet 90 kiloluk asetilen silindirini yolcu alanından dikkatlice indirdi. . Ayağa 
kalktığında iki silindir dizlerine kadar sarkıyordu ve ceketi tarafından örtülüyordu. Ancak çevresini iki katına çıkardılar ve 50 
metreden daha kısa bir mesafede yapılan sıradan bir incelemeye bile anında şüphe uyandırmadan dayanamıyordu. Daha da 
kötüsü, normale yakın bir şekilde yürüyemiyordu. Yükle başa çıkabildiği en iyi şey son derece garip bir paytak paytak paytak 
paytak yürümeydi. 


Ara sokağın 100 metre aşağısındaki demir çitin doğru noktasına ulaştığında neredeyse kakasını yapıyordu. Neyse ki polis 
aracı hâlâ yeterince uzaktaydı ve ancak ara sıra ilerideki yan sokaktan geçen bir arabanın farları tarafından aydınlatıldığında 
dış hatlarını seçebiliyordu. Polisler araçlarının içinde kaldığı sürece onu kesinlikle göremeyeceklerdi. 


Koşumdan dışarı çıktı ve silindirleri birer birer çitin içinden itti. Sıkı bir uyum içindeydiler ve biri yarı yolda kalmıştı. Kazıkları 
serbest bırakacak kadar ayırmak için tüm gücünü kullanması gerekiyordu. Sonra ilk seferine göre biraz daha beceriksizce ama 
cebindekilerin hiçbirini kaybetmeden zirveye kendisi çıktı. Çalıların ıslak karanlığında çömelerek birkaç dakika dinlendi, sonra 
ipi tekrar omuzlarına geçirdi ve kalan 25 metreyi binaya doğru sürünerek ilerledi. 


Pencereyi iyice gizleyen çalıların arasından kendine yol açıp bodrum duvarı boyunca başı ve omuzları pencerenin yanında 
olacak şekilde uzandığında rahatlayabildi. Bundan sonra çocuk oyuncağı olacak. Bu kadar ıslak ve soğuk olmasaydı bundan 
keyif bile alırdı. Önce sağ cebinden pille çalışan matkabını, ardından da aşağı dönük saplı yarım inçlik ucu çıkardı. Mandrenin 
ucunu sıktı, bu sırada mandrenin anahtarını düşürdü ve el yordamıyla çamura saplandı. 
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ve tekrar bulmadan önce yaklaşık bir dakika boyunca siyahlık. Parmaklarındaki plastik kaplama onları hantallaştırdı ve dokunma 
duyusunu da engelledi. 


Ahşap pencere kanadında delik açmak yalnızca birkaç saniye sürdü. Oscar daha sonra yarım inçlik plastik bir tüpün ucunu 
deliğe itti. Borunun diğer ucu asetilen silindirlerinden birine bağlandı, o da diğerine 1,2 metre uzunluğunda bir lastik hortumla 
bağlandı. Her iki silindirin de valflerini sonuna kadar açtı ve gaz tüpün içinden bodruma doğru gürlerken gerildi. Ona göre bu 
ses, yüksek hızla geçen bir yük treni kadar yüksekti, ama kendi kendine, muhtemelen yağmurun gürültüsü yüzünden ara 
sokaktaki ya da toplantının yapıldığı yukarıdaki sığınaktaki birinin bu sesi zar zor duyabileceğini söyledi. devam etmekte. 


Silindirler boşalırken matkabını bir kenara koyup bir zaman kibriti yerleştirmeyi düşünüyordu ama akışın gücü plastik tüpün 
o kadar şiddetli bir şekilde kıvranmasına ve bükülmesine neden oldu; kanattan çıkmasını önlemek için onu tutmak zorunda 
kaldı. Ancak yaklaşık beş dakika sonra silindirlerdeki basınç, tüpü güvenli bir şekilde serbest bırakabileceği noktaya düştü. 


Oscar'ın tahminine göre, büyük bodrum odasındaki atmosfer şu ana kadar yüzde 10'a oldukça yakın asetilene sahip olmalı. Yüzde 2,5'un 
üzerindeki herhangi bir şey patlayacaktır. Silindirler tamamen boşaldığında, kapıların altından bodrumun geri kalanına olan sızıntının aşırı olmadığı 
varsayılırsa, odanın asetilen içeriğinin yüzde 12 kadar yüksek olması gerekirdi. İlk keşif sırasında tüm kilise kompleksinin ısıtma tesisinin ek binada 
bulunduğunu fark etmişti; en azından bacası olan tek bina orasıydı. Bu, bodrumun bir ocağının bulunabileceği bir kısmına gaz sızıntısı nedeniyle 
erken patlama korkusunu hafifletti. Yine de gereğinden fazla oyalanmak istemiyordu çünkü bodrumun diğer kısımlarına gaz sızarken herhangi bir 


kaynaktan gelebilecek bir kıvılcım patlamaya neden olabilirdi. 


Cebinden bir fişek çıkardı ve onu 30 dakikaya ayarlamaya hazırlandı. Bu kendisinin yaptığı bir cihazdı ama Vietnam'da 
gördüğü benzer ateşleme cihazları örnek alınarak modellenmişti. Bu, altı inç uzunluğunda ve yarım inçten biraz daha küçük bir 
çapa sahip metal bir tüptü. Koruyucu kapak bir uçtan söküldüğünde, çıkıntılı bir soket başlı vida erişilebilir hale geliyordu. 
Cebinde el yordamıyla arama yapmasına gerek kalmaması için önceden sokete bir Allen anahtarı bantlamıştı. Bilyeli mandal, 
vidanın tam olarak istenen mesafeye döndürülmesini kolaylaştırdı: her "tıklama" için beş dakika. Sıfır "tıklama" anında ateşleme 
içindi, ancak pratikte bu yaklaşık 30 saniye anlamına geliyordu. Vidanın konumu ayarlandığında, tüpün içindeki küçük bir asit 


ampulünü parçalamak ve geri sayımı başlatmak için vidayı herhangi bir sert yüzeye kuvvetli bir şekilde sıkıştırıyorduk. 


Oscar, tamamen bozulmuş dokunma duyusuna güvenerek İngiliz anahtarını el yordamıyla prize sokmuştu ki bodrumdaki 
odanın ışığı aniden yandı. Patlamayı bekleyerek dehşet içinde dondu. Ancak neredeyse anında, ışığın açılmasıyla bir patlama 
olacaksa bunun anında olacağını fark etti. Muhtemelen ışık anahtarı modern, sessiz olanlardan biriydi ve kapalı bir cam tüp 
içinde cıva kontaktörü kullanıyordu. Eğer daha eski, mekanik bir anahtar olsaydı, kontakların kapanmasından çıkan kıvılcım 
odadaki patlayıcı karışımı ateşlediği için muhtemelen şimdi ölmüş olurdu. 


Bütün bu düşünceler bir anda kafasından geçti. Artık aynı hızla harekete geçmesi gerekiyordu. 
Belli ki birisi odanın kapısını açmıştı. Belki üst katta asetilen kokusu tespit edilmişti, belki de gazın sesiydi. Her durumda alarm 
çalınacak ve kilise boşaltılacaktı. Dahası, kapı açıkken odadaki gaz konsantrasyonunun bir dakikadan fazla patlayıcı seviyede 
kalacağına güvenemezdi. 


Daha fazla düşünmeden alyan anahtarını düşürdü ve fişeğin ucunu taş duvara çarptı. Daha sonra asetilen tüpünü kanattan 
çekip çıkardı ve iğneyi deliğe itti. Oscar ayağa kalkarken bodrum katında takırdadı. Artık neredeyse boş olan asetilen tüplerini 
almaya vakti yok. Onları çalıların arasında bıraktı ve çitlere doğru koştu. 
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Zemin ayaklarının altında sallandığında, tepenin üzerindeydi ve arabasının yarısına gelmişti. Bir an sonra havada ilerleyen 
şok dalgası son derece tatmin edici bir patlamayla çarptı. Oscar'a, iğneyi etkinleştirmesinin üzerinden 30 saniyeden az zaman 
geçmiş gibi geldi. Arabasına ulaşana kadar dönüp kiliseye doğru bakmadı. Bina hâlâ ayaktaydı ama büyük bir siyah duman 
tabakası neredeyse tamamen kapatmıştı. Hiçbir alev görünmüyordu ama sığınağın pencerelerinden yoğun siyah duman 
çıkıyordu; bu da patlamanın en azından yerde büyük bir delik açmış olması gerektiği anlamına geliyordu. 


Islak ama mutlu bir şekilde eve dönerken, ilk acil durum araçları çığlıklar atarak yanından ters yöne doğru geçti. Ancak 
patlamanın etkilerine ilişkin oldukça doğru bir haberi ancak ertesi sabah duyabildi. Sadece kürsü değil, arkasındaki tüm 
konuşmacı platformunun da kilisenin çatısına uçtuğunu öğrendi. Platformdaki tüm ileri gelenler - iki vali, üç Kongre üyesi, bir 
Senatör, bir kardinal, iki piskopos, önde gelen bir haham, bir TV talk-show sunucusu, önde gelen iki Hollywood oyuncusu, çok 
beğenilen bir feminist yazar, bir derneğin başkanı. eşcinsel hakları örgütü, NAACP'nin başkanı, B'nai B'rith'ten Shapiro ve adı 
belirtilmeyen diğer dört kişi hayatını kaybetmişti. Bazı kısımları hâlâ mabedin kirişlerinden kazınıyordu. Ayrıca izleyiciler ve 
medya personeli arasında çoğu dumandan etkilenen 41 kişi öldü. Oscar'ın boş asetilen tüpleri bulunmuştu ve bombalama olayı 
şimdiden "yüzyılın nefret suçu" olarak kınanıyordu. 


Bu etiket Oscar'a meydan okuyordu. Halk Komitesi'ni yok etmesini gölgede bırakacak bundan sonra ne yapabilirdi? Konuyu 
düşünecek vakti vardı, çünkü o gün soğuk algınlığına yakalandı; en azından kısmen önceki gece sağanak yağışa maruz kalması 
ve gösterdiği çabadan kaynaklandığından şüpheleniyordu. 


Günlerden cumartesiydi ve Adelaide erken geldi. Onun durumunu görünce evde kalması ve hafta sonunun çoğunu yatakta 
onun gözetiminde geçirmesi konusunda ısrar etti. İtiraz etmeden itaat etti, geri kalanından memnundu ve onun tarafından 
ilgilenilmekten ve hizmet edilmekten hoşlandığını fark etti. Hemşire olduğu için soğuk algınlığı neredeyse bir zevkti. 


Hayatını, ona güvenlik ve mutluluk vermesine ve çocuklarına babalık yapmasına olanak tanıyacak şekilde düzenlemek her 
zamankinden daha çok istiyordu. Ve türünün gelecekteki varlığının temellerini yok eden şeytani güçlerle savaşmaya her 
zamankinden daha fazla mecbur olduğunu hissetti. Sonraki haftanın büyük bölümünde bu ikilemle boğuştu ve çözüm 
sağlayabilecek olası her faaliyet yolunu zihinsel olarak yeniden araştırdı. 


Oscar'ın sürekli aklına gelen düşüncelerden biri şu ana kadar yaptığı her şeyin bir Hydra'nın kafasını kesmek gibi olduğuydu. 
Ölümcül bir yara vermeyi başaramadı ve ne kadar sert hacklerse canavar o kadar korkunç hale geldi. Bunun en son kanıtı, 
birkaç Kongre üyesinin, geçen haftaki bombalama olayına yanıt olarak Horowitz Tasarısı'nın mümkün olan en kısa sürede 
oylamaya sunulması yönündeki talebiydi. Öldürülmesi gereken insan sayısının tek başına öldürmeyi umabileceğinden çok daha 
fazla olduğu açıktı. Eğer kısa sürede saldıracak hayati bir organ bulamazsa, tüm çabaları ters sonuçla sonuçlanacaktı. 


Peki hayati bir organ neydi? Kongre? Tam olarak değil; yol gösterici iradeden çok, çürüme güçlerinin basit bir aracı gibi 
görünüyordu. Üstelik yüzlerce siyasetçiyi öldürebilirdi ve Kongre kurumu yıkıcı çalışmalarına devam edebilirdi. Aynı şey haber 
medyası için de geçerliydi; Ne kadar gazeteciyi öldürürse öldürsün basın ve televizyon aynı ölümcül rotada kalacaktı. 


Hayati bir organı yok edemiyorsa belki de onu kontrol etmenin bir yolu vardı. Gazeteler, hatta televizyon ağları bile alınıp 
satılabiliyordu. Sorun, gereken para miktarının ulaşılamayacak durumda olmasıydı; büyük şehir gazeteleri 100 milyon dolar 
veya daha fazla bir bedelle el değiştirdi, 
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milyarlarca ağ. Washington Post'u satın almaya yetecek kadar sermaye biriktirmeden 50 yıl boyunca başarılı bir şekilde banka 


soyabilir veya sahtecilik basımı yapabilirdi . 


Perşembe öğleden sonra hâlâ bir cevabı yoktu. Ertesi Pazartesi Adelaide için tatildi ve onu üç günlük hafta sonu boyunca 
kayak yapmaya götüreceğine söz vermişti. Yarın öğleden sonra kayak alanına gideceklerdi ve Oscar yarın sabah birkaç işi 
tamamlamakla meşgul olacaktı. 

Bu gece Carl için daha fazla sonuç elde etmesi gerekiyordu . Ve bu öğleden sonra arabayı rot ayarı ve ayar için garaja götürmek 
gerekliydi. Saat yediden sonra arabayla eve dönmedi. 
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XI 


Oscar paltosunu dolu dolabına astı ve gece işine başlamadan önce kendine bir bardak portakal suyu doldurmak için mutfağa 
yöneldi. Mutfağın yarısına gelindiğinde, sesi duymadan hemen önce bir şeylerin ters gittiğini anladı. 


“Don, Yeager! FBI! Kollarınızı başınızın üzerine kaldırın ve yüzünüz duvara dönük olsun. Şimdi bir adım geri çekilin ve ellerinizi 
duvara dayayarak öne doğru eğilin.” 


Oscar uyuşmuş hissetti. Bir saniye kadar saldırıya geçmeyi düşündü. Arkasındaki adam onun düşüncesini anında hissederek 
hırladı, "Dene, ölürsün, Yeager." 


Adam ustalıkla üstünü aradı ve Oscar'ın her zaman belinde taşıdığı Smith and Wesson Airweight .38'lik özel silahı çıkardı. 
“Pekala Yeager, şimdi arkanı dönebilirsin, yavaşça. Şu sandalyeye otur. Güzel, uzun bir konuşma yapacağız." 


Oscar ilk kez kendisini silahsızlandıran adamı gördü. Ellili yaşlarının ortasında, Oscar'dan on santim kadar kısa, çelik mavisi 
gözleri olan, sağlam görünüşlü, gri saçlı bir adamdı. Bir iş kıyafeti giyiyordu ve elindeki tabancayı tereddütsüz bir şekilde Oscar'a 
doğrultmuştu. Bir FBI ajanına benziyordu ama Oscar , sıradan bir tutuklamanın dışında bir şeyin gerçekleştiğini zaten 
hissedebiliyordu. Neden tek bir ajan vardı? FBI hiçbir zaman bu şekilde çalışmadı. Uzun süre merakta kalmadı. 


“Pekala, Yeager, hadi doğrudan asıl konuya geçelim. Ne yaptığını biliyorum. Son iki haftadır, hatta Connecticut Bulvarı'ndaki 
kilisede Hebe Shapiro ve yardakçılarının sigara içtiğini bile biliyordum. Tanrım, bu iyi bir işti!” Adam onaylayarak kıkırdadı ama 
tabancası Oscar'ın göğsüne doğrultulmuş halde kaldı. 


"Horowitz'i öldürdüğünde Shoreham'daki tuvalette bıraktığın parmak izlerinden kimliğini tespit eder etmez tutuklanabilirdin. 
Şu anda burada oturmamızın tek sebebi tarzını beğenmem Yeager. Ve senin için biraz işim var; vaktini boşa harcadığın çocukça 
şeyler yerine gerçek bir erkek işi." 


Oscar inanmadığını gizleyemeden, "Bana FBI'ın bunu onayladığını mı söylüyorsun?" diye sordu. 
Yaptığımı iddia ettiğin şey her ne ise?" 

“Lanet olsun, hayır Yeager! Eğer Büro'daki herhangi biri benim bildiklerimi bilseydi, şu anda Hoover Binasının bodrumundaki maksimum 
güvenlikli hücrelerimizden birinde feryada zincirlenmiş olurdun. Mesele şu ki, kimseye söylemedim. Seninle ilgili bilgilerimi kendime sakladım. 
Shoreham'da topladığımız tüm potansiyel deliller arasında geri kalan her şeyi kontrol etmeleri için diğer ajanlara verdim ve bir yere götüren tek 
şeyi kendime sakladım - yani sağ baş parmağınızın izini sizinkinden bir sayfaya. Horowitz'i beklediğin tuvalet dolabındaki kilide sıkıştırdığın adres 


defterini. Parmak İzi Bölümümüzden araştırdım ve adınıza ve Hava Kuwvetleri kimlik numaranıza ulaştım. 


"O noktada aklımdaki tek şey belki de, sadece belki de aradığımız adamın sen olduğuna ve seni yakalamanın şerefini henüz 
başkasıyla paylaşmaya gerek olmadığına dair çılgın bir önseziydi. 
Herkes başka ipuçları üzerinde çalışırken, ben de seni kendi özel projem yaptım ve bunların hiçbiri onları bir yere götürmedi. 


“Bir gece sen tatlı arkadaşının dairesinde kalırken gizlice senin evine girdim ve bodrumdaki düzenine baktım. İşte o zaman 
anladım. Bu noktada SWAT ekiplerimizden biriyle, her üç kanaldan kameramanlarla ve basın için hazırlanmış bir bildiriyle 
üzerinize gelmeliydim. Maaşımı üç kademe artırmış olurdum. Bunun yerine, senin hakkında bilinmesi gereken her şeyi 
öğrenmek için iki hafta harcadım: büyürken yaşadığın tüm yerler, nelerin olduğu. 


45 


Machine Translated by Google 


lisedeki öğretmenler seni, Hava Kuwvetlerindeki sicilini, Colorado'daki yüksek lisans eğitimini düşündü. Orada çıktığın iki kızla 


konuştum, onlara bunun güvenlik izni için olduğunu söyledim. Artık seni annenden daha iyi tanıyorum. 


"Ben de peşinizde kaldım ve Shapiro'nun Nefrete Karşı Halk Komitesi'nde görev yapmanızı izledim." 


"Neden?" Oscar'a sordu. 


"Eh, bu biraz açıklama gerektiriyor." Yaşlı adam bir süre sandalyesinde geriye yaslandı. Tabancasını hâlâ elinde tutuyordu 
ama artık doğrudan Oscar'ın göğsüne nişan almak yerine onu kucağına koyuyordu. İçini çekti. “33 yıldır Büro'dayım. Son dokuz 
yıldır Terörle Mücadele Şubemizin başkan yardımcısıyım. FBI ajanı olmaktan gurur duyduğum günlere doğru ilerledim. Ben 
özel ajan olmadan önce babamın 26 yıl boyunca Büro'da çalıştığını biliyor muydun? O emekli olana kadar yedi yıl boyunca 
Büro'da birlikteydik. İki yıl önce öldü." 


"Seni şimdi tanıyorum," diye yanıtladı Oscar, uyuşukluğu kaybolmuştu. "Seni geçen yıl CBS Akşam Haberleri'nde gördüm; FBI 
Ku Klux Klan adamlarının hepsini toplarken. FBI görev gücünün sorumlusu sendin. Adın Ryan... William Ryan.” 


Ryan, Oscar'a doğrudan yanıt vermedi. Düşüncelerini toparlamak için durdu, sonra daha vurgulu bir şekilde yeniden 
konuşmaya başladı: "Büro'nun birinci sınıf bir kolluk teşkilatı olmaktan çıkıp siyasallaşmış, melezleşmiş, üçüncü sınıf bir gizli 
polis bürokrasisine dönüştüğünü gördüm. Panama veya Nikaragua'da bulmayı beklediğiniz moral ve verimlilik. Son 15 yılda 
Yahudiler burayı ele geçirdi ve harap etti. Onları sokakta Mafya'yı yakalarken veya geri kalanımız gibi Kolombiyalı uyuşturucu 
kaçakçılarıyla çatışırken bulamazsınız. Hayır, tüm ajanların alması gereken 'ırksal duyarlılık' derslerini yürütmekle meşguller. Ve 
Olumlu Eylem ofisimize başkanlık ediyorum. Ve Karşı Casusluk Birimi'ne gizlice giriyorlar, böylece daha fazla İsrailli kuzenlerinin 


Amerikan askeri sırlarını çaldığını yakalamamamızı sağlayabilirler. 


“Hükümette işler yavaş yavaş değişiyor. Günden güne pek bir fark görmüyorsunuz. Ama yükseliyor. Bir menajerin kötüye 
gitmesi nadir görülen bir şeydi. Hoover, park cezasına uymamaya çalışan veya karşılıksız çek yazan bir adamı Büro'dan atabilirdi. 
Son iki yılda 19 ajanımız uyuşturucu satmaktan pezevenkliğe ve Sovyetler Birliği adına casusluğa kadar çeşitli ağır suçlardan 
hüküm giydi. Diğer sekiz kişi kendilerine yöneltilen suçlamaları yenmeyi başardı ve bu adamlardan dördü hâlâ Büro'da!" 


Oscar kuru bir yorumda bulundu: "Evet, gazetelerde bu vakalardan birkaçını okudum." 


"Lanet olsun, bunun onda biri bile gazetelere çıkmıyor!" Ryan patladı. "Bunların çoğunu gizli tutabiliyoruz. 
Geçen hafta ne gördüm biliyor musun? Bir suç mahallindeki bazı materyaller üzerinde yapılan testin sonuçlarını kontrol etmek 
için analitik laboratuvarımıza gittim. Laboratuarda kimse yoktu ama depodan bir ses geldiğini duydum. Kapıyı açtım ve Siyah 
özel ajanlarımızdan birinin Beyaz laboratuvar teknisyenini masada becerdiğini gördüm! Ve biliyor musun? İkisine de 
yapabileceğim hiçbir şey yoktu! 
Tabii ki bir ihbarda bulundum ama bugünlerde bürokrasi böyle bir şeyi su soğutucusunda aylak aylak dolaşmaktan ihbar 
edilmekle aynı kefede sayıyor.” 


Ryan tekrar durakladı ve devam etmeden önce bir dakika boyunca Oscar'ın yüzünü inceledi. “Büro'da olup bitenler, her yerde 
olup bitenlerin sadece bir yansıması. Amerika kötüye gitmeye başladığında Büro'nun aynı kaderden kaçmasının imkânı yoktu. 
Eğer seni doğru anladıysam, genel çürümeye karşı benim Büro'nun çürümesine gösterdiğim tepkinin aynısını verdin Yeager. 
Aradaki fark şu ki, sen bu konuda bir şeyler yaptın, ben yapmadım. Her yıl bunu kabul etmek zorunda kaldım ve baskının 
artmasına izin verdim.” 
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"Yani FBI'da hala bazı düzgün adamlar var!" Oscar şaşkınlıkla bağırdı. “Siz düşündüm arkadaşlar 
hepsi diğer tarafa katılmıştı. 


“Ah, bulduk Yeager, gerçekten de bulduk ve buna inansan iyi olur! Gizli polis zihniyetini anlamıyorsun,” diye kıkırdadı Ryan. 
“EBI'daki herhangi birine güvenebileceğin fikrini aklından hiç geçirme. Orada aramızdan pek çoğumuz var, özellikle de iyi 
içgüdüleri olan eski zamanlılar, sizinle aynı kokuşmuşluktan nefret eden ve çocuklarının sizin çocuklarınız için isteyeceğiniz 
türden bir dünyada büyümesini isteyen erkekler. Ama maaş çekini imzalayan herkes için çalışırız ve parçası olduğumuz Sisteme 
karşı elini kaldıran herkesi döveriz. Bir otoparkta bir yarış karıştırıcısını boşa harcadığınızda gizlice seviniyor olabiliriz, ancak 
bunun için sizi ilk çivileyen kişi olmak için kendimizi kandırırız. Biz Yahudilerin paralı askerleriyiz ve geçimimizi sağlıyoruz. 
Sadece bu da değil, senin gibi bir orospu çocuğu bize meydan okuduğunda kişisel olarak güceniyoruz. 


Oscar bir an düşündü, sonra cevap verdi: "Başka bir deyişle, geçen yıl 150'den fazla Klan mensubunu Siyahların sivil haklarını 
ihlal etmek için komplo kurmak suçlamasıyla mahkum ettirdiniz, çünkü yapmak için para aldığınız iş bu, ama siz yapmadınız." 
Soruşturmayı ve tutuklamaları televizyonda anlatırken iddia ettiğin kadar zevk almıyorum...” 


"Yanlış!" Ryan'ın sözünü kesti. “ Gizli polis zihniyetini hâlâ anlamıyorsun. Büro için yaptığım her şeyden çok o pislikleri 
parçalamaktan keyif aldım. Onları 'yeryüzünün pisliği' olarak tanımlarken hiç de numara yapmıyordum. Ne düşündüğünü 
biliyorum Yeager. O Klan adamlarının kalplerinin doğru yerde olduğunu, sizin kendi yöntemlerinizde yaptığınız şeyi onların da 
kendi yöntemleriyle yaptıklarını düşünüyorsunuz. Ama onlar serseriydiler, kaybedenlerdi. Aptaldılar. Ve bizden daha akıllı 
olduklarını düşünme hatasına düştüler. Bize meydan okudular. Pisliklerini yüzümüze doğru salladılar. Biz de onların toplarını 
kestik.” 


"Elbette. Sanırım ben de sana meydan okudum. Peki şimdi bu konuda ne yapacaksın Ryan?” 


“Bu sana bağlı, Yeager. Eğer makul bir adamsan, birinin onu taşaklarından yakaladığını bilen ve gerçeği kabul eden biriysen 
o zaman belki birlikte çalışabiliriz. Öte yandan, eğer benimle sert oynamak istersen seni çarmıha gererim. Hemen şimdi medyayı 
arayacağım ve bu geceki son haberlerde seni buradan kelepçeli olarak çıkaracaklarını bana göstermelerini sağlayacağım. 


“Kendimi makul bir adam olarak görüyorum. Aklınızda nasıl bir iş var?” 


Ryan, "Duymak istediğim cevap bu," dedi. "İş konusunda endişelenmeyin. Bunu seveceksiniz. 
Bu sadece senin çok iyi olduğunu kanıtladığın türden bir şey olacak. Ancak bundan sonra hedeflerinizi sizin yerinize ben 
seçeceğim.” Bir an duraksadı ve gözlerindeki parıltı silindi. 
Devam ettiğinde sesi sert ve buz gibiydi. “Ayrıntılara girmeden önce, dikkatli bir adam olduğumu sana göstermek istiyorum 
Yeager, çok dikkatli bir adam. Sana söylediklerimi tam olarak yapmak dışında, bundan kurtulmanın bir yolu yok. Eğer bana 
ihanet etmeye kalkarsan bu senin için kelepçe değil, soğuk bir levha olacak. Ve bana yardım etmeyi aklından bile geçirme. 
Sorununuzu sizin adınıza çözmez. Senin hakkında şu anda bildiklerimi Büro'daki hiç kimse bilmiyor ama bana bir şey olursa 
yakında onların da başına geleceğini garanti altına almak için gerekli adımları attım." 


Ryan düşüncelerini toplamak için tekrar durakladığında sessizlik oluştu. Oscar'ın yüzü ifadesizdi ama zihni meşguldü. Ryan'ın 
son iddiasından şüphe ediyordu; adam, ölümden sonra beyhude bir intikam uğruna zamanını boşa harcayacak biri gibi 
görünmüyordu ona. Kanıtlarından herhangi birini Büro ofisinin çevresinde, başkalarının onu vaktinden önce bulabileceği bir 
yerde bırakması pek olası değildi, çünkü bu hem kendisi hem de Oscar için sorunlara yol açacaktı. Eğer gerçekten herhangi bir 
adım atmış olsaydı, bunları Oscar'a açıkça söylemesi gerekirdi. Yalnızca güvenilir oldukları takdirde etkili bir caydırıcı olarak 
hizmet edebilirler. 


Diyelim ki Ryan karısına mühürlü bir zarf bıraktı. Eğer Oscar'ın yarım kalmış birkaç işi halletmek ve mühimmat gibi bazı 
suçlayıcı eşyaları ortadan kaldırmak için sadece bir günü olsaydı, bunda mahkemede işe yarayacak ne olabilirdi? Tek başına 
parmak izi onu mahkum etmez. Bunun düşüncesi üzerine 
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başparmak izi zihinsel olarak kendini tekmeledi. Her eylem gerçekleştirdiğinde parmak izi bırakmamaya çok dikkat etmişti! Ve 
sonra keşif sırasında bir tane bırakmıştı! Ve eylem için tuvaletteki dolabı bile kullanmamıştı! 


Tekrar Ryan'a odaklanan Oscar, eğer adam bir saniyeliğine bile olsa gardını indirirse üzerine atlayıp cesetten kurtulabileceğine 
ve daha sonraki bir soruşturmadan kendini korumak için aceleci önlemler alabileceğine karar verdi. Biz biriz. Bir veya iki ay 
boyunca hiçbir şey olmazsa eski faaliyetine devam edebilir. 


Bu hareket tarzı ona Ryan'ın özel tetikçisi olarak kullanılmasına izin vermekten çok daha çekici gelmişti. Yeni kararlılığının 
kaslarındaki gerginlikle yansımasına izin vermemeye çalıştı. Ryan'ın üzerinden atlamak kolay olmayacaktı. Tam bir sürprize 
ihtiyacı olacaktı. 
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XII 


Ryan sanki yüksek sesle düşünüyormuş gibi düşünceli bir şekilde, "Sanırım önce Kaplan'ı öldürmene izin 
vereceğim," diye devam etti. “Bu David Kaplan, benim bölümümde üç numaralı adam olan küçük Hebe. Büro'daki 
diğer ahmaklar, mevcut şef seni yakalayamadığı için kovulduğunda onu Terörle Mücadele Bölümünün şefi olması 
için kafamın üzerinden atlamaya hazırlıyorlar." 


"Bu yüzden mi ondan kurtulmak istiyorsun?" Oscar kendine hafif bir gülümseme vererek sordu. "İstediğiniz 
bu iş sana mı ait?” 


“Beni yanlış değerlendiriyorsun Yeager. Sırf kariyeri için bir tehdit olduğu için onu başından savmanı 
istemiyorum. Benim nasıl bir salak olduğumu düşünüyorsun?" Diğer adamın sesinde öfke vardı. “O bir Yahudi, 
kahretsin! Büro'yu ele geçiren Yidlerden biri." 


Oscar tereddüt etti, şaşkınlığı yüzüne yansıdı. “İki ya da üç kez Yahudilerden bahsettiniz. 
Onlara karşı neyin var?” 


Şaşkın görünme sırası Ryan'daydı. "Ne demek onlara karşı neyim var? Seninle aynı nedenlerden dolayı onlardan 
nefret ediyorum. Artık saçmalamayı bırakalım ve işimize dönelim. O defteri masadan yavaş ve dikkatli bir şekilde 
alın. Size Kaplan'ın tam bir kişisel özetini vereceğim - fiziksel tanım, çalışma programı, günlük seyahat programı, 
kişisel alışkanlıklar - ve not almanızı istiyorum." 


Oscar elini kaldırdı. “Şimdi bir dakika bekle Ryan. Eğer senin için insanları öldüreceksem, öncelikle en azından 
mantığın hakkında genel bir fikir edinmek isterim. Ben bir görevi yerine getirmeden önce nedenini bilmesi 
gereken baş belası tiplerden biriyim .Bu durumda gerçekten en sisli değilim. Sanırım bilmediğim bazı şeyleri 
bildiğimi varsaymışsın. Öncelikle Yahudileri grup olarak hiçbir zaman sevmedim ama onlardan gerçekten nefret 
etmiyorum ve onların FBI'ı ele geçirmelerine dair göndermelerinizi de anlamıyorum. 

Bunu neden yapmak istesinler?” 


Oscar konuşurken Ryan'ın yüzündeki şaşkın ifade yerini tam bir hayret ifadesine bırakmıştı. Oscar'a gözlerini 
kocaman açarak baktı. “Tanrım! İnanamıyorum! Duyduklarıma inanmıyorum! Bildiği her şeyi televizyon izleyerek 
öğrenen cahil bir Yahudi olmayan gibi konuşuyorsun . Tipik bir Amerikan seçmeni gibi konuşuyorsunuz. Ama bu 
kadar aptal olamazsın. Kongre Üyesi Horowitz'i sırf çirkin bir piç olduğu için devirmedin. O B'nai B'rith hocası 
Shapiro'yu sırf nefesi kötü kokuyor diye havaya uçurmadın. Washington Post'taki o ahmak köşe yazarı Jacobs'u, 
sırf görüşleri sana göre fazla liberal diye boşa harcamadın . Bana hepsinin Yahudi olmasının bir tesadüf olduğunu 
söylemeye çalışmayacaksın. Bırak şunu, Yeager!” 


Ryan'ın üzerine atlamak için mümkün olan ilk fırsatı kollama kararını bir anlığına unutan ve sinirini belli eden 
Oscar, koltuğunda öne doğru eğildi ve parmağını Ryan'a sapladı. "Aslında bu sadece bir tesadüf. Jacobs'un Yahudi 
olduğunu bile bilmiyordum. Onu sırf Post'ta ırk sorunuyla ilgili en iğrenç yazar olduğu için vurdum . Halk 
Komitesini bombaladığımda aslında Shapiro'yu hedef almıyordum; Burayı havaya uçurduğumda platformdaki 
insanlardan biriydi. Ve Horowitz'i Yahudi olduğu için öldürmedim; Onu Meclis'teki ırkları karıştıran grubun lideri 
olduğu için öldürdüm. 


"Sağ! Tıpkı Senatör Mandelbaum'un Senato'daki ırkları karıştıran grubun başı olması gibi. Belki 
Onun da bir Hebe olduğunu fark etmemiştin,” diye alayla homurdandı Ryan. 


“Peki ya öyleyse? Bu neyi kanıtlıyor? Yahudi olmayan pek çok ırkı karıştıran var” 
Oscar biraz savunmacı bir tavırla cevap verdi. 


Ryan, "Aman Tanrım, adamın ciddi olduğuna inanıyorum," diye inledi, boştaki elini başına vurup gözlerini yukarı 
kaldırdı. "Sanırım Halkın elindeki tüm iplerin Shapiro'nun elinde olduğunu da fark etmedin. 
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Nefrete Karşı Komite başından beri Komite'deki tüm vaizlerin, aktörlerin ve ibnelerin sadece vitrin süsü olduğunu 
mu söyledi?" 


Oscar cevap vermedi ama kendini diğer adama atmaya hazır bir şekilde gerilmişti. Ancak o hareket edemeden 
Ryan yine doğrudan ona bakıyordu. Her ne kadar Ryan'ın sağ eli hâlâ kayıtsızca bacağının üzerinde olsa da 
tabancasının namlusu sabit bir şekilde Oscar'ın göğsüne doğrultulmuş durumdaydı. 


“Belki de seni fazla tahmin ettim Yeager. Belki de aklımdakileri anlayacak kadar akıllı değilsin: belki iyi bir 
taktikçisin ama kesinlikle stratejist değilsin," diye düşündü Ryan. “Ama o zaman gerçekten ihtiyacım olan tek şey 
iyi bir taktikçi. Ben strateji uzmanı olacağım. Yaptığınız şeyin nedenlerini anlamak zorunda değilsiniz.” 


Oscar, "Beni dene," diye karşılık verdi. “Bana, Yahudi halkının, Amerika'nın boğazından ırkların soyunu sokma 
çabasına diğer dini grup üyelerinden daha fazla dahil olduğu gerçeğinin önemini söylüyorsunuz. Bunun Kaplan'la 
ve Yahudilerin FBI'ı ele geçirme komplosuyla ne ilgisi olduğunu bana açıkla. Dinleyeceğim. Belki anlarım bile." 


Ryan saatine baktı ve içini çekti. “Yeager, eğer 40 yıl yaşamayı başardıysan ve hâlâ Yahudilerin yalnızca dini bir 
grup olduğuna inanıyorsan, bu gece sana ışığı göstermemin hiçbir yolu yok. Yahudileri anlamaya başlamanız bir 
haftanızı alır. Bunları zaten çözdüğünü sanıyordum ama sanırım yanılmışım." Ryan üzüntüyle başını salladı. 


Yaşlı adam bir an kararsız kaldı, sonra tekrar içini çekti, sandalyesine yaslandı ve başladı: "Pekala Yeager, Yahudilerin ırkların 
karışmasını teşvik etme çabalarına diğerlerine göre daha yoğun bir şekilde dahil olduklarını fark ettin. Ayrıca haber ve eğlence 


medyasına katılımlarını da fark ettiniz mi?” 


Oscar kızardı, kendini biraz gerizekalı bir öğrenci gibi hissediyordu. “Elbette. Herkes biliyor ki bir 
Medyada çok sayıda Yahudi var. Bu onların gücü.” 


“Evet, burası onların kalesi, tamam. 'E' harfi olmayan kale. Burası onların kalesi, onların kalesi, bizim türümüze 
karşı yürüttükleri yok etme kampanyalarının stratejik karargahları," diye yanıtladı Ryan sert bir şekilde. "Sanırım 
Yahudilerin Hollywood'da ve eğlence endüstrisinin diğer kalelerinde her şeye sahip olmalarının nedeninin şov 
dünyasındaki ustalıkları olduğuna inanıyorsun. Bu mu? Ve sanırım siz de dini bir grup olarak bu ustalığı sinagog 
ayinlerine katılarak edindiklerine inanıyorsunuz. Ya da belki koşer diyetlerinden kaynaklanmaktadır. Sağ?" 


Oscar'ın kızarması daha da yoğunlaştı. “Eh, onlar da her zaman iyi iş adamları oldular. Bazı aileler belirli işlerde 
iyi bir başlangıç yapar ve sonra onların torunları her nesilde daha da sağlamlaşır, tıpkı Krupp'ların silahlanma ve 
Vanderbilt'lerin demiryollarında olduğu gibi," diye yanıtladı Oscar yetersiz bir şekilde. 


“Ulaşıyorsun oğlum, ulaşıyorsun. Bir oğlunun aile işinde babasının yerine geçmesi yeterince doğaldır. Bunda 
kötü bir şey yok. Ancak bir ailenin tüm oğulları , kendilerininkinden oldukça farklı ailelerin sahip olduğu diğer 
işlere -yani aynı sektördeki diğer işletmelere- yöneldiğinde ve bunları satın alıp devralmaya ve kuzenlerinin de 
aynı şeyi yapmasına yardım etmeye başladığında, o zaman en azından bu ailenin söz konusu sektörü kontrol 
etmek istediğinden şüphelenilmelidir. Ve bununla farklı bir şekilde akraba olan diğer ailelerin (mesela hepsi aynı 
etnik azınlık) aynı sektörde aynı şeyi yaptığını görünce daha da şüphelenmek gerekir. 


“Yahudiler bu ülkede aşağı yukarı böyle davranan tek azınlık değil elbette. 
Örneğin Hindular ve motel işletmeleri ya da Çingeneler ve kullanılmış araba işi var. Ama bir motele, hatta bir 
motel zincirine sahip olmak, kişiye büyük bir Hollywood prodüksiyon şirketine veya New York Times'a sahip 
olmakla aynı nüfuzu vermez , değil mi? 


“Aslında Yeager, şunu bir düşün: Herhangi bir kilisede aktif olmadığını biliyorum ama aynı zamanda ailenin 
Lutherci olduğunu da biliyorum. Şimdi sadece hayal edelim. Bir dakikalığına gerçek dünyayı unutalım ve 
Avrupa'daki tüm Luthercilerin - sizin atalarınızın - birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu varsayalım. 
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organize azınlık ve Lutherci olmayan çoğunluğun onları küçümsediği, onlarla yüzyıllarca süren kötü deneyimlere dayanarak 
içlerinden nefret ettiği. Ve yaklaşık yüz yıl öncesine kadar bu ülkede sadece bir avuç Luthercinin bulunduğunu -birkaç izci ya 
da ileri adam diyebiliriz- ve bu ileri adamların daha sonra Avrupa'daki Lutherci kabilenin geri kalanına haber gönderdiklerini 
varsayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler iyiydi, Kızılderililerle savaşmak ve vahşi doğayı evcilleştirmek gibi zorlu 
işler tamamlanmıştı ve oraya taşınıp yönetimi devralmanın zamanı gelmişti. 


"Ve diyelim ki üç ya da dört milyon akrabanız 30 yıl boyunca ülkeye akın etti, Avrupa'daki gibi birbirine sıkı sıkıya bağlı 
kaldılar ve insan ırkının geri kalanına karşı aynı yakıcı nefreti taşıdılar. ve üstünlüğü ele geçirmeye son derece kararlı. Elbette 
yapmaları gereken ilk şey ayak uydurmak olacaktır. Böylece mevcut olan her türlü endüstriyi (at arabası ticareti, paçavra işi, 
rehinci dükkanları) devralacaklar ve oradan hazır giyim endüstrisi, kürk işi, zincir mağazalar ve toptan ticaret gibi daha kazançlı 
işlere yöneleceklerdi. 


“Sonunda bu ülkede yer edindiler, bol miktarda ganimet elde ettiler, yerel gelenekleri öğrendiler, ellerinden geldiğince yerel 
manzaraya karıştılar ve şahdamarına gitmeye hazırlar. 
Bunu nasıl yapacaklardı? Nasıl yapardın ? Düğme kancası pazarında bir köşe elde ederek mi? Proktoloji mesleğini boğmayı 
hedefleyerek mi?” 


Oscar sessiz kaldı ve Ryan monologuna devam etti: “Hayır, cevabı sen de benim kadar biliyorsun, Yeager. Kitle iletişim 
araçlarını ele geçirmeye başlayacaklardı. Avrupa'da kontrollerini para ve bankacılık yoluyla sağlıyorlardı. Tefeciler olarak 
kendilerini yöneticiler için paha biçilmez kılarak yukarıdan aşağıya çalıştılar. Burada işler farklı, daha demokratik. Burada 
kamuoyunu kontrol eden kişi, bankacıdan daha fazla gerçek güce sahiptir. Elbette Lutherciler buradaki tefecilik işinin 
kontrolünü ele geçirmekten de çekinmeyeceklerdi. Ancak amaçları sadece kendileri için zenginlik kazanmak değil, aynı 
zamanda aralarında yaşadıkları Lutherci olmayan çoğunluğa hükmetmek ve sonra yok etmekse, her şeyden çok, ellerine geçen 
her türlü eğlence ve bilgi aracına yönelirlerdi. Hollywood'a giderlerdi. Broadway'e gideceklerdi. Radyoya giderlerdi. 


Gazeteleri, dergileri, çizgi romanları ve kitap yayıncılarını tercih ederlerdi. Ve tabi ki daha sonra TV ortaya çıktığında bunu da 
kontrol edeceklerdi.” 


"Yahudi halkının Hollywood'daki bir köpeğin üzerindeki pire kadar kalın kafalı olduğunu kabul ediyorum ama..." 
Ryan patlayıcı bir tavırla onun sözünü kesti: "Kee-rist, Yeager! Şaka yapmadan önce şu 'Yahudi halkı' saçmalığını kesin." 


"Elbette. Yani Yahudiler Hollywood'u kontrol ediyor. Ve Hollywood'un bu günlerde ürettiği eğlence türünün, ırkların 


karışmasını ve diğer yozlaşma biçimlerini teşvik etmek için neredeyse hesaplanmış göründüğü doğrudur. 
Ancak..." 


Ryan onun sözünü tekrar kesti: "Bunda 'neredeyse' diye bir şey yok Yeager." 


"Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun anlamıyorum. Mafya, toplumumuza kesinlikle zarar veren uyuşturucuları 
dağıtıyor. Ancak mafyanın amacının toplumu yok etmek değil, sadece para kazanmak olduğunun oldukça açık olduğuna 


inanıyorum. Zaten var olan bir kötü alışkanlıktan faydalanıyorlar. Yahudilerin aynı motivasyona sahip olmadığını nereden 
biliyorsunuz?” 


Ryan cevap veremeden Oscar devam etti: “Aslında Yahudiler diyerek beni zorlamana izin vermemeliyim . Bazı Yahudiler para 
kazanmak için toplumumuzun kötü alışkanlıklarından yararlanıyor. Çoğu Yahudi bunu yapmaz. Diş hekimim Dr. Steinberg'in 
bir Yahudi olduğuna inanıyorum. Dergi satın aldığım gazete bayisi bir Yahudi tarafından işletiliyor. 

Pentagon'da muhatap olduğum sözleşmeli kişilerden biri Yahudi - kusura bakmayın, bir Yahudi - ve Colorado'daki en iyi 
profesörlerimden biri de öyleydi. Hepsinin ırkımızı yok etmeye yönelik devasa bir komplonun parçası olduğu teorisine 
inanamıyorum. Bence pek çok haksız varsayımda bulunuyorsunuz. 


“Irkımız kesinlikle yok ediliyor. Ama yok edici olan biziz. Kendimizi çöküşe bıraktık. Kimlik duygumuzu ve amacımızı kaybettik. 
Kendi kötülüklerimiz içinde debeleniyoruz. Kendimizi gezegendeki diğer herkesin sömürüsüne açık bıraktık. 
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"Eğer suçu daha spesifik bir gruba yüklemek istiyorsanız, kendi işverenlerinizi, açgözlü, korkak, yalancı politikacıları ve 
çalıştığınız çürümüş ve sorumsuz hükümeti yöneten bürokratları suçlayabilirsiniz." 


Ryan omuz silkti. “Yeager, söylediklerinin büyük bir kısmına katılıyorum. Amerikan halkı çökmüş durumda . Politikacılar 
sahtekar ve inanın bana, bunun en çılgın fantezilerinizde bile hayal edebileceğinizden çok daha sağlam kanıtlarını gördüm. 
Hükümet çürümüş durumda . Şu andaki acılarımızın çoğunu kendi üzerimize yükledik . 


“Fakat ben haksız veya gereksiz varsayımlarda bulunacak biri değilim. Bu bakımdan Occam'ın gerçek bir öğrencisiyim. 
Büro'da bulunduğum yere çılgın bir teorisyen olarak da gelmedim. Yahudiler hakkında söylediğim her şey için sağlam, 
reddedilemez ve net kanıtlar var; hem de bolca, her ne kadar hepsini bulmak için biraz kazmak gerekse de. 


“Kitaplığınızdaki kitaplardan biraz tarih okuduğunuzu görüyorum. Belki de Yahudiler hakkında pek fazla şey öğrenmemiş 
olmanıza şaşırmamalıyım. Yahudilerin izini sürmek için son 50 yılda yazılan tarih kitaplarının çoğunun satır aralarını 
okuyabilmeniz gerekiyor. Tabu bir konu. İçlerinde açık bilgiler bulunan çok sayıda eski kitap var, ancak bunların çoğunu 
yalnızca büyük üniversite kütüphanelerinde bulacaksınız, kesinlikle kitapçılarda bulamazsınız. İlgilenirseniz bir ara size 
başlıkların bir listesini vereceğim. Bu arada Georgetown Üniversitesi'nde tarih alanında yüksek lisans derecem olduğunu 
bilmiyordun değil mi? Gerçekten ben sadece aptal bir polis değilim Yeager.” 


Ryan bir saniyeliğine duraksadı ve sonra devam etti: "Elbette, dişçinin ve mahalledeki gazete bayisini işleten Yahudinin bizi 
yok etme komplosunun katılımcıları olmadığını söylerken haklısın. Eminim ki bu ülkedeki çoğu Yahudi'nin işleri apartman 
dairelerinin ödemelerini yapmak ve çocuklarını dişçilik okuluna göndermekle meşguldür. Komplo kurmaya fazla zamanları yok. 


“Ama aynı zamanda yanılıyorsun. Bu, ona nasıl baktığınıza bağlıdır. Size bir örnek vereceğim. Amerika Birleşik Devletleri 
birkaç yıl önce Almanya'ya karşı savaştı. Kanlı ve zorlu bir savaştı. Ölümcül derecede ciddi bir savaştı. Amerikalılara Almanya'nın 
düşmanımız olduğu söylendi. Almanlara Amerika'nın onların düşmanı olduğu söylendi. Biz onlardan milyonlarcasını öldürdük, 
onlar da yüz binlercemizi öldürdüler. 


“Artık beni, Amerikalılardan nefret etmeyen ve bize karşı komplo kurmayan çok sayıda Alman diş hekimi, gazete bayisi 
işletmecisi ve üniversite profesörü olduğuna kolaylıkla ikna edebilirsiniz. Onlar sadece geçimlerini sağlamak ve ailelerini 
geçindirmekle meşgul sıradan Almanlardı. Bazıları hükümetlerinin politikalarıyla aynı fikirde bile olmayabilir. Bütün bu 
Almanların bizim düşmanımız olduğunu söylemek doğru olur mu?” 


Ryan etki yaratmak için durakladı ve ardından kendi sorusunu yanıtladı: "Elbette öyle. Onlar bizim düşmanımızdı çünkü 
askerlerinin bize karşı kullandığı kurşunların bedelini vergileriyle ödediler. Siperlerde ve tanklarda olmasalar bile, öyle ya da 
böyle iç cepheyi ayakta tutuyorlardı. Onlar kendilerini Alman milletinin mensubu sanıyorlardı, biz de Alman milletiyle savaş 
halindeydik. 


“Fikri anladın mı Yeager? Yahudi diş hekiminiz Birleşik Yahudi Çağrısı'na yaptığı katkılarla vergilerini de ödüyor. B'nai 
B'rith'teki arkadaşlarıyla birlikte ön saflarda olmayabilir ama iç cephede üzerine düşeni birçok küçük yolla yaptığına bahse 
girebilirsiniz. Vergilerinizin İsrail'e gönderilmesine oy veren politikacılara oy veriyor. Washington Post'un editörüne doğru 
eğilimli mektuplar yazıyor . Muhtemelen yurttaşlık bilincine sahip biri, okul yönetim kurulu tarafından işe alınan öğretmenlere 
göz kulak olabileceği PTA ile çalışıyor; kütüphanenin stokladığı kitap türleri hakkında bazı katkılarda bulunabileceği ilçe 
kütüphane kurulunda görev yapmak; ve yerel sanat müzesi ya da tiyatro grubunun hamisi olarak hareket ederek müzede 
birkaç oyma Afrika maskesi ve tam-tom almamızı ya da olumlayıcı ayrımcılık kadrosuyla gerçekten tuhaf sahne performansları 
almamızı sağlayabilir. 


“Ya da belki de diş hekiminiz, B'nai B'rith'in ona söylediklerine zerre kadar dikkat etmeyen, hatta İsrail Tahvili bile almayan 
ender Yahudilerden biridir. Kendisini hâlâ örgütün bir üyesi olarak görüyor. 
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Yahudi halkı ve Yahudi halkı -Yahudi milleti, Yahudi ırkı, ne demek istiyorsanız o lanet şeye ne derseniz- halkımızla savaş halinde, 
bunda şüpheniz olmasın. 


“O savaşın küçük bir bölümünde, konuyu oldukça iyi anlayacak kadar uzun süre ön saflarda bulundum. Aslında bu anlayışım Büro'ya katılmadan 
önce başlamıştı. Babam yemek masasında bize İkinci Dünya Savaşı sırasında ve hemen sonrasında yaptığı çalışmaları anlatırdı. Savaş başlayana 


kadar çoğunlukla iç yıkım üzerinde çalışıyordu, sonra onu karşı casusluk bölümüne koydular. İşte o zaman Yahudileri öğrendi . 


“Bugünlerde insanlar ne zaman savaş sırasında casusluk yapıldığını duysalar, aklına denizaltıyla karaya çıkan ve savunma 
tesislerinin haritalarını taşıyan Alman ajanları ya da gizli radyo vericileri olan Japonlar geliyor. Aslında Büro'daki karşı casusluk 
görevlileri savaş sırasında zamanlarının yalnızca yüzde onunu Nazi ve Japon casuslarını yakalamakla geçirdiler, çünkü 
zamanlarının yüzde 90'ını Yahudilerin sahip olduğumuz her sırrı çalıp başkalarına vermesini engellemek için harcamak zorunda 
kaldılar. Sovyetler Birliği'ne kadar. Babam, ilk etapta Yahudiler adına savaştığımız gerçeğini asla unutamadı ve onlar da bizi 
Kızıllara satarak minnettarlıklarını gösterdiler. 


Ryan kitaplığa doğru elini salladı: "Eğer o tarih kitaplarından bir şeyler öğrendiyseniz, Roosevelt'in 1940 ve 1941'de Almanları 
savaş ilan etmeye kışkırtmak için elinden geleni yaptığını bilirsiniz. Büro'nun bu ülkedeki Alman ajanlarını, elbette Eylül 1939'dan 
beri Almanlarla savaş halinde olan İngilizlere ihbar etmesini ve ardından bu ajanlar öldürüldüğünde aptalı oynamasını sağladı. 
Donanmamıza Alman gemilerini takip ettirdi ve batırılabilmeleri için konumlarını İngilizlere rapor ettirdi. Yahudi Hazine Bakanı 
Morgenthau'nun bu ülkedeki Alman varlıklarına el koymasına izin verdi. Sonunda Donanmamıza Alman gemilerine görüldüğü 
yerde ateş etme emrini verdi. Ancak Hitler kışkırtılmayı reddetti. Roosevelt sonunda bizi Pearl Harbor'a yapılacak Japon 'sürpriz' 
saldırısına hazırlayarak arka kapıdan savaşa sokmak zorunda kaldı. 


“Ve tüm bu zaman boyunca Yahudi 'danışmanlardan' oluşan bir grup - Morgenthau, Baruch, Frankfurter, Rosenman, Cohen 
- ona tam olarak ne yapması ve ne zaman yapması gerektiğini söylüyordu. Ve karşılığında her gün New York, Londra ve 
Moskova'daki Yahudilerin önde gelenleriyle telefonda konuşuyorlardı. Hoover, Washington'daki telefonların yarısını dinlemişti 
ve olup biten her şeyi biliyordu. 


“Almanlar Haziran 1941'de Sovyetler Birliği'ne saldırdıktan sonra , Savunma tesislerimizdeki Yahudiler gizli 


belgeleri alıp Sovyetlere vermeye başladı. Hoover bu konuda Roosevelt'e şikayette bulundu ancak FDR onları tutuklamasına 
izin vermedi. Hoover'ın yapabileceği tek şey, Yahudi astlarını daha az hassas pozisyonlara kaydırabilmeleri ve güvenliği 
sıkılaştırabilmeleri için üst düzey askeri kişileri ve savunma işi yapan büyük sanayicileri sessizce uyarmaktı. Pearl Harbor'dan 
sonra elbette Sovyetler Birliği resmi olarak 'müttefikimiz' oldu. Ancak Roosevelt Yahudileri korumaya devam etse de Hoover, 
Büro'yu olup biten her şeyden haberdar etti, delil topladı ve zamanını bekledi. 


"Sonra 1945'in başlarında FDR öldüğünde Hoover kikesin üzerindeki bomu indirdi. Büro, Sovyetler adına casusluk işine 
karışan yüzlerce kişiyi yakaladı. İşte o zaman babam Yahudilerin nasıl organize olduklarını, nasıl birlikte çalıştıklarını ve 
birbirlerine nasıl destek olduklarını gördü. Yahudileri casusluktan tutuklamayı bırakması için Hoover'a müthiş bir baskı yapıldı. 
Kendini korumak için gerekli araçları toplamak için yıllarını harcamamış olsaydı, boyun eğerdi. Üst düzey politikacıların çoğu 
hakkında gizli dosyaları vardı. İçlerinden biri Morgenthau'dan ya da diğer Yahudi liderlerden birinden, FBI'ın dizginlenmesi için 
bir şeyler yapılmasını talep eden öfkeli bir telefon alırdı. Politikacı da Hoover'ı arayacak ve Hoover onu dostane bir sohbet için 
Büro'ya davet edecekti. Daha sonra Hoover ona kişisel dosyasından seçtiği birkaç öğeyi gösterecekti. Politikacı, Hoover'a 
Yahudi casuslarla ilgili soruşturmayı durdurması için baskı yapmayı hemen unutacaktı. 


“Fakat en sonunda Hoover Yahudilerle uzlaşmak zorunda kaldı. Suçüstü yakalananlardan birkaç düzinesi (özellikle 
Rosenberg'ler ve onların suç ortakları) mahkemeye çıkarıldı. 
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ve mahkum edildi. Yüzlerce kişinin soruşturma dosyaları sessizce kapatıldı. Ve o andan itibaren Yahudiler Büro'yu kendileri için 
ele geçirmeye kararlıydılar. Ancak Hoover hayatta olduğu sürece pek bir şey yapamadılar. Ve 1972'de öldükten sonra bile FBI 
bürokrasisini yavaşlatmak için iç engeller oluşturdu. 


"Ama onlar inatçı piçler ve Büro'yu ele geçirmeyi tamamlama yolundalar. Bundan sonra kimin Direktör olarak atandığı pek 
bir fark yaratmayacak; Büro'nun iç işleyişini -geriye kalanları- kontrol edecekler ve ne isterlerse yapacaklar. Gücüm yettiğince 
onlarla savaştım. Ama benim bir ailem var ve ben şehit tipinde değilim. Yaptığım her şey bürokratik iç çekişmeler yolundaydı. 
Ben kitaba uydum. 


“Neyse ki, göklerde tedbirli bir Tanrı var ve seni benim elime teslim etti. 
Yapmak isteyip de yapamadığım bazı şeyleri yapacaksın.” Ryan tekrar saatine baktı. “Şimdi not almaya başla Yeager. Bütün 
gecem yok.” 
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XL 


Kaplan'ın işi zor değildi. Adamın alışkanlıkları ve haftalık programı hakkında ayrıntılı bilgi, arabasının tanımı ve diğer birçok 
kişisel veriyle donanmış olan Oscar, planlarını hızla hazırladı. 


Ryan ona Kaplan'ın pornografi bağımlısı olduğunu söylemişti. Masasında bir yığın müstehcen fotoğraf tutuyordu ve onları 
düzenli olarak ofisteki diğer ajanlara gösteriyordu; buna rağmen çoğu onun takıntısını paylaşmıyordu ve fotoğraflara ara sıra 
sadece hastalıklı bir merakla bakıyordu. O sırada Yahudi ajanın ağzının suyu akıp giden tuhaf, yeni sapkınlıklar. Kaplan bu 
konuya o kadar takılmıştı ki Ryan bariz bir tiksinti sesiyle her çarşamba akşamı eve dönerken Hoover Binası'ndan sadece dört 
blok ötedeki bir porno mağazasına uğradığını söylemişti; mağaza normalde yeni stok sevkiyatlarını çarşamba günleri alırdı. 


Kaplan'ın kötü huyunu onun çöküşüne yol açmak için bir araç olarak kullanma fikri Oscar'ın ilgisini çekti. Ancak porno 
mağazasının kendisi bir site olarak pek de hayırlı görünmüyordu. Olağanüstü derecede kalabalık bir bloğun ortasında, bariz 
bir park yeri olmayan dar bir duraktı. Üstelik Kaplan'ın iş sonrası mağazaya yaptığı ziyaretlerin zamanlaması, Oscar'ın işini 
gün ışığında yapmasını zorunlu kılıyordu. Yine de Kaplan'ın bir sonraki gösterisinde beklenen zamanda orada olmaya karar 
verdi. 


Shoreham'da kullandığı aynı peruk, sahte gözlük ve diğer gereçlerle donatılmıştı ve yepyeni bir susturuculu tabancayla 
(ones ve Jacobs'ta kullandığının aynısı, aynı susturucu namluya vidalanmıştı) Oscar, paltosunun altında omuz kılıfını takarak, 
Kaplan'ın ofisinden ayrılmasından yarım saat önce etrafa hızlıca bakmak için Hyman'ın Yenilik Kitabı ve Fotoğraf Mağazasına 
girdi. Altı bloktan fazla uzağa park etmek zorunda kalmıştı. Kaplan'ın neden bu özel porno mağazasını tercih ettiğini 
anlayamıyordu. Aynı blokta üç tane daha vardı; hepsi daha büyük, daha iyi aydınlatılmış ve daha fazla malzemeye sahipti. Belki 
de buranın çekiciliği, nispeten az iş yapıyor gibi görünmesiydi ve bu nedenle böyle bir kurumda görülmemekten endişe duyan 
bir müşteri kendini daha güvende hissedebilirdi ya da belki de diğerlerinin taşımadığı bir tür pislik taşıyordu. Rafları incelerken 
insanın hayal edebileceği her türden sapkınlığın bir örneğini gördü: sadizm, esaret, eşcinsellik, hayvanlarla cinsel ilişki, 
ırklararası seks ve ona o kadar tuhaf görünen diğer çeşitli uygulamalar ki herhangi birinin bundan cinsel zevk aldığını hayal 
etmek zordu. onlara. Eksik görünen tek şey, aynı ırktan erkek ve kadınlar arasındaki heteroseksüel seksle ilgili materyallerdi. 


Tezgahın arkasındaki, aşırı kilolu, esmer, yağlı görünümlü, ağzında puro olan adam, Oscar'ı yakından izliyordu. Oscar saatine 
baktı, dışarı çıktı ve iki kapı aşağıda bir direğe oturdu; burada kalabalık bir vitrindeki kitap isimlerini incelemeye dalmış gibi 
görünürken yine de gözü Hyman'ın evinin girişindeydi. 


Kaplan'ı, yasadışı bir şekilde bir yangın musluğunun önüne park ettiği arabasından çıkarken neredeyse bir blok ötede gördü. 
Eğer Oscar, arabasına döndüğünde adama vursaydı, çok sayıda görgü tanığı olurdu. 


Hızlı bir karar verdi. Hyman'ın kapısına giren ve çıkan seyrek trafiği izliyordu ve şu anda dükkanda hiç müşteri olmadığını ve 
bir sonraki dakika içinde başka birinin girme ihtimalinin de olmadığını biliyordu. Böylece Oscar, Kaplan'dan yaklaşık 15 saniye 
önce hızla mağazaya yeniden girdi. 


Kapıdan içeri girerken elinde tabancası vardı ve adımlarını kesmeden, yaklaşık bir buçuk metre mesafeden mağaza sahibinin 
alnına iki el ateş etti. İkincisi taburesinden yanlamasına tezgahın arkasındaki karanlık, dar alana devrildi. Yere çarpan cesedin 
sesi, susturulmuş tabanca atışlarından daha yüksekti ama Oscar, kalabalık, gürültülü kaldırımdaki hiç kimsenin bu iki sesi de 
fark etmeyeceğinden emindi. 
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Dar dükkânın tek koridorunda bir düzine adım ilerledikten sonra topuğunun üzerinde, silahlı elini gizlemeye 
yeten karton kapaklı kitapların bulunduğu tel rafın hemen ötesine döndü. Oscar'ın başı sanki bir kitabı inceliyormuş 
gibi rafın üzerine eğilmişti ama adam dükkana girerken gözlüğünün üzerinden Kaplan'a bakıyordu. 


Kaplan, boş tezgaha merakla baktı ve bir an durduktan sonra tereddütle mağazanın içine, Oscar'a doğru yürüdü. 
Oscar iki metre uzaktayken elini kaldırdı ve hızla ateş ederek adamı göğsünden ve başından altı kez vurdu. Kaplan 
yüzüstü düştü ve Oscar cesedin üzerine eğildi ve başının arkasına iki el daha ateş etti. 


Oscar boş şarjörü tabancasından çıkardı ve dolu olanı taktı, sonra tezgahın üzerine eğildi ve silahı kılıfına 
koymadan önce sahibinin kafasının yan tarafına dört el daha ateş etti. Sonunda ceketinin cebinden iki küçük 
plastik beyaz toz paketi çıkardı, Kaplan'ın cesedinin yanında diz çöktü ve paketleri Kaplan'ın ceketinin cebine 
kaydırmadan önce adamın ölü parmaklarını birkaç kez üzerlerine bastırdı. Sonradan aklına gelmiş gibi Kaplan'ın 
cüzdanını aldı. 


Kokain - hem fikir hem de gerçek paketler - Ryan'dan gelmişti; Ryan, Kaplan'ın öldürülmesinin sıradan 
uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olabileceğine dair bir ipucu bırakarak suyu biraz bulandırmanın daha iyi olacağını 
düşünmüştü. iş. Washington'da günde ortalama iki uyuşturucu bağlantılı cinayet işleniyordu ve dolayısıyla bu 
ipucu çok az dirençle karşılaşacaktı. 


Oscar ceketinin düğmelerini ilikledi ve kaldırıma çıktı. Bloğun sonundaki köşeyi döndüğünde kısaca arkasına 
baktı. Hyman'ın mağazasının girişine yakın kimse yoktu. Arabasına döndüğünde evden ayrılalı bir saatten az 
zaman geçtiğini fark etti. Adelaide ile buluşmadan önce hâlâ yapması gereken bir işi vardı ve ona uymaya 
çalışacağına söz verdiği son saat 7:30'u kaçırmadan bu işi bitirebilmeliydi. 


Bir sonraki durağı Kongre Kütüphanesiydi; burada sadece iki blok ötede bir park yeri bulma şansına sahip oldu. 
İstediği kitaplardan bazılarını banliyö kütüphanelerinden almaya çalışmıştı ama Ryan'ın da belirttiği gibi, bunlar 
orada bulunmuyordu. Burada araştırmasının daha verimli olmasını bekliyordu. 


Ryan'la karşılaşmasından sonraki ilk dört gününü, değişen durumuna alışmaya çalışarak, şimdi ona açık olan 
çeşitli olasılıkları zihninde evirip çevirerek geçirmişti. Bu alışılması gereken bir şeydi. Adelaide ile yaptığı kayak 
gezisi ona yön bulmasında yardımcı olmuştu. Onunla ırk ve insan kalitesi, ırk ve tarih, Amerika'daki ırk koşulları, 
geleceğe yönelik ırksal beklentiler ve gerçekleştiğini gördüğü soykırımın açık kötülüğüne karşı harekete geçme 
ihtiyacı hakkında konuşarak birkaç saat daha geçirmişti. ne yaptığının ayrıntılarına girmeden. 


Aynı zamanda resimdeki yeni bir unsur üzerinde de kafa yoruyordu: Yahudiler. Ryan'ın Yahudiler hakkında söylediklerini duyduktan sonra ilk 
eğilimi, tıpkı daha önce Keller'in Yahudiler hakkındaki görüşlerini reddettiği gibi, adamın sözlerini de huysuz bir Yahudi karşıtlığı olarak reddetmek 
oldu. Bu tür akılsız bağnazlıkları yeterince görmüştü ve buna karşı sabrı kalmamıştı. Ryan, eski moda, İrlandalı-Katolik muhafazakarlığıyla, 
Yahudilere karşı duyduğu hoşnutsuzluğu muhtemelen, Vatikan'ın yeni parti çizgisine meydan okuyarak hâlâ Yahudilerin "İsa'nın katili" olduğunu 
öğreten dar görüşlü bir okuldaki paleolitik Cizvit öğretmeninden almıştı. Keller da Yahudilerle ilgili kendi teorilerini açıklayan neo-Nazi grubuyla 


bağlantılıydı. 


Konuyu aklından çıkarmasını zorlaştıran şeylerden biri de ne Ryan'ın ne de Keller'in onun zihinsel bağnaz dindar 
imajına uymamasıydı. Her iki adamın da oldukça zeki ve bilgili olduğu belliydi. Keller eğitimli bir akademisyendi ve 
Ryan bile bunlardan biri sayılabilirdi; Kesinlikle FBI yetkilisi, Oscar'ın daha ilkel Hıristiyanlar, Protestanlar ve 
Katolikler arasında karşılaştığı dini dar görüşlülük ve batıl inançların hiçbirini göstermiyordu. Ve Keller Hıristiyanlığı 
bile kabul etmiyordu. Keller özellikle 


56 


Machine Translated by Google 


Onun rahat, rahat tavrı, Oscar'ın bir Yahudi karşıtının olmasını beklediği kadar gergin, nevrotik "nefretçi" değildi. 


Bu düşüncelerin ötesinde, her iki adamın söylediklerinde de belli bir inandırıcılık vardı ve bu onu gerçekten rahatsız ediyordu. 
Bir yerlerde bir "tutuklama" olduğundan emindi; daha yakından incelendiğinde ifadelerinin verdiği görünürdeki anlamın boşa 
çıkacağından. Ancak şu ana kadar onların argümanlarını zihninde gözden geçirirken ve kendi kütüphanesindeki kitaplara atıfta 
bulunurken bir kusur bulamamıştı. Sorunu çözmek için Kongre Kütüphanesi'nde danışmak istediği bir düzine kadar referans 
kitabının listesi vardı. 


Keller ve Ryan'ın Yahudi karşıtlığının onu neden rahatsız ettiğini ilk kez, Pazartesi gecesi kayaktan eve dönerken, Adelaide 
başını kucağında uyuyakalırken düşünebilmişti. Kitle iletişim araçlarından eleştirmeden kabul ettiği olumsuz Yahudi düşmanı 
klişesinin ötesinde, ırk ve tarih üzerine kendisine kolayca gelmeyen ve kolayca terk edilemeyecek olan kendi fikirleriyle çatışması 
vardı. 


Geçmişte konuyla ilgili düşüncelerinde tek boyutlu olma eğiliminde olduğunu fark etti. Boyut zekaydı. Oscar'ın planında 
insan ırkları basit bir zeka hiyerarşisine göre sıralanıyordu. Bireyler elbette farklıydı, ancak ortalama olarak bir kişi, tarihsel 
başarılarına dikkat çekerek veya yeterince büyük bir birey örneğinin günümüzdeki performansını gözlemleyerek ırkların 
zekasını makul bir doğrulukla yargılayabilir. Her iki standartta da Siyahlar aşağı bir ırktı ve Beyazlar ile Siyahlar arasındaki 
melezleşme, Siyahları ancak aşağı çekebilirdi. Öte yandan Yahudiler açık bir şekilde diğer Beyazlar kadar zekiydi; eğer onları 
tarihsel başarılarından ziyade güncel performanslarına göre değerlendirirsek belki daha da zekiydiler ki bu da kendi kibirli 


övünmelerine rağmen oldukça yetersizdi. tevhit inancının mucidi ve çağlar boyunca milletlere manevi ışık olmuştur. 


Irk şemasını ne kadar çok incelerse, onun yetersizliklerini de o kadar çok gördü. Gerçekten çok basitti. 
Hesaba katmadığı pek çok gerçek vardı. Örneğin Doğulular, hem fiziksel hem de ruhsal açıdan Beyazlardan açıkça farklıydı , 
fakat onların aşağı düzeyde olduklarını söylemek doğru muydu ? Kesinlikle standart 10 testleriyle ölçülen zeka temelinde değil. 
O halde onları kendi ırksal hiyerarşisine nasıl yerleştireceğiz? 


Açıkçası, ırksal farklılık gerçeği çok boyutluydu. Ortalama zeka, ırktan ırka farklılık gösteren pek çok özellikten yalnızca biriydi. 
Aslına bakılırsa, "zeka" olarak adlandırdığı şey şüphesiz, bir takım bileşenlere ayrılması gereken bileşik bir özellikti; bazı ırklar 
bir açıdan daha akıllı görünüyordu, diğerleri ise başka bir açıdan. 


Örneğin siyahların, bilişsel zekadaki gerçek yetersizliği sıklıkla gizleyen sözel ve davranışsal taklit kapasitesi vardı. Okulda bu 
koruyucu renklenmenin ötesini görmüştü; burada sosyal becerileri oldukça gelişmiş, Beyazların çevresinde rahatça hareket 
edebilen ve tetikte ve yetenekli oldukları izlenimini veren çok sayıda Siyah'ı gözlemlemişti. Beyazlar gibi konuşuyor, Beyazlar 
gibi giyiniyorlardı; kendilerini ırklarının büyük kısmından ayırmışlardı ve bariz fiziksel farklılıklar göz ardı edilirse, Siyahlardan 
çok Beyazlara benziyorlardı. 


Ancak teste tabi tutulduklarında hiçbiri Beyazların entelektüel standartlarını karşılayamadı. 
Çoğu, bu gerçeğin farkında gibi görünüyordu ve bu nedenle kendilerini teste tabi tutacak durumlardan uzak duruyorlardı. 
Veba gibi katı disiplinlerden kaçındılar, kendilerini pablum müfredatına yoğunlaştırdılar ve matematik, mühendislik ya da fen 
derslerini alan çok az kişi tek tip vasat bir performans sergiledi. 


Dolayısıyla, eğer biri ırkları iyi bir aktör ya da topluluk önünde performans sergileyen bir sanatçı olmak için gereken zeka 
türüne göre değerlendiriyorsa, Siyahlar, soyut kavramlarla baş etme ve sorunları çözme yeteneklerine göre değerlendirilenlerden 
çok daha yüksek bir göreceli derecelendirmeye sahip olacaktır. “Aşağılık” ve “üstünlük”ten bahsederken çok dikkatli olmak 
gerekiyordu. Terimler yalnızca belirli, iyi tanımlanmış bir terime atıfta bulunulduğunda anlamlıydı. 
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karakteristik. Bir özelliğe göre aşağı olarak değerlendirilen bir ırk, başka bir özelliğe göre üstün olabilir. 


Hepsi iyi ve güzeldi. Görüşlerini önemli ölçüde iyileştirmesi gerekiyordu. Geçmişte çok basit davranmıştı. Olayları dikkatli ve 
tarafsız bir şekilde analiz etmek yerine, herkesi Siyahların zeka, yaratıcılık, özgünlük ve girişimcilik açısından Beyazlarla "eşit" 
olduğuna ikna etmeye çalışan haber ve eğlence medyasının gerçekleştirdiği apaçık sahtekarlığa sert tepki vermişti: duygular, 
eğilimler ve düşünce süreçleri tam olarak Beyazlarınkilerle aynıydı ya da koşulları Siyahlarınkiyle aynı olsaydı Beyazların sahip 


olacağı şeylerle tamamen aynıydı. Ve tepki verirken sahtekarlığın en kolay çürütülebilir unsuruna odaklanmıştı: Siyahların 
ortalama olarak Beyazlarla aynı bilişsel zekaya sahip olduğu. 


Peki ırksal farklılıklara dair daha gerçekçi, çok boyutlu bir bakış açısının sonuçları nelerdi? Bu, Yahudilerin kendi planındaki 
rolünü nasıl etkilemeli? Hem Keller hem de Ryan, onun Yahudilerin ırksal olarak beyaz olduğu varsayımına karşı çıkıyorlardı. 
Aradığı kitaplardan birkaçı Yahudilerin ırksal tarihiyle ilgiliydi. Önce gerçekleri özümsemek, sonra da sonuçları hakkında 
düşünmek istiyordu. 


Peki ya Yahudilerin Orta Doğu'daki kökenleri ve sonraki tarihleri onlara Avrupalı beyazlardan çok farklı bir genetik miras 
verdiyse? Keller ve Ryan, Yahudilerin özel bir tür doğuştan kötü niyete, genetik temelli bir dünyaya karşı nefrete sahip 
olduklarını ve bunun kendisini beyaz komşularına karşı akıllıca gizlenmiş olsa da her şeyi kapsayan bir kampanyada ifade 
ettiğini ileri sürmüşlerdi. Oscar'a göre bu muhteşem görünüyordu. 


Daha spesifik olarak Keller ve Ryan, Yahudilerin haber ve eğlence medyası üzerindeki kontrolü ve bu kontrolün kullanılma 
şekli hakkında bazı iddialarda bulunmuştu. Eğer doğruysa, bu iddialar Yahudilere karşı açtıkları davanın desteklenmesinde 
büyük bir rol oynayacaktır. Yanlışsa Oscar davayı kolaylıkla reddedebilir. Kongre Kütüphanesi'nde aradığı kitapların birçoğu 
kitle iletişim araçlarını yöneten adamlarla ilgiliydi. 
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XIV 


Oscar'ın kısa ve basit bir araştırma projesi olmasını beklediği şeyin (birkaç düzine gerçeğin kontrol edilmesi, belki bir veya 
iki kitabın okunması) ne kısa ne de basit olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Kongre Kütüphanesi'nde yaptığı 
300'den fazla sayfalık fotokopileri ve bu materyalin yol açtığı iki düzineden fazla kitabı incelemek için son on gün boyunca 
günde ortalama altı saat harcamıştı. ikincisi Arlington kütüphanesi aracılığıyla kütüphaneler arası ödünç alma yoluyla elde 
edildi. 

Artık Cumartesi öğleden sonraydı ve endişeliydi. Ryan ve Keller'in Yahudiler hakkındaki tezlerini çürütmeyi başaramadığı gibi, 
kendilerini onların en azından kısmen haklı olduklarına da inandırmıştı. 


Yani Yahudilerin şu anda ve geçmişte ne yaptıklarına dair iddialarının birçoğunu doğrulamıştı; Yahudilerin bir bütün olarak 
düzenli olarak birlikte komplo kurduğu ve birlikte hareket ettiği veya kolektif motivasyonlarının Beyaz ırkı yok etmek olduğu 
yönündeki iddialarını kabul etmeye hala hazır değildi. Aslına bakılırsa, Yahudilerin açıkça birbiriyle çatışan gruplara bölündüğü 
birkaç örnekle karşılaşmıştı. Tarihte, şu ya da bu ülkede oldukça güçlü oldukları, ancak görünüşe göre oradaki ev sahiplerini 
yok etmek için hiçbir çaba göstermedikleri uzun dönemler vardı. 


Üzerinde yoğunlaştığı konulardan biri kitle iletişim araçlarında Yahudilerin rolüydü, çünkü hem çok önemli bir konuydu hem de kanıtların toplanması 
oldukça kolaydı. Artık Yahudilerin yalnızca Hollywood'u değil, neredeyse tüm eğlence sektörünü kontrol ettiğinin farkına vardı. İncelediği her eğlence 
ortamında (filmler, radyo ve televizyon yayınları, yüksek tirajlı dergiler, kitlesel pazarda satılan karton kapaklı kitaplar) Yahudi varlığı çok büyüktü ve üst 
düzey birkaç Yahudi yöneticiden çok daha fazlasını içeriyordu. Örneğin televizyon eğlence programlarının en büyük üreticisi MCA Inc.'di ve dev şirketin 


hemen hemen her yöneticisi ve memuru bir Yahudi'ydi. 


Aynı şey haber endüstrisi için de geçerliydi: Her medya ve neredeyse her medyanın her organı, 
doğrudan ya da dolaylı olarak Yahudi kontrolü altındaydı. 


Oscar'ı gerçekten şaşırtan şey medyadaki Yahudi etkisinin boyutu ve derinliğiydi. Örneğin haberler açısından, nüfuz 
açısından ülkedeki en büyük üç gazetenin ( New York Times, Washington Post ve Wall Street Journal) tamamı Yahudilerin 
elindeydi. Yahudi olmayanların sahip olduğu pek çok küçük, bağımsız gazetenin yanı sıra birkaç büyük gazete de vardı; ancak 
bu gazetelerde bile kilit editörlük pozisyonlarında şaşırtıcı derecede yüksek oranda Yahudi buldu. 


Dahası, editörlerin maaşlarını ödeyen ve yayıncıların kârını sağlayan şeyin abonelerden gelen beş kuruş değil, reklamcılardan 
elde edilen gelir olduğu konusunda bilgilendirildi. 
Oscar'ın incelediği her büyük şehir gazetesinde en büyük reklam verenler zincir mağazalar ve büyük mağazalardı ve buralardaki 
Yahudi varlığı o kadar yoğundu ki, herhangi bir şehirdeki Yahudi işadamları yerel gazetenin yayın politikalarından memnun 
olmadıklarında ve reklamlarını gizli tuttuklarında. reklamını yaptı, hayatta kalamadı. 


Elbette her şey hemen belli olmadı. Tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için epeyce araştırma yapmak zorunda kalmıştı; şüpheli 
vakaların etnik kökenini belirlemek için yönetici listelerini biyografik referans çalışmaları ile defalarca kontrol ediyordu. Örnek 
olarak, Hollywood film endüstrisini incelerken ilk başta Walt Disney Stüdyolarında Yahudi olmayan önemli bir film yapımcısı 
bulduğunu düşündü. 

Daha ileri araştırmalar, şirketin kurucusu Walt Disney'in Yahudi olmayan bir kişi olmasına rağmen, adamın ölümünden sonraki 
birkaç yıl içinde mirasçılarının Yahudiler tarafından satın alındığını ve Walt Disney Studios'un şu anda Hollywood'un geri kalanı 
kadar Yahudi olduğunu ortaya çıkardı. Kitlesel iletişim dünyasındaki bazı diğer kuruluşlar için de aynı şey söz konusudur: 
Yahudi olmayan isimler belirgin bir şekilde onlarla ilişkilendirilir, ancak daha yakından bakıldığında bunların, Yahudilerin 
başında olduğu diğer grupların yan kuruluşları olduğu görülür. 
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Bütün bunlar ne anlama geliyordu? Yahudilerin, kitle iletişim araçlarını kontrol etmeleri sayesinde, Ryan ve Keller'ın iddia 
ettiği Beyaz ırkın kötü rakipleri olma potansiyeline sahip oldukları Oscar'a açık hale geliyordu . Ve aslında onlar düşman gibi 
davranmıyorlar mıydı ? Kitle iletişim araçları bugün dünyada iş başında olan, ırksal açıdan en yıkıcı güç değil miydi? 


Vietnam'a kadar, gazete ve televizyon habercilerinin, Amerika'nın zaferini kasıtlı olarak engellemek için yola çıkmış ve başarılı 
olmuş, özellikle hain bir alçaklar sürüsü olduğunu tanımıştı. O zamanlar bunu komünizm yanlısı bir önyargıya bağlamıştı. Ama 
engellemek istedikleri şeyin Beyazların zaferi olması ve önyargılarının komünizm yanlısı olmaktan ziyade Beyaz karşıtı olması 
da mümkün değil miydi? 


Buradaki sorun, sıradan habercilerin çoğunluğunun Yahudi olmamasıydı; Onlar Beyaz'dı ama yine de onları, Amerika'nın her 
tersliğine neşelerini gizleyemeyen ve rapor ettikleri her şeyi büyük ölçüde yanlış sunmaya özen gösteren, sapık, yalancı, sırıtan 
piçler çetesi olarak hatırladı. Yahudi patronları onlara böyle yapmalarını söylediği için mi böyle davrandılar? Oscar buna 
inanmadı. İnsan doğasına, davranışlarının isteğe bağlı olduğunu gösteren tüm küçük işaretleri tanıyacak kadar aşinaydı. 


Aynı şey, Vietnam savaşından sonra Beyaz toplumun parçalanmasının birçok yönü için de söylenebilir. Medya her türlü 
yozlaşmayı ve hastalığı coşkuyla destekledi, ancak Beyaz nüfus kesinlikle bunlara karşı hiçbir direniş göstermiyordu. Irkların 
karışması, müsamahakârlık ve davranış ve performans standartlarının gerilemesi, feminizm, liberalizm, eşcinselliğin patlaması, 
modern sanat karşıtlığı, geleneksel Beyaz müziğin rock ve diğer Beyaz olmayan biçimlerle değiştirilmesi, sırf medya bunlara 
hoşgörülü bir atmosfer sağladığı için mi uyuşturucu ve kitle iletişim araçlarındaki binlerce başka hastalıkla mı karşılaşıyorsunuz? 
Herkes, kamuoyu ve medya mensupları, Yahudiler de dahil olmak üzere aynı yolculuğa çıkmıyor muydu? Eğer durum böyleyse, 
Yahudilerin suçlanabileceği en büyük şey, haber ve eğlence medyasının gücünü halktaki yozlaştırıcı eğilimlerle mücadelede 
kullanmadaki başarısızlıklarıydı; başka bir deyişle, bu bir suç değil, bir ihmal günahıydı. 


Gerçekten birisiyle konuşmaya ihtiyacı vardı, bu yüzden Harry Keller'ı aradı ve Pazar öğleden sonra onunla buluşmayı ayarladı. 


Daha sonra günlük işini bitirdiğini ve akşam yemeği için ayarlamalar yaptığını söylemek üzere Adelaide'yi aradı. Saatin henüz 
dört olduğunu biliyorum bebeğim ama neden şimdi gelmiyorsun? Bir hızlandırılmış çalışma programıyla beynimi zorluyordum 
ve şimdi senin varlığına fena halde ihtiyacım var. 


"HE-hı! Demek istediğin şu: bedenime ihtiyacın var.” 

"Evet, oda." 

“Oscar, bir haftadan fazladır bana yeni bir kayak bulmamda yardım edeceğine söz veriyorsun. Neden yapamıyorum 
bunu şimdi mi yapacağız?” 

Sesinde biraz hüzünlü bir ton vardı. Ve bu doğruydu: Mevcut kayakları ona biraz fazla uzundu ve onları kontrol altında 
tutmakta zorlanıyordu. Üstelik bağlamalar tatmin edici değildi. Bunlar onun ilk kayaklarıydı ve onları satın aldığında gerçekten 
ne yaptığını bilmiyordu. İki hafta önce yaptıkları kayak gezisinde yaklaşık yirminci düşüşün ardından, eve döner dönmez ona 
yeni kayaklar ve bağlar alacağını söylemişti. O zamandan bu yana onu zaten iki kez ertelemişti; ilki Kaplan'daki işe hazırlanıyordu, 
sonra da kendini araştırma projesine kaptırmıştı. 


"Tamam canım, öyle yapacağız. Yemekten sonra sevişebiliriz. Botlarını getir, biz alırız 
onunla ilgilenmek. Sanırım mağaza altıya kadar açık.” 


Sonra Ryan aradı. Kendini tanıtmamıştı ama ses açıkça belliydi: "20 dakika sonra Clarendon metro istasyonunun girişinde 
benimle buluş." 
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"Bu gerçekten gerekli mi? Şimdi başka bir randevum var. Onun yerine yarın sabah buluşabilir miyiz?” 


"Yeager, 20 dakika içinde o metro istasyonunda olsan iyi olur." Daha sonra Ryan telefonu kapattı. 


Bok! Ryan'ı bir an önce sırtından nasıl çıkaracağını gerçekten bulması gerekiyordu. Yapışkan bir durumdu. Ryan'ın bakış 
açısından bakıldığında, eğer Oscar başka biri tarafından -mesela yerel polis tarafından- yakalanırsa Ryan, Oscar'ın bir avantaj 
elde etmek için onu bu işe dahil etmeyeceğinden nasıl emin olabilir? Şimdi bile Oscar muhtemelen Kaplan'ı neden öldürdüğü, 
kurbanı hakkında bu kadar çok kişisel ayrıntıyı nasıl bildiği vb. hakkında oldukça ikna edici bir hikaye anlatabilirdi. 


Hayır, belli ki Ryan'ın ona daha fazla görev vermeye gücü yetmiyordu. Aynı nedenden dolayı Ryan'ın onu tutuklamayı göze 
alması mümkün değildi. Aslında FBI ajanı geceleri rahat uyumak isteseydi Oscar'ın daha uzun süre yaşamasına bile izin 
veremezdi. Çok yakında Oscar Ryan'la uğraşmak zorunda kalacaktı, Ryan onunla uğraşmadan önce. Ryan'ın bu öğleden sonra 
talep ettiği toplantı bile bu ikinci amaca yönelik olabilir. 


Ancak Oscar öyle düşünmüyordu. Ryan telefonda çok soğuk ve buyurgan davranmıştı. Eğer adamın niyeti Oscar'ı kendi 
idamına çekmek olsaydı, Oscar'ın şüphelerini gidermek için biraz daha dost canlısı ve daha açık sözlü olurdu. İçi buruk bir 


halde, alışveriş tarihlerini üçüncü kez ertelemek için Adelaide'yi tekrar aradığında, sezgisinin doğru olmasını umuyordu. 


Metro istasyonunun girişinde Ryan'ı gördü. Diğer adam ona takip etmesini işaret ederken sol kolunu omuz kılıfındaki silahın 
güven verici sertliğine bastırdı ve merdivenlerden tren platformuna doğru yürümeye başladı. Platformun uzak ucuna yakın bir 
sütunun gölgesinde, sırtlarını istasyon duvarına vererek, duyulmadan ve dikkat çekmeden konuşabilecekleri bir pozisyon aldılar. 


“Tebrikler Yeager. Kaplan'a karşı birinci sınıf bir iş çıkardın; önerdiğim gibi sadece kokaini cebine koymakla kalmadın, aynı 
zamanda o kalitesiz porno mekanında ona vurdun. Detaylar Büro'nun her yerinde dedikodu. Bunu gördüm. Yahveh'nin Büro'ya 
hediyesi olarak o sapkın küçük pisliği iten Yidler artık oldukça sessiz kalıyor." Ryan sırıttı, gerçekten memnundu. 


“Şimdi dikkatlice dinle. Bir sonraki hedefiniz Daniel Feldman adında bir adam. 33 yaşında, siyah saçlı, koyu kahverengi gözlü. 
Saçları kafatasına yakın sıkı bukleler halinde, neredeyse zenci yünü gibi. 
Orta tenli, belki biraz 'zeytin' tarafta. Yükseklik beş fit on inç. Orta yapılı, yaklaşık 160 pound. Burnu büyük değil ama ne demek 
istediğimi anlıyorsan kesinlikle Yahudi." Ryan duraksadı ve Oscar'ın yüzünü izledi. 


Oscar hiçbir şey söylemedi ve Ryan cebinden bir fotoğraf çıkarıp Oscar'ın görebileceği bir yere tuttu: "Yüzü inceleyin. Bu 
fotoğrafa sahip olamazsınız, bu yüzden ayrıntıları unutmayın. Onun ukala küçük gülümsemesine dikkat edin. Piç her zaman 
sırıtıyor. Bu onun ticari markası. İlk başta bunun gergin ve güvensiz olmasından kaynaklandığını düşündüm. 

Bir insanı buna inandırabilecek başka bir şey de hareketlerinin biraz sarsıntılı olması ve sanki çok gerginmiş gibi her zaman 
hızlı konuşmasıdır. 


“Artık sırıtmanın hesaplı olduğunu düşünüyorum; bu Feldman'ın insanları hazırlıksız tutma yöntemi. Ve seni uyarmama izin 
ver Yeager, o görebileceğin tüm çıngıraklı yılanlardan çok daha tehlikeli, o yüzden dikkatli ol. O soğukkanlı bir katil ve yanlış bir 
hamle yaparsan başka bir hamle yapma şansın olmaz. Hiçbir kurala göre oynamıyor. Eğer elinde hiçbir delil olmadan onun 
peşinde olduğunuzu düşünürse , 50 tanığın önünde beyninizi havaya uçuracak ve daha sonra kendini haklı çıkarmaya 
çalışmaktan endişe duyacaktır.” 


"Kimin için çalışıyor? Mafya?" 


"Hayır, ister inanın ister inanmayın o bizden biri," diye yanıtladı Ryan, sanki kendisi de buna inanamıyormuş gibi sesinde 
hafif bir inanamama duygusuyla. “O bizim kirli numara uzmanlarımızdan biri. Büro aslında yapmaması gereken pek çok şey 
yapıyor; kesinlikle yasal olmayan şeyler; hatta bazı şeyler son derece yasa dışı. 
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Feldman hilelerini İsrail Savunma Kuwvetleri'nde öğrendi. Kendisi çifte vatandaş. Kirli numaralarımızı yarısından fazlası insanlardır. 


“Size bizim için yaptığı şeylerden sadece birini anlatayım. Geçen yıl tüm Klan üyelerini toplayıp komplo 
suçlamasıyla hapse attığımızda, bu düşündüğünüz kadar temiz bir operasyon değildi. İlk önce birkaçını yakaladık, 
üç ya da dört arkadaşına bağırmaları için baskı yaptık, bazılarına sırayla diğerlerine bağırmaları için baskı yaptık 
ve bu şekilde hepsini ele geçirene kadar devam ettik. 


“Bu Klan pisliklerinin çoğuna baskı yapmak kolaydır; Genellikle en sert konuşanlar ve evinde en büyük silah 
cephaneliğine sahip olanlar en kolay olanlardır. Onlara kaç yılla karşı karşıya olduklarını söyle ve sonra da onları 
bir geceliğine 30 kadar zencinin olduğu bir hücreye kapat. Sabah olduğunda kendi anneleri aleyhine ifade vermeye 
hazırlar. 


“Fakat bazı piçler inatçı ve daha fazla baskı uygulamamız gerekiyor. Zayıf olanlardan biri bize bir arkadaşımızın 
bir kasa el bombası olduğunu söyledi ama arkadaşını yakaladığımızda el bombalarını nereye sakladığını bize 
söylemedi. Diğer üç ajan ve Feldman'la birlikte bu adamın evindeydim. Karısını da suç ortağı olarak kelepçelemiştik. 
Bu standart prosedür. Genelde kadınların daha sonra gitmesine izin vermek zorundayız ama eğer kadınını 
tutukladıysak, bu bize bir erkeği konuşmaya ikna etme konusunda daha fazla avantaj sağlıyor. 


“Adamın iki çocuğu da oradaydı: yedi yaşında bir erkek çocuk ve 14 yaşında bir kız, yakışıklı küçük bir şey. Adam 
konuşmayı reddettiğinde Feldman kızla oynamaya, onunla müstehcen konuşmaya, göğüslerini çimdiklemeye ve 
elini onun kıçına koymaya başlıyor. Çok geçmeden onu ağlatıyor ve korkudan çıldırtıyor, bir duvara yaslanmış 
durumda. Ben ve başka bir ajan adamı tutuyorduk, üçüncü bir ajan da karısını tutuyordu. Adam büyük bir gürültü 
çıkarıyor, bize bağırıyor ve küfrediyordu ama el bombalarının nerede olduğunu bize söylemeyi teklif etmiyordu. 


Feldman hiçbir uyarıda bulunmadan aniden aletini çıkardı, kızı saçından yakaladı, ona bağırmaya başladı ve onu 
dizlerinin üstüne çökmeye zorladı. Daha sonra adam, karısı ve küçük oğlunun önünde silahını kızın kafasına 
dayayıp ona oral seks yaptırıyor. Adam hemen aklını kaçırıyor. 

Feldman daha aletini ağzına sokmadan bize el bombalarını nereye gömdüğünü söylüyor. Ama Feldman devam 
ediyor ve kızın işini bitirmesini sağlıyor. Bu beni gerçekten hasta etti." 


"Sen de oradaydın Ryan. Olanlar sizin de sorumluluğunuzdur." 


“Evet, bu yüzden Feldman'ın gitmesi gerekiyor. En az onun kadar kötü olan başkalarımız da var ama doğrudan 
birlikte çalıştığım tek kişi Feldman'dı. Kuralları çiğnediğimi söyleyebilecek tek kişi o. Eğer Büro'daki Yahudilere 
karşı açık bir hamle yaparsam bana karşı kullanabilecekleri tek tehdit o." 


"FBI gibi bir polis teşkilatının, Feldman gibi manyakların kendisi için çalışmasıyla ne işi var?" 


“Tanrım, Yeager, sen aptal bir piçsin! Feldman manyak değil. O sadece bir Yahudi. Gerçekten soğukkanlılığını 
asla kaybetmez. O kıza yaptığı şey -yaptığı her şey- hesaplı ve soğukkanlı bir alçaklıktı. 
Sizce neden ona tecavüz etmedi ya da dövmedi? Çünkü o zaman fiziksel kanıtlar olurdu. 
Daha sonra bir doktora gidebilir ve o da hikâyesini destekler. Hatta gazetelere bile çıkabilir ve ortalığı karıştırabiliriz. 
Olduğu gibi, üzerinde bir iz bırakmadı. Kıza istediğini yaptırmak için terörü kullandı ve bu, dayak yemenin nasıl bir 
şey olacağını göstermiyor. Kıza, adama ya da karısına kim inanırdı? Onlar medyanın gözünde aşağıların en aşağısı 
olan cahil beyaz ırkçılardır. Haberciler bazı yöntemlerimizden şikayet ettiklerinde onlara sadece gülüyorlar. 


“Elbette Feldman'ın taktiklerini onaylamıyorum. Çok ileri gidiyor. Çoğu durumda, çok acımasız olmadan aynı 
sonuçları elde edebiliriz. Yine de her polis teşkilatının sert davranmaya ve kuralları çiğnemeye istekli insanlara 
ihtiyacı var, aksi takdirde durum üzerindeki kontrolümüzü kaybederdik. Karşımızdaki adamlardan daha sert ve 
acımasız olmalıyız, yoksa onları kontrol edemeyiz. Bugünün sorunu , bu ülkenin düzgün bir ülke olmasını isteyen 
halkımızın çok yumuşak olması . İşe aldığımız beyazlar 
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Artık üniversitelerden Büro'ya girenlerin çoğu pısırık. Çiçek gücüne ve suçluların eşit haklara sahip olduğuna inanarak 
büyüdüler. Silahlı ve rozetli pısırıklar ama yine de pısırıklar. 


“Dolayısıyla Büro'da IDF'den gelen çifte vatandaşlığa sahip pek çok Yahudi çocuk var ve bu kirli işleri yapıyorlar. 
Gerçekten nasıl kısır olunacağını biliyorlar. Biz onları işe almadan önce hepsi Filistinliler üzerinde pratik yapıyordu. 
Tanrım, Feldman'ın İsrail'de Filistinlileri nasıl sorguya çektikleri hakkında anlattığı hikayelerden bazılarını duymalısın. 
Onun Klan denen adam üzerinde kullandığı prensibin aynısını kullanıyorlar, yani karısını ve çocuklarını döverken zavallı 
piç kurusunu izletiyorlar, ama çok daha kötüsünü yapıyorlar. Orada fiziksel kanıtlar konusunda endişelenmelerine gerek 
yok. Terörün yanı sıra kaba kuwvet de kullanabiliyorlar. Filistinlilerin eşlerine ve kızlarına tecavüz etmek yaptıkları en hafif 
şeylerden biridir. Bana, terörist olduğundan şüphelenilen bir kişiyi itirafa zorlamak için on bir yaşındaki Filistinli bir 
çocuğu nasıl hadım ettiklerini anlattı; babası izlerken küçük çocuğun taşaklarını bir makasla kestiler. 


“Dediğim gibi ben şahsen bu tür şeyleri tasvip etmiyorum. Eğer senin gibi benim için iyi bir iş yapmaya devam edersen 
Kaplan'a yaptığımızı yaparsak, Feldman gibi herifleri Büro'dan çıkarabileceğiz.” 

"Şunu söylemeliyim Ryan, bana Feldman hakkında anlattıklarının bu özel görevi gerçek bir zevk haline getireceğini. 
Peki sizce bu küçük ortaklığımız daha ne kadar devam edebilir? Bana FBI'daki bütün Yahudi ajanları öldürmemi 
sağlayacağını gerçekten düşünmüyorsun, değil mi?” 

"Ortaklık ben devam etmesini istediğim sürece devam edecek, Yeager - sen intihara meyilli olmadıkça 
Seninle işim bitmeden önce eğilimler," buz gibi cevaptı. 


“Ryan, oldukça sert konuşuyorsun ama ister inan ister inanma, beni kendi amaçların için kullanmana süresiz olarak 
izin vermeyeceğim.” Oscar'ın sesi sakin ama çok kararlıydı. "Beni taşaklarımdan yakaladığını düşünüyorsun. Ama eminim 
artık seni de yakaladığımı anlıyorsundur. Sen sıkmaya başla, ben de sıkmaya başlayacağım. 


“Ya da belki benimle işin bittiğinde ya da sana sorun çıkarmaya başladığımda - tutuklanmaya direnirken 
öldürüldüğümde beni güvenli bir şekilde sonlandırabileceğini düşünüyorsun, ha? Böyle bir ihtimali hoş bulmadığımı ve 
öylece oturup bunun olmasını bekleyecek bir tip olmadığımı dikkate almanız gerekebilir. Önce seni sonlandırmaya karar 
verebilirim ve bundan sonra ne olacağına dair şansımı deneyebilirim. 


“Öyleyse şunu dinle Ryan. Son 17 gündür işletmemizde küçük ortak olarak görev yapıyorum ancak artık kendimi tam 
ortaklığa terfi ettirmeye karar verdim. Ya bana planlarınızın tam olarak ne olduğunu açıklarsınız ve sonra ikimiz de 
birlikte çalışmaya devam etmenin karşılıklı olarak yararlı olacağına karar veririz ya da ortaklığı kan dökerek veya 
dökmeden burada ve şimdi feshederiz. Bu konuda ne düşünüyorsun ortak?” 


“Yeager, tam bir baş belasısın. Sana hiçbir lanet borcum yok. Bana her şeyi borçlusun. Kıçını kurtardım." Ryan tehditkar 
bir ses tonundan öfkeli bir ses tonuna geçmişti. “Uzun vadeli planlar hakkında konuşmanın ne zamanı ne de yeri. Eğer 
sana verdiğim görevlerin arkasındaki nedenleri kesinlikle bilmek istiyorsan sana daha sonra, konuşacak daha fazla 
zamanımız olduğunda anlatacağım. Şimdi Feldman'ı yakalaman için en iyi yer...” 


Oscar sabırsızca sözünü kesti: "Sanırım sana az önce söylediklerimi anlamadın, Ryan. Güle güle." 
Oscar uzaklaşmaya başladı. 


Ryan'ın sağ eli Oscar'ın sol koluna doğru fırladı. Oscar diğer adamın elini kendi sol eliyle yakaladı ve tutuştular. Aynı 
anda Oscar sol topuğunun üzerinde Ryan'dan uzaklaştı ve sağ elini, Ryan'ın göğsüne nişan alırken ceketinin altında 
sakladığı tabancasına doğru götürdü. 


"Seni orospu çocuğu!" Bu sefer Ryan'ın sesinde zorlukla kontrol edilen bir öfke vardı. 


"Sakin ol evlat!" Oscar geri döndü. "Artık sana güveniyorum. Unutma, her ikisi de olabilir dedim 
kanlı veya kansız. Beni biraz daha itersen seni burada öldürürüm.” 
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Yaklaşık bir dakika boyunca iki adam hareketsiz kaldı ve harekete geçmek için gergindi. Sonra Ryan'ın gözlerindeki öfke 


yavaşça çekildi ve Ryan, Oscar'ın elini gevşetti. "Pekala, Yeager," diye içini çekti, "konuşacağız." 


"İyi. Şimdi elini serbest bırakacağım ki platformdaki hiç kimse bizim hakkımızda yanlış bir fikre kapılmasın, ama seni 
koruyacağım. Ceketinizin içindeki kaşıntıyı kaşıma dürtüsüne kapılmayın.” 


Ryan boğazını temizledi. “Durum şu: Patronuma, yani Terörle Mücadele Şubesi şefi Vic Rizzo'ya bir ültimatom verildi. Büro 
seni durdurma konusunda müthiş bir baskı altında ve şimdi Direktör Vic için bir süre sınırı belirledi. Büro'daki Yahudiler uzun 
süredir Vic'e ve bana saldırıyor, Vic'den kurtulur kurtulmaz Kaplan'ı benim üzerime bölüm şefi yapmak amacıyla yavaş yavaş 
bizim pozisyonlarımızı, özellikle de Vic'inkini baltalıyorlar. Ocak ayında ırklar arası çiftleri öldürmeye başladığınızda, onun 
üzerindeki baskıyı gerçekten artırdılar; yakalanmamanızın sebebinin onun beceriksiz olması olduğuna dair ipuçlarını basına 
sızdırmaya başladılar. 


“Şimdi tabii ki adaylarını kaybettiler. Gerçekten aptalca bir şey yapmadığın sürece seni yakalanmaktan koruyabilirim. Yani 
yaklaşık bir ay sonra Terörle Mücadele Şubesi şefi olacağım. 


“Vic Yahudilere karşı tavır alsaydı bu o kadar da önemli olmazdı ama öyle olmayacak. Durumu yüzlerce kez tartıştık. Onlardan 
korkuyor. Yıllardır onu dışarı çıkarmaya çalıştıklarını biliyor ama karşılık vermeyecek. Yapacağım... çok ihtiyatlı bir şekilde, 
elbette. 


"Son on yılda Terörle Mücadele Bölümü Büro'nun en önemli departmanlarından biri haline geldi. Amerikan toplumunun 
gidişatına bakılırsa, gelecekte en önemlisi bu olacak. 
Bu yüzden Yahudiler Kaplan'ın şef olmasına bu kadar sıcak bakıyorlardı. Sorun şu ki, Karşı Casusluk Bölümü dışında Büro'nun yaptığı her şey 
sıradan suç faaliyetleriyle ilgilidir: banka soygunları, uyuşturucu, adam kaçırma, elektronik dolandırıcılık ve diğerleri. Öte yandan Terörle Mücadele 
Bölümü siyasi eylemlerle ilgileniyor; sizin yaptığınız şeylerle, o Klan pisliklerinin yapmaktan bahsettiği şeylerle, Porto Rikolu milliyetçilerin yaptığı 
türden şeylerle ilgileniyor. 50 yıl boyunca aralıklı olarak. FBI, asıl görevi suçları çözmek değil, Sistemi anayasaya aykırı yollarla devirmek veya 


değiştirmek isteyenlere karşı korumak olan ulusal bir siyasi polis gücüne doğru evriliyor. KGB'nin Amerikan versiyonu oluyoruz. 


“Ülke çözülüyor ve bizim görevimiz onu bir arada tutmak ya da en azından süreci yavaşlatmak. Her yıl iki milyona yakın Beyaz 
olmayan göçmenin (Hipanikler, Haitililer, Asyalılar) ülkeye akın etmesiyle, merkez şehirlerimizin büyük ölçüde uyuşturucu 
çeteleri tarafından ele geçirilmesiyle, Siyah kurt sürülerinin kontrolden çıkmasıyla ve Beyaz çocukların ormandaki yaşamı 
öğrenmesiyle Beyaz olmayanlar tarafından avlandıkları okul tarzı okullar, Washington'da ve her devlet binasında ve belediye 
binasında siyasi yozlaşmanın hızla büyümesi ve şu anda olup biten tüm diğer saçmalıklarla birlikte, bir zamanlar Beyaz çoğunluk 
ülkenin omurgası kırılıyor, kontrolü kaybediyor. Birlik ve beraberlik duygumuzu kaybettik. İnsanlar artık ülkeyle ilgilenmiyor; 
sadece kendilerine ve ailelerine bakmakla meşguller. Ülke milyonlarca farklı gruba bölündü, hepsi kendi istediklerini haykırıyor 
ve diğer herkesin canı cehenneme. 


“Bazı insanlar paralarını ve siyasi nüfuzlarını kullanarak istediklerini elde etmeye çalışıyor. Sorun yok. 
Bazıları ise şiddete başvurmaya ya da şiddet tehdidinde bulunmaya çalışıyor. Bu doğru değil. Bu terörizmdir. Bunu 
önlemek için bize para ödeniyor. 


“Eskiden terörizmin çoğu soldan geliyordu: 1960'larda savaş protestocuları bankaları bombalıyor ve ROTC binalarını 
yakıyordu. Vietnam savaşından sonra sağdan giderek daha fazla ses gelmeye başladı: Okul otobüslerine karşı olan beyazlar, 
kürtaj kliniği bombacıları, vergi protestocuları. İşte o zaman Yahudiler bunun durdurulması gerektiğine karar verdi. Arapların 
Filistin mücadelesini bu ülkeye taşıyacağından da endişe duyuyorlardı. 
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“Her neyse, hükümetin etkili bir terörle mücadele gücü olmadan hayatta kalamayacağı zaman neredeyse geldi. Bir süredir 
Büro'da Terörle Mücadele Bölümünün eninde sonunda Büro'nun geri kalanından ayrılacağı ve yepyeni bir Federal teşkilatın 
temeli olacağına dair söylentiler dolaşıyordu. Biz yeni Praetorian'lar olacağız. Praetorianların nasıl kullanıldığına dair de 
söyleyecek bir şeyim olacak. Benim bölümümdeki her yerde doğru kişilerin kilit pozisyonlarda olmasını sağlayacağım, böylece 
Yahudilerin işi devralma şansı olmayacak. Daha önce bahsettiğim nedenden dolayı Feldman'ın gitmesi gerekiyor. O zaman 
benim özgür bir elim olması için uğraşmamız gereken üç kişi daha olabilir. O yüzden Büro'daki tüm Hebe'leri öldürmek zorunda 
kalacağınız konusunda endişelenmeyin." 


"Peki Ryan, kariyer planlarında hâlâ beni biraz tedirgin eden birkaç şey var." 
Oscar'ı yanıtladı. “Öncelikle, her şeyi, FBI'ı ele geçirip onu ırkımızın zararına kullanmaya yönelik gerçekten bir Yahudi 
komplosunun olduğu varsayımına dayandırıyorsunuz. Son görüştüğümüzden beri Yahudiler hakkında birkaç şeye göz attım ve 
mantıklı bir adamı endişelendirecek kadar işin içinde oldukları kesin, ama hâlâ onların arkasında herhangi bir komplo ya da 
kötü niyet olduğuna ikna olmadım. aktiviteler. Dahası, FBI'ın Yahudi kontrolü altındaki ırkımıza şu an olduğundan daha 
düşmanca davranacağını hayal edemiyorum. Bu yüzden sizin için dört Yahudi ajanı daha öldürmemin kendi davamı nasıl 
ilerleteceğini anlamak benim için zor - bir amacım olduğu sürece. 


“İkincisi, bana öyle geliyor ki, eğer sizin yerinizde olsaydım, Terörle Mücadele Bölümü'nde baş sorumlu olduktan sonra 
yapmak isteyeceğim ilk şey, bir Oscar Yeager'ı görevden almak ve bunun sorumluluğunu üstlenmek olurdu. 
Onun ortalığı karıştırmaya devam etmesine ve onu yakalayamadığı için suçlanmasına dayanamazdım. Sonumun Rizzo gibi 
olmasından korkardım. Ve başka birinin onu ilk önce yakalayıp ne bildiğini öğrenmesi riskini göze alamazdım. Bu yüzden onu 
tek başıma yakalayacaktım ve kaçmaya çalıştığında onu vurmak zorunda kalacaktım. Bu benim için birkaç sorunu çözecek ve 
aynı zamanda üstlerime Rizzo'nun işini bana vererek doğru hamleyi yaptıklarını kanıtlayacaktı. Buna ne diyorsun ortak?” 


"Tanrım, Yeager, eğer FBI'ın ırkımızın hayatta kalması için şimdikinden daha büyük bir tehdit oluşturacağını hayal 
edemiyorsan, pek fazla hayal gücün yok demektir. Şu anda Büro'nun tek yaptığı, hoşlanmadığınız insan hakları yasalarını 
uygulamak. Yahudiler yönetimi ele geçirirlerse, kendi planlarına tehdit olarak gördükleri herkesi, yani yasalara uyanları da 
uymayanları da kastediyorum, herkesi yerle bir etmek için Büro'yu kullanacaklar . Tıpkı 1920'lerde ve 30'larda Sovyetler 
Birliği'nde Jagoda ve Yezhov gibi Yahudi gizli polis komiserlerinin kişisel kütüphanesinde Yahudilere düşman bir kitap bulunan 
herkesi öldürttüğü gibi olacak. Hatta fazla vatansever, ailesiyle fazla gurur duyan ya da kişisel davranışlarında fazla onurlu 
görünen Yahudi karşıtı bir açıklama yaptı. 


“Yani, Tanrım, artık yeterince karanlık şeyden kurtulduk ama bunun da sınırları var; Haber medyasının yanlış tarafına 
düşmemek için dikkatli olmalıyız. Eğer Büro'yu Yahudiler yönetiyor olsaydı herhangi bir sınırlama olmazdı çünkü medyanın 
onları ihbar etmesi konusunda endişelenmelerine gerek kalmazdı. Feldman gibi sürüngenler yalnızca cahil Klux'lularla sınırlı 
değildir; herhangi birinin kızına istedikleri her şeyi yapabilirlerdi.” 


"Bir saniye bekle Ryan. Bölmek istemem ama az önce Jagoda'dan bahsettiniz - adı Genrikh Jagodaydı sanırım - kötü şöhretli 
Sovyet gizli polis komiseri. Bahsettiğim gibi birkaç şeyi kontrol ediyordum. Onun da Yahudi olduğunu söyleyen Yahudi karşıtı 
bir broşürle karşılaştım, ancak bu iddiayı destekleyecek başka bilgi yoktu. Ayrıca diğer Sovyet komiserlerinin çoğunun da 
Yahudi olduğu iddia edildi. Jagoda'nın Yahudi olduğunu gerçekten biliyor musun ?" 


"Elbette. Adamın gerçek adı Herschel Yehuda'ydı. Ve 1930'larda komiserlerin yaklaşık yarısı Yahudiydi: Yahudilerin nüfusun 
yaklaşık yüzde birini oluşturduğu bir ülkede. Ancak bu tür şeyleri kontrol etmeye çalışırken Yahudi karşıtı broşürlerden uzak 
durun. Bu broşürlerin çoğu çöp. Bunları yazanların gerçekler konusunda dikkatsiz oldukları biliniyor. Doğrudan atın ağzına 
gidin. Odönemde Yahudi yayınları Rusya'daki kardeşlerinin bu işi nasıl yürüttüğüyle övünüyorlardı. Ne zaman biri büyük bir 
terfi alsa, 
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Yahudi gazetelerinde ve yıllıklarında bildirildi. İşimizin bir kısmının Kızıllara göz kulak olmak olduğu günlerden kalma, Büro 
kütüphanesinde mikrofilmde bulunan tüm bu şeyler var. Nasıl arayacağınızı biliyorsanız, onu Kongre Kütüphanesi'nde de 
bulabilirsiniz. 


"Her neyse, Yeager, eğer Yahudilerin Roma günlerinden bu yana her zaman Beyaz karşıtı ve Batı karşıtı kötülüğün tam 
ortasında yer almalarının sadece bir tesadüf olduğuna hâlâ inanıyorsan yapman gereken şey bu." İmparatorluk, bugün haber 
ve eğlence medyasının kontrolünü ellerinde tutuyor. Bu öğleden sonra burada sizi bunun planlı ve kötü niyetli olduğuna 
inandıracak hiçbir şey söyleyemem. Kanıtlara parça parça bakarak kendinizi ikna etmeniz gerekecek, ta ki çoğunluk sizi 
bunaltacak kadar çoğunu görene kadar.” 


Ryan bir saniyeliğine duraksadı ve devam etti: “İkinci endişenize gelince, olaya bir de şu açıdan bakın. Ben Terörle Mücadele 
Şubesi'nin başına geçtikten sonra tek kişilik bir terör ordusu gibi ortalığı karıştırmaya devam etmeyeceksiniz . Haklısın: Bunu 
karşılayamazdım. Ve yeteneklerini bu şekilde harcamayacak kadar akıllısın. 


“Şimdiye kadar körü körüne saldırıyordun. Elbette Horowitz kilit bir oyuncuydu ve iyi bir stratejist bile onu alt etmeye karar 
verebilirdi. Ancak Kaplan dışında vurduğunuz diğer herkes fırsatların hedefi oldu. Az önce tepki veriyordun . Planlama 
yapmadın. 

Değerli bir amaç bağlamında en mantıklı olanı yapmak yerine, şu anda sizi rahatsız eden birini ortadan kaldırarak en kolay 
olanı yapıyorsunuz. 


"Artık birlikte plan yapabiliriz. Tek başınıza asla elde edemeyeceğiniz bilgilere anında erişebiliyorum: Etkili planlama için 
ihtiyacımız olan bilgilere. Büro'nun bilgisayarlarında herkes hakkında her şey var . Sadece doğru hedefleri birlikte seçemeyiz, 
aynı zamanda işi bitirme ve güvenli bir şekilde oradan ayrılma şansınızı da önemli ölçüde artırabilirim. Bodrumunuzda küçük 
ve güzel bir dükkanınız var ama iş özel silahlara ve ilgili aletlere gelince, size kendi başınıza yapmayı hayal bile edemeyeceğiniz 
şeyler sağlayabilirim.” 


“Bana patronluk taslamaya çalışma Ryan. Sistemin Praetorian Muhafızlarının başı olduğunuzda, Sistemi istikrarsızlaştırmanın 
en iyi yolunu planlamama yardım edeceğinize ve daha sonra işin en iyi şekilde yapılması için bana lojistik destek sağlayacağınıza 
beni muhtemelen ikna edemezsiniz. verimli bir şekilde.” 


“Anlayamıyor musun Yeager? Seni kandırmaya çalışmıyorum. Terörle Mücadele Bölümünü yönetirken sana her zamankinden 
daha çok ihtiyacım olacak. Aslında senin bana ihtiyacın olduğu kadar benim de sana ihtiyacım olacak. Bir dakika önce size 


söylediğim gibi, hiçbir modern gizli polis teşkilatı, kendine ait biraz terörizmi kullanmadan, terörizmle başarılı bir şekilde 
mücadele edemez. 


“Birkaç yıl önce Arjantin Ordusunun orada komünist teröristlerle savaştığı zamanı hatırlıyor musunuz? Eldivenlerini çıkarmayı 
ve kirli dövüşmeyi reddetselerdi onları asla yenemezlerdi. Aynı şey bugün burada da geçerli, bu yüzden Büro Feldman gibi 
insanları kullanıyor. Gelecekte Feldman'ın bile kaçamayacağı önlemlere başvurmam gerekecek. Eğer bunu Büro çalışanlarıyla 
yapmaya çalışırsam, çok fazla riske girmiş olurum. Yahudiler istedikleri zaman 'faul' diye bağırabilecekler. Medya bana karşı 
çıkabilir ve ben de Arjantinli generallerin olduğu gibi yargılanırım. 


“İşte bu yüzden sana ihtiyacım var; hiçbir bağlantım olmayan birine. Benim yapamadığım şeyleri yapabilen biri 
için suçlanmak. Resmi al?" 


Oscar cevap vermedi. Ryan'ın aklında ne olduğunu anladı ama diğer adamın kendisinin Klan üyeleri gibi zavallı, aptal 
serserilere veya ülke genelinde kendisininkini taklit eden insanlara karşı bir kirli oyun uzmanı olarak kullanılmasına izin 
vereceğine gerçekten inanıp inanmadığını merak etti. ırksal açıdan karışık çiftlere yönelik saldırılar. İki adamın birbirlerine 
yardım edebilecekleri açıktı ama aynı nihai hedefe sahip oldukları hiç de açık değildi. Bu konuyu şimdi gündeme getirmemeye 
karar verdi. 


Ryan devam etti: “Yönetmen'in gözü önünde kalmam için seni yakalamama gerçekten gerek yok. Zaten hiç kimse yaptığın 
her şeyden tek bir adamın sorumlu olduğundan emin değil. Sen çektin 
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Bazı muhteşem şeyler var ama ülkede olup bitenler açısından bakıldığında, toplam terör olaylarının yalnızca 
küçük bir kısmını oluşturuyorsunuz. Sadece küçük yavruları toplamaya devam ederek ihtiyacım olan tüm 
ihtişamı elde edebilirim. Ayrıca artık o yüksek profilli şeyleri keseceksin. Nefrete Karşı Halk Komitesi'ni havaya 
uçurmakla suçlayabileceğimiz başka birini bulacağım, o akşam için iyi bir mazereti olmayan birini. Bu medyayı 
mutlu edecektir. 


“Şimdi Danny Feldman'a dönecek olursak...” 
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XV 


"Harry, iki haftanın büyük bölümünde Yahudiler hakkındaki gerçekleri özümsedim: geçen yüzyılda komünist hareketin 
kurulması ve desteklenmesindeki rolleri, Amerika Birleşik Devletleri'ni Birinci Dünya Savaşı'na sokma hileleri, haber ve 
eğlence medyası. Öğrendikçe daha çok bilmediğimin farkına varıyorum. Ama öğreniyorum. Ancak aklımdan kaçan tek şey 
tüm bunların ne anlama geldiği. Yahudilerin sayılarının çok ötesinde ulusal ve dünya meselelerinde aktif ve etkili olduklarına 
zaten ikna olmuş durumdayım. Peki bu gerçekten endişelenmemiz gereken bir şey mi? Bu bizi gerçekten başka bir grubun 
-mesela Baptistlerin- iktidara sahip olmasından çok daha kötü bir duruma mı sokuyor?" 


Oscar, Harry Keller'la olan randevusuna uymuştu. Ayrıca Adelaide'ye yeni bir çift kayak alma taahhüdünü de yerine getirmişti. Önceki öğleden 
sonra Ryan'la yaptığı görüşmenin ardından aceleyle onun dairesine gitmiş ve şaşıran kızı kapanmadan yarım saat önce kayak mağazasına 


götürmüştü. Daha sonra onu akşam yemeği için güzel bir restorana götürmüştü. 


Geçtiğimiz hafta onu ihmal etmesini telafi etmek istiyordu ama aynı zamanda Yahudiler hakkında bilgi edinmek için 
mümkün olan her dakikayı devam eden çabasına harcamaya da kararlıydı. İkinci amaç için bu sabah saat altıda onu 
uyandırmadan yataktan sıvışmış, kendine bir fincan kahve hazırlamış ve o kalkıp onlar için kahvaltı hazırlayana kadar üç 
saatten fazla bir süre kütüphane materyallerini incelemişti. 

Hatta kahvaltıdan sonra bir buçuk saat daha ders çalışmaya sıkıştırmıştı, bu sırada kadın onu rahatsız etmemeye dikkat 
ederek odasında çok ihtiyaç duyulan bazı temizliği yapmıştı. 


Şimdi Harry ve Colleen Keller'ın karşısında bir dondurma dükkânının köşe büfesinde onunla birlikte oturuyordu. Ortam 
aydınlık ve kalabalıktı. Gizli bir tartışma için pek uygun görünmüyordu ama birkaç başka kabinde de gençler vardı ve arka 
plandaki gevezelikler Oscar'ın partisine makul derecede mahremiyet sağlıyordu. 


"Lanet olsun Oscar, ülkeyi Baptistler yönetiyor olsaydı ben de endişelenirdim; eminim sen de öyle yapardın." 


"Eh, sanırım bu iyi bir örnek değildi. Muhtemelen hepimiz için tutuklama emirleri çıkar 
bu sabah kilisede değilim.” Oscar sırıttı. 


Harry, "Mesele şu ki, aklı başında olan herhangi bir adam, kendi dışında herhangi bir grubun kendi hayatını etkileyen 
gücü kullanması durumunda endişelenmesi gerekir," diye yanıtladı Harry. “Güç peşinde koşan her grubun bir gündemi vardır. 
İster Baptist, ister kuş gözlemcisi, ister Marslı, ister Yahudi olsun bu doğrudur. Ve her duyarlı grubun gündemi, grubun özel 
çıkarlarına uygun olarak oluştuğu için, gündemini uygulamaya gücü yeten, uygulamayanlara göre önemli bir avantaja 
sahiptir. Dünyanın işleyiş şekli bu, her zaman bu şekilde işliyor. 


“Elbette 'çoğulcu demokrasi' hakkında pek çok pıtırtı duyuyoruz. Bize bu ülkede herhangi bir grubun iktidarı kendi adına 
ele geçirmesini engellemek için tasarlanmış bir sistemimiz olduğu söylendi. Başka bir deyişle, herhangi bir gündem yok ve 
hükümetimizin işleyiş şekline bakıldığında buna inanmak kolaydır.” Buruk bir gülümseme sundu. “Fakat gerçek şu ki, Doğa, 
fiziksel alanda olduğu kadar insani ilişkiler alanında da boşluktan nefret eder. Gündemi olmayan bir toplum eksiktir. 
Sonunda bazı gruplar topluma kendi gündemini empoze edecek, ancak bu gerçeği grup dışındaki kişilerden gizlemeyi 
seçebilecekler. Hatta toplumdaki diğer bazı gruplarla çatışmayı önlemek için gündemini bile değiştirebilir: 'Kurallarımıza 
meydan okumayın, biz de size en seçkin kırıntıları atarız.' “Her halükarda hangi grubun gündeminin öncelikli olacağı sorusu 
toplumdaki herkes için hayati önem taşıyor. Doğal eğilim her 


grubun kendi gündemini ilerletmeye çalışmasıdır. Grubumuzun, yani bizimle aynı çıkarlara ve aynı gündeme sahip 
kişilerden oluşan grubun galip gelmesini istiyoruz. Başka bir grubun galip gelmesini istemiyoruz. Bu oldukça basit, ancak 
kaç kişinin bunu anlamadığını veya kimin buna katılmadığını görünce şaşıracaksınız. İkincisi arasında şunlar vardır: 
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Sıçmaktansa sıçmanın daha iyi olduğuna inanan Hıristiyanlar ve herhangi bir grubun, özellikle de kendi gruplarının galip 
gelmesine karşı çıkan çılgın çoğulcular. 


“Sorunuza daha fazla yanıt verebilmek için belirli grupların gündemlerine ilişkin bazı varsayımlarda bulunmamız gerekiyor. 
Sanırım genel olarak konuşursak, eğer grubumuz zirvede değilse hangi grubun bizim için fark yaratacağını kabul edersiniz. 
Başka bir deyişle, herhangi birinin bizimle ilgili niyetleri konusunda endişe duymalıyız. hayatlarımız üzerinde herhangi bir güç 
veya etki sahibi olan diğer grup. Sağ?" 

"Kabul edildi" diye yanıtladı Oscar. “Ancak herhangi bir grubun kullandığı gücü abartmamaya dikkat etmemiz gerektiğine 
inanıyorum. Kitlesel medya gibi bazı şeyler üzerinde ne kadar nüfuzları olursa olsun, Yahudilerin ülkeyi yönettiğini söylemenin 
gerçekten doğru olacağından şüpheliyim.” 


“Bir bakıma katılıyorum Oscar. Kesinlikle hiçbir grup Amerika'daki her kurum üzerinde tam ve doğrudan bir yetkiye sahip 
değildir. Bunun doğru olması için Kongre'nin tüm üyeleri, Federal mahkemelerdeki tüm yargıçlar, Beyaz Saray'daki insanlar, 
Genelkurmay Başkanları, medyanın üst düzey yöneticileri, büyük bankacılar ve kararları belirleyici olan herkes. Ülke için önemli 
bir farkın aynı gruba ait olması ve aynı yöne doğru gitmesi gerekir. 


“Bunun yerine farklı yönlere çeken birçok farklı grup var: çoğulcu ideal. Yılın geri kalanını Amerika'daki gücün karmaşıklığını 
tartışarak geçirebiliriz: Kimin ne üzerinde ve ne kadar güce sahip olduğu. Ancak karmaşıklığa rağmen bazı grupların bizi en 
çok ilgilendiren konularda çoğu zaman kendi istediklerini yapmayı başardıkları da bir gerçek. Bence bu soruya yaklaşmanın 
makul bir yolu, özellikle Yahudilerin grup olarak sahip olduğu güce bakmak ve bunun ne gibi etkileri olduğunu görmektir. 
Motivasyon konusuna da bakabiliriz. Konuyu yakın zamanda incelediğinize göre, belki de Yahudi gücü hakkında zaten bazı 
fikirleriniz var.” 


Oscar, "Sahip olduğum şey herhangi bir fikirden ziyade bir gerçekler karmaşası" diye yanıt verdi. "Tartışmamızın beni 
gerçekleri düzenlememe ve onlardan bazı sonuçlar çıkarmama olanak sağlayacak birkaç fikre götüreceğini umuyordum. 
Örneğin, Yahudilerin kitle iletişim araçlarında büyük bir etkiye sahip olduğunu ve kitle iletişim araçlarının da çoğu insanın 
siyasi ve sosyal konulardaki görüş ve tutumlarını belirlemede belirleyici bir role sahip olduğunu biliyorum. Ancak medyadaki 
Yahudiler uyum içinde mi hareket ediyor ve kendi grup gündemlerine uygun olarak kamuoyunu kasıtlı olarak belirli yönlere mi 
itiyorlar, yoksa bağımsız olarak mı hareket ediyorlar ve sadece halkın ruh halini ve olayların genel gidişatını kokluyorlar ve 
sonra da iyi bir şey mi yapıyorlar? Onlar iş adamıdırlar, halkı besleyenler en çok ne satar? Ve eğer ikincisiyse, neden başka bir 
grup zeki iş adamının daha sorumlu davranacağını düşünelim ki?” 


"Tamam Oscar. Bu da başlamak için herhangi bir yer kadar iyi bir yer. Yahudilerin gündemi hakkında konuşarak başlamamız 
gerektiğine inanıyorum. Bu onların ne ölçüde grup olarak çalıştıklarını, neden medyada bu kadar yoğunlaştıklarını ve medya 
kontrolleriyle ne yapmayı amaçladıklarını anlamanıza olanak tanıyacaktır. Bu konuda yazdıkları birkaç şeyi size göstermek 
istiyorum. Neden sen ve Adelaide bizimle eve gelmiyorsunuz?" 


"Tabii, eğer senin için sorun değilse." Oscar Colleen'e baktı. 
"Hiç de bile." 


“Hey, dondurmamı bitiremez miyim?” Adelaide protesto etti. 


"Acele etmeyin," diye yanıtladı Harry. "Oğlum, bundan keyif alacağım," diye kıkırdadı ve ellerini ovuşturdu. “Görünüşe göre 
ne zaman biriyle Yahudiler hakkında konuşmaya çalışsam, o kişi ya içgüdüsel olarak onlardan nefret eden ve onlar hakkında 
kötü olan her şeye sorgusuz sualsiz inanmaya istekli biri ya da şu merkezi olmayan ruhsuz piçlerden biri oluyor , bunlardan 
biri... şunlardan," diye kekeledi bir an, doğru kelimeleri bulmaya çalışarak. “Bilirsiniz, New York Times'ın en çok satanlar 
listesinde yer almayan bir kitabı asla okumayan ve üç TV ağı tarafından da onaylanmayan bir fikri olmayan Bay Sıradan 
adamlardan biri. Eminim siz de onlardan pek çok kişiyle tanışmışsınızdır, dışarıda yüz milyon tane var. Yahudileri sevmeyen 
insanların kaşlarını çattığını biliyorlar 
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en sevdikleri talk-show sunucularının hepsi tarafından söylendi ve bu yüzden Yahudiler hakkında kötü hiçbir şeye inanmamaya 
kesinlikle kararlılar. Onlara ne kadar kanıt gösterdiğinizin bir önemi yok. Onlar da herhangi bir kadın gibi mantık konusunda 
bağışıktırlar. Kusura bakmayın kızlar. 


“Ama sen Oscar, eğer karakter konusunda bir yargıçsam, mantığın zorladığı bir adamsın. Bir fikre ne kadar tutunmak 
istersen, sana sadece o fikirle çelişen gerçekleri göstererek onu elinden alabilirim. Ve bir fikirden ne kadar korkarsanız korkun, 
ona ne kadar güçlü bir şekilde direnirseniz direnin, sadece sizinle mantık yürüterek sizi onu kabul etmeye zorlayabilirim. 
Eğlenceli olacak. Sen benim ilk gerçek dönüşümüm olacaksın. Harry tekrar kıkırdadı. 


Oscar, "Bunu göreceğiz," diye güldü. “Mantıklı olmaya yatkın olabilirim ama yeni bir fikre alışmam biraz zaman alır, sonra 
onu kabul edebilirim, sebep olsun ya da olmasın. Bir şeyin açıklaması konusunda kendimi rahat hissetmiyorsam, sezgilerim 
bana bunun doğru olduğunu söylemiyorsa, o zaman mantık yeterli olmayabilir." 


Ondan rahatsız olan Colleen, "Hımm, bana kadınsı bir zihniyet gibi geldi" dedi. 
kocasının kadınların akıl sahibi yaratıklar olmadığına dair iması. 


"Sezginin hiçbir önemi yok canım, ister erkeksi ister kadınsı olsun," Harry onu sakinleştirmeye çalıştı. “Kadınsı sezgilere ya 
da kadınlarla ilgili başka herhangi bir şeye asla itiraz etmedim. Onları oldukları gibi seviyorum. Ancak kadınların gerçeklikle 
erkeklerle aynı şekilde baş etmediğini kabul etmelisiniz. Bu kadınların aşağılanması değil. Ancak bir erkeğin düşünmesi 
gerektiği gibi düşünmemesi, yani inanması gerektiğini düşündüğü şey yerine gözleri önündeki kanıtlara inanmaması insana 
yakışmaz. Erkeklerin kendi başlarına düşünme cesaretine sahip olmak yerine 'onaylanmış' fikirleri itaatkar bir şekilde kabul 
ettikleri, katı bir ideolojik uyum çağında yaşıyoruz. 


Teslimiyet insana yakışmaz." 


Oscar hiçbir şey söylemedi ama Harry'nin sözlerinin konu hakkındaki kendi düşüncelerini yansıtmaya bu kadar yaklaşmasına 
kendi kendine hayret etti; bu düşünceler bugünlerde hiç de yaygın değildi. Adama duyduğu yakınlığın yanı sıra, belki de onda 
değerli bir müttefik bulacağına dair büyüyen bir duygu da vardı. 
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XVI 


Harry ve Colleen'in oturma odasında Harry çalışma odasından getirdiği siyah ciltli bir kitabı açtı. Sayfaların arasına birkaç 
kağıt parçası yerleştirildi. “Size Yahudilerin Yahudi olmayanlarla ilişkilerdeki motivasyonuna biraz ışık tutacak birkaç paragraf 
okumak istiyorum. Yazar, dünya Yahudi topluluğu tarafından çok saygı duyulan bir Yahudi'dir. Hatta ona Yahudi meselelerinde 
otorite bile diyebilirim. Ve inanın bana, bu kadar tartışmalı bir konuda bilgi almak için Yahudilerin düşmanlarına gitmek 
yerine Yahudilerin kendilerine gitmek çok daha iyidir - üzülerek söylüyorum ki onların tarafsızlığına her zaman güvenilemez. 


Oscar, "Geçenlerde birisinin beni uyardığı şey tam olarak bu" diye yanıtladı. 


Harry kitabını kaldırdı ve şöyle dedi: "Burada Yahudi otoritemiz Kudüs'teki kardeşlerine sesleniyor" ve okumaya başladı: 
"Yabancılar senin duvarlarını örecek ve onların kralları sana hizmet edecek... 
Bu nedenle kapılarınız sürekli açık olacak... insanlar Yahudi olmayanların zenginliğini size getirsinler ve kralları getirilsin. 
Sana hizmet etmeyen ulus ve krallık yok olacak; evet, bu uluslar tamamen harap olacak... Ve sana eziyet edenlerin oğulları 
sana doğru eğilecekler ve seni küçümseyenlerin hepsi senin ayaklarının dibine kapanacaklar... 


Yahudi olmayanların sütünü de emeceksin.... Ve yabancılar durup sürülerinizi güdecekler ve yabancılar sizin çiftçileriniz ve 
bağcılarınız olacak... Yahudi olmayanların zenginliklerini yiyeceksiniz ve onların ihtişamıyla övüneceksiniz. 


Harry kitabı kapattı ve şunu söyledi, "Biraz atlıyordum ama bunların hepsi Isaiah'ın 60 ve 61. bölümlerindeki sadece iki 
sayfadan. Asalaklığı, dünyanın geri kalanına karşı temelde asalak bir tutumu bundan daha düşündüren bir şey duydunuz mu 
hiç?” 

Oscar'ın inatçı cevabı şuydu: “Harry, Eski Ahit büyük bir kitaptır. İçinde istediğiniz hemen hemen her şeyi bulabilirsiniz. Kesinlikle biraz önce 
okuduklarınız Yahudilerin asalak bir tutum sergilediğini gösteriyor. Ancak bu pasajların neden Yahudi motivasyonunu anlamak için diğer binlerce 


pasajdan daha temel veya önemli olduğunu anlayamıyorum, asalak bir tutuma işaret etmiyor, bunun yerine okuyabilirdiniz." 


“Ah, ama asalaklık Yahudiliğin temelidir . Din, eğer buna böyle adlandırılacaksa, asalaklığa, Yahudi olmayanların Yahudiler 
tarafından sömürülmesine dayanmaktadır . Yahudi kutsal metinlerinde, dünyanın Yahudilere geçimini borçlu olduğu 
tutumunun yanı sıra, dünyanın onlar için yeterince şey yapmadığına dair kaynayan bir kızgınlık da görülür. Söylesene 
Yahudilerin en temel dini inancı nedir? Kendilerinde farklı olduğunu düşündükleri şey nedir?” 


Oscar birkaç saniye düşündü, sonra tereddütle başladı: "Ben karşılaştırmalı din konusunda uzman değilim, 


ama şunu söyleyebilirim ki, bu onların 'seçilmiş olduklarına' olan inançları.” 


"Adama bir puro ver!" Harry patlayarak dışarı çıktı. “Bu kesinlikle doğru. Elbette Yahudiler, Japonlar da dahil olmak üzere diğer 
tüm ırksal veya ulusal gruplardan daha etno-merkezci olan, kabile halkı olarak bilinen bir halktır. Dinlerinin çok eski olduğu göz 
önüne alındığında bu belki de anlaşılabilir bir durumdur. Kökleri, muhtemelen tamamı kan bağıyla birbirine bağlı olan yırtıcı çöl 
göçebelerinden oluşan bir koalisyonun varlığına dayanmaktadır. Son bin yılda tanrıları Yahveh'e ya da Hıristiyanların ona verdiği 
adla Yehova'ya evrensel bir boyut kazandırdılar. Fakat başlangıçta katı bir kabile tanrısıydı, spesifik bir Yahudi tanrısıydı, Sina 
Çölü'ndeki bir yanardağın animistik ruhuydu; sözde Musa'ya bir patlama sırasında yanardağın yamaçlarında yanan bir çalı olarak 
kendini gösteren bir ruhtu. Şimdi, eğer çocukluğunuzda Pazar Okulu'na gittiyseniz, belki bana yanan çalı Musa'yla konuştuktan 
sonra neler olduğunu anlatabilirsiniz." 


"Eh, sanırım o zaman Yahveh ile bir çeşit anlaşma yaptılar ve bu da onların 
'Seçilmiş olmak' diye yanıtladı Oscar. 
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"Tekrar sağ! Sen gerçek bir ilahiyatçısın Oscar. Bahsettiğiniz bu 'düzenlemeyi' biraz daha detaylandırabilir misiniz?” 


"Özür dilerim, detayları hatırlamıyorum. Sanırım buna 'antlaşma' diyorlar." 


"Evet, anlaşma. Aslında bu kelime İncil'de çeşitli taraflar arasındaki genel anlaşma veya sözleşme anlamında sıklıkla 
kullanılıyordu. Ancak taşa kazınmış ve özel bir kutu ya da 'sandık' içinde taşınan antlaşma , güya tüm kabile adına Musa ile 
Yahveh arasında Sina'da yapılan anlaşmadır. Bu tartışmasız Yahudiliğin temelidir. Yahudilerin kendilerini 'seçilmiş halk' olarak 
görmelerinin nedeni budur. Dindar Yahudiler tanrılarıyla yaptıkları pazarlığı çeşitli şekillerde kendilerine hatırlatırlar. Bunun 
bir yolu, evlerinin kapı sövelerine, Musa'nın Tesniye'sinde belirtildiği gibi, içinde anlaşmanın birkaç ayrıntısının yazılı olduğu bir 
parça parşömen bulunan küçük bir kutu tutturmaktır. Bu cihaza mezuzah diyorlar . Benzer parşömen parçalarının bulunduğu 
diğer küçük kutular, dini törenler sırasında başlarına ve kollarına bağlanıyor. Bunlara tefilin diyorlar .” 


Oscar, "Adlarını duymuştum" yorumunu yaptı. 


“Her neyse, sanırım bu pazarlığın, bu anlaşmanın temel olduğu konusunda benimle aynı fikirde olacaksın. 3000 yıldır 
hafızasını yaşatmış bir milletin zihniyeti hakkında hükümlerine, detaylarına bakarak bir şeyler anlatabilmeliyiz. Sizce de öyle 
değil mi?” 

Oscar temkinli bir tavırla, "Eh, ırklar genellikle dinlerini kendilerine göre yaratırlar," diye başladı. "Gerçekten yerli olan -bir 
fatih tarafından empoze edilmek yerine bir halkın ruhundan gelen- bir din söz konusu olduğunda, din üzerine yapılan bir 


çalışmanın en azından halkın karakterine dair bazı içgörüler sağlayacağını düşünüyorum. ” 


Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi yaşlı Yahveh'nin seçilmiş halkıyla yaptığı pazarlığın ayrıntılarını dinleyin. 
Aslında tekrar atlamak zorunda kalacağım, çünkü antlaşma biraz yayılmış, başka ufak tefek şeyler serpiştirilmiş ve Tesniye'nin 
birkaç bölümünde biraz farklı kelimelerle tekrarlanmış." 


Harry ön tarafa yakın bir yerden kitabı açtı ve yeniden okumaya başladı: "Bugün sana emretdiğim bu sözler yüreğinde 
olacak ve onları çocuklarına özenle öğreteceksin ve evinde oturduğunda ve sen gittiğinde onlardan konuşacaksın. Yolda 
yürüyün, yattığınızda ve kalktığınızda. Ve onları bir işaret olarak eline bağlayacaksın ve gözlerinin arasında alın bağı gibi 
olacaklar ve onları evinin kapı söveleri üzerine ve kapılarının üzerine yazacaksın.” 


Başını kaldırdı ve şöyle dedi: "Bunlar tefilin ve mezuzot kullanmanın emirleri . Şimdi Yahudilerin, eğer anlaşmanın kendi 
taraflarına düşen kısmını yerine getirirlerse, Yahveh'den ne alacaklarını dinleyin.” Okumasına kaldığı yerden devam etti: "Ve 
öyle olacak ki, tanrınız Rab, atalarınıza, İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'a, size büyük ve güzel şehirler vereceğine dair ant içtiği 
ülkeye sizi getireceği zaman ; inşa etmedin, doldurmadığın bütün güzel şeylerle dolu evler , kazmadığın kuyular , dikmediğin 
bağlar ve zeytin ağaçları...” 


Birkaç sayfayı çevirirken okumaya tekrar ara verdi. “Yahudilerin Yahudi olmayanlardan gelen tüm bu ganimetleri ele 
geçirmek için yapması gereken çeşitli şeyler var. Az önce okuduğum bölümün ardından şartlar şöyle: Yahveh'den korkmalı, 
onun adı üzerine yemin etmeli, ona hizmet etmeli ve diğer halkların tanrılarıyla hiçbir ilgileri olmamalıdır - 'çünkü senin tanrın 
Rab kıskanç bir tanrıdır. 


“Ah, işte geldik. Bu bölüm Il. Altıncı bölümde okuduğum saçmalıkların çoğu tekrarlanıyor 
burada tefilin kullanma emri vb. dahil. Sonra getirisi gelir." 


Okumasına devam etti: “Çünkü size emretmekte olduğum bu emri yerine getirirseniz, tanrınız Rab'bi severseniz, O'nun 
bütün yollarında yürür ve O'na bağlanırsanız, o zaman Rab herkesi kovacaktır. Bu uluslar sizden önce gelecek ve sizden daha 
büyük ve daha güçlü uluslara sahip olacaksınız. Ayağının tabanının basacağı her yer senin olacak.... Hiç kimse olmayacak 
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önünüzde durabilmek; Tanrınız RAB, size söylediği gibi, ayak basacağınız bütün diyarlara sizden korku ve dehşeti 
bırakacak.” 


"Bunu benim okumamın bir sakıncası var mı?" Oscar'a sordu. 


"Hiç de bile. Orada çok fazla laf kalabalığı var ama okuduğum pasajlar (Yahudilerin Yahveh ile yaptıkları antlaşmanın 
kalbine giden pasajlar) kenarda işaretlenmiş. Yahudilerin kendi tanrılarından istediklerini, kendi pagan atalarımızın 
benzer bir durumda isteyebilecekleriyle karşılaştırırken yeniden ayarlayın. Savaş alanında cesaret isteyebilirdik, hatta 
belki düşmanlarımıza karşı zafer kazanmak ya da bol hasat almak isteyebilirdik; ama kendimiz için çalışmak zorunda 
kalmadan, diğer insanların emeğinin meyvesini almak için özel olarak yalvardığımızı hayal edebiliyor musunuz?” Harry 
İncil'i Oscar'a verdi. 

Adelaide Colleen'le sohbet ederken Oscar birkaç dakika sessizce kitap okudu ve Harry salona girdi. 
bir fincan kahve ve birkaç fincan için mutfak. 


Oscar sonunda şöyle yorumladı: "Şunu belirtmek isterim ki, Yahudilere bu 'büyük ve güzel şehirlerin' hazır olarak 
teslim edilmesi için yapmaları emredilen diğer şeylerin yanı sıra, soykırım yapma zorunluluğu da vardır. Yedinci bölümde 
şöyle diyor: 'Ve tanrın Rabbin sana teslim edeceği bütün halkları yok edeceksin; gözün onlara acımayacak.' Daha sonra 
birkaç bölüm sonra şu emir tekrarlanır: "'Tanrın Rabbin sana miras olarak verdiği bu halkların şehirlerinden nefes alan 
hiçbir şeyi canlı kurtarmayacaksın, fakat onları tamamen yok edeceksin.' Daha sonra, görünüşe göre Yahveh'nin seçilmiş 
halkının gıpta ettiği şehirlerin sakinleri olacak kadar talihsiz oldukları için, son kadın ve çocuğa kadar yok edilmesi 
gereken bir dizi kabilenin adı verilir. Almanların İkinci Dünya Savaşı sırasında kendilerine yaptıklarına dair ebedi 
sızlanmaları göz önüne alındığında, bugün soykırıma yönelik bu teşvikleri utanç verici bulup bulmadıklarını merak 
ediyorum. Elbette bu yazıların 3000 yıldan daha önce yazıldığı varsayılıyor. Sanırım bunu hâlâ ciddiye almıyorlar ve bunu 
onlara karşı kullanmak haksızlık olur.” 


Harry, Oscar'a bir fincan kahve koymayı bitirdi ve sonra cevap verdi: "Aslında bunu çok ciddiye alıyorlar. Yahudiler tüm 
halklar arasında dinsel açıdan en muhafazakar olanlardır. O zamanlar Jebusluları, Amoritleri ve Kenanlıları yok etmeye 
kararlı oldukları gibi, bugün de bizi yok etmeye kararlılar. 

Unutmayın, orada okuduklarınız Yahudilerle tanrıları arasındaki anlaşmanın bir parçasıdır. Onlara dünyayı vaat etti, biz 
de onların yolundayız. Bugün Yahudilerin yarısından fazlasının kendilerini dindar olarak görmediği elbette doğrudur. 
Fakat eğer Yehova ile yaptıkları anlaşmanın bazı kısımlarının tüm adil fikirli erkekler ve kadınlar için tiksindirici olduğunu 
ve bir kenara atılması gerektiğini açıkça öne sürerseniz, ateist Yahudilerin de sinagoglara giden sadık kişiler kadar 
yüksek sesle kanınız için çığlık atmasını sağlarsınız. . 


“Bir dakika düşünürsen Oscar, bunun doğru olduğunu zaten biliyorsun. Yahudilerden beklediğiniz türden bir tepki bu. 
Birine bile çarpık bir bakış atarsanız, hepsi 'Yahudi karşıtlığı" diye feryat edip çığlık atıyor. Kendi çıkarları söz konusu 
olduğunda objektiflikten tamamen acizdirler. Dolayısıyla, hem Almanlara karşı intikam talep etmede hem de kendi 
soykırım antlaşmalarına bağlı kalmada uygunsuz bir şey görmedikleri gibi, Yahudilere karşı düşmanlığı ifade eden Yeni 
Ahit doktrinini Hıristiyanlardan değiştirmelerini talep etme küstahlığını da gösterdiler .” 


Harry İncil'i Oscar'dan geri aldı ve sayfaları hızla çevirdi. “İşte Matta'nın 27. bölümü. Yahudiye'nin Romalı valisi Pilatus, 
Yahudi yasasını ihlal ettiği için İsa'nın öldürülmesini isteyen bir Yahudi çetesiyle baş etmeye çalışıyor. Pilatus İsa'yı 
serbest bırakmak ister ama Yahudi hahamlar ve rahiplerin kışkırttığı kalabalık onun öldürülmesini ister. Pilatus onlara 
şöyle dedi: Mesih denilen İsa'yı ne yapayım? Hepsi 'Çarmıha gerilsin' diyor. Ve dedi: Neden, ne kötülük yaptı? Ama onlar, 
"Çarmıha gerilsin" diyerek çok bağırdılar. Pilatus hiçbir şeyin üstesinden gelemediğini, aksine bir kargaşanın çıktığını 
görünce, su aldı ve kalabalığın önünde ellerini yıkayıp şöyle dedi: Ben bu doğru adamın kanından masumum; bu konuda 
görüşürüz. Ve bütün halk cevap verip dedi: Onun kanı bizim ve çocuklarımızın üzerine olsun." 
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“Bu oldukça açık bir dil, ancak birkaç yıl önce Yahudiler bundan şikayet etmeye başladılar, çünkü bu ülkede ve 
Avrupa'da ev sahibi nüfusun küçük bir azınlığı hâlâ Hıristiyanlığı ciddiye alıyordu ve Yahudilerin kolektif sorumluluğu 
kabul etmesini gerçek anlamda değerlendiriyorlardı. İsa'nın ölümü için. Yahudiler, bunun antisemitizmle 
sonuçlandığını söyledi. Bunun üzerine Hıristiyan kiliselerinin bu konudaki öğretilerini değiştirmelerini talep ettiler. 
Ve kiliseler bunu yaptı! Şimdi hepsi Matta'nın yanıldığını, İsa'nın ölümünden sorumlu olanın sadece zavallı, suçsuz, 
sevimli Yahudiler değil, aslında tüm insan ırkı olduğunu söylüyor. 

Ama bir Hıristiyan ilahiyatçı, Yahudilerin eski Yahveh'nin daha hoşgörüsüz ve kana susamış açıklamalarından 
bazılarından vazgeçme zamanının geldiğini söyleseydi duyacağınız acı çığlıkları bir düşünün!” 


Oscar güldü, “Haklı olduğuna eminim. Onlar hakkında fark ettiğim bir şey var: Her zaman şikayet edecek bir 
şeyleri vardır. Ne zaman bir anlaşmazlık olsa, bu her zaman sizin hatanızdır, asla onların değil. Onlar için ne kadar 
geriye doğru eğilirseniz eğilin, bu asla yeterli değildir. Hep daha fazlasını isterler ve sanki onlara borçluymuşsun 
gibi davranırlar. Çoğu insanın onlardan hoşlanmamasına neden olan şeyin, onların 'ver' tavrı, o sonsuz ısrarcılığı 
olduğunu düşünüyorum. 


“Ama onlardan nefret etmenin kolay olması onların parazit olduğu anlamına gelmiyor. Çalışkanlar, akıllı ve 
yaratıcılar ve bana öyle geliyor ki uygarlığımıza en azından medyaya verdikleri zararı telafi edecek kadar katkıda 
bulunuyorlar.” 


“Oscar, ne söylediğini bir düşün. Bir asalağın, tamamı refah içinde olan, gayri meşru pikniklerle çevrelenmiş 
şişman bir Zenci olduğu yönünde dar bir zihinsel imajınız var. Ama bu neredeyse iyi huylu bir parazit türü, belki de 
tenyaya benzer. Doğada pek de iyi huylu olmayan başka parazit türleri de vardır: kuduz taşıyan vampir yarasalarla 
karşılaştırılabilecek türler. Parazitler, tenya ya da refah anası gibi akılsız ve pasif olmak zorunda değiller. Ayrıca 
oldukça zeki ve saldırgan olabilirler, belki de kendi çabalarıyla var olabilecek kadar. Fakat eğer onların doğuştan 
gelen eğilimleri 'Yahudi olmayanların sütünü emmek' ise - hatta bu hırsı kutsallaştırıyorlarsa ve bunu manevi 
varoluşlarının, kabile tanrılarıyla yaptıkları anlaşmaların temeli olarak kabul ediyorlarsa - ve binlerce kişiyi kapsayan 
bir sicile sahiplerse Potansiyel kurbanları arasında ayrıcalıklı bir azınlık olarak yaşarken, yıllarca toplumlara sızıp 
onları yok ettiklerine göre onları parazit olarak tanımlamak doğru olur. 


“Onları tanıyan hiç kimse, Yahudilerin kazanç ihtimali olduğunda çok çalışacaklarını, aslında kendilerinden şikayet 
eden diğer Yahudi olmayanların çoğundan daha çok çalışacaklarını ya da akıllı olduklarını inkar etmeyecektir. Ancak 
onların katkılarının ve zararlarının bir bilançosunu çıkarırsanız ve bunu dikkatli bir şekilde yaparsanız, onların 
medeniyetimiz için bir değer olduğu konusunda fikrinizi değiştireceğinize inanıyorum. Bu işi zorlaştıran şeylerden 
biri de bilançoya giren verilerin çoğunu kontrol etmeleri ve kendi boynuzlarını çalmaktan çekinmemeleri. 


“Aslında övünmeleri gerçekten çok çirkin. Batı dininin yaratıcıları olduklarını ve Batının edebiyatından, sanatından, 
müziğinden ve biliminden son derece orantısız bir pay aldıklarını bize hatırlatmaktan asla yorulmuyorlar. Son 2000 
yılın en büyük dört düşünürünün ve yenilikçisinin İsa, Marx, Freud ve Einstein (hepsi de Yahudi) olduğu iddiasını o 
kadar sık tekrarladılar ki Yahudi olmayanların çoğu, hatta daha iyi bilmesi gerekenler bile buna inanıyor. Eminim bu 
kendinizle övünmeyi yüzlerce kez duymuşsunuzdur. Bunu göründüğü gibi kabul ettiniz mi, yoksa sorguladınız mı?” 


Oscar kızardı ve kekeledi, "Eh, doğruyu söylemek gerekirse ben..." 


Harry onun sözünü kesti ve monoloğa devam etti: “Neredeyse herkes için durum aynı. Yahudilerin böylesi akıl 
almaz bir sahtekarlıktan neredeyse hiçbir itirazla karşılaşmadan kurtulabilmeleri, onların muazzam aldatma 
yeteneklerine bir övgüdür. Bunun hakkında düşün. Hayatının ve öğretilerinin Yeni Ahit'teki sözde kaydına göre 
yargılarsak, İsa'nın olağanüstü yetenek ve karizmaya sahip bir dini reformcu olduğuna şüphe yoktur, ancak 
takipçileri tarafından kurulan din kesinlikle bir Batı dini değildi. Çürüyen Roma İmparatorluğu'nda köleler ve 
demimonde'un diğer yabancı unsurları arasında bir yer edindi ve ardından Sakson atalarımıza ateş ve kılıçla 
dayatıldı. bu ne 
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O zamandan bu yana geçen bin yıl boyunca, kesinlikle bizim ırksal karakterimizle renklenen bu inanç, onu geçmişte zaman 
zaman Tarsuslu Saul ve onun halefleri tarafından Roma'nın gücünü baltalamak için kullanılan yıkıcı inançtan oldukça farklı 
kılıyordu. 


“Ancak yaklaşık son 50 yılda yıkıcı, Batı karşıtı eğilimler yeniden ön plana çıktı ve bugün kitlesel medya ve Federal hükümetin 
yanında ırksal yıkımın başlıca ajanlarından biri olarak üst sıralarda yer alıyor. Bu, eşitliğin, zayıflığın, gerilemenin ve çürümenin, 
teslimiyetin ve teslimiyetin, unutulmanın dinidir. Eğer ırkımız gelecek yüzyılda hayatta kalırsa, bu yalnızca Hıristiyanlığın 
maymununu sırtımızdan attığımız ve gerçek bir Batı maneviyatına giden yolu yeniden bulduğumuz için olacaktır. Yahudiler 
isterlerse İsa'nın kendilerinden biri olduğunu iddia edebilirler ama uzun vadede bu yüzden kendimizi onlara borçlu 
göreceğimize pek inanmıyorum. 


“Marx'a gelince, onu ünlü dörtlüye dahil etmek aslında onlar açısından biraz küstahlık. 
Onun Yahudiliği konusunda kesinlikle hiçbir şüphe yok; bir haham ailesinden geliyordu. Ve onun Batı dünyası üzerinde de bir 
etkisi olduğuna şüphe yok: Onun takipçileri tarihteki herkesten daha fazla insanımızı öldürdü; yalnızca Rusya'da 30 milyon 
insan. Daha da kötüsü, cinayetlerinde genellikle seçici davranıyorlar, ırkımızın en iyi unsurlarını kasten öldürüyorlar, çünkü 
bunlar Marx'ın çılgın teorilerine en dirençli unsurlardı. Bunun için Yahudilere minnettar mı olmamız gerekiyor? 


“Marx'ın öğretisi İsa kadar Batı karşıtıdır.' O da Batı toplumunun tortularına, yani içimizdeki en kötü unsurlara hitap etmek, 
en iyileri ve en güçlüleri kendi seviyelerine çekmek için tasarlandı. Yahudiler için büyük bir adam olabilir ama bir sistem 
kurucusu, bir siyaset teorisyeni olarak sıfırdı. 

Komünizm, Beyazlar arasında denendiği her yerde fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Bu kesinlikle işe yaramıyor ve tasarımcısının 
büyük bir sahtekarlık yaptığını gösteriyor. 


“Neyse ki Freud'un bize İsa ve Marx kadar zarar verme şansı olmadı, ama bu deneme eksikliğinden kaynaklanmıyor. Yahudi 
olmayanların dünyasına dayattığı insan motivasyonuna ilişkin tuhaf kavramların bazıları hâlâ öğrencileri tarafından 
destekleniyor. Nevrotik kadınların, doktor ya da terapist kılığına giren Freudcu şarlatanlara kaç milyon dolar ödediğini bir 
düşünün! 

"Üç Yahudinin de ırkımız üzerinde yarattığı etkideki ortak unsuru görebiliyor musunuz? Onlar illüzyon yapıcılardı. Her vakada 
olaya karışan Yahudi bir yanılsama uydurdu ve ardından Yahudi arkadaşları bu yanılsamayı halkımıza pazarladı. Her vakayı 
felaket takip etti. Pazarlamada illüzyonların kendisinden çok daha fazla yetenek vardı. Yetenekli seyyar satıcılardan oluşan bir 
ekip onları sorumlu tutmasaydı ve başarılı bir şekilde satmasaydı, illüzyonlar ortadan kaybolacaktı. 


“Hıristiyanlığın baş tüccarı Tarsuslu Saul, namı diğer Pavlus'tu; bunu Roma yeraltı dünyasına bulaştıran oydu. Marksizm 
örneğinde Bronstein, diğer adıyla Troçki, New York'a geldi ve kendisiyle birlikte Rusya'ya dönüp virüsün yayılmasına yardım 
etmeleri için Yahudi kardeşlerinden oluşan bir çeteyi işe aldı. 

Gerçekten yetenekli bir yarı Yahudi olan, aynı zamanda bir organizatör ve stratejist olan ve aynı zamanda bir seyyar satıcı olan 


Lenin'in yardımına sahip olacak kadar şanslıydılar. 


“Ve size, Freud'un saçmalıklarını pazarlayanların büyük çoğunluğunun, tıpkı bugün hala satmaya devam edenlerin çoğunluğu 
gibi, Yahudi olduğunu söylememe gerek yok. Her durumda Yahudiler Yahudi olmayanların dünyasında sömürebilecekleri bir 
zayıflık gördüler; her durumda, bir Yahudi tarafından uydurulmuş bir yanılsamayı alıp, onu zayıf oldukları noktada kendilerine 
bir açıklık açmak için bir levye olarak kullandılar.” 


Oscar sözünü kesti: “Peki ya Einstein? O da sadece bir seyyar satıcı mıydı?” Bir alaycılık izi olabilir 
sesinden anlaşılıyordu. 


"Hayır ama onun tüm zamanların en büyük dehası olduğu imajını destekleyenlerin çoğu öyleydi. Einstein yetenekli bir bilim 
adamıydı. Adı Smith ya da Jones olsaydı bile, adı her ne kadar herkesin bildiği bir kelime olmasa da, bugün diğer bilim adamları 
tarafından kendisine büyük saygı duyulurdu. Ancak Yahudi olduğu için bilim dünyasında iz bırakmaya başladığında Yahudi 
arkadaşları tanıtım makinelerini çalıştırdılar. Ve aslında Einstein'ı gruplandırmanın belli bir anlam taşımasının tek nedeni de 
budur. 
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diğer üçüyle: Hepsinin ortak noktası, Yahudi olmayan seyyar satıcılardan oluşan bir ekibin, adamlarında 
göründüğünden daha fazlası olduğuna Yahudi olmayan dünyayı ikna etmesiydi. 


“Ben bir fizikçi değilim ama Birlik üyelerimizden biri bana, Einstein'a, her ne kadar çok fazla övgüyü hak ediyor 
olsa da, haklı olarak başkalarına ait olan çok şey verildiğini söyledi. Örneğin, kitle iletişim araçları - hatta lise ve 
üniversite lisans ders kitapları bile - onu görelilik teorisinin tek yaratıcısı olarak, dünyaya Exmc2 olduğunu öğreten 
ve dolayısıyla bizi nükleer enerjiye yönlendiren adam olarak övüyor. Ve bu kesinlikle doğru değil. Diğer fizikçiler 
ve matematikçiler Einstein'dan önce görelilik kavramları üzerinde çalışıyorlardı. Göreliliğin temel denklemleri, 
Einstein harekete geçmeden önce Hollandalı Lorenz ve İngiliz Fitzgerald tarafından türetilmişti. Exmc2 bile 
Einstein'ın denklemi değil; Alman Hasenoehrl bu sonucu 1904'te enerji ve kütlenin denkliğine ilişkin teorik 
hesaplamalarıyla bağlantılı olarak yayınladı. 


“Einstein bu ve diğer adamların çalışmalarını temel aldı ve onlara eklemeler yaptı. Yeni açıklamalar yaptı. Bu 
nedenle övgüyü hak etti. Yahudi kardeşlerinin onunla biraz övünmek istemesi anlaşılır bir şey ama onlar bunun 
çok ötesine geçtiler. Yahudi seyyar satıcılar Yahudi olmayanlara pazarlayabilecekleri başka bir kült figür yaratma 
fırsatını gördüler ve bunu yaptılar. Abarttılar. Çarpıttılar. 

Terfi ettiler. Ve tüm bu yanılsamayı o kadar akıllıca yarattılar ki bilim adamları bile -daha iyisini bilen adamlar- 
kendilerini bu aldatmacaya kaptırdılar. Lorenz, Fitzgerald, Hasenoehrl ve görelilik teorisinin diğer öncülerinin 
çalışmalarına aşina olan kişiler, görünüşe göre, Einstein'ın rolünün abartılmasına karşı konuşmanın görgüsüzlük 
olacağını düşünüyorlardı. 


"Elbette Einstein'ın yanı sıra gerçek katkılarda bulunan başka Yahudiler de vardı; ancak tıpkı Einstein'ın durumunda olduğu gibi, birçoğu adına 
ileri sürülen iddiaları kabul ederken dikkatli olmak gerekir. Ancak dehşet verici derecede çok sayıda Yahudi kültürünü yıkan ve medeniyeti yok 
eden bu olumlu rakamlarla dengelenmeye çalışılmalıdır. Yahudilerin zorla girmesinden bu yana sanatımızın, müziğimizin ve edebiyatımızın 
dönüştüğü çorak araziye bir bakın. Aslında bu alanlardaki başarılarıyla da övünüyorlar! 'Bakın Yahudi yazarlarımız ne kadar ödül ve ödül kazandı 


diyorlar. Bu Yahudi Nobel ödüllülerin ve Pulitzer Ödülü kazananların yaydığı saçmalıklardan herhangi birini okudunuz mu? 


"Hımm, üniversitede Malamud'un The Fixer'ı üzerinde çalıştım . Yetkin bir yazı sanırım ama oldukça unutulabilir 
bir kitap buldum. Sanırım aynı şeyi Pasternak'ın Doktoru Zhivago için de söyleyebilirim . 
Başkalarının o ikisinde ne bulduğunu asla çözemedim. Ayrıca Norman Mailer'in birkaç romanına da daldım ve 
Roth'un Portnov'un Şikayeti'nin yaklaşık yarısına ulaştım. Malamud ve Pasternak'tan çok daha kötüydüler; gerçek 
bir çöptüler. Aslında çöpten de beterdiler; hastaydılar. Bunlar, dünyaya hastalıklı bir bakış açısıyla bakan hasta 
adamlar tarafından yazılmıştı. 


“O şeyleri okurken yazarları Yahudi olduğu için seçmedim; Bunları seçtim çünkü medya, profesörlerim ve bazı 
meslektaşlarım tarafından övülüyorlar ve önemli yazılar olarak değerlendiriliyorlar. Beşinci ya da altıncı Yahudi 
romanımdan sonra, Yahudi yazılarında benimle aynı fikirde olmayan bir tat olduğuna inanmaya mecbur olduğumu 
fark ettim. 


Oscar öne doğru eğildi ve daha yoğun bir şekilde konuştu, düşünceleri belli ki konudan etkilenmişti, 
"Karakterlerden hiçbirini tanımlayamıyordum. Yahudi romanlarında biraz eğlenceli, hatta ilginç bölümler vardı. 
Her zaman olmasa da çoğu zaman üslup iyiydi. Ama hiçbirindeki hiçbir şey beni gerçekten etkilemedi . Ve bitirmeyi 
başardıklarımı da hep hafif bir bunalım hissiyle bıraktım. 


“Ve bu, okuma yazma bilmediğim ya da iyi edebiyata tepkisiz olduğum anlamına gelmiyor. Shakespeare okurken 
ağladığımı söylemekten utanmıyorum. Ve onun hakkında 20 yıl önce okuduklarım hala aklımda. Julius Caesar'ın 
büyük bölümlerini ve diğer yarım düzine Shakespeare oyununu hafızamdan alıntılayabilirim . Aynı şey İlyada için 
de geçerli .” Oscar güldü. “Başka yazarların ortaya çıkmasını beklemek adil değil sanırım 
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Homer ve Shakespeare'in belirlediği standartlara göre. Ama beni etkileyen, daha az ünlü birçok yazar da var." 


"Hiç Yahudi şiiri okudun mu?" 


"Maalesef evet biraz. Az önce Mailer ve Roth'un hasta olduğunu mu söyledim? Tanrım, örnek aldığım Yahudi şairleri 
tanımlamak için hangi kelimeyi kullanabileceğimi bilmiyorum. 'Hasta'dan daha güçlü bir şeye ihtiyacım var. Ben lisans 
öğrencisiyken Allen Ginsberg'in okuması gerekiyordu. Profesörün nasıl olup da Ginsberg'in yazdığı saçmalıkların şiir olduğunu 
düz bir yüzle söyleyebildiğini bilmiyorum. İsimlerini hatırlayamadığım birkaç kişi daha vardı: Holokost'tan bazı şiirler, gerçekten 
çılgınca şeyler, hepsi önemsiz. 

Ne kadar çok Yahudi romancıya rastladığımı düşünürsek, daha fazla Yahudi şairin olmamasına şaşırdım.” 


"Şiir pek iyi para kazandırmıyor." 


“Yahudi yazılarının çoğunlukla yabancı ve önemsiz şeyler olduğunu vurgulamaya çalışıyorsanız, sizinle aynı fikirdeyim. Ama 
aynı zamanda Yahudi olmayanlar tarafından yazılan çok sayıda saçmalık da var; New York Times kitap eleştirmenleri tarafından 
Yahudi saçmalıklarıyla birlikte övülen gerçekten berbat saçmalıklar. Dolayısıyla İngiliz edebiyatının azalmasının suçunu 
Yahudilere yüklemek istiyorsanız size katılamam.” 


“Ama yapmak istediğim şey tam olarak bu. Desene bak, Oscar. Bu sadece edebiyat değil; bu bizim tüm kültürümüz. 19. 
yüzyılda halkımız bugüne kadar bestelenmiş en muhteşem müziklerden bazılarını yarattı: Beethoven, Wagner, Çaykovski ve 
Schubert, Brahms, Chopin, Dvorak, Bizet, Liszt, Schumann ve düzinelerce kişi. 19. yüzyıl aynı zamanda edebiyat, şiir ve resim 
açısından da harika bir yüzyıldı. 20. yüzyılda neden her şey durma noktasına geldi?” 


“Öyle mi oldu? Bana öyle geliyor ki 1900'den beri güzel müzikler yazılmış. Peki ya Sibelius? Ve gerçekten çok iyi yazarlar da vardı. Steinbeck de 
onlardan biri. Shaw başka biri. Bir dakika kadar konsantre olursam, bu yüzyılın mükemmel işler çıkaran yarım düzine başka ciddi yazarını 


düşünebileceğime eminim.” 


Adelaide, "Richard Strauss'tan bahsetmeliydin," diye araya girdi. "O bana göre biraz fazla modern 


genel olarak ama müziğinin bir kısmı oldukça iyi.” 


"Tamam tamam. O yüzden biraz abarttım,” diye devam etti Harry. “Sibelius, Shaw, Steinbeck ve Strauss'a rağmen, bu 
yüzyılda sanatsal yaratıcılık düzeyinde ciddi bir düşüş olduğu gerçeği ortada. Gerçekten buna karşı mı çıkıyorsun?” 


Oscar, uzlaşmacı olmaya çalışarak, "Sanırım şiir konusunda seninle aynı fikirdeyim," dedi. "Eliot'un bazı şiirleri iyi ve Pound'un 
yazdığı bir iki şey var, ancak son 60 yılda benim için en ufak bir ilgi uyandıran pek fazla şiirin yayınlanmadığını fark ettim ve bu, 
Çoğuna tutkuyla bağlı olduğum 19. yüzyıl İngiliz şiiri. Sanat konusunda da seninle aynı fikirde olabilirim. Savaştan önce 
Almanya'da bazı iyi heykeltıraşlar vardı -özellikle Breker- ama bugünlerde yapılan resim ve heykellerin çoğu tam bir saçmalık. 
Tabii ki, bu kesinlikle özneldir. Ve bu konularda seninle aynı fikirde olup olmadığımı söyleyebilmem için düzyazı edebiyatı ve 
müzik hakkında bir süre düşünmem gerekir." 


“Tanrı aşkına Oscar, bunu düşünmene gerek yok. 19. yüzyılın müziği Beethoven ve Wagner'le, devlerle temsil ediliyor. Sibelius ve Strauss iyi 
besteciler olabilir ama dev değillerdi. Üstelik 20. yüzyıl müziğini temsil etmiyorlar; bunlar 20. yüzyıl normu değil, nadir istisnalardır; bunlar bir 


önceki yüzyıldan kalma kalıntılardır. 19. yüzyıl edebiyatı Dostoyevski ve Dickens tarafından temsil edilmektedir. Bu yüzyılda kim onlara yaklaşıyor?” 


Oscar, "Düşündüğümde, bana öyle geliyor ki mesele 20. yüzyılda hiç iyi romancının kalmamış olması değil" dedi. “Siz 
konuşurken aklıma birkaç isim daha geldi. Hamsun'un Toprağın Büyümesi 19. yüzyıl standardına uygundu. Maugham'ın İnsan 
Esareti ilk oldu 
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sınıf ve Conrad'ın bazı hikayeleri gerçekten kötü değildi, ancak onlara 'harika' denilemez. İkinci Dünya Savaşı'ndan 
sonra yazılan ve üzerimde güçlü etki bırakan kitaplardan biri de Orwell'in 1984'üydü. Eminim başka kitaplar da 
vardır. Hayır, bence sorun iyi yazıların eksikliği değil, iyi şeylerin böyle bir çöp seli içinde boğulması.” 


“Sen zor bir vakasın, Oscar. Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bazı iyi kitapların yazıldığını inkar etmiyorum - 
hatta muhtemelen İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana birkaç tane bile - ama tıpkı müzik, resim ve diğer sanatlarda 
olduğu gibi edebiyatın standartları da çok düşük. . Sorun sadece çöp seli değil; standart olarak gösterilen şeyin 
çöp olduğudur. Ödülleri kazanan şey çöp; genç yazarların taklit etmeye çalıştığı saçmalıklar bunlar. Bunu kabul 
edecek misin?” 


"İyi tamam. Ayrıntılar hakkında konuşabilirim ama geniş anlamda haklısın sanırım: standartlar düştü.” 


"Sağ. Peki neden aşağıdalar?" 


“Tek bir neden saymam gerekse, bunun ekonomik demokrasinin artan düzeyi olduğunu söylerdim. 19. yüzyılda 
standartlar seçkinler tarafından belirleniyordu. Radyo, müzik kutusu, fonograf veya kasetçalar yoktu. Besteciler 
konser salonlarında çalınmak üzere müzik yazdılar. Joe Sixpack ve karısı konserlere gitmedi. Giden insanlar artık 
fonograf plakları ve kasetleri satın alan insanlardan daha ayrımcıydı. 


“Kitaplar aynı seçkinler tarafından satın alındı. Eleştirmenler ve eleştirmenler kitleler için değil, bu elit kesim için 
yazdılar. Bugün Joe Sixpack'in yaşam standardı çok yükseldi. Çalışma haftası çok daha kısa. Daha fazla dinlenmeye 
vakti var. Gazete satın alıyor. O radyo dinler. Hatta ara sıra kitap bile okuyabilir. Çocuklarının kaset çalarları var. 
Bir sınıf olarak satın alma gücü, kültür sahibi seçkinlerinkinden çok daha fazla. Yani müzik ve kitaplar seçkinlerden 
çok onu hedef alıyor. 

Bu nasıl bir açıklama?” 


"Kısmen haklısın," diye yanıtladı Harry. Yani, standartların düşmesinin başka bir nedeni olmasa bile, toplumun 
en az ayrımcı unsurlarının elindeki daha fazla para ve boş zaman nedeniyle standartlar muhtemelen düşük 
olacaktır. Ancak ekonomik demokrasinin etkisini abartıyorsunuz ve olanların başka nedenleri de var. 


"Gerçekten bugün müzelerde sergilenen sanat eserlerinin sırf Joe Sixpack'in pasaklı olması nedeniyle bu kadar 
çirkin olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bugünlerde şiir ödülleri kazanan tuhaf şeylerin sorumlusu Joe'nun karısı 
mı? Eminim ki bir anket yapsanız Joe Sixpack ve karısının Breker'in heykelini Picasso ya da Henry Moore'un 
heykeline tercih edeceğini göreceksiniz. Ve ne Joe ne de karısı yayıncılara fark yaratacak kadar Yahudi romanı 
satın almıyor. 


“Hayır, kültür tüketicilerinin ortalama entelektüel düzeyiyle birlikte standartlar da düşmedi; kasten aşağı 
çekildiler.” 

"Harry bir bakıma haklı," Adelaide tekrar konuşmaya girdi. “Bugün elitlerin (kendilerini öyle sananların) kitlelere nazaran çöpü tercih etme 
olasılıkları daha yüksek. Ancak bunu yaparak standartları yüksek tuttuklarını düşünüyorlar. Bu, tüm eski değerlerin tersine çevrildiği modernizme 
doğru bir harekettir. En azından edebiyatta, resim ve heykelde durum böyle. Müzikte Oscar muhtemelen doğruya daha yakın. Kitlelerin zevki 
yapılandırılmış müzikten değil, ritimden yanadır. İlkel müziğin, yani Siyah müziğin, radyoda ne çalındığının belirlenmesinde büyük etkisi oldu, 


çünkü radyo izleyicilerinin zevkleri konser izleyicilerine göre daha ilkeldir.” 


Harry ve Oscar ikisi de ona baktı. "Elbette. Başka bir kısmi açıklama daha var," dedi Harry. "Bugün sanat eserleri 
satın alan ve müzelere patronluk taslayan insanların, Roth ya da Mailer'in her yeni saçmalık eserinin ciltli baskılarını 
yayınlanır yayınlanmaz satın almak için dışarı fırlayanlarla birlikte, modaya uygun tüy beyinli insanlar olduğu 
doğrudur. Entelektüel kapasitelerinin çok ötesinde eğitim almışlar. Onlar yeni 
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kültürel elit. Ve eleştirmenlerin ve eleştirmenlerin ortaya koyduğu modernist çizgiye körü körüne uyuyorlar. 
Eleştirmenlerin onay damgasını alan bir sanatçı, bir sergide dumanı tüten taze inek pislikleriyle dolu bir tabağı 
ortaya çıkarabilir, eleştirmenler onu büyük bir yeni sanat eseri olarak göklere çıkaracak ve yeni elit tabakanın 
üyeleri de bunu takdir edecektir. hepsi 'ooh' ve 'ah' ediyor ve bilgece başlarını sallıyor ve birbirleriyle sanatçının 
ne kadar 'hassasiyetinin' tabağın kenarından bokların sızmasıyla ortaya çıktığı hakkında konuşuyorlar. 


“Joe Sixpack sadece gülerdi. Koruması gereken herhangi bir kültürel standardı yok, bu yüzden eleştirilere hiç 
aldırış etmiyor. Ancak yeni elit, günümüzde sanat adına üretilen çöpün sanat olduğuna tek başına karar 
vermedi. Her türlü temsili sanatı 'faşist' olarak gören memeler bu görüşü kendiliğinden geliştirmediler. Sırf akıl 
hastası oldukları için çirkinliğe tapmıyorlar. Ona tapıyorlar çünkü ayırt etme güçleri Joe'nunkinden çok da iyi 
değil ve eleştirmenler onları buna tapmanın akıllıca olduğuna, moda olduğuna, Joe ve karısından ne kadar akıllı 
olduklarını gösterdiğine ikna ettiler. 


“Modernist hareket eleştirmenler, yani kitle iletişim araçları tarafından yaratıldı. Ve 
bu onun Yahudiler tarafından yaratıldığını söylemenin başka bir yolu.” 


Oscar'ın cevabı "Şimdi bir dakika bekleyin" oldu. “Modernist hareketi Yahudiler icat etmedi. Bu eğilim geçen 
yüzyılda bile mevcuttu. Katılan insanlardan bazılarının hasta olduğu ya da ciddi rahatsızlıkları olduğu belliydi 
ve sanatları da hastalıklarını yansıtıyordu. Diğerleri daha çok beceriksiz görünüyordu, gerçek sanat üretecek 
yeteneğe veya öz disipline sahip değildiler, bu yüzden tüm kuralları göz ardı edip kendileri için kolay olanı 
ürettiler. Ancak modernizmin uygulayıcılarının çoğu Yahudi değildi. Picasso Yahudi değildi. Henry Moore 
Yahudi değildi. Bugün kafası karışmış, anlamsız kağıtlar döküp buna 'şiir' diyen ya da bir tuvalin oraya buraya 
birkaç lekesi sürüp buna 'sanat' diyen insanların çoğunluğu Yahudi olmayanlardır.” 


“Hey, modernizmi uygulayanların hepsinin Yahudi olduğunu söylemedim; her ne kadar genel nüfustaki oranlarının garanti 
edebileceğinden çok daha fazlası modernizmle meşgul olsa da. Elbette bu eğilim her zaman mevcuttu. Her meslekte belli sayıda 
tembel ve beceriksiz insan ve duygusal açıdan rahatsız insan her zaman olmuştur. Geçmişte iyi zevke sahip insanlar bunları 
görmezden gelirdi. Bu yüzyılda olan şu ki Yahudiler kitle iletişim araçlarımızın kontrolünü ele geçirdiler. Bu, ekonomik demokrasinin 
sonucu olarak kitle iletişim araçlarının öneminin artmasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti. Bu yüzyıldan önce, konuşulacak hiçbir 
Yahudi eleştirmen ya da eleştirmen yoktu. Şimdi bunların çoğunluğu Yahudi. Yahudi çizgisini takip etmeyenler, çünkü Yahudiler 


tarafından istihdam ediliyorlar. 


“Sadece bu da değil, kültürel pazar başka şekillerde de Yahudiler tarafından kontrol ediliyor. Bugünlerde 
dilediğiniz türde roman, dilediğiniz türde şiir yazabilirsiniz. Hatta yayın masraflarını kendiniz ödemeye 
hazırsanız, onu yayınlatabilirsiniz. Ancak kitabınızı başka birisinin sizin için yayınlamasını istiyorsanız (kitabevleri 
zincirine erişimi olan büyük bir yayıncı), ozaman edebi yaratıcılığınızı yayıncıların isteklerine uyacak şekilde 
uyarlamanız daha iyi olur. Aynı şey grafik ve plastik sanatlar için de geçerli. Galeri sahipleri beğenmezse 
çalışmanızı kimse görmez ve açlıktan ölürsünüz. 


“Yahudiler, Yahudi olmayan sanat dünyasından hasta ve disiplinsiz unsurları seçtiler; bu unsurlar daha önce 
doğal güçler tarafından daima kontrol altında tutuldu ve onları teşvik edip teşvik ettiler. Bu unsurlara kendi 
uygulayıcılarını da eklemişlerdir. Sağlıklı unsurların halkla temasını ellerinden geldiğince kapattılar. Ve yüzeysel 
eğitimli sanat ve edebiyat tüketicileri sınıfını, tüm eski kültürel standartların bir kenara bırakılması gerektiğine 
ikna etme konusunda oldukça iyi bir iş çıkardılar: çirkinliğin övülmesi ve güzelliğe gülünmesi gerektiği, kaosun 
takdire şayan ve düzen olduğu. aşağılık olsa da, halklarının gerçek iç yaşamını yansıtan bu sanat 'ırkçıdır' ve 
zenciler, aptallar veya kurtlar tarafından üretilen her uzaylı çöpüne gösterilen saygıya layık değildir." 
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“Ama neden, kahretsin? Yahudilere ne faydası var? Neden aralarında yaşadıkları insanların kültürünü bastırmaya çalışsınlar, 
onların yerine yozlaşmayı ve kaosu teşvik etsinler? Hiç mantıklı değil. 
Sadece bela istiyor. Kültürümüzün en kötü unsurları yerine en iyi unsurlarını öne çıkarsalar daha iyi durumda olurlar.” Oscar'ın 
sabırsızlığı sesinden okunuyordu. 


"Neden? Sana nedenini anlatacağım." Harry tekrar İncil'e uzandı, kağıt parçalarından birini açtı ve okumaya başladı: 
"Mısırlıları Mısırlılara karşı koyacağım ve onlar savaşacaklar; herkes kardeşine ve herkes komşusuna, şehir şehire ve şehire 
karşı. krallığa karşı krallık. 

Ve Mısır'ın ruhu onun ortasında zayıflayacak ve ben onun öğütlerini yok edeceğim ve onlar putlara, büyücülere, tanıdık ruhlara 
sahip olanlara ve büyücülere yönelecekler." 


Harry başını kaldırdı ve sordu, "Bu sana bugün olup biten herhangi bir şeyi hatırlatıyor mu?" Bu, Isaiah'ın 2700 yıl önceki 
ulusu yok etme formülüydü, ama bana öyle geliyor ki bu, onların bu ülkede son 50 yıldır yaptıklarına da pekala uygulanabilir. 
Aslında, daha büyük resme bakarsanız, Isaiah'ın formülü, Yahudilerin bir asırdan fazla bir süredir Beyaz dünyayla (bizimle ve 
Rusya dahil Avrupa'yla) nasıl başa çıktıklarını çok iyi tanımlayabilir.” 


Oscar, "Kitle iletişim araçlarını yöneten kişilerin Amerikan halkının öğütlerini yok etmek için oldukça kapsamlı bir iş yaptıkları 
kesinlikle doğru," diye yanıtladı Oscar, "ancak az önce okuduklarınızın bunun bir kanıt olduğunu kabul edemem. kasıtlı ve 
bunun modernizme yönelik önyargılarıyla ne ilgisi olduğunu anlamıyorum.” 


Harry geri geldi: "Isaiah'ın sözleri biraz tuhaf ama mevcut duruma, bir halk olarak akıl yürütme ve kendimizi nasıl 
kurtaracağımızı anlama yeteneğimizin yok olmasından daha fazlası var. 
'Herkes kardeşine karşı ve herkes komşusuna karşı': Bu, Beyaz toplumda meydana gelen toplumsal parçalanmayı, ırksal ve 
toplumsal dayanışma duygularımızın çöküşünü tanımlamanın iyi bir yolu değil mi? Ve daha önce, bugün Amerika'da olduğu 
gibi, çeşitli markalarda ruhsal yılan yağı satan büyücülerin ve büyücülerin bu kadar çoğalması olmuş muydu? 


“Modernizme gelince, bu bizim kültürümüzün, tarihimiz boyunca diğer tüm Beyazlarla paylaştığımız kültürün 
reddedilmesinden başka nedir ki? Yunanlıların 2500 yıl önce yazdıkları ve Yunanlıların yonttukları, o zamanlar Yunanlılara cazip 
gelen aynı nedenlerden dolayı bugün de bize çekici geliyor. Güzelliğe ve düzene aynı şekilde karşılık veriyoruz. Homeros ve 
Sofokles'in ifade ettiği duygular bizim duygularımızdır. 

Dostoyevski'nin yazdıkları Ruslara olduğu kadar İngilizlere ve Almanlara da hitap ediyordu; tıpkı Dickens'ın Ruslar ve Almanlarla, 
Goethe'nin de Ruslar ve İngilizlerle konuşması gibi. Rembrandt'ın, Turner'ın ya da Friedrich'in bir tablosu, tıpkı Beethoven'in 

bir senfonisinin yaptığı gibi, tüm Avrupalılara aynı şeyi söylüyordu. Çin müziğine, zenci heykellerine ya da Yahudi romanlarına 
aynı şekilde tepki vermiyoruz. Kültürümüz bizi birbirimize bağladı, ortak mirasımızın ve bu mirası paylaşmayanlardan 
farklılıklarımızın farkına varmamızı sağladı. Ve içeri girmeye çalışan ebedi yabancı olan Yahudi buna tahammül edemiyordu. 

Bizi ayırması, dayanışmamızı yok etmesi, birbirimizle Zenciyle, Çinliyle ya da Yahudiyle olduğundan daha fazla ortak yanımızın 
olmadığına inandırması gerekiyordu. Modernizm parazitin temel stratejisidir.” 


Oscar ayağa fırladı ve gözle görülür bir tedirginlikle yumruğunu diğer eline vurdu. "Hala hiçbir şeyi kanıtlayamadın. İncil'den 
müstehcen pasajlar okuyorsunuz, Yahudilerin düşmanlığını ve asalak tavrını gösteren pasajlar. Ancak İncil'e dayanan kanıtlar 
yalnızca aptallar içindir. İncil'le istediğiniz her şeyi 'kanıtlayabilirsiniz'. Bu tartışmanın benim için yaptığı tek şey, daha önce 
doğru olarak kabul ettiğim birçok şeyi yeniden incelemem, yeniden düşünmem, yeniden keşfetmem gerektiğini fark etmemi 
sağlaması oldu. Bazı durumlarda, Yahudilerin, onların kontrolü veya etkisi altındaki medyanın beni kandırmasına izin verdiğimi 
fark edeceğimden şüpheleniyorum. Ancak Yahudilerin binlerce yıl önce yazdıkları birkaç şeye dayanarak ortaya koyduğu 
küresel komplo ve asalaklık teorisini kabul etmeye kesinlikle ikna edilmeyeceğim.” 
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“Bravo, Oscar! Eğer konuşmamız sizi gerçekten birkaç şeyi yeniden düşünmeye yönlendirecekse, o zaman tamamen başarılı 
olmuş olacağım. Ben de öyle olacağına inanıyorum, çünkü tartıştığımız konulara hak ettiği ciddiyetle baktığınız açık. Bu işleri 
ciddiye alıyorsun. Haklı olabileceğime dair en ufak bir şüphe bile seni derinden rahatsız ediyor. Bu, bunun gibi olmalı. 
Tartışmamızı entelektüel bir egzersizden, zorlu bir oyalanmadan başka bir şey olarak görmeyen erkeklerle tartışarak çoğu 
zaman zamanımı boşa harcadım. Çoğu zaman zeki adamlardı ama ruhları ve sorumluluk duyguları yoktu. 


Yahudiler ya da tartıştığımız diğer konular hakkında haklı ya da haksız olmam onlar için pek önemli değildi; gerçek değildi. 
Onlar için gerçek olan tek şey kendi rahatlıkları, kendi güvenlikleri ve kendi refahlarıydı. Çevrelerindeki dünyaya, hatta kendi 
ırklarına karşı hiçbir sorumluluk hissetmiyorlardı. Onlar yalnızca yaşamın gözlemcileriydi -seyircilerdi- katılımcılar değillerdi. 
Ama sizin de katılımcı olduğunuza inanıyorum. Bu diğer arkadaşları gerçeğe ikna etmek sonuçta hiçbir fark yaratmadı çünkü 
onlar seyirciden başka bir şey değillerdi. Ama sonunda kendini gerçeğe ikna etmene yardım ettiğimde, bu bir fark yaratacak. 
Bu konuda bir şeyler yapacaksın." 


Oscar biraz rahatladı ve kendini gülümsemeye zorladı. “Bana olan güvenini ifade etmeni takdir ediyorum. Gerçekten bugün 
bazı şeyler öğrendim ve sen beni, düşünmeye devam etmeyi düşündüğüm başka şeyler hakkında düşünmeye başlattın. Bana 
İncil'de gösterdiğin şeyler bile düşünmeye yetiyor. Her zaman gözümün önündeydiler ama ben onlara hiç bakmamıştım; ya da 
en azından onları, benim için onlara verdiğin ışıkta hiç görmemiştim. Musa ve Yeşaya hakkında nasıl bu kadar çok şey öğrendin? 
İncil öğrencisi biri olarak beni etkilemiyorsun.” 


Harry güldü. "Peki, bunun için teşekkürler. Aslında, Cemiyet üyelerimizden biri olan Saul Rogers, bir zamanlar İncil tetkikçisiydi 
ve ne kadar zaman önce yazıldığına ve çoğunun Yahudi olup olmadığına bakmaksızın, kitabın Yahudiler hakkında bir altın 
madeni bilgi olduğuna beni ikna etti. hala inanıyorum. Eğer sen ve Adelaide önümüzdeki Pazar tekrar gelebilirseniz sizi Saul'la 
tanıştıracağım. 


“Fakat lütfen bugün buradan, Yahudilerin dünya meselelerindeki rolü hakkındaki kanaatlerimi İncil'e dayandırdığım 
düşüncesiyle ayrılmayın. Dediğiniz gibi bu sadece fikir verici. Bu hiçbir şeyi kanıtlamaz. Ama ihtiyacın olan şeyin birkaç öneri 
olduğunu düşündüm. Kanıt bulmak daha zordur. Yahudilerin ne olduğunu ve neyin peşinde olduklarını gerçekten kanıtlayan 
tek bir şey bile yok. Siyon'un Bilgili Büyüklerinin Protokolleri, kişinin kompakt, kendi kendine yeten, her şeyi kapsayan bir kanıt 
olarak sahip olmasını isteyeceği türden bir şeydir. 

Ne yazık ki, bu belirli öğe muhtemelen iddia ettiği şey değil. Gerçek olamayacak kadar zarif. 

Gerçek genellikle o kadar düzenli değildir. Yahudilerinki kadar karmaşık ve zor bir konuda, birçok kaynaktan giderek daha fazla 
kanıt toplandıkça gerçeğin kişinin zihninde ancak yavaş yavaş şekillenebileceğine inanıyorum. Eski Ahit bu kaynaklardan biridir. 
Belki artık birkaç tanesine daha hazırsınızdır. 


“Bakalım: onların haber ve eğlence medyasındaki rollerini inceliyorsunuz ki bu kesinlikle 
gerekli. Biraz yakın tarihe, örneğin İkinci Dünya Savaşı'na ne dersiniz?” 


“Evet, bu benim ilgilendiğim bir konu ve yakın zamanda bu konuyu araştırmayı planlıyorum.” 


"İyi. Başlamak için yanınıza almanız gereken bazı kitaplar var. Buraya gel." Harry çalışma odasına giden yolu gösterdi. Raftan 
bir kitap çıkarıp Oscar'a uzattı. “Breker'in sanatını takdir ediyorsanız bu sefer kanınızı kaynatacak. Hükümetimizin savaştan 
sonra Almanları 'yeniden eğitmek' için yaptığı birkaç şeyi anlatıyor. Bunlardan biri, Breker'in heykellerini parçalamak için 
ellerinde balyozlarla GI ekipleri göndermekti. Grafik eserleri, tablolar ya yakıldı ya da el konuldu. Almanya'nın müzelerindeki ve 
diğer kamu binalarındaki resimlerin yarısı, özel 'yeniden eğitim' ekipleri tarafından yağmalandı ve devlet kasalarına kilitlendi. 
Buna 'Nazi sanatı' adını verdiler. Ve üzerinde gamalı haç bulunan şeylerden bahsetmiyorum. 20. yüzyılın modernist temasına 
uymayan tüm sanat eserlerini, sağlıklı ve doğal olan her şeyi, Alman hayata bakışını yansıtan her şeyi gasp ettiler veya yok 
ettiler. Programın tamamı Yahudiler tarafından yürütülüyordu. Hepsinin isimleri burada." 
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Harry dört kitap daha seçti ve onları Oscar'a verdi. “Bunlar iyi bir giriş olacak. Savaşın kökenlerini, gidişatını etkileyen siyasi 


faktörleri ve New York Times'ın eleştiri bölümünde yer alan kitaplarda asla ele alınmayan sonuçlarını keşfetmek için altı ay 
harcayabilirsiniz. 
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XVII 


Oscar ve Adelaide ertesi Pazar Harry ve Colleen'i bir daha ziyaret etmediler. Aslında neredeyse üç oldu 
yeni arkadaşlarını tekrar görmeden haftalar önce. Bu arada Oscar kendini meşgul ediyordu. 


Her şeyden önce çalışma projesiydi. Harry'nin ona ödünç verdiği kitapları okuyarak ve Harry'ninkilerdeki 
referansların onu yönlendirdiği kütüphaneden başka kitaplar alarak Yahudileri anlama çabalarına devam etti. 
Ancak aynı zamanda, çalışmasının kapsamını genişletmeye başladı; son yüz yılda Batı dünyasında neyin yanlış 
gittiğine dair daha temel soruyu kendi başına yanıtlamaya çalışarak ırkını şu andaki üzücü durumuna getirmeye 
çalıştı... Bu Batı uygarlığının içsel bir kusuru muydu, Yahudiler miydi, yoksa bunların birleşimi miydi? 


Oscar'ın sezgisi ona, sonunda Yahudilerin rolüne ne karar verirse versin, kendi halkının işleri yapma biçiminde 
temel hataların olması gerektiğini söylüyordu. Bunları belirlemesi ve yarışı tekrar yoluna koymak için yapılması 
gereken değişikliklerle ilgili bazı fikirler geliştirmesi gerekiyordu. Tek başına başarabileceği bir şey olduğunu 
düşünmüyordu ama en azından faaliyetlerine yönelik bir yönlendirmesi olması gerekiyordu. Yaptığı şeyin daha 
büyük bir plan çerçevesinde anlamlı olduğunu bilmesi gerekiyordu. Sonuçta Ryan haklıydı. Tepki veriyor, kolay 
şeyleri yapıyor, dikkatini çeken her kullanışlı hedefe saldırıyordu. Çeşitli nedenlerden dolayı bunu sürdürmeyi 
göze alamadı. Biri Adelaide'di. Bir diğeri Ryan'dı. En önemlisi, hayatını riske attığında bunu doğru nedenden dolayı 
yaptığını bilme ihtiyacıydı; sadece açıkça tanımlayamadığı bir düşmana körü körüne saldırarak hayal kırıklığını 
gidermek için değil. Bu yüzden çalıştı ve düşündü. 


Ve Ryan için Danny Feldman'ı öldürdü. En azından bu görevi yerine getirmeye az çok karar vermişti ve ayrıntılı 
bir senaryo hazırladıktan sonra birkaç hafta içinde bunu yapmayı geçici olarak düşünüyordu. Daha sonra çarşamba 
günü Keller'larla yaptığı ziyaretin ardından Ryan tekrar aradı. Yine metro istasyonunda buluştular. 


"Feldman'ı hemen ortadan kaldırmalısın." 
"Bunu yakın zamanda yapmayı planlıyordum. Gelecek hafta sonuna doğru bir ara ne dersin?” 


"HAYIR. Önümüzdeki 48 saat içinde onu dolaşımdan çıkarmalıyız. Cuma günü saat 16.00'dan sonra hayatta 
olamaz." 


“Kahretsin Ryan, önce işin ayrıntılarını çözmem gerekiyor. Acelen ne?" 


"Büro'da işler düşündüğümden daha hızlı ilerliyor. Rizzo önümüzdeki hafta, en geç Çarşamba günü işten 
çıkarılacak ve bölümün yeni başkanı belirlenecek. 
Direktör bunu Senato Güvenlik ve Terörizm Alt Komitesi'nin gelecek Perşembe günü duruşmalara başlamasından 
önce yapmayı planlıyor. Bu, size geçen hafta anlattığım şeyin bir başlangıcı olabilir: yeni bir terörle mücadele 
teşkilatı. Müdürün bu olasılığı Yargı Komitesi başkanı Senatör Herman ile görüştüğünü biliyorum. 


“Sorun şu ki, bu haber Büro'daki Hebe grubuna sızdırıldı; şüphesiz komitenin Yahudi olan baş danışmanı 
tarafından. Şimdi de benim Rizzo'nun pozisyonunu almamı engellemeye çalışıyorlar. Feldman dahil hepsinin bu 
hafta sonu İskenderiye'de bir motelde toplantı düzenleyeceğini biliyorum. O toplantıda söylenenleri dinleyeceğiz 
ama o zamandan önce Feldman'ı susturmak yine de önemli. Eğer o toplantıda olursa ne diyeceğini tam olarak 
biliyorum. Onlara geçen seneki Klan operasyonuyla ilgili tüm detayları anlatacak ve onlar da bunu bana karşı nasıl 
kullanacaklarını düşünecekler. Artık beni engellemelerinin tek yolu bu.” 


"Kusura kulak misafiri olmak yerine neden moteli havaya uçurup Yahudi sorununu çözmüyorsun? 
Büro tamamen mi?" 
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"Sen deli misin? Biz öyle bir şey yapmayız. Ve bunu senin yapmanı da göze alamazdım. Tanrım, özellikle de 
Kaplan'dan sonra oluşacak kötü kokuyu hayal edebiliyor musun? Başına gelenlerden zaten fena halde 
şüpheleniyorlar. Eğer Büro'daki tüm Hebe'ler aniden yok edilirse, Kongre'deki her Yahudi, bu ülkedeki her Yahudi 
örgütü ve haber medyasındaki her Yahudi ciğerlerini patlatacak. Feldman gittiğinde daha fazla ısınmaya 
dayanamam ve eğer işi doğru yaparsan, böyle bir şey de olmamalı." 


“Yani bunu çözmek ve sonra uygulamak için 48 saatim var. Çok şey bekliyorsun Ryan." 


“Sana inanıyorum Yeager. Bu Feldman işinin önemli yanı şu ki, başarılı gibi görünmemeli. 
Anlamak? Başına başka bir şey gelmiş gibi görünmeli. Zaman kazanman için sana bu konuda yardımcı olabilirim. 
Buradan ayrılırken yerde yanımda duran evrak çantasını al. İçinde özel cihazlarımızdan birini bulacaksınız. Bu bir 
dart tabancasıdır ve yaklaşık 15 metreye kadar etkili olabilir, ancak mümkünse yaklaşmak daha iyidir. Yanında iki 
dart var. Çok özel bir ilaçla yüklüler: Kalbinin kelimenin tam anlamıyla parçalanmasına neden olacak güçlü bir kalp 
uyarıcısı. Otopside ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ortaya çıkacak. İlacın kendisi, 12 saat sonra kurbanın kanında 
tespit edilemeyecek kadar hidrolize oluyor. Yapmanız gereken tek şey, düştükten sonra dartını ondan çıkarmak. 


"Bana öyle geliyor ki benim küçük bir sorunum daha var. Daha önce beni vurmasını nasıl önleyebilirim 
ilaç işini yapıyor mu?" 

"İlaç çok hızlı. Dart ona çarptığı andan itibaren 15 saniye içinde kalbi sarsılmaya başlayacak. 
O kadar çok acı çekecek ki, yerde yuvarlanmaktan başka bir şey yapamayacak. Kalbi 30 saniye içinde onarılamaz 
bir şekilde hasar görecek ve o zamana kadar bilincini kaybetmiş olacak. İlk on ya da 15 saniye boyunca zarar 
görmekten uzak durabileceğinize eminim.” 


"FBI sizin dart silahınız gibi aletleri ne amaçla kullanıyor? Siz gerçekten suikast mı gerçekleştiriyorsunuz? 
bazı paranoyak solcuların yıllardır iddia ettiği gibi mi?” 


"Hayır. Bunu İsraillilerden aldık. Bunu İşgal Altındaki Topraklardaki Filistinli gösterilerin liderlerine karşı 
kullanıyorlar; dikkat çekmeden veya kargaşaya neden olmadan onları doğrudan sokağa fırlatıyorlar. Muhtemelen 
bunu başka ülkelerdeki suikastlar için de kullanıyorlar. Dünyanın her yerinde eski Nazi Partisi üyelerini benzer 
silahlarla öldürdükleri söyleniyor." 


"Büyüleyici. Gerçek şu ki Feldman'ı ya bu akşam ya da yarın akşam vurmam gerekiyor. BEN 
işteyken karargâhınıza girip onu ofisinde vurması pek mümkün değil.” 


“Ya da yarın sabah işe gitmeden önce, hatta cuma sabahı, ama daha sonraya ertelemeyin. İyi şanslar Yeager. Ve 
unutmayın, dikkatli olun! Piç tehlikelidir." Ryan gülümsedi ve topuklarının üzerinde dönüp az önce peronda 
durmuş olan metro treninin kapısına doğru yöneldi. Oscar evrak çantasını aldı. 


Eve döndükten sonra Feldman hakkındaki yetersiz notlarını inceledi. Adam 40 yaşındaydı, İsrailli bir kadınla 
evliydi ve dört çocuğu vardı. Ailesiyle birlikte Silver Spring'in Maryland banliyösünde yaşıyordu. O, ılımlı bir içiciydi 
ve Kaplan'ın durumunda olduğu gibi, herhangi bir belirgin tuhaflık olmaksızın düzenli alışkanlıklara sahipti. Bilinen 
tek zayıflığı kumar oynamaktı. Genellikle perşembe akşamları diğer dört Yahudi ile poker oynuyor, yerleri bir 
evden diğerine değiştiriyordu ve kendisi ve karısı Atlantic City veya Las Vegas'taki kumarhanelere yılda en az dört 
gezi yapıyordu. 

Oscar başını ovuşturdu. Adamı dışarıda yakalamak için, adamın evinin yakınında uygun bir yer bulması ve onun 
sabah işe gitmesini ya da akşam eve gelmesini beklemesi gerekecekmiş gibi görünüyordu. Tüfeğini kullansaydı 
bu mantıklı olabilirdi; park etmek için göze çarpmayan bir yer bulmayı ve arabasından bile çıkmadan adamı 
uzaktan almayı umut edebilir. Ancak bu Ryan için ciddi sorunlara yol açacaktır. Silahlı, tetiği çekmeye hazır bir 
adamın 15 metre yakınına nasıl girecekti? 
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Feldman gibi bir katilin, adamın ön kapısının yanındaki çalılıkların arasında saklanamadığı sürece dart tabancasını kullanabilmesi 
için mi? İçini çekti. İlk iş Silver Spring'e gitmek ve her şeyi gözden geçirmekti. 

Feldman'ın evi, caddeden otuz metreden daha uzakta, yarım dönümlük bakımlı bir çimenliğin arkasında yer alan büyük, yeni 
görünümlü bir evdi. Çakıl taşlı garaj yolu evin yan tarafına doğru kıvrılıyordu; burada Oscar, yanından geçerken arka duvardaki 
garaj kapısını ve onun ötesinde tenis kortuna benzeyen bir yeri seçebiliyordu. Büro'nun adamlarına iyi para ödediği anlaşılıyor. 
Çimenlikte bir düzine büyük gölge ağacı yer alıyordu ama ne ön kapının ne de garaj kapısının yakınında işe yarar çalılar yoktu; 
sadece çok alçak, süs bitkileri. Üstelik garaj kapısının radyo kontrollü bir açıcıya sahip olduğu ve Feldman'ın arabasına yalnızca 
garajın içinde girip çıkacağı ve garajla evin geri kalanı arasında bir iç kapı kullanacağı neredeyse kesindi. Lanet etmek! 


Sonra Oscar, gözünün ucuyla anında ilham kıvılcımı yaratan bir şeye göz attı: Tenis ağını destekleyen direklerden birine 
yaslanmış bir çocuk bisikleti. 
Bunu yapmanın yolu buydu! Üç blok ötede iyi bir park yeri buldu ve notlarına tekrar bakmak için arabasını orada durdurdu. 
Ryan'ın verdiği bilgiye göre Perşembe gecesi poker oyunları saat sekizde başlıyor ve gece yarısına kadar sürüyordu. Bu, maç 
bu hafta evinde oynanmadıkça Feldman'ın yarın akşam 7:30 ile 7:45 arasında - hava karardıktan epey sonra - evden ayrılacağı 
anlamına geliyordu. İkincisinin beşte bir şansı vardı. 


Ryan'ın bunu bilip bilmediğini merak etti ama hemen onunla iletişime geçmemeye karar verdi; bu aşamada onu üzmenin 
anlamı yok. Poker oyunu, hava karardıktan sonra Feldman'ı yakalamak için tek şansı olacaktı ve bunu denemekle kaybedilecek 
hiçbir şey yoktu. Feldman yarın gece dışarı çıkmazsa, Cuma sabahı adam işe gittiğinde Oscar yeniden denemek zorunda 
kalacaktı ki bu çok daha riskli bir girişimdi. İlk geçişte geçici olarak seçtiği ağacı incelemek için evin önünden bir kez daha geçti: 
büyük bir ağaç, yolun yarısı kadar yukarıda ve 30 metre kadar sağında. Artık yarın geceden önce yapması gereken bir şey daha 
vardı: Bir çocuğun bisikletini çalmak. 


Eve giderken bir tane buldu: biraz yıpranmış ve paslanmış, kırmızı çamurlukları ve balon lastikleri olan, yetişkin bir bisikletin 
yaklaşık üçte ikisi büyüklüğünde. Onu küçük bir alışveriş merkezinin sonundaki kül bloklu bir duvara yaslanmış halde gördü ve 
arabasını yanına çekti. Yarım dakika içinde onu bagaj bölmesine koydu ve tekrar yola koyuldu. Adelaide saat altıda akşam 
yemeğine gelene kadar öğleden sonranın geri kalanını ders çalışarak geçirdi. 


Ertesi gece önceden seçtiği yere park ettiğinde saat tam olarak yediydi. Bisikleti bagajından aldı ve kaldırım boyunca 
Feldman'ın evine doğru sürdü. Hedefine yaklaştığında, bölgedeki kaldırımların sokak lambalarıyla oldukça parlak bir şekilde 
aydınlatıldığını acı bir şekilde fark etti ve önceki gece hava karardıktan sonra bölgenin aydınlatmasını incelemek ve olası 
sorunları tespit etmek için geri dönmediği için kendini suçladı. Aslında bunu yapmayı planlamıştı ama Adelaide her zamankinden 
daha şefkatli davranmıştı ve onunla alışılmadık derecede enerjik ve zevkli bir dizi boğuşmanın ardından uykuya dalmış ve o 
saat 6:30'da üzerindeki örtüyü çekene kadar uyanmamıştı. Sabah. 


Feldman'ın garaj yoluna ulaşmadan önce kaldırım birkaç yüz metre sona eriyordu ve oraya vardığında evin ön ve yan 
taraflarının projektörlerle iyi aydınlatılmış olmasına rağmen en yakın sokak lambasının 60 metreden daha uzakta olduğunu ve 
gördüğü ağacın etrafındaki alanın olduğunu fark etti. seçilenler derin gölgedeydi. Rahatlayarak kendi kendine, "Rab 
günahkarlarla ilgilenir," diye mırıldandı. 


Garaj kapısının açılma sesini duyduğunda ağacın arkasına zar zor yerleşmişti; Feldman tahmin ettiğinden daha erken ayrılıyor 


olmalı. Bisikleti aceleyle yolun ortasına, caddeye ağacından yaklaşık üç metre daha yakına yerleştirdi ve sonra tekrar gölgesine 
daldı. Feldman'ın arabası beklediği gibi aniden fren yaptı ve ağacın tam karşısında durdu. Kapının açıldığını, Feldman'ın 


küfrettiğini ve ardından çakıldaki ayak seslerini duydu. Ağacın etrafına baktığında kendi farlarının aydınlattığı Feldman bisikleti 
almak için eğiliyordu. 
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Adam doğrulurken kürek kemiklerinin arasına bir ok çarptı. İbranice yüksek sesle küfretti ve bisikleti elinde 
tutarak hızla döndü ama farların parıltısından gözleri kamaştı ve Oscar'ın yönünde hiçbir şey göremedi. Bisikleti 
düşürdü, tabancasını çekti ve hâlâ küfrederek arabasına doğru koştu. Oscar ağacının arkasına saklanıp bekledi. 
Birkaç saniye içinde küfürler kesildi ve Oscar boğuk bir çığlık ve ardından anlaşılmaz, hayvan benzeri sesler duydu. 


Feldman, açık sürücü kapısının yanındaki çimenlerin üzerine çökmüştü, morarmış yüzü buruşmuştu. Oscar, 
ölmekte olan adamın tabancasını hemen yerde buldu ve vücudunu kılıfına geri koyacak kadar kaldırdı. Adamın 
ceketinin arkasından kullanılmış okun sapını aldı, bisikleti aldı ve giderken hafif bir ıslık çalarak kendi arabasına 
doğru yuvarladı. Bunu kendine itiraf etmesi gerektiğini düşündü: Bu tür şeylerden gerçekten hoşlanıyordu; üstelik 
bu konuda hiç de kötü değildi. 


Eve dönerken bisikleti bulduğu alışveriş merkezinde durdu ve onu tıpkı bir önceki gün olduğu gibi dikkatlice 
duvara yasladı. 
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XVI 


Oscar, önümüzdeki birkaç gün içinde zamanının bir kısmını Hava Kuwvetleri için anten tasarımı çalışmasıyla ilgili bir ara rapor 
hazırlayarak geçirmek zorunda kaldı. Tasarım aslında aylar önce tamamlanmıştı ama acil görev, çalışmanın bir kısmının 
hesaplamalarından çıkarılması ve bunların bir araştırma raporunda düzenlenmesiydi. Tasarım çalışmasının gerçekte olduğundan 
daha zor görünmesine neden olacak şekilde, kullanılan yöntemleri yeterince gizleme ihtiyacı nedeniyle görev karmaşıktı. Bu 
özel sözleşmeyi, elbette uygun maliyet aşımlarıyla mümkün olduğu kadar uzatmayı amaçlıyordu. 


Neyse ki Hava Kuwvetleri bu tür konularda oldukça hoşgörülü davrandı. 


Zamanının geri kalanını asıl çalışma projesiyle meşguldü. Bu konuda, anten raporunun hazırlanmasında her akşam kendisine 
yardımcı olan Adelaide ile tartışarak fikirlerini netleştirmesine yardımcı olacak bir aşamaya ulaşmıştı. Tartışmalarını aynı 
zamanda onun ırksal bilincini yükseltmenin bir yolu olarak görüyordu. 


Okuduğu kitabı bırakıp ona bakarken, "Bebeğim, bu Yahudi sorununun gerçeğine ulaşmak kesinlikle zor" dedi. Raporun 
bitmiş beş nüshasının zımbalanmasını bitiriyordu. “Rusya'daki Bolşevik Devrimi hakkındaki dördüncü kitabımdayım. Bunda 
Yahudilerin baskın bir rol oynadığı çok açık. Aslında onların katılımı olmasaydı devrim asla gerçekleşemezdi. Karl Marx'tan 
başlayarak başlıca teorisyenleri Yahudilerdi; Yahudi kapitalistler tarafından finanse ediliyordu; subaylarının ve aktivistlerinin 
çoğu da kabileye mensuptu. Onlar olmasaydı Lenin meteliksiz ve fiilen yalnız olurdu. Planlarını yürütecek hiçbir işletme fonu ve 
teğmenleri olmayacaktı. Tamamen açık olmayan şey onların motivasyonudur. Harry Keller, devrimin Rusya'daki Yahudiler için 
güç kazanmaya yönelik bir Yahudi stratejisinden ibaret olduğunu söylerdi. 


“Öte yandan, Yahudilerin bu konu hakkında yazdıkları her şey, komünizmin kendileri için çekiciliğinin sosyal adaleti teşvik 
etme arzularına dayandığını iddia ediyor. Kalpleri ezilen işçiler için sızlıyordu ve Çarlık hükümetindeki yolsuzluk ve gücün kötüye 
kullanılması karşısında ahlaki bir öfke duyuyorlardı. Bazı Yahudi yazarlar, Yahudi dininin onları işçi sınıfının yanında yer almaya 
ve eşitliği teşvik etmeye zorladığını söyleyecek kadar ileri gidiyorlar. Başka bir deyişle onların motivasyonu saf fedakarlıktı. 


“Ancak Yahudilerin fedakarlık iddiaları, eylemleriyle çelişiyor. Bolşevikler iktidara gelir gelmez, 700 yıl önceki Moğol 
istilasından bu yana her şeyden daha beter bir cinayet ve vahşete giriştiler. Yalnızca işverenleri, subayları ve öğrencileri, 
memurları, aristokratları ve uzaktan 'zalim' olarak kabul edilebilecek diğerlerini değil, aynı zamanda milyonlarca sıradan köylü 
ve işçiyi de öldürdüler. Ve devrimin ellerinden kaçtığı, diğer unsurların Yahudi fedakarlarının kontrolünü ele geçirdiği ve daha 
sonra bir terör saltanatı kurarak orijinal Bolşeviklerin asil amaçlarına ihanet ettiği bahanesine pek başvuramazlar, çünkü 
kayıtlar açıkça gösteriyor ki, Yahudiler, devrimin kışkırtılmasında en ön sırada yer aldıkları gibi, devrimden sonra da teröristler 
ve toplu katliamcılar arasında en önde yer almaya devam ettiler. Gulag köle çalışma kampları sistemi bir Yahudi tarafından 
organize edilmişti ve en sadist ve cani kamp komiserlerinin çoğu Yahudiydi. Aynı şey gizli polis için de geçerliydi. Devrimden iki 
düzine yıl sonra, 1941 gibi geç bir tarihte Yüksek Sovyet üyelerinin yüzde 41'i Yahudiydi. Bu istatistik, Kongre Kütüphanesi'nin 
araştırma personeli tarafından hazırlanan ABD hükümeti raporunda yer alıyor," dedi yeşilimsi kapaklı bir kitabı sallarken biraz 
hararetli bir şekilde. "Bunu hayal edebiliyor musun? Yüksek Sovyet'in neredeyse yarısı ve bunlar nüfusun yalnızca yüzde biri.” 


Adelaide ona dikkatle baktı ama henüz sözünü bitirmediğini bildiğinden konuşmadı. Şöyle devam etti: “1920'lerin sonlarında 
Stalin, Sovyetler Birliği'ndeki en üst düzey adamdı, ancak Sovyet hükümeti ağırlıklı olarak Yahudiydi. Sovyet rejiminin işlediği 
suçların sorumluluğundan nasıl kaçabilirler? 
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1920'ler ve 1930'lar mı? İşin komik tarafı bunu denemiyorlar bile. 1950 öncesi döneme ilişkin yazdıklarına bakılırsa her şey 
güllük gülistanlıktı. Ancak Stalin onlara düşman olup onları bürokrasiden temizlemeye başladıktan sonra Sovyetler Birliği 
hakkında söyleyecek kötü bir şeyleri oldu. Bugünlerde sürekli olarak orada nasıl 'zulme uğradıklarından' sızlanıyorlar, ancak 
gerçeklere bakıldığında onların diğer Sovyet vatandaşlarının çoğundan daha iyi durumda oldukları açıkça görülüyor. Yumuşak 
işlerde hâlâ orantısız bir paya sahipler. 'Zulüm' derken kastettikleri, bugünlerde istedikleri her şeyi alamadıklarıdır. Göç etme 
haklarının reddedildiğini söylüyorlar ama her yıl diğer etnik gruplardan çok daha fazlasının göç etmesine izin veriliyor. 


“Son 20 yılda bir Yahudi tarafından Sovyetler Birliği hakkında yazılan her şey yalnızca iki şeyden şikayetçidir: 1930'ların 
sonlarında binlerce Yahudi bürokratın lüks parti ofislerinden alınıp partiye gönderildiği Komünist Parti'deki büyük tasfiye. 
Stalin'in çalışma kampları ve 1953'teki sözde 'doktorlar komplosu'nun sonucu; Stalin'in aniden ölmeden önce sözde daha da 
büyük bir grup hekimi çalışma kampına göndermeye hazırlandığı zaman. Ancak 1931'de öldürülen milyonlarca Ukraynalıdan, 
1940'ta işkenceyle öldürülen binlerce Baltalıdan ve 1945'te tasfiye edilen tüm milletlerden yüzbinlerce kişiden tek kelime yok! 


“Bunlar olmamış gibi davranarak okuyucularını kasten kandırmaya mı çalışıyorlar, yoksa kurbanlar olmadığı için bu muazzam 
vahşetin gerçekten bahsedilmeye değer olmadığını mı varsayıyorlar, karar veremiyorum. Yahudiler; üstelik onlar hakkında ne 
kadar az konuşulursa o kadar iyi, çünkü Yahudiler onların sorumluluğunun çoğunu taşıyordu. İlk durumda tarihin en büyük 
yalancıları olmaları gerekir, ikinci durumda ise o kadar kibirli bir şekilde benmerkezci olmaları gerekir ki, düşünmek bile insanın 
nefesini keser. Sanki sana karşı bir suç işlersem sorun olmaz çünkü sen Tanrı'nın seçilmişlerinden biri değilsin ama bana karşı 
bir suç işlemeyi aklından geçirirsen bile bu soykırım ve küfürdür. Ancak bu kitapları yazanlar Yahudi dindar fanatikler değil; 
Yahudi akademisyenler, çoğu ateist. 


“Bu konuyu incelemeye başladığımda, Harry Keller ve tanıdığım başka bir arkadaşımın bana satmaya çalıştığı tezini, yani 
tüm komünist hareketin başından beri Yahudilerin iktidarı ele geçirmesi olduğu tezini kabul etmemeye kararlıydım. Çok fazla 
tutarsızlık ve çelişki görebileceğimi düşündüm. Bir kere Siyonist hareket vardı. Eğer tüm Yahudiler, Yeşaya'nın sözlerini 
kullanırsak, Yahudi olmayanların zenginliklerini kendi ellerine almanın bir yolu olarak komünizmi zorluyorlarsa, o zaman neden 
Rusya'daki pek çok Yahudi bunun yerine Siyonizm'e dahil oldu? Neden hepsi komünizmi ilerletmek için birlikte çalışmıyorlardı? 


“Kongre Kütüphanesi'nden aldığım en ilginç belgelerden biri, Winston Churchill'in 1920'de London Illustrated Sunday Herald 
için Yahudiler hakkında yazdığı makalenin bir kopyasıdır. 


Kesinlikle gerçekleri bilen bir konumda olan Churchill, komünizmi açıkça dünya hakimiyetine yönelik bir Yahudi hareketi olarak 
etiketledi. 


Oscar sandalyesinin yanındaki masadan bir kağıt aldı. "İşte, söylediklerini dinle. Bu, 8 Şubat 1920 tarihli, Rusya'yı ele geçirmelerinin üzerinden 
iki yıldan biraz fazla zaman geçen bir sayıdır.” İstediği yeri aradı ve okumaya başladı: “Yahudiler arasındaki bu hareket yeni değil. Spartacus- 
Weishaupt'un günlerinden Karl Marx'ın günlerine ve Rusya'da Troçki'ye, Macaristan'da Bela Kun'a, Almanya'da Rosa Luxembourg'a ve Amerika 
Birleşik Devletleri'nde Emma Goldman'a kadar, medeniyeti devirmeye ve uygarlığı yıkmaya yönelik bu dünya çapındaki komplo. toplumun 
durdurulmuş gelişme, kıskanç kötü niyet ve olanaksız eşitlik temelinde yeniden yapılandırılması giderek büyümektedir... Bolşevizmin yaratılışında 
ve Rus Devrimi'nin fiilen gerçekleşmesinde oynadığı rolü abartmaya gerek yok. bu uluslararası ve çoğunlukla ateist Yahudiler. Kesinlikle çok harika 
bir şey; muhtemelen diğerlerinden daha ağır basmaktadır. Lenin hariç önde gelen isimlerin çoğunluğu Yahudilerden oluşuyor. Üstelik asıl ilham 


ve itici güç Yahudi liderlerden geliyor." 
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“Sonra Siyonizm'in komünizme karşı bir nevi panzehir olduğunu anlatmaya devam ediyor. İyi Yahudilerin Siyonist, kötü Yahudilerin ise komünist 
olduğunu söylüyor. Acaba Siyonist Yahudilerin Filistin'i ele geçirdikten sonra Filistinlilere nasıl davranacağını bilseydi böyle söyler miydi acaba? 


Aslında İsrailliler bugün Filistinlilere, Yahudi Bolşeviklerin Rus Devrimi'nden sonra Ukraynalılara ve Ruslara davrandığı gibi davranıyorlar. 


“Her ne kadar Churchill komünizmi bir Yahudi hareketi olarak kabul etse de, dünyadaki Yahudilerin yalnızca bir 
kısmının bu harekette yer aldığını söylerken dikkatli davrandı. Bu mantıklı; herhangi bir ırkın veya etnik grubun 
tüm üyelerinin aynı siyasi ve sosyal fikirlere sahip olmasını bekleyemezsiniz. Ancak bu konuda kafa karıştırıcı olan 
şey, Siyonist Yahudiler ile komünist Yahudilerin aslında birbirlerine düşman olmadıklarına dair birçok ipucuyla 
karşılaşmış olmamdır. Mesela komünistler Rusya'yı ele geçirdiklerinde binlerce Hıristiyan kilisesini yıktılar ama 
sinagoglara zarar vermediler. Churchill de bu gerçeğe değiniyor. Ve bu ülkede hem Yahudi komünistlere hem de 
Siyonistlere milyonlarca dolar veren Yahudi kapitalistler vardı. Tüm bunlar, Yahudilerin basitçe karışık bir strateji 
kullandıkları, bazılarının Siyonist yoldan, bazılarının ise komünist yoldan iktidara geldiği şüphesini uyandırıyor. 


"Belki de bu konuda yanılıyorumdur. Ancak en suçlayıcı kanıt, haber medyasının ve Yahudi yazarların komünizmle 
ilgilenme biçimleridir. Söylediğim gibi, yaklaşık 1950'den önce komünizmin Yahudiliğini kabul edenler sadece 
Churchill gibi Yahudi olmayanlar değildi. Yahudilerin kendileri bununla övünüyorlardı ama bunun tamamen 
fedakarlık olduğunu iddia ediyorlardı: işçi sınıfı için daha iyi bir kopuş vb. Komünistlerin işlediği korkunç 
zulümlerden tek kelime yok. Daha sonra, sözde 'soğuk savaş' başladığında ve komünizm artık Batı'da moda 
olmadığında, Yahudilerin komünizmdeki rollerini kabul ettikleri kitaplar yayınlanmadı; bunun yerine komünizmin 
kurbanları olduklarından sızlanmaya başladılar; aslında onlara inanılırsa asıl kurbanlar bunlardı. Sanırım Soğuk 
Savaş'ın, Stalin'in Sovyet hükümetindeki Yahudi hizbin gücünü kırdığı ve Rusların kendi ülkelerinde yeniden güç 
kazanmaya başladığı sıralarda başlaması bir tesadüf." 


Bir süre az önce söylediği şey üzerinde düşündü, sonra devam etti: “Bir kez daha düşününce, belki de bu hiç de 
tesadüfi bir durum değildir. Belki de Batı'da Sovyetler Birliği'ne yönelik tutum değişikliği, Sovyetler Birliği'ndeki 
Yahudilerin değişen kaderine yanıt olarak buradaki medya tarafından tasarlandı. Bu doğrultuda biraz daha okuma 
yapmam gerekecek. Her neyse, Sovyet rejiminin dehşeti ancak son birkaç yılda Batı'da tam anlamıyla ortaya çıktı. 
Ukrayna'da Kulakların yok edilmesi ya da Polonyalı subayların Katyn Ormanı'nda katledilmesiyle ilgili gerçekler 
kütüphanelerde, akademik çalışmalarda ve hükümet raporlarında her zaman bulunabilir , ancak kamuoyunu 
etkileyebilecek hiçbir şeyde asla bulunmaz. Şimdi bu apaçık ortada, ancak bugün yayınlanan bu şeylerle ilgili 
kitlesel tirajlı materyallerin hiçbiri Yahudilerin bunlarla ilgili sorumluluğundan bahsetmiyor. Belki de bunun tek 
istisnası Solzhenitsyn'in gulag sistemini ele almasıdır, ancak kaç kişinin bunu gerçekten okuduğundan emin 
değilim. Ve orada bile mesajı almak için satır aralarını okumak gerekiyor. 


“Görüyorsunuz, eğer yüzeysel bir dürüstlük ve pişmanlık görüntüsü bile gösterselerdi, ozaman bu kadar 
şüphelenmezdim. Keşke çıkıp şöyle deseler: "Komünizmin dünya için iyi olacağını düşündük. Mazlumlara faydası 
olur diye düşündük. Biz de bunu uydurduk ve onunla birlikte Rus Devrimi'ni de beraberinde getirdik. Ama sonra 
çok kötü şeyler yaptık ve bunun için gerçekten üzgünüz. Komünizmle asla oyun oynamamalıydık.' Eğer böyle bir 
şey söyleselerdi onlara karşı çok daha anlayışlı olabilirdim. Ama hiçbirinde yok. Bunun yerine, konuyla ilgili 
yazdıkları her şey çarpıktı: her şey. Önce komünizmdeki rollerini kabul ettiler ama vahşeti inkar ettiler. Şimdi 
zulmü kabul ediyorlar ama rollerini inkar ediyorlar. 


“Bu konuda tamamen ikna oldum. Sonunda yeterince kanıt topladım. Ve şimdi onları ilgilendiren her şeyde 
standart çizginin dağıtıldığından şüpheleniyorum: örneğin İkinci Dünya Savaşı ve sözde 'Holokost'. Ama bu şeyler 
hakkındaki gerçeğin tamamını öğrenebileceğim konusunda umutsuzluğa kapılmaya başlıyorum. Hakkında birkaç 
sağlam sonuca varmak için haftalarca çalışmam gerekti. 
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Komünizmde Yahudilerin rolü. Bunu yapabilmek için, kafa karıştırıcı, yanlış yönlendirme ve çelişki katmanlarını 
derinlemesine araştırmak zorunda kaldım. Komünizm, Siyonizm ve aralarındaki ilişkiler hakkında hala aklımda 
onlarca önemli soru var ve tabelalar altı farklı yönü gösteriyor. Bu çok sinir bozucu. Sanki meseleler kasıtlı olarak 
bulandırılıyor, bu yüzden benim gibi insanlar gerçeğe ulaşmakta zorluk çekiyor.” 


"Hey, bu bana lowa'da duyduğum bir şeyi hatırlattı." Adelaide monoloğunu yarıda kesti. 
"Birinci sınıf matematik dersinde okuma bölümümü öğreten lisansüstü öğretim asistanlarından biri bir Yahudiydi, 
David Schwarz. Evliydi ama yine de beni onunla çıkmaya ikna etmeye çalıştı. Aslında o gerçek bir baş belasıydı. 
Ne zaman beni öğrenci aktivite merkezinde görse yanıma gelir ve benimle konuşmaya başlardı. Bir şekilde telefon numaramı öğrenip beni 
dairemden de arardı. Kompulsif bir konuşmacıydı. Özellikle politika ve ekonomi hakkında konuşmayı seviyordu; genel olarak oldukça gizemli 


şeyler, örneğin Demokratların seçimi kazanma şansı yüksek göründüğünde altın fiyatlarının nasıl yükseleceği gibi. 


"Biraz gıdıklayıcı bir durumdu. Onu gücendirmekten korkuyordum ve bu yüzden onu kendimden uzak 
tutabildiğim sürece konuşmasına izin vermemin sorun olmayacağını düşündüm. Hatta bazen ona sorular bile sordum. 
Bir keresinde ona ulusal borçla ilgili bir soru sormuştum. Kafamı tamamen karıştıran bu 20 dakikalık açıklamayı 
bana verdi. Söylediklerinin bir kısmı diğer kısımlarla çelişiyor gibiydi. Ona 'Vay canına, kafam karıştı' dedim. Neden 
bu kadar karmaşık olmak zorunda?" 


“Bir dakika bana baktı ve sonra çok ciddi bir şekilde, sanki bana bir tür sır veriyormuşçasına şöyle dedi: 'Bu 
karmaşık olmalı, aksi takdirde çok fazla insan ekonomide neler olup bittiğini anlayabilir." Bana doğru eğildi ve 
fısıldadı: 'İnsanların kafasını karıştırmak en iyi savunma olabilir. Ne zaman bir hedefe ulaşmak istersen, güçlerini 
bölmeli ve bazılarının istediğinin tam tersi yönde gitmesini sağlamalısın, böylece kimse seni sıkıştıramayacak ve 
sana bir etiket yapıştıramayacak ve sen de bunu başarabileceksin. Aynı zamanda gerçekten etkili herhangi bir 
muhalefeti engellemek. Ve hedefinize ulaştıktan sonra, o kadar çok çelişkiyle ne yaptığınızı açıklayın ki, hiç kimse 
ilk etapta gerçekte neyin peşinde olduğunuzu anlayamasın.' 


“Bu küçük bilgeliğin ulusal borçla ne ilgisi olduğunu bilmiyorum. Sanırım o sadece beni bilgililiğiyle (Mmakyavelist 
filan) etkilemeye çalışıyordu ve benim kafamın karıştığını itiraf etmem onun zihninde muhtemelen politik olan 
başka bir konuyla ilgili bir çağrışım tetikledi. David, laf kalabalığına rağmen gerçekte insanların düşünmesini 
istediği kadar zeki değildi. Ama o tuhaftı; olup biten her şeyin açıklamasının özel çıkar gruplarının bir komplosu 
olduğunu ve olayların hiçbir zaman göründüğü gibi olmadığını düşünüyordu. Kafa karışıklığının değeri hakkındaki 
o küçük düsturu bir yerden öğrenmiş olmalı. O zaman bunu ona sormadım ama aklımda kaldı ve az önce 
söyledikleriniz onu hatırlattı.” 
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XIX 


Oscar ön verandasından gazeteyi alırken muhtemelen gün içinde kar yağacağını tahmin etti. Sıcaklık yaklaşık 30 dereceydi 
ve gökyüzü yoğun bir şekilde kapalıydı. Sabahın erken karanlığında gerindi, esnedi ve havayı kokladı. Geceyi yine Adelaide'nin 
dairesinde geçirdikten sonra eve yeni dönmüştü. En azından bir saat daha uykuya ihtiyacı olduğunu hissetti. Neden işe bu 
kadar erken gitmek zorunda kaldı? 


Ancak gazetenin lastiğini çıkarıp yemek masasının üzerine düşürünce manşet dikkatini çekti. Sonra uyuşukluğu anında 
buharlaştı. Washington Post'un ön sayfasındaki büyük haber Horowitz Tasarısı'nın kabul edilmesiydi. Kendine bir fincan kahve 
doldurdu ve ayrıntıları okumak için oturdu. 


Dördüncü sayfada, terörle mücadele için yeni bir hükümet kurumunun kurulmasını öngören yasanın yürürlüğe girdiğini 
duyuran çok daha küçük bir makale vardı. Oscar, iki yasanın aynı anda gelmesinin ne kadar uygun olduğunu düşündü. Post'taki 
hikayeler bunları tamamen bağımsız gelişmeler olarak ele alıyordu, ancak o, yasama organlarını ele geçirenlerin bu bağlantının 
oldukça farkında olduğundan şüpheleniyordu. Ryan'a onu bir sonraki görüşünde bunu sormayı aklının bir köşesine not etti. 


Post , Horowitz Yasası hükümlerinin tam olarak uygulanmasının muhtemelen iki ay veya daha uzun süreceğini belirtti. 
Anlaşmayı hemen imzalayan Başkan, yayınların taranması ve saldırgan bulunanların "nefret malzemesi" olarak belirlenmesi 
için bürokratik aygıtın kurulmasını denetlemek üzere önde gelen dini liderlerden ve azınlık gruplarının temsilcilerinden oluşan 
bir heyeti zaten atamıştı. 


Grubunun yeni yasayla ilgili "çekinceleri" olduğunu belirten Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin yöneticisi ile bir röportaj 
yapıldı. Nefret çığırtkanlarını dizginlemek için kesinlikle bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi ancak Kongre'nin fazla ileri 
gitmediğini ve yasanın ifade ve basın özgürlüğünü ihlal etmeyecek şekilde uygulanacağını umdu. Oscar bunu okuduğunda 
alayla homurdandı. "Özgürlüklerimizin koruyucusu!" diye mırıldandı. 


Yeni terörle mücadele teşkilatı hakkındaki makale, özellikle de şu son paragraf çok ilgisini çekmişti: "Yeni teşkilatın başına 
seçilen kişi, daha geçen hafta terörle mücadele şefliğine terfi ettirilen FBI'dan William Ryan'dır. Dokuz yıl boyunca şef yardımcısı 
olarak görev yaptıktan sonra Büro'nun Terörle Mücadele Bölümü'ne atandı. Bay Ryan'ın Büro'da mükemmel bir geçmişi var. En 
kayda değer başarısı, geçen yılın başlarında, Ku Klux Klan'ın ve Beyaz olmayanların sivil haklarını ihlal etmek için bir komploya 
karışan diğer Beyaz üstünlüğü gruplarının yaklaşık 200 üyesini bir araya getiren bir görev gücüne başkanlık etmesiyle elde 
edildi. Atamasının hafta içinde Senato Adalet Komitesi tarafından onaylanması bekleniyor.” 


Oscar mutfaktan oturma odasına geçti, rahat sandalyesine yerleşti, arkasına yaslandı ve gözlerini kapattı. Yani işler tam da 
Ryan'ın beklediği gibi gitti, diye düşündü. Böylesine uğursuz bir sonuca ulaşmak için kendi çabalarının ne kadar önemli 
olduğunu düşününce biraz gurur duymadan edemedi ama gururu kötü bir önseziyle gölgelendi. Ryan'la ilişkisindeki sorunu 
hâlâ çözememişti ve bu sorun artık yeni bir aciliyet ve önem kazanmıştı. 


Çalışma programı devam ediyordu ama geçen hafta boyunca zihninde Yahudilerle ilgili olanlardan çok daha büyük sorular 
dönüp dolaşıp duruyordu. Sonunda Ryan ve Keller'in Beyaz toplumdaki genel rollerine ilişkin değerlendirmesine tamamen 
katılıp katılmamasına bakılmaksızın, Yahudilerin haber ve eğlence medyası üzerindeki hakimiyetinin kırılması gerektiğine artık 
oldukça ikna olmuştu. 
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Ama nasıl? Doğru hareket tarzı neydi? Artık bir stratejiye ihtiyacı vardı ve kararlıydı. 
Kendi inisiyatifiyle ya da Ryan'ın emriyle başka bir eylemde bulunmadan önce bir tane bulmalı. 


Oldukça açık olan bir şey vardı ki, solo eylemleri tek başına kalıcı bir önem taşıyamazdı. Yahudileri medya 
kontrollerinden alamadılar; Beyaz toplumun ya da Batı uygarlığının çürümesini durduramadılar; melezleşmeyi bile 
durduramadılar. Eğer kişi tek başına eylemlerden daha fazlasına sahip olacaksa, o zaman bir organizasyona ihtiyaç 
vardı. Keller'ın grubu Ulusal Lig, kendisini ilgilendiren sosyal ve ırksal hastalıklara ciddi bir şekilde çözüm bulduğunu 
bildiği tek gruptu. Ancak bu kesinlikle bir eğitim organizasyonuydu; Keller, son toplantılarında kendisine, tüm yasa dışı 
faaliyetlerden kaçınıldığını ve bunun yerine kitap, broşür, dergi, video kaset ve diğer eğitim materyallerinin basımı ve 
dağıtımına odaklanıldığını vurgulamıştı. Oscar'a öyle geliyordu ki, Horowitz Yasası, politikasını değiştirmediği ve yeraltı 
yayıncılığına geçerek yasalara meydan okumaya başlamadığı takdirde, Ulusal Lig'in çok geçmeden iflas etmesine neden 
olacaktı. 


Bu bakımdan, iktidardaki insanlara ciddi bir tehdit oluşturan herhangi bir örgüt de aynı zafiyetten muzdaripti: basitçe 
yasa dışı ilan edilebilirdi. Bunu aşmak için kişinin en başından itibaren yasayı çiğnemeye istekli olması gerekiyordu ve 
bunu bir dereceye kadar cezasızlıkla yapabilmesi gerekiyordu. Başka bir deyişle, hem organize bir faaliyete hem de 
Oscar'ın geliştirdiği türden bir yeteneğe ihtiyaç vardı. Ryan'la olan benzersiz ilişkisinin bu doğrultuda kesinlikle yardımcı 
olabileceğini düşündü. 

Aklında bir senaryo oluşturdu: Keller'in örgütü, Churchill'in Yahudiler hakkında 1920 tarihli gazete makalesi gibi çok 
aydınlatıcı bulduğu materyalleri yayınlıyor, materyallerini halka ulaştırmak için dağıtım kanallarını kullanıyor ve yeni 
yazar ve matbaacıları işe almak için organizasyonel aygıtlarını kullanıyor. Horowitz Yasası'nın gündeme getirdiği 
sorunlarla uğraşırken, Ryan'ın olası polis eylemlerine ilişkin uyarıları iletirken, muhbirleri tasfiye ederken ve yasadışı, 
yeraltı örgütünün ayakta kalabilmesi için gerekli olan diğer olağanüstü işleri yaparken, yayıncılık çabalarıyla uyanan 
kişilerden aktivistler de vardı. eğitim organizasyonu. 


Ama daha fazlasına ihtiyaç vardı; çok daha fazlasına. Amerika'yı yöneten güç kadar sağlam bir şekilde yerleşmiş hiçbir 
güç, kapıda uluyan herhangi bir yabancı güruh tarafından kökünden sökülemez. Çürüme gidişatını tersine çevirecek 
yeterli büyüklükte gerçek değişiklikler yapma umuduna sahip olmak için, içeriden kişilerin, en azından iktidar 
kaldıraçlarından bazılarını elinde bulunduran kişilerin de olması gerekiyordu. 


Ayağa kalktı ve ellerini arkasında birleştirerek yerde yürümeye başladı. Erişilebilir olabilecek güç araçları nelerdi? 
Elbette hükümetin kendisi de vardı. Bir veya daha fazla üyesini Kongre'ye alabilen herhangi bir kuruluş, yasama süreci 
üzerinde önemli bir etki yapamasa bile, hem ulusal bir foruma hem de kendisini koruyacak bir araca sahip olacaktır. 
Ayrıca, Ryan'ın yeni teşkilatının olasılıkları barındırabileceği yürütme organı da vardı; en azından bir dinleme noktası 
olarak, hatta belki bir gün bir darbe başlatmak için bir üs olarak , eğer Ryan'ın eninde sonunda gerçek bir Praetorian 
Muhafızı olacağına dair öngörüleri kanıtlanırsa. kesin. Bu kesinlikle gelecekte Ryan'la işbirliği yapacağı şartlara karar 
verirken dikkate alınması gereken bir faktördü. 


Başka kaldıraçlar da vardı: büyük işçi sendikaları, yerleşik kiliseler, en büyük bankalardan bazıları ve diğer sermaye 
temelli kurumlar. Ancak ne hükümette ne de başka yerlerde kitle iletişim araçlarının gücüne rakip olabilecek hiçbir şey 
yoktu. Kitle iletişim araçlarının güçlü ve katı bir şekilde karşı çıkması durumunda herhangi bir grubun nasıl önemli bir 
güç payı elde etmeyi ve elde tutmayı umut edebileceğini göremedi. Öte yandan bir örgüt ya da kişi, medyanın küçük bir 
kısmının bile desteğini almış olsaydı, iktidar arayışında çok büyük bir avantaja sahip olurdu. Medyaya sızmanın bir yolu 
olmalıydı ama Oscar'ın bunun ne olabileceğine dair en ufak bir fikri yoktu. Keller ona Ulusal Lig'in kendi medyasını 
geliştirdiğini ve bu medyanın sonunda Yahudilerin kontrol ettiği medyaya rakip olacağını söylemişti, ancak bu Oscar'a 
gerçekçi olmayan iyimser bir tahmin gibi göründü. Böyle bir gelişme ne kadar sürer? Belki otuz yıl? O zaman kurtarılacak 
bir şey kalır mıydı? 
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Oscar'ın düşünceleri telefonla bölündü. Bu kadar erken kimin arayacağını merak etti. 
Ancak ahizeyi kaldırdığında bile bir sezgi ona arayanın kim olduğunu söyledi. Sesin sesi sezgisini doğruladı: “Günaydın. Tekrar 
konuşmamız lazım. Seni yakalayabileceğimden emin olmak ve bu gece saat 10 ile 11 arasında benimle yaklaşık bir saat 
geçirmeyi planlayabilmen için erken aradım. Yeni şöhretim göz önüne alındığında metro istasyonu artık tatmin edici bir yer 


değil; bazı gazeteciler bizi fark edebilir. Benimle Pentagon'un güney otoparkında buluş. Arazinin en güneybatı köşesinde siyah 
bir Ford sedana park edeceğim. 


93 


Machine Translated by Google 


XX 


Oscar, belirlenen saatten bir saat önce güneydeki otoparka park etti ve güneybatı köşesinden yaklaşık yüz metre 
uzakta bir park yeri seçti; burada bir sıra diğer arabada dikkat çekmeden bekleyebilir, ancak yine de hem belirlenen 
köşeyi hem de belirlenen köşeyi net bir şekilde görebilir. ona yaklaşmanın en olası yolu. Pentagon'a en uzak olan 
köşe ve etrafındaki alan, gecenin bu saatinde boştu; orada, çatlak ve çöplerle dolu geniş asfalt alanın geri 
kalanından daha yoğun bir şekilde birikmiş olan çöpler dışında. Hafif bir çiseleme başlamıştı ve ön camın iç 
kısmının buğulanmasını önlemek için yan camı kapalı tutmak zorunda kaldı. 


Ryan'ın arabasının ondan on dakika önce otoparkın dış şeridinde ilerlediğini gördü. Koltuğun yanında duran 
dürbünü aldı ve kendisi ile asfaltın kenarındaki direğe monte edilmiş projektörün arasından geçen hareket 
halindeki araca odaklandı. Arabada tek yolcu vardı. Ryan köşeyi geçip yavaş yavaş tüm araziyi turladı. Görünüşe 
göre Oscar'ın arabasını fark edemedi çünkü güneybatı köşesine döndü, ışıklarını kapattı ve bekledi. Görünüşe 
göre o da dikkatli davranıyordu. 


Oscar'ın bu gece Ryan'ın aklından ne geçtiğini bilmesinin hiçbir yolu yoktu ama adamın bu sabahki telefon 
görüşmesindeki alışılmadık derecede dost canlısı ses tonu onu tetikte tutmuştu. Beş dakika daha bekledi, 
tabancasının kılıfında serbest olduğundan emin olmak için kontrol etti, sonra sessizce arabasından indi ve diğer 
park edilmiş arabaların arasında mümkün olduğu kadar saklanarak Ryan'ın arabasına doğru yürüdü. Ryan 15 
metre uzaktayken onun geldiğini gördü ve yolcu kapısını açmak için eğildi. Oscar arabaya binmeden önce, orada 
kimsenin saklanmadığından emin olmak için ön koltuğun arkasındaki boşluğa hızlıca baktı. 


Ryan'ın eğitimli gözü hareketi yakaladı. "Seni buraya tek yön bir yolculuğa çıkarmak için davet ettiğime dair ne 
düşünüyorsun Yeager?" Kıkırdadı. "Aslında senden oldukça memnunum. Eğer sizin son derece profesyonel 
çalışmalarınız olmasaydı, Başkanın Kamu Güvenliği Komitesi'ne başkanlık etmek üzere atadığı kişi, şüphesiz sizin 
gerçek inancınız yerine, İbrani inancına sahip biri olurdu.” 


"Az önce 'komite' kelimesini kullandığında bu sadece senin bilinçsizce yaptığın bir sürçme miydi Ryan? 
'ajans' yerine?” 

"İsa! Bunu söylemiş miydim? Gerçekten kendime dikkat etmem gerekecek. Biliyor musunuz, ismin seçimiyle 
hiçbir ilgim yoktu ve Sovyetlerin Devlet Güvenlik Komitesi'ni (daha çok Rusça baş harfleri KGB olarak bilinir) 
anımsatan bir şeyi seçtiklerinde hayrete düştüm. Bütün gün aklımdaydı.” 


Ryan'ın geçici kaşları kayboldu ve güçlükle bastırılan neşesi geri döndü. “İsim benzerliği uygun, inanın bana. 
Bütün hafta boyunca Kongre'deki önemli isimlerle, Büro Direktörüyle ve Başkan'ın personeliyle konferanslarda 
bulundum. Bu yeni ajans berbat olacak ve büyükler bunu uzun zamandır planlıyor. Kabine rütbesi kadar bir 
rütbeye sahip olacağımı biliyor muydun? Bu birkaç ay daha açıklanmayacak ama bundan sonra tüm Kabine 
toplantılarında bulunmaya devam edeceğim ve doğrudan Başkan'a rapor vereceğim. Yani bugün gazetelerde 
yazılanlara rağmen teşkilatım Adalet Bakanlığı'nın yetki alanından tamamen çıkarılacak." 


“Yani gerçekten Praetorian Muhafızların komutanı mı olacaksın?” 


“Her ne kadar kimse çıkıp bunu söylemeyecek olsa da, öyle görünüyor. Bu yöne gitmemiz için çeşitli yönlerden 
baskı var. Filistinliler geçen yıl önde gelen Hebes'leri ele geçirmeye ve ABD'deki Siyonist ofisleri havaya uçurmaya 
başladığında, Yahudiler Büro'nun her şeyi bırakıp Filistinlileri yakalamasını istedi. Bunlardan birkaçını yakaladık 
ama bu Yahudiler için yeterli değildi ve en üst düzeyde Büro'nun bu ülkedeki Arap terörizmiyle etkili bir şekilde 
baş edemeyecek kadar hantal ve verimsiz olduğundan şikayet ediyorlardı. İstiyorlar 
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Mossad'ı içeri alın ve onları burada serbest bırakın. Herkes buna karşı çıktı, ancak tesadüf eseri, Başkan'ın 
adamlarından bazıları zaten Kongre'deki bir grupla (oranın önde gelen ismi Senatör Herman'dı) ekonomi bir dahaki 
sefere dibe vurduğunda sivil kargaşayla başa çıkmak için yeni bir daire oluşturmak üzere çalışıyorlardı. . 


“Son iki yıldır duman ve aynalarla işsizliği yüzde sekizin altında tutuyorlar. Dünyadaki tüm kağıt karıştırma onların 
bu kadar uzun süre yanlarına kalmasına izin vermeyecek. Bu yazdan itibaren işsizliğin uzun süre artacağını 
düşünüyorlar. Beş yıl veya daha uzun sürebilir; bu süre zarfında oran yüzde 15'e, belki daha da yükseğe çıkabilir. 
Bu, sınırlarımızı kontrol edememenin ve Japonların temel sanayimizin yarısını almasına izin vermenin sonucudur. 


"İşleri daha düşük bir ortalamada istikrara kavuşturmak için her türden uzun vadeli planlar hazırladılar. 
Amerikalılar için yaşam standardı iyi değil ama ortalık yatışmadan sivil kargaşanın çıkmasından korkuyorlar.” 


"Arjantin ve Brezilya'daki gibi yiyecek isyanlarını mı kastediyorsun?" 


"Aslında bundan daha kötü. Yiyecek isyanlarını Ulusal Muhafızları göndererek, göz yaşartıcı gaz kullanarak veya birkaç 
isyancıyı vurarak kontrol edebilirler. Aslında korktukları şey devrimdir: sadece kendiliğinden ayaklanmalar değil, hükümeti 
devirmek isteyenlerin planlı karışıklıkları. Hem yıkıcı faaliyetleri denetleyecek gizli polis gücü, hem de karşı-devrimci saldırı gücü 
olarak hizmet verebilecek tek bir hükümet kurumunu istiyorlar. Bu işi Büro'ya vermek istemediler çünkü her şeyden önce 
Büro'nun son zamanlardaki performansından pek memnun değillerdi. Birkaç banka soyguncusunun ya da sahtekarın 
parmaklarımızın arasından kaçmasına izin verirsek endişelenmiyorlar, ancak kendilerini hedef alacak olan siyasi şiddetten 
ölesiye korkuyorlar. Faaliyetleriniz ve azınlık yanlısı güçler arasında hükümet eylemi için yükselen çığlıklar, tüm planlama 
sürecini hızlandırdı ve onları, bu hareket için medya desteğine güvenebilecekleri yeni bir teşkilatın duyurusunu yapma 
zamanının geldiğine ikna etti. 


"Her neyse, yeni bir teşkilat kurmanın Büro'yu yeniden organize etmekten daha kolay olduğunu anladılar. 
Ayrıca, olağanüstü bir hareket özgürlüğüne sahip olacağım ve onlar, sıradan suç meseleleri üzerinde yargı yetkisine 
sahip olan Büro'ya bu kadar fazla özgürlük vermek istemiyorlar. Sanırım bu konuda onları endişelendiren şey, 
Büro'nun telefonlarını dinlemeye başlaması, ofislerini dinlemeye başlaması ve postalarını açması ve ardından 
hükümetin yarısının hırsızlıktan dolayı hapse girmesi." Ryan tekrar kıkırdadı. “Böylece benim teşkilatım mahkeme 
emri olmadan telefonları dinleme ve şüphelilere karşı parmak vidası kullanma özgürlüğüne sahip olacak, ancak 
misyonumuz Kongre veya Federal bürokrasideki beyaz yakalı dolandırıcıları yakalamak olmayacak; bu sadece 
hükümetin devrilmesini önlemek için olacak.” 


"Görevinden memnun musun?" Oscar'a sordu. 


“Evet Yeager, öyleyim. Bu ülkenin ihtiyacı olan şey biraz düzen ve disiplin ve bunların sağlanmasında benim de 
payım olmasından memnuniyet duyarım. Önümüzdeki birkaç yıldaki durgunluk sırasında ajansımın rolü oldukça 
büyüyecek ve bundan sonra daha da büyüyecek. Ülke kalıcı olarak değişecek. Zaten kalıcı olarak değişti. Hükümet, 
Kamu Güvenliği Teşkilatı'nın onu desteklemesi olmadan var olamayacak. Devrimci eylem bundan sonra Amerikan 
yaşamının kalıcı bir özelliği olacak: Araplardan, soldan, sağdan, Siyahlardan, Baharatlardan, Beyazlardan. Ülke 
bütünlüğünü kaybetmiş durumda. Artık işleri bir arada tutan yalnızca herkesin yüklü maaş çekini. Bu gittiğinde 
işler fena karışacak ve işler bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Başkan ve Senatör Herman bunun en azından tam 
olarak farkında değiller ama ben anlıyorum. 


“Ne yazık ki merhemin içinde bir Yahudi var denebilir ve sizinle tartışmak istediğim asıl konu da bu. Hebe'ler yeni 
teşkilata atanmamı engellemek için yeri göğü yerinden oynattı. Senatör Herman öğleden sonraki toplantıdan sonra 
beni kenara çağırdı ve bana şöyle dedi: 'Etnik kökenin nedir, oğlum? Ryan yaşlı yasa koyucunun boğuk, titrek sesini 
taklit etti. 
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“Ona İrlandalı Katolik olduğumu söyledim ve o da 'Ben de öyle düşündüm' dedi. Ama biliyorsunuz, Senato'daki 
tüm Yahudiler - bir düzine kadar - artı on altı kadar haham ve Yahudi iş adamı delegasyonu bana gelip sizin bu iş 
için doğru adam olmadığınızı söylediler. Geçmişinizin Alman Nazisi olduğunu düşünmüş olmalılar. Onlara size 
karşı ne düşündüklerini sorduğumda kimsenin söyleyecek kesin bir şeyi yoktu ama hepsinin kendi adayı vardı." 
Sonra yaşlı su tavuğu eğildi ve kulağıma fısıldadı, 'Sadece şunu bilmeni istiyorum' dedi, 'eğer Yahudiler sana bu 
kadar güçlü bir şekilde karşıysa o zaman ben senden yanayım ve senin adaylığını görmek niyetindeyim. onaylandı. 
Ve Başkan da aynı şekilde hissediyor." 


“Yahudiler beni engelleme çabalarında daha fazla güç kazanmadan önce kendi komitesinin bunu yarın 
oylamasını sağlayacak ve ardından hemen tüm Senato'ya gönderecek. Artık Kaplan'ı alamadıkları için istedikleri 
adam, 'Holokost' palavrasını canlı tutmak için kurulan Özel Soruşturmalar Dairesi'nin başkanı olan başsavcı 
yardımcısı Sherman Davidson'dur. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 'savaş suçluları'. Tanrım, bu elli yıl önceydi! O 
Hebe'lere inanabiliyor musun?" 


"Peki Davidson için ölümcül bir kalp krizi ayarlamayı mı düşünüyorsun?" 


“Hayır, bunun gerekli olacağını düşünmüyorum. Yarın her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum ve o zaman onun 
için endişelenmemize gerek kalmayacak. Ama Yahudilerle devam eden bir sorunumuz olacak. Sanırım 
hükümetimizde benden başka yeni teşkilatın önemini anlayan ve gelecekte ne kadar güç kullanacağını anlayan 
tek kişi onlar. 


“Tüm bunları sana ortağım Yeager rolünde anlatıyorum, böylece büyük resmi anlayabileceksin. Başka bir özel 
operasyon için sana ne zaman ihtiyacım olacağını bilmiyorum ama çok yakında olacağına eminim. Kike'ların bir 
özelliği de asla pes etmemeleridir. Bir sonraki büyük operasyonumuzun Mossad'a karşı bir hamle olacağından 
şüpheleniyorum. Ajanları hükümetimizin her yerine dağılmış durumda. 

Büro bunların çoğunu tespit etti ama onlara karşı harekete geçmemize asla izin verilmedi. En üst düzeyde 
korunuyorlar. Şu anki durum göz önüne alındığında, en azından doğrudan değil, onları dışarı çıkarmama da izin 
verilmeyecek. Eğer Mossad ajanlarını tasfiye etmeye başlarsam Senatör Herman bile bana karşı çıkacaktır çünkü 
Yidler seçmenlerinin yarısını oluşturan Fundamentalist Hıristiyan yardakçılarını 'fakir, savunmasız, küçük İsrail' 
hakkında feryat etmeye başlamak için harekete geçirecek ve kontrollü medya da bana karşı çıkacaktır. cildim için 
çığlık at. Ama Mossad bir terör örgütüdür ve onun benim alanımda faaliyet göstermesine izin vermeye niyetim 
yok. 


“Ayrıca, Yahudiler Kaplan ya da Davidson'la anlaşamadıkları için muhtemelen Mossad'ı kullanarak başımı belaya 
sokmaya ve itibarımı sarsmaya çalışacaklar. Her halükarda, eninde sonunda bu ülkedeki Mossad ajanlarından, 
hepsinden kurtulmak zorunda kalacağım. Bunu daha sonra değil, daha erken, bana karşı ilk hamlelerini 
yapmalarına fırsat vermeden yapma eğilimindeyim. Ve bana yardım etmen gerekecek. Sanırım onları ilginç bir 
meydan okuma olarak bulacaksınız." 


Ryan döndü ve arka koltuktaki büyük pakete uzandı. “Sizin için bir bilgi paketi hazırladım. Buradaki bazı bilgilerin (İsrail'in bazı gizli 
operasyonlarının genel arka plan açıklamaları) gizliliği kaldırıldı, ancak çoğu çok gizli. Bu ülkede bildiğimiz tüm ajanların isimleri, adresleri, 
fotoğrafları ve diğer bilgileri de dahil olmak üzere Büro'nun Mossad'daki dosyalarından her şey var. Eğer bu şeye yakalanırsan bu benim kıçım 


olur, o yüzden onu güvenli bir yerde sakla. Ancak bunu inceleyin, özellikle de personel bilgilerini. İsimleri, adresleri ve yüzleri ezberleyin. 


“Size bu materyali şimdi vermemin tek nedeni, gelecekte gerçekten çok daha dikkatli olmamız gerekmesidir. 
Daha fazla toplantıya gücümüz yetmez. Mossad'ın beni sürekli takip etmeye çalışması beni şaşırtmaz ama henüz 
bunun için hazırlık yapacak zamanları olduğunu sanmıyorum. Bütün telefon konuşmalarımı dinlemeye 
çalışacaklarını biliyorum, bu yüzden ilk dikkat ettiğim şey bu. Evimde kesinlikle güvenli bir telefon kurdum. Telefon 
şirketinin var olduğu hakkında en ufak bir fikri bile yok. Hat çalışma odamdan kanalizasyon tüneline kadar 
uzanıyor... yani ayrıntılar önemli değil. 
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İşte numara." Oscar'a küçük bir kağıt parçası uzattı. “Gerçekten önemli olmadığı sürece beni aramayın ve 
aramalarınızı sabah 5:30 ile 6:00 veya 11:00 ile 23:30 arasında tutmaya çalışın. Sizin için başka belgesel materyalim 
veya herhangi bir özel aletim olduğunda, onları güvenli bir yere bırakacağım ve onları almanız için sizi arayacağım. 


"Ve Yeager, artık senin Lone Ranger saçmalıkları yok, anladın mı? Benim izin vermediğim hiçbir bağımsız 
operasyon kesinlikle olmayacak: karışık çiftleri öldürmek yok, sinir bozucu muhabirlere ateş etmek yok, Kongre 
liderlerine suikast düzenlemek yok, kiliseleri havaya uçurmak yok. Anladım?" 


Oscar, Ryan'ın ses tonundan rahatsız oldu ve diğer adama kendi işine bakmasını söylemek için güçlü bir istek 
duydu. Ancak bir anlık düşünme onu bu kadar uygunsuz bir kelime seçiminden uzaklaştırdı ve bunun yerine 
şunları söyledi: "Zaten faaliyetimi daha eğitimsel bir şeye değiştirmeyi düşünüyordum." 


"Bununla ne demek istiyorsun?" diye sordu Ryan, sesinde ağır bir şüphe vardı. 


“Beni Yahudiler hakkında düşünmeye başlattığınızdan beri çok çalıştım. İddialarınızın tümünü kabul etmedim, 
ancak bu yüzyılın ilk yarısında komünizmin başlatılması ve yayılmasında Yahudilerin oynadığı rol ve haberlerde ve 
yayınlarda çok ağır Yahudi etkisi gibi birçok şeye dair gerçekten şaşırtıcı bazı kanıtlar buldum. eğlence medyası. 
Kongre Kütüphanesi'nden aldığım bazı öğeler, toplu dağıtım için kolaylıkla broşürlere ve hatta broşürlere 
dönüştürülebilir. Gerçekten bazı gözleri açacaklarına ve Yahudi medya kontrolüne karşı koymaya yardımcı 
olacaklarına inanıyorum." 


Ryan inanamayarak Oscar'a bakarken birkaç saniyelik bir sessizlik oldu. Daha sonra yaşlı adam kahkaha attı. 
Kendini toparladığında başını salladı ve hâlâ kıkırdayarak şöyle dedi: "Yeager, kötü adamları nasıl yok edeceğini 
bulmada bu kadar iyi olan bir adam için, sen insanları nasıl eğiteceğini bulmada kesinlikle bir fiyaskosun." 


Oscar, Ryan'ın niyetini kavrayamaması karşısında derinden kızarmıştı, kafası karışmıştı ve öfkelenmişti. “Aslında 
aklımdaki materyallerin toplumu komünizmin kökenleri veya medyanın önyargılarının nedenleri konusunda 
tamamen eğiteceğini kastetmedim. Bu konularda hâlâ öğreneceğim çok şey var. Ama kesinlikle insanları 
düşünmeye başlatacaklar. Bulduğum şeylerden biri, büyük bir İngiliz gazetesinde Winston Churchill'in 1920 yılında 
yazdığı bir makaleydi..." 


Ryan'ın başka bir çıkışıyla sözü kesildi: “İnsanları düşünmeye başlayın! Ciddi misin dostum? 
Gerçekten bu insanların düşünce yeteneğine sahip olduğuna inanıyor musun ? Rusya'daki o zavallı piçlerin 
cinayetlerinden kimin sorumlu olduğunu umursadıklarını mı sanıyorsun ? Yahudilerin bu ülkede onlara yaptıkları 
hakkındaki gerçeği bir şekilde kafalarına sokabilseydiniz, yaptıkları herhangi bir şeyi değiştireceklerine gerçekten 
inanıyor Musunuz?” 


“Şey, ben... Ne söylemeye çalıştığından emin değilim Ryan.” Oscar öfkesinin yeniden yükseldiğini hissetti. 
“Bulduğum deliller karşısında kesinlikle gözlerimi açtım. Halkın çoğu zaman pek parlak görünmediğini biliyorum, 
ama Churchill'in makalesindeki gibi gerçekler onlara sunulduğunda benim gibi daha fazla bilgi edinme konusunda 
zorlanacak birçok kişi olmalı. Daha fazlasını öğrenebilecekleri kitaplara referans vererek onların işini kolaylaştırmak 
niyetindeyim. Tek yapmaları gereken kütüphaneye gitmek...” 


Oscar üçüncü kez Ryan'ın kahkahasıyla bölündü, bu sefer kahkahalar yükseldi ve Ryan'ın yanaklarından yaşlar 
akarak nefes almasına neden oldu. "Kütüphaneye git! Sizce bu ülkedeki seçmenlerden kaçı okulu bıraktıktan sonra 
kütüphanenin içini görmüştür ? Amerikan Kütüphaneciler Birliği'ne göre bu oran yüzde üçten az ve bunların 
neredeyse tamamı kütüphaneyi yalnızca ucuz aşkların kaynağı olarak kullanıyor. Amerikalılar ciddi kitaplar 
okumuyorlar. 

“Fakat en kötüsü bu bile değil. Dinleyin, kütüphane sorununu, referansları bir kenara bırakıp gerçekleri bir 
broşürde paketleyerek çözebilirsiniz. Kitle iletişim araçlarının kontrolüne ilişkin gerçekleri sunmak için birkaç 
düzine sayfa yeterli olacaktır. Bir sokak köşesinde bir yığın broşür ve bir cep dolusu parayla durup, her köşeye 
oturup bir kitap okumaları için 20 dolar teklif edebilirsiniz. 
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broşür tam orada. Çok sayıda alıcı bulursunuz, ancak bu zerre kadar bir fark yaratmaz. 

Az önce sana söylediğim gibi: umursamıyorlar. Hiç umurlarında değil. Fikirlerle ilgilenmiyorlar. Gerçekle ilgilenmiyorlar. 
Eğer gelip onları kıçlarından ısırırsa gerçeği fark edemezlerdi. Dahası, bilgiyi özümseyip sıradan konuşmalarda başka 
birine aktarmazlar bile, çünkü bu tür şeyleri özümsememek üzere programlanmışlardır. 


“Dışarıda senin gibi pek çok kişinin olması gerektiğini söyledin ama yok. Eşsizsin. Bu ülkede süregelen ırkların 
birbirine karışmasından hoşlanmıyorsunuz, bu yüzden bu konuda bir şeyler yaptınız. Karışık çiftleri havaya uçurmaya 
başladın. Kongrede ırkların birbirine karışmasını en çok destekleyen kişiyi boğdunuz. Irkları karıştıran ünlülerden 
oluşan bir komiteyi paramparça ettin. Dışarıda ırkların karışmasından hoşlanmayan milyonlarca insan daha var. 
Gördüğüm son Gallup anketi, Beyaz Amerikalıların yüzde 27'sinin Beyazlar ile Siyahlar arasındaki evlilikleri 
onaylamadığını söylüyordu ve ben şahsen gerçek oranın bundan biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Peki 
bu insanlardan herhangi biri bu konuda ne yaptı? Hiç bir şey. Lanet bir şey değil. Beyaz bir kadını bir zenciyle 
gördüklerinde gerçekten heyecanlananlar bile. Onların topları yok. Hayal güçleri yok. Orijinal bir şey yapma 
konusunda yapısal olarak yeteneksizler. 


“Vatandaşları düşünebilseydi bu ülkenin bugün içinde bulunduğu karmaşa içinde olacağına gerçekten inanıyor 
musunuz? Yani rasyonel bireyler gibi gerçekten düşünün ve ona göre hareket edin. Taşakları olmasına bile gerek 
yoktu; tek yapmaları gereken oy verme kabininin mahremiyetinde mantıklı hareket etmek. Anlamadığın şey Yeager, 
onların rasyonel bireyler olmadığı; bunlar bir grup kahrolası hayvan ve ben doktoralılardan ve şirket yöneticilerinin 
yanı sıra taksi şoförleri ve ev kadınlarından bahsediyorum. Düşünmüyorlar; yalnızca bir dizi koşullu reflekse göre 
hisseder ve tepki verirler. 


Ryan nefes almak için durdu ve sonra sözleri daha sakin bir şekilde geldi: "Elbette, herkes biliyor ki bir sürü akıllı 
insan var, nasıl sevişileceğini, ne kadar gelir vergisi borcu olduğunu veya nasıl bilgisayar yapılacağını bilen insanlar." 
onların istediğini yap. Sorun çözücüler. Ama rasyonel bireyler değil. 

Size bir örnek vereceğim: Churchill'in Yahudiler hakkındaki Illustrated Sunday Herald makalesinden çok etkilendiğinizi 
söylemiştiniz. Sağcıların bu makaleyi 70 yılı aşkın bir süredir Yahudilerin kaderine en ufak bir zarar vermeden yeniden 
basıp dağıttığının farkında değil misiniz? Babam bana bunun bir kopyasını okumam için yaklaşık 40 yıl önce, ben 
ergenlik çağındayken vermişti. 

İnsanlar rasyonel olsaydı o makaledeki gerçekler hakkında bir şeyler yaparlardı. En azından Yahudileri karantinaya alıp, Avrupalıların Orta Çağ'da 
yaptığı gibi, faaliyetlerine katı sınırlamalar getirerek gettolara geri koyarlardı. Her ne kadar bu günlerde kontrollü medya tarafından batıl inanç ve 
önyargı olarak aktarılsa da bu mantıklıydı. Yahudilerin oluşturduğu tehlikenin tanınmasına ve halkı bu tehlikeden koruma kararlılığına dayanıyordu. 


Yahudilerin gettolarında kalmasını sağlayan papalar ve imparatorlar, gerçekleri fark eden ve onlara göre hareket eden, rasyonel insanlardı. 


“Size başka bir örnek vereceğim. Sizin için Yahudilerin kitle iletişim araçlarını kontrol etmesi büyük ve yeni bir keşif. 
Ama bu hükümetteki hiç kimse için yeni bir şey değil. Bu, Washington'daki yaşamın en yaygın olarak kabul edilen gerçeklerinden biridir. Bunu 
herkes biliyor ama kimse bir şey yapmıyor. Ve bu insanlardan bazıları, ister inanın ister inanmayın, ülkeye ne olacağını gerçekten umursuyor. Bu 
mantıklı değil. İnsanlar sanki programlanmış gibi davranıyorlar. Çok az istisna dışında, bir gerçeği fark edebilenler bile, eğer eylem, koşullu 


davranış döngüsünden çıkmayı ve yeni ya da farklı bir şey yapmayı gerektiriyorsa, ona göre hareket edemez. 


“Ya da mantıksızlığın sorumluluğunu bir anlığına sağdan sola kaydırmak için Güney Afrika ve İsrail örneklerini 
düşünün. İsrail ve İşgal Altındaki Topraklardaki Filistinlilere, Güney Afrika'daki zencilere göre çok daha kötü muamele 
ediliyor. Peki Güney Afrika'ya karşı gösteri yapan yüreği kanayan din adamlarından veya film yıldızlarından herhangi 
birinin İsrail'e karşı ters bir söz söylediğini hiç duydunuz mu? bu değil 
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gerçekler bilinmiyor ve çoğu durumda bu ikiyüzlülük bile değil. Bu zenci aşıklarının birçoğu Bantus için olduğu kadar Araplar 
için de ağlayacak, ama önce şartlanmalarını aşmaları gerekecek. 


Oscar, sesinde inanmazlık ve meydan okumayla, "Bana mı anlatmaya çalışıyorsun," dedi, "insanları eğitmenin hiçbir anlamı 
olmadığını, onlara hatalarını belirtmenin ve onlara gerçekleri vermenin hiçbir işe yaramadığını mı söylüyorsun? ?” 


“Onları broşürlerle eğitemeyeceğinizi , yani davranışlarını değiştiremeyeceğinizi anlatmaya çalışıyorum . Bu ülkenin halkını 
yollarını değiştirmeleri gerektiğine ikna etmenin tek yolu onların kıçına sert bir tekme atmaktır - yaklaşık 600 kez. Yeniden 
programlanmaları gerekiyor ve bu da kitaplar ya da broşürler değil, düzen ve disiplin gerektirir.” 


“Ryan, insan doğasına dair oldukça karamsar bir bakış açısına sahipsin.” 


“Saçmalık, Yeager! Benim görüşüm gerçekçidir. İnsanların hem birey olarak hem de kitlesel olarak nasıl işlediğini biliyorum. 
İster rehine durumundaki şiddetli suçlular, ister Büro'daki astlarım olsun, insanlara yapmalarını istediğim şeyi yaptırmak, 
neredeyse sen hayatta olduğun sürece benim işim oldu ve bu durumda olmamın nedeni de bu. Bunda başarılı olmamın nedeni 
insan doğası konusunda gerçekçi olmamdır. Hatta biraz iyimserim, bu yüzden yeni işimden heyecan duyuyorum. İyi şeyler 


yapabileceğimi düşünüyorum." 


"İnsanların kıçına tekme atarak mı?" Oscar'ın sesindeki alaycılık ağırdı. 


Ryan bir an Oscar'a baktı, içini çekti, başını salladı ve şöyle dedi: “Kaplan ve Feldman üzerinde bu kadar iyi iş çıkardığınıza 
gerçekten şaşırdım. Eğer onları çıkaranın sen olduğunu bilmeseydim bunu yapabileceğine inanmazdım. Lanet bir entelektüel 
gibi konuşuyorsun, en kötü türden bir entelektüel, hayatla gerçekte olduğu gibi yüzleşemeyen türden bir entelektüel. Size 
hayatın birkaç gerçeğini anlattım. 

Bana minnettar olmak yerine kırgınsın.” 


Durakladı ve devam etti: "Size gerçek bir bilgelik örneği vereyim: Gerekli olan her şey iyidir. Yüce Tanrının dünyamıza 
tasarladığı her şey iyidir. Değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorsanız, değiştirilebilecek şeyleri değiştirmeye çalışın. Ancak doğası 
gereği değişmez olan şeylere kızmayın. 


“İnsanların rasyonel olmamasının, hayvanlar gibi davranmalarının ve hayvanlar gibi yönlendirilmek zorunda kalmalarının 
korkunç olduğunu düşünüyorsunuz. Herkesin kendin gibi olmasını istiyorsun. Ama bu çocukça bir benmerkezcilik. Herkes 
senin gibi olsaydı toplum, medeniyet olmazdı. Her şey uçup gidecekti. Eğer bu ülkede senin gibi sadece bin tane adam olsaydı, 
bu yönetilemez olurdu. Büro'nun yarısının senin yüzünden aylardır saçlarını yolmasından sonra seni yakalamam bir tesadüftü. 
Eğer aranızdan 50 kişi Washington'da, 50 kişi Chicago'da, 100 kişi New York'ta çalışıyor olsaydı, bu durumla başa çıkma 
konusunda kesinlikle yetersiz olurduk. Hükümeti düşüreceksin. 


“Kitap okumayı seviyorsanız, çoğu erkeğin rasyonel olmadığına minnettar olmalısınız, çünkü tek bir matbaanın altyapısını 
sağlamak için oldukça büyük bir mantıksız hayvan sürüsü gerekir. Bir filozofun parasını karşılayabilmek için, koşullu 
refleksleriyle çalışan bir milyon insansız hava aracına ihtiyacımız var. O halde insanların eğitilmek yerine manipüle edilmesi 
gerektiğine sevinin. Tanrı işleri bu şekilde tasarladı. Hükümet bunu kabul ediyor ve ona göre davranıyor; en azından hükümetin 
bu kısmı öyle yapıyor” dedi başparmağıyla göğsüne vurarak. “Yahudiler de öyle. 


“Eğer Amerikan halkının davranışlarını açlıkla, çizme parmaklarıyla ve kurşun tehdidiyle yeniden düzenlemek hümanist 
hassasiyetlerinizi rahatsız ediyorsa, o zaman daha yumuşak yöntemler, daha 'eğitici' yöntemler var. Televizyon ağları 
kontrolünüz altında olsaydı, halka yeni bir pablum markası yedirebilir ve 20-30 yıl içinde yapılması gerekenlerin bir kısmını 
başarabilirdiniz. Yani birbirlerine papağan gibi tekrarladıkları 'fikirlerin' içeriğini değiştirebiliyorsunuz. Filistinlilerin başına 
gelenler konusunda ellerini ovuşturup İsrail'e boykot talep etmelerini sağlayabilirsiniz. 
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Güney Afrika'ya karşı gösteri. Eşcinselleri ve diğer ucubeleri dolaba kadar kovalayabilirsiniz. Irk karışımını 
neredeyse sıfıra indirebilirsin. 


"Tüm bunları pembe dizilerin olay örgüsünü ve talk-show sunucularının önyargılarını değiştirerek, diyaloğu 
yeniden düzenleyerek ve animasyon çizgi filmlerdeki karakterlerin ten rengine dikkat ederek, sürüyü kısmen 
yeniden programlayabilirsiniz. Çocuklar, akşam haberlerini okurken spikerlerinize ne zaman alay etmeleri ve ne 
zaman gülmemeleri gerektiğini söyleyerek. Elbette, edindikleri birçok kötü alışkanlığı bırakmaları için yine de 
insanların çoğunluğunun kıçına iyi bir tekme atmanız gerekecek." Ryan elini Oscar'ın koluna koydu ve babacan bir 
ses tonuyla konuştu. “Her neyse, televizyon ağlarını kontrol etmediğin için işleri benim yöntemimle yapmak 
zorunda kalacağız. Yardım etme şansınız olduğuna sevinin. Tarihte iki mantıklı adamın bu kadar değerli bir proje 
üzerinde birlikte çalışabilmesi pek sık rastlanan bir durum değil. Ve Tanrı aşkına broşürleri unutun." 


Oscar şaşkına dönmüştü. Ryan'ın ona söylediklerini kabul etmek istemiyordu. Buna karşı mücadele etti. Ama 
sonunda bunun en azından önemli bir kısmını kabul edeceğini biliyordu. Her şeyin Ryan'ın çizdiği kadar çarpıcı 
olmadığına kendini inandırabilirdi ama Ryan'ın mesajının büyük bir kısmı şüphe götürmez bir doğruluk payı 
taşıyordu. Bu zaten kendi zihninde saklanan bir gerçekti ve Ryan'ın acımasız sözleri bu gerçeğin örtüsünü 
kaldırmıştı. İç çekme sırası Oscar'daydı. Kişisel stratejisine gelince, iş yeniden çizim tahtasına dönmüştü. 


Ryan saatine baktı, sonra gülümsedi ve Oscar'ın kolunu okşadı. "Birkaç hafta çok meşgul olacağım. Sen ödevini 
yap, ben de sana ihtiyacım olduğunda seni arayacağım.” 
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XXI 


Oscar, Ryan'ın üzerine döktüğü soğuk suya rağmen broşür yazma tutkusundan hemen vazgeçmeye hazır değildi. Eğer 
eğitim Ryan'ın belirttiği kadar etkisiz olsaydı, o zaman Harry'nin organizasyonu Ulusal Lig'in bu gerçeği keşfetmesi 
gerekirdi. Ryan'la görüşmesinin ertesi günü Harry'yi aradı ve ertesi Cuma akşamı saat sekizde yerel üyelerin yapacağı 
toplantıya katılma daveti aldı. 


Adelaide'yi onunla gitmeye ikna etmek hiç de zor olmadı, ancak daha sonra kendisini akşam yemeğine çıkaracağına 
dair ona söz verdirdi. Toplantı, Harry'nin kendisine adresini verdiği bir üyenin evindeydi. Harry'ninkinden çok daha büyük 
bir evdi ve Arlington'un geniş arsaları ve pahalı evleri olan ormanlık bir mahallesinde yer alıyordu. O ve Adelaide 
vardıklarında yalnızca bir düzine kişi daha - Harry ve Colleen dahil dokuz erkek ve üç kadın - oradaydı. 


Toplantının kendisi yalnızca bir saatten biraz fazla sürdü ve esas olarak üyelerin faaliyetlerine ilişkin gayrı resmi ilerleme 
raporlarından oluşuyordu; her durumda, diğerlerinin soruları veya önerileriyle birlikte kısa bir tartışma izledi. Bir adam, 
başlangıçta listeyi siyasi gerekçelerle Birliğe kiralamayı reddeden ticari bir kaynaktan yaklaşık 50.000 tarihi kitap alıcısından 
oluşan bir posta listesi elde etmeyi başardığını bildirdi. Bir diğeri, Lig kitap kataloglarının ve diğer tanıtım malzemelerinin 
listeye postalanması için yapılan hazırlıkları bildirdi. 


Ticari sanatçı olan bir kadın üye, yeni tamamladığı bir sanat posterini ve birkaç olası yeni posterin eskizlerini gösterdi. Tamamlanan poster 
Oscar'a çok çarpıcı geldi. 'Nesli Tehlike Altındaki Türleri Koruyun' sloganı altında, nesli tükenmekte olan çeşitli hayvanlar resmedildi: Bir tarafta, su 
yüzüne çıkan bir balinaya, bir balina avlama gemisinden zıpkınlarla saldırılıyordu. Diğer tarafta, ön planda, orman ortamında bir leopar, siyah bir 
kaçak avcı tarafından vuruluyordu, arka planda ise New York'ta bir kürk mağazası, penceresinde leopar derisi bir palto ve içinde yağlı görünüşlü 
bir mal sahibi vardı. kapı eşiğinde bir avuç para sayılıyor. Ve ortada, diğerlerinden daha büyük bir Beyaz aile vardı; bir adam, kucağında bebeği 
olan bir kadın ve küçük bir çocuk, hepsi yakışıklı, İskandinav yüz hatlarına ve renklerine sahipti. Beyazlar bir kayanın üzerinde birbirlerine sokulmuş 
duruyorlardı, yüzlerinde sıkıntı ve korku açıkça görülüyordu; etraflarında ise kahverengi, siyah ve sarı kollarını uzatmış, onları yutmak üzere olan 
yükselen bir dalga gibi tehditkar, tıka basa Beyaz olmayan bir yığın vardı. bacaklarını kavrayacak kadar. Tüm büyük çevre kuruluşlarının postere 
dokunmaktan korkacağı, ancak öğrencilere iyi satış yapabileceği ve tartışmalı teması nedeniyle birçoğunun posteri satın alabileceği görüşü dile 


getirildi. 


Diğer üç üye bir video draması üzerinde çalışıyordu. Senaryoyu yazan ve yönetmenliği yapacak olan biri şu anda oyuncu 
seçimine dahil oldu ve orada bulunan diğerlerine henüz doldurulmamış bir rol için kendisine bir oyuncu sağlamaları 
yönünde çağrıda bulundu. Bir diğeri, karısı gardırobunu yapıyordu. Üçüncüsü garajında setler inşa etmekti. 


Toplantının işi sona erdiğinde Harry, Oscar ve Adelaide'yi aralarında yerel grubun koordinatörü olan yayın mühendisi 
Kevin Linden'in de bulunduğu diğer katılımcılarla tanıştırdı. 
Harry, özellikle Oscar'la tanışmasını istediği Saul Rogers'ın orada olmaması nedeniyle özür diledi. “Saul bir öğretmen ve 
çoğu zaman ders dışı görevler üstleniyor. Bu gece okuldaki basketbol maçında öğrencilerde uyuşturucu ve silah araması 
yaptırdılar," diye açıkladı Harry. 


Oscar tanıştığı üyeler arasındaki yüksek düzeyde profesyonellik hakkında yorum yaptı. "Olumsuz 
tam da gözü dönmüş neo-Nazi devrimcilerden oluşan bir çetenin nasıl olmasını beklediğim gibi,” diye şaka yaptı. 


Kevin ona, "Şu anda ilgilendiğimiz insanlar, aslında kullanabileceğimiz tek insan türü, bir şeyler yapmaya istekli ve 
yetenekli olanlardır" dedi. “Ve yaptığımız asıl şey gerçekleri ve fikirleri yaymak olduğundan, çalışanlarımız genellikle bu iş 
için yararlı olan belirli becerilere sahip kişilerdir. 
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Aslında bu, yazarlar ve sanatçılardan mühendisler ve iş adamlarına kadar oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor, ancak 
programımızın bu aşamasında oldukça yüksek bir oranda profesyonele sahip olduğumuz ve imajımıza rağmen nispeten az 
sayıda sokak dövüşçüsü ve bomba atıcısına sahip olduğumuz doğrudur. kontrollü haber medyası tarafından boyanmıştır. 
Aslına bakılırsa, bu gece buradaki tek gerçek bomba atan kişi Harry'dir," diye sözlerini sırıtarak bitirdi ve sonra özür diledi. 


Oscar, Harry'ye döndü ve sordu: "Horowitz Yasasının malzemelerinizi üretmeye ve dağıtmaya devam etme yeteneğinize ne 
yapacağını düşünüyorsunuz?" 


Harry, "Bazı operasyonların yeraltına inmesi gerekecek, ancak yaptığımız çoğu şey muhtemelen hemen etkilenmeyecek" diye 
yanıtladı. “Başkalarının eksikliklerine dikkat çekmek yerine kendi insanlarımızın ırksal bilincini yükseltmeye vurgu yaparak her 
zaman oldukça olumlu bir yaklaşım sergiledik. Dağıttığımız kitapların listesi Aeneid ve Beowuif ile başlıyor ve Batı tarihi ve 
efsanesinin diğer birçok klasiklerini içeriyor. Bunların çoğu, demokrasi akademiye gelmeden ve Hotantot'lar ve ıslak sırtlılar da 
diploma alabilsin diye standartlar düşürülmeden önce, iyi üniversitelerimizden mezun olan herkesin aşina olduğu türden 
şeylerdi. 


Sonra, tabii ki, beyaz erkeğin bakış açısına göre yazıldığı düşünülen kitapların eşitlikçileri tarafından kasıtlı olarak ayıklanması 
da oldu - ırkçı ve cinsiyetçi, bilirsiniz," diye ekledi Harry ciddiyetle, ses tonunu yapmacık bir bencillikle yumuşatarak. doğruluk. 
Sonra alaycılığa geçti: “Bir kitap militan bir lezbiyen, intikamcı bir Amerikan Kızılderili ya da Yahudiliğe geçmiş AIDS'li bir zenci 
tarafından yazılmadığı sürece şüpheliydi. Bunun istisnası, Yahudi erkek yazarların, hatta heteroseksüel görüşe sahip olanların 
bile kabul edilebilir olduğu 'Holokost'la ilgili her şeydi. 


“Artık bazı klasikleri üniversitelerde bile bulmak zor; bu yüzden onları tek bir kaynaktan sunarak faydalı bir hizmet 
gerçekleştiriyoruz. Hükümetin İlyada okuyan insanları hapse atmaya henüz hazır olduğunu düşünmüyorum . Taşıdığımız, 
Yahudilerle ilgili bazı kitaplar var ve eğer taşıdığımız tek şey bu olsaydı, onlar da yasaklamaya çalışabilirdi. Ayrıca, 'nassas' tarihi 
konuların (örneğin İkinci Dünya Savaşı) tarihsel açıdan daha doğru versiyonlarını resmi olarak onaylanmış kitaplardan daha 
fazla sağlayan kitaplarımız da var ve bunları ateşe atmayı gerçekten çok isterler. Ancak artık kitaplarımızdan herhangi birinin 
peşine düşeceklerinden şüpheliyim. Taşıdığımız herhangi bir başlık için bize saldırırlarsa, bunun dikkatleri kitaplarımızın geri 
kalanına çekmesinden ve şimdilik kaçınmak istedikleri bazı konuları gündeme getirmesinden korkacaklarını düşünüyorum. 


“İlk yapacakları şey, hayatta kalan Klan gruplarının ve sade ırksal veya Yahudi karşıtı materyallerin yayıncılarının peşine 
düşmek olacak: Siyon'un Bilgili Büyüklerinin Protokolleri veya ortalıkta dolaşan bazı kaba Siyah karşıtı materyaller gibi şeyler . 
Sahte-entelektüel özgürlükçü tipler bunun yasaklanmasından şikayet etmeyecek ve kitap yakıcıların yararlı yasal emsaller 
oluşturmasına olanak tanıyacaktır. Sonra 3-4 yıl sonra peşimize düşecekler ama zamanı yaklaştıkça biz de endişeleneceğiz. Şu 
anda en savunmasız malzemelerimiz için, özellikle de orijinal video kasetlerimiz için alternatif dağıtım kanalları oluşturuyoruz. 
Oldukça güçlü olan, kasete kaydedilmiş birkaç dramatik prodüksiyonumuz var ve Yahudiler onları dolaşımdan uzak tutmak için 
can atıyor. Ancak bunları kendimiz ürettiğimiz ve herhangi bir dış tedarikçiye bağımlı olmadığımız için, hükümetin bizi 
durdurmasını daha da zorlaştırmak amacıyla işleri yapma şeklimizi değiştirme konusunda oldukça fazla özgürlüğe sahibiz.” 


Harry bir an durakladı ve gülümsedi. “Aslında bu ironik. Hükümetin Horowitz Yasası ile önümüzdeki birkaç yıl boyunca 
yasaklayacağı materyaller çoğunlukla Yahudilerin korkmadığı şeyler olacak; Aslında Şeytan'ın torunları olduklarını kanıtlayan 
Protokoller veya dini risaleler onları özellikle endişelendirmiyor . Piçleri gerçekten korkutan şey Aeneid ve Beyazların kim 
olduklarını anlamalarına yardımcı olan diğer kitaplarımız. Eğer yeterincemiz tarihsel bir anlayış geliştirirse ve ırksal köklerimize 
ilgi duyarsa ve bu şeyler ırksal kimlik ve ırksal sorumluluk duygusuna dönüşürse, onların kurdukları kardeşlik ve eşitlik 
büyüsünden kurtulacağımızı biliyorlar. Bu yüzden 
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etrafımıza özenle örüldükten sonra kazları pişirilecek. Bu nedenle üniversitelerde Batı klasiklerine karşı böyle bir 
kampanya yürüttüler.” 

“Sen bir iyimsersin, Harry. İnsanları eğitmek, uyandırmak, bilinçlerini yükseltmek güzel bir şey. 
Ben de bu doğrultuda düşünüyordum: Yahudilerle ilgili çalışma projemde karşılaştığım ilginç materyallerden bazılarını 
daha geniş çapta erişilebilir hale getirmek, belki de Birlik ile birlikte çalışarak, çünkü sizinkilerin yayıncılık konusunda 
biraz deneyimi var gibi görünüyor. - gerçi son zamanlarda bu tür çabaların etkililiği konusunda bazı şüphelerim var. Bu 
konu hakkında ne kadar çok düşünürsem, bana öyle geliyor ki, bu ülkedeki Beyazların yüzde birinden fazlası, Aeneid 
şöyle dursun, bir broşür bile okuyacak kadar uzun süre televizyonlarının başından kaldırılamaz. . Peki eğitilebilir herkesi 
eğitsek bile, dağınık kaldıkları sürece ne yapabilirler ki? İnsanları örgütlemeye başladığınız anda hükümet sizi işsiz 
bırakmak için Horowitz Yasasını kullanacak.” 


Harry, "Irksal niteliklere sahip tüm örgütlerin üye olmasını yasaklayan hükme atıfta bulunuyor olmalısınız," diye yanıt 
verdi. “Üyelik organizasyonu olmadığımız için bu bizi gerçekten rahatsız etmiyor.” 


“Ne demek üyeliğe dayalı bir örgüt değilsin? Bu gece burada olan diğer insanlar kim? 
Ve en son birlikte olduğumuzda bana bu birimin üyeleri olarak tanımladığınız en az iki kişiden daha bahsetmiştiniz," diye 
yanıtladı Oscar biraz öfkeli bir şekilde. 


"Bu son seferdi." Harry kıkırdadı. “Üye' kelimesini kastederek kullandığımı duydunuz mu? 


bu gece kimse var mı?" 
Oscar sabırsızdı: "Haydi, benimle ne tür bir kelime oyunu oynamaya çalışıyorsun?" 


"Bu bir hayatta kalma oyunu," diye yanıtladı Harry, ses tonu artık ciddiydi. "Buradaki insanlar sadece benim 
arkadaşlarım. Arada bir bir araya gelip ortak ilgi alanlarımızı tartışıyoruz. Eğer bir devletin polis ajanı olsaydınız, aksini 
kanıtlayacak tek bir kanıt bile bulamazsınız.” 


Oscar, "Tabii ki yapabilirim," diye yanıtladı. “Üyelik için başvuruda bulunacaktım. Daha sonra üyelik kartımı aldıktan 
sonra Federal büyük jürinin huzuruna çıkacaktım. Birliğin memurları mahkemeye çağrılacak ve sorgulanacaktı. Eğer 
örgütün ırk ayrımcılığı yapan bir örgüt olduğunu inkar etselerdi, tüm Siyah, Yahudi ve Asyalı üyelerin isimlerini vermeleri 
emredilecekti. Kimsenin ismini veremedikleri zaman bu, Ligin sonu olurdu.” 


"Yanlış," diye açıkladı Harry sabırla. “Öncelikle üyelik kartı alamazsınız. İkincisi, mahkemeye çağrılmaları halinde 
memurlar, Beşinci Değişiklik'i gerekçe göstererek tüm soruları yanıtlamayı reddedeceklerdi. Eğer isteselerdi büyük 
jüriye Birliğin kar amacı gütmeyen, üyeleri olmayan bir kuruluş olduğunu açıklayabilirlerdi ve tüm resmi kayıtlar da bunu 
kanıtlardı. Ancak prensip gereği büyük jürinin sorularını yanıtlamayı reddediyoruz. Hükümet eğer isterse konuyu takip 
etmeye devam edebilir, ancak başarılı bir soruşturmaya yol açacak hiçbir şey bulamaz.” 


“Peki ya üyelerin aidat ödemeleri? Tek yapmaları gereken banka kayıtlarınızı kontrol etmek. Peki ya başka hiçbir üyenin 
tanışmadığı, bereketli bir yerde yaşayan bir adama ne dersiniz? Üye olmak istediğini belirten bir başvuru formu veya 
benzeri bir şey göndermeden nasıl üye olabilir?” Oscar inatla ısrar etti. 


Harry açıklamasına şöyle devam etti: "Üye olmadığı için aidat ödemesi de yok." “Elbette dostlarımızdan düzenli olarak bağış göndererek Birliğin 
çalışmalarına destek vermelerini rica ediyoruz. Şirket tüm bağışları kabul ediyor ve parayı baskı, posta ücreti ve personel maaşları dahil diğer 


masrafları ödemek için kullanıyor. Bir arkadaşı bağışta kusurlu davrandıysa, başka bir arkadaşı onunla bu konuyu konuşurdu. 


"Üyelik başvurusunda bulunmak isteyen zengin adama gelince... ah, kusura bakmayın, kim bizim çalışmalarımıza 
katılmak isterse, ön değerlendirme yapması için onunla yazışacak birini buluruz. Eğer onun küçük yerel arkadaş 
çevrelerimizden birine sığması muhtemel görünseydi, hatta 
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Tek başına katılırsak bir röportaj ayarlardık. Ancak doldurulması gereken herhangi bir form ya da kayıt olmayacaktı ya da en 
azından hükümetin eline geçebilecek hiçbir kayıt olmayacaktı. İnan bana Oscar, hukuk danışmanlarımız Horowitz Yasası 
yasalaşmadan önce bile bu konuyla meşguldü. Neredeyse her olasılığı gözden geçirdiler ve hiçbir programımızı aksatmadan 
yeni koşullara uyum sağlamamızın yollarını buldular.” 


Oscar başını salladı. “Belki hapisten uzak durabilirsin ama ne anlamı var ki? asla olmayacaksın 
Bu tür kısıtlamalar altında politik açıdan önemli bir organizasyon inşa edebiliriz.” 


“Siyasi açıdan önemli mi? Politik açıdan önemli bir şey yapmaya çalıştığımızı sana düşündüren neydi?” 
Harry durakladı, gülümsedi, sonra devam etti. "Elbette uzun vadede öyleyiz. Ancak halka açık gösteriler ve çok sayıda insanın 
katıldığı yürüyüşler, seçim kampanyaları vb. düşünüyorsanız, bu başka bir organizasyon gerektirecektir. Zamanı gelince inşa 
edeceğiz. Ancak şu anda farklı bir şey yapmaya çalışıyoruz." 


Tekrar durakladı, "Birkaç dakika önce bu ülkedeki Beyazların yüzde birinden daha azının, çevrelerindeki dünyada olup 
bitenlerle bir broşür okuyacak kadar ilgilendiğini tahmin etmiştiniz. Bu hedeften çok uzak değil. Vatandaşlarımızın çoğunun 
kesinlikle hiçbir sivil veya ırksal sorumluluk duygusu yoktur. Sanki kendi derilerinin dışındaki dünyanın sadece kişisel eğlenceleri 
için bir gösteri olduğuna inanıyorlardı. Sen buna ne diyorsun? Tekbencilik mi? 


“Her neyse, siyasete karışanların neredeyse tamamı toplumun kendi kesimleri üzerindeki sosyal baskılara uyuyor; 
Çevrelerindeki insanların attığı sloganların aynısını, aynı düşüncesizce atıyorlar. Neredeyse hiç kimse bir davaya dahil olmuyor 
çünkü durumu dikkatlice değerlendirmiş, bir şeyler yapılması gerektiğine karar vermiş ve bunu bağımsız olarak veya bir grubun 
parçası olarak yapma sorumluluğunu üstlenmiş. Bana göre insanı tanımlayan şey budur: sorumluluğu kabul etmesi. Bu 
standarda göre çoğu insan yalnızca hayvandır; düşünen hayvandır ama yine de hayvandır, insanlığın özüne sahip değildir." 


Harry'nin sözleri yakın zamanda Ryan'dan duyduklarını hatırlattığında Oscar ensesindeki tüylerin diken diken olduğunu 
hissetti. William Ryan ve Harry Keller kadar farklı iki adamın -biri rejimin yeminli bir savunucusu, düşmanlarına karşı en aşırı 
önlemleri uygulamaya istekli, diğerinin ise kendini bu rejimi devirmeye adamış olması- esrarengiz diye düşündü. ırksal açıdan 
yıkıcı politikaları, hemcinslerinin büyük çoğunluğunun aynı, şaşırtıcı derecede alışılmışın dışında görüşünü ifade etmelidir. 


Ve 40 yıl boyunca böyle bir manzarayı duymadan yaşaması, sonra birdenbire birkaç gün içinde bu manzarayı iki kez yüzüne 
vurması gerekiyordu! 


Oscar bu tesadüf karşısında kendi kendine hayret ederken, Harry konuşmaya devam etti: "Şimdiki görevimiz insanları 
eğitmek ve işe almak, sadece insanları. Bunun için kitle hareketine ihtiyacımız yok. 
Aslında, sorumlu insanlardan oluşan çok daha güçlü bir örgütlenmeye sahip olmadığımız sürece, bir kitle hareketini inşa 
edemeyiz ya da kontrol edemeyiz... ah, tekrar kusura bakmayın, birlikte çalışan çok daha fazla sorumlu arkadaşımız olana 
kadar. Yani şu anda yüzde birlik bir kısmın peşindeyiz; eşiğe diğerlerinden biraz daha yakın olan birkaç kişi.” 


"Eşik?" Oscar'a sordu. 


"Nietzscheci anlamda," diye yanıtladı Harry. "Hayvan ile insan arasındaki eşik; ya da isterseniz insan ile üstün insan arasındaki 
eşik. Her halükarda, bir tarafta bilinçsiz ve sorumsuzlar ile diğer tarafta Süpermen'in yolunu hazırlayan bilinçli, sorumlu kişiler 
arasında." 

"Anlıyorum." Oscar başını salladı. “Ama sanırım Nietzsche'nin bana daha uygun gelen terimi 'uçurum'dur; insanın hayvan ile 
Süpermen arasında geçmesi gereken Abgrund . Benim izlenimim, geçişin 'eşik'in ima ettiği kadar keskin olmadığı, aksine 
Zerdüşt'ün 'uçurumun üzerindeki ip' gibi daha gergin olduğu yönünde. Mesela kendimde bilinçdışı ile bilincin bir karışımını 
görüyorum. Bazen gerçeği ararken sanki yoğun bir uçurumun içinden geçiyormuşum gibi hissediyorum. 
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sis. Her şeytamamen karanlık değil; Bazı şeylerin bilincindeyim. Ama diğer şeyler o kadar belirsiz ki onları zorlukla seçebiliyorum; 
Bunları bilincimde tam olarak kavrayamıyorum. Dışarıda 'hayvanlar' olarak adlandırmanın yanlış olacağı pek çok başka insan 
olduğundan şüpheleniyorum, çünkü en azından az da olsa bilinç parıltıları var, sorumluluk duygusunun en bariz başlangıçları var - 


bazıları daha fazla, bazıları daha az.” 


Oscar konuşurken Harry'nin yüzü geniş bir gülümsemeyle aydınlandı. "Bu yüzden! Bir Nietzscheci dostum!” Oscar'ın kolunu tuttu. 


gerçekten memnun oldum. 


Harry'nin tepkisine cevaben Oscar'ın yüzünde anlık bir gülümseme belirdi, ama bu hemen yerini kaşlarını çatmaya bıraktı ve şöyle dedi: "Ayrıca 
ırkımızın daha sorumsuz üyelerini hayvanlar yerine çocuklar olarak düşünmeyi tercih ettiğime inanıyorum. İnsanı hayvandan ayıran şeyin 


sorumluluk duygusu olduğunu söylüyorsunuz ama bunun yerine yetişkinlerle çocuklar arasında da aynı ayrımın yapılabileceğini söylüyorsunuz.” 


"Eğer istersen," Harry elini salladı. “Fakat bir çocuk normalde yetişkinliğe doğru büyür. Bugün hayatta olan neslin çoğu üyesi, 


doğdukları zamandakinden daha fazla sorumluluk duygusu taşımadan mezara gidecekler." 


"Belki, belki," diye kabul etti Oscar. Sonra eski kaygısına geri döndü: "Gerçek şu ki, dışarıda benim gibi başkaları da var - en 
azından eğitilebilir oldukları, gerçeğin peşinde oldukları ve sorumlu yetişkinler haline gelebildikleri ölçüde - ve ben bundan 
şüpheleniyorum çoğunu henüz bulamadınız. Sizin hakkınızda bilgi sahibi olmamın nedeni işe alım çabalarınız değildi; Carl bizi 


tanıştırmasaydı bu gece burada olmazdım. Artık Horowitz Yasası ile işe alım süreciniz kesinlikle daha iyiye gitmeyecek." 


"Tam tersine," diye sözünü kesti Harry. “Horowitz Yasası çok yardımcı olmalı. Pek çok kişi bizim ve hedeflerimizin farkında ama 
harekete geçmeyi ertelediler. Horowitz Yasası onlara saatin ne kadar geç olduğunu fark ettirecek. Artık harekete geçme zamanının 


geldiğine karar veren insanlardan daha fazla soru alıyoruz." 


“Başarmak için yeterli mi?” Oscar'ı sorguladı. 


Harry omuz silkti ve konuştuğunda sesindeki endişe duyulabiliyordu: "Kimse bize başarıyı garanti edemez. Ancak yapmaya 
çalıştığımız şey gerekli ve gerekli olduğu için bunun mümkün olduğuna inanmalı ve başarılı olmak için elimizden gelenin en iyisini 


yapmalıyız. İmkansızsa, denerken ölürüz.” 
Oscar sert bir tavırla, "Yarış da öyle," diye ekledi. 


"Siz ikiniz neden bu kadar ciddi tartışıyorsunuz?" diye sordu az önce yanına gelip kolunu Oscar'ın beline dolayan Adelaide. Harry 
ile konuşması boyunca, Harry odanın diğer tarafında ateşe çekilen güveler gibi etrafında toplanmış beş kişilik bir grupla neşeli bir 
şekilde sohbet ederken, göstermemesini umduğu bir endişeyle ona bakıyordu. Toplantıdaki diğer birkaç kadının sinirlendiği açıktı 


ve Adelaide sonunda bunu fark etmiş ve hayran çevresinden ayrılmıştı. 


Oscar, "Ben sadece Harry'yi, mesajının daha fazla insana ulaşabilmesi için örgütünün CBS televizyon ağını, ona sahip olan Yahudi 


çetesinden satın alması gerektiğine ikna etmeye çalışıyorum," diye yanıtladı Oscar hafifçe. 


"Bu işe yarar," diye onayladı Harry. "Böyle bir şeyin hayalini kuruyoruz. Bazı aceleci üyelerimiz, arkadaşlarımız, büyük bir spor 
olayının canlı yayını sırasında ağlardan birinin yayın stüdyosunu ele geçirip, uyduya ve 40 milyon oturma odasına bantlanmış bir 
mesaj göndermeyi önerdiler. 

Kasedimiz yayınlanırken polisleri yarım saat oyalayabileceğimizi düşünüyorlar. Ve inanın bana, büyük bir etkisi olacağını düşünseydik 
denerdik. Ancak tek bir yayın, ne kadar iyi yapılırsa yapılsın, halk üzerinde pek bir etki yaratmayacaktır. Yeni bir fikri insanların aklına 


sokmanın veya eski fikirleri değiştirmenin tek yolu sonsuz tekrardan geçer. İlk kez ne yaptığının farkında bile değiller 
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söz konusu. Bininci seferden sonra bu fikri anlamaya başlarlar. Ve on bininci seferden sonra ikna oldular.” 


Oscar sırıtarak, "Eh, sonunda bana benimle aynı doğrultuda düşünen bazı üyelerinizin olduğunu söylediniz," diye 
yanıtladı. "Nasıl kayıt olurum?" 

"Ciddi misin?" diye sordu çevrelerine yeni katılan Kevin Linden. 

"Evet" diye yanıtladı Oscar. “Bazen Harry'nin dersleri konusunda biraz sabırsızlanıyorum, ama düşüncemi onun 
kadar harekete geçirebilen bir adamla nadiren karşılaşıyorum. Onunla daha düzenli olarak konuşmam gerekiyor 
ve bu yüzden bu ayrıcalığın bedelini ödemem benim için adil olur. Ayrıca faaliyetlerimi daha çok Lig'in yaptığı 
şeylere doğru değiştirmeyi gerçekten ciddi olarak düşünüyordum." 


“Peki şu ana kadar ne yaptın?” diye sordu. 

"Ah, pekala, çoğunlukla bire bir ikna diyebileceğiniz şeydi, ırksal mesajı bireylere veya çiftlere iletmek - gerçi bir 
keresinde daha büyük bir grubun düşüncesini etkilemiş olabileceğime inanıyorum. Ancak bu yöntemin gerçekten 
çok yavaş olduğunu düşünüyorum ve kitle iletişim araçlarının daha fazla insana ulaşmak için kullanılabileceği yolları 
araştırmak istiyorum," diye yanıtladı Oscar biraz eksik. 

Kevin, Oscar'a elini uzatarak, "Sizi bu bölgedeki arkadaş çevremiz arasında saymaktan mutluluk duyarız" dedi. 
“Harry senden bazı kişisel veriler alacak. Ayrıca sizi toplantılardan haberdar edecek ve sizinle uygun bir bağış 
programı görüşecek. 


"Hey, ben de," diye araya girdi Adelaide. 
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XXII 


Oscar, ırkının hayatta kalma mücadelesinin böylesine umutsuz bir anında eğitim çalışmalarının değeri konusundaki artan şüphelerine rağmen, 
Ulusal Lig'e olan yeni bağlılığını çok ciddiye aldı. Örgütün çalışmalarına olan tutkusunu körükleyen şey, yapabileceği daha etkili bir şey 
düşünememesiydi. Ryan'ın kendisi gibi bin kişinin hükümeti devirebileceği iddiasına inanma eğilimindeydi ama sorun onları bulup işe almaktı; o 
zaman belki de eski faaliyetlerine dönme zamanı gelebilirdi. O zamana kadar Birlik, bu tür bir çalışmanın sonuçlarının kesin olması için ihtiyaç 


duyulan diğer 999 kişiyi bulmak için mevcut en iyi araç gibi görünüyordu. 


Onun takıntısı, Birliğin mesajı için kitle iletişim araçlarını kullanmanın bir yolunu bulmaktı. Harry'nin, kitleleri harekete geçirmeye çalışmadan 
önce yeterli sayıda üstün insana ulaşıp onları işe almanın gerekliliği hakkındaki argümanını anlıyordu, ancak Birlik'in elde ettiği sonuçların yavaşlığı 
karşısında sabırsızlıkla azarlanıyordu ve böyle bir şeyin içerebileceği tehlikelerden korkuyordu. dar bir strateji. Birliğin avukatları, hükümetin 
Horowitz Yasası uyarınca örgütü kovuşturma konusundaki yetersizliği konusunda ders kitabı anlamında tamamen haklı olabilirler, ancak 
hükümetin kendi kurallarına bağlı olacağını varsayıyorlar. Kendisi gibi, hükümetin gelecekte kendini korumak için Ryan gibi adamlara, yani 
kurallara göre oynamayan adamlara giderek daha fazla güveneceğinin farkında değillerdi. Bir örgütün kendisini bu tür adamların hizmet ettiği bir 
hükümete karşı koruyabilmesinin tek yolu, gerektiğinde sokaklara bağırarak gönderilebilecek geniş halk kitlelerini harekete geçirmekti. Böylece 
daha fazla tarih kitabı yerine kütüphaneden eve kitle iletişimiyle ilgili kitaplar getirmeye başladı. Ve televizyondaki haber programlarından daha 
fazlasını izlemeye başladı; Adelaide'le birlikte, gongları, zil sesleri, boğuk kahkahaları ve aptalca sırıtan yarışmacılarıyla, inancı iyileştiren 
müjdecilerin bağırıp çağırmalarına kadar, en beyin uyuşturacak kadar yavan programları bile izleyerek düzinelerce saat geçirdi ve sonra onlara 
geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çeken faktörleri onunla birlikte analiz ettik. İncil zamanlarından günümüze kadar ırkının olaylarında Yahudilerin 
rolünü araştırmaya olan ilgisini kaybetmemişti, ancak devam eden tarihsel araştırmalarının ona ne göstereceğine bakılmaksızın onlar hakkında 
bir şeyler yapılması gerektiğini zaten biliyordu. planları ve amaçları hakkında. Haber ve eğlence medyasının kontrolü tek başına acil eylem 


gerektiriyordu. 


Adelaide aynı zamanda coşkulu bir Lig üyesiydi. Örgüte üyeliği başlı başına değerli bir faaliyet gibi görünmekle kalmadı, bunun Oscar üzerindeki 
etkisinden de iki kat memnun oldu. Geçmişte kara kara düşündüğü her ne ise artık onu daha az rahatsız ediyor gibi görünüyordu. Onunla birlikte 
olamamak için bahaneler uydurduğu akşamlar daha azdı ve daha çok birlikteydiler. Hatta onunla evlilik konusunda kesin bir dille konuşmaya bile 


başlamıştı. Haziran ayında, tatil planladığı sırada dairesinden vazgeçip onun yanına taşınmasına zaten karar vermişlerdi. 


Lig'e katılmalarından üç hafta ve ikinci Lig toplantılarından bir hafta sonra Harry, Oscar ve Adelaide'yi diğer üyeler Saul ve Emily Rogers'la 
tanışmaya davet etti. Keller'ların evine vardıklarında Colleen onları bodrumdaki dinlenme odasına götürdü. Merdivenlerin dibinde Oscar, büyük 
odanın diğer tarafından karşısına çıkan adamın görünüşü karşısında irkildi: O, devasa, sarp hatlı, sakallı kafası neredeyse tavana değen ve delici 
bakışları olan gerçek bir devdi. Oscar'ı kapı eşiğine sabitlerken mavi gözlerin onlara ışıltılı bir niteliği varmış gibi geldi. Daha önce hiç bu kadar 


heybetli bir figür görmemişti. 


Tanışmalar yapılıp herkes yerine oturduğunda Oscar şaşkınlığını üzerinden atmış ve Saul'u tartmaya başlamıştı. Adam muhtemelen 40 ila 45 
yaşları arasındaydı, ancak sakalı onu daha yaşlı gösteriyordu; en azından, genellikle yaşının ilerlemesiyle ilişkilendirilen katılık ve otorite havasını 
vurguluyordu. Sesi derin ve güçlüydü ve tuhaf, dikkat çekici bir niteliği vardı. Böyle bir adamın öğretmen olduğunu hayal etmek zordu, her ne 


kadar kesinlikle öyle olsa da. 
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Oscar, bugünlerde devlet okullarını istila eden bazı asi sınıf serserileriyle başa çıkmanın bir avantajı olduğunu düşündü. 


Saul'un karısı Emily uzun boylu ve zayıftı, otuzlu yaşlarının başındaydı, sarışındı ve oldukça güzeldi. Kendisi aynı 
zamanda bir öğretmendi. Çiftin çocuğu yoktu. 


İlk hoş sohbetlerin ardından Oscar, yeni ortağıyla yaptığı konuşmada agresif bir tavır aldı: "Annenle baban sana 'Saul' adını verdiklerinde sana 


karşı ne hissettiler?" muzip bir gülümsemeyle sordu. 


Saul sandalyesinde mümkün olduğu kadar geriye yaslandı ve bacaklarını düz bir şekilde uzatarak bir süre tavanı seyretti. 
“Eh, Oscar, onlar senin 'gürültülü' diyebileceğin türden insanlardı: çok dindar Fundamentalistlerdi. Ailenin tüm çocuklarına Eski 
Ahit'teki isimler takılıp kalmıştı. 

Benim için üzülme; kardeşim Abinadab için üzülüyorum. Aslında Yahudi isimleri üzerimize düşen en hafif yüktü; neredeyse 
hepimizi öldüren, İncil'den bitmek bilmeyen okumalardı. Sadece pazar günleri değil, her lanet gün. Bundan kurtulmanın hiçbir 
yolu yoktu." 


Aniden Saul sanki elektriklenmiş gibi ayağa fırladı, devasa gövdesi dik ve sertti, bu da onu bir buçuk fitten bile daha uzun 
gösteriyordu. Kolları başının üzerine kaldırılmış, gözleri alev alev yanan, başı geriye eğik ve sakalı göğsünden belli bir açıyla 
dışarı çıkmış halde, bir Eski Ahit peygamberinin Pazar okulu sınıflarındaki tüm o resimdeki gibi görünüyordu. Yeni başlayan bir 
çılgınlık, yukarıdan gelen bir vahiy ile serbest kalmak üzere. Sağ kolunu Oscar'a doğru fırlattı, işaret parmağı suçlarcasına işaret 
etti ve kükredi: "İşte, kafiri cezalandıracağım. Evet, onu yerle bir edeceğim; Onu tamamen yok edeceğim ve evini viraneye 
çevireceğim; Onun soyunun anısını göklerin altından sileceğim. Onun adını İsrail'in bütün kabileleri arasında mekruh ilan 
edeceğim; çünkü o, Kutsal Olan'ı terk etti." 


Sesini alçaltıp biraz daha yumuşak ama daha az otorite taşımayan bir ses tonuyla sözlerini bitirdiğinde, ilk sözlerinin gök 
gürültüsü dinleyicilerine hâlâ yuvarlanıyor ve çarpıyormuş gibi geldi: "Rab şöyle diyor." 


Saul'un dudaklarına köpük sıçradı. Yavaşça rahatlayıp kollarını iki yanına indirdiğinde gözlerindeki ateş söndü. Oda sessiz 
kaldı. 


Sesini ilk bulan Oscar oldu: "Tanrım, Emily, ne içiyor?" Her ne kadar Oscar'ın sorusu şaka amaçlı olsa da sesindeki hayranlık 
açıkça ortadaydı. 


Emily gergin bir kahkaha attı. “Soğuk ve ayık. Sadece minnettar ol. Bazen birkaç içki içtiğinde yarım saat boyunca ateşi ve 
kükürtü açık tutuyor. Adamın ağzından çıkanlar inanılmaz.” 


"Gerçekten mi?" Artık Oscar ilgileniyordu. “Hey, Saul, bize başka bir gösteri yap.” 
"Oscar, lütfen onu kışkırtma!" Emily yalvardı. 
"Ama o gerçekten çok iyi! Hiç böyle bir şey görmemiştim. Bunu yapmayı nerede öğrendin Saul?” 


Saul, Oscar'ın dalkavukluğuna tepkisini gizlemek için güldü. “Aslında ben çocukken bu, babamdan dinlemek zorunda kaldığımız zorunlu dozda 
İncil okumalarıyla baş etme yöntemimdi. Etrafta kimse yokken garaja gider ve Isaiah taklidimi yapardım. Veya İsa. Veya Tanrı. Doğaçlama yapıp 
içime pompalanan her şeyi dışarı püskürtüyordum, ama kendime ait birkaç yeni değişiklikle. Putperestlerin üzerine yıldırım yağdıran İncil'deki bir 
figür gibi davranarak söyleyeceğim en tuhaf şeyleri uydurduğum bir tür oyun haline geldi. Ama bunun benim için de bir nevi terapi olduğunu 


düşünüyorum. Her neyse, bunda oldukça iyi olmam gerekiyor. Ben her zaman hüsrana uğramış bir aktör oldum, biliyorsun.” 


“Şimdi biraz daha performans sergileyebilir misin? Ayarladığınızda neler yapabileceğinizi görmek isterim 
aklın buna. Bana bir fikir verdin.” 
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"Size Dağdaki Vaazın kendi versiyonunu vereyim mi?" diye sordu Saul, Oscar'ın talebinin ciddi olduğuna pek ikna olmamıştı. 


"Her neyse. Biraz daha kus ve kollarını biraz salla.” 


Saul bu kez yavaşça ayağa kalktı ve tereddüt etti. Sonra yüzünde sakin, mesafeli bir bakışla, bir kutsama hareketiyle kolunu 
kaldırdı ve sakin ve alçak ama güçlü bir sesle konuşmaya başladı: "Gerçekten, çocuklarım, size söylüyorum, benim uğruma acı 
çeken kişi. at kıçı olacak çünkü ben ne yol, ne gerçek, ne de hayat değilim. Doğruluğa aç olan, açlıktan ölür; çünkü cennetteki 
babamın...” 


Saul konuşurken saçma sapan şeyler söylemesi neredeyse hiç önemli değilmiş gibi görünüyordu. Sesinin zengin yankı 
uyandıran tonu ve yüzünün ifadesi, jestleri ve duruşu o kadar mutlak bir inandırıcılık taşıyordu ki, Oscar ve diğerleri onun bir iş 
kıyafeti yerine dökümlü, beyaz bir elbise giydiğini, bir kaya çıkıntısının üzerinde durduğunu kolaylıkla hayal edebiliyorlardı. 
Keller'ların dinlenme odasındaki halının üzerinde durmak yerine çölde pire ısırılmış İsraillilerin önünde sallanmak. Başının 
yaklaşık on beş santim yukarısında altın rengi bir ışık halesi görmek için fazla hayal gücüne gerek yoktu. Saul'un sesi daha önce 
olduğu kadar sert ve emredici olduğu kadar şimdi de melodik ve yatıştırıcı bir şekilde devam ediyordu. Hiçbir zaman kelimeler 
konusunda şaşkınlığa düşmedi ve tüm sözleri, dinleyicilerinin çocukluğunda Kral James İncili'nde okuduklarını belli belirsiz 
hatırlayabildiklerini düşündükleri bir şey gibi geliyordu, ancak Saul bunların çoğunu kendisi uyduruyordu. Adam konuşurken 
güçlü bir mevcudiyet duygusunun yanı sıra karşı konulamaz bir yoğunluk da vardı. 


Oscar sonunda ayağa kalkarak büyüyü bozdu. "Saul," dedi heyecanını bastıramayarak 
"Senin için bir işimiz var!" diye hissetti. 


Emily, "Onu Capitol'ün önündeki kaldırımda durup içerideki günahkarlara karşı bir haçlı seferi vaaz ettireceksin," diye güldü. 


"Bir haçlı seferi vaaz edecek tamam ama bu Capitol dışındaki turistlerden daha fazlasına hitap edecek. Billy Gresham'a, Jerry 
Caldwell'e, Jimmy Braggart'a, Pat Robinson'a, Moral Richards'a ve Yahudilere tapan diğer kalitesiz tayfaya verecek cevabımız 
olduğuna inanıyorum. Saul, Hıristiyan Kimliği doktrini hakkında bir şey biliyor musun?” 


"Ah, evet, biraz. Birkaç hafta önce Sunday New York Times'da bu çizgiyi takip eden insanlarla ilgili bir yazı okudum . Ve 
bundan önce birkaç kez onların adını duymuştum. Temel Fundamentalist öğretiyi alıp tersine çevirdiler. Bizim 'seçilmiş' halk 
olduğumuzu, Yahudilerin ise sahtekar olduğunu öğretiyorlar. Eski Ahit'in insanları aslında Semitler yerine Aryanlardı. Ve 
Yahudilerin tanrısı -ona 'Yahveh' diyorlar- özel antlaşmasını İbranilerle değil atalarımızla ya da buna benzer bir şeyle yaptı. New 
York Times'taki insanlar gerçekten de onlardan nefret ediyor; onlara neo-Nazi falan diyorlar." 


"Tamam iyi. Senin okuduğun makalenin aynısını ben de okudum ama o zamandan beri biraz araştırma yaptım. Kütüphanede 
onlar hakkında bulabildiğim her şeyi okudum ki bu pek fazla değildi, hatta kiliselerinden birine yazıp bazı yayınlarını bile aldım. 
Onlarla ilgili gerçekten önemli olan şey, geleneksel Hıristiyanları saflarına katma konusunda oldukça iyi bir başarı elde 
etmeleridir. Kırsal bölgelerde en güçlüdürler. Orta Batı'daki birçok çiftçi kendi hattını satın aldı. Mesajlarını iletecek kitle iletişim 
araçları olmamasına rağmen son birkaç yılda çok büyüdüler. Onları geride tutan tek şeyin, tüm liderlerinin ve sözcülerinin, 
Caldwell gibi büyük Hıristiyan seyyar satıcılarla rekabet edebilecek kadar bilgili olmayan işçi sınıfından insanlar olması olduğuna 
inanıyorum. Ancak bire bir temelde iyi durumda görünüyorlar ve eminim ki bunun nedeni onların doktrinlerinin 
Fundamentalistler için güçlü bir çekiciliğe sahip olmasıdır.” 


"Eğitimsiz taşralılar dışında kimseyi işe alamamalarının nedeni, öğretilerinin çılgınca olması," diye araya girdi Harry. "Aslında 
onlardan biriyle tanıştım ve konuştum. Birlikte olduğum şirketin kamyonunu kullanıyordu 
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Pentagon'a gitmeden önce. Lise tarih dersinde ilgisini çeken hiç kimsenin inanamayacağı, tamamen çılgın bir tarih versiyonuna sahipler.” 


"Dönüşüm doktrininden ya da Lekesiz Hamilelik doktrininden daha mı çılgın?" Oscar hızla geri döndü. “İsa'nın su üzerinde yürüdüğüne ve 
ölümden dirildiğine inanan insanların, tarihin saçma sapan bir versiyonunu kabul edemeyeceklerini mi sanıyorsunuz? Bu insanların hepsi eğitimsiz 
taşralı değil, her ne kadar eğitimsiz olmanın faydası olsa da. Mesele şu ki, bu ülkede zaten Kimlik doktrininden daha tuhaf olmayan şeylere inanan 


yaklaşık yüz milyon Beyaz insan var. Saul'un sözcüsü ve televizyonun da aracı olmasıyla Kimlik hareketi Caldwell'i ve diğerlerini alt edebilir." 


"İşe yaramayacak," diye karşılık verdi Harry. “Hakkında bildiğim bir şey televizyon ağıdır. Caldwell ve diğerlerinin bunu bu kadar etkili 
kullanabilmelerinin tek nedeni Yahudilerle el ele çalışmalarıdır. Eğer o TV müjdecilerinden birinin en ufak bir Kimlik kokusu olsa bile, onun bir TV 


kamerasının yanına yaklaşmasına asla izin verilmezdi.” 


"Hey, ben ahmak değilim," diye yanıtladı Oscar, sesinde bir bıkkınlık izi görülüyordu. “TV evangelistlerinin kırk milyon Amerikalıyı, Yahudilerin 
istediği her şeyin Yahudilerin sahip olması gerektiğine, Yahudilerin en ufak isteğine karşı çıkmanın en kötü kötülük olduğuna inandırdıkları 
gerçeğini düşünerek çok zaman harcadım. Örneğin Amerika'nın Orta Doğu'daki intihar politikasının sorumlusu, Yahudilerin kendilerinden bile 


daha fazla bu kırk milyon Fundamentalist salaktır. 


İsrail'in toprak genişlemesinin devamını sağlamak için başımıza nükleer bir soykırım getirmeye hazırlar; hatta nükleer bir soykırımı bile umuyorlar . 
Bunun İncil'deki kehanetin gerçekleşmesi olacağına ikna oldular. Ayrıca son anda inci rengi kapılara doğru yavaşça sürüklenerek soykırımdan 


kişisel olarak kurtulacaklarına inanıyorlar: buna 'esrime' diyorlar. 


“Artık televizyonda Yahudilere karşı vaaz vermeye başlanamayacağını biliyorum. Ve Saul'un Kimlik doktrinini şimdi veya gelecekte vaaz etmesi 
gerektiğini ima etmek istemedim. Ama dışarıda kullanabileceğimize inandığım bir olgu var. Kırk milyon insan, Caldwell ve diğer evanjelistlerin 
onlara söylediği her şeye kelimenin tam anlamıyla inanıyor; buna o kadar güçlü inanıyorlar ki, sadece seyyar satıcılara muazzam miktarda para 


vermekle kalmıyorlar, aynı zamanda inançları doğrultusunda oy veriyorlar ve inançlarını ilerletmek için toplu katliamlar yapmaya hazırlar. 


“Elbette, eğer seyyar satıcılar sürülerini Yahudilerin hoşlanmadığı bir yöne götürmeye başlarlarsa, suları hemen kapatılacak. Ancak bunu 
aşmanın yolları var. Çözümünü göremediğim sorun, koyunların dikkatini çekmek için işportacılarla etkili bir şekilde rekabet etmekti. Demek 
istediğim, Caldwell ve diğerleri aptal değil; işlerini biliyorlar ve bu işte çok iyiler. Onları izleyerek saatler geçirdim. Ama şimdi, Tanrı aşkına, daha iyi 


birine sahibiz!” 


Colleen sessizce dinliyordu ama şimdi konuştu: “Oscar, bu o kadar kolay değil. Yetişkin hayatımın tamamını televizyon yayıncılığında geçirdim. 
Yahudiler bu işin her yönünü kontrol ediyorlar ve buna çok dikkat ediyorlar. Bunun kendilerine verdiği gücün tamamen farkındalar ve aynı 


zamanda bir düşmanın onu onlara karşı kullanabilmesinin kendileri için yaratabileceği tehlikenin de farkındalar. Her zaman tetiktedirler. 


Hiç kimse ama hiç kimse, Yahudiler onu iyice kontrol etmeden ve onun uysal olduğuna tamamen ikna olmadan önce izleyici kitlesine ulaşamıyor. 
Bunun tekrar tekrar olduğunu gördüm. Ülkedeki her 'Yahudi karşıtı' olayın bilgisayarlı dosyalarını tutan B'nai B'rith adında devasa bir gizli polis 
ağı var. Joe Blow bir Rotary Kulübü toplantısında bir Yahudi şakası anlatırsa ve bir Yahudi üye bunu duyarsa, B'nai B'rith'in Hakaretle Mücadele 
Birliği yakında Joe Blow hakkında bir dosya hazırlayacak. Eğer Joe bir talk-show sunucusu olmayı denerse, bir Yahudi kanal sahibinin yapacağı ilk 
şey onu ADL'den kontrol etmek olacaktır. Ve işi alamayacak. İstasyon sahibi Yahudi olmayan biriyse ve Joe'yu işe alırsa istasyonunun bağlı olduğu 


ağ, ADL'yi kontrol edecektir. Ve söz sahibine geri dönecektir: Joe'dan kurtulun, yoksa. 
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Üstelik Joe Blow tamamen temiz olsa bile televizyona sızmak onun için hiç de kolay olmayacak. Televizyonda 
büyük para var ve Joe dışında pek çok kişi bu işe el koymak istiyor. Yeteneğe göre giremezsiniz ama bunun 
şüphesiz biraz faydası olur. Bu senin tanıdığın kişi; sana iyilik yapacak olan odur. Dışarıdan gelen birinin gerçekten 
hiç şansı yok.” 


“Colleen, endişeni takdir ediyorum. Eminim işi biliyorsunuzdur. Sizden çok fazla tavsiyeye ihtiyacımız olacak. 
Ama elimde birkaç numara var ve Saul'u yayına çıkarmak için iyi bir şansımız olduğuna inanıyorum. Ayrıca Saul'un 
o kadar iyi olduğuna inanıyorum ki, bir kez harekete geçtiğinde Yahudiler onu oradan çıkarmakta zorlanacak 
çünkü çok geçmeden koyunlara gerçek bir kanca takacak. Elbette çok dikkatli olmalıyız ve kartlarımızı doğru 
oynamalıyız. Ama bunu denememiz gerektiğine eminim. Saul gibi bir hediye boşuna kucağımıza düşmedi." 


Harry homurdandı, “Lanet olsun Oscar, sen de koyunlardan biri gibi konuşmaya başladın. Sen ne 
Saul'un bir 'hediye' olduğunu söylediğinde bunu mu kastediyorsun? Yahveh'den bir hediye belki?" 

Oscar kızardı, sonra saatine baktı. “Geç olduğunu biliyorum millet, ama akşama ara vermeden önce Colleen ile 
birkaç şeyi kontrol etmem gerekiyor. Henüz ikna olmamış olabilirsiniz ama bu proje bizim için büyük bir şey 
olacak ve ben de şimdi başlamayı düşünüyorum." 
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XXILI 


Oscar'ın heyecanı önümüzdeki birkaç günde de yüksek olmaya devam etti. Her ne kadar Colleen'le yaptığı ilk görüşme 
fırsatlardan çok öngörülemeyen engelleri ortaya çıkarmış olsa da, yine de geçici bir eylem planı formüle etmeyi başarmıştı; 
hem Harry hem de Colleen bu planın Saul'u yayına çıkarmayı başarabileceğini gönülsüzce kabul etti. Ve Saul'la daha sonraki 
görüşmeleri ve tartışmaları, Saul'un eşsiz yeteneğine ilişkin ilk izlenimini güçlendirdi. 


Oscar'ın planı, temel hatlarıyla, Saul'u tanınmış bir televizyon müjdecisinin kuyruğuna bağlamak ve içlerinden birinin Saul'un 
vaaz etme yeteneğini yeterince görmesini sağlayarak Saul'un faydalı olacağına ikna etmekti, ancak bu onun Saul'un gölgede 
kalabileceğini fark etmesine yetmeyecek kadar değildi. o. Evangelistin olanaklarıyla halkın bilincine sunulduktan sonra Saul'un 
kuyrukları kesilecek ve kendi taraftarını geliştirmesine izin verilecekti. Ozaman ve ancak o zaman sürüsünü yeni bir yola 
yönlendirmeye başlayacaktı. 


Başlangıçtaki en büyük sorun Saul'u ikna etmekti. Kendi yeteneğinden o kadar da şüphe duymuyordu çünkü Oscar'ın planına 
uymanın, kendisinin hazırlanmadığı kişisel bir Rubicon'u aşmak anlamına geleceğini düşünüyordu. Kamuoyunun ilgi odağı 
haline geldikten ve Oscar'ın aklında olan türde bir öfke yarattıktan sonra bir daha öğretmenliğe geri döneceğine pek 
güvenemezdi. Saul, Oscar'ın teklifini ciddi bir şekilde kafasında evirip çevirmeye başladığında Emily çılgına dönmüştü. Eğer bu 
işi yaparsa onu terk etmekle tehdit etti. Ancak Saul için planın ölümcül bir çekiciliği vardı, çünkü büyük ölçüde onun kendine 
özgü yeteneğine bağlıydı ve aynı zamanda uzun süredir bastırdığı seyirci önünde performans sergileme dürtüsüne de hitap 
ediyordu. 


Ara, televizyon müjdecileri arasında iki numaralı adam olan Jerry Caldwell'in Saul'a bir seçmeler yapmayı kabul etmesiyle 
geldi. Bu teklifi Harry kışkırtmıştı. Ek iş yaptığı şirket, diğer şeylerin yanı sıra televizyon stüdyosu aydınlatma ekipmanları da 
satıyordu ve Caldwell bir müşteriydi. Haftalık sekiz milyonluk televizyon izleyicisiyle övünen “Yeni Zaman İncil Saati"nin kayıt 
seansı sırasında, görünüşte şirketin ekipmanlarının nasıl çalıştığını görmek için Caldwell'in stüdyosuna uğradı. 


Caldwell'in alışılagelmiş program formatı, kendisine ek olarak birkaç yardımcı vaizin (bazen beşe kadar) katılımını gerektiriyordu 
ve bu yardımcılar arasında oldukça hızlı bir değişim vardı. 


Seans bittikten sonra Harry, Caldwell'e Saul'dan bahsetti ve Saul'u başka bir eyaletteki yerel bir istasyonda vaaz verirken 
gördüğünü ve onun yeteneğinden çok etkilendiğini söyledi. Harry, Saul'un artık daha geniş bir izleyici kitlesi aradığını ve 
Caldwell gibi gerçek bir profesyonelle çalışma şansını kesinlikle değerlendireceğini söyledi. Dalkavukluk işe yaradı ve Caldwell, 
Harry'ye Saul'u onu görmesi için göndermesini söyledi. 

Saul, Caldwell tarafından yardımcı olarak işe alındıktan sonra ince bir çizgide yürümek zorunda kaldı. Caldwell'in kendi değeri 
konusunda ikna olmasını sağlayacak kadar iyi bir gösteri sergilemesi gerekiyordu ama ışığının tam parlaklığına yakın bir yerde 
parlamasına izin vermeye cesaret edemiyordu. Bunu yapmak, televizyon izleyicilerinin dikkatini Caldwell yerine kendisine 
odaklayacak ve o da bir anda kovulacaktı. Normalde Caldwell'i oldu bittiyle hazırlıksız yakalama fırsatı da yoktu , çünkü vaazlar 
neredeyse her zaman önceden kayıt altına alınıyordu. Kaseti izlediğinde tatmin olmazsa, Caldwell'in kapsamlı düzenleme veya 
hatta tamamen yeniden çekim talep etmesi hiç de alışılmadık bir durum değildi. 


Saul'un kendini dikkatle dizginleyip alçakgönüllü tavrını sürdürmesine rağmen, gidişat bazen biraz zorlu olabiliyordu. 
Caldwell'den dokuz santim daha uzundu ve çok daha otoriter bir görünüme sahipti. Bu nedenle, o ve Caldwell, şu veya bu tür 
kamera hilesi kullanmak dışında, boy farkının izleyiciler tarafından görülmemesi dışında aynı anda ekranda görünemediler. 
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Saul, işvereninin ona karşı karışık duygular beslediğini açıkça görüyordu. Bir yandan Caldwell asistanının izleyici çekiciliğini 
fark etti -Saul zaten birçok Fundamentalist yorumcunun olumlu yorumlarını almıştı- ve Fundamentalist televizyon izleyicilerinden 
payını artırma fırsatını kaçıracak biri değildi. Ama dikkatli ve hesapçı bir adamdı ve yapmak istediği son şey bir rakibe ya da 
potansiyel bir rakibe yardım etmekti. Saul ilişkinin ne kadar süreceğini merak ediyordu. 


Endişesini Oscar'la paylaştı ve Saul'u bağımsız bir kariyere başlatmak için en iyi şanslarının mümkün olan en kısa sürede 
harekete geçmek olduğuna karar verdiler; bu da Caldwell'in bir dahaki sefere canlı yayın yapması anlamına geliyordu. Aslında 
bunlar yılda dört ya da beş kez oluyordu; genellikle Paskalya ya da Noel ya da siyasi bir etkinlik gibi özel günlerde oluyordu ve 
Saul, Caldwell için çalışmaya başladıktan sadece üç hafta sonra zaten bunlardan birine katılmıştı. Bir aydan biraz daha uzun bir 
süre sonra Paskalya'da gün doğumu töreni başlayacaktı. 


"Peki yakutların dikkatini çekmek için ne yapmalıyım?" Saul bilmek istiyordu. “Servis açık havada olacak. Belki de Jerry'nin 
kafasına gökten bir şimşek çakabilir ve sonra onun kontrolünü devralabilirim. “Korkarım özel efekt departmanımız talep üzerine 
şimşek sağlayamıyor,” diye yanıtladı Oscar, “ama yapabileceğimiz bazı şeyler var . Hizmetinizin bir bölümünde sizin için bir 

haleye ne dersiniz? Bunun onları şaşırtacağını mı düşünüyorsun? 


"Bunu gerçekten yapabilir misin?" 
"Belki. Bunu düşünüyordum ama yine de birkaç şeyi denemem gerekiyor. Bir gün içinde öğreneceğim 
iki. Bu arada mini vaazını nasıl halledeceğini düşünüyor olabilirsin.” 


Oscar, yapay halesini Saul'un üzerinde denemeye hazır olduğunda bir sonraki haftanın ortasıydı. 
Aslında bu, Oscar'ın dükkanında yaptığı özel bir donanımdaki küçük, yüksek yoğunluklu bir ampulden başka bir şey değildi. 
Saul'un eşsiz saç tamamlayıcısından faydalanmak için tasarlandı. İncelmesine rağmen, Saul'un kafasında hâlâ her yöne doğru 
uzanan seyrek, demir grisi tutamlarla oldukça gür ama tamamen düzensiz bir paspas oluşturmaya yetecek kadar saç vardı. 
Işığa, haber kameramanlarının kullandığına benzer, Saul'un kafa derisinden yakasının içine kadar uzanan ince bir tel ile 
bağlanan bir pil kemeriyle enerji veriliyordu. 


Oscar, aparatı dikkatlice Saul'un kafa derisinin merkezine yakın bir yere yerleştirdi, bir miktar yapışkan balmumuyla sabitledi 
ve ardından saçını tekrar eski yerine taradı. Yukarıdan doğrudan Saul'un başına bakılmadığı sürece görülemiyordu ve o zaman 
bile sıradan bir gözlemci tarafından fark edilmesi pek olası değildi. Oscar, kendisini Saul'un yaklaşık 5 metre önünde, yani 
kendisi kürsü arkasındayken televizyon kamerasının olacağı yerde konumlandırdı ve ardından Saul'un akü kayışındaki bir 
düğmeyi kapatmasını, böylece ampulün gücünü düzgün bir şekilde artıran bir elektronik devreyi etkinleştirmesini sağladı. 
maksimum değeri. 


“Evreka!” Oscar ağladı. "Saçların yanıyor gibi görünüyor. Işığı bir hale izlenimi verecek kadar dağıtır. Tabii ortası çok parlak 
ve yanlarda ışık yok ama bunu düzeltebiliriz.” 


Aniden Saul'un saçları alev aldı ve Saul zaten anahtarı açmış olmasına rağmen başının ortasından ince bir keskin duman 
tutamı yukarı doğru kıvrıldı. Neyse ki hasar, sıcak ampulün hemen üzerindeki birkaç düzine saç teliyle sınırlıydı ve Saul'un kafa 
derisi yanmamıştı. 


Oscar'ın tepkisi "Bunu izlememiz gerekecek" oldu. “Ampul açıkken 150 watt güç veriyor. 
Vaazınızın en dramatik pasajını, açılış ve kapanış sekanslarının her biri için yaklaşık birer saniye dahil olmak üzere, yaklaşık beş 
saniye içinde tutmanız gerekecektir. Ve ısının saçınızın solmasına ve sıcak ampulle temas etmesine neden olmaması için daha 
kalın bir saç sertleştirici kullanmamız gerekecek. 


Saul, "Ayrıca aparatla saç derim arasına biraz daha yalıtım koyabilirsiniz," diye önerdi. "Rahatsız edici derecede sıcaktı. Daha 
sert bir saç spreyi ararken neden yanmaz bir şey bulmuyorsunuz? Aksi takdirde Musa'nın yanan çalısının doğaçlama taklidini 
yapmak zorunda kalabilirim.” 
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Oscar sonraki iki haftanın büyük bir kısmını cihazını geliştirmekle geçirdi ve Saul, Oscar tamamen 
tatmin olana kadar cihazla dört test daha yaptı. Son versiyon üç ayrı ampulden oluşuyordu ve bunları 
yerleştirmek ve Saul'un saçını yerine yerleştirdikten sonra düzenlemek için iki saatlik özenli bir çaba 
gerekiyordu. Anahtar akü kemerinden Saul'un pantolonunun içindeki diz eklemine kaydırıldı. Dizlerini 
birbirine bastırarak, dikkat çekmeden açıp kapatabiliyordu. Güç açma sekansı yarım saniyeye 
kısaltılırken, kapatma sekansı, doğru etkiyi sağlamak için neredeyse iki saniyeye uzatıldı. 


“Büyük gün geldiğinde, kameraya çıkmandan en az üç saat önce senin üzerinde çalışmaya 
başlamamız gerekecek, sonra da Jerry'nin sıradan makyaj adamından kaçman gerekecek. Sadece 
birkaç saniyeliğine saçınızı aydınlatmak büyük bir sorun gibi görünebilir, ancak televizyon izleyicilerinin 
sizi algılayışında büyük bir fark yaratabilir," yorumunu yapan Oscar, konuşma sırasında hatırlatıcı 
olarak kullanacağı notları not etti. Işıkların son kurulumu. 
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XXIV 


Oscar, motel odalarındaki televizyon ekranının rengini ve parlaklığını ayarlarken Adelaide, "Bu, kalkmaya değer olsa iyi olur," 
diye homurdandı. Yatakta doğruldu ve örtüyü çenesine kadar çekti. Oscar, Saul'un odasından birkaç dakika önce yeni dönmüştü. 
Saat sabahın 5'iydi ve Caldwell'in Paskalya töreni başlamak üzereydi. Cumartesi günü Adelaide ve Oscar, Washington'dan 
Caldwell'in kilisesinin ve televizyon stüdyosunun bulunduğu küçük Maryland kasabasına gitmişlerdi. 


Oscar, son kıyafetlerini de sandalyeye bırakıp yatağın yanına uzanırken, "Şikayet etmeyi bırak," diye onu uyardı. "Bütün gece 
ayaktaydım." 


"Bilmiyor muyum?" Adelaide öfkeyle tavrını sürdürerek bağırdı. "Beni romantik bir hafta sonu geçirmek için bir motele 
gitmeye ikna ediyorsun, sonra da beni bütün gece motelde tek başıma bırakıyorsun. Biraz romantizm! 


"Ne diyeceğim tatlım. Sana bir dakika içinde kaldırabileceğin kadar romantizm vereceğim. 


bu soygun hiçbir aksama olmadan ortaya çıkıyor. Aksi takdirde kendimi vuracağım.” 


Onu tanıdığından beri ilk kez Adelaide'nin çıplak bedeninin onun yanında olduğunu hissetmiyordu. Onun sıcaklığına ve 
sarhoş edici yakınlığına rağmen soğuk ve gergindi. Midesinde sıkı bir düğüm vardı. Saul'la yaptığı tüm bu gösterinin korkunç 
ve aptalca bir hata olduğuna dair mide bulandırıcı bir sezgiye sahipti. Ters gidebilecek çok fazla şey vardı. Milyonlarca insanın 
gözü önünde böyle bir aldatmacayı başarabileceğine inanacak kadar nasıl naif, bu kadar çocuksu olabilmişti! 


Caldwell'in Saul'un çevresindeki adamlarından bazılarının bu hileyi anında fark edip açığa çıkaracağı neredeyse kesindi. 
Terlemeye başladı ve belki de Saul'a bu işi yapmamasını söylemesinin bir yolu olabileceği düşüncesi aklına geldi. 


Ama hayır, artık çok geçti! Ekranda ilahi söylemeyi yeni bitirmiş olan Caldwell'in başka bir asistanı Saul'u tanıtmaya başlamıştı 
bile. Oscar o kadar endişeliydi ki, Saul'un mini vaazına başlamasını izlemeye dayanamıyordu. Adelaide'nin yüzüne kısa bir bakış 
attı. Ekranda olup bitenlere dalmıştı. Oscar, Saul'u donattığı aletten ona bahsetmemişti. Bildiği tek şey, Saul'un bu sabah 
senaryosundan ayrılarak ve dramatize ederek gösteriyi Caldwell'den çalmaya çalışacağıydı. Tekrar televizyon ekranına döndü. 


"/e kardeşlerim, Rabbimiz İsa, hayattaki konumumuz ne olursa olsun, rengimiz veya ırkımız ne olursa olsun, milliyetimiz ne 
olursa olsun, hepimize kardeşler olarak birbirimizi sevmemizi emretti; evet öyle yaptı: bu onun bize mesajıydı.” Saul hâlâ, bir 


tür mutluluk dolu boş gülümsemeyle sözlerini söylüyordu. Artık toparlanıp kürsüyü Caldwell'e teslim etme zamanı gelmişti. 


Saul'un sesi, sanki büyük bir tavuk kemiğini yutmaya çalışmış ve boğazına takılmış gibi, düzlüğün ortasında aniden boğularak 
kesildi. Vücudu garip, çarpık bir duruşla dondu ve yüzündeki gülümsemenin yerini anında, patlayan bir volkanın beyaz-sıcak 
ağzına karşı konulmaz bir hayranlıkla bakan bir adam gibi, huşu ve korku karışımı gibi görünen yoğun bir ifade aldı. onu 
yakmak üzere olduğunu biliyordu. 


Sonra Saul yeniden konuştu, ama bu sefer tiz, boğuk bir fısıltıyla: "Tanrım, güç, güç!" 
Sadece kendisinin görebildiği bir şeyden tamamen etkilenmiş görünüyordu. Ancak bu aşama yalnızca birkaç saniye sürdü. 
Daha sonra vücudundaki sertlik ve gariplik geldiği kadar hızlı bir şekilde geçti ve kendini tam, heybetli yüksekliğine kadar 
gerindi. Sanki aniden fiziksel olarak büyümüş gibiydi. Artık yüzündeki ifade tamamen değişmişti. Korkunun yerini huzur aldı; 
hayretin yerini heybet aldı. Artık Saul'un derinliklerinden nasıl çağıracağını bildiği ateşle parıldayan delici gözlerini doğrudan 
televizyon izleyicilerine çevirdi. Yavaşça kollarını kaldırdı. Ve Oscar, Saul'un saçında ışıkların yandığını görünce irkildi. 
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Saul'un sesi -ama vaazını verdiği sesten tamamen farklı bir ses- gürledi: “İşte! Yaşayasınız diye tekrar yanınıza geldim. Bu 


sayede hizmetkarım seninle konuşacağım.” Saul sağ kolunu göğsüne doğru salladı. “Beni dinle ve itaat et.” 


Uzaktaki dağlarda yankılanıp yankılanan bir gök gürültüsü gibi açık havadaki toplantıda yayılan bu son sözlerle birlikte 
saçlarındaki ışıklar söndü. Yüzündeki ifade bir kez daha ihtişamdan huşuya dönüştü, ancak bu sefer korku yerine merakla 
karışmıştı. Ve aynı zamanda boyu bir santim kadar küçülmüş gibi görünüyordu. Bir süre daha suskun ve görünüşe göre kafası 
karışmış bir şekilde durdu, sonra döndü ve tökezleyerek kürsüden uzaklaştı, bu sırada acı suratlı Jerry Caldwell onun yerini 
almak için acele etti. 


"Tanrım!" diye bağırdı Adelaide. “O gerçekten Saul muydu?" Gözle görülür bir şekilde sarsılmıştı. 


"Evet," diye yanıtladı Oscar, kendisini bir dakika öncesine göre çok daha iyi hissederek, "o bizim Saul'umuzdu." 


“Ama başından ışık akıyordu! Bir tanrıya benziyordu!” 


Oscar dönüp Adelaide'ye tekrar baktı. O da neredeyse Caldwell kadar perişan görünüyordu. Halo etkisi Oscar'ın eleştirel 
bakış açısına acı verici derecede ince, zar zor idare edilebilir görünüyordu. Saul'un kafasından hiçbir şey akmadığını görmemişti, 
sadece saçında yanan bazı ışıklar saçının biraz parlak görünmesine neden oluyordu. Ancak işin içindeki hileyi bilmeyen Adelaide, 
daha fazlasını gördüğünü düşünüyordu. Görünüşe göre telkinin gücü onda iş başındaydı. Bunun televizyon izleyicilerinin geri 


kalanı için de geçerli olduğunu umuyordu. 


Hala Caldwell'in beceriksizce ve ahşap gibi izleyiciyi yeniden ele geçirmeye çalıştığı televizyon ekranına bakan Adelaide başka 
bir şey söylemeye başladı ama Oscar hemen elini ağzına götürdü. Nazikçe ama kararlı bir şekilde onu tekrar yastığa doğru itti. 
Sonra battaniyeyi aşağı çekerek göğüslerinin görkemli şişkinliğini açığa çıkardı. Ağzı açlıkla meme uçlarından birini ararken 
boştaki eli battaniyenin altından kalçalarına uzandı ve onu şefkatle okşadı ve yokladı. Birkaç saniye içinde rahatladı ve onun 
okşamalarına hevesle karşılık vermeye başladı. 
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XXV 


“Peki Saul, geçen Pazar günkü performansını nasıl zirveye çıkarmayı planlıyorsun?” Harry, Oscar, Saul, Colleen ve 
kendisinin üç gün sonra Oscar'ın evinde ne zaman buluştuğunu bilmek istiyordu. "Bir dahaki sefere yayına çıktığınızda, 
taşları etkilemek için bir dağı havaya mı kaldıracaksınız?" 


Oscar, "Bir süreliğine mucizelere aldırış etmeyecek" diye yanıtladı. “Yapmamız gereken en önemli şey onu kendi 
programıyla oturtmak ve izleyici kitlesini oluşturmak. Artık daha ucuz numaralarla her şeyi mahvetme riskini almak 
istemiyorum. Caldwell öfkeli ve Saul'la rekabete girerse onu sahtekarlıkla suçlamakla tehdit ediyor." 


"Ah, Jerry halo numaranı nasıl yaptığını anladı mı?" Harry, Saul'a döndü. “İnanmıyor mu? 
vaazın sırasında gerçekten İsa'ya medyum olduğunu mu söyledin?" 


Saul, "Bu alaycı küçük pislik, kandırıldığı dışında hiçbir şeye inanmıyor," diye sırıttı. “Servisin benim kısmını sahne 
arkasındaki monitörden izliyor olmasına rağmen ne olduğunu anlamadı. Benim peşimden kürsüye çıkmak zorunda 
kaldı, ben de doğrudan tuvalete yöneldim ve Oscar'ın aletlerini saçımdan çıkardım. Sonra kendimi iyi hissetmiyormuşum 
gibi davranıp eve gittim. Servisten sonra Caldwell berabere kalmaya hazırdı. Korktuğu asıl şey benim kendi 
programımı başlatıp bağışlarının bir kısmını tüketmem. Onun evindeki telefonlar Pazar sabahından beri aralıksız 
çalıyor ve inananlar İsa'nın benim aracılığımla konuşmasını duymalarına izin verdiği için Jerry'ye şükranlarını ifade 
etmek için arıyorlar. Onlar üzerinde nasıl bir etki bıraktığımı biliyor ama bu konuda ne yapacağını bilmiyor. Bana 
söyleyebildiği tek şey şuydu: 'Lanet olsun sana, Rogers, lanet olsun kıçına, eğer bu şeyden faydalanmaya kalkarsan 
senden intikamımı alırım, lanet olsun sana!' Hala o kadar kızgın ki tutarsız. Artık İsa'nın gerçek sözcüsü olduğuma 
ikna olan sekreterlerinden birinden düzenli olarak raporlar alıyorum." 


Oscar, "Onu bu kanaatten vazgeçirmeyin," diye güldü. “Yararlı olabilir. Şimdi Colleen, Saul'un yayına çıkmasıyla ilgili 
neler öğrendiğini bize anlat.” 


"Washington benim tek büyük başarımdı" diye yanıtladı. “WZY-TV'de Pazar akşamı boş bir yer var ve zamanı Saul'a 
satmaya hazırlar. Ama bunun yanı sıra Gospel Time Network'ün satış müdürü Carl Hollis ilede konuşuyorum. Hollis 
bana henüz kesin bir cevap vermemiş olsa da, uydu aktarıcılarını haftada bir saat prime time için kiralayabileceğimize 
inanıyorum. Ağ yöneticilerinin önce Saul'la röportaj yapmak istediklerini söylüyor, ancak bu ülkedeki aslında 
Hıristiyanlar tarafından yönetilen tek Hıristiyan ağ ve ben Saul'un onları aşabileceğine inanıyorum - özellikle de ağ 
ciddi mali sorunlar yaşadığından beri şimdi ve paraya ihtiyaçları var. Eğer bu gerçekleşirse, bu bizi ülke genelinde 
yaklaşık 370 yerel televizyon kanalına çıkaracak, ancak bunların neredeyse tamamı kırsal ve küçük kasaba izleyicilerine 
sahip çok küçük istasyonlar. Ayrıca Acme Cablevision ile yaptıkları anlaşmalar ve yarım düzine daha küçük kablo ağı 
sayesinde 100'e yakın yerel kablo sistemine erişimleri var. 


“Sorun Saul'u büyük metropol bölgelerdeki güçlü bağımsız istasyonlara ulaştırmak; en büyük Fundamentalist 
izleyicilerin olduğu Chicago, Los Angeles, Nashville, Atlanta gibi yerler. 
Şu anda ülke çapında Saul'a gerçekten ilgi var ancak büyük metropol alanlarının çoğundaki istasyonlar oldukça 
ihtiyatlı davranıyor. Hepsi Saul'la ilgili bir çeşit saçmalık olduğunu biliyor. Hokum'a itiraz ettikleri için değil. Moral 
Richards'ı taşıyorlar ve o da şovunda sakatları tedavi ediyor, görme yetisini geri kazandırıyor ve başka 'mucizeler' 
gerçekleştiriyormuş gibi davranıyor. Sadece Saul bilinmeyen bir faktör. Yahudiler Richards'ın kontrol altında olduğunu 
biliyor. İsrail'in en büyük destekçilerinden biri. İsrail yanlısı çizgisini sürdürme konusunda çıkarı var. Ama Saul'u 
bilmiyorlar ve onlar için tehlikeli olmadığından emin olana kadar onun yayına çıkmasına izin vermeyecekler. WZY'deki 
yeşil ışık sadece bir tesadüftü. Yıllardır oradaki istasyon müdürüyle çalışıyorum ve Saul'a kefil oldum. Diğer büyük 
istasyonlarda bu işe yaramaz. Tıpkı ilk başta sana söylediğim gibi.” 
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“Tamam, o zaman onları ikna etmemiz gerekecek. Ama bunun neden bu kadar zor olduğunu anlamıyorum. Ne de olsa Saul, tuvalete gitmek 


için İsrail Büyükelçiliği'ne telefon eden Caldwell ile iyi haberi duyuruyordu.” 


Colleen, "Üç aydan az bir süre Caldwell'le birlikteydi," diye araya girdi. “Caldwell'in çizgisini takip etmeye devam etme 
konusunda hiçbir çıkarı yok. Yahudilerin istediği, kendileriyle aynı çıkarlara sahip insanlardır. Birine güvenmelerinin tek yolu 
bu." 


“Tamam, Saul'a Caldwell, Richards, Braggart ve diğerlerinin yaptığı gibi Yahudiler için karnı üzerinde süründüğü bir kaset 
yaptıracağız. Onun için kendi teolojik konumunu açıkladığı bir vaaz hazırlayacağız ve bu, Yahudilere, evangelist sürünün geri 
kalanından çok daha fazla itaatkar bir konum olacak. Kayıt olmak istediğimiz istasyonlara kaseti gönderebilirsiniz. Saul'u o 
kadar Yahudi yanlısı yapacağız ki onlara düşman olması akıl almaz hale gelecek." 


"Bunu yaparsan Saul'u köşeye sıkıştırma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaz mısın?" Harry sordu. "Demek istediğim, eğer Saul 
gerçekten standart Yahudi-Hıristiyan çizgisini benimsiyorsa, birdenbire değişip ağzının diğer tarafından konuşmaya başlarsa 
inanılırlığını kaybeder." 


Oscar, "Saul Yahudilere karşı bir hamle yapmayacak" diye sert bir şekilde karşılık verdi. "İsa şu ki. Ayrıca ideolojik olarak 
tutarlı olma konusunda endişelendiğinizde aslında Hıristiyan Fundamentalistlerden bahsetmiyorsunuz. Hayal edebileceğiniz 
en çılgın tutarsızlıkları, hiç kirpik bile kırpmadan özümseme konusunda mükemmel bir yeteneğe sahipler.” 


Saul düşünceli bir tavırla sakalını okşadı. “Sanırım aklınızdakiler için makul bir senaryo görebiliyorum. Ama bana öyle geliyor 
ki zamanlama bizim için en önemli faktör olacak. Ben hâlâ sıcakken yayına çıkmamız lazım. Ama aynı zamanda İsa'yı da çok 
yakında yeniden harekete geçirmemiz gerekecek. Eğer uzun süre standart Caldwell pasını dağıtmaya devam edersem, sıcak 
kalmayacağım. Ruby'leri koltuklarının kenarında tutmadıkça yayın süresi için sonsuza kadar para ödeyemeyiz. iflas edeceğiz.” 


“Kendine yeterince kredi vermiyorsun. Caldwell ve diğerleri yakutların dikkatini çekiyor 
aynı yaşlı baba ve yüz milyonlarca dolar kazanıyorlar.” 


"Milyarlarca," diye düzeltti Harry, Oscar'ı. “Televizyon müjdeciliği altı milyar dolarlık bir endüstridir.” 


Saul, "Şimdi, Caldwell'inki gibi kendi raketimizi kurduğumuzu ve seyircinin papanın parasını ödemeye devam etmeye istekli 
olduğunu varsayalım," diye devam etti. “Caldwell'in operasyonunun ticari tarafı hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Kendini bir 
gecede kurmadı. Organizasyonunu oluşturmak ve işinin püf noktalarını öğrenmek için yıllarını harcadı. Çevresindekilere vaaz 
verebilirim belki ama bundan çok daha fazlası var. Kendi stüdyo tesislerimiz yaptığımız işe göre gayet iyi ancak Caldwell'in 
standartlarına uygun değil; aslında ticari yayın çalışmalarına hiç de uyarlanmış değiller. Yahudi istasyon sahiplerine göndermek 
istediğiniz kaseti yapmak için - ki bu mümkün olduğu kadar düzgün olmalı - ticari bir stüdyo ve ekip kullanmamız gerekir. 
Bunun parası nereden geliyor?” 


Oscar, "Henüz tüm cevapları bilmiyorum" diye yanıtladı. “Caldwell'in sekreterine hattı açık tutun. Bize bazı tavsiyelerde 
bulunabilmeli. İlk kaset için neden ticari bir stüdyo kiralayıp, ardından yayın kasetleri için kendi stüdyomuzu kullanmak üzere 
ihtiyacımız olan ek ekipmanı alamadığımızı anlamıyorum. 

Eğer daha fazla özel efekt deneyeceksek, eninde sonunda kendi stüdyo ekibimize ihtiyacımız olacak. İşleri başlatmak için ilk 
paraya gelince, arayabileceğim bazı insanlar var." Aslında yoktu; para toplamak konusunda kesin bir fikri yoktu ama ne 
gerekiyorsa yapmaya hazırdı. 


Konferans üç saat daha sürdü. Sorumlulukların ayrıntılı bir şekilde dağıtılmasıyla sona erdi. 
Oscar, prodüksiyon masrafları ve yayın süresi satın almak için en az 200.000 dolar toplayacaktı. Colleen, dini ağ çalışanları ve 
bağımsız istasyon sahipleriyle müzakerelere devam edecekti. Harry stüdyo tesislerinin düzenlemelerini yapacak ve Saul'un 
kendi stüdyosu için ihtiyaç duyacağı ekipmanı toplamaya başlayacaktı. Saul bir dizi vaaz üzerinde çalışacaktı. 
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Oscar, önümüzdeki iki veya üç ay içinde Saul'un Hıristiyan Evanjelist televizyon izleyicilerinden büyük bir pay alması için mümkün olduğu kadar 
çabalamaya kararlıydı. Stratejilerinin önemli bir kısmının, Yahudiler ve diğer konular hakkındaki fikirlerini değiştirmeye çalışmadan önce 
dinleyicileri diğer evanjelistlerden uzaklaştırmak, onların sadakatlerini değiştirmek olduğunu hissetti. Eğer Saul çok çabuk ortaya çıkarsa, pek çok 
insan bir an için ondan etkilenebilirdi ama Caldwell ve diğer müjdeciler hâlâ kulaklarını açacak ve çoğunu Saul'un sahte bir peygamber olduğuna 
ikna edebileceklerdi. Oscar, Caldwell ve diğerlerinin boş sıralara vaaz vermesi için, gerçek silahlı saldırı başlamadan önce muhalefeti mümkün 


olduğu kadar zayıflatmak istiyordu. 


Üstelik Saul Yahudilere saldırmaya başlar başlamaz işler hızla gelişmeye başlayacak ve Oscar'ı çok meşgul edecek şeyler olacaktı. Önce Saul'un 


başlangıç parasını toplamanın yanı sıra başka meselelerle de ilgilenmek istiyordu. Bunlardan biri Ryan'ın Paskalya'dan iki gün önce ona telefonda 


verdiği bir görevdi. 
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XXVI 


Kamu Güvenliği Teşkilatı (Ryan'ın şimdilerde her zaman söylediği isimle "Tessis", tıpkı daha önce FBI'dan her 
zaman "Büro" olarak bahsettiği gibi) kuruluşundan ve Ryan'ın dört aydan biraz daha uzun bir süre önce 
atanmasından bu yana hızlı ilerlemeler kaydetmişti. . FBI'dan yaklaşık 800 özel ajanı ve yaklaşık 1000 bürokrat ve 
diğer destek personelini (neredeyse tüm Terörle Mücadele Bölümü) yeni örgütünün çekirdeği olarak almış ve bu 
ona anında operasyonel yetenek kazandırmıştı. 


Ve medyayı olağanüstü ustalıkla kullanmış, haftalık basın toplantıları düzenleyerek faaliyetlerine dair dramatik 
açıklamalar yapmıştı. Bunlar neredeyse savaş zamanı Ordu Genelkurmay brifingleri gibi sahneleniyordu; Ryan 
Teşkilat'ın geçen hafta terörizme karşı savaşının en son savaş alanı özetini veriyor, ardından savaş grubu 
komutanlarını sektör raporları vermeye çağırıyordu. Ryan'ın kendisi de her türlü gösterişli görünümden özenle 
kaçındı; ayık, neredeyse sert bir tavır sergiledi ve televizyon ekranlarında, milleti tehdit eden uğursuz terör 
güçlerine karşı kararlı bir imha savaşı yürüten, kendini geri planda tutan ancak son derece yetenekli ve enerjik bir 
askeri komutan olarak karşımıza çıktı. Oscar'a göre Ryan'ın acil amacı kendisini ve Teşkilat'ı vazgeçilmez kılmak ve 
aynı zamanda herkesi bunların doğru düşünen, yasalara saygılı vatandaşlara veya yerleşik iktidar yapısına tehdit 
oluşturmadığına ikna etmekti. 


Oscar, Ryan'ın bu hedefte ne kadar başarılı olduğuna hayret etti. Sadece birkaç ay içinde kamuoyunun zihninde 
terörizm hayaletini o kadar büyütmeyi başarmıştı ki, çoğu insan, yangını söndürecek bir itfaiye teşkilatının 
gerekliliğini kabul ettiği gibi, terörizmle mücadele edecek özel bir hükümet organının gerekliliğini de kabul etmişti. 
yangınlar. Bu başarıyı elde ederken, hem terörizmi bastırmak için var olan birkaç gerçek fırsattan hem de 
Teşkilat'ın ek fırsatlar yaratmak amacıyla faaliyet gösterdiği kısıtlamalardan olağanüstü özgürlükten mümkün 
olan en iyi şekilde yararlanmıştı. 

Ve çeşitli grupların çıkarlarını ve önyargılarını dengeleyerek hedeflerini seçerken diplomatik ustalık göstermişti. 


New York'ta, üyelerinin tamamı İsrailli veya Sovyet Yahudisi göçmenlerden oluşan ve şimdiye kadar New 
York'taki yolsuzluğa bulaşmış memurlardan korunmaya bağlı olarak cezasız bir şekilde faaliyet gösteren bir 
organize suç çetesinin merkezi olarak hizmet veren bir gece kulübüne muhteşem bir baskın düzenlemişti. ve 
Washington. Yahudileri rahatsız etmekten her zaman çekinen FBI, bazı raketlerinin büyüklüğü ve tanıkları ve 
potansiyel muhbirleri öldürürken sergilediği acımasız vahşet nedeniyle kötü bir üne sahip olmasına rağmen 
çeteye karşı harekete geçmekten kaçınmıştı. Ancak Ryan'ın "terörist" olarak yorumladığı ve dolayısıyla onun yetki 
alanına giren bazı faaliyetlerde bulunması nedeniyle adamları pompalı tüfekler ve saldırı tüfekleriyle içeri girerek 
14 çete üyesini öldürmüş ve 30'dan fazlasını esir almış, televizyon ekipleri ise bunu kaydetmişti. hepsi akşam 
haberleri için. 


İki gün sonra, tam da "aşırı güç" ve "polis vahşeti" hakkındaki şikayetler yoğunlaşırken, ajanları Detroit'te bir 
Filistinli grubun dokuz üyesini tutukladı, bu süreçte neredeyse ikisini öldürüyordu ve Ryan o akşam televizyona 
çıktı ve şunları gösterdi: ele geçirilen silahlardan oluşan küçük bir cephaneliği boşaltıyor ve Filistinlilerin ABD'deki 
Yahudi liderlere suikast düzenlemeye hazırlandıklarını iddia ediyor. Sanki Teşkilat'ın New York baskını sırasında 
iddia edilen sivil hak ihlalleri hakkındaki sızlanmalar sanki sihirli bir şekilde durmuş gibi. 


Daha sonra Chicago'da, karma bir çifte yönelik saldırıyla ilgili sorgulanmak üzere aranan, ağır silahlı, beyazların 
üstünlüğünü savunan bir kişiyle silahlı çatışma yaşandı. Kendisi evinde barikat kurmuştu ve Ryan'ın adamlarıyla 
çıkan çatışmada hem kendisi hem de karısı öldürüldü. Bunu takip eden basın toplantısında Ryan, Teşkilat'ın elinde 
adamın son aylarda birkaç kez Washington'a gittiğine dair kanıt bulunduğunu söyledi. Hem Horowitz suikastı hem 
de Nefrete Karşı Halk Komitesi'nin bombalanması sırasında Washington'da olduğuna inanılıyordu ve bu nedenle 
bir 
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Her iki terör eyleminin de baş şüphelisi. Oscar, Ryan'ın bu yarım kalan işleri ne kadar düzgün bir şekilde 
tamamladığını fark etti. Ölü adamlar çok uygun günah keçisi olur ve hiçbir hikaye anlatmazlar. 


Medyada Ryan ve Teşkilat'ı ısrarla eleştiren birkaç kişi vardı (bu kadar sınırsız polis yetkisini Federal hükümetin 
ellerine bırakmanın akıllıca olup olmadığını hâlâ sorgulayan yorumcular) ama sokaktaki adamın böyle bir çekincesi 
yoktu. Ne Ryan'ın operasyonlarındaki şiddet ne de diğer polis teşkilatlarının uyguladığı kısıtlamalardan kurtulması 
ortalama vatandaşı rahatsız ediyor gibi görünmüyordu; aslında John O. Public bunu sevdi. Ona öyle geliyordu ki, 
çok uzun zamandır kötü adamlar cinayetten paçayı sıyırıyordu; artık eldivenleri çıkarmanın ve kanun ve düzeni 
yeniden sağlamak için ne gerekiyorsa yapmanın zamanı gelmişti. Ryan'ın bu konudaki düşünceleri halkın 
düşüncelerinin tam bir yansıması gibi görünüyordu. 


Tabii ki Ryan'ın gelecek için aklında teröristlere karşı mücadele etmekten çok daha fazlası vardı. Artık başlıca 
endişelerinden biri elinde terörist kalmaması ve Teşkilat'ın sürekli olarak güçlendirilmesinin gerekçesiydi. Bu 
soruna getirdiği çözüm, Oscar'ın Mossad hedeflerini vurmaya başlamasını ve Filistinli grupları suçlayacak ipuçları 
bırakmasını sağlamaktı. Mossad, kaçınılmaz olarak Filistinlilere misilleme yaptığında, Ryan'ın İsrail örgütüne karşı 
büyük bir hamle için bir bahanesi olacaktı. Bu arada İsrailliler ile Filistinliler arasında Amerika şehirlerinin 
sokaklarında yürütülen bir terör kampanyası kesinlikle onun planlarına zarar veremezdi. 


Ryan, telefon görüşmesinde Oscar'a yarım düzine kadar Mossad ajanı ve ofisini seçmesini ve medyada geniş 
yer almasını garanti edecek şekilde yüksek profilli bir şekilde onları ortadan kaldırmasını söylemişti. Ryan'ın ona 
son sözleri şu olmuştu: “Gerekiyorsa bu işi birkaç aya uzatabilirsin. 

Mossad'la başa çıkabilecek kadar konumumu sağlamlaştırmam en azından bu kadar uzun zaman alacak. Ama 
hemen çalışmaya başlayın. Ve Yeager! Dikkatli olun, ancak mümkün olduğu kadar dağınık hale getirin: çok fazla 
maddi hasar, çevredeki masum insanlar vb. Alabildiğimiz kadar halkın öfkesini istiyorum. Ve çok kurnaz olmayın; 
Mümkünse amatörce görünmesini sağlayın. Bu aptal Araplar işleri böyle yapıyorlar.” 


Oscar bu görevi almaktan memnun değildi. Ryan'la olan ortaklığını sona erdirme olasılığını değerlendirdi. Ne 
yazık ki bunu şimdi güvenli bir şekilde yapmak, Ryan'ın Teşkilat'ın başına geçmesinden önce olduğundan çok daha 
zor olurdu. Ryan onu kolaylıkla öldürtebilirdi ama Oscar'ın Ryan'a ulaşması artık o kadar kolay değildi. Ayrıca Ryan 
açıkça yukarıya doğru gidiyordu ve bu bağlantı gelecekte çok değerli olabilirdi. 


Bu konuda kararını vermeden önce bir hafta boyunca düşündü. Kararı, Mossad projesine devam etmek ve 
Adelaide onun yanına taşınmadan ve Saul'la olan televizyon projesi zamanının daha da fazlasını işgal etmeye 
başlamadan önce bu işi mümkün olan en kısa sürede bitirmekti. Ayrıca ortaklığın kendi planlarına yardımcı olmaya 
başlamasının zamanının geldiğine de karar verdi. Cuma günü erkenden Ryan'ı aradı ve ona devam etmeye hazır 
olduğunu ancak işletme fonuna ihtiyacı olacağını söyledi. 


Ryan, Sorun değil, diye yanıt verdi. “50.000 dolarınız olabilir.” 

Oscar, "Yeterli değil" diye yanıtladı. “250.000 dolara ihtiyacım olacak.” Mossad'la uğraşmak için makul görünen 
miktara, Saul için ihtiyaç duyduğu şeyi de eklemişti. 

Diğer tarafta birkaç saniyeliğine sessizlik oldu, sonra Ryan kısaca cevap verdi: "Anladın." 


O akşam başka bir aramada Oscar, her birinde 100 adet kullanılmış 100 dolarlık banknot bulunan 25 bantlı 
destenin yanı sıra üç radyo kontrollü patlatma cihazı, bir düzine gecikmeli ateşleyici, bir kit içeren büyük bir paket 
bulduğu bir toplama noktasına yönlendirildi. yüksek teknolojili hırsız aletleri, çeşitli marka ve modellerdeki araçlar 
için geniş bir ana anahtar seti ve diğer birçok yararlı ufak tefek alet ve gereçler. 

Son olarak pakette, üzerinde Arapça baskı bulunan bir tükenmez kalem, üç Suriye parası ve Arapça Kuran'ın yırtık 
pırtık bir cep baskısı vardı: bunlar, bir veya daha fazla eylemin sahnesine gizlice bırakılacak eşyalardı. Oscar, 
Ryan'ın titizliğinden ve talep edilen parayı teslim etme hızından etkilendi. 
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Hafta sonu boyunca Ryan'ın kendisine daha önce vermiş olduğu dosyayı dikkatle inceledi ve geçici olarak ilk 
hedefi olarak Washington şehir merkezindeki, Mossad'ın bölgedeki İsrailli olmayan birçok casusu, özellikle de 
Yahudiler için bir raporlama noktası olarak hizmet veren bir ofis malzemeleri mağazasını seçti. Federal hükümet 
veya hükümet yüklenicileri için çalışan ve İsraillilerin ilgisini çeken belgeleri veya diğer bilgileri kopyalayan veya 
çalan ABD vatandaşı. İsrail büyükelçiliğine utanç verici derecede yoğun bir trafik gelmesini önlemek için, bilgilerini 
K Caddesi'ndeki George's Kırtasiye'nin arka tarafındaki ofis kompleksine götürdüler; orada bir düzine Mossad 
ajanı tam zamanlı olarak kendilerinden bilgi aldı ve yeni casusluk görevlerini dağıttı. 


Oscar, Pazartesi günkü keşif ziyaretinde buranın çok sayıda düz camla donatılmış büyük ve modern bir mağaza 
olduğunu belirtti. Patlayıcılarla dolu bir evrak çantasını gizlice koridorlardan birine bırakmak oldukça kolay olurdu, 
ancak yerleşim planı, arka ofislere muhtemelen çok fazla zarar vermeyecek şekildeydi. Daha cüretkar bir yaklaşım 
ise Mossad ofislerinden birine bomba atmak olurdu ama o bunun içerdiği risklerden hoşlanmadı. Mağazanın arka 
tarafında, görünüşte raflardaki stokları yeniden düzenleyen ama aslında arka koridora açılan kapıya yaklaşan 
herkesi inceleyen birkaç keskin gözlü karakter vardı. Oscar, sergilenen otomatik telefon yanıtlama cihazını 
inceliyormuş gibi yaptığı üç veya dört dakika boyunca, çoğu Yahudi görünümlü beş erkek ve üç kadının koridora 
girdiğini gördü. Hepsi sokaktan gelmişti ve dördü ataşe çantası taşıyordu. Bunlardan ikisi sahte çalışanlar 
tarafından durduruldu. Birinin hemen ilerlemesine izin verildi, ancak diğeri, kapı bekçilerinden biri arkaya gidip, 
görünüşe göre ziyaretçiye izin vererek geri dönene kadar alıkonuldu. 


Oscar operasyonun büyüklüğü karşısında hayrete düştü. Goyişeli velinimetlerinin ve sözde "müttefiklerinin" 
gözünün önünde casusluk faaliyetlerini bu kadar büyük bir boyuta taşıyan İsraillilerin kibri nefes kesiciydi. 
Düzeltmeyi yaptıklarından ve hesap sorulmayacaklarından oldukça emin olmalılar. Kararlılığının katılaştığını 
hissetti: Bu kibirli uzaylılara biraz tevazu öğretmek tatmin edici olurdu. 


Dışarı çıkıp köşeyi dönüp bloktaki mağazaların arkasından geçen dar sokağa doğru yürüdü. Devasa metal çöp 
kutularının ve motorları rölantide çalışan dağıtım kamyonlarının arasından geçerken, George'un teslimat girişini 
orta boy bir kamyonun sığabileceği kadar geniş bir girintide buldu. Kapı çelikle kaplanmıştı ve kilitliydi, yanında 
bir çalışanı çağırmak için bir düğme bulunuyordu. Kapının solunda çelik çubuklarla korunan küçük, kirli bir pencere 
vardı. Park boşluğunun yaklaşık 25 metre sağında, yine parmaklıklı, çok daha büyük sekiz pencere vardı ve 
hepsinde sıkıca kapatılmış jaluziler vardı. Küçük pencereye hızlıca baktı. Bir mağazanın depo raflarını görebiliyordu; 
çift kanatlı kapısı sergi alanına açılıyordu. Sağda, büyük pencerelerin başladığı yerde deponun bir duvarını 
görebiliyordu. Bu yüzden Mossad'ın kullandığı ofislere açılmak zorunda kaldılar; mantıklı olan tek şey buydu. İşi 
değerlendirmeyi bitirmesi ve kararını vermesi yalnızca birkaç saniyesini aldı: Ryan yüksek profilli bir operasyon 
istiyordu ve öyle de yüksek profilli olacaktı. 
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XXVII 


Ertesi gün Oscar hem kırtasiye dükkanı işi hem de Saul'un programı için hazırlıklarla meşgul oldu. İlk olarak, evini 
Adelaide ile paylaşacağı geleceğe yönelik bir bakış açısıyla, Washington'un yaklaşık 40 kilometre batısındaki Virginia 
kırsalındaki Manassas'a doğru yola çıktı ve burada güzel, sağlam bir çift garaj kiraladı. 


Daha sonra kendisine kullanılmış bir Chevrolet pikap satın aldı. Kamyonetle şehrin kenarındaki büyük bir yem ve 
gübre deposuna gitti ve 15 torba gübre kalitesinde amonyum nitrat satın aldı. Daha fazlasını da satın alabilirdi ama 
1.500 pound, kamyonuna zarar vermeden tek bir yükle kaldırabileceğini tahmin ettiği miktardı. Bunu garajda 
boşalttıktan sonra bir hırdavat ve çiftlik malzemeleri mağazasına uğradı ve iki adet 50 kiloluk Tovex kartuşu ve bir 
kutu elektrikli patlatıcı satın aldı. 

Tovex, çiftçiler ve müteahhitler tarafından kütük ve kayaları patlatmak için yaygın olarak kullanılan alüminize edilmiş 
su jeli bir dinamitti. 

Son alışverişini yaparken ehliyet göstermesi ve adını, adresini ve sosyal güvenlik numarasını kaydetmesi gerektiğini 
biliyordu ve bu nedenle üç ay önce David Kaplan'ın cüzdanından aldığı ehliyeti kullanmıştı. Ayrıca Horowitz işi için 
aldığı esmer peruğu da takmıştı ama Kaplan'ın ruhsattaki fotoğrafı hala Oscar'a çok az benziyordu. Ancak bu tutarsızlık 
katibin duraklamasına neden olmadı. 


Bu ön hazırlıklar bittikten sonra Harry'yi arayarak bir toplantı ayarlamasını istedi ve Washington'a doğru yola çıktı. 
Bombasını hazırlamak için günün büyük bir kısmına ihtiyacı olacaktı ve önce onu paketlemek için uygun bir kamyon 
çalması gerekecekti. Belki erkenden başlasaydı bu işleri yarın halledebilirdi. 

Bu arada, Saul'un televizyon kariyerinde ilerlemeye hevesliydi. 


Harry, Oscar'ın ona verdiği kese kağıdına baktığında ve içinin 100 dolarlık banknotlarla dolu olduğunu gördüğünde, 
birkaç saniye boyunca suskun kaldı. Parayı sehpanın üzerine döktü, hemen miktarını tahmin etti ve ıslık çaldı. "200 bini 
nasıl bu kadar çabuk topladın?" diye sordu, sesinde hayranlık, sevinç ve karanlık şüphe gibi karışık duygular vardı. 


“Bir arkadaşım onun için yaptığım bir sözleşmeli iş nedeniyle bana borçluydu ve sonunda diğer borcunu bana ödedi. 


gece," diye yanıtladı Oscar ikna edici olmayan bir sesle. 
“Sana her zaman nakit mi ödüyor?” 


"Aslında bu konuda ne kadar az konuşulursa o kadar iyi. Sadece sözüme güvenin: para gerçek. nasılsın 
Saul'un tanıtım kasetinin hazırlıklarını mı yapıyordunuz?” 


"Bunu bir veya iki gün içinde yapabiliriz; en kısa sürede Saul ve ben aynı akşam iki veya üç saatini kayıt için 
ayırabilirsek. Belki yarın. Saul malzemesinin provasını yapıyor ve gitmeye hazır. Capitol Productions'la konuşuyorum 
ve bizi neredeyse her an programlayabilirler. Çok kaliteli işler yapıyorlar ve oradaki insanları yıllardır tanıyorum. 
Pahalılar ama görünen o ki artık ücretlerini değiştirebiliriz.” Harry sırıttı. Görünüşe göre Oscar'ın parayı nasıl kazandığı 
konusunda endişelenmemeye karar vermişti. “Finansman gerçekten beklediğimiz tek şeydi.” 


Yaklaşık bir saat boyunca ilgili konuları tartıştılar ve Oscar, kaydedilen ilerlemeden memnun kaldı. Harry, Oscar'ın 
getirdiği paranın bir kısmıyla Lig'in video kayıt stüdyosunu on gün içinde yayın standartlarına getirebileceğini tahmin 
etti. Aslında bundan o kadar emindi ki, Colleen'in Saul'un Washington'daki WZY-TV'deki ilk yayınını iki Pazar günü için 
planlamasını istiyordu. 


Oscar'ın öğrendiğine göre en önemli gelişmelerden biri magazin muhabirlerinin Saul'a ulaşmaya çalışmasıydı. 
Caldwell'in sekreteri National'dan bir düzineden fazla telefon almıştı. 
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Enguirer ve tuhaf ve sansasyonel konularda uzmanlaşmış kasadaki diğer üç veya dört gazete. Şu ana kadar Saul aramalarına cevap 
vermemişti. 


Oscar, Harry'nin evinden Saul'u aradı. "Hey, bu bizim için büyük bir fırsat. Düşündün mü 


Gazetecilere ne söylemeniz gerektiği konusunda?" 


"Gerçekten o aptallarla konuşmam gerektiğini mi düşünüyorsun? Aptal gazetelerde büyük bir yazı yazarsak bunun güvenilirliğimizi 


azaltacağını düşünmüyor musun?” 


“Dinle Saul. National Enguirer'daki hikayelere inananlar, İsa'nın milleti temizlemek için geri döndüğüne inanacak olanların 
aynısıdır. Eğer doğru oynarsanız, en iyi sonucu vereceği yerde ön sayfa tanıtımını yapabilmeli ve yine de saygınlığınızı belli bir 
oranda korumalısınız. 


Ve sizi mümkün olduğu kadar çok istasyona ulaştırmak kampanyamıza kesinlikle zarar vermeyecektir.” 


"Yani sen benim Paskalya deneyiminden hala sarsılan basit, ayık bir ruh gibi davranmam gerektiğine inanıyorsun. 


sabahleyin İsa'nın neden onu medyum olarak seçtiğini bilmiyor musun?" 


"Kesinlikle! Hatta onlara, İsa'nın mikrofonda vücudunuzu ele geçirmesinin nasıl bir his olduğunu ayrıntılı bir şekilde anlatabilirsiniz. 
Tüm olanlardan biraz utangaç ve utanmış gibi davranın, ancak yine de bu haberi göğüslerinize yaymaya ve hatta eğer isterse İsa'nın 
sizin aracılığınızla konuşmasına izin vermeye kararlı olun. Bilirsiniz: bir tür 'Neden ben, ah Tanrım?' kombinasyonu. ve 'Senin isteğin 


gerçekleşecek. 


"Tamam aşkım. Bu gece onları tekrar arayacağım. Onlara oruçlu olduğum için daha erken arayamayacağımı söyleyeceğim. 


meditasyon. O nasıl?" 
"Kesinlikle doğru!" 


O akşamın ilerleyen saatlerinde Adelaide ile ulusal televizyon haberlerini izledi. En son işsizlik rakamları daha yeni açıklanmıştı ve 
ortalığı karıştırıyordu: Geçen ay yüzde onda yedilik bir artışla yüzde 7,9'a çıkmıştı. Kongre'nin bazı üyeleri, gerçek işsizlik oranının 
daha da yüksek olduğunu ve Hedges yönetiminin, halkın işlerin ne kadar kötü olduğunu bilmesini engellemek için rakamlarla 
oynadığını iddia ediyordu. Ekonomik analistler yaz ortasına kadar iş gücünün yüzde on kadarının işsiz kalacağını ve görünürde 
herhangi bir iyileşme olmayacağını tahmin ediyorlardı. Dahası, hem ticaret açığı hem de enflasyon keskin bir şekilde arttı ve bu 


durum son derece kasvetli bir genel tablo ortaya çıkardı. 


Ryan da yine haberlerdeydi. Çok sayıda kürtaj kliniğinin ve Planlı Ebeveynlik ofisinin bombalanmasından şüphelenilen militan 
kürtaj karşıtı grup olan Yaşam Yanlısı Komando'nun 42 üyesinin tutuklandığını duyurdu. Terörizm cephesinin başka bir yerinde, 
Chicago'da ırklar arası bir çift, bilinmeyen bir keskin nişancı tarafından vurularak öldürülmüştü ve Siyahlar, Miami'nin bir 


banliyösünde iki Beyaz polisi pusuya düşürüp öldürdükten sonra ayaklanıyordu. 


Ryan'ın bu son durumla nasıl başa çıkacağını görmek ilginç olurdu. Şimdiye kadar bireylerin ve örgütlü grupların peşindeydi; 
henüz planlanmamış mafya şiddetine karşı koymak zorunda kalmamıştı. Ancak Oscar, Miami'deki ayaklanan Siyahların çok 
geçmeden kendilerini neyin vurduğunu merak edeceklerinden emindi. Ryan'ın işini ciddiye alan ve nasıl sonuç alınacağını bilen bir 
polis olduğu açıktı. Adamın bu kadar ileri görüşlü olması Oscar için şaşırtıcıydı. İnsanlar yıllardır kasvetli ekonomik tahminlerde 
bulunuyordu, ancak Ryan'ın geçen Kasım ayının sonunda Oscar'a ekonominin bu yaz kontrolden çıkacağını söylediğinde yaptığı gibi 


kesin değildi. Artık tam hedefe ulaşmış gibi görünüyordu. 


Keşke ona hangi hisse senetlerine yatırım yapmam gerektiğini sorsaydım, diye düşündü Oscar üzüntüyle. 
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XXV 


Oscar ertesi gün bombası için çalabileceği bir teslimat kamyonu veya hafif kamyon arayarak dört saat harcadı, ancak ihtiyaç 
duyduğu diğer tüm malzemeleri toplamayı başardı. Ayrıca Mossad dosyalarını yeniden inceledi ve daha sonraki hedefleri 
düşünmeye başladı. 


Adelaide'nin dairesinde akşam yemeği yedi, sonra saat onda oradan ayrıldı ve kamyon arayışına devam etti. 
Sonunda gece yarısı civarında, 24 saat açık süpermarketi olan bir alışveriş merkezinin otoparkında uygun bir minibüs gördü. 
Kendi arabasını birkaç sıra ötede bırakıp Ryan'ın ona sağladığı ana anahtarları kullanarak hızla minibüse bindi ve uzaklaştı. 
Arkadaki alan ihtiyacına yetiyordu ama parlak sarı kamyonun yan tarafındaki cafcaflı, kırmızı harfler - "Dino'nun Özel Duvar 
Kaplamaları" - kendini utangaç hissetmesine neden oluyordu. Böyle dikkat çekici bir aracı gece boyunca açıkta park etme riskini 
almak yerine, hemen Manassas'a gitmeye karar verdi. 


Kiraladığı garajda, minibüsün arkasından birkaç beş galonluk kutu duvar kağıdı yapıştırıcısını ve düzinelerce duvar kağıdı 
rulosunu çıkardı, bunların yerine günün erken saatlerinde satın aldığı dört adet 40 galonluk plastik çöp varilini koydu ve sonraki 
üçünü harcadı. Amonyum nitrat çuvallarını fıçılara boşaltmak ve beyaz topaklara akaryakıt hassaslaştırıcısını karıştırmak için 
saatler harcadık. Variller, 50 kiloluk Tovex kasalarından birinin etrafında sıkı bir şekilde gruplandırılmıştı. Nihayet Tovex'e zaman 
geciktirmeli patlatıcıyı yerleştirmeye hazır olduğunda saat sabahın dördünü geçiyordu. 


Minibüsün ön koltuğuna elinden geldiğince uzandı ve sabah 8:30'a kadar aralıklı olarak uyudu. Daha sonra garajdan çıktı ve 
yoğun saatlerde Washington'a giden trafik akışının arka ucuna katıldı. Sabah 9.50'de George's Kırtasiye'nin arkasındaki sokağa 
saptı. George'un arka duvarındaki perdeleri sıkıca kapatılmış iki pencerenin hemen dışında, tuğlalara mümkün olduğu kadar 
yaklaştı. Patlayıcıyı beş dakikaya ayarlayıp geri sayımı başlatacak kadar kargo alanına doğru eğildi. Sonra ara sokağa adım attı, 
minibüsün kapısını kilitledi ve kalabalık kaldırıma geri döndü. Köşeyi döndü ve George's'un ön girişine doğru yürüdü, iki kapı 
ötede durup trafiği izledi. 


Saatine göre patlama 9.57'de gerçekleşti. Şok beklediğinden daha güçlüydü ve sendeledi, dengesini toparlayamadan neredeyse düşüyordu. 
George'un düz cam pencereleri ölümcül bir ışıltılı kırık yağmuruna dönüşmüş ve mağazanın önündeki kaldırımda dört yaya hayatını kaybetmişti. 
Binanın iç kısmından yoğun dumanlar yükseldi. İçerde kimsenin hayatta kalamayacağını fark etti, kalbi sıkışarak; Patlama onları henüz öldürmemiş 


olsaydı, duman yakında öldürecekti. Kaç tane vardı? Pazartesi normal olsaydı, mağazada yaklaşık bir düzine müşteri ve tezgahtar olurdu. 


Sokaktaki havada hâlâ yoğun duman ve toz vardı ve hasarı araştırmak için patlama alanına geri dönerken burnunu ve ağzını 
mendille kapatmış olmasına rağmen öksürüyor ve öğürüyordu. Minibüsün olduğu yerde bir düzine metre çapında kocaman 
bir krater vardı. Görünüşe göre dükkanın altında sokağın altına uzanan bir tür bodrum katı vardı. Mağazanın arka duvarının 
yaklaşık 12 metrelik kısmı ve Mossad ofislerinin iç duvarlarının çoğu da gitmişti. 


Ofislerin enkazında altı, belki yedi kişinin kalıntılarını saydı. Hiç şüphesiz başkaları da enkaz altında kalmıştı. 


Kağıtlar gökten aşağı süzülüyor ve ara sokakta uçuşuyordu. Bir tanesini aldı ve İbranice harflerle yazıldığını fark etti. 
Bombalama olayının soruşturulmasına büyükşehir polisinin yanı sıra FBI ve Teşkilat da dahil olduğundan, George'un arka 
ofislerinde yürütülen işin niteliğini gizlemek zor olurdu. "Seçilmiş insanların" hiçbir yanlış yapamayacağına inananlar için küçük 
bir utanç daha. 
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İkinci bir patlama Oscar'ı sarstı ve sırtında bir sıcaklık hissetti. Yaklaşık 30 metre ötede yanan bir kamyonun 
yakıt deposu patladı. Hâlâ öksürüyordu, tökezleyerek kaldırıma çıktı ve harap olmuş bölgeden hızla uzaklaştı. Bir 
taksi çevirdi. Arabasını bıraktığı Virginia'daki alışveriş merkezine geri dönerken, yaptığı şey karşısında dehşete 
düştüğünü fark etti. Halk Komitesi'nin bombalanmasından pişmanlık duymamıştı ama burada aksine, kurbanların 
çoğu olay yerindeki masum kişilerdi. Her savaşta kurbanların çoğunun savaşçı olmayan kişiler olduğunu biliyordu 
ama yine de bundan hoşlanmıyordu. Öte yandan Ryan muhtemelen çok memnun olurdu. 


İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman şehirlerini bombalayan bombardıman uçaklarının mürettebatının ne 
hissettiğini merak etti. Öldürdükleri tüm Beyaz siviller adına mutlu olacak kadar Yahudi nefret propagandasıyla 
mı doluydular yoksa yaptıkları şeyden dolayı kendilerinden mi nefret ediyorlardı: ahlaka aykırı olduğunu bildikleri 
emirlere uydukları ve bunu açıkça ifade etmeye cesaret edemedikleri için mi? onlara karşı mı? Öte yandan, belki 
de Ryan ve Keller haklıydı: belki de neredeyse hepsi sadece hayvandı ve etik sorulardan etkilenmemişlerdi; belki 
de sadece arkadaşlarının onları nasıl gördüğüyle ilgileniyorlardı ve kendilerine ait bir ahlaki pusulaları yoktu. Belki 
de içlerinden daha bilgili olanları, Yahudilerin onlara sağladığı meşrulaştırma klişelerinden birini ezberlemişti: 
“Hayır, bombalarımla öldürdüğüm ve sakat bıraktığım Alman kadınlarından ve çocuklarından nefret etmiyordum, 
ama bunu durdurmak için bunu yapmak zorundaydık. Hitler"- daha az bilgili olanlar ise haklılık iddiasını 
umursamadı bile. 


Oscar evde öğleden sonraya kadar uyudu. Geç öğle yemeğinde çeşitli sorumluluklarını düşündü. Her ne kadar 
haftada yaklaşık bir düzine saatini televizyon projelerine harcıyor olsa da, şimdilik Saul Keller'larla emin ellerde 
görünüyordu. Bu projeye tekrar daha yakından dahil olması gerekmesi için muhtemelen bir altı veya sekiz hafta 
daha geçmesi gerekecekti. 


Adelaide'nin taşınmasına beş hafta kalmıştı; iyi organize olmuş bir kızdı ve bu görevin lojistiğinin çoğunu tek 
başına oldukça iyi bir şekilde hallediyordu. Hatta ona kendi mobilyalarının hangi parçalarının gitmesi gerektiğini 
bile söylemişti. Ağır şeyleri taşıma zamanı geldiğinde kas sağlamaktan fazlasını yapması pek gerekmeyecekti. 


Hava Kuwvetleri şimdilik memnundu ve ağustos ortasına kadar ondan başka bir şey beklemeyecekti. 10 Ağustos 
civarında bu konuda endişelenmeye başlayacaktı. Tanrım, Savunma Bakanlığı danışmanı olmak ne kadar rahat bir 
ortam, diye düşündü. İsteseydi çok daha fazla çalışabilir, daha fazla sözleşme yapabilir ve daha fazla para 
kazanabilirdi, ancak şu anda kazandığı yıllık 50.000 dolardan memnun olduğu sürece, zamanının yüzde 90'ını 
harcayabileceği boş vakti vardı. diğer şeyler hakkında. 


Ryan'ın görevi hâlâ onun en acil endişesiydi. Dahası, onu endişelendiren tek sorumluluğuydu. İşin tehlikesi, işin 
Adelaide'den gizli tutulmasındaki sorun gibi dikkate alınması gereken bir konuydu, ancak asıl endişe işin onun 
kontrolü altında olmamasıydı ve işin arkasındaki motivasyon ve işin onu nereye götürdüğü konusunda ciddi 
şüpheleri vardı. Yine de Ryan'ın zaten önemli olan yeteneklerine olan hayranlığı artıyordu ve bir dereceye kadar 
adama sempati duyuyordu. 


Örneğin Mossad ajanlarını öldürmek kesinlikle yapılması gereken bir şeydi. Ryan'ın Araplar ve İsrailliler arasında Amerikan topraklarında terörist bir 
savaşı kışkırtma stratejisi bile haklı görünüyordu: Zavallı Araplar için sertti elbette ama İsrail sorunu çözüldükten sonra Arapların yine de kovulması 


gerekiyordu. Bütün o yağlı Orta Doğulu tiplerin gittiğini görmekten mutlu olurdu. 


Düşünmek ve bu fikre alışmak için zaman bulduktan sonra. Hatta Ryan'ın Amerikan halkının karakterini 
iyileştirmeye yönelik travma yoluyla reform programına karşı gönülsüz bir sempati beslediğini bile fark etti. 


Kendisiyle Ryan arasındaki anlaşmanın, Lig'deki çalışması açısından yadsınamaz bir değeri vardı - az önce aldığı 
fazladan 200.000 dolardan bahsetmiyorum bile - ve gelecekte daha da değerli hale gelebilir. Yine de adam onu 
huzursuz ediyordu. Oscar'ın ilişkilerinde rahat olması için 
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Ryan'ın nereye gittiği ve o yolculuğa gerçekten katılmak isteyip istemediği konusunda daha net bir fikre sahip olması 
gerekiyordu. 


Ancak şimdilik Mossad projesini ilerletme ve bunu mümkün olan en kısa sürede tamamlama eğilimindeydi. Bir 
sonraki hedefi olarak geçici olarak, Kongre yardımcısı ve Senato azınlık liderinin özel kalemi olan Sheldon Schwartz'ı 
seçmişti. Adam Amerika doğumlu bir Yahudiydi ama 1970'lerde beş yıl boyunca İsrail'de yaşıyordu. Mossad'da albay 
rütbesini taşıdığına inanılıyordu. 


ABD hükümetinin maaş bordrosundaki itibari amiri Senatör Howard Carter, son derece zengin ve önde gelen bir 
New England ailesinden gelen bir WASP'dı. Aynı zamanda ülkenin en güçlü politikacılarından biriydi ve diğer şeylerin 
yanı sıra Senato Dış İlişkiler Komitesine de başkanlık ediyordu. Gelecek yıl yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin 
Başkanlık adayı olarak müsait olmadığını açıklamıştı ancak bundan beş yıl sonra en olası seçim olarak kabul ediliyordu. 
Kamuoyundaki imajı, sahip olduğu güce uygun olarak onurlu bir imajdı, ancak FBI dosyası, evli olmasına rağmen 
eşcinsel ve oğlancı olduğunu ortaya çıkardı. 


Oscar bu açıklama karşısında şok oldu. Ryan'ın bu kadar alaycı olmasına şaşmamalı! 


Carter sapkınlıklarının kamuya açıklanmaması konusunda çok dikkatliydi ama görünüşe göre onlar tarafından 
yönetiliyordu. Schwartz ona yalnızca yasama yardımcısı olarak değil, aynı zamanda sağduyulu bir genç erkek tedarikçisi 
olarak da hizmet etti. Bu ikili rol şüphesiz Schwartz'a Carter üzerinde güçlü bir nüfuz kazandırdı ve Mossad ajanını 
ülkenin en yakından korunan devlet sırlarını bilen ve İsrail'i ilgilendiren temel yasalar üzerinde belirleyici bir etkiye 
sahip olabilecek bir konuma getirdi. Carter'ın İsrail lobisindeki yüzde 100 reytinginin açıklaması belki de burada yatıyor. 


Oscar, Schwarz'ın kendi dosyasını dikkatle inceledi ve adamın nasıl öldürülebileceğini düşündü. Bugünkü 
bombalamanın ardından Mossad kilit adamlarını korumak için olağanüstü önlemler alacaktı ve bu nedenle Schwartz'ın 
evi muhtemelen gözlem altında olacaktı. Belki işteyken ona ulaşmak en kolayı olurdu. Senato ofisinde Mossad ajan 
arkadaşlarının kendisini korumasıyla dikkatleri üzerine çekme riskini göze alamazdı. Yoksa yapabilir miydi? İsraillilere 
karşı hiçbir kibir aşırı görünmüyordu. 


Oscar saatin yaklaşık 15:30 olduğunu belirtti; bugün Capitol Hill'e gitmek için biraz geç. Öte yandan günün bir kısmını bile boşa harcamaktan 
nefret ediyordu. Schwarz'ın ofisinin Senato'nun Hart Ofis Binası'nın üçüncü katında olduğunu, Schwarz'ın bir süreliğine dışarı çıktığını ancak kısa 


süre sonra geri döneceğini öğrenmek için gazete muhabiri kılığında üç telefon görüşmesi yapılması gerekti. saat altıya kadar içeride ol. 


Oscar peruğunu düzenlemek ve yüz makyajını yapmak için yarım saat harcadı; sonra bir takım elbise giydi, 
susturuculu tabancasını kılıfına koydu ve Capitol Hill'e doğru yola çıktı. Orada, Hart Ofis Binasına giren insanların 
çoğunun ya plastik kimlik kartları taktıklarını ya da kapılarda el yordamıyla çantalarını veya ceplerini karıştırdıklarını 
gözlemledi. 


Güvenlik düzenlemelerini daha iyi görebilmek için Oscar bir kapıya doğru yürüdü ve içerideki masada oturan iki 
Siyah muhafıza sordu, "Affedersiniz ama burası Dirksen Ofis Binası mı?" Binaya giren herkesin geçmesi gereken bir 
metal detektörünün bulunduğunu kaydetti. Gardiyanlar birbirleriyle konuşuyorlardı ve sıkılmış ve dikkatsiz 
görünüyorlardı. İçlerinden biri belli belirsiz batıyı işaret etti ve sabırsızca, "Anayasa Bulvarı'ndaki sonraki bina" dedi ve 
arkadaşıyla şakalaşmaya devam etti. 


Oscar'ın kapıda olduğu sırada üç kişi onun etrafından dolaştı ve metal detektöründen geçti. Rozetleri gardiyanların 
yalnızca üstünkörü bakışlarını görüyordu. İçeri giren bir kadın, yanından geçerken gardiyanların bakabileceği bir çanta 
taşıyordu. 


Oscar, eğer binanın içine girebilirse, daha fazla müdahale olmadan Schwarz'a ulaşmanın kolay olacağına dair bir 
önseziye sahipti. Ama nasıl girilir? Binanın diğer ucunda kullanılan başka bir giriş daha vardı. 
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ama şüphesiz buradakiyle aynı güvenlik düzenlemelerine sahipti. Konuyu düşünmek için üç blok ötedeki arabasına doğru 
yürüdü. Yolda binanın altındaki park alanından gelen ve polisler tarafından trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe yönlendirilen 
araçları gözlemledi. 


Burası tüm VIP'lerin arabalarını park ettiği yer olmalıydı ve oraya girmek pek de kolay olmayacak gibi görünüyordu. 


Oscar, bir kavşaktan önceki son ölçülü park yerinin ilerisine yasa dışı park edilmiş arabasına yaklaşırken, ön tamponu arka 
tamponuna sıkıca bastırılmış olan önündeki arabanın dışarı çıkmaya çalıştığını gördü. Sürücü başını pencereden dışarı çıkarmıştı 
ve kendi arabasını ileri geri hareket ettirip kendi kendine küfrederken Oscar'ın arabasına bakıyordu. Oscar diğer sürücünün 
camına doğru yürüyüp ona rahatlamanın geldiğini söyledi: “Hey, seni engellediğim için özür dilerim. Şimdi arabamı çekeceğim.” 


Diğer adam solgun, çiçek lekeli yüzüyle ona dik dik baktı ve Oscar aniden onun göğüs cebine plastik bir rozet tutturulmuş 
olduğunu fark etti. Fotoğrafın altındaki “ABD Senatosu Personeli” efsanesi Oscar'ın dikkatini çekti. "Sen de Hart Binası'nda mı 
çalışıyorsun?" Oscar dostane bir tavırla sordu. "Buraya park etmek çok sıkıcı, değil mi?" 


"Evet," diye yanıtladı diğeri, Oscar'ın Senato'dan bir arkadaş olduğu izlenimiyle biraz yumuşamıştı. 
personel. "Burada yeniyim ama gelecek ay Üçüncü Cadde'deki arsada bir yer alacağım." 


O anda sokağın kendi tarafında başka yayanın olmadığını fark eden Oscar, anında karar verdi. Sol eliyle otomobilin kapısını 
açarken, sağ eliyle de tabancasını çekerek, hareketi sokaktan görülmeyecek şekilde araca yaklaştırarak adamı alnından iki kez 
vurdu. Sürücü sessizce direksiyonun üzerine çöktüğünde, Oscar ustalıkla rozetinin klipsini açtı ve vücudunu koltuğa doğru itti, 
başı da daha az görüneceği şekilde torpido gözünün altına girdi. 


Oscar kendi arabasını bloğun diğer ucunda açılan ölçülü bir alana taşıdı. Kılıfındaki tabancasını koltuğunun altına sakladı ve 
güneş siperliğine uzanıp oraya tutturulmuş uzun, plastik bir mektup açacağını çıkardı. Aslında sert, sert, fiberle güçlendirilmiş 
reçineden yapılmış jilet keskinliğinde bir bıçaktı. Bıçağı ceketinin gizleyeceği bir yere kemerine soktu ve ardından Hart Ofis 
Binasına doğru yola çıktı. Yolda aldığı kimlik kartına baktı. Öldürülen adamın adı Joseph Isaacson'du ve aksanı New York 
aksanına benziyordu. Bu onun Yahudi olduğu anlamına mı geliyordu? Oscar'ın haberi yoktu. Adamı öldürmek için kendini 
zorlamak zorunda kalmıştı ve muhtemelen bunu her halükarda yapardı; ama adamın görünüşü ve aksanı muhtemelen işini 
biraz kolaylaştırmıştı. 


Metal dedektöründen geçerken saatine baktı. Saat tam olarak 4:30'du ve dolu, çıkışa doğru giden insanlarla doluydu. 
Doğrudan muhafızlara bakmıyordu ama göz ucuyla yanından geçerken ona üstünkörü bir bakış atmaktan başka bir şey 
yapmadıklarını görebiliyordu. 


Oscar üçüncü kata çıkıp yönünü bulduğunda koridorlar bir sonraki asansörü bekleyen grup dışında neredeyse boştu. Ne 
yazık ki Schwarz'ın ofisi Carter'a tahsis edilen büyük dairenin bir parçasıydı. Dolu'nun ana kapısı açıktı ve iki kadın, görkemli 
giriş odasındaki masalarda oturuyordu. Diğer üç kapı giriş odasından iç ofislere açılıyordu. Biri açıktı ama doludan dolayı Oscar 
içerisini göremedi. Başka ne yapacağını bilmiyordu, o yüzden eğildi ve düşünecek birkaç saniye kazanmak için ayakkabısının 
bağını bağlıyormuş gibi yaptı. Tekrar ayağa kalktığında, Schwartz olmadığı belli olan 30 yaşlarında bir adam açık ofisten çıktı 
ve paltosunu giyerken kapıyı arkasından kapattı. Oscar, onun diğer kapalı kapılardan birine doğru başını salladığını gördü ve 
kadınlardan birine "Senatör gitti mi?" diye sorduğunu duydu. 


"Hayır" diye yanıtladı, "hâlâ Shelly ile konferansta." 


"Peki, iyi geceler. Seni çok geç saatlere kadar çalıştırmasına izin verme," dedi adam doluya adım atarken neşeyle. 


Oscar, süitin girişinden yaklaşık 15 metre uzakta ana salonu kesen yan koridora doğru yürüyordu. Kesinlikle Carter gibi 
önemli bir kişinin ofisinden gelip gitmesine gerek yoktu. 
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hoi polloi'lerle dirsek temasına girmek zorunda kalacağı ön kapıdan . Özel bir arka kapı olmalı . 


Gerçekten de, köşenin yaklaşık bir düzine metre ilerisinde, yan koridorun duvarında Carter dairesini çevreleyen işaretsiz bir 
kapı vardı. Hemen arkasında "Yalnızca Senatörler İçin" yazan bir pankart taşıyan bir asansör kapısı vardı. 


Cesaret edebildi mi? Oscar koltuk altlarındaki buz gibi teri hissetti. İşaretsiz kapıya doğru yürüdü ve tokmağı denedi. Kilitliydi. 
Ölümcül mektup açacağını kemerinden çıkardı ve masif meşe panellerden birine parmaklarının eklemleriyle vurdu. 


Anında yanıt gelmedi. Birkaç metre ötede bir çöp kutusu gördü ve oradan boş bir zarf çıkardı. Kapıyı tekrar tıklattı ve hemen 
zarfı kapının altına kaydırdı. Eğer kapının ardındaki odada biri varsa, bu birinin dikkatini çekecektir. Birkaç saniye içinde kapı 
içeri doğru açıldı ve Oscar kendisini, son zamanlarda incelediği dosyadaki fotoğraftan tanıdık gelen bir adamın rahatsız ve 
şüpheci gözlerine bakarken buldu. 


Bıçak kolayca Sheldon Schwartz'ın karnına girdi ve Oscar onu vahşice yukarıya doğru çekerek adamın bağırsaklarını halıya 
döktü. İçi boşaltılan Schwartz, dizleri bükülüp öne doğru düşerken uzun, hırıltılı bir nefesten başka bir şey söyleyemedi. 


Oscar, ölmekte olan adamı yere yatırmak için sol elini uzattı ama pantolonunun ön kısmının kana bulanmasını önleyecek 
kadar hızlı değildi. Hızla odaya girdi ve kapıyı arkasından kapattı, aynı zamanda da seslendi: "Bana yardım eder misiniz, 
Senatör?" Shelly'nin hasta olduğuna inanıyorum." 


Kapı, stratejik olarak yerleştirilmiş bir çift bayrak standının gizlediği bir girintideydi. Oscar bayrakları kenara itti ve yasa 
koyucu yaklaşık 30 metre uzakta masasının arkasındaki sandalyeden kalkarken Carter'ın sırtını gördü. Carter uzun boylu, iri 
yapılı, gümüş rengi saçları olan, çenesi sarkık bir adamdı. Cismini yavaş, imparatorlara özgü bir vakarla hareket ettiriyordu. 
Bıçağı Oscar'ın elinde gördüğünde, o ve Oscar arasında yalnızca birkaç metre fark vardı. Yüce yüzündeki sorgulayıcı gülümseme 
bir dehşet ifadesine dönüştü ve adımın ortasında donup kaldı. Son sözleri "Ah, kahretsin!" oldu. 


On inçlik bıçağı Carter'ın göğsünün ortasına saplarken Oscar'ın yanıtı, "Evet, yazdığı tek şey buydu ibne," oldu. Düşen adamı, 
duyulabilir bir çarpma sesiyle yere çarpmasın diye yakaladı. Bıçağı üzerinde bıraktı ve kalbinin durduğundan emin olmak için 
hızla nabzını kontrol etti. Çıkarken üzerinde Arap işaretleri bulunan tükenmez kalemi dikkatlice girintideki kanlı dağınıklığın 
içine düşürdü. 


Evde yalnızca duş alıp kıyafetlerini değiştirecek kadar durdu, ardından akşam yemeği için Adelaide'nin evine gitti. Tekrar 
garajına girdiğinde saat gece yarısını geçmişti. Kontağı kapatır kapatmaz evdeki telefonun çaldığını duydu. Ryan'dı. 


"Hangi Cehennemdeydin? Dört saattir sana ulaşmaya çalışıyorum,” diye geldi karşı taraftan bıkkın bir ses. “Tanrı aşkına, ben 
sana söyleyene kadar başka bir şey yapma! Sen kendini ne sanıyorsun, kahrolası tek kişilik bir ordu mu?” 


“Beni istediğini sanıyordum...” 


Oscar, Ryan'ın başka bir çıkışıyla cümlesinin ortasında kesildi: “Allah kahretsin, kamuoyunda öfke yaratmanı istediğimi 
söylediğimde bütün ülkeyi alt üst etmeni kastetmedim. Bu akşam haberleri izledin mi?” 


"Özür dilerim, çok meşguldüm. Çok fazla haber alıyor muyum?” 
“Kapsama mı? Çıldırıyorlar. Histerikler. Başkan açıktı. Başkan Yardımcısı oradaydı. Meclis Başkanı açıktı. Bir düzine senatör 


görevdeydi. Sıkıyönetim çağrısı yapıyorlar. 
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Bugün, dün yaptığınız gibi bir şey bu ülkede daha önce yaşanmadı. Lanet olsun dostum! Gerçekten hayranlara 
çarptı. 

"Biliyor musun, silahınla o Yidlerden bir ya da ikisini patlatacağını düşündüm, belki bir ya da iki marş motoruna 
bir dinamit çubuğu bağlayabilir, birinin ofisine bir el çantası fırlatabilirsin . Ben de buna güveniyordum . Kike'ler 
ve deve jokeyleri arasında yavaş yavaş düşmanlık artıyor. Bana basınla biraz çalışmam için zaman ver ve sonra 
ikisine de daha sıkı yönelmemi sağla. 


"Ama hayır, gişe rekorları kıran filminizi bu sabah onların bir numaralı tesisine bırakarak ve yaklaşık yüzde bin 
fazlalık kullanarak Mossad'ın Washington bölgesindeki kadrosunun üçte birini yok ederek başlıyorsunuz. Daha 
sonra, daha nefeslerini bile toplayamadan, ülkedeki en iyi -yani onların en iyi- ajanlarını katlediyorsunuz ve ayrıca 
çeşitli hükümet çalışanlarından bahsetmeye bile gerek yok, en iyi Yahudi olmayan politikacılarını öldürüyorsunuz. 
Ben daha harekete geçemeden olayı termonükleer aşamaya taşıdınız.” 


Oscar yanıt vermedi ve hatta birkaç saniyelik bir sessizlik oldu, ardından Ryan biraz daha sakin bir tavırla devam 
etti. “Siyah isyancılar gibi başka şeyler üzerinde çalışırken bu senaryonun çok daha yavaş gelişmesine izin vermeyi 
planlıyordum. Ancak bu işe başlama şeklinizin iyi tarafı, İsraillileri panikletmiş olmanızdır. Genelde oldukça aklı 
başındalar ve benim korkularımdan biri de adamlarını devirenlerin aslında Filistinliler olmadığını anlamalarıydı. 
Ama şimdi onları o kadar paranoyak hale getirdiniz ki, kendilerini derhal sert bir eyleme geçmek zorunda hissettiler 
ve bu onların sonu olacak. 


“Teşkilat onların iletişimlerinin çoğunu dinliyor ve Pazar günü buraya uçacak olan İsrail'den eğitimli katillerinden 
oluşan 20 kişilik bir ekibi zaten çağırdıklarını biliyoruz. Daha da iyisi, FKÖ'nün New York'taki BM Misyonu'nun 
genelkurmay başkanı Abu Kareem'i kaçırmayı planlıyorlar. Onu uyuşturmayı, bir sandığa koymayı ve tıpkı Adolf 
Eichmann'a yaptıkları gibi El Al uçağıyla İsrail'e geri göndermeyi planlıyorlar, böylece ona işkence edip Schwartz'ı 
kimin öldürdüğünü ve K'deki bilgi alma merkezlerini kimin havaya uçurduğunu öğrenebilirler. Sokak. Eğer 
şanslıysak bu iki operasyon aynı anda gerçekleşecek ve onları iş başında yakalayabiliriz. Daha sonra medyayı 
doğru şekilde çalıştırabilirsem ekibin geri kalanının peşine düşebiliriz. Ama bu iş bitene kadar daha fazla sürpriz 
yaşamaya dayanamam Yeager, o yüzden benden çaldığın o çeyrek milyonu al ve kendine güzel, uzun bir tatil yap. 
Anlamak? Artık başka bir şey yapmayın." 


"Anladım ortak. Söylesene, Kur'an'ımı buldular mı? Torpido gözünde bıraktım ama bana öyle geldi 
sanki o minibüsten kibrit kutusuna koyacak kadar şey kalmamış gibi." 


"Evet. Motoru ve minibüsün ön kısmının çoğunu bodrumda bulduk ve adamlarımızdan biri, enkazı tekrar 
kaldırıma kaldırıp içinden geçmeye başlar başlamaz Kur'an'ınızı gördü. Elbette İsrailliler her zaman omuzlarımızın 
üzerinden bakıyordu.” 


Sonra Ryan kıkırdadı, "Muhtemelen bugün yaptığın en iyi şey, görevinizin bir parçası bile olmayan bir şeydi ve bu 
da Carter'ı öldürmekti. Her şeyden öte, bu bana Kongre'deki kalbi kanayan liberallerin müdahalesi olmadan, özgür 
olmamı garanti edecek. Carter'ın özellikle liberal olduğu söylenemez ama bu piçlerin üzerine gitmekten yana 
oldukları suçlardan biri de kendilerine karşı işlenen suçlardır. Eğer siz ya da ben bir siyahi soyguncu tarafından 
bıçaklanırsak, onların asıl endişesi polislerin soyguncunun sivil haklarını ihlal etmemesidir. Ama eğer içlerinden 
biri bıçaklanırsa, bu farklı bir hikaye.” 
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XXIX 


Oscar önümüzdeki dört hafta boyunca Ryan'ın tavsiyesine aşağı yukarı uydu. Ancak tatile çıkmak yerine dikkatini 
Saul'la yaptığı projeye çevirdi ve onunla çok daha fazla zaman geçirmeye başladı. 10 Mayıs'ta WZY-TV üzerinden 
yayınlanan ilk yayın muazzam bir başarıydı. Birkaç gün içinde Colleen'in Saul'u almaya çalıştığı büyük Ortabatı 


istasyonlarından olumlu yanıtlar alınmasına yol açtı. 
Açık. 


Saul'un mesajı, Saul'un kamusal güç tabanını inşa etme planlarını az çok kendi kontrolü dışındaki diğer 
gelişmelerle, yani Ryan'ın dahil olduğu gelişmelerle koordine etmeye çalışan Oscar tarafından giderek daha fazla 
şekillendirildi. Oscar, ülkenin yakın gelecekte bazı büyük değişikliklere doğru gittiğini altı ay öncesine göre artık 
çok daha açık bir şekilde anlamıştı. Saul'un doğru zamanda kararlı bir hamle yapabilecek konumda olmasını 
istiyordu. Ancak şimdilik, olacaklara dair önsezilerinin onu çok fazla hızlı sürüklemesine izin vermemeye dikkat etti. 


Saul'un teması Caldwell'inkinden daha sadeydi ama gerçekte kökten farklı bir konu değildi. Günahlarından 
dolayı Tanrı'nın cezasının Amerika'yı yakında vuracağı tehlikesini vaaz etti. Hükümeti yolsuzluğundan ve ülkenin 
devam eden düşüşünü engelleyememesinden dolayı azarladı. Diğer Evanjelistler geçmişte aynı yola başvurmuşlardı, 
ancak son yıllarda kükürde yumuşak davranarak ve orta sınıf materyalizmine ve benliğine daha çok hitap ederek 
kendilerini ülkenin genel olarak şişman ve mutlu ruh haline uydurmuşlardı. -hoşgörü. Oscar'ın, zor zamanların 
yeniden başlayacağının ani ve ciddiyetine ilişkin içeriden edindiği bilgileri bilmiyorlardı ve aynı zamanda 
kamuoyunun bilincine sızmaya başlayan yeni önsezi ve endişe dalgasını da yavaş yavaş algılıyorlardı. 


Saul'un müjdeciler sürüsünden asıl çıkış noktası, vaazlarında görülen, yaklaşan değişimin alt tonu, gelecek büyük şeylerin yinelenen ipuçlarıydı. 
Kenarda kalan birkaç kaçık müjdeci ara sıra Kıyamet Günü'nün yaklaştığını ya da büyük bir felaketin dünyayı sarsmak üzere olduğunu tahmin 
etmişti, ancak Saul kehanet örtüsünü farklı bir şekilde, yalnızca daha onurlu bir şekilde değil, aynı zamanda daha büyük bir ciddiyetle giymişti. 
güvenilirlik. Güvenilirliği kısmen belirsizliğinden, kısmen de yapmacık alçakgönüllülüğünden kaynaklanıyordu. Belirli bir tahminde bulunmuyor, 
hatta ne olacağını bildiğini bile iddia etmiyordu; bunun yerine, medyum rolüne uygun olarak, yalnızca insanların ilişkilerinde büyük bir dönüm 
noktasının yaklaştığını, bu iddiasına kanıt olarak Paskalya sabahındaki kendi deneyiminin olduğunu ve kendisinin de diğer herkesle birlikte, 
ayrıntıları ancak İsa onu bir kez daha aracı olarak kullanmayı seçtiğinde öğrenebilecekti: “Rabbimizin bize ne vahyedeceğini veya bizden ne talep 


edeceğini bilmiyorum. Tek bildiğim, yakında bizimle tekrar konuşacağı ve bundan sonra dünyanın eskisi gibi olmayacağı. 


Saul'un hitabet büyüsü, televizyon izleyicilerini sandalyelerinin kenarlarında bırakan bu basit ifadeye bir gizem 
ve gerilim havası verdi. Oscar, gelecek bir vahiy ipucunun, Yahudi medya patronlarının kulaklarını dikmelerine ve 
Saul'un yayın dalgalarının kontrol ettikleri kısmına erişmesine izin verme konusunda daha ihtiyatlı olmalarına 
neden olabileceğinden endişeliydi, ancak ilk izleyici puanları, güçlü profesyonelleriyle birlikte -Yahudi ve İsrail 
yanlısı tanıtım kaseti, onların herhangi bir şüphesini ortadan kaldırıyor gibi görünüyordu. 

Colleen, başlangıçtaki bütçelerinin izin verdiği kadar yayın süresi satın alabildi. 24 Mayıs itibarıyla Saul'un 
müjdecilerin toplam izleyici sayısındaki payı yüzde 50'nin biraz altına ulaştı. Posta yoluyla bağışlar gelmeye 
başlamıştı ve bir şeylerin yolunda gittiği açıktı. 

Hem Oscar hem de Adelaide devreye girdi ve hızla büyüyen sekreterlik iş yüküne yardımcı oldular. Birkaç hafta 
önce boşanma davası açmak üzere olan Emily işinden ayrıldı ve tüm zamanını kocasının yazışma seli ile ilgilenmeye 
adadı. Gerçek kırılma Saul'un 
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Caldwell'in kampındaki sekreter müttefikini eski işvereninden ayrılmaya ve kendi ofis işlerinin sorumluluğunu 
üstlenmeye ikna edebildi. 


Bu süre zarfında Oscar, Ryan'ı ya da kendi faaliyetinin diğer aşamasını unutmadı. Bu bakımdan çok az Amerikalı bunu yaptı. Ryan ve işleri Nisan 
ayının sonundan itibaren neredeyse sürekli olarak kamuoyunun gözündeydi. Yarattığı en güçlü izlenimlerden biri, Oscar'ın Mossad'a attığı iki 
darbeden dört gün sonraydı. O Pazartesi akşamındaki büyük haber, Teşkilat'ın Kennedy Uluslararası Havaalanı'nda bir El Al uçağına silah sesleri 
ile noktalamalı baskınıydı; burada, sekiz Mossad muhafızı ve diğer dört Yahudi havacının geride kaldığı bir çatışmanın ardından Abu Kareem'in 
uyuşturulmuş cesedini içeren bir sandık ele geçirildi. yolcular öldü. Ryan gerçekten de gösteriyi yaptı; televizyon kameraları sandığın açıldığı ve 
bilinci kapalı, sıkıca bağlı Filistinlinin dışarı çıkarıldığı sahneyi kaydetti. Daha sonra kameralar, öldürülen Mossad muhafızlarından birinin üzerinde 
bulunan hipodermik şırıngaları ve ilaç şişelerini taradı. Bu, medyanın büyük bir kısmı tarafından o ana kadar dikkatle sürdürülen suçsuz kurban 
olarak Yahudi mitinde büyük bir delik açan türden tüyler ürpertici bir gösteriydi ve İsrail'in Yahudi olmayan en köle destekçileri için bile işi çok 


zorlaştırdı. baskının kaba bir şekilde gerçekleştirilmesinden şikayetçi olmak. 


Ryan aynı akşam, önceki gün yola çıkan Mossad suikast ekibinin bir dizi üyesinin koordineli bir şekilde tutuklanmasını sağladı. El Al baskını gibi, 
tutuklamalar da Ryan'ın açıkça belirtmeden yapabildiği kadar şiddetliydi ve tüm tutuklama ekiplerine haber kameramanları eşlik etti. Dengeyi 
sağlamak için ajanlarının bir düzine şanssız Filistinliyi de götürmesini sağladı. Daha sonra tutuklamalardan sağ kurtulan İsrailli ve Filistinlilerden 
oluşan bir liste hazırladı. Kamera hattın aşağısına doğru ilerleyip her yüz üzerinde durup, ekranı adamın boynuna asılan numara panosunun 
üzerindeki yıpranmış ve darmadağınık kupalarla doldururken, bir Teşkilat sözcüsü tarafından takma adların ve iddia edilen terörist faaliyetlerin bir 
listesi okundu. Daha sonra kamera, Mossad ajanlarının ele geçirdiği silahların yerleştirildiği masaya geçti. Sözcü susturucuları, zehirli okları ve 


suikastçının mesleği olan diğer tüyler ürpertici aletleri dikkatle işaret etti. 


Sonunda Ryan'ın kendisi ortaya çıktı ve olanları sert bir şekilde özetledi. Kendisi, Amerikalıların, yabancı güçlerin 
acımasız kiralık katilleri tarafından kendi aralarında sürdürülen terörist savaşa çok uzun süredir hoşgörüyle 
yaklaştığını söyledi. Son beş yılda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Arap ofislerine yönelik birkaç bombalama 
olayını hızlı bir şekilde ayrıntılarıyla anlattı; bunların hiçbiri gerçekleştiği sırada fazla haber almamıştı. Her 
durumda, olayın ciddiyetini vurgulamak için hasar sahneleri gösterildi. Daha sonra sorunsuz bir şekilde son 
olaylara geçti: George's Kırtasiye'nin arkasındaki Mossad ofislerinin bombalanması, Senatör Carter'ın bıçaklanması, 
Abu Kareem'in kaçırılması ve İsrail'den profesyonel katillerin akını. İzleyicide son vahşetlerin daha önceki 
bombalamaların sonucu olduğu ve aslında tüm süreci İsrail ajanlarının başlattığı yönünde net bir izlenim bırakan 
tüm bu olaylara bir süreklilik kazandırdı. Özetini, bu terör savaşının sona erdirilmesi sorumluluğunun kendisine 
yüklendiğini ve bunu ne ölçüde güç kullanarak yapmaya niyetli olduğunu söyleyerek tamamladı. 


Oscar, Amerika'nın dört bir yanındaki işçi sınıfı barlarında ve orta sınıf oturma odalarında bu duyuruyu takip 
eden tezahüratları ve alkışları hayal edebiliyordu. Ryan, işleri mükemmel bir şekilde yönetmiş, Teşkilat'ın 
önümüzdeki birkaç gün boyunca İsrail ajanlarının toptan toplanmasına karşı çıkacak herkesin altındaki halıyı 
özenle çekmişti. 

Teşkilat bir haftadan fazla bir süre boyunca Miami'deki Siyah isyanına karışmaktan kaçındı. 

Florida valisi isyan bölgesinde devriye gezmeleri için Ulusal Muhafız birliklerini çağırmıştı. Yağmacılardan bazılarını 
tutuklayıp kalabalığı dağıtmayı başardılar, ancak keskin nişancılık ve kundakçılık devam etti. Kargaşanın sekizinci 
gününde Siyah gençler, isyanın yaşandığı mahalleyi çevreleyen otoyolda bir arabayı üst geçitten ön camına 
çimento blok atarak durdurdu. Arabanın üzerine atlayıp saldırdılar 
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Arabayı neredeyse ölümüne süren Beyaz adam, daha sonra iki genç Beyaz kızı arka koltuktan çekti ve onları 
çığlıklar atarak yakındaki bir konut projesine taşıdı. 


O akşam kızların annesinin televizyonda gözyaşları içinde savunma yapmasının ardından vali, 
Federal hükümet yardım istiyor. 


Ertesi sabah Teşkilat'tan 600'den fazla adam kasklar, kurşun geçirmez yelekler ve M-16'larla donatılmış olarak 
isyan bölgesindeydi. Ryan'ın kendisi de onlarla birlikte oradaydı ve operasyonları aceleyle kurulan bir saha 
karargâhından yönetiyordu. Apartman bloklarını taradılar, kapıların kilitlerini patlattılar ve emirlerine anında yanıt 
vermeyen herkesi vurarak öldürdüler. Akşam karanlığında 400'den fazla Siyahı tutukladılar, 123'ünü öldürdüler, 
yaklaşık 200 kişiyi ciddi şekilde yaraladılar ve kargaşayı tamamen bastırdılar. Daha sonra Ryan'ın ayaklanma başlar 
başlamaz bir düzine Siyah gizli ajanı -aslında her Siyah'ı Büro'nun eski Terörle Mücadele Bölümü ile birlikte 
Teşkilat'a gelen- gönderdiği ortaya çıktı; daha sonra, güç göstermek için siyasi açıdan en uygun zamanı beklerken, 
yerel Siyah topluluk hakkında, özellikle de isyanı devam ettiren önemli kişiler hakkında, bu gücü kararlı bir şekilde 
kullanmak için gereken tüm bilgileri toplamıştı. 


Bu eylemin sonuçları hiçbir şekilde Ryan'ın lehine olmadı. Siyah gruplar uzun ve yüksek sesle şikayette 
bulundular ve tahmin edilebileceği gibi Beyaz din adamlarının çoğu da onlara katıldı. Yahudiler alışılmadık bir 
biçimde bölünmüştü: birçok küçük grup, özellikle de sol yönelimli olanlar ve bireysel Yahudi köşe yazarları ve 
editörler, Teşkilat'ın isyanı bastırmasını kınadı, ancak üst düzey medya patronları da dahil olmak üzere Yahudi 
kurumu ya sessiz kaldı ya da ölçülü davrandı. Düzenin yeniden sağlanmasına alkış. Beyaz halkın tepkisi o kadar 
büyük bir çoğunlukla ve coşkuyla olumluydu ki, muhalif sesler tamamen bastırıldı. Onların gözünde bu, hükümetin 
ilk kez Siyah isyancılara hak ettikleri şekilde müdahale etmesiydi. 


Ryan, bu rolden kaçınmak için ne kadar çabalarsa çabalasın, popüler bir Beyaz kahramana dönüşüyordu. Ryan'ın 
politik olarak hırslı olarak algılanmanın dezavantajını fark ettiği Oscar'a açıktı. Medyanın işbirliğine ihtiyacı vardı 
ve halkın onayını istiyordu ama hepsinden önemlisi iktidar yapısının güvenini korumak zorundaydı. En azından 
oyunun bu aşamasında, kendi çıkarlarının mükemmel koruyucusu gibi görünmesi gerekiyordu, daha fazlası değil. 


Miami'deki eyleminden on gün sonra Ryan, Idaho'nun ücra bir yerinde hayatta kalma yanlısı beyaz bir 
topluluğun 35 üyesini toplayarak başka bir dengeleme hareketi daha yaptı. Adamları, şafak vakti, helikopterler 
tepemizde daireler çizerken, zırhlı personel taşıyıcılarla saldırdılar. Uykulu aileler kabaca kabinlerinden dışarı 
çıkarılıp kelepçelenirken kamera ekipleri ve muhabirler her yerdeydi. Kameralar, Ryan'ın ajanlarının, ateşli silahlar 
ve mühimmatla dolu, plastik ambalajlı bir sandığı ortaya çıkarmasını izledi; bu arada, arka planda onlara nereye 
kazacaklarını gösteren eski bir üyeden muhbirliğe dönüşen bir kişi gizlenmişti. 


Tutuklanan topluluk üyelerine karşı doğrudan terörizm, hatta yasa dışılık iddiasında bulunulmadı; bunların 
hepsi ima yoluyla oldu. Sandığı açan ajanlardan biri, içindeki silahı alıp kameraya doğru tuttu. "İşte terörizm için 
asla kullanılmayacak bir makineli tüfek" dedi. Oscar'ın deneyimli gözü, silahı yaygın bir modele sahip yarı otomatik 
bir tüfek olarak tanıdı, ancak diğer milyonlarca televizyon izleyicisi, bunun terör eylemlerine yönelik bir makineli 
tüfek olduğuna inanacaktı. Medya mensupları yorumlarında daha da ön yargılı davrandılar ve topluluk üyelerinden 
mutlaka “terörist” diye söz ettiler. Yerel şerif ve Boise'daki bir Yahudi örgütünün temsilcisiyle röportaj yapıldı ve 
her ikisi de, yine topluluk üyelerinin işlediği iddia edilen herhangi bir spesifik suçtan bahsetmeden, Idaho'daki 
terör tehlikesinin sona erdirilmesine yardımcı olduğu için Teşkilat'ı övdü. Oscar'a göre onların gerçek suçları, 
beyaz olmaları, silahlı olmaları ve ülkedeki herkesin katıldığı çok ırklı büyük sosyal deneyin dışında kalmayı seçmiş 
olmalarıydı. 
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1 Haziran'da Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı. Genel işsizlik, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük bir 
aylık artışın ardından yüzde 9,2'ye yükseldi. 
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XXX 


Adelaide'nin onunla yaşaması Oscar'ı kesinlikle yumuşattı. Artık onun kıvrak, sıcak vücudu haftanın iki 
ya da üç gecesi yerine yedi gecesi kendisine yaslandığı ve kahkahası ve zarafeti her öğünde mevcut 
olduğu için artık daha olumlu bir bakış açısına sahip olmaktan kendini alamıyordu. 


Bu aynı zamanda üstünlüğünün bir kısmını da ortadan kaldırdı mı? diye sordu kendine. Geçtiğimiz 
birkaç ayda yaptığı bazı çılgınca şeyleri düşündü ve bu kadar cesur olup olmadığına hayret etti. Artık 
Ryan'ın onu bir daha özel bir faaliyet için çağırmayacağını hararetle umuyordu. Bu aşırı tedbirin 
sorumlusu Adelaide miydi? Onun hayatına getirdiği neşeyi kaybetmekten aşırı mı korkuyordu? 


Belki. Ve belki de en azından başka bir şey daha vardı: Çaresizlik duygusuyla, çevresinde olup bittiğini 
gördüğü nefret dolu şeyler hakkında başka bir şey yapamamanın verdiği hayal kırıklığıyla yola çıkmadan 
önce; o kadar dayanılmaz hale gelen bir dünyada yaşıyordu ki, ona ne yaptığının pek önemi yoktu. Ama 
artık bir planı vardı ya da en azından bir planın başlangıcı; artık bir fark yaratabileceğine, daha iyi bir 
dünya yaratabileceğine dair ufak bir umut ışığı vardı içinde. Ve bu umut onu temkinli kıldı. Kalıcı değere 
sahip bir şeyi başarabileceğine dair en ufak bir ihtimal bile pervasızca tehlikeye atılmayacak kadar 
değerliydi. 

Gelecek için yeni olasılık elbette Saul'daydı. Onun sayesinde Oscar milyonların kulağına ulaştı; onun 
aracılığıyla bu milyonlar kritik bir anda kararlı bir eyleme geçebilir. O andan önce bile Saul, yapıcı fikirler 
için bir araç olarak -dikkatli bir şekilde- kullanılabilirdi; kendisinin veya Lig'in mevcut kaynaklarıyla makul 
olarak geliştirmeyi umabileceği herhangi bir şeyden çok daha fazla taşıma potansiyeline sahip bir araç. 
Haftalardır Saul aracılığıyla yayılabilecek fikirler üzerinde düşünüyordu; yalnızca stratejik fizibiliteyi değil 
(yani hangi fikirlerin Yahudileri korkutmadan ve Saul'un dinleyicileriyle bağlantısını kesmelerine neden 
olmadan onların gözünden kaçabileceğini) değil aynı zamanda içsel değeri de göz önünde 
bulunduruyordu. : Kamuoyunun zihnine veya Saul'un erişebildiği kısmına girmenin gerçekten önemli 
olduğu fikirler nelerdi? 


Harry ile fikirler hakkında da konuştu. Haziran ayının sonlarına doğru, Saul'un operasyonunun iş kısmı 
aşağı yukarı kontrol altına alındığından, birkaç tartışma için zamanları oldu. Bunlardan biri, bir Pazar 
günü öğleden sonra Oscar'ın evinde, Adelaide, Colleen ve Saul ile birlikte Saul'un o akşam yayınlanacak 
olan vaazının kasetinin ön izlemesini yaptıktan sonra gerçekleşti. Oscar, Saul'un dinleyicilerinin ırksal 
bilincini artırmak için vaazları kullanmaya başlamanın zamanının geldiğini öne sürmüştü. 


Harry şüpheciydi: “Ne anlamı var? Demek istediğim, bununla neyi başarmak istiyorsun? 


Bu soru Oscar'ı sinirlendirdi ve siniri ses tonundan da belli oldu. “Mesele şu ki, ırkımız boşa gidiyor ve 
bunun en büyük nedenlerinden biri de Beyazların ırk bilincinin bu kadar düşük seviyede olması. Bu 
durumu düzeltmek için elimizden geleni yapmalıyız. 


Harry sanki yavaş öğrenen birine bir şeyi onuncu kez açıklayacakmış gibi içini çekti. "Elbette. Amacımız 
mümkünse yarışın boşa gitmesini önlemek. Bundan daha fazlası, yarışı yeniden yukarı doğru bir yola 
sokmak, gelecek daha yüksek bir yarış için yolu hazırlama işine geri dönmektir. 

Bilinç bunu yapmanın ön koşullarından biridir. Ancak bilincin bilgiye dayanması gerekir ve Saul'un 
dinleyici kitlesi kesinlikle bilgisizdir. Bu konuda herhangi bir şey yapmaya çalışmanın mümkün olup 
olmadığını bilmiyorum. Demek istediğim, bunlar Hıristiyan Fundamentalistleri. Heyecan verici oldukları 
kesin ama eğitilebilir mi? Bence neredeyse hiç. Bana öyle geliyor ki onların heyecanlarından yararlanmaya 
çalışmalı ve onları eğitmeye çalışmayı bırakmalıyız.” 


Oscar, "Sanırım karamsarlığınızı paylaşmıyorum" diye yanıtladı. “Dışarıda bir sürü batıl inançlı ahmak 
olduğunu biliyorum ama onlara bir şeyler öğretmek kesinlikle mümkün. Sonuçta çoğu Kutsal Kitap 
hakkında belli bir miktar bilgi sahibi oldu, bu yüzden onlara ırk hakkında biraz öğretebilmeliyiz. 
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tarih ve mevcut ırksal durum. Ancak benim net olarak anlayamadığım bir konu da bilgi ile bilinç arasındaki 
ayrımdır." 


“Bilgi, bir kişinin zihninde bulunan ve onu anlamlandırmaya yarayan bir sistemle birlikte bir veri koleksiyonudur 
(muhtemelen organize edilmiş veriler). Bilgi, kişinin Fransızca çalıştığında veya bilgisayar kullanmayı öğrendiğinde 
veya ırkın tarihi üzerine bir ders dinlediğinde edindiği şeydir. Eğer kişi bunu yapabilecek kapasiteye sahipse, ham 
verilerle birlikte belirli bir düzeyde anlayış da elde eder. 


“Fakat bilinç daha yüksek bir gelişme durumudur. Bilinç, bilgi artı farkındalık artı motivasyondur. Bilgi yalnızca 
zihinsel yetiyi içerir; bilinç, zihinsel ve ruhsal yetilerin birleşimini içerir. Bilgi zihinde, derinliklerde bulunur; bilinç 
kişiliğin bir parçası haline gelir; hem yüzeyde hem de derinliklerde bulunur; varlığa nüfuz eder. 


“Eğer kendi ırkımın tarihini incelersem, bir süre sonra ırksal olarak bilgi sahibi olabilirim. Size pek çok gerçekten 
alıntı yapabilir, 451'de Katalonya Sahaları'nda ve 732'de Tours'daki karşıt orduların etnik yapılarını anlatabilir veya 
Siyahlar ile Beyazlar arasında ten renginin yanı sıra genetik temelli iki düzine farklılığı listeleyebilirim. Ama bu beni 
ırksal olarak bilinçli yapmaz. Üniversitelerimizin fakültelerinde ırksal açıdan bilgili çok sayıda insan var, ancak ırksal 
açıdan bilinçli olanlar neredeyse hiç yok. Irksal olarak bilinçli olabilmek için kişinin ırksal bilgisini, aslında kişinin 
düşüncelerini ve davranışlarını yönetecek derecede yükseltmesi gerekir; kişinin bunun sürekli farkında olması 
gerekir; bunu hissetmek gerekir . Kişi kitap okuyarak veya vaaz dinleyerek bilgi edinebilir, ancak bilince ulaşmak 
ve bunu sürdürmek genellikle kişinin yaşam biçimini değiştirmeyi içerir. 


"Vay!" Oscar'ın yanıtı şöyle oldu: “O küçük dersi daha önce vermiş olmalısın.” Bir an Harry'nin söyledikleri üzerine 
düşündü, sonra devam etti. “Sanırım sizin ayırımınıza katılıyorum, ancak neden Saul'un dinleyicilerini aydınlatmaya 
çalışmamamız gerektiğini ve onların en azından bir kısmını yavaş yavaş belirli bir ırksal bilinç seviyesine 
getirmememiz gerektiğini anlamıyorum. Öğrenciler açısından umabileceğimiz her şey olmayabilirler ama üzerinde 
çalışmamız gereken şeyler bunlar. Kimlik vaizleri tamamen aynı türden insanları yeniden eğittiler ve sonra onlarda 
bir tür bilinç inşa ettiler. Neden Saul'un vaazlarında ırkla ilgili birkaç ders çalışamıyoruz ve ardından dinleyicilerini, 
sizin 'bilinçli' diyeceğiniz hale gelmeleri için onları yeterince yüreklendirmeye teşvik edemiyoruz? Yahudiler 
hakkında hiçbir şey söylememize gerek kalmaz. Saul'un 'ırkçı' olduğuna karar verebilirler ama kendilerine yönelik 
doğrudan bir tehdit olmadığı sürece muhtemelen onu susturacak kadar ileri gitmezler.” 


“Oscar, insanlara bu kadar kolay bilinç verilemez. Yahudiler, halklarının gerçek tarihini inceleyerek oldukları 
kadar bilinçli değiller. Onları bilinçli yapan ve ayakta tutan şey, Yahudi olmayan dünyayla aralarındaki sürekli 
gerilimdir. Aileleri, hahamları, Yahudi dergileri ve kitapları tarafından onlara Yahudi tarihi hakkında öğretilenlerin 
çoğu, bu gerilimi artıracak şekilde hesaplanıyor. Bu, kasıtlı olarak çarpıtılmış bir tarih: örneğin, İkinci Dünya 
Savaşı'na ilişkin ünlü 'gaz odası' mitleri. Onlara öğretilen şey, dünyanın onları ele geçirmeye çalıştığı ve hayatta 
kalmalarının tek yolunun önce dünyayı ele geçirmek olduğudur. Çocuklarına tekrar tekrar işledikleri tema 
zulümdür, zulümdür, zulümdür. Uydurdukları tarih, aralarında yaşadıkları ev sahibi halkları yenerek birbiri ardına 
gelen zulümlerden nasıl kurtulduklarının bir kaydıdır; onların ana tatilleri şu ya da bu zulümden kurtulmanın ve 
olaya karıştığı iddia edilen zulmeden intikam alma şeklinin kutlamalarıdır. Genç Yahudiler, etraflarındaki Yahudi 
olmayanları, zekasıyla alt edilmesi gereken düşmanlar olarak görerek büyüyorlar; aksi halde. Onlara dünyanın 
onlardan nefret ettiği öğretiliyor. Ve elbette bu tür tutumlarla en büyük şüpheleri ve korkuları gerçekleşme 
eğilimindedir. 


Onlara bilinçlerini veren şey budur . Onu bu kadar güçlü kılan da bu. 


“Ve Kimlik Hıristiyanları da, bir bilince sahip oldukları ölçüde, bunu bir nevi benzer şekilde elde ediyorlar. Yani 
onlar da Yahudiler gibi kendilerini 'seçilmiş halk', Yahveh ile anlaşma yapan eski İsrailoğullarının mirasçıları olarak 
görüyorlar. Şeytanın kölesi olan Yahudiler tarafından miraslarının aldatıldığına inanıyorlar. Yahudiler de kitleyi 
kullandılar 


136 


Machine Translated by Google 


Medyanın Kimlik insanlarını karalaması; hükümeti üzerlerine saldılar; onları dışlamaya çalıştılar. Bu onları savunmaya yöneltti 
ve Yahudiler kadar olmasa da en azından bir dereceye kadar kendilerini zulüm gören bir azınlık gibi hissetmelerine neden oldu. 
Ve ortaya çıkan gerilimden bir bilinç düzeyi geldi. En azından başlangıçta Mormonlar için de aynı şekilde çalıştı. Kendilerini 
yeterince sevilmez kılmayı başardıkları takdirde, gerçek inananlardan oluşan her grup için aynı şekilde çalışır. 


“Fakat çoğunluk için bunu gerçekleştirmek zor ve Saul'un izleyici kitlesi kendisini çoğunluğun bir parçası olarak hissediyor. 
Bir dereceye kadar günahkarlar tarafından çevrelendiklerini hissedebilirler ama zulüm görmüyorlar, grup bilincini inşa etmek 
için gereken düşmanlık ve tehlike farkındalığına sahip değiller.” 


“Peki ya biz?” Oscar hayal kırıklığı içinde ağzından kaçırdı. “Irksal kültürümüzü nasıl geliştirdik? 
bilinç?” 

Harry güldü. “Elbette, bir dereceye kadar bilincimiz var. Keşke Yahudilerinki kadar güçlü olabilseydi! Bilincimiz kişisel tehlike 
ve kişisel tehdit duygusuna dayanmak yerine soyutlama kapasitemize bağlıdır. Dünyadaki güzel ve iyi olan her şeye yönelik 
tehdidi algılıyoruz. Bazılarımız bunu biraz farklı, belki biraz daha kişisel olarak ifade edebilir ve giderek daha kapsayıcı bir 
eşitlikçiliğe, giderek daha da yozlaşmış bir demokrasiye doğru akılsızca ilerlemede ve bunların yol açtığı tüm sonuçları - giderek 
daha fazla çirkinlik olarak algıladığımızı söyleyebilir. , giderek daha fazla düzensizlik, giderek daha fazla ırksal bozulma; 
varoluşumuzun anlamına yönelik bir tehdit. Kişisel ve fiziksel olarak tehdit edilmiyoruz ama kendimizi özdeşleştirdiğimiz, 
yaşamlarımıza anlam ve amaç veren şey tehdit altında. Irkımızla, ırkımızın idealleştirilmesiyle, daha da önemlisi, ırkımızın ana 
faili olduğu süreçle, daha yüksek örgütlenme süreciyle, Tanrı'nın aktif ilkesi olan süreçle kendimizi özdeşleştiriyoruz. 


Harry hafifçe kızardı, belki de ruhunu dinleyicilerine amaçladığından daha fazla açığa vurduğu için. Oscar ona yoğun bir 
şekilde baktı ve sonra sessizce şöyle dedi: "Senin dindar bir adam olduğunu fark etmemiştim, Harry." 


Harry bu sefer utancını gizlemek için tekrar güldü. "Başka birinin söylediğini başka kelimelerle ifade edersek, bu kavgada 
ateist yok." Sonra tekrar ciddi bir ses tonuyla devam etti: “Saul'un yayınlarını izleyen insanların, kendilerini kişisel olarak tehdit 
altında hissetmeseler bile, bir dereceye kadar ırksal bilinç geliştirme yeteneğine sahip olmadıklarını ima etmek istemiyorum. 
Bunun çok zor bir iş olacağına ve sonucun belirleyici bir fark yaratmaya yetmeyeceğine inanıyorum. Unutma, bu Caldwell'in 
seyircisiydi. Onların dini idealizm üzerine kurulu değil, cennete girmek, gökyüzündeki pastadan yavaş yavaş pay almak fikrine 
dayanıyor. Onlara İsa'nın ırkçılardan nefret ettiği, ırkçıların cennete gitmediği öğretildi. Sadece bu inancı tersine çevirmekle 
kalmayıp, aynı zamanda kendi zevkine düşkün materyalist olan insanları idealist yapmak zorunda kalacaksınız. 


“Ve bundan daha fazlası var. Davamıza etkili bir şekilde hizmet etmek için insanların bilgi ve bilinçten daha fazlasına ihtiyacı 
var; onların da disipline ihtiyaçları var. Saul'un bu disiplin olmadan büyüyen insanlara disiplin vermesi mümkün değil. Öz 
disiplin, öz kontrol, yaşam boyu süren bir süreçten gelir; yalnızca iradenin kendi kendini eğitmesini değil, aynı zamanda 
neredeyse her durumda belirli bir dereceye kadar dış disiplini dayatan bir ortamda büyümeyi gerektiren bir süreçtir. Disiplin 
olmadan insanlar bir amaca hizmet etmek isteyebilirler ancak bunu etkili bir şekilde yapabilmek için kendi kaynakları üzerinde 


yeterli kontrole sahip değillerdir. 


“Bütün bunların yol açtığı şey, Saul'un izleyicilerinin belirli şekillerde doğal ve kolay bir şekilde, yani doğalarına uygun 
şekillerde kullanılabilmesidir. Belirli bir adaya oy vermeye ikna edilebilirler: İsa'nın onlardan oy vermesini istediği aday. 
Mağazalardaki bazı ürünleri boykot etmeye ikna edilebilirler. Washington'a bazılarına karşı çıkan veya onları destekleyen bir 


dizi mektup yazmaya ikna edilebilirler. 
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Saul'un onlara İsa'nın güçlü bir şekilde hissettiğini söylediği yasa. Hatta eğer İsa onlarla Saul aracılığıyla güçlü sözlerle 
konuşsaydı, bir tür toplumsal karışıklığa yol açacak şekilde kışkırtılabilirlerdi. 


“Fakat onları değiştirmeye çalışmak ve onlar için kolay ve doğal olmayan şeyleri onlara yaptırmak, bu tamamen 
farklı büyüklükte bir görev. Saul'un sahip olduğu güçle ne yapmak istediğimizi bilmemiz gerekiyor. Seçime gitmek 
istiyor muyuz? Yoksa Beyaz ırk için savaşçılardan oluşan bir ordu mu kurmak istiyoruz? 

İkincisini yapmaya çalışmadan önce bunun mantıklı olduğundan ve genel stratejimize uyduğundan emin olalım.” 


Bir dakikadan fazla bir süre sessizlik oldu. Oscar, William Ryan ve Harry Keller kadar farklı iki adamın kendisine 
söyledikleri arasındaki çarpıcı benzerlik karşısında bir kez daha hayrete düştü. 
Ancak bunun üzerine düşününce, iki adamın görüşleri arasında önemli bir farklılık olduğuna dair güçlü bir duyguya 
kapıldı: tam olarak işaretleyemediği ama Harry'nin söylediklerini yutmasını kolaylaştıran bir fark. Ryan'ın ifade ettiği 
aynı veya çok benzer bir gerçeği kabul etmek yerine söylendi. 


"Pekala," dedi Oscar sonunda. "Elbette. Belki bazen biraz öne çıkıyorum. Sanırım endişelendiğim şey, uzun vadede 
kamuoyunun fikirlerini değiştirmek zorunda olmamız ; Ortalama vatandaşta ırksal bilinç duygusu oluşturmalıyız . Aksi 
takdirde seçimi sallamak ya da isyan çıkarmak kalıcı bir etki yaratamaz.” 


"Elbette haklısın," diye yanıtladı Harry. “Fakat Yahudilerin, kamuoyunun tutumlarını şimdiki haline döndürmek için 
onlarca yıl harcadıklarını ve bunu yapmak için haftada bir yapılan tek bir televizyon programından çok daha büyük bir 
girdiye sahip olduklarını unutmayın. Kamuoyuna yeni bir yönelim kazandırmak için bizim de benzer bir girdiye 
ihtiyacımız olacak. Belki Saul'u akıllıca kullanırsak daha büyük bir katkı elde edebiliriz. Belki eninde sonunda halkımızın 
kalpleri ve zihinleri için Yahudilerle etkili bir şekilde rekabet edebilecek kadar büyük bir girdi elde edebiliriz. Benim 
endişem şu anda onu küçük ve etkisiz bir girdi için kullanmak ve belki de ileride çok daha büyük ve daha etkili bir girdi 
alma şansımızı kaybetmek." 


"Televizyon yayın ortamını kullanarak kazandığımız deneyimin dışında, halka daha büyük bir katkı sağlamak için 
Saul'un yayınlarını nasıl kullanabileceğimizi düşünüyorsunuz?" 


"Bilmiyorum. Aklıma birçok olasılık geliyor ama şu anda yolumuzu bulmamız ve ortaya çıkabilecek yeni fırsatlardan 
yararlanmaya hazır olmamız gerektiğine inanıyorum. Saul'un yayınlarından bu kadar çok para gelmesi gerçeği, bize 
yeni şeyler yapma konusunda daha önce hiç olmadığı kadar çok yetenek kazandıracağının sözünü veriyor. Eğer işler 
böyle devam ederse, bundan sonra bankada yılda 100 milyon dolarımız kolaylıkla olabilir. Ozaman birkaç büyük şehir 
gazetesi almayı ciddi olarak düşünebiliriz. 

Ama bu zor bir iş. Yahudiler bize akıl verirse ve gazetelerimize karşı reklam boykotu başlatırsa, gazetelere 100 milyon 
dolar harcayabilir ve sonra kendimizi yılda 50 milyon dolar kaybederken bulabiliriz. Büyük bir kayıpla satmak zorunda 
kalırdık. Sahip oldukları avantaj derinlemesine organize edilmiş olmalarıdır. Medyayı ele geçirmeden önce, medyanın 
reklam gelirlerinin en büyük kısmının kaynakları üzerinde sıkı bir kontrol kurdular. Bunu kopyalamayı ümit edemeyiz.” 


Oscar, "Bana öyle geliyor ki, fikirlerimizi kamuoyuna duyurmak için şimdi bu yüzden çalışmalıyız" diye yanıtladı. “Biz 
bazı şeyleri Yahudilerin yaptığı gibi yapamayız. Bunu sadece parayla yapamayız. Ama bunu fikirlerle, ilhamla yapabiliriz. 
Elbette artık kitaplarımız ve video kasetlerimiz aracılığıyla fikirleri bireylere ulaştırdığımızı anlıyorum. Bunun önemini 
anlıyorum; Şu anda ulaştığımız insanlar, Saul'un dinleyicileri arasında bulunan insanlardan daha zeki, daha iyi eğitimli 
ve çabalarımıza daha iyi katılabiliyorlar. Ancak halkın Yahudilerin yönlendirdiği yöne sürüklenmesine izin veremeyiz.” 


Bir an durakladı, sonra zihninde bir planın parıltıları şekillenmeye başlayınca öne doğru eğildi. "Saul'un programına 
herhangi bir tehlike oluşturmayacak kadar incelikli ama daha sonra daha belirgin fikirlere temel oluşturmaya başlayan 
bir şeyle başladığımızı varsayalım. Mesela kökler hakkında düşünmelerini sağlayabiliriz. Herkesin bir bireyden başka 
bir şey olmadığı, kendisinden başka hiçbir kökü ve sorumluluğu olmayan bir Yahudi çizgisine karşı çıkmaya 
başlayabiliriz.” 
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Şu ana kadar sadece dinleyici olan Saul aniden konuştu. "Bunun gibi?" diye sordu ve ardından şunu söylemeye başladı: 
“Kardeşlerim, insan sadece bir atom mudur? Bu dünyada tek başına mı sürükleniyorsun? Hayır kardeşlerim, değilsiniz. Tanrı 
bize Kutsal Kitapta insanın bir zincirin halkası gibi olduğunu öğretir. Geçmişi geleceğe bağlayan bağlantı sizsiniz. Siz, geçmişten 
gelen tüm nesiller ile daha sonra gelecek nesiller arasındaki bağlantısınız. Atalarınızın davranışları, davranış biçimleri, karılarını 
ve kocalarını seçme biçimleri nedeniyle bu durumdasınız. 


Torunlarınızın nasıl olacağı, şu andaki davranış şeklinize bağlı olacaktır. Başka bir deyişle kardeşlerim, Allah bize gelecekte 
dünyanın nasıl olacağını belirleme sorumluluğunu verdi. Bizden bu sorumluluğu çok ciddiye almamızı bekliyor. Çünkü Tanrı 
dünyayı seviyor ve bizim onun yerine onunla ilgilenmemizi istiyor. Evet öyledir kardeşlerim. İncil'de bizzat İsa bize şöyle der: 
'Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki, biricik oğlunu verdi. İsa'nın söylediği buydu. Dolayısıyla kendi çocuklarımızı dünyaya 
getirdiğimizde ne yaptığımıza dikkat etsek iyi olur. Onların Rab'bin gözünde adil göründüklerinden, Tanrı'yı memnun edecek 
türden çocuklar olduklarından ve sorumluluğumuzu ciddiye aldığımızı O'na hissettirecek türden çocuklar olduklarından emin 
olsak iyi olur.” 


"Kesinlikle Saul, kesinlikle!" Oscar heyecanla cevap verdi. "'Adil' görünmeyle ilgili bu kısım, ırkları karıştıranların ve koyu 


renkli kardeşlerin birkaç cıyaklamasına neden olabilir, ancak bence bundan daha az incelikli olmayan herhangi bir şeyle idare 
edebiliriz." 


“Elbette bu mesajı açıklamak için bir sürü benzetme yapmam gerekecek. Kardeşler, içinde çokça benzetmeler olmadığı 
sürece hiçbir şeyi anlayamazlar. Ama temel fikri beğendim. Biliyorsunuz ben Fundamentalist bir ortamda büyüdüm. Bu 
insanlar basit olma eğilimindedirler ancak kötü insanlar değildirler. Hepsine, doğru zamanı geldiğinde belli bir yöne doğru 
koşacağımız bir hayvan sürüsü gibi davranmaktan biraz rahatsız oldum. Kitaplarımızı sattığımız biraz daha ileri düzeydeki 
insanlarla birlikte onları da yarışa dahil etme konusunda kendimi çok daha iyi hissediyorum. Yeterli zaman ve sabırla onlara 
verilen zararın çoğunu ortadan kaldırabileceğimize ve daha iyi içgüdülerini yeniden ön plana çıkarabileceğimize eminim. 


Bunu yapmak için onları bu bataklıktan tamamen çıkarmak yerine bir Yahudi dinini ve Yahudi kutsal kitaplarını kullanmak 
zorunda kalmamız çok yazık.” 


Oscar, "Öncelikle Saul," diye yanıtladı. “Kendilerini ömür boyu süren uzaylı batıl inançlarından kurtarmadan önce, yeni yönlerde düşünmeyi 
öğrenmeleri gerekiyor. Onlara dünyayı ve kendilerini görmeleri için yeni bir çerçeve vermeliyiz. Irksal kimlik duygusu kazanmalarına, evrenin geri 


kalanıyla ilişkilerini daha iyi anlamalarına ve yaşamlarında bir amaç duygusu kazanmalarına yardımcı olmalıyız." 


Saul ve Oscar konuşurken Harry düşünceli görünüyordu. Şimdi tekrar konuştu: “Aklından geçenlerde yanlış bir şey 
görmüyorum. Saul'un izleyicileriyle heyecan verici bir şey yapmaya hazır olmamız beş yıl, hatta daha da uzun sürebilir. O 
zaman bazılarını uzun bir mesafeye taşıyabiliriz. Elbette hepsi değil, hatta çoğu. Hıristiyanlık bir köle dinidir ve bu ne yazık ki 
pek çok Beyaz insanın doğasına uygundur. Gökyüzünde onları kollayacak bir Koca Baba fikri olmadan yaşayamazlar. Onlara 
asla kendi ayakları üzerinde durmaları, aristokratlar gibi düşünmeleri, aristokrat bir dine sahip olmaları öğretilmeyecek. Ancak 
bunlardan bazıları olacak ve bunlar bizim için önemli bir yeni eleman kaynağı haline gelebilir. Ancak büyük bir kısmını 
kaybetmemek veya Yahudilerin şüphesini uyandırmamak için onları yönlendirirken çok dikkatli olmamız gerekecek.” 


Oscar, "Yahudilerin şüphelenmesi kaçınılmazdır," dedi. “Saul'un vaazlarına ırkçı bir mesaj koymaya çalışmasak bile 
şüpheleneceklerdi. Şüphelenmek onların doğasında vardır. Ancak bunu bilinçaltında tutarsak ve onların İsrail gibi daha acil 
çıkarlarına saldırmamaya dikkat edersek, sanırım bundan kurtulabiliriz. Saul'un reytingleri artık o kadar iyi ki onu seviyorlar. 
İzleyicileri kendine çekiyor ve hem onlar hem de bizim için para kazanıyor. Ve unutmayın, tıpkı Caldwell ve diğerleri gibi Saul'u 
da bir multimedya operasyonuna dönüştürmeyi planlıyoruz. Televizyonuna iyi tepki verenler 
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Basılı materyallerin postalanmasıyla mesaj daha da ileriye taşınabilir. Bu, koyunların gidebileceğinden daha ileri 
gitmeden keçileri koyunlardan kademeli olarak ayırmamıza olanak tanıyacak.” 

Üç gün sonra 1 Temmuz'da Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı. Toplam işsizlik Nisan ayından bu yana yüzde 
yarım artarak yüzde 9,7'ye yükseldi, ancak aydaki artış bir önceki aya göre artışın yarısından azdı ve hükümet 
sözcüleri işsizliğin "kontrol altında" olduğunu ilan etti ve yakın zamanda yeniden düşeceğini kendinden emin bir 
şekilde tahmin etti . 
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XXXI 


Aslında hükümet işleri istediği kadar sıkı kontrol altında tutmuyordu. İşsizlikle birlikte suç oranı da artıyordu. 
Soygunlar, hırsızlıklar ve araba hırsızlığı aylar geçtikçe keskin bir şekilde arttı. İşgücü rahatsızlıkları da büyüyen bir 
sorundu. Bunlar çoğunlukla yereldi, ancak 4 Temmuz'da New York, Washington, Detroit, San Francisco ve diğer 
yarım düzine büyük şehirde işsiz işçiler tarafından büyük gösteriler düzenlendi. Hem Washington hem de San 
Francisco'da gösteriler şiddetlendi; camlar kırıldı ve devrildi, araçlar gösteri alanlarını çöpe attı. Siyahların 
Washington'daki mağazaları yağmalaması şiddetlendi. Polis bunu durdurmaya çalıştığında Siyahlar kundakçılığa 
başvurdu. Beşinci günün akşamı başkentin 20 bloku alevler içindeydi ve keskin nişancılar itfaiyecileri uzakta 
tutuyordu. 


Ryan yine geri çekildi ve kaslarını kullanmak için doğru anı bekledi; eylemleri için hem resmi hem de kamuoyunun 
onayına güvenebileceği zaman. O an, gece boyunca rüzgarın yön değiştirmesi ve yanan bölgeden gelen dumanı 
şehrin Beyaz yerleşim bölgelerinin üzerinden batıya taşımasının ardından geldi. Washington için çok nadir görülen 
bir termal dönüşüm, dumanın yere yakın kalmasını sağladı. Yoğun, boğucu örtü, özellikle birçok yasa koyucunun, 
diplomatın ve memurun apartman daireleri veya şehir evlerinin bulunduğu Georgetown'da ağırdı. Panikle 
otomobille kaçma girişimi dar sokakları kısa sürede tıkadı, öksüren sürücüler araçlarını terk ederek arkalarındaki 
diğer sürücüleri de aynısını yapmaya zorladı. Kurtarma ekipleri binlerce sakini güvenli bir yere ulaştırmak için gaz 
maskeleriyle yaya olarak gitmek zorunda kaldı. 

Ertesi sabah Kongre liderleri öfkelendiler ve derhal güçlü eylem talep ettiler. Başkan saat saat ikide Ryan'ı aradı. 


Ryan hazırdı. Miami'de olduğu gibi, karışıklığın başlangıcından beri gizli ajanlarından bilgi topluyordu. Teşkilat 
merkezindeki "savaş odasında" tüm yangınların, sokak barikatlarının, Siyah isyancıların toplantılarının ve rapor 
edilen keskin nişancıların yerleri, şehrin saniye saniye güncellenen devasa bir elektronik duvar haritası üzerinde 
belirtildi. 


Öğleden hemen önce, her biri ağır silahlı ajanlardan oluşan bir ekip ve bir televizyon haber ekibi taşıyan bir düzine helikopterle içeri girdi. 
Keskin nişancı ateşinin ihbar edildiği binalara roket atıldı ve 20 mm'lik top ateşiyle defalarca tarandı, ardından kurşun geçirmez yelekli, saldırı 


tüfekli ajanlar çatılarına indirildi. 


Diğer helikopterler sokaklardaki Siyah grupların üzerinden uçtu ve aralarına özel olarak donatılmış beyin 
sarsıntısı bombaları attı. Bu taktiğin olağanüstü sonuçları oldu ve Teşkilat'ın isyancılara yönelik saldırısının canlı 
televizyon yayınını izleyenler için özellikle eğlenceli bir izleme olanağı sağladı. Bir an tele ekran aşağıdaki sokakta 
yüzlerce siyahi gösterdi; yukarıdaki helikoptere meydan okurcasına yumruklarını sallıyor ve müstehcen sözler 
söylüyordu. Sonra kalabalığın arasına dağılan yüzlerce anlık flaş ve sağır edici, kesik kesik bir patlama oldu. 
Bundan sonra görülebilen tek şey, kaldırıma garip bir şekilde dağılmış yatay Siyah cisimlerdi. Sonunda, vücutların 
yaklaşık yarısı ayağa kalkmaya çabalayacak ve bacaklarının taşıyabileceği hızda her yöne koşmaya başlayacaktı. 
Geri kalanlar hareketsiz kalırken, diğerlerinden birkaçı sürünmeye veya kendilerini sürüklemeye çalışıyorlardı. Bir 
Teşkilat sözcüsü, helikopterlerin donatıldığı el bombası atma cihazlarından "isyan avcıları" olarak bahsetti. Ajans 
tarafından yeni geliştirilmişlerdi ve gelecekte standart ekipman olmaları bekleniyordu. 


İki saat içinde Teşkilat'ın saldırısı, keskin nişancı saldırılarını tamamen bastırdı ve binden fazla mahkümun 
otobüsle götürülene kadar toplandığı iki büyük boş alan dışında isyan bölgesindeki sokakları neredeyse 
Siyahlardan temizledi. Akşam karanlığında tüm yangınlar söndürüldü. 


141 


Machine Translated by Google 


Teşkilat'ın Washington isyanını bastırmasına ilişkin kamuoyunda oluşan imaj, kararlılık, profesyonellik ve karşı konulamaz 
güç imajıydı. Washington polisinin etkisiz taktikleriyle karşıtlık kaçınılmazdı. Tıpkı iki ay önceki Miami ayaklanmasından sonra 
olduğu gibi, kamuoyu araştırmaları Beyazların Teşkilat için ezici bir onay aldığını ortaya çıkardı; bahsetmeye değer tek Beyaz 
muhalifler kilise adamlarıydı. Editörlere gönderilen mektuplarda ve radyo talk programlarında dile getirilen yorumlar, son 
derece muhafazakar "hükümet kanunsuz unsurlara karşı kararlı olmalı"dan, "sonunda Washington'da zencilerle nasıl baş 
edileceğini bilen birisini bulduk" şeklindeki sert ifadeye kadar uzanıyordu. Ayaklanmayı bastırırken Ryan'ın ajanları tarafından 
öldürülen 312 Siyah, iç sayfalarda yer alan yalnızca bir istatistikti ve 1960'ta Güney Afrika polisinin Sharpville'de Siyah isyancıların 
vurulmasıyla karşılaştırma yapan öfkeli Siyah liderler dışında kimse tarafından aktarılmadı. 


22 Temmuz'da Kongre, Ajans'a personel alımına izin veren ek bir ödeneği onayladı. 
ve ilave 2.500 temsilci ve 1.500 destek personelini eğiterek gücünü iki katından fazla artırıyor. 


24 Temmuz'da Çalışma İstatistikleri Bürosu, Nisan ve Mayıs ayları için işsizlik rakamlarında bir revizyon yaptığını duyurdu ve 
her iki toplamı da yaklaşık yüzde bir puan artırdı. 3 Ağustos'ta Haziran ayı rakamları açıklandı: o ayın toplamı yüzde 13,6'ydı. 
Temmuz ayı rakamının yüzde 15'e kadar çıkabileceği tahmin ediliyordu. 


Aynı gün, Başkan, isyan veya başka bir kamusal kargaşaya yol açabilecek faaliyetlerde bulunmak üzere komplo kurduğundan 
şüphelenilen kişilerin sivil haklarını süresiz olarak askıya alan bir Başkanlık Kararnamesini imzaladı. 


Temmuz ayında başka haberler de kamuoyunun dikkatini çekmişti, ancak Horowitz Yasası kapsamındaki ilk el koyma ve 
soruşturma raporları da o dönemde ortaya çıkmaya başladı. Tıpkı Harry'nin yedi ay önce tahmin ettiği gibi, şüpheli kitapları ve 
diğer basılı materyalleri incelemek ve onaylamak veya onaylamamak için kurulan İnceleme Kurulu'nun ilk hedefleri Ku Klux 
Klan ve birkaç ayak takımı neo-Nazi grubuydu. Sivil özgürlükçüler ağızlarını kapalı tuttular ve kontrollü medyanın verdiği 
izlenim, "nefret" gruplarının bastırılması ve edebiyatlarının yakılması konusunda kamuoyunun neredeyse oybirliğiyle onay 
aldığı yönündeydi. 


Dikkate değer tek muhalefet Ağustos ayında Kurul'un AIDS üzerine yeni basılan bir kitabın ( Amerika'da AIDS'in Büyüyen 
Tehdidi) yasaklanmasını ve yazarı ile yayıncısı hakkında dava açılmasını tavsiye etmesiyle ortaya çıktı. Johns Hopkins 
Üniversitesi'nin önde gelen tıp araştırmacılarından Dr. Harvey Crossland tarafından yarı popüler bir üslupla yazılan kitap, 
hastalığın yakın zamana kadar neredeyse hiç hastalıktan arınmış olan heteroseksüel beyazlara nasıl bulaştığını analiz ediyordu. 
Eşcinsel popülasyondaki rezervuarından nispeten enfekte olmayan heteroseksüel nüfusa kadar HIV virüsünün taşıyıcısı olarak 
hareket eden biseksüelleri ağır bir şekilde suçladı; ve hem virüs için başka bir rezervuar oluşturan Siyahlarla hem de Beyazlarla 
seks yapan rastgele Beyaz kişiler hakkında. Ölümcül hastalığın daha fazla yayılmasını önlemenin gerçekten etkili tek yolunun 
herkesi virüs açısından kontrol etmek ve ardından virüse sahip olanları karantinaya almak olacağını belirtti. 


Yasaklama yayınlandığında kitap zaten New York Times'ın kurgu dışı en çok satanlar listesinde yer alıyordu ve hemen bir 
protesto fırtınası Teftiş Kurulu'na saldırdı. Gazeteciler, eğitimciler, yazarlar, hukuk uzmanları, politikacılar ve çeşitli azınlık 
gruplarının sözcüleri bir tarafta ya da diğer tarafta kavgaya karıştıkça, birkaç hafta boyunca fırtınanın şiddeti arttı. Horowitz 
Yasası'nın ilk destekçileri arasındaki soğukkanlı bir grup, Kurul'u yasayı geri çekmeye sessizce ikna etmeye çalıştı, ancak ilk 
çabaları sonuçsuz kaldı. 


Kurulun bir düzine müfettişi, Nefrete Karşı Halk Komitesi'nin hayatta kalan üyeleri arasından bir Beyaz Saray çalışanı 
tarafından, zorunlu bir dengelemeyle seçilmişti: bir Katolik piskopos, bir haham, bir Protestan bakan, bir Siyah sivil haklar 
lobicisi, bir militan feminist vardı. , bir Amerikan Kızılderilisi, bir Çingene, bir erkek eşcinsel aktivist vb. Kurulun AIDS kitabına 
karşı hareket etmesi konusunda ısrar eden kişi adı geçen son müfettişti. Kitabın şu iması onu çileden çıkardı: 
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eşcinsellerin toplumun geri kalanı için bir sağlık tehdidi oluşturduğunu ve birçoğunun karantinaya alınması gerektiğini söyledi. 
Siyah üyeyi, kitap yüzünden bir bütün olarak Siyahların da karalandığına ikna edebildi. Vurucu olduğu söylenen feminist, doğal 
bir müttefikti. Aynı nedenden ötürü Protestan papaz da öyleydi. Dördü, kitabın ırklararası cinsiyeti damgalayarak nefreti 
kışkırttığı gerekçesiyle diğer üç sınav görevlisini yasak yönünde oy kullanmaya yönlendirdi. 


Başkan bizzat müdahale edip iki sınav görevlisine oylarını değiştirmeleri için baskı yaptığında gürültü nihayet çözüldü. Ancak 
bundan önce, kitabın yayıncısı Harmon House'un New York ofislerinin önünde her gün eşcinsellere yönelik gürültülü gösteriler 
yapılıyordu. Gösterilerin ikinci haftasında özellikle kötü bir olay yaşandı; iki eşcinsel, Harmon House sekreteri ofisinden 
ayrılırken AIDS'li kan dolu kapları onun üzerine döktü. 


Ertesi sabah, sekreterin kocası arabasını bir grup göstericiden 10 metre uzağa kaldırımın kenarına çektiğinde, kaldırımda çok 
daha fazla AIDS bulaşmış kan vardı, 12 kalibrelik otomatik yüklemeli pompalı tüfeğin namlusunu pencereden dışarı uzattı ve 
bunlara yedi adet 4 numaralı kurşun sıktı, ardından yeniden doldurup yedi kez daha ateş etti. 


Şaşırtıcı bir şekilde, intikamcı koca tüfeğine yeni fişekler sıkarken, gösteri alanında düzeni sağlamakla görevlendirilen 30 
kadar polis müdahale edemedi. Çaylaklardan biri, tabancasını adamın kafasına doğrultarak dövüş pozisyonu aldığında ve ona 
silahını bırakması için bağırmaya başladığında, görevli çavuş genç polis memurunun kolunu yana itti ve ona, onun derinden 
kızarmasına ve tabancasını geri vermesine neden olacak sözler söyledi. hızla kılıfına yerleştirin. Çavuş, aynı etkiyi yaratacak 
şekilde, av tüfeğini kullanan başka bir polise öfkeyle işaret etti. 


Polislerden birkaçı silahlarını kaçmaya çalışan kanlı göstericilere doğrulttu ve onlarla temastan kaçınmaya dikkat ederek 
onları oldukları yerde kaldırıma atmaya zorladı. Kaçan diğer göstericiler bunlara takılıp etrafa yayıldı. Ortaya çıkan yığılmalar, 
birkaç saniye sonra atış yeniden başladığında kolay hedefler sunuyordu. 


İkinci atıştan sonra çavuş içini çekti, arabaya doğru yürüdü ve adamın tüfeğini yavaşça aldı. 
ondan uzaklaştırdı ve onu kelepçeledi. 


Sodomistlerden beşi olay yerinde sessizce öldü, ancak diğer 11'i bir saatten fazla bir süre boyunca çığlık attı ve kanadı; 
ambulans ekipleri ise eldiven ve başlık içeren özel koruyucu giysiler sağlanana kadar onlara dokunmayı reddetti. Eşcinsel 
topluluğun duygularını yansıtan New York Times öfkeyle polislerin yargılanmasını talep etti, ancak bunun ciddi bir şekilde 
gerçekleşmesi ihtimali hiçbir zaman yoktu. Resmi açıklama, polisin birincil sorumluluğunun, kana bulanmış eşcinsellerin 
vurulma olay yerinden ayrılmalarını ve muhtemelen kanlarını başkalarına bulaştırmalarını önleyerek halkı korumak olduğu 
yönündeydi. 


Hem resmi olmayan anketlerin hem de eylemlerin gösterdiği gibi, halk bu görüşe şiddetle ve neredeyse oybirliğiyle katıldı. 
Eşcinsel bir sözcü polisin davranış ve tutumlarını protesto etmek amacıyla yürüyüş planlarını açıkladığında birisi ofisine yangın 
bombası attı. Bir düzine arkadaşı ellerinde pankartlarla Belediye Binası önüne çıktığında, bir grup sokak işçisi onlara boru ve 
küreklerle saldırdı ve onları anlamsızca dövdü. 

Kirlenmiş kanın sekreterin üzerine atılması, eşcinsellerin hayal bile edemeyeceği bir şekilde kamuoyunun ilgisini çekmişti; 
medyanın "hoşgörüsüzlüğe" karşı uyarılarıyla bir daha kolayca bastırılamayacak derin bir korku ve tiksinti uyandırmıştı. Bu, 
dazlaklar ve diğerleri tarafından eşcinsellere yönelik saldırıların sayısındaki keskin artışla bir düzeyde yansıdı. 


Crossland ve Harmon House'un ofislerinin önünde karışıklık çıkarmak için komplo kurmakla suçlanması yönünde talepler de 
vardı, ancak bu taleplerden de bir sonuç çıkmadı. 
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Ancak olayın birkaç resmi sonucu vardı. Öncelikle Başkan, Crossland kitabının yasaklanması yönünde oy 
verenlerin yerine daha pragmatik atamalar yaparak, Teftiş Kurulu'nu sessizce yeniden oluşturdu. 


Kongre'de Horowitz Yasası'nın en fanatik destekçileri, Kurul'a oldukça genişletilmiş bir yetki verecek yeni bir 
yasa getirerek tam tersi yönde hareket ettiler. Yalnızca halihazırda yayınlanmış belirli kitaplarla ilgili şikayetler 
üzerine hareket etmek yerine önceden sansür uygulayacaktı; tüm yayıncıların, yeni kitapların metinlerini yayına 
geçmeden önce onay için Kurul'a sunmaları gerekecek. 


Dr. Crossland'ın kitabıyla ilgili yaygara çıkmadan önce böyle bir yasanın çıkarılmış olması düşünülebilir, ancak 
artık böyle bir ihtimal yok. Büyü bozulmuştu. Horowitz Yasası'nın yürürlüğe girmesine izin veren medyanın 
yönettiği histeri sona ermişti. İnsanlar, “nefreti” destekliyormuş gibi görünme riskine rağmen, Kurul'un sert 
sansürüne karşı sesini yükseltmeye cesaret etmişti. Yasayı geri almak veya Klan üyeleri ve neo-Naziler gibi 
dışlanmışların haklarını geri vermek için herhangi bir hareket yoktu, ancak hükümetin yeni kitapların 
yayınlanmamasını sağlamak için harekete geçebilmesi için büyünün dikkatlice yeniden örülmesi gerekecekti. bazı 
ayrıcalıklı azınlığı rahatsız edebilecek yayınlanmıştır. 


Horowitz Yasası destekçileri yine de bir zafer kazandı. Bunun uygulanmasına ilişkin sorumluluğu FBI'dan 
Teşkilat'a devretmeyi başardılar. İddiaları, “nefret” edebiyatının ve “nefret” örgütlerinin terörizmle ilişkilendirildiği 
ve dolayısıyla Teşkilat'ın yetki alanına girmesi gerektiği yönündeydi. Yakın zamanda eşcinsel göstericilerin 
vurulmasını, yasaklanması gereken bir kitabın yayınlanmasının terörist bir sonucu olarak gösterdiler. Gerçek 
motivasyonları, FBI'dan ziyade Ryan'ın Teşkilatının daha güçlü yaptırımlar uygulayacağı beklentisiydi. 
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"Bu ibneler, kendilerine karşı inşa edilmelerine neden oldukları nefretin, bir gün halktan taşarak hepsini haşlayarak 
öldürebileceğinin farkında değiller mi? Gerçekten ortalama bir adamın burnunu pisliklerine sonsuza kadar sürmeye devam 


edebileceklerini ve bunun karşılığını asla alamayacaklarını mı sanıyorlar?” 
Oscar'a sordu. 


O, Harry ve Saul, Keller'ların dinlenme odasında, Saul'un programı için bir Pazar öğleden sonra planlama oturumu daha 
yapıyorlardı. Son on haftadır Saul bilinç artırıcı vaazlar veriyordu ve onları ırktan bahsetmeden ırksal bir mesajı somutlaştıracak 
şekilde çok dikkatli bir şekilde tasarlıyordu. 

İzleyiciler mesajı şaşırtıcı derecede iyi aldı ve reytingleri artmaya devam ediyordu. Saul'un Fundamentalist izleyici kitlesindeki 
payının yüzde 55'e yükseldiğini gösteren son Nielsen reytinglerinin açıklanmasından iki Pazar sonra, Caldwell, Braggart ve 
Richards aynı anda Saul'u "ırkçı" olmakla suçladılar ve onun vaazlarını "Hıristiyan olmayan" olmakla suçladılar. ve "bölücü." 


Saul elbette suçlamaları şiddetle reddetti ve vaazlarını yolunda tuttu. Saldırıya uğramasından sonraki hafta, şimdiye kadarki en 
cüretkar vaazını vermişti; Ezra'nın, Yahudi kardeşlerinin Yahudi olmayan komşularıyla evlenmelerini engellemek için aldığı 
önlemleri anlatan Eski Ahit anlatımıyla başlayıp, dinleyicilerine Yehova'nın emrettiğini bozmamaları yönündeki bir uyarıyla sona 
ermişti. dikkatlice yapılmıştır: “Tanrı sizi olduğunuz gibi yapmak için bin nesli harcamadı, sadece her şeyi mahvetmeniz için. Ezra'ya 
1500 yıl önce İsrailoğullarına anlattırdığı şeyin aynısını bugün size söylememi istiyor. Onları tüm 'yabancı eşlerinden' ve bu 
eşlerinden olan çocuklardan da kurtardı. Eğer safkan İsrailoğulları değillerse gitmeleri gerekiyordu. Tanrının istediği buydu. Siz 
gençler, anne babanızın, büyükanne ve büyükbabanızın nasıl insanlar olduğunu düşünün. Nasıl göründüklerini ve nasıl 
davrandıklarını düşünün ve sonra kendinize de bu şekilde görünen ve davranan bir eş seçin. Ve hâlâ ırktan açıkça söz edilmiyordu. 
Saul, Beyaz bir dinleyiciyle olduğu kadar Siyah bir dinleyici kitlesiyle de konuşuyor olabilirdi. Evangelist arkadaşlarının saldırısından 
kaynaklanan tartışma, reytinglerinin daha da yükselmesine neden oldu. 


Oscar'ın eşcinsellerle ilgili yorumu o günkü Washington Post'ta çıkan bir haber hakkında yaptıkları tartışmadan kaynaklanıyordu . 
Ulusal Eğitim Derneği, yasa tasarısının yasalaştığı eyaletlerdeki okulların tüm öğrenciler için "Alternatif Cinsel Yönelimler" başlıklı 
bir ders almasını zorunlu kılacak bir yasa tasarısını yakın zamanda onaylamıştı. B'nai B'rith Hakaretle Mücadele Birliği ile birlikte 
çalışan eşcinsel gruplardan oluşan bir koalisyon tarafından hazırlanan tasarının iddia edilen amacı, "bağnazlıkla mücadele etmek" 
ve bunun gibi daha fazla "trajedi" olasılığını azaltmak olacak. New York'taki son kaldırım katliamı. Tasarıda ana hatlarıyla belirtilen 
çalışma süreci, "gençlerin, kendilerinden farklı bir cinsel yönelime sahip kişilerin de herkes kadar" normal "olduğunu ve hiçbir 
spesifik "yönelimin" herhangi bir cinsel yönelimden daha ahlaki veya daha arzu edilir olmadığını anlamalarına yardımcı olacaktır. 
diğer. 


"Bazıları bunun farkına varmış olmalı," diye yanıtladı Harry, "ama eşcinseller aslında rasyonel değil. Bazı yönlerden Yahudilere 
çok benziyorlar; baskıyı ne zaman bırakacaklarını bilmiyorlar. Aslında bunların çoğu Yahudi . Ancak halkın haşaratı yok etmeye 
hazır olduğuna inanıyorsanız iyimsersiniz demektir. New York'taki kan kusma işi medya tarafından büyük bir rol oynadı ve bu pek 
çok insanı dehşete düşürdü, ama bu sadece bir tesadüftü. Siz sadece izleyin; Bundan altı ay ya da bir yıl sonra, çocukları seks 
partnerlerinin cinsiyetinin önemsiz olduğu ve yapabilecekleri en kötü şeyin duygularını incitmek olduğunun söylendiği derslere 
girmek zorunda kaldıklarında, neredeyse hiç ses çıkarmayacaklar. AIDS'li birinin." 


"Hadi ama Harry," diye yanıtladı Oscar ters ters, "bu ülkede bunu umursayan tek insanın biz olduğumuza gerçekten 


inanmıyorsun." 


“Hayır, yapmıyorum. Milyonlarca insan (belki de Beyaz nüfusun dörtte biri kadarı) işlerin gidişatından son derece mutsuz. Herkes 
kendisine inanması söylenen şeye inanmaz. Birçoğu 
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Dünya açılıp her eşcinseli, her Yahudiyi ve her Siyahı yutsa sevinirdim; ama on binde birinin bunu gerçekleştirecek cesareti ya 
da cesareti yok . Hiçbir fedakarlık yapmazlar ve hiçbir şeyi şansa bırakmazlar, bu yüzden neye inandıkları o kadar da önemli 
değildir. Irkımızın batması doğru fikirlerin eksikliğinden kaynaklanmıyor; karakter eksikliğinden dolayı.” 


Oscar, "Son ifadenize itiraz etmeyeceğim," diye yanıt verdi, "ancak istatistiklerinize katılmıyorum. Sekreterin kocası gibi 
pompalı tüfekli adamların sandığınız kadar nadir olduğuna inanmıyorum. Onun gibi binlerce kişinin daha olduğuna ve onları 
motive edebilirsek aynı güçlü tepkiyi vereceklerine inanıyorum. Ve sonra, bu binlerce kişi örnek teşkil ettikten sonra, 
yüzbinlercesi daha ortaya çıkacaktı. 


"Eh, ben biraz fazla kötümser olabilirim ama sen çok iyimsersin," diye geri geldi Harry. “Yüzbinlerce Beyaz Amerikalının 
düşmanlarına saldırdığını göreceğiniz tek zaman, bunu yapmanın kesinlikle güvenli olduğuna ikna oldukları zamandır. Her 
lamba direğinde bir Yahudi asılı olduğunda ve hiçbir tehlike olmadığından ve bunun onlara hiçbir maliyeti olmayacağından 
emin olduklarında, dışarı çıkıp cesetlerin üzerine tükürecekler, ama onlara güvenebileceğiniz tek şey bu. 


"Biliyorsunuz," diye konuştu Saul, "bu tamamen kaç Beyaz adamın hala bir karaktere sahip olduğu meselesi değil. Bir insanın 
doğru şeyi yapmasını sağlayan şey, içindeki doğru şeyler olduğu kadar doğru koşullardır. Doğru koşullar altında en zavallı 
korkak bir kahramana dönüşebilir ve en bencil egoist bir dava uğruna kendini feda edebilir. Sahip olduğumuz sürede Amerikan 
karakterini geliştirmek için yapabileceğimiz pek bir şey yok. Bu, devrimden sonra nesiller sürecek bir iş. Ancak koşullar 
konusunda bir şeyler yapabiliriz ve bana öyle geliyor ki, düşünmemiz gereken şey de bu.” 


"Bizim geri kalanımızın bilmediği bir şey bilmiyorsanız, biz de bir o kadar zor zamanlar geçireceğiz. 
Bu ülkedeki koşulları karakter olarak değiştirebilirsiniz," diye yanıtladı Harry. “Ne yapabileceğimizi düşünüyorsun?" 


Saul'un cevabı "Emin değilim" oldu. “Ama biz zaten ideolojik iklimi biraz değiştirdik. Sadece üç ay önce, son 30 yıldır Tanrı'nın 
onların zencilerle yatmasını istediği öğretilen, aslında Beyaz olduklarından gurur duymaya başlayan yaklaşık dokuz milyon 
Hıristiyan Fundamentalistimiz olacağını kim düşünebilirdi? ve onların Avrupa'daki ırksal köklerine gerçek bir ilgi geliştirmek? 
Aldığımız postalardan bazılarını gördün mü?” 


"Evet. Bu gürleyenlerin mesajınızı ne kadar iyi karşıladıklarına şaşırdım. Muhalefetin de öyle olduğunu düşünüyorum ama 
onların da şaşkınlıktan kurtulup karşı önlem almaya başlamaları çok uzun sürmeyecek. Başarıyı engellemekten nefret ediyorum 
ama bence çok hızlı ilerledik. Sizin on haftada yaptığınız şeyi biz iki yıl boyunca yapmalıydık ve bu konuda çok daha incelikli 
davranmalıydık. 

Dinleyicilerinizin çoğu nereye gittiğinizi fark etmeden mesajınızı özümsüyor olabilir, ancak siz kesinlikle Yahudileri 
kandırmıyorsunuz. Korkarım artık kimliğimizi açığa çıkardık ve medya kaynaklarımızı genişletmekte çok daha zorlanacaktık. 
Aslında elimizdekilere tutunmakta zorlanabiliriz. Bunu dinle." Harry daha sonra Yahudi Haftası'nın son sayısından kestiği bir 
kupürü okudu. Saul'un programını yalnızca bilinçaltı ırkçı mesajı nedeniyle değil, aynı zamanda Ezra hakkındaki vaazının 
"Yahudi karşıtı imaları" olarak adlandırılan şeyler nedeniyle de kınadı. 


Saul, "Lanet olsun, Yahudi düşmanlığı olarak yorumlanacak hiçbir şey söylemedim" diye itiraz etti. 


"Elbette öyle yaptın," diye yanıtladı Harry. “Aslında Yahudilerin farklı evliliklerden kaçınması iyiyse bizim için de iyi olduğunu 
söylediniz. Biz Goyimleri Seçilmiş İnsanlar ile aynı yüce seviyeye yükseltiyorsunuz . Bunu anti-Semitizmin en kötü türü, lese 
majeste olarak görüyorlar ve bunun için sizi affetmeyecekler.” 


Tartışma bir saat daha devam etti ama Oscar her zamankinden daha az aktif bir rol aldı. Kendini Harry'nin çok hızlı hareket 
ettikleri yönündeki yargısına katılırken buldu. Lanet olsun, eğer Harry'nin genel olarak ayaklarını sürüdüğünü hissetmeseydi 
daha dikkatli olurdu. 
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Saul'un programını ideolojik beyin yıkama için kullanma kavramı. Harry, konseptini kanıtlamak için onun ayağa 
kalkmasını ve Saul'u normalde olduğundan biraz daha fazla itmesini sağlamıştı. 


Programın bundan daha iyi olması pek mümkün değildi. Posta ve para akıyordu. Gelen postaları işlemek için 
bir düzine kadını daha işe almak zorunda kalmışlardı ve İttifak'ın yerel üyelerinden iki tanesi daha, yanıt olarak 
gönderilen basılı materyalin hazırlanmasında tam zamanlı olarak yer alıyordu. Saul'un bizzat el yazısıyla yazılmış 
gibi görünen bilgisayar tarafından oluşturulan teşekkür notlarından, bilinçlerini daha da yükseltmeye hazır 
görünen televizyon izleyicileri için daha ciddi okuma materyallerine kadar. Oscar'ın son zamanlarda en can sıkıcı 
işlerinden biri, bu kadar parayla ne yapacağını bulmaktı. Çeşitli yatırım fonu ve hisse senedi yatırım olanaklarını 
değerlendirirken, şimdilik bu paranın çoğunu altı aylık mevduat sertifikalarına yatırdı. 


Ancak Oscar'ın aklının arkasında tüm işletmenin tehlikede olduğuna dair rahatsız edici bir korku vardı. Bundan 
sonra ne yapacaklarına dair net bir fikirleri olmadan kendilerini açık bir konuma getirmişlerdi. Saul'un ülkedeki 
değişen koşullarla ilgili yorumu ilgisini çekti, ancak birkaç milyon Hıristiyanın ırksal bilincini ihtiyatlı bir şekilde 
yükseltmeye devam etmekten başka, bunu nasıl yapacağı konusunda Saul kadar o da ne yapacağını bilmiyordu. 
O akşam biraz depresif ve endişeli bir halde eve gitti. 
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Her ne kadar Oscar, Saul'un son vaazının kasetlerini geliştirme sürecinin çeşitli aşamalarında üç kez izlemiş olsa da, saat 
sekizde WZY-TV'de yayınlandığında, yatakta Adelaide'ın yanına yaslanmış halde tekrar izledi. Irkçı mesaj bu sefer önceki haftaya 
göre biraz daha bilinçaltıydı. Saul, kötüleşen uyuşturucu durumunu ana teması olarak ele aldı ve artan uyuşturucu kullanımının 
kısmen Amerikalılar tarafından ırksal kimlik duygusunun kaybedilmesinden sorumlu olduğunu belirtti - yine aslında ırktan 
bahsetmedi. 


Vaazının özü şuydu: "İnsanlar kendilerini bir şekilde kendileriyle akraba olan, kendilerine benzeyen ve onlar gibi düşünen, 
akrabalık hissettikleri insanlardan oluşan bir gruba ait olduklarını hissederlerdi. Avrupa'da bir köy ya da bütün bir ulus. Tanrı 
dünyayı bu şekilde tasarladı. Ve insanlar, parçası oldukları gruba karşı bir zorunlulukları olduğunu ve uymaları gereken belirli 
davranış standartlarını hissettiler. Grubun tamamı hemen hemen aynı değerlere, aynı standartlara sahipti. Tanrı böyle olmasını 
istedi. Ama Amerika'da artık öyle değil ne yazık ki. Birkaç kötü ama güçlü adam Tanrı'nın yolunu beğenmiyordu. Amerika'nın, 
hayal edebileceğiniz her türlü davranışa sahip, her türden farklı türden insanlardan oluşan bir 'karıştırma potası' olması 
gerektiğine karar verdiler. Ve bu hale geldi çünkü bu kötü adamlar bunu gerçekleştirmek için ipleri ellerinde tutabildiler. Allah'a 
meydan okudular. Ve sonuç şu ki, artık herhangi bir standart yok. Kimse kendini herhangi bir yükümlülük hissetmiyor. Herkes 
istediğini ya da paçayı sıyırabileceğini düşündüğü şeyi yapar. Ve buna uyuşturucu almak da dahildir. İşte bu yüzden 'karma 
pota' olarak kaldığımız sürece uyuşturucu sorunu bizimle birlikte olacak. Allah'ın yoluna dönene kadar uyuşturucu belasını 


yaşayacağız." 


Bu mesaj, Saul'un hemen ardından gelen ulusal haber programıyla da güçlendirildi. Alışılmadık derecede sansasyonel iki 
uyuşturucu hikayesi vardı. Bunlardan biri, o öğleden sonra Washington'da uyuşturucuyla mücadele ajanları ile bir uyuşturucu 
çetesinin Siyah ve Kolombiyalı üyeleri arasında devam eden silahlı çatışmayla ilgiliydi. Karargahlarına baskın yapıldığında 
çetenin birkaç üyesi bir otomobille kaçtı, hükümet ajanları da peşindeydi. Kovalamaca Pennsylvania Bulvarı'ndan Beyaz Saray'a 
doğru ilerledi, burada çetenin arabası lastikleri patladı, kaldırımdan atladı ve Beyaz Saray'ın çitlerine çarptı. Çete üyelerinden 
ikisi arabadan atladı, aval aval bakan bir grup turisti rehin aldı ve kırık çitleri geçerek Beyaz Saray arazisine doğru ilerlediler ve 
orada hemen Gizli Servis muhafızlarının ateşine maruz kaldılar. Televizyon kameralarına yansıyan çatışmada çete üyeleri ve 
turistlerden beşi öldürüldü. 


Diğer hikaye ise Florida Eyalet Polisi'nin en üst düzey dört memurunun rüşvet karşılığında uyuşturucu kaçakçılarına koruma 
sağlama suçlamasıyla tutuklanmasını içeriyordu. Tutuklamalar DEA'nın bir yıl süren gizli soruşturmasının sonucuydu. Dörtlü, 
kaçakçılara ilgili tüm uyuşturucu yaptırım operasyonları hakkında tam bilgi vererek Karayipler'den eyalete yılda tahminen üç 
milyar dolar uyuşturucu getiren bir rotanın açık tutulmasına yardımcı olmuş ve yardımları için kendilerine milyonlarca dolar 
ödenmişti. uyuşturucu karteli tarafından. 


Oscar memnuniyetle, haberin zamanlamasının bundan daha iyi olamayacağını düşündü. 


Gecenin son haberi Ortadoğu'yla ilgiliydi. İsrailliler bir vahşete daha imza attı. Bir grup Filistinli çocuk, bir Yahudi yerleşimcinin kullandığı arabaya taş 
attıktan sonra, Yahudi diğer silahlı yerleşimcilerin yardımına başvurmuş ve yakındaki bir Filistin köyüne kanun dışı bir baskın düzenleyerek bir düzineden 
fazla sakini öldürmüştü. Baskın, Filistinli erkeklerin iş başında olmadığı gün sırasında gerçekleşti ve dolayısıyla kurbanların tamamı kadın ve çocuklardı. 
Yahudiler olayla ilgili olarak her zamanki gibi kendini beğenmiş bir tutum sergilediler ve Filistinli tebaalarını sakinleştirmek için gerekli gördükleri her 


türlü gücü kullanacaklarını ve bunun zaten dünyanın geri kalanını ilgilendirmediğini söylediler. 
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Çeşitli sözcülerden vahşete ilişkin yorumlar istendi. Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı etrafı sardı ve azarladı, her türlü şiddet 
eyleminden pişmanlık duyduklarını söyledi ve İsraillileri kınamayı reddetti. Daha sonra şaşırtıcı bir şekilde İsrail politikalarına 
düşman olan iki grubun sözcüleriyle röportaj yapıldı. 

Bunlardan biri, Arap-Amerikalı bir grubu temsil eden Lübnan kökenli eski bir ABD senatörüydü; yalnızca ABD'nin İsrail'e yaptığı 
ekonomik ve askeri yardımın kesilmesi yönündeki sık sık duyduğu çağrıyı tekrarladı. Diğeri ise Hıristiyan-İslam dinlerarası bir 
grubu temsil eden sol görüşlü bir İngiliz din adamıydı ve Amerikan yapımı mallara yönelik uluslararası boykot ilan etmişti; bu 
boykot, ABD İsrail'e para ve silah sağlamaya devam ettiği sürece devam edecekti. “İster Hıristiyan ister İslami olsun, ahlaklı 
erkek ve kadınlar, Filistinlileri katleden ve zulmedenleri ne kadar dolaylı da olsa desteklemenin vicdanlarına hakaret edilmesine 
artık tahammül etmeyecekler. ABD hükümeti bu katliamı finanse ettiği sürece, vicdan sahibi tüm insanlar ABD'nin finansmanını 
engellemek için elinden geleni yapacaktır" dedi. Görüşmeyi yapan kişi bu boykot tehdidini endişelenecek bir şey olarak 
görmüyordu: Görünüşe göre bunun arkasındaki örgüt ne büyük ne de güçlüydü. 


Ancak rahibin sözleri Oscar'ın aklına takıldı ve Adelaide çarşafı bir kenara atıp yatağın ayakucuna sürünerek televizyonu 
kapatmak için uzandığında bir fikrin filizlenmeye başladığını hissetti. Yüzünden sadece bir metre kadar önce kadının çıplak, 
düzgün yuvarlak kalçalarının bu şekilde sunulan görüntüsü, biri hariç tüm düşünceleri anında aklından uzaklaştırdı. 


Ancak mikrop kaldı ve ertesi sabah kahvaltı masasında sordu: "Eğer on milyon Hıristiyan aniden vergilerini ödemeyeceklerini ve ithal mallar 
satın alacaklarını açıklasaydı ne olurdu sence bebeğim?" bir seçimleri olsa ABD yapımı mallar yerine - eğer serbest meslek sahibiyseler 1040'lar 
başvurusunda bulunmayacaklardı, ücretli çalışıyorlarsa alıkonulan her şeyin tam iadesi için başvuruda bulunacaklardı ve Hükümet İsrail'e asla bir 


kuruş daha göndermeyeceğine söz verene kadar Ford ve Chevrolet'ler yerine Honda ve Datsun satın mı alacaksınız? 


“Sanırım Saul'un izleyicilerinden bahsediyorsunuz. Peki on milyona nasıl çıktı? Ben bunun yedi buçuk milyona yakın olduğunu 
düşünmüştüm.” 

"Bu bir ay önceydi, Caldwell ve diğerleri ona saldırmadan önceydi. Şu anda on milyona oldukça yakın olduğunu düşünüyorum. 
Zaten dokuz buçuk.” 


Kısa bir düşünmenin ardından Adelaide şöyle cevap verdi: “Normal zamanlarda bunun çok fazla etkisi olacağından 
şüpheliyim. Ancak işler şu anki kadar sıkıyken, eğer bu kadar çok insan ABD yapımı araba satın almayı bırakırsa, bu durum 
işsizliğin yüzde bir oranında daha artmasına neden olabilir. Eğer gerçekten vergilerini ödememişlerse bu da enflasyonu biraz 
yukarı çekebilir. Genel olarak, bunun İsrail'e yönelik politikada bir değişikliğe neden olacak kadar hükümete zarar vereceğini 
düşünmüyorum. Ancak özellikle hükümet vergi ödemediği için bu kadar çok insanı hapse atmaya başladığında bu durum 
kargaşa yaratabilir.” 


“Peki, aynı anda ABD ürünlerine yönelik uluslararası bir boykot olduğunu varsayalım. Altı ya da yedi milyon Amerikalının 
boykota katılmasının boykota büyük bir ivme kazandıracağını ve çok daha fazla yabancıyı da boykota katılmaya ikna edeceğini 
düşünmüyor musunuz?” 


"Belki. Muhtemelen. ABD'nin ihracatını örneğin yüzde 25'e kadar düşürürse, işsizliği birkaç puan daha artıracak ve bu da 
hükümete gerçekten zarar verecektir. Ama bunu yapmayı ciddi olarak düşünmüyorsun, değil mi? Yayına çıkabilmek için 
Yahudileri Saul'un İsrail yanlısı olduğuna ikna etmek için çok çaba harcadığınızı sanıyordum. İsrail'e karşı çıkarsa onu hemen 
kesmezler mi?” 


“Eminim ki isterlerdi. Ama yine de onu kesebilirler. Şu anda yaptığım tek şey çeşitli olasılıkları araştırmak." 
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Oscar konuyu bıraktı ve konuşmayı daha somut kaygılara çevirdi: "Tatlım, bence Pentagon'a bugün iki haftalık 
bildirimde bulunmalısın. Şu anda yardımına ihtiyacım olan o kadar çok şey var ki, işine devam etmenin senin için bir 
anlamı yok." 


"Bu benimle iyi. Ama eğer Saul'un programının uzun sürmeyeceğine inanıyorsanız, öyle olacağını düşünmüyor musunuz? 
Şimdi bırakmam riskli mi? Paranın gelmeye devam edeceğinden emin olana kadar beklemem gerekmez mi?” 


“Zamanı ve yaptıklarımızı göz önüne alırsak, önümüzdeki birkaç gün dışında hiçbir şeyden asla emin olamayız 
bebeğim. Şu anda büyük riskler için oynuyoruz ve hükümetin size yılda ödediği 30 binin pek bir önemi yok. Şu ana 
kadar Saul'un yayınlarından saklanmış sekiz milyon dolardan fazla CD'm var ve Yahudiler gelecek hafta onun yolunu 
kesmeye çalışsalar bile her şey kurumadan dört ya da beş milyon dolar daha bağış alırız.” 


“Ama bu Lig'in parası. Eğer bir bebeğimiz olursa, kendimize ait bir miktar birikimimiz olsa iyi olur.” 


"Elbette öyle olur tatlım. Aslında para American Faith Hour Anonim Şirketi'ne ait. 
Bu, Saul'un programı için kurduğumuz kar amacı gütmeyen bir şirket ve ben de yönetim kurulu başkanıyım. 
Şu ana kadar herhangi bir maaş almadım çünkü buna ihtiyacımız yoktu. Ama sizi Pentagon'dan aldığınız maaşla aynı 
maaş bordrosuna dahil edebiliriz ve sonra hepsini bankaya yatırabilirsiniz. Asıl düşünce şu ki, şu anda tarihin belirleyici 
bir anındayız ve zamanımızı alakasız, fark yaratmayan hiçbir şeye harcamayı göze alamayız. Artık işlerin gidişatını 
değiştirmek, tüm sonucu değiştirmek için bir şansımız var, belki çok küçük bir şans. Sahip olduğumuz her şeyi ona 
vermeliyiz.” 


Gün boyunca işine devam ederken Oscar'ın aklı başka, daha öngörülebilir ve tanıdık konular üzerindeydi: çek 
yazmak, sonraki birkaç yayın için kayıt programını planlamak, yeni bir çalışanla röportaj yapmak. Onu daha önce 
hissettiği pervasız aciliyet moduna geri döndürmek için öğleden sonra Colleen'den bir telefon gelmesi gerekti. 


"Bizi kapatıyorlar, Oscar." Colleen'in sesinde bir umutsuzluk ve teslimiyet tonu vardı. 
“Cehennem gibiler! Bana ne bildiğini söyle." 


Hem Colleen hem de Harry eski işlerinden ayrılmışlardı ve tüm zamanlarını Saul'un programına ve ilgili işlere 
harcıyorlardı. Colleen, Saul'un vaazlarının yayınlandığı televizyon istasyonlarının irtibat görevlisiydi. Colleen, Oscar'a 
ayrıntıları verdi: “Bugün şu ana kadar sekiz telefon aldım: Los Angeles, Chicago'daki WARJ, Seattle ve çok daha fazlası; 
hepsi bizimle olan sözleşmelerini feshettiklerini söylüyor. Görünüşe göre Yahudiler üzerimize koordineli, sürpriz bir 
baskın düzenlediler. Aslında Yahudi olmayan istasyon sahiplerini tehdit etmek için bizzat insanları gönderdiler. Hepsi 
boyun eğiyor." 

“Peki ya İncil Zaman Ağı? Hala bizimleler değil mi?” 


"Özür dilerim Oscar. O kadar üzüldüm ki onlardan bahsetmeyi unuttum. Bu sabah ilk arayan Carl Hollis oldu. Çok 
fazla şey söyleyemeyecek kadar utanıyordu ama oldukça emindi: İncil Zaman Ağı Saul'un vaazlarından daha fazlasını 
yayınlamayacak. Yahudilerin , Saul'un bağlantısını kesmemeleri halinde ağı iflas ettirmekle tehdit ettiklerini söyledi. ” 


“Peki, ne oluyor! Sözleşmelerimizi tek taraflı olarak iptal edemezler. Çoğunun parasını peşin verdik.” 


“Teknik olarak çoğu bunu yapamıyor. Sözleşmelerde belirtilen sürenin geri kalanını bize vermek zorundalar; sonra 
iptal edebilirler. Ama onları dava etmekle tehdit etsek bile, yıne de devam edip bizi kesmeye çalışacaklarından 
korkuyorum. Gerçekten korkuyorlar.” 

“Tamam, kahretsin! Eğer bunu denerlerse onların kıçlarını kıracağız. Hemen Bill'le konuşacağım." 

Bill Carpenter, Birliğin hukuk danışmanıydı. Oscar'ın yayıncılarla müzakere edildiği sırada yaptığı sözleşmeleri zaten 
gözden geçirmişti. Oscar telefonla durumu kendisine kısaca anlattı ve ardından ofisine doğru yola çıktı. Geldiğinde 
Bill zaten iki kişiyi aramıştı. 
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yayıncılarla görüştü ve avukatlarıyla görüştü. “Onlara oldukça sert davrandım. Onlara sözleşmelerine sadık kalmaları için 
elimizdeki her türlü imkanı kullanacağımızı ve bizi kazıklamaları halinde varlıklarını dünyanın sonuna kadar takip edeceğimizi 
söyledim. Los Angeles'taki WMAB oldukça inatçıydı; oradaki ağzı bozuk bir Yahudi avukat aslında bana gidip kendimi becermemi 
söyledi. İncil Zamanı insanları daha mantıklıydı. 

Avukatları, yönetim kurulunun sekiz hafta daha sürecek olan mevcut sözleşmeyi yerine getirmeye istekli olacağına inandığını 
söyledi. Beni beşten önce araması gerekiyordu. Ancak genel olarak istasyonların taahhütlerine bağlı kalmalarını sağlamakta 
zorlanacağımızı düşünüyorum; çoğu Yahudilerin boykot etmesindense bizim dava açmamızı tercih ediyor.” 


"Haydi Bill! En zor vakaları bile hizaya sokacak yapabileceğimiz bir şey olmalı.” 
Oscar karşılık verdi. 


“Eh, onlara karşı mahkeme kararı alabiliriz. Herhangi birinin tedbir kararına karşı çıkacağından şüpheliyim" 
Bill güldü. 


"O zaman yapalım!" 


Bill ona şaşkınlıkla baktı. "Ciddi misin? Bunda nelerin rol oynadığının farkında mısın?" 


“Ne olduğu umurumda değil. Burada tehlikede olan çok şey var. Saul'un kaydolduğumuz her kanaldan en az bir Pazar günü 
daha yayında kalmasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Bu sonucu elde etmek için elimizdeki her kaynağı kullanalım. 
Hiçbir çaba veya maliyet düşüncesinin bizi geride bırakmasına izin vermeyin.” 


“Lanet olsun dostum, burada 216 farklı sözleşmen var. Bütün bunlar için sana tedbir almamı mı bekliyorsun?” 


“Gerekirse size yardımcı olması için 215 avukat daha kiralayın. Sadece işi hallet. Bunu kaybedemeyiz." 


Bill içini çekti ve bir dakika düşündü. Sonra Oscar'dan çok kendi kendine konuşarak şöyle dedi: "Elbette uzun vadeli yasaya 
başvurabiliriz. Eğer bunu yapsaydık, burada sadece Federal bölge mahkemesine gitmemiz ve tüm sözleşme tarafları üzerinde 
yargı yetkisi talep etmemiz gerekirdi çünkü onların hepsi bizimle yapılan sözleşmelerin tarafıdır. Ayrıca tüm yayıncıların komplo 
kurduğunu da iddia edebiliriz. Hepsinin aynı anda bize karşı hareket ediyor olması böyle bir iddiayı doğruluyor. Tek bir şikayetle 
hepsini vurabiliriz. Bu hâlâ zor bir iş olacak ama belki başarabiliriz.” 


"Tedbir alma şansımız nedir?" 


Bill cevap vermeden önce fikrini bir dakika daha kafasında evirip çevirdi: “Aslında oldukça iyi. 
Gerçekler burada gerçekten tartışılmıyor. Yayıncılar sizinle yaptıkları açık ve net sözleşmeleri bozmak istiyor. Böyle bir durumda 
onarılamaz bir yaralanmaya maruz kalacağınızı inandırıcı bir şekilde iddia edebilirsiniz. Benzer bir iddiada bulunmaları pek 
mümkün değil. Yani, mahkemeye çıkıp, sözleşme gereği size ödenmesi gerekeni verirlerse Yahudilerin onlara misilleme 
yapacağını söylemeye kesinlikle cesaret edemezler. Peki onların söyleyecek başka neleri var? Zamanında başvurursak tedbir 
kararı alacağımızı düşünüyorum. Artık bu insanlara karşı tedbir kararı almanın onlar tarafından düşmanca bir davranış olarak 
görüleceğini anlıyorsunuz. Eğer sana zaten kızgın değillerse, öyle olacaklardır. Hangilerini emretmek istersiniz?” 


“Tereddüt edenlerin son dakikada fikirlerini değiştirmelerine şans vermeyelim. Hepsini emredin. 
Eğer önümüzdeki Pazar yayına çıkabilirsek, bundan sonra bize ne kadar kızacakları umurumda değil." 


Bill kendine bir fincan kahve doldurup uzun bir iş akşamına hazırlanırken, "Biliyor musun, bugünün Cuma yerine Pazartesi 
olması iyi bir şey," diye yanıtladı. “Yahudiler daha akıllı olsalardı yayıncılara baskı uygulamak için Perşembe veya Cuma gününe 
kadar beklerlerdi. Ozaman mahkemeye çıkacak vaktimiz olmazdı.” 


Oscar, Saul'u aramak ve saat beşe bir toplantı ayarlamak için Bill'in telefonunu kullandı. O ayrılmadan önce 
Bill'in ofisi Colleen aradı ve ona dört istasyonun daha iptal edildiğini söyledi. 
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Saul ve Emily'nin evinde önümüzdeki Pazar günü için aklındakileri özetledi: “Onları en iyi atışımızla vurmalıyız. Daha önce 
biraz fazla güçlüydük ve kendimizi şimdiki çıkmaza soktuk ama şimdi onları alt etmek zorundayız. İstasyonlarımızın çoğunu , 
sözleşmelerimiz bitene kadar yayında kalmamıza izin vermeye zorlayabiliriz ve bulduğumuz zamanı elimizden geldiğince 
verimli bir şekilde kullanacağız .Ama bu pazar makul olarak emin olabileceğimiz tek şey . Ve çok fazla takip şansımız olmayabilir, 
biraz judo kullanmamız gerekiyor: Yapabiliyorsak, topumuzu başka insanların bizim için taşımasını sağlamalıyız. Bunun için 
bize en iyi fırsatı verecek konunun Orta Doğu olduğunu düşünüyorum.” 


"Yani siz, İsa'nın inananlara vergilerini İsrail'e göndermeyi bırakmalarını söyleme zamanının geldiğini düşünüyorsunuz. 


İsa katillerini mi destekliyorsunuz?” Saul bunu tahmin etti. 


"Bunun gibi bir şey," diye onayladı Oscar. “İsrail'e giden boru hattının kapatılmasından yana olan çok sayıda insan var. 
Yahudiler şu ana kadar onlara etkili bir söz hakkı tanımamayı ve Washington'daki temsilcilerini kontrol etmeyi başardılar. Bu 
konuyu, korkutulmuş milyonlarca insanı konuşmaya teşvik edecek kadar sert bir şekilde ele almaya çalışmak istiyoruz. 
Avrupa'daki daha liberal Hıristiyanlardan bazılarının desteklediği boykotu da bağlayabilirsek iyi olur.” 


Saul, "Eh, izleyicilerimle ekonomik ve politik karmaşıklıklara girmek konusunda biraz tereddütlüyüm" diye yanıt verdi. “Çok fazla açıklama 
yapmadan, Japon arabaları satın almanın İsa'yı öldürenlere nasıl zarar vereceğini onlara anlatabileceğimden emin değilim ve İsa'nın onlara 
ekonomi üzerine bir ders vermesinin de iyi görüneceğini düşünmüyorum. Öte yandan, İsa'yla ilgili kısmı basit ve zorunlu tutabilirim ve sonra 


kendim de küçük bir açıklama ekleyebilirim. Üzerinde çalışayım. Ne kadar zamanımız var?” 


Oscar sert bir tavırla, "Saatler, dostum, saatler," dedi. “Neyse ki, önümüzdeki Pazar için kaydetmiş olduğunuz kaset nedeniyle 
programın biraz gerisinde kaldık ve kopyaları geçen Cumartesi günü her zaman yaptığımız gibi postaya göndermedik. İptaller 
gelmeye başladığında Colleen bu sabah onları postaneye götürmeyi planlıyordu. Aslında bu gece kayıt yapıp sabah postaya 
vermeliyiz, gerçi sanırım yarın sabaha kadar kaydedip yarın öğleden sonra postaya verebiliriz. Unutmayın, tüm kopyaları 


hazırlayıp postaya hazır hale getirmemiz yaklaşık dört saatimizi alacak." 


"Bu biraz zor ama elimden gelenin en iyisini yapacağım. Zaten birkaç fikrim var.” 


“Bunu yapabileceğine eminim, Saul. Bu seferlik incelikli olmanıza gerek kalmayacak. Bilinçaltı ipuçlarını en aza indirebilir ve 
güçlü noktanız olan histrionikliği maksimuma çıkarabilirsiniz. Yahudilere ne kadar sert vurursanız o kadar iyi. Kazanı kaynatmaya 


devam etmemize yardım etmeleri için onları kışkırtmak istiyoruz ve sakin kalmalarını sağlamanın daha kolay olacağı bir konu 
yok." 


O akşam Oscar ve Adelaide haberleri birlikte izlediler. Büyük hikaye, Chicago'da siyahların ayaklanmasıydı. Aslında Pazar 
öğleden sonra başlamıştı ama Pazar gecesi haberlerinden uzak tutulmuştu. Ryan'ın birlikleri zaten harekete geçmişti ve isyanı 
kontrol altında tutuyorlardı, ancak Siyahlar Washington'da yaptıklarından çok daha fazla ateş ediyorlardı. Görünüşe göre bazı 
ağır silahları vardı çünkü Ryan'ın helikopterlerinden birini düşürmüşlerdi. Oscar'ın, Ryan'ın isyancıların mücadelesini oldukça 
hızlı bir şekilde sonlandıracağından hiç şüphesi yoktu, ancak durum, Beyaz kanunsuzların kendi başlarına hareket etmesi 
nedeniyle daha da karmaşık hale geldi. Bazı Beyaz mahallelerde araç trafiğini kontrol etmek için barikatlar kurulmuştu ve 
Siyahların kullandığı arabalara ateş açılma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. 


Buna ek olarak, diğer Beyazlar, mahallelerine yeni taşınan Siyahları yakarak, mahallelerindeki Siyahi karışıklık potansiyelini 
azaltmak için inisiyatif almışlardı. Başlangıçta, dazlaklardan oluşan başıboş çeteler, karışık mahallelerde Beyaz olmayanların 
yaşadığı binaları molotof kokteylleriyle ateşe vermişlerdi. . Bu fikir, kendi mahallelerinin çevresinde küçük bir sahipsiz bölge 
yaratmanın zamanının geldiğine karar veren diğer Beyazlara da iyi göründü. Sınır bölgelerinde yüzlerce bina ateşe verildi. 
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XXXIV 


“Ve şimdi kardeşlerim, benim için çok zor olsa da size şunu söylemeliyim: Efendimiz ve kurtarıcımız, yedi gece 
önce, geçen Pazar günü yaptığım yayından hemen sonra tekrar yanıma geldi.” Saul, yayının yaklaşık 40 dakikasını 
bu açıklamaya kadar çalışarak ve aslında buna zemin hazırlayarak geçirmişti. Onun onurlu, neredeyse sert sunumu, 
başlangıçta ona daha gösterişli ve sıradan rakiplerine göre daha iyi bir izleyici güvenilirliği sağladı. Doğaüstü 
iddiaları -görüler, mucizevi tedaviler ve benzeri- neredeyse her zaman fon çağrılarıyla birleştiğinde, yılan yağı 
ilaçları için bagaj kapağındaki ifadelere benziyordu. Saul, Caldwell'in Paskalya yayını sırasındaki "ziyaretinden" bu 
geceye kadar bu tür iddialardan kaçınmıştı. Ve şimdi devam ederken neredeyse acı çekiyormuş gibi davrandı. 


“Bu akşamki konuşmaya hazırlanmak için kütüphaneme gitmiştim ve birden odada başka birinin varlığını 
hissettim. Sonra, daha varlığın ne olduğunu anlayamadan oda, başka hiçbir şeyi göremeyeceğim kadar parlak bir 
ışıkla doldu ve elini omzuma koyduğunu hissettim ve sesini duydum . Bu son sözlerle birlikte Saul'un sesi çatladı. 
Hıçkırdı, kendini kontrol altına almak için çaba gösterdi ve sonra sesindeki gerginlik açıkça duyularak devam etti. 


“Bana kalbinin ağır olduğunu söyledi. Sonsuz yaşama sahip olabilmemiz için, O'nun bizim için çarmıhta öldüğünü 
söyledi. Ama neredeyse hepimiz onun bize sunduğu bu paha biçilmez hediyeyi reddettik. Adaleti reddederek, 
merhameti reddederek, ahlakı reddederek ve onu çarmıha gönderenlerle, yani kendisi yaşadığı topraklarda bugün 
diğer masumları çarmıha gerenlerle ittifak kurarak bunu reddettik. toprak. Onun sevgisini kabul edersek 
günahlarımızın bağışlanabileceğini ama onun fedakarlığını reddedip düşmanlarına yapışan, hatta bugün iki bin bin 
kişinin peşinden koştukları kötülüğün aynısını yapanlara yardım edenlerin bağışlanmayacağını söyledi. Yıllar önce." 


Burada Saul, devam etmeden önce dinleyicilerine söylediklerini anlamaları için uzun bir süre durakladı: “Bana, 
onun sevgisini reddedenlerden olduğumu, çünkü onun düşmanlarına bağlı kaldığımı ve onların yalanlarını 
desteklediğimi söyledi . onların asılsız iddiaları ve ben onların kötülüklerine karşı sesimi yükseltmedim. Ve ah, 
kardeşlerim, bu doğru! Bu doğru!" Saul'un sesindeki ıstırap ve keder çok güçlüydü. Tamamen yıkıldı, kontrolsüz bir 
şekilde ağladı. 


Ustaca bir performanstı, Saul'un şimdiye kadar sergilediği en iyi performanstı. İzlerken Oscar'ın gözlerinin 
yaşarmasına neden oldu. Adelaide burnunu çekti ve bir kağıt mendil almak için komodine uzandı. Yayının kasetleri 
önceki Salı öğleden sonra ekspres postayla gönderilmişti ve Bill Carpenter iki gün sonra istedikleri tedbiri almayı 
başarmıştı. Yayıncıların çoğu mahkemede gerçek bir itirazda bulunmamıştı ve Yahudiler henüz sözleşme iptallerinin 
arkasındaki itici güç olarak kendilerini kamuoyuna açıklamaya hazır değildi. Ancak tedbir kararları sadece bu yayın 
için geçerliydi ve yayıncılar bu hafta tedbirin kalıcı hale getirilmesine karşı argümanlarını sunma şansına sahip 
olacaklardı. Yahudi örgütleri de elbette perde arkasından çıkıp tüm hukuki güçlerini kullanacaklardı. 


Akşamın doruk noktası henüz gelmemişti. Kederinden yeterince kurtulup devam edebilen Saul, günahlarını itiraf 
etmeye başladı: “Ben de diğer müjdecileri severdim; İsrail'i övdüm ve bunun yanlış olduğunu biliyordum. Efendimizi 
çarmıha gerenleri eleştirilmeleri gerektiğini bildiğim halde asla eleştirmemeye dikkat ettim. Diğerleri gibi ben de 
Yahudilerin Kutsal Toprakların gerçek sakinlerini öldürüp onların doğuştan gelen haklarını çalmasının bir kehanetin 
gerçekleşmesi olduğunu söyledim ve bunu söylerken küfür ettiğimi biliyordum; Diğer tüm İncil bilginleri gibi ben 
de Yahudilerin binlerce yıl önce Tanrı'yla olan anlaşmalarını bozduklarını ve o zamandan beri bu yüzden 
lanetlendiklerini, İncil'in onların Kutsal Topraklar üzerinde sahip olabilecekleri her türlü hakkı uzun zaman önce 
kaybettiklerini açıkça söylediğini biliyordum. Bunu biliyordum ama gerçeği söylemekten korkuyordum. Hepimiz 
korkuyorduk. Yayında kalabilmek için İsrail'i övmemiz gerektiğini, küfür etmemiz gerektiğini, Tanrı'nın sözü 
hakkında yalan söylememiz gerektiğini, kendimizi fuhuş yapmamız gerektiğini biliyorduk. Yahudilerden ve sahip oldukları güçte 
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para gücü. Diğerleri hâlâ korkuyor ve bunun haklı bir nedeni var, söyleyeyim! Geçen hafta artık yalan söylemeyeceğime, 
efendimiz çarmıha gerilenleri korumayı bıraktığıma dair söylentiler yayılmaya başlar başlamaz beni yayından kaldırmaya 
çalıştılar. Şu anda izlediğiniz televizyon kanalı bu gece sizinle konuşmamı engellemeye çalıştı. Benimle olan sözleşmelerine 
uymalarını sağlamak için mahkemeye gitmek zorunda kaldım. Çünkü Yahudilerden de korkuyorlar. Geçen hafta İsa elini 
omzuma koyup benimle konuşana kadar ben de diğerleri kadar korkuyordum. Onların gücünü biliyordum. Ama İsa benimle 
konuştuğundan beri Yahudilerin gücünden çok daha fazla bir şeyden korkuyorum. İsa'nın onu kabul edecek her erkeğe ve her 
kadına sunduğu sevgi armağanını kaybetmekten korkuyordum. Ölümsüz ruhumu kaybetmekten korktum.” 


"Tanrım, ne aktör!" diye haykırdı Oscar, Saul'un büyüsünün yarattığı büyüyü bir anlığına bozdu. “O 
gördüğüm en ikna edici yalancı. Eğer siyasete atılmış olsaydı şimdi kesinlikle Başkan olurdu.” 


Hâlâ büyülenmiş olan Adelaide sessizce Oscar'a yaklaştı ama gözleri televizyondan hiç ayrılmadı 
ekran. 


Bir duraklamadan sonra Saul'un son sözleriyle boğuk bir fısıltıya dönüşen sesinin perdesi ve şiddeti yükselmeye başladı: 
“İsa'nın sevgisini istiyorum. Yalnızca onun verebileceği sonsuz yaşamı istiyorum. Ondan nefret edenleri korumak için artık küfür 
etmeyeceğim. Artık onu çarmıha gerenleri övmeyeceğim. Artık onların zulmünü ve cinayetini meşrulaştırmayacağım. Onların 
kötülüklerine karşı sesimi yükselteceğim. Onların gücünden korkmayacağım çünkü İsa benimle. Ve her birinizi, Mesih'teki 
kardeşlerimi, benimle birlikte durmaya çağırıyorum. Sizi, efendimizden nefret edenlerden uzaklaşmaya, onlardan desteğinizi 
esirgemeye, benim gibi onların kötülüklerini kınamaya çağırıyorum. Ayrıca hükümetimizi Yahudilerin bağladığı zincirleri 
kırmaya çağırıyorum. Washington'daki yetkilileri, vergilerimizi katillere, zorbalara ve İsa'dan nefret edenlere göndermeyi 
bırakmaya çağırıyorum. Onları, İsrail denen iğrenç şeyle tüm bağlarını koparmaya çağırıyorum!” 


Saul'un haklı öfkeden güç alan sesi artık çınlıyordu. “Korku dilimi susturmayacak ve Mesih'in düşmanlarına hizmet edenler 
beni susturamayacak. Kurtulmak için sahip olmanız gereken gerçeği size vereceğim. Yahudilerin hayatlarımız ve hükümetimiz 
üzerindeki gücünü nasıl kırabileceğimizi size anlatacağım. Ben... ben...” 


Sesi çatallanırken Saul'un yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Sonra nefesi kesildi, “Yine geliyor! Efendimiz geliyor!” 


Elleri, sanki bedeninin sürüklenmesinden korkuyormuşçasına, ölümcül bir kavramayla kürsüye yapışmıştı. Daha sonra 
duruşunda Paskalya vaazında meydana gelen değişimin aynısı meydana geldi. 
Rahatladı ve aynı zamanda boyu uzuyormuş gibi görünüyordu. İzleyiciler mevcudiyette bir değişiklik hissettiklerini düşündüler. 
Sonra halesi parlamaya başladı. Bu kez kendi stüdyo olanaklarıyla efekti düzenlemek çok daha kolaydı ve daha da etkileyiciydi. 
Saul'un derinden değişen sesi, karşı konulamaz bir güç ve dinginlik dalgası gibi kayıt stüdyosuna, televizyon izleyicilerine, 
ülkenin ovalarına, dağlarına, tarlalarına, ormanlarına ve şehirlerine yayıldı: “Çocuklarım, Sen yaşa diye çok acı çektim. Bana 
zulmedenlere bağlanma. Benden nefret edenlere hizmet etme. Bana inanın ve doğruluk yollarında yürüyün. Kulum Saul'un 
sözünü dinle ve ona itaat et; sonsuza dek cennette benimle yaşarsın." 


Saul'un gözlerindeki parıldayan ışık, başının etrafındaki auranın sönmesiyle aynı anda söndü ve sanki enerjisi tükenmiş gibi 
kürsüye doğru çöktü. Birkaç saniye sonra gözle görülür bir irade çabası gösterdi, doğruldu ve birkaç kez konuşmayı denedi 
ama boğazından hiçbir ses çıkmadı. 

Sonunda yeniden sesini buldu ve duygularını kontrol etmeye çabalayarak duraksayarak şunları söyledi: "Bu gece tekrar gelip 
sizinle konuşmasına çok sevindim. Bana inanmayacağınızdan korktum ama artık o da size kendini gösterdi. Artık biliyorsun. Ve 
şimdi kardeşlerim, efendimiz bize emrettiği gibi yapmalıyız.” 


Zamanlama, jestler, duruş ve ses değişiklikleri mükemmeldi. Hiçbir oyuncu bundan daha iyisini yapamazdı. Saul vaazının 
geri kalan dakikalarını İsa'nın ne olduğunu açıklamak için kullandı. 
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sadıkların yapmasını istedi. İsrail'e sürekli para ve silah gönderilmesini Washington'daki politikacılara mümkün 
olan en güçlü şekilde protesto edeceklerdi. Politikacıların hemen yanıt vermemesi durumunda vergileri kesmeleri 
gerekecekti. Hükümete mümkün olan her şekilde baskı uygulayacaklardı. Eğer vergi dolarlarının İsa'yı çarmıha 
gerilmek üzere teslim edenlerin kötü işlerinin bedelini ödemek için kullanılmasına izin vermeye devam ederlerse, 
o zaman ruhları sonsuz azap tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı. Onlardan Amerikan yapımı otomobilleri boykot 
etmelerini istemedi çünkü o ve Oscar son anda bunun çok fazla açıklama gerektireceğine karar vermişlerdi. Olayı 
basit tutacak ve insanların nasıl tepki verdiğini göreceklerdi. O zaman belki daha sonra boykot mümkün olabilir. 


Oscar, Saul'un vaazından sonra Adelaide'ye alaycı bir şekilde, "İnsanları doğru olanı yapmaya ikna etmek için 
hileye başvurmak zorunda kalmamız çok yazık," dedi. “Bu beni huzursuz ediyor. İçgüdülerim onlara neyin yanlış 
olduğunu ve ne yapılması gerektiğini doğrudan söylemek. Bunu yapamayacağımızı biliyorum; İşe yaramayacağını 
biliyorum. Bu insanların -çoğu insanın- kandırılması gerekiyor . Sadece gerçeği tanıyacak veya doğruyu yanlıştan 
ayıracak kadar gelişmemişlerdir. Yahudiler onları kandırıyor, hükümet onları kandırıyor, kiliseler ve diğer 
evangelistler onları kandırıyor, kontrollü medya onları kandırıyor ve biz de onları kandırmak zorundayız. Hayatları 
boyunca kandırılmak için doğdular. Ama yine de, bilinçaltı olarak yapsak bile, onları eğiterek olaylara yavaş yavaş 
doğru bakış açısına kavuşturacak zamanımızın olmamasının utanç verici olduğunu düşünüyorum. Sanırım Saul, 
Yahudiler bizi zorlamadan önce vaazlarıyla bir yere varıyor, izleyicilerinin düşüncelerini düzeltmelerine yardımcı 
oluyordu.” 


Adelaide'ye sertçe baktı, güldü ve şöyle dedi: "Elbette, hilekarlık benim tarzıma aykırı. Ayrıca ne kadar işe 
yarayacağı konusunda da endişeliyim. Ne düşünüyorsun? Sizce Saul bu gece dinleyicilerinin çoğunu ikna etti mi?” 


Adelaide cevap vermeden önce bir an tereddüt etti. "Evet sanırım başardık. Birinci sınıftan beri Hıristiyan ya da 
doğaüstü olaylara inanan biri olmadım ve ondan önce bile pek inanan biri değildim. 
Ancak Saul bu gece beni İsa'nın kendisi aracılığıyla konuştuğuna ikna etmeye çok yaklaştı. Gerçekten ikna ediciydi. 
Eminim bu gece izleyen insanların çoğu çok derinden etkilenmişti ve artık İsa'nın onlardan vergilerini İsrail'e 
göndermeyi bırakmalarını istediğine gerçekten inanıyorlardı. Ancak..." 


"Ama ne?" Oscar sabırsızlıkla sordu. 


“Peki, kaç tanesinin mahkumiyetleriyle ilgili gerçekten bir şey yapacağını bilmiyorum. İnsanlar çok pasif. Ve o 
kadar kararsızlar ki, o kadar kolay yönlendiriliyorlar ki. Diğer evanjelistler onları tekrar ikna etmeden önce yeni 
inançlarını ne kadar sürdüreceklerini bilmiyorum. Keşke Saul her hafta onlarla konuşmaya devam edebilseydi! O 
zaman eminim ki ikna ettiği kişilerin en azından bir kısmını gerçekten bir şeyler yapmaya ikna edebilir.” 


“Evet, kahretsin, sorun da bu. Gerçekten tek şansımız vardı. Eminim Saul'u bazı istasyonlarında bir süre daha 
tutabileceğiz ama bu geceden sonra Yahudiler onu susturmak için tüm çabalarını gösterecekler. Biz onların 
ekonomik ya da politik güçleriyle boy ölçüşemeyiz ve izleyici kitlemizi büyük ölçüde azaltmaları kaçınılmazdır. Ama 
onlarla yolun her santiminde savaşacağız. 


155 


Machine Translated by Google 


XXXV 


Saul'un 27 Eylül'deki yayınının etkisine ilişkin geri bildirimler Yahudi tarafından hemen, hafta içinde ise Saul'un izleyicilerinden 
hissedildi. Yahudiler kelimenin tam anlamıyla çılgına döndü. Nefret edilen bir Yahudi olmayanın onları alt ettiğinin farkına 
varılması ; medyalarından birini kullanmasına izin verdikleri birinin bunu kendilerine karşı bir silah olarak kullandığını; 
kandırıldıkları şeyin uysal bir Hıristiyan'ın arkalarından gizlice koyun ağılına girip, onlarca yıl boyunca evcilleştirmeye çalıştıkları 
milyonlarca Hıristiyan'ı serbest bıraktığına ve şimdi akıllarına ne tür tehlikeli fikirler soktuğuna inandırıldıkları - bu Bunun 
farkına varılması birçok Yahudiyi öyle bir öfke ve nefret çılgınlığına sürükledi ki, her türlü ihtiyat ve itidalden vazgeçtiler. 


Pazartesi sabahı öfkeli Yahudilerden oluşan bir kalabalık, Saul'un programını yayınlayan New York City istasyonu WEKZ'nin 
stüdyolarına baskın yaptı ve onu yağmaladı, ekipmanı yok etti ve ellerine düşecek kadar şanssız olan çalışanları dövdü; 19 
yaşındaki bir sekreter, beyzbol sopalarıyla çalıştırılmasının ardından kafatası kırığı ve iç yaralanma nedeniyle hastaneye 
kaldırıldı. Pazartesi gecesi bir bomba Saul'un Los Angeles istasyonunun vericisini mahvetti. Ve bağıran, küfreden, tüküren 
Yahudiler, Saul'un ülke genelindeki büyük şehirlerdeki bir düzine diğer istasyonunun önünde gürültülü gösteriler yaparak 


çalışanları korkuttu ve mallara zarar verdi. 


Ülkenin gazetelerindeki başyazıların yorumu oldukça tahmin edilebilirdi: Saul bir "nefretçi" ve "neo-Nazi" olarak damgalanmıştı 
ve onun izin verilen ifade sınırlarını aştığı, bu tür vaazlara artık hoşgörü gösterilmemesi gerektiği yönünde öneriler vardı. 
“Yangın!” çığlığı kalabalık bir tiyatro salonunda. Saul'un söylediklerine ilişkin editoryal yanlış beyanlar çok yaygın ve barizdi; 
Oscar, bu soğuk hesaplamalarda, Saul'un programını görenlerden 20 kat daha fazla gazete okuyucusunun görmediğini 
görebiliyordu ve bu nedenle çoğu okuyucu, Saul'un yayınının saçma sapan şeylerle dolu olduğu söylendiğinde kendilerine 
yalan söylendiğini fark etmeyecekti. "Hitler saçmalıkları" ve "Yahudi karşıtı pislik." Bunu görenler gazetelerinde okuduklarına 
hayran kalacaklardı ama gazetelerinin yalancılar tarafından düzenlendiğinin farkına varmaları, Saul'un yayınının verdiği zararı 
sınırlamak için yürütülen çılgın medya kampanyasında kabul edilebilir bir kayıptı. 


Ve diğer müjdeciler Saul'u kınama hevesiyle birbirlerine düştüler. Caldwell en gürültülü olanıydı. Kendisi Pazartesi günkü 
NBC Evening News'e röportaj verdi; burada toplama kampları ve gaz odalarıyla ilgili anıları hatırlattı ve zavallı, suçsuz Yahudilerin 
hâlâ Saul gibi Yahudi düşmanları tarafından zulme uğramasından ve takip edilmelerinden yakındı. Caldwell, İsrail'e verilen 
sürekli desteğe karşı olmanın Tanrı'ya karşı olmak anlamına geldiğini açıkladı; İsa'nın ölümünden Yahudileri suçlamak küfür 


etmek anlamına geliyordu. 


İlginçtir ki, müjdecilerden hiçbiri Saul'u dolandırıcılıkla suçlamadı; hiç kimse onun İsa için bir medyum olarak yaşadığı 
deneyimin gerçekliğini sorgulamadı. Sorundan basitçe kaçındılar; Sahte mucizeler konusunun gündeme gelmemeyi tercih 
ettiği Oscar'a açıktı. 


Politikacılar da hiç vakit kaybetmeden bu kervana katıldılar, ancak hafta sonuna doğru birkaçı yeniden atladı. Yahudilerin 
ABD'den en az 75 üyeye sahip olduğu bilinen bir gerçekti. 

Senato ceplerinde: Senato'nun dörtte üçü, Yahudiler onlardan talep ederse, herhangi bir dilekçeyi imzalar veya herhangi bir 
yasa tasarısına soru sormadan veya kelime oyunu yapmadan lehte veya aleyhte oy verir. Diğer 15 ya da daha fazla senatörün 
de biraz ikna edilmesiyle aynı hizaya getirilmesi mümkün olabiliyordu. Bunlardan seksen üçü Pazartesi günü Saul ve programını 
kınayan bir karara isimlerini koydu. O gün öğleden sonra yapılan bir haber anketinde 83 kişiden hiçbirinin Saul'un yayınını 
görmediği ortaya çıktı. 

Daha sonra seyircilerden tepkiler gelmeye başladı. Saul'un performansını izleyen Fundamentalistler onun sıkı bir şekilde 
arkasındaydı. Mektupları Çarşamba günü Washington'a ulaşmaya başladı. Cuma günü postalar, İncil Kuşağı yasa koyucularının 
çoğunun ofislerinde tavana kadar istiflenmiş torbalar içindeydi. Pazartesi günü Saul'a karşı Yahudi bildirisini imzalayan sekiz 
senatör, kamuoyu önünde bildirilerini geri çekti. 
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Pazartesi gününden bu yana yayının bir kasetini izlediklerini ve bunun kendilerini inandırıldığı kadar sakıncalı bulmadıklarını 
açıkladılar. 


Politikacıların kontrolü açısından Yahudilerin hâlâ güç dengesini önemli bir farkla elinde tuttuğu açıktı. Ama aynı zamanda 
halk arasında Saul'un gerçek bir mücadele verecek kadar desteğe sahip olduğu da açıktı. Bu ikinci gerçeğin kabul edilmesi, 
Yahudilerin alarmını yüksek seviyede tutmaya yaradı. Saul'un yayınını takip eden hafta, çeşitli Yahudi örgütlerinin yayınları, 
Saul'un televizyon izleyicileri arasında İsrail'e yönelik tutum değişikliğinin nüfusun diğer kesimlerine yayılmasına izin verilmesi 
durumunda ortaya çıkacak tehlikeye dair korkunç tahminlerle doluydu. İsrail'e destek meselesi üzerinde uzun süreli bir 
mücadele kesinlikle birçok Yahudi olmayanın Saul'la aynı hizaya gelmesine yol açacaktı ve bu nedenle ne pahasına olursa olsun 
bundan kaçınılması gerekiyordu. Saul derhal susturulmalı ve gündeme getirdiği mesele aynı zamanda sessizce sonlandırılmalıdır. 


Yahudi Haftası, kötüleşen ekonomiden kaynaklanan artan halk huzursuzluğunun kolayca Yahudi karşıtı duygu ve eylemlerin 
kitlesel bir yeniden canlanmasına dönüşebileceği konusunda uyardı. Böyle bir dönüşümü tetiklemek için gereken tek şey, 
Yahudi olmayan kitlelerin geçimlerini sağlamak için çabalarken, Washington'daki Yahudi kontrolündeki politikacıların İsrail'deki 
Yahudilere büyük bir sübvansiyon sağlamak için onlardan vergi aldıklarının genel olarak kabul edilmesi olurdu. Yahudi ulusuna 
yapılan toplam ekonomik ve askeri yardım neredeyse beş milyar doları bulurken, bu, dört kişilik İsrailli aile başına yılda yaklaşık 
5.000 dolara tekabül ediyordu; bu, ortalama bir Amerikan ailesi için büyük bir fark yaratmak için fazlasıyla yeterliydi. 


Bundan sonra kitlesel haber medyasının konuya yaklaşımındaki değişim hızlı olduğu kadar derin de oldu. Saul'un adı 
neredeyse gazetelerden kayboldu. Yayında kalma hakkı konusunda mahkemelerde yaşanan şiddetli mücadele, iç sayfalarda 
sadece çok kısa bir şekilde anlatıldı ve orada bile yapılan tek açıklama, yayıncıların onun vaazlarındaki “ırkçılığa” karşı çıktığıydı. 
Davada Yahudilerin parmağı olduğuna dair hiçbir ipucu yoktu. 


Aynı madalyonun diğer tarafında ise “Soykırım” hakkında yeni, gözyaşı dökücü hikayeler ve eski hikayelerin tekrarları vardı; 
bu, medya ustalarının, Yahudi olmayan halka, zavallı Yahudilerin ne kadar yoksul olduğunun hatırlatılması gerektiğini 
düşündüklerinde her zaman başvurdukları bir hileydi. acı çekmişti ve dünyanın onlara ne kadar borcu vardı. 


Saul'un programı, bomba etkisi yaratan vaazının ardından Pazar günü normal istasyonlarının neredeyse üçte ikisi tarafından 
ve bir sonraki Pazar günü bunların yarısından biraz fazlası tarafından gerçekleştirildi. Bill Carpenter takviye kuvvetleri çağırmıştı 
ve mahkemelerde sıkı bir mücadele veriyordu, ancak umulabilecek en iyi sonucun tam elektrik kesintisinin birkaç hafta daha 
ertelenmesi olduğu açıktı. Yahudiler onları basitçe alt etti. Amerika'daki yargı sistemi, uzun zaman önce, yasanın lafzının ve 
ruhunun artık yönetici faktörler olmadığı noktaya kadar yozlaşmıştı; Bugünlerde mahkeme salonunda para ve politika adaletten 
çok daha fazla ağırlık taşıyordu. Daha fazla siyasi nüfuza veya daha büyük basın şakşakçılığına sahip olan grup, kendi tarafında 
daha fazla hak sahibi olan gruba göre önemli bir avantaja sahipti. Tüm grupların avukatları tamamen vicdansızdı ve yargıçların 
kendileri de yargıçlardan çok avukat-politikacılardı; kürsüden verdikleri kararların kökeninde hukuki hükümler yerine kişisel 
kariyer kararları vardı. 


Ancak kavga devam ederken Oscar ve Saul bundan ellerinden gelen en iyi avantajı kullanıyorlardı. Saul izleyicilerine 
Ortadoğu'daki durumu kısaca anlattı: Roma döneminden beri Filistin'de neredeyse hiç varlığı olmayan Yahudilerin, siyasi 
güçlerini kullanarak Birinci Dünya Savaşı'nın küresel çatışmasını kendi çıkarlarına çevirmeyi nasıl planladıklarını anlattı. Britanya 
hükümetinin savaştan sonra Filistin'de bir Yahudi “vatanı” kurma taahhüdü (Balfour Deklarasyonu) karşılığında ABD'yi 
İngiltere'nin yanında savaşa çekme etkisi; Yahudilerin Balfour Deklarasyonu'ndan elde edilen köprübaşını bir karara 
dönüştürmek için kullandıkları ihanet, hile ve toplu katliam hakkında 
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İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Filistin'deki durum (bunun kışkırtılmasında hiç de azımsanmayacak bir rolleri vardı); ve o 
zamandan beri yerli Filistinlilere karşı yürüttükleri soykırım kampanyasını anlattı. 


Ancak vurgusunun çoğunu Yahudilerin Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptıklarına yaptı. Dinleyicilerinin çoğu için tarih ve 
dış ilişkiler biraz fazla soyuttu. Vergiler, siyasi ve hukuki yolsuzluk, ahlaki ve sosyal çürüme, kontrol edilen haber ve eğlence 
medyasının önyargısı, mevcut ekonomik durgunluk (izleyicilerinin gerçek anlamda anlamasalar da ilk elden deneyimledikleri 
şeyler) Saul'un iktidara yönelik vaazlarıyla doğrudan bağlantılıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsa'yı öldüren kabile 
tarafından kullanıldı. Mesajını basit ve ilgi çekici tuttu ve izleyicileri bunu ciddiye aldı. Programının birçok istasyondan 
kaldırılmasına rağmen, milyonlarca Fundamentalist olmayan kişi, Saul'a yönelik medyanın ilk suçlamalarının ardından meraktan 
programı izledi ve ardından heyecanla arkadaşlarını dinlemeye çağırdığı için bunların sayısı aslında arttı. yani onun mesajının 
tadına vardıklarında. Ekim ortasında Nielsen reytingleri açıklandığında, Saul'un izleyici sayısının, istasyonlarının yüzde 45'ini 
kaybetmesine rağmen önceki ay dokuz milyondan neredeyse 12 milyona yükseldiği görüldü. 


Yahudilerin çılgınlığı sınır tanımıyordu. Kitle iletişim araçları bu konuda sessiz kalsa da kendi toplumsal ve örgütsel yayınları 
histerikti. 


Ekim ayında işsizlik yüzde 17'nin üzerine çıktı. FBI suçla ilgili en son ulusal rakamları açıklamayı reddetti, ancak yayınlanan 
yerel rakamlar hızla arttı. Şehirlerde soygunlar, hırsızlıklar ve silahlı soygunlar o kadar yaygın bir tehdit haline gelmişti ki, 
Beyazlar geceleri neredeyse sokakları terk ederek onları azınlık çetelerine ve polise bırakıyordu. Çalışmaları nedeniyle karanlık 
saatlerde dışarı çıkmak zorunda kalanlar, arabalarının kapılarını kilitli tutarak ve bir arıza korkusuyla, bir yandan da sürekli 
olarak bıraktıkları korumasız evlerin güvenliğinden endişe ederek gruplar halinde seyahat etmeye çalıştı. Eskiden geceleri açık 
kalan mağaza ve mağazalar, akşam karanlığında kapandı ve vitrinlerinin üzerindeki çelik kepenkleri indirdi. Çelik panjurlar, 
alarmlar, sürgüler, pencere çubukları ve diğer güvenlik cihazlarının montajıyla uğraşan kişiler daha önce hiç bu kadar talep 
görmemişti. 


Hükümetin bunu kontrol altında tutmak için aldığı acımasız önlemlere rağmen, sivil kargaşa da neredeyse hayatın günlük 
bir gerçeği haline gelmişti. Ekonomik koşulları protesto etmek için sık sık yapılan yürüyüşler ve gösteriler çoğunlukla polisle 
çatışmalarla veya diğer şiddet olaylarıyla sonuçlandı. İşsiz gecekondu grupları boş binaları ele geçirdi ve bunların polis 
tarafından dışarı atılması nadiren barışçıl bir şekilde gerçekleşti. 


Mini yarış isyanları da giderek artan bir olguydu. Geçmişte, siyahi kardeşle hayatın acımasız gerçekliğiyle yüz yüze 
geldiklerinde eşyalarını toplayıp banliyölere doğru çekilen pek çok Beyaz, artık geri çekilmeyi gerçekleştirecek araçlara sahip 
değildi; yerlerinde durmaya ve savaşmaya zorlandılar. Geçen ay, Eylül ayında Chicago'da yaşanan isyan ve yangınlarla aynı 
ölçekte başka hiçbir şey yaşanmamıştı, ancak daha küçük ırksal çatışmalar yaşanmıştı. 


Sonunda, gerçek siyasi terörizm yeniden modaya dönüyor gibi görünüyordu. Son haftalarda, kredi talep eden, manifesto ve 
ültimatom yayınlayan şaşırtıcı sayıda 1960'lar tarzı örgütle birlikte, bankaların ve hükümet binalarının 1970'lerin başlarından 
bu yana görülmeyen bir ölçekte bombalanması gelişti. 


Hiç şüphe yok ki, Kamu Güvenliği Teşkilatı'nın çabaları olmasaydı durum çok daha kaotik olurdu, ancak Oscar, artık Ryan'ın 
payına düşen yoğun faaliyet temposunu düşünmeyi eğlenceli buldu. Ryan'ın, ekonomi iyileşene kadar, eğer iyileşirse, bazı 
şeylerin gizli tutulabileceğine gerçekten inanıp inanmadığını merak etti. 
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XXXVI 


Ryan aradığında Oscar son haberleri yeni açmıştı. “Bu sefer senin için kolay bir şey var Yeager. 
Elinizde kalem ve kağıt var mı?” 


"Elbette. Naber?" 
"Benim için bir televizyon vaizini öldürmen gerekiyor." 


Oscar bağırsaklarının çalkalandığını ve içindekilerin sıvıya dönüştüğünü hissetti; Ryan tekrar konuşmadan önce biliyordu 
Arayanın tam da hangi TV vaizinin öldürülmesini istediğini. Ryan devam ederken uyuşuk bir sessizlik içinde dinledi. 


“Adı Saul Rogers. Alexandria'da 1202 South Glendale Caddesi'nde yaşıyor. Koruması ya da başka bir koruması yok ve fark 
edilmesi kolay; gerçekten çarpıcı görünüşlü bir adam. Her zamanki teslimat noktasına, içinde bir fotoğrafın da bulunduğu bir 
bilgi paketi bıraktım. Bu gece almalısın. Başka bir vaazı kaydetme şansı bulamadan iş hemen yapılmalı. Ve bunun bir kaza gibi 
görünmesi konusunda endişelenmenize gerek yok. Bu adamın ölmesini isteyen o kadar çok insan var ki, polis önümüzdeki 
beş yıl boyunca şüphelileri araştırmakla meşgul olacak." 


Oscar sesini buldu ve sorusunu kekeledi: “Ben... anlamıyorum. Neden bir vaizi öldürmemi istiyorsun? Bunun ulusal güvenlikle 
ne alakası var?" 


"Bolca. İlk etapta büyük bir kargaşa çıkarıyor; Kendisinin İsa'nın sözcüsü olduğunu düşünerek gerçek inananları gerçekten kızdırdı. Birçoğu 


Kongre üyelerine artık vergi ödemeyeceklerini söyleyen mektuplar yazıyor. Eğer birisi bunları organize ederse, vergi isyanı başımıza gelebilir.” 


“Tanrı aşkına, bunun için insanları vurmazsın! Eğer yasa dışı bir şey yaptıysa, düzeni bozduysa veya buna benzer bir şey 
yaptıysa, onu tutuklatma yetkiniz var. Yeni yetkileriniz kapsamında onu kefaletsiz olarak altı ay tutabilirsiniz. Bu, onun sebep 


olduğu her türlü soruna son verecektir.” 


“Onu tutuklayabilirim Yeager ama istemiyorum. Başkanın son idari emri uyarınca onu kolayca suçlayabilirim, ancak İsa'nın 
düşmanı rolünü oynamak istemiyorum. Adamın dışarıda çok fazla popüler desteği var ve bu desteğin tamamının bana karşı 
olmasını istemiyorum. Ayrıca ondan kurtulmamızı gerektiren başka nedenler de var." 


"Hangi sebepler?" Oscar istedi. 


"Eğer bilmeniz gerekiyorsa, ülkedeki her üst düzey Yahudi lider kanını haykırıyor. Başkan'ı susturması için ona çok baskı 
yaptılar. İşleri sakin tutmaları, düzensizliği teşvik etmeleri ya da kontrol ettikleri medyada hükümeti eleştirmeye başlamamaları 
konusunda bu adamlara güveniyoruz." 


“Yahudiler mi? Ne oluyor be? Taraf mı değiştirdin Ryan?” 


Ryan'ın sesinde sert bir ifade vardı: “Dinle Yeager, sana her şeyi açıklayacak zamanım yok. Bunun için söz veriyorum. Şu 
anda çıkarları hükümetin ve benimkilerle örtüşen üst düzey Yahudilerin işbirliğine ihtiyacımız var.” 


"Eh, sanırım benim oldukça kalın kafalı ve oldukça inatçı olduğumu düşüneceksin," diye karşılık verdi Oscar, "ama daha önce 
beni tüm oyununun Yahudileri geride bırakmak ve her şeyi ele geçirmelerini engellemek olduğuna ikna etmiştin. Şimdi 
onlardan emir alıyormuşsun gibi görünüyor. İnsanları, vaizleri veya başkalarını öldürmeye özellikle karşı değilim ama yaptığım 
şeyin bir mantığının olmasını seviyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsan, bunun değerli bir amaç için olduğunu hissetmek 
hoşuma gidiyor. 

“Sana sinir olmaya başladım Yeager. Yahudilerden emir almıyorum. Bu lanet ülkede çok zorlu koşullar altında düzeni 
sağlamaya çalışıyorum. En üst düzey Yahudiler, eğer bu ekonomik çöküşün genel bir düzensizliğe yol açmasına izin verirsek, 
antisemitizmde büyük bir artış, hatta belki Yahudilere yönelik şiddet gibi birçok suçun onlara yüklenebileceğini anlayacak kadar 


akıllılar. 
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Bir bakıma artık onları taşaklarından yakaladık; bir kez olsun uslu durmalarını sağlayabilir ve diğer Yahudileri bizim için hizada 
tutabiliriz.” 


“Kendileri için mi demek istiyorsun? Yahudilerin ara sıra bir konsolidasyon döneminden geçmesi gerektiğini sen de benim 
kadar anlıyorsun Ryan. Genellikle düzensizlikten beslenirler; Bir toplumu sindirebilmek için parçalamak için ellerinden gelen 
her yolu kullanarak düzensizlik yaratırlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana toplumumuzu parçalıyor, kimlik duygusunu yok 
ediyor, örf ve adetlerini alt üst ediyor, manevi zehir pompalıyorlar. Artık onların konsolidasyon zamanı geldi. Sivil özgürlükleri 
ortadan kaldıran yeni yasalar, yaptıkları değişiklikleri sabit tutmak ve Beyazların bunları geri almasını engellemek için 
tasarlandı. Benim gibileri bir nesil boyunca hizada tutabilmek için senin gibi bir adama ihtiyaçları var, ta ki son direniş sona 
erene ve halk yeni düzenin her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu düşünene kadar.” 


Ryan'ın sesi artık buz gibiydi ve zorlukla kontrol altındaydı: "Seninle tartışmayacağım Yeager. Sana ne yapmak istediğimi 
söyledim, şimdi yapsan iyi olur.” Sonra, daha önce de yaptığı gibi, Ryan biraz yumuşadı ve devam etti: "Sanırım ben seni 
başlattıktan sonra, Yahudileri anlama konusunda bu kadar ilerleme kaydettiğin için seninle gurur duymalıyım. Ancak her şeyi 
bildiğinizi düşünme hatasına düşmeyin. Sana uzun zaman önce bu ülkeye düzen getireceğimi söylemiştim ve ben de bunu 
yapıyorum. Peşinde olduğum Yahudi tarikatı değil. Bu benim emrim. İpleri elinde bulunduran sadece onlar değil. Eğer işleri 
bir arada tutabilirsem üstünlük sağlamak için iyi bir şansım var. Zaten dökülen süt için ağlamanın bir anlamı yok. Elbette 
Yahudiler bu ülkeyi mahvetti. Ama şimdi yüzleşmemiz gereken gerçek, harap olduğudur. Kimin yaptığı pek önemli değil. Yeni 
yasaların işleri yeniden yoluna koymasının engellendiğini düşündüğünüz Beyazların bunu yapma şansı, kralın tüm adamlarının 
Humpty Dumpty ile sahip olduğundan daha fazla şansa sahip olmayacak. Yapabilecekleri tek şey tam bir kaos yaratmaktır ve 
kaostan iyi bir şey gelmez. En azından geriye kalanları bir arada tutuyorum ve Amerikan halkına düzenli bir şekilde acı çekme 
ve belki de bu deneyimden biraz omurga kazanma şansı veriyorum. Ve inanın bana, gelecekte Yahudilerin kafasına çuval 
geçirecek biri varsa o da ben olacağım. Bir düşün evlat: Bu dolandırıcı Rogers'ı patlattığında suçlanacak olanlar Yahudiler 
olacak. Kendi programıyla onlara saldırıyor ve herkes onu susturmak için öldürdüklerini düşünecek. Onun özel bir şey 
olduğunu düşünen milyonlarca Evanjelik, gurularını öldürdükleri için Yahudilerden nefret edecek.” 


Oscar telefonu kapattıktan sonra Ryan'a söylediklerinin bir kısmına kulak misafiri olan Adelaide endişeyle sordu: "Bu, 
insanları vurmanın nesi?" 


"Bir şey değil tatlım. Tanıdığım bir adamla retorik bir tartışmaydı sadece.” Oscar ona bir bahane uydurdu ve bilgi paketini 
almak için gecenin karanlığına doğru yola çıktı. Düşünmek için zamana ihtiyacı vardı ve Teşkilat'ın Saul hakkında tam olarak 
hangi bilgilere sahip olduğunu öğrenmek istiyordu. 


Çok geçmeden bu bilgilerin asgari düzeyde olduğunu keşfetti: isim, adres, doğum yeri ve tarihi, önceki mesleği, fiziksel 
tanımı. Bunların hepsi, Saul'un çalıştığı okulun personel dosyalarından alınan bir fotoğrafın eklendiği standart bir Ajans 
formundaydı. Ayrıca Saul'un yıllar önce doldurduğu okul personeli formunun fotokopisi de vardı. Ancak Teşkilat formundaki 
organizasyonel bağlantıların sorulduğu alana "bilinmiyor" kelimesi yazıldı. Görünüşe göre Teşkilat'ın Saul'un Birlik üyeliğinden 
haberi yoktu. 


Oscar o gece pek uyuyamadı. İstediği son şey Ryan'la yüzleşmekti. Eğer Saul'u öldürmeyi reddetseydi, Ryan muhtemelen 
bunu Teşkilat'tan birinin yapması riskini göze alırdı. Ozaman sadece Ryan'la olan ilişkisi onarılamaz biçimde zarar görmekle 
kalmayacak, aynı zamanda kendi hayatı da tehlikeye girecektir. 

Ayrıca Teşkilat, suikast hazırlığı için Saul'u daha fazla araştırabilir ve diğer insanları tehlikeye atabilecek Birlik bağlantısını 
keşfedebilir. Durum kötüydü, kötüydü, kötüydü. 


Bu konuda özellikle rahatsız edici olan şey, her şeyin tek taraflı olmamasıydı. Oscar, Ryan'dan gerçekten hoşlandığını 
söyleyemezdi ama adama büyük saygı duymaya başlamıştı. Ryan'ın Praetorian tutkusuyla bağlantılı bazı gerçek idealler vardı. 
Ve ırkların hayatta kalması meselesini belirlemek için Yahudilerle savaşırken, Oscar'a birden fazla cephede savaşmanın stratejik 
açıdan mantıklı olduğu görüldü. 
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Aklında biraz farklı bir amaç olsa da Ryan kesinlikle mücadelenin sonucunu etkileme konusunda Lig'den çok daha iyi bir 
konumdaydı. Aslında dünya çapında tarihi bir konumdaydı ve bunu pervasızca kurcalamak Oscar'a sorumsuzluğun en kötü 
türü gibi görünüyordu. Saul'un acil sorunu dışında genel durum, baş Praetorian olarak Ryan'dan başka birinin olması halinde 
çok çok daha kötü olabilir. 


Bu madalyonun bir yüzüydü. Diğer taraftan Oscar, Ryan'ınkinden ziyade Lig'in mücadeleye yaklaşımıyla kendisini çok daha 
yakın bir ruhsal uyum içinde hissediyordu. Oscar'ın doğası öyleydi ki, Saul'un programıyla mücadele ederken, mümkün olduğu 
kadar çok sayıda Beyaz insanı uyandırmaya ve yeniden eğitmeye, kurtarılabilecek herkesi kurtarmaya ve sonra da yeniden 
eğitmeye çalışarak mücadele etmek ona doğru ve doğal göründü. onları ırkın hayatta kalmasının ortak amacına dahil edin; ya 
da bunu başaramazsa silaha sarılıp Ryan onu yakalamadan önce olduğu gibi savaşacaktı. O, durağanlığı tercih etmeye, ırksal 
durumu düzeltme ve yeni bir başlangıç yapma şansını bir kenara atmaya Ryan kadar hazır değildi. Ryan'ın Sezarcılığının 
durağanlığı ile iç savaşın belirsizliği ve akışı arasında seçim yapmak zorunda kalsaydı ikincisini seçerdi. 


Oscar nihayet sabah saat üçte sıkıntılı bir uykuya daldı. Adelaide saat sekizde onu sarsarak uyandırdı. Bir fincan sert, sıcak 
kahvenin ardından kahvaltı masasında yavaş yavaş aklına bir fikir gelmeye başladı. Farz edin ki, diye düşündü, Saul'a yönelik 
başarısız ama gürültülü bir suikast girişimi sahtekarlığı yaptı. Bu, Saul'a birdenbire kendisini bir güvenlik ekranıyla çevrelemesi 
için makul bir mazeret verecek ve tanıtım, Ryan'ın bir Teşkilat katilini onun üzerine salmasını çok daha tehlikeli hale getirecekti. 
Üstelik bu, Oscar'ı bir bakıma paçadan kurtarırdı. Bir işi berbat ediyormuş gibi davranma fikrinden hoşlanmıyordu; bunu 
düşünmek bile gururunu incitiyordu. Bu da Ryan'ı şüphelendirebilir. 


En azından Ryan'ın ona olan güvenini fena halde aşındırırdı. Ancak bu biraz zaman kazanmalı; belki de Saul'un programına 
devam etmesi için yeterli zaman, sonunda Yahudiler tüm istasyonlarına şantaj yapıp onun yolunu kesmeyi başarana kadar. 


Kahvaltıdan sonra Harry'yi aradı ve ondan Saul'u ankesörlü telefondan aramasını ve bir bahane kullanarak -Oscar'ın adını 
anmadan- hemen kayıt stüdyosuna gitmesini istedi. Oscar kendi telefonunun dinlenmesinden endişe duymuyordu çünkü 
Ryan'ın isteyeceği son şey Teşkilat'taki herhangi birinin Oscar'ı araştırmasıydı ama Saul'un telefonunun güvenli 
olmayabileceğinden korkuyordu. Stüdyoya diğerlerinden önce geldi ve durumu Saul ile Harry'ye nasıl açıklayacağını planlamaya 
başladı. Onlara gerçeğin bir kısmını anlatması gerekiyordu ama onlara gerçeğin tamamını anlatmaya hazır değildi. 


Şöyle başladı: “Dinle Saul, ayrıntılar için bana baskı yapma ama seninle bir sözleşme imzalandığını biliyorum. Bir an önce 
öldürülmeni isteyenler var. Onları biraz geri çekmemiz gerekecek -umarım sizi yayında tutabildiğimiz sürece- ve sanırım bunu 
nasıl yapacağımı biliyorum." 


Harry dikkatle Oscar'a baktı: "Hey dostum, mafyayla bağlantıların mı var?" 


"Hayır, hiç de değil. Ama ben belli bir dedikoduya bağlıyım. Gerçekten bundan daha fazlasını söyleyemem. 
Sadece bana inanman gerekecek. Saul'un kontratını yapanlar ağır siklet insanlar ve çok ciddiler. Ama aynı zamanda tanıtımdan 
da korkuyorlar. Yalnızca suçun başkasının üzerine düşeceğini düşündüklerinde harekete geçerler; kendilerinin suçlanma riskini 
göze almayacaklar. Saul'un güvende olabilmesi için şimdi iki şeye ihtiyacı var. Satın alabileceğimiz en iyi güvenlik gücüne ve 
hayatına yönelik tehdit konusunda çok fazla tanıtıma ihtiyacı var. İşte yapacağımız şey şu. 


“Harry, sen telefona çıkıp bir güvenlik ekibi hazırlayacaksın. Birlik gönüllülerini değil, profesyonelleri alın. En az bir düzine, 
yani Saul'un evinde her zaman bir çift olacak, ona her yerde eşlik edecek bir çift, kullanacağı herhangi bir araçta gece gündüz 
kalacak biri, stüdyoda uyuyacak biri - ya da başka herhangi bir araçta. düzenli olarak gittiği yer. Onları bugün sıraya koyun ama 
yarın sabaha kadar işe gitmeyecekler. 
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“Saul, bugün sanki hiçbir şey değişmemiş gibi günlük rutinine devam edeceksin ve bu gece ben de senin 
hayatına kasteteceğim. Özellikle arabanı havaya uçuracağım. Medyanın olabildiğince ilgisini çekecek muhteşem 
ve gürültülü bir şey istiyorum. 

“Bakalım yedide hava kararıyor. Bu akşam hangi arabanızda en fazla sigorta varsa onu garajınızın dışına, 
evinizden ve zarar görmesini istemediğiniz her şeyden uzağa park ediyorsunuz. Saat yedide alt tarafa radyo 
kontrollü fünyeli bir bomba yerleştireceğim. Yedi buçukta Emily'ye bir saatliğine stüdyoya uğrayıp bir sonraki 
vaazın için bazı dekorlara göz atacağını söyle. Arabaya biniyorsunuz, motoru çalıştırıyorsunuz, ışıkları açıyorsunuz 
ve unuttuğunuz bir şeyi hatırlıyorsunuz. Motoru çalışır durumda bırakın, ışıkları açık bırakın ve mümkün olduğu 


kadar çabuk eve dönün. 
İşte o zaman düğmeye basacağım. Anladım?" 


Saul ona şüpheyle baktı. "Oscar, neden bahsettiğini bildiğinden emin misin?" 
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Ryan memnun değildi. Oscar, Saul ve Harry'ye özetlediği planı kasıtlı olarak gereğinden çok daha büyük bir bomba kullanarak 
uygulamıştı. Sadece Saul'un Mercedes'ini elli fit aralıklarla parçalamakla kalmadı, aynı zamanda Saul'un iki blok yarıçapındaki 
neredeyse her evin camlarını parçaladı. 

Birkaç dakika içinde polis ve FBI ajanları olay yerine akın etti ve ertesi sabah gazeteler ve televizyon haberleri bu hikayeyle 
doluydu. 


Yüzü uçan cam nedeniyle kesilmiş olan Saul, bir televizyon haber röportajında, İncilini evinde bıraktığını hatırlamasıyla 
hayatının nasıl mucizevi bir şekilde kurtulduğunu anlattı. “Arabamı çalıştırdığımda İsa'nın varlığını hissettim ve bir sesin 'İncil'in, 
Saul' dediğini duydum. Eğer o hatırlatma olmasaydı paramparça olurdum.” Ardından şunu ekledi: “İsrail yanlılarının beni 
susturmak istediklerini biliyorum. Vaazlarımı yayınlayan tüm kanallara şantaj yapıyorlar, benimle olan sözleşmelerini 
bozmamaları halinde onları iflas ettirmekle tehdit ediyorlar. Beni susturmak için bu kadar ileri gideceklerini bilmiyordum. 
Yahudi korkusunun, insanlara gerçeği getirmek isteyen birçok kişiyi susturduğunu biliyorum, ama korkmuyorum çünkü İsa'nın 
hayatımı koruduğunu ve bunu yaparken yapması gereken birçok mucizeyi kullanacağını biliyorum. Ben ona hizmet ediyorum." 


Gerçek mucize, Saul'un açıklamasının sansürsüz olarak haber programlarında yayınlanmasıydı. 
"Kahretsin, Yeager, bu işi gerçekten berbat ettin!" Ryan o akşam bir telefon görüşmesinde iğneleyici bir şekilde şunları söyledi. 


"Özür dilerim Reyyan. Dün gece arabasını garajının dışına park ettiğini görünce kullanmayı planladığını düşündüm. Bir 
mıknatısla döşeme tahtalarının altına 15 poundluk Tovex sıkıştırdım. Bana verdiğin radyo kontrollü fünyelerden birine bağlıydım. 
Daha sonra yaklaşık 200 metre ötede caddeye park etmiş olan kendi arabama döndüm ve bekledim. Işıklarının yandığını 
görünce düğmeye bastım. Bulunduğum yerden, ışıklarını açtıktan hemen sonra arabasından atlayıp evine döndüğünü 
göremiyordum. Gerçekten iyi bir iş çıkarmaya çalıştım ama bazen böyle şeyler olabiliyor.” 


“Eh, tekrar denemen gerekecek ve iş çok daha zor olacak. Piçin artık çevresinde korumalar var.” 


Oscar, Ryan'ın bombalama olayıyla ilgili tüm bu reklamlara rağmen geri çekilip ona nefes alma büyüsü yapacağını umuyordu. 
Bombalamayı düzenlerken asıl amacı buydu. Ryan'la bir hesaplaşmadan kaçınmayı çok istiyordu ve Ryan'ın devam etme 
konusundaki ısrarını duyunca kalbi sıkıştı. Ancak bu ihtimali önceden tahmin etmiş ve kendisini buna hazırlamıştı. 


"Sen ne dersen. Ona ulaşmanın başka bir yolunu bulmam gerekecek. Hey, dinle: Neredeyse sana söylemeyi unutuyordum. 
Rogers'ın arabasında gerçekten ilginç bir şey buldum. Kontrol ettiğimde arka koltukta bir evrak çantası gördüm. Kapının kilidi 
açıktı, bu yüzden evrak çantasına baktım. Bir paket kağıt alıp cebime koydum. Eve geldiğimde onlara baktım ve tahmin edin ne 
oldu! Rogers vaazlarından birinde sana vurmayı planlıyor. Seninle ilgili bir sürü şey var. FBI'dan gelmiş gibi görünüyor." 


“Sen neden bahsediyorsun Yeager? Ne gibi şeyler?” Ryan'ın sesindeki telaş açıkça görülüyordu. 


“Kağıtlar bodrumumda. Bunların hepsini hatırlamıyorum ama teşkilatınızın Washington ve Chicago'daki zenci ayaklanmalarını 
bastırırken gerçekleştirdiği iddia edilen insan hakları ihlalleriyle ilgili birkaç FBI soruşturma raporu vardı. Rogers, bazı yerlerin 
altı çizili ve kenarlarında 'Bunu kullan' diyen notlar bulunan raporları ince dişli bir tarakla inceledi. Görünüşe göre bilgiyi 
FBI'dan sana ulaşmak isteyen birinden alıyor. Kenar notlarından birinin şöyle bir şey yazdığını hatırlıyorum: 'Daha fazla ayrıntı 
için Perşembe günü Hoover Binasında Thorstein'ı tekrar görün. 


"Thorstein'ı mı?" 
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"Thorstein, Thurstein, bunun gibi bir şey." 
“Thonstein! Jules Thonstein! O piç!” Ryan patladı. 


Oscar'ın ismin yazılışı ve telaffuzu konusundaki bilgisizliği iddia edildi. Jules Thonstein'ın Büro'nun Haraççılık Bölümü'nün 
yöneticisi olduğunu gayet iyi biliyordu. Teşkilatın kurulduğu dönemde haberlerde adamın adını gördüğünü hatırladı; yeni 
organizasyonun başına geçebilecek olası bir aday olarak bahsedildi. Oscar tek başına bu gerçeğin iki adamı rakip yapacağını 
hesaplamıştı ve iyi hesaplamıştı. Ryan neredeyse tam olarak Oscar'ın düşündüğü gibi yanıt verdi. 


“Tamam, dinle Yeager. O kağıtları hemen bana ulaştırman lazım. şansımı deneyemem 
onların başka birinin içinden geçmesini sağlamak. Capri'ye gideceğim, Georgetown'daki restoranı biliyor musun?" 


“Evet, duydum. Sanırım nerede olduğunu biliyorum." 


"Tamam yarım saate oradayım. Sen de tüm o evraklarla orada ol. Tam olarak 8:30'da 
erkekler tuvaletine git. Sen 8:25'te içeri gir ve ben geldiğimde kağıtları bana ver. 


"Hayır, hayır Reyyan. Eğer seninle tekrar buluşacaksam, oturup birkaç dakika yüz yüze konuşabileceğimiz bir yer olmasını 
isterim. Eğer bu evraklar senin için benim düşündüğüm kadar önemliyse o zaman korumalarından bir saatliğine kurtulmanın 
bir yolunu bulabilirsin ve benimle özel olarak konuşabileceğimiz bir yerde buluşabilirsin. 


“Aklında ne var? Bana şantaj yapacağını düşünmüyorsun değil mi Yeager?” 
Ryan'ın sesinde şüphe ağırdı. 


“Aklıma gelen son şey bu. Ama küçük ortaklığımızı kurduğumuzdan beri işler çok değişti. Gelecekte ilişkimizin nasıl olacağını 
tam olarak bilemem için bazı şeyleri açıklığa kavuşturmam gerekiyor. 


Ryan konuyu düşünürken bir süre duraksadı, sonra şöyle dedi: "Pekala, Yeager. Maine Bulvarı'ndaki marinada bir teknem 
var. Nerede olduğunu biliyor musun?” 


"Evet." 


“Teknem K-2 yuvasında, mavi süslemeli büyük beyaz bir tekne. Bunu kaçıramazsınız. Şimdi oraya gideceğim. Sen 
8:30 ile 8:40 arası gemiye gelin, konuşalım... Size yarım saat verebilirim. Tamam aşkım?" 


"Evet. Bu muhtemelen yeterli bir zaman olacaktır.” 
"Bulduğunuz tüm kağıtları yanınızda getirdiğinizden emin olun, hepsini." 


Oscar telefonu kapattığında içini çekti. Ryan çok düzgün bir şekilde tuzağına düşmüştü. Neredeyse bunu diliyordu 
işe yaramamıştı. 
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"İçeri gel, Yeager." Ryan, Oscar'a 15 metrelik kruvazörünün geniş ama loş ışıklı kabinine girmesini işaret etti. Oscar, limanların 
sıkı bir şekilde kapatıldığını kaydetti. Kesinlikle özel toplantılar için ideal bir yer gibi görünüyordu. 


Oscar çevresini incelemeye devam ederken Ryan'ın tabancasının onu sırtından dürttüğünü hissetti. 


“Sakin ol Yeager. Bu gece aklından tam olarak ne geçtiğini bilmiyorum ve sana daha önce de söylediğim gibi ben dikkatli bir 
adamım.” 


Oscar ustalıkla okşanmasına izin verdi. Ryan, Oscar'ın tabancasını cebinden çıkardı. 
bel bandı, aramayı tamamladı ve "Tamam Yeager, kağıtlar nerede?" 


"Hiçbir belge yok." 
"Beni kandırmaya çalışma, seni orospu çocuğu!" Ryan artık kızgındı. 


Oscar diğerinin elindeki silahı görmezden gelerek Ryan'a döndü ve şöyle dedi: “Seninle konuşmak istediğimi söylemiştim Ryan. 
Rogers'ın arabasındaki kağıtları bulma hikâyesini sırf seni benimle birkaç dakikalığına buluşmaya ikna etmek için uydurdum.” 


“Tehlikeli yaşamayı gerçekten seviyorsun Yeager. Seni şimdi öldürmeliyim ve seninle işim bitmeli. Kendimi iyi hissetmemi 
sağlardı. Bu kadar aptalca bir hareket yapmana ne sebep oldu? Ne kadar meşgul olduğumun farkında mısın?” 


Oscar, "Evet, çok meşgul bir adam olduğunuza eminim" diye yanıtladı. “Ve bu ülkenin gidişatını göz önünde bulundurursak, 
gelecekte daha da meşgul olacağınızdan eminim. Bu yüzden bazı şeyleri daha sonra yerine şimdi açıklığa kavuşturmamız daha iyi. 
Senin için kendimi tehlikeye attım Ryan. Senin için yaptığım bazı işler olmasaydı bugün olduğun yerde olmazdın. Daha sonra senin 
için başka bir şey yapmamı isteyebilirsin. Bana öyle geliyor ki, ara sıra birkaç dakikalık sessiz tartışmayı iyi harcanmış bir zaman 
olarak değerlendiriyorsunuz. 


Konumunu Oscar'a borçlu olduğu iddiası karşısında Ryan'ın gözleri parladı ve burun delikleri genişledi. 
Oscar'a, "Pantolonların için fazla büyüksün evlat," diye karşılık verdi. “Sen kahrolası bir ayakçıdan başka bir şey değilsin ve eğer 
postunu daha iyi şeyler için saklamaya karar vermeseydim şu anda idam sırasında oturup meyve suyunu bekliyor olurdun. Elbette, 
at nalı çivisi olmadığı için savaşın kaybedildiğini biliyorum, ama etraftaki tek at nalı çivisinin sen olmadığını aklında tutsan iyi olur. 


Biraz heyecan salan Ryan, ses tonunu tehditten kabalığa çevirdi ve sordu: "Pekala, bu gece aklında ne var?" Oscar'a kabinin bir 
tarafındaki şezlonga oturmasını işaret etti ve kendisi de diğer taraftaki kanepeye oturdu. İki adamı birbirinden beş metre ve bir 
sehpa ayırıyordu. 

Ryan saatine baktı ve tabancasını hemen yanındaki minderin üzerine, kolayca erişebileceği bir yere koydu. 


"Saul Rogers'ın öldürülmesi gerçekten gerekli mi?" Oscar başladı. 


"Seni rahatsız eden bu mu? O valizin işini bitirmek istemiyor musun? Sorun nedir, Yeager? Daha önce de vaizleri öldürmüştün. 
Nefrete Karşı Halk Komitesi'ni havaya uçurduğunuzda bir düzine tane almış olmalısınız. Belki de bu Rogers'ın gerçekten İsa'nın 


sözcüsü olduğuna inanıyorsun, ha?” 


"Haydi Ryan. Batıl inançlı olmadığımı biliyorsun. Rogers'ın bazı yayınlarını duydum. Ben... ah, vaazlarını kaydeden bir 
arkadaşımdan bazı kasetler aldım. Rogers söylenmesi gereken şeyleri söylüyor. O gerçekten bizim tarafımızda ve Yahudileri etkisiz 
hale getirmek için çok şey yapabilir. Neden öldürülmesi gerektiğini anlamıyorum. 

Başka hiç kimse onun kadar sıradan Amerikalıyı Yahudilere karşı kışkırtamaz.” 


Ryan içini çekti ve ardından uzlaşmacı bir ses tonuyla cevabına başladı. “Bak Yeager, eğer bana kalsaydı, en azından şimdilik 
adamı yalnız bırakmaya meyilli olurdum. Eğer takipçileri gerçekten hükümete ekonomik sorun yaratabilecek gibi görünüyorlarsa, 
Büro'da her zaman yaptığımız gibi onun hareketini bozardım. Operasyonuna, neredeyse hiç maaş almadan ofiste yardım etmeyi 
teklif edecek, İncil Kuşağı'ndan parlak gözlü bir gönüllüyü, onun operasyonuna sokardım. Rogers'ı harekete geçirecek bir şeyler 
bulurduk... 
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Defter tutmasındaki düzensizlikler, düzeni bozmaya yönelik komplo falan. İhtiyacımız olanı bulamazsak kendimiz pişirirdik. Sonra adamımızın 
Teşkilat'a değil, yerel polise ya da Büro'ya gitmesini ve keşfettiği şeye öfkelenmiş gibi davranmasını sağlardık. Yetmişli yıllarda sağda ve solda pek 
çok radikal örgütü bu şekilde iflas ettirmiştik ve bunu Rogers'a da yapabilirdik. Ve bunu, onun takipçilerinden bile tepki görmeyeceğim bir şekilde 


yapabilirdik. 


“Fakat görüyorsunuz ki Rogers'ın çıkardığı kargaşadan endişe duyan tek kişi ben değilim. Yahudilere vurmaya 
devam etmesine izin verirsem, onlar da karşılık vermeye başlayacaklar. Tekrar tekneyi sallamaya başlayacaklar ve 
buna izin veremem. Şu anda akıllı olanlar, en tepede olanlar, hükümetin olayları gizli tutmasının, düzeni 
sürdürmesinin kendi çıkarlarına olduğunu biliyorlar. Ve inanın bana, doğal eğilimleri sorun çıkarmak olan diğer 
Yahudi oğlanları hizada tutabilen tek kişi onlar. Eğer üst düzey Yahudiler hükümetin -benim- onları Rogers gibi 
insanlardan koruyacağına ikna olursa, onlar da hizada kalacaklar ve daha vahşi kardeşlerini de hizada tutacaklar. 
Dahası, halkı hizada tutmama yardımcı olacaklar. Siyahlar çizgiyi aştığında medya patronlarının benim pasifleştirme 
tedbirlerimi ne kadar sakin bir şekilde aldıklarını fark ettiniz mi? Bu onların açısından bir gözetim değil; bu 
hesaplanmış bir politikadır. Birkaç yıl önce eğer hükümet değerli Siyahlara sert davranmış olsaydı, hepsi kanlı bir 
cinayet çığlıkları atıyor olurdu. Ve şimdi onları ve çıkarlarını koruyamayacağımı veya korumayacağımı düşünürlerse 
kıyamet kopacak. Başı belaya girecek: ayaklanmalar, grevler, gösteriler, Beyaz çoğunluğun dengesini bozacak her 
şey, Rogers'ın takipçileri gibi insanların kendilerini organize etmelerini ve daha geniş kamuoyu ve hükümet 
politikası üzerinde bir miktar etkiye sahip olmaya başlamalarını engellemek için her şey. Anlamak?" 


"Bütün bunları çok iyi anlıyorum Ryan. Hatta komplo kurmak yerine neden suikastı tercih ettiğinizi bile 
anlıyorum. Bir komplo birkaç ay sürebilir ve eğer Rogers bu kadar uzun süre yayında kalırsa Yahudilerin konumu 
ciddi şekilde zarar görmüş olacak...” 


Ryan sözünü kesti: "Haklısın, bir komplo çok uzun sürer. Bu işin en fazla birkaç gün içinde çözülmesi gerekiyor." 


Oscar devam etti: "Dediğim gibi, eğer Rogers'ı rahat bırakırsanız, onu etkisiz hale getirme ihtimali yüksektir. 
Yahudileri sizin için, böylece sorun çıkarma kapasiteleri önemli ölçüde azalacak. Neden..." 


Ryan tekrar sözünü kesti. “İyi bir şans yeterince iyi değil, Yeager. Ve halkın çoğunluğunu Yahudilere karşı 
kışkırtmış olsa bile ki bunu yapmayacak; belki en fazla yüzde 20 ya da 30; Bu ülkede çıkarları Yahudilerin çıkarlarıyla 
bağlantılı çok fazla insan var: ana akım Hıristiyanlar, feministler, gueerler, pek çok büyük kapitalist - ama 
çoğunluğu onlara karşı çevirmiş olsa bile, onlar hâlâ her türlü belayı yaratma kapasitesine sahip." 


"Sizin ve Teşkilat'ın halledemediği bir sorun mu var?" 

“Lanet olsun, doğru! Bakın, organize suçlarla başa çıkabilirim; İsrail gizli polisiyle, sizin çok takdir ettiğiniz 
yardımınız sayesinde artık onları küçülttüm; Siyah isyancılarla; ve bireysel veya grup halinde her türden siyasi 
teröristle. Ama tüm ülkeyi aynı anda ele geçiremem. En azından henüz bunu yapmaya hazır değilim. Halkın az çok 
sakinleştirilmesi, az çok hizada tutulması gerekiyor. Ve bunu yapan da kitle iletişim araçlarıdır. Diziler, durum 
komedileri, yarışma programları, top oyunları ve en sevdikleri haber yorumcuları. Medya onlara mevcut ekonomik 
zorluklara şikayet etmeden katlanmaları gerektiğini söylediği sürece çoğu bunu yapacaktır. Ancak medya onlara 
kazıklandıklarını ve yaygara çıkarmaları gerektiğini söylemeye başlarsa bunun bedelini çok ağır öderler. 


"Ve bu konuda hiçbir şey yapamam. Haber ve eğlence medyasındaki tüm Yahudileri toplamaya başlasaydım ne 
olurdu sence? Sana ne olacağını anlatacağım. Haber ve eğlence medyası kalmazdı .Tüm bu Yahudi editörlerin, 
yayıncıların, senaristlerin, yönetmenlerin, program yöneticilerinin ve yapımcıların yerini almamın hiçbir yolu yok - 
kesinlikle. Bütün 
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endüstri her düzeyde onlarla dolu ve onların yerine Yahudi olmayanları koymak yıllar alacak. Makine durma 
noktasına gelecekti. TV ekranları bomboş kalacaktı. Yerliler çok huzursuz olurdu. Ben de bundan senin kadar 
hoşlanmıyorum ama gerçeklerle yüzleşmeye hazırım ama sen bunu yapabilecek gibi görünmüyorsun. Ve gerçek 
şu ki, iyi de olsa kötü de olsa, medya bu ülkedeki insanların büyük çoğunluğunu kontrol ediyor . Onlara ne 
düşüneceklerini ve nasıl davranacaklarını söylerler ve çoğunlukla insanların yaptığı da budur. Şu anda bu daha iyi. 
Durumun daha da kötüye gitmesini istemiyorum." 


Oscar, cevap vermeden önce bir süre Ryan'a dikkatle baktı: “Medyayı kontrol eden Yahudilerin, halka 
gülümsemelerini ve ekonomik zorluklara katlanmalarını söylerken aynı zamanda onlara sırıtmalarını ve ırksal 
karışıma katlanmalarını söylemelerinin daha iyi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sınırlarımız boyunca kontrolsüz 
bir şekilde Beyaz olmayan göçmen akını, Amerika'nın Üçüncü Dünya'nın gecekondu mahallesine dönüştürülmesi? 
Amerikalı okul çocuklarına tarihin çarpıtılmış bir versiyonu verilmeye devam edilmesinin ve herhangi bir ırksal 
kimlik veya ırksal gurur duygusunu bastıracak şekilde hesaplanmış bir şekilde eğitilmeye devam edilmesinin daha 
iyi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Halkın, mevcut koşullarla ilgili suçlamaları Yahudilerin üzerinden başka yöne 
çevirmeyi amaçlayan 'Holokost' palavraları ve düzmece vahşet hikayeleriyle artan dozda karşılaştığını mı 
düşünüyorsunuz? İsrail yanlısı propagandanın daha önce hiç olmadığı kadar yaygınlaştığını mı?” 


Sadece bir saniyeliğine duraksadı ve sonra devam etti: “Yahudilerin yaptıklarının bizi mevcut eğilimlere 
hapsettiğini ve buna tahammül edemeyeceğimizi ve etmememiz gerektiğini görmüyor musun Ryan? Düzeni 
korumanıza yardım etmenin karşılığında, ırkımızı yok edecek olan trendleri sürdürüyorlar ve çok da yavaş değil. 
Gerçekten istediğin bu mu?" 


“Öyle olmadığını biliyorsun Yeager. Ama kahretsin dostum, benim ya da senin istediğinin alakasız olduğunu 
anlayamıyor musun? Dilekler ve hayallerle değil, gerçeklerle uğraşmalıyız. Ve gerçek şu ki, yalnızca iki seçeneğimiz 
var. Hükümetteki herkes suçu üstlenmek zorunda kalabileceği herhangi bir şeyi yapmaktan kaçınmaya dikkat 
ederken, her şeyin daha da kötüleşmesine izin vererek, eski demokratik tarzda, olduğumuz gibi karıştırmaya 
devam edebiliriz. Ozaman az önce bahsettiğiniz tüm kötülükler hâlâ devam ediyor olurdu ve aynı zamanda genel 
bir düzen ve genel moral bozukluğu da olurdu. Ya da benim şu anda yaptığım şeyi yapabiliriz, yani insanlar bir 
bütün olarak fedakarlık ve itaat disiplinini öğrenirken, kanunsuz unsurların kontrolden çıkmasını engellemek için 
yeterince sert bir şekilde kıç tekmelemek. Ülke kötüye gidiyor olabilir ama Teşkilat'ı ben yönettiğim sürece bu 
durum düzenli ve disiplinli bir şekilde batacak." 


Ryan kıkırdadı ve Oscar cevap veremeden yeniden başladı. “Aslında durumun sandığının yarısı kadar bile kötü 
olacağını sanmıyorum. Yahudiler bizi kalıcı kontrole kilitlediklerini düşünebilirler ama benim başka düşüncelerim 
var. Size büyük adamların, güç yapısının tepesindekilerin, Senatör Herman ve Başkan gibi insanların bakış açısından 
durumun nasıl olduğunu anlatayım. 

Şu anda gerçekten endişeliler. Sürekli yaptıkları kamuoyu yoklamalarından halkın ruh hali hakkında sürekli geri 
bildirim alıyorlar. Halkın hükümetten neredeyse tamamen hoşnutsuz olduğunu, halkın otorite sahibi hiç kimseyi 
sevmediğini veya ona güvenmediğini ve mevcut sivil istikrarın çok istikrarsız olduğunu biliyorlar. Neredeyse her 
şeyin bu istikrarı bozabileceğini biliyorlar. Durum üzerinde nispeten az kontrole sahip olduklarını biliyorlar. İşleri 
bir arada tutan ve kendi değersiz kıçlarını koruyan sadece iki gücün olduğunu biliyorlar: kamuoyunu az çok 
uyuşturan medyalarıyla Yahudiler; ve ben, elma arabasını altüst etmeye çalışan herkesin çişini tekmelemeye hazır, 
istekli ve yetenekliyim. Yani şimdi ikimizin de kıçını yalıyorlar. Yahudiler, İsrail için daha fazla para ve silah alıyor ve 
onlara işaret etme eğiliminde olabilecek herkesi kısıtlayan daha fazla "nefret karşıtı" yasa alıyor. Ve bana hükümet 
karşıtı unsurlarla baş etme konusunda neredeyse serbestlik tanınıyor.” 


Ryan, Oscar'a doğru eğildi ve komplocu bir ses tonuna geçti. “Ve şimdi sana bir sır vereceğim Yeager. Çok 
yakında özgür elim şimdi olduğundan çok daha güçlü olacak. Büyük çocuklar sürekli bir endişe durumunda 
tutulmaktan hoşlanmazlar. Yahudilerin kıçını yalamaya devam etmekten hoşlanmıyorlar ve 
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Piçlerin onları ne zaman arkadan bıçaklayacağını merak ediyorum. Onlar da bana bu kadar bağımlı olmayı sevmiyorlar ama 

en azından bana Yahudilere güvendiklerinden biraz daha fazla güveniyorlar. Dengeyi Yahudilerden uzaklaştırıp bana doğru 
kaydırmak istiyorlar. İstikrarın daha çok benim polis güçlerime bağlı olmasını ve Yahudilerin halkın ruh halini manipüle etme 
becerisine daha az bağlı olmasını istiyorlar. Gelecek yıl yapılacak seçimler konusunda deli gibi endişeleniyorlar çünkü 

kontrolden çıkabilecek çok fazla şey var. Özellikle, yeniden seçilmek için her şeyi yapacak, durumu sallamak da dahil olmak 
üzere her şeyi yapacak çok sayıda meslektaşı var. Yahudiler seçimleri sabırsızlıkla bekliyorlar, kendi yaratıklarından daha 
fazlasını katacaklarını ve dengeyi kendilerine çevireceklerini düşünüyorlar. Ama aramızda kalsın, herhangi bir seçim olmayabilir.” 


“Bununla ne demek istiyorsun? Eğer bu gerçekleşirse hükümet için çok daha kötü sorunlar olacağı kesindir. 
seçimleri iptal etmeye çalıştı. Medya cehennemi yaratır.” 


“Şu anda yapacaklardı. Ama altı ay sonra değil. Ben ayaklanmayı bastırdıktan sonra değil.” 


"Ne ayaklanması?" 


“Son iki aydır gelişimini dikkatle takip ettiğim kişi. 'Kamu'dan ve Yahudilerin onu nasıl kontrol altına aldığından bahsediyoruz 
ama gerçek şu ki dışarıda kendi gündemleri olan pek çok huzursuz grup var: Güneybatı'yı Batı'nın elinden almak isteyen Latin 
kökenli intikamcılar. gringolar ve Meksika'ya yeniden katılın; şu anda Rogers tarafından manipüle edilenler gibi Hıristiyan 
Fundamentalistlerin çoğu; azınlıkları öldürmek isteyen beyaz üstünlükçüler; aynı şeyi beyaz çoğunluğa yapmak isteyen Siyah 
milliyetçiler; ve daha birçokları. Önümüzdeki birkaç hafta içinde - muhtemelen önümüzdeki ay - Siyah milliyetçiler ülkenin her 
yerinde koordineli bir ayaklanma düzenleyecekler ve ben de onu ezeceğim. Ama bunu yapmadan önce, yeterince zarar verecek 
ve yeterince insanı korkutup halk ne pahasına olursa olsun barıştan memnun olacak. Yahudi dostlarımız henüz bunu bilmese 
de, bu bedelin bir kısmı artık seçimlerin yapılmaması olacak.” 


“Ayaklanmayı biliyorlar mı?” 


"Tam olarak değil. Ayrıntılar değil. Bildikleri şey, birçok Siyah liderin bir şeyler planladığıdır. 
Siyah toplulukta benim sahip olduğum bilgi kaynaklarına sahip değiller. Bu şeyin planlanmasında en başından beri ben 
görevlendirildim, ara sıra onu doğru yöne dürttüm, gerektiğinde yardım ettim - tabii ki bunların hepsini Siyahlar fark etmeden. 
Yahudilerin bildiği şey, Siyah liderler arasında onlara karşı düşmanlığın çok daha fazla olduğudur - yani gerçek liderler, Siyah 
milliyetçiler, Yahudilerin kendi çıkarlarına hizmet etmek için kurdukları Tom Amcalar değil - diğer liderler arasında olduğundan 
çok daha fazla düşmanlık olduğu. Nüfusun diğer kesimi bu konuda endişeleniyor. Siyah liderlerin hepsi medya üzerindeki 
Yahudi hakimiyetini anlıyorlar ki bu, çoğu Beyaz'ın Rogers onlara anlatmaya başlamadan önce anlamadığı bir şeydi ve ben bu 
konuyu baskı altına aldığımda medyanın yaygara çıkarmamasına gerçekten kızdılar. Washington, Chicago, Miami ve diğer 
birkaç yerdeki isyancılar. Yıllardır Siyah kitlelere, Yahudilerin Siyahlara yönelik görünürdeki sempatisinin tamamen kendi 
çıkarlarına hizmet ettiğini, Yahudilerin amaçlarına uygun olduğunda onları bırakacağını vaaz ediyorlar ve şimdi Siyah kitleler 
buna inanıyor. Gelecek ay ateş açmaya ve yakmaya başladıklarında intikamla Yahudilerin ve Yahudi işyerlerinin peşine 
düşecekler. Dolayısıyla Siyah milliyetçi hareketi tamamen ortadan kaldırdığımda medyanın herhangi bir müdahalesinden 
bahsetmeyeceğim. Çatışmaların bir süre daha devam edeceğini ve Başkan'ın olağanüstü hal ilan edeceğini, birçok sivil 
özgürlüğü askıya alacağını ve seçimleri süresiz olarak erteleyeceğini tahmin ediyorum. Ortalık sakinleştiğinde Yahudiler, 
durumu kendi lehlerine değiştirme şanslarını kaybettiklerini anlayacaklar, ancak hâlâ hayatta olacak kadar mutlu olacaklar ve 
hükümeti desteklemeye devam edecekler.” 


“Ryan, bunun durumu nasıl daha iyi hale getireceğini hala anlamıyorum. Endişelenmemiz gerekenler Siyah milliyetçiler 
değil. Irk için asıl tehdit uysal zenciler, asimilasyoncular, ırkları karıştıranlar, birbirleriyle evlenmek ve ellerinden geldiğince 
Beyazlara benzemek isteyenlerdir. Eğer 
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Milliyetçileri devre dışı bırakırsanız, o zaman Siyah toplumda hiçbir ayrılıkçı güç, herhangi bir ayrılıkçı duygu kaynağı kalmayacaktır. 
Kesinlikle bunu istemiyoruz. Ve Yahudiler hâlâ medyayı kontrol altında tutacak ve zehirlerini Beyaz nüfusun zihinlerine ve kalplerine 
pompalamaya devam edecekler." 


“Az önce söylediklerimi duymamış olmalısın Yeager: seçimler süresiz olarak ertelenecek. Var 
O? Artık seçim yok. Bu, bu ülkenin başına gelen en iyi şey olacak." 


“Ben kesinlikle demokrasinin savunucusu değilim. Ama ülkede hâlâ ülkeyi yöneten bir grup suçlu olacak. Kongre'deki, Beyaz 
Saray'daki ve mahkemelerdeki grup artık bir dolandırıcı çetesinin şimdiye kadar başına gelenler kadar üzgün. Daha fazla seçimin 
işleri nasıl daha da kötüleştirebileceğini anlamıyorum.” 


“Asıl noktayı kaçırıyorsun Yeager. Aslında iki nokta. Birincisi, sorun artık birkaç yılda bir üst düzey dolandırıcıları 
değiştirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor; Bütün sistemi değiştireceğiz. Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında gidip gelme 
şeklindeki eski oyun olan dört yıllık döngüyü ortadan kaldıracağız. Gerçek istikrar için bir şansımız olacak. Hükümeti yönetenlerin 
bir sonraki seçimden sonrasını düşünüp planlama yapmaması sonucu ortaya çıkan sorumsuzluktan, israftan ve kötü yönetimden 
kurtulacağız. İkincisi, işleri yürütecek olanlar mevcut çete olmayacak; aslında pek de değil. O ben olacağım.” 


"Bunu nasıl anladın Ryan?" 


Ryan başka bir soruyla yanıt verdi: “Başkan Hedges hakkında fikriniz nedir? Onun nasıl bir adam olduğunu düşünüyorsun?” 


"Eh, sanırım bunu benden daha iyi biliyor olmalısın. Onu sadece televizyonda gördüm." Benim izlenimim onun fazla karaktere 
sahip olmayan, oldukça sığ bir adam olduğu yönünde.” 


“Onu iyi yargıladın. O kahrolası bir aktör, başka bir şey değil. O kesinlikle boş bir adam. İçinde hiçbir şey yok. Her şey yüzeyde. 
Adam iktidarla ilgilenmiyor bile. Onun umursadığı tek şey, gücün görünüşü, gücün süsleri. Önemli biri olma konusunda, tüm 
saygı, ilgi, ayrıcalıklar ve ulusun lideri olma fikriyle gelişiyor. Başkan olarak oldukça iyi bir davranış sergiliyor ama gerçekte onun 
idaresini Kabine yönetiyor. Bu adam hakkında söyleyebileceğim tek iyi şey, kendi sınırlarını bilecek kadar akıllı olması ve politika 
belirlemeye bile çalışmaması. 


"Kabinedeki adamların çoğu kötü yöneticiler değil, ama onlardan sadece bir tane var." 
benden başka cesareti olan var mı? 


"Hemminggs, Dışişleri Bakanı mı?" 


"Kesinlikle. Hemminggs. O sert, küçük bir piç. Ve elbette o tamamen Yahudilerin adamı. Dışişleri Bakanlığı'nı sanki Washington 
değil de Tel Aviv'deymiş gibi yönetiyor. Ama sonunda onun neden Yahudilerin adamı olduğunu öğrendim . Piç hakkında ne 
bulduklarını öğrendim ve onu kontrol altında tutabileceğime inanıyorum. Eğer başaramazsam, o zaman bir Siyah milliyetçinin onu 
öldürmesini ayarlayacağım. Ya da belki bunu sana yaptırırım. Ama öyle ya da böyle kararları veren ben olacağım." 


Oscar bir an diğer adama baktı, sonra başını salladı. “Ryan, bu akşam yemeğinde ne içtin bilmiyorum. Hiç mantıklı 
konuşmuyorsun. Ülkeyi tek başına yönetemeyeceğini biliyorsun. Belki bundan 20 yıl sonra bunu yapabilirsiniz, eğer tüm bu zamanı 
kontrol mekanizmanızı geliştirmeye harcarsanız. Ancak birkaç dakika önce sizin de itiraf ettiğiniz gibi şu anda kitle iletişim 
araçlarının yerini alacak hiçbir şey yok. Yahudiler istedikleri zaman fişinizi çekebilirler. Yalnızca onların keyfine göre hüküm 


verebilirsiniz.” 


"Ve yalnızca benimkinde hayatta kalabilirler." 
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“Başka bir deyişle, onlarla ittifak kurmanız gerekecek. Onlarla anlaşma yapmak zorunda kalacaksın: Koyunların 
fazla huzursuz olmasını ve sana isyan etmelerini önlüyorlar ve sen de zehirlerini yaymaya devam etmelerine izin 
veriyorsun.” 


“Bu o kadar basit değil Yeager. Koyunları hizada tutma konusunda benim de bir rolüm olacak. Kendi kamuoyu 
anketlerimi yapıyorum ve dışarıda bir seçim bölgesim yok değil. Aslında beyaz işçi sınıfı ve orta sınıf arasında şu 
anda hükümetteki en popüler adamım. Kıskançlığı önlemek için oldukça dikkat çekmeyen bir profilim var ama 
Siyahlar gelecek ay istediklerini yaptıklarında bu kadar utangaç olmayacağım. Ve her şey bittiğinde perde arkasındaki 
karanlık bir gizli polis patronu olmayacağım; Düzenli olarak kamusal alanda maruz kalacağım. Halkla konuşacağım. 
Yahudilerin sırtıma bıçak sokmak için fırsat kollayacaklarını biliyorum ama onlara bıçak vermeyi düşünmüyorum. 
İnsanları besleyecekleri zehir, onları şimdi besledikleri zehirden daha kötü olmayacak. Bahsettiğiniz makinenin 
yapımı üzerinde çalışacağım. Yani, Yahudilerle yapmak zorunda kaldığım hiçbir anlaşmanın artık kalıcı olması 
gerekmiyor. 15 ya da 20 yıl içinde dengeyi büyük ölçüde kendi lehime değiştirebileceğim.” 


Oscar yine başını salladı. “Eh Ryan, planında bazı çekici özellikler var. Eğer sizin yerinizde olsaydım, Yahudilerin 
kendilerine göre davranmasını sağlama konusunda, göründüğünüzden biraz daha fazla endişelenirdim. Ama bunun 
dışında, sanırım senin planını gerçekleştirmek ve işleri kontrol altında tutmak konusunda senden daha nitelikli 
başka birini düşünemiyorum." 


Oscar durakladı, sandalyesine yaslandı, bir an kol ve bacaklarını gerdi ve sonra devam etti: “Sorun şu ki, mevcut 
ırksal durumu ve mevcut Yahudi medya kontrolünü sürdürmeyi içeren hiçbir senaryoyu kabul edemiyorum. İstikrarı 
sağlayabilirsiniz. Daha güçlü, daha sorunsuz işleyen bir hükümete sahip olabilirsiniz. Ancak hükümet kendi başına 
bir amaç değildir. Önemli olan yarış. Önemli olan, ırkın kendini geliştirme, daha yüksek tipte bir insan ortaya çıkarma 
misyonudur. 

Devlet sadece bu amaca hizmet etmek için var olmalıdır. İstikrar ancak bu amaca hizmet ettiğinde arzu edilir. Ve geleceğe dair vizyonunuzun bu 
amaca hizmet ettiğini hiç görmüyorum. Neden Yahudilerle savaşamıyoruz? Neden Rogers'ın mesajını insanlara yayınlamaya devam etmesine izin 
vermiyoruz? Neden beyazların veya en azından büyük bir kısmının bilincini yükseltip Yahudileri cehenneme gönderemiyoruz? Peki ya bir süre 
televizyon olmazsa? Peki ya ekranlar karardığında ayaktakımı ayaklanırsa? İsterseniz Siyah ayaklanmasını sürdürün, ama sonra Siyahları 


bastırdığınızda kazandığınız halk desteğini, bedeli ne olursa olsun Yahudilerden kurtulmak için kullanın. Rogers'ın bu hamle için destek 


oluşturmaya devam etmesine izin verin. O zaman seni tam olarak destekleyebilirim. 


Ryan da başını salladı ve şöyle cevap verdi: "İtiraf etmeliyim Yeager, senin kendi görüşünün bana çekici gelen bazı 
yönleri var. Bu romantik bir vizyon. Ama ergenlik çağına girdiğim dönemde romantik olmayı bırakıp gerçekçi oldum. 
Sanırım henüz bu geçişi yapmadınız. 


Ryan yaptığı sözlü hamle karşısında kıkırdadı, sonra ciddileşti ve devam etti: "Eğer sen de benim gibi ciddi bir tarih 
çalışması yapmış olsaydın, hayatın bazı çok genel gerçeklerini fark edebilirdin, ya da belki de tarihin bazı genel 
gerçeklerini fark edebilirdin." gelişim. Tarihin eylemsizliği vardır. Bu ülkede yaşadığımız gibi herhangi bir tarihsel 
gelişme, bu yüzyılda özünde homojen, Beyaz, Hıristiyan bir ulustan, Avrupa mirasının oldukça bilincinde olan, 
heterojen, çok ırklı, çok dilli, heterodoks bir ulusa dönüştü. Yahudiler ve Yahudilerle işbirliği yapan sahtekar avukat- 
politikacılar tarafından yönetilen ayaktakımı, muazzam bir atalete sahiptir. Dünyadaki bir kabuk plakası gibi tektonik 
olarak hareket eder. Hareketini uzun bir süre boyunca geliştirdi. Bu hareket tarihsel güçler tarafından 
yönlendirilmektedir. Böyle bir gelişmeyi tersine çevirecek bir şey yok. İnsanın yapabileceği en fazla şey, dinamiklerini 
anlamak ve ona en iyi nasıl uyum sağlayacağını öğrenmektir. Yapmayı düşündüğüm şey bu. Öte yandan siz tarihin 
yasalarını göz ardı edip sizi taşıyan tüm güçlere doğrudan saldırmak istiyorsunuz. 
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Amerika gittiği yöne doğru. Özellikle Yahudilerle doğrudan mücadele etmek istiyorsunuz. Bu şekilde 
kazanamazsınız." 


“Senin 'tarihin kanunları' hakkında hiçbir şey bilmiyorum Ryan. Etrafımızda görebildiğimiz çürümenin çok derin kökleri olduğuna eminim ama 
yarış boşa giderken arkamıza yaslanıp gözlemci olmamız gerektiğine ikna değilim. Çürüme sürecinin tersine çevrilemeyecek kadar ileri gittiği 
konusunda seninle aynı fikirdeyim ama hâlâ kurtarılacak çok sayıda sağlam insan malzemesi var. Bir kurtarma operasyonunu başarılı bir şekilde 
yürütmenin yolları olduğuna inanıyorum. Örneğin, Siyah isyanının planlandığı gibi gerçekleşmesine izin verebilir, ancak isyanın neden olduğu 
genel kafa karışıklığı sırasında Teşkilat'ı Yahudi liderliğini, Yahudi medya kontrolörlerini ve para adamlarını tasfiye etmek için kullanabilirsiniz. 
İsyan, Beyaz bilinci için büyük bir teşvik görevi görecek ve kurtarılabilir unsurları, çürümenin geri kalanını ortadan kaldırmak ve onu izole etmek 
için etkili bir güç halinde organize edebiliriz. Televizyon ekranları kararabilir ve şehirler yanabilir. Ayak takımı ne kadar isyan çıkarırsa o kadar iyi. 
Bir yılın sonunda unsurları oldukça net bir şekilde ayırmış olmalıyız ve çürümüş malzemenin ortadan kaldırılmasını tamamlarken bile yeniden 


inşaya başlayabiliriz." 


“Yine rüya görüyorsun Yeager. Kafanızda idealize edilmiş bir Beyaz adam imajı var. Bu, Beyaz adamın gerçekte 
ne olduğunun ya da gerçekte ne olduğunun değil , ne olması gerektiğini düşündüğünüzün bir görüntüsü . 
Siyahlar ayaklanıp toptan yakmaya, yağmalamaya, tecavüz etmeye ve öldürmeye başladığında, zihninizde var 
olan bu kahraman Beyaz adamların, kahraman kadınlarıyla birlikte hayata geçeceğini ve onları bir grup halinde 
organize edeceğinizi hayal ediyorsunuz. Yahudileri, eşcinselleri, feministleri, zenci seven liberalleri, politikacıları 
ve diğer ırk hainlerini, kaçık Hıristiyanları, casusları, salakları, havlu kafalıları ve geriye kalanları temizlemek için 
disiplinli bir güç. Siyahların isyanlarını bastırdıktan sonra. Ama bu olmayacak Yeager. Sadece bir rüya. 


“Senin ve benim böyle bir kavgaya katılma cesaretine ve eğilimine sahip olmamız, başkalarının da katılabileceği 
anlamına gelmiyor. Biz benzersiziz. Bu yozlaşmış çağda bizim gibi kimse kalmadı. Elinizde birkaç yüz beyaz gönüllü 
kalır ve bunları disipline etmenin imkânsız olduğunu görürsünüz. Geri kalanlar evde oturup televizyonlarının açılıp 
onlara ne düşüneceklerini söylemesini bekliyor, zencilerle koşuyor, yağma ve tecavüze katılıyor ya da İsa'nın onları 
kurtarması için dua ediyorlardı. Anlamak? 


“Aklındaki şey işe yaramayacak. Beyazlar çok ileri gitti. Disiplini, fedakarlığı, ortak amaç uğruna bir araya gelmeyi 
anlamıyorlar. Fazla zayıflar, fazla çekingenler, fazla şımarıklar, fazla benciller, fazla disiplinsizler. Hitler'in SS 
lejyonları, sizin yapmak istediğiniz şeyi yapma şansına sahip olan dünyadaki son Beyaz kuwvetti ve onların sayısı 
da bunu başarabilecek kadar değildi. Ayak takımı onları sırf sayılarla boğdu. Ve ayaktakımı seni bin kat daha hızlı 
boğar. Benim Teşkilatımın bu ülkedeki tek silahlı kuwet olduğunu mu sanıyorsunuz? Irk kaliteniz ne kadar yüksek 
olursa olsun, disiplininiz ne kadar iyi olursa olsun, Ordu size karşı çağrılacak ve sizi boğacaktır.” 


İki adam birbirine bakarken kabinde sessizlik vardı. Sonunda Ryan saatine baktı ve Oscar konuştu, sesi duygudan 
boğuktu. “Söylediklerinizin büyük oranda doğru olduğuna şüphe yok. Umutsuz ve riskli bir mücadeleyle karşı 
karşıya kalacağımızdan şüpheniz olmasın. Ama şansımızı denemeliyiz Ryan. Mevcut trendlere ara vermeliyiz . En 
azından insanlarımıza kendilerini kurtarma ve yeni bir başlangıç yapma şansı vermeliyiz. Yahudilerin medyayı 
kontrol etmeye devam ettiği yeni bir durağanlığa mahkum olmamıza izin veremeyiz . Bu kaçınılmaz olarak ölümcül 
olurdu. Durum ilerici olduğunda, bir halk yapıcı bir ruhla dolu olduğunda ve nesilleri için daha iyi bir gelecek inşa 
ettiğinde, düzen ve istikrar iyi şeylerdir. Ancak durum gerilediğinde, düzen ve istikrar hayatın, gerçek ilerlemenin 
düşmanı haline gelir." 


Ryan cevap verirken sabırsızlıkla homurdandı. “Sana ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim Yeager. Bu gereksiz 
tartışmayı artık sonlandırmalıyız. Bu gece seninle bir saatten fazla zaman harcadım. Hayalinizi unutup bu ülkede 
düzenin sağlanacağı gerçeğini kabullenseniz iyi olur . Siz de bunun bir parçası olabilirsiniz 
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sipariş et ya da etme. Eğer bunun bir parçası olmak istiyorsan, benim için Rogers'tan derhal kurtulacaksın, daha fazla hata 


yapmadan. Eğer bunun bir parçası olmak istemiyorsan, bunu senin için hemen şimdi düzeltebilirim. 


Ryan sağına baktı ve yanındaki minderin üzerinde duran tabancaya uzandı. O anda Oscar, birkaç dakika önce gömleğinin 
cebinden çıkardığı ve iki adam konuşurken boş boş oynadığı kalemin klipsini sertçe sıktı. Hafif bir patlama sesi duyuldu ve 
doğrudan Ryan'a işaret eden kalemin ucundan fışkıran ince bir sıvı akışı, hedefine yaklaşırken dar bir sis konisine dönüştü. 
Ryan'ın nefesi kesildi, boğulur gibi bir küfür etti ve yarı yolda sendeleyerek ayağa kalkarak sehpayı devirdi. 


Göz yaşartıcı gaz nedeniyle bir an için gözleri kör olan Ryan, kanepede el yordamıyla tabancasını ararken, boğuluyor ve 
nefesi kesiliyorken Oscar sıçradı. Ryan'ı kenara itti ve tabancayı kaptı, sonra hızla dönüp diğer adam ona doğru atılırken iki el 
ateş etti. Ryan karnını tuttu, bir kez inledi ve yere düştü. Oscar onun yanına diz çöktü ve nabzını yokladı. Ryan hâlâ hayattaydı. 


"Bunun için üzgünüm Ryan. Bunu yapmaktan gerçekten nefret ediyordum. Gerçekten seninle çalışmaya devam etmek 
istedim. Önceliklerinizi değiştirip yarışı ön plana koyabilseydiniz, Teşkilat'ı sizin yönetmeniz durumunda çok daha iyi bir 
şansımız olurdu diye düşünüyorum." 


"O zaman neden?" ölümcül şekilde yaralanan Ryan zayıf bir şekilde nefesini tuttu. 


Oscar cevap vermeden önce bir dakika düşündü. “Sanırım ne olduğuna dair tüm tartışmaların arkasında 
gerçekçi olsun ya da olmasın, bunu bana bahsettiğin 14 yaşındaki Klansman'ın kızı Ryan için yaptım.” 


Oscar ayağa kalktı, tabancayı dikkatlice Ryan'ın kafasının arkasına doğrulttu ve 
son Darbe. Sonra kendi tabancasını aldı ve gecenin karanlığına doğru sıvıştı. 
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XXXIX 


Saul'a yapılan sahte suikast girişiminin tesadüfi sonuçları oldu. İki gün sonra - Oscar'ın Ryan'ı öldürmesinin 
ertesi sabahı - FBI, Siyonist Savunma Birliği'nin liderinin ve diğer üç üyesinin tutuklandığını duyurdu ve onları 
Saul'un evinin bombalanmasıyla ilgili komplo kurmakla suçladı. 


araba. 


Görünüşe göre militan Yahudi grubu birkaç haftadır Saul'un öldürülmesi hakkında konuşuyordu ve gruptaki bir muhbir bu tartışmaları FBI'a 
rapor ediyordu. Üyelerin suikast konusundaki konuşmalarının ciddi olup olmadığını kesin olarak söylemek zordu, ancak grubun, ABD'nin İsrail'e 
verdiği desteğe karşı konuşan kişilerin bombalanması da dahil olmak üzere, şiddet olaylarına ilişkin sicili vardı. Liderin evinde yapılan aramada 
büyük miktarda patlayıcı ve yasa dışı silah ortaya çıktı ve bu, FBI'ı Saul'un hayatına yönelik saldırıda grubun sorumluluğu olduğuna ikna etmek için 


yeterliydi. 


O akşam, Yahudilerin tutuklandığı ve Saul'un Fundamentalist takipçilerinin intikam talepleriyle dolu haberlerin 
ardından Ryan'ın cesedi yatında bulundu. Ryan'ın ölümünde Yahudilerin parmağı olduğuna dair en ufak bir ipucu 
olmasa da zamanlama Yahudiler için talihsizdi. Teşkilat şefi, Saul'un takipçilerinin büyük bir kısmını oluşturan 
kanun ve düzen unsurları arasında özellikle popülerdi ve onu Yahudilerin öldürdüğüne dair söylentiler 
bastırılamazdı. İncil Kuşağı'ndaki bir düzine şehirde sinagoglar yakıldı ve Yahudi mağazaları arandı. 


Bu söylentilerin bir başka etkisi de, perde arkasında görevin bir Yahudi'ye verilmesi yönündeki yoğun lobi 
faaliyetlerine rağmen, Başkan'ın Ryan'ın halefi olarak Yahudi olmayan birini seçmesiydi. Hedges ve danışmanları, 
Yahudilerin adayı Sherman Davidson'un atanmasının birçok zihindeki söylentileri doğrulayacağından ve Saul'un 
takipçilerinin öfkesini Hedges Yönetimi'ne çevireceğinden korkuyorlardı. Yani yeni Teşkilat şefi, Ryan'ın ikinci 
komutanı olan George Carruthers'dı. Carruthers mükemmel bir yönetici, becerikli bir diplomat ve müzakereciydi 
ama Ryan'ın Praetorian niteliklerinden tamamen yoksundu. 

Alışkanlığı, yalnızca dikkatli bir şekilde müzakere ettikten ve danışma komiteleriyle uzun süreli istişarelerden sonra 
hareket etmekti; hiçbir zaman Ryan'a rehberlik eden cesaret veya sezgiyle hareket etmemişti. Oscar, adamın 
Ryan'ın Yahudiler hakkındaki görüşlerini paylaştığını tahmin ediyordu, yoksa Ryan onu vekili olarak seçmezdi. 
Carruthers'ın beklenen Siyah isyanını nasıl bastıracağı henüz bilinmiyordu, ancak Oscar onun çok daha zorlu 
zamanlar geçireceğinden şüpheleniyordu. 


Oscar, Ryan'ın öngörüsüne, Saul'un bir sonraki vaazının konusu olacak kadar güveniyordu. Saul, devam eden 
mücadelenin yayında kalması riskini tehlikeye atabilecek "ırkçılık" suçlamalarından kaçınmak ve aynı zamanda 
öngörülen olayın önceden tahmin edilmesi olasılığını en aza indirmek amacıyla, isyana ilişkin kendi öngörüsünü 
şifreli bir şekilde ele aldı. O, İsa'nın kendisi aracılığıyla tekrar konuşmasına izin verdi ve İsa'nın tam sözleri şuydu: 
“Bakın, düşmanlarım sizi aldattı ve kafanızı karıştırdı ve sizi büyük bir canavarı aranıza alma çılgınlığına sürükledi. 
Size çocuklarınızı canavara vermenizi, bir kadının bir erkekle yatması gibi canavarla yatmanızı ve canavarın her 
türlü kötülüğünü kabul etmenizi söylediler. Canavarın sana ne yaptığını görmeyesin diye seni kör ettiler. Ve şimdi 
düşmanlarım canavara sana karşı ayaklanıp seni öldürmesini söyledi. Ve canavar kalkacak ve şehirlerinizi harap 
edecek, kadınlarınızı tecavüze uğratacak, çocuklarınızı kirletecek ve çoğunuzu öldürecek. Ve akılsızlığınız ve 
düşmanlarımın size beslediği nefret yüzünden kanınız şehirlerinizin sokaklarında akacak. 


“Ve işte, bunların hepsi çok yakında gerçekleşecek. Ama babam size merhamet edecek ve sıkıntılarınızın 
ortasında sizi toparlayacak ve başınıza bu kötülüğü getiren canavara ve düşmanlarıma karşı sizi yönlendirecek. Ve 
onları, hem canavarı hem de 
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düşmanlarım ve onlara karşı zafer kazanacaksın ve onlardan bir hatıra bile kalmayana kadar dünyayı onların varlığından 
arındıracaksın.” 


Bu kehanet, sonraki 15 gün boyunca, inananlar arasında anlamı konusunda pek çok spekülasyona yol açtı; sonra Kara isyanın 
Uzun Bıçaklar Günü ile başladığı, en ufak bir şüphe gölgesinin ötesinde birdenbire netleşti. O ilk gündeki beyazların kayıpları 
yalnızca en büyük kentsel alanlarda gerçekten önemliydi. New York'ta 12.000'den fazlası, Boston'da 3.000'den biraz azı, 
Washington'da yaklaşık 4.000, Atlanta'da 2.000, Chicago'da 5.500, Los Angeles bölgesinde 9.000 - tüm ülke için yaklaşık 58.000 
kişi öldürüldü. Her ne kadar sayılar çok fazla olmasa da (her yıl otomobil kazalarında ölenlerin sayısından biraz daha fazla ya da 
sigara yüzünden ölenlerin altıda biri kadar), psikolojik etkisi çok büyüktü. 


Ülkenin dört bir yanındaki ofislerde, mağazalarda ve fabrikalarda çalışan Siyah çalışanlar, Doğu Gündüz Saatine göre tam 
öğle vakti kıyafetlerinden silah çıkarıp isyanın ilk Pazartesi günü Beyaz iş arkadaşlarına saldırmaya başladığında, Beyazların 
tepkisi panik ve terördü.. Çoğu durumda silahlar elbette bıçak yerine tabancalardı -hatta bazen kesilmiş tüfekler veya pompalı 
tüfekler- ama isyana tanık olan çoğu Beyaz'ın zihninde kalan görüntü, üzerlerine kan damlayan, kana bulanmış Siyahlar'dı. 
ellerinde bıçaklar, buz kıracakları, satırlar veya baltalar, kurbanlarının çığlıkları ve inlemeleri arasında masadan masaya, 
tezgâhtan tezgâha, iş istasyonundan iş istasyonuna koşuyor, bıçaklıyor, kesiyor, dilimliyor, kesiyor. 


Çoğunlukla mavi yakalı bölgelerde olmak üzere birkaç örnekte, Beyaz işçiler kendilerini güçlü bir şekilde savundular, Siyah 
saldırganları silahsızlandırdılar ve yargısız adaleti uyguladılar. Ancak kural olarak Beyazlar kolay kurbanlardı. Onlarca yıldır 
süren suçluluk duygusu uyandıran “kardeşlik” propagandasıyla beyinleri yıkanmış, ahlaki açıdan silahsızlanmışlardı ve 
kendilerini savunmaktan acizdiler. Siyahlar ölümcül çalışmalarına başladığında, bazı Beyazlar önlerinden çekilmek için 
çabalıyordu ama diğerleri korkudan felç olmuş bir halde sadece izleyip bekleyebiliyordu. 

O gün tanık olunan tuhaf ve korkunç sahneler çoktu. 


Yalnızca dört Siyah ve 50'den fazla Beyaz'ın çalıştığı Boston'daki büyük bir hukuk firmasının ofislerinde, Siyahlardan ikisi (bir 
sekreter ve bir avukat) milliyetçiydi. Öğle vakti bu ikisi silah çıkardılar ve öğle yemeği için ayrılmış olan bir düzine kadar Beyaz 
dışında herkesi büyük bir konferans odasına götürdüler ve onlara yere diz çökmelerini emrettiler. Başsavcı tabancasını sallayıp 
"Beyaz ırkçılığı" ve "adaletsizlik" hakkında bağırıp çağırırken, Siyahi sekreter sistemli bir şekilde diz çökmüş bir Beyaz'dan 
diğerine giderek her birinin boğazını usturayla kesiyordu. Beyazlar sadece sıralarını bekliyordu; bazıları sessiz, bazıları hıçkırarak. 
Cinayetlere katılmayan iki siyahtan birinin görgü tanığı ifadesi verildi. 


Washington'da öğleden birkaç dakika sonra Siyahlar, Capitol Hill'in altından geçen otoyol tünelinin bir ucunu, arabaları yolun 
karşısına park ederek kapattılar. Şehirden kaçmaya çalışan dehşete düşmüş Beyaz hükümet çalışanları, tüneli hızla yedeklenmiş 
trafikle doldurdu. Palalar ve baltalarla silahlanmış yaklaşık iki düzine genç Siyah erkekten oluşan bir çete, engellenen uçtan 
başlayarak, Beyaz sürücüleri ve yolcuları araçlarından çekip onları katletmeye başladı. Siyahlar tünele doğru ilerlerken, 
Beyazların çoğu arabalarında kaldı ve önlerindeki Beyazların parçalanmış ön camlardan çığlıklar atarak sürüklenmesini ve vahşi 
pala darbeleriyle öldürülmelerini dehşet içinde izlediler. Birkaç Beyaz tünelden çıkış rampasına doğru koştu ve polisi çağırmaya 
çalıştı ama polislerin hepsi başka yerlerde meşguldü. Tüneldeki katliam, Siyah katiller daha fazlasını öldüremeyecek kadar 
bitkin düşene kadar yaklaşık dört saat sürdü. Bu dört saat içinde tünelde 300'den fazla Beyaz öldü. 


Genel olarak, Amerika'daki Siyahların yalnızca küçük bir yüzdesi ilk şiddete karıştı; tüm ülke için bu sayı 40.000'den azdı. 
Bunlar militan milliyetçi örgütlerden şu veya bu örgüte üye olanlar, yıllardır “Beyaz zalim”e karşı kendine acıma ve nefret 
söylemi içinde olan, kendilerini bir isyana hazırlayanlardı. aylar, 
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ve ayaklanmanın zamanı kendisine söylenmiş ve son talimatları 24 saat önceden verilmişti. 
Bu kadar çok kişi tarafından paylaşılan "sır" göz önüne alındığında, Teşkilat'ın hükümetin isyan hakkında detaylı önceden bilgi 
sahibi olan tek kolu olması şaşırtıcıydı. 


Siyah militanların çoğunluğu genç erkeklerden oluşuyordu, ancak şaşırtıcı derecede çok sayıda kadın da olaya dahildi. Birçoğu 
üniversite eğitimi almıştı; bu kızgınlık en büyük baskıya ulaşmıştı. Medya, üniversite işe alım görevlileri ve suçluluk duygusuna 
kapılan Beyaz sınıf arkadaşları ve iş arkadaşları tarafından "eşitliklerine" dair sonsuz güvenceler verildiğinde, onlar, daha 
mütevazı kardeşlerinden daha fazla, doğuştan gelen sınırlamalarına karşı aşağılayıcı bir sarsıntıyla karşı karşıya kalmışlardı. 


Ancak ilk günden sonra pek çok Siyah aslında isyana katılmıştı. Tüm Siyah alt sınıfı -sokak çeteleri, kronik işsizler, yağma 
fırsatı vaat eden, "Whitey"ye darbe indiren, biraz cehenneme çeviren her türlü faaliyete her zaman hazır olanlar - her ne kadar 
resmi olarak bağlı olmasalar da Milliyetçi örgütlerden herhangi biri ya da onlardan emir almak, yağma ve yıkıma bağımsız 
olarak katılarak davaya oldukça iyi hizmet etti. 


Ancak militanlar, savaşın ilk haftalarında pek çok Siyahı resmi olarak kendi davalarına çekmeyi başardılar: Bazıları korktukları 
için katıldılar ve bazılarının da onları zaten Siyah milliyetçiliğine yatkın hale getiren sempatileri veya kırgınlıkları vardı. Beyaz 
tepkisi şekillenmeye başladıkça, buna eşlik eden Siyah karşıtı duygunun tezahürleriyle birlikte, ırklar arasındaki kutuplaşma 
büyüdü ve çatışmadan kaçınmayı ümit eden birçok Siyah, taraf seçmek zorunda kaldı. 


Oscar'a göre isyan bir lütuf gibi görünüyordu; neredeyse gerçek olamayacak kadar iyi. Ryan'ın Siyah milliyetçilere yönelik 
antipatisini paylaşmak şöyle dursun, onların isyandan kendi ırkları üzerinde eskisinden daha fazla nüfuz sahibi olarak 
çıkacaklarını umuyordu. Ancak Siyahların kaderi sadece küçük bir sorundu. İsyanın gerçek değeri üç şeyde yatıyordu. Birincisi, 
Beyaz nüfusun hâlâ sağlıklı olan kesiminin ırksal bilincini ve duyarlılığını artırmak için, ellerindeki tüm medyayla on yıl boyunca 
vaaz vermenin yapabileceğinden daha fazlasını yaptı. İkincisi, bu, Saul'un Beyaz nüfusun kendi özel kesimi üzerindeki 
hakimiyetini büyük ölçüde güçlendirdi: O, yalnızca isyanın kesin bir öngörüsü için İsa'nın sözcüsü olarak hizmet ederek gerçek, 
ilahi ilham alan bir peygamber olarak kimliğini sağlam bir şekilde tesis etmekle kalmamış, aynı zamanda vaaz da vermişti. Aylar 
öncesinden, biraz dolaylı da olsa, ırkın önemi hakkında konuşuyordu, oysa Yehova'nın diğer sözde köleleri çabaları nedeniyle 
ona saldırıyordu. Ve üçüncüsü, isyan yerleşik otoritelerin prestijine ve güvenilirliğine telafisi mümkün olmayan zararlar verdi: 
Başta hükümet, kontrol edilen medya ve ana kiliseler, bunların hepsi de olayın suçunu paylaşıyor olarak algılanıyordu. 


İsyanın ikinci gününün akşamı, Ulusal Lig'in Washington bölgesindeki liderlik kadrosu, stratejiyi planlamak için Keller'ların 
bodrumunda acil bir toplantı düzenledi. "Buraya gelmekte bir sorun mu var?" Harry, Oscar ve Adelaide'nin odaya on dakika geç 
girmesiyle sordu. Başkan o öğleden sonra olağanüstü hal ilan etmiş ve başkent bölgesinde sıkıyönetim ilan etmişti. 


Akşam 18.00'de sokağa çıkma yasağı vardı ve askeri devriyeler bu yasağı uygulamak için sokaklarda dolaşıyordu. Ayrıca birçok 
bölgede Siyahlardan kaynaklanan tehlike de vardı. 


Oscar, "Pek sayılmaz," diye yanıtladı. “Washington Bulvarı'nda barikatla karşılaşmasaydım sokağa çıkma yasağı saatinden 
önce burada olacaktık. Etrafından dolaşmak için ara sokakları kullandım. Ne yazık ki seçtiğim rota beni Siyahların yaşadığı bir 
mahalleden geçirdi ve birisi arabaya birkaç el ateş etti. Bir tüfek mermisi arka camdan girip ön camdan dışarı çıktı. Bu biraz 
heyecan vericiydi. Bu gece aynı yoldan geri dönmeye çalışmasam iyi olur. Neyse, uyku tulumlarımızı yanımızda getirdik, umarım 
yerde bizim için biraz boş yer vardır.” 


Tartışma, hükümetin kargaşayı kışkırtabilecek yayın veya faaliyetlere getirdiği yasakla başa çıkarken, bir yandan da isyanı 
kendi amaçları doğrultusunda kullanma stratejileri üzerinde yoğunlaştı. Kevin Linden Washington Post'un güncel sayısını 
kaldırdı .Ana manşet şuydu: “Siyahlar Beyazlara Tepki Veriyor 
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Şiddetle Irkçılık.” Bunun altında biraz daha küçük bir yazıyla "Hükümet Siyahların Şikayetlerini Gidermeli, Beyazların 
Tepkisini Önlemeli" yazıyordu. 


Kevin, "Yahudilerin isyan konusundaki çizgisinin ne olacağı buradan oldukça açık" diye güldü. "Buna kadar Siyahları 
hizada tutmak için Teşkilatın yanında yer aldıklarını sanıyordum. Artık asıl endişeleri bizi hizada tutmak gibi görünüyor. 
Tıpkı Teşkilat kurulmadan önce yaptıkları gibi, isyancıların gerçekleştirdiği zulmü önemsiz gibi gösteriyorlar ve hatta 
onlar için bahaneler uyduruyorlar. Siyahların özellikle Yahudi işletmelerini yağmalamak ve yakmak için hedef alıyor gibi 
görünmeleri gerçeğini pek fazla yaygara çıkarmıyorlar bile.” 


Bill Carpenter, "Bu biraz yanıltıcı," diye konuştu. “Ofisimin aşağısındaki 
büyük Yahudi firmasının sekreterlerinden Abramowitz ve Cohen'le aram 


oldukça iyi. Yahudi iş adamlarının dün ve bugün bütün gün çılgınca aradıklarını ve Abramowitz'in onlara 
endişelenmemelerini, hükümetin Horowitz Yasası'nın bir hükmü kapsamında tüm kayıplarını fazlasıyla karşılayacağını 
söylediğini söyledi. Yasayı araştırdım ve kesinlikle içinde, "ırkçı bir eylem' sonucunda tanımlanabilir bir azınlık grubunun 
herhangi bir üyesinin uğradığı tüm kayıpların üç kat tazmin edilmesini öngören bir madde var. Normalde tazminat, 
eylemin failinin el konulan varlıklarından yapılır, ancak failin bilinmediği veya başka herhangi bir nedenle ödeme 
yapılamadığı durumlarda, hükümet bunun yerine mağdura ödeme yapar. Abramowitz, arayanlara düzeltmenin 
yürürlükte olduğu, Yahudilerin uğradığı tüm kayıpların isyancılar tarafından Yahudilerin kasıtlı 'ırkçı' hedef alınmasına 
atfedileceği, tanımlanabilir bir azınlığın üyeleri olarak nitelendirilecekleri ve üç katına çıkacakları konusunda güvence 
veriyordu. geri ödeme. Sekreter bana komik olanın, Yahudilerin Abramowitz'den bunu duyunca bazılarının daha da 
üzülmesi olduğunu söyledi. İçlerinden biri geçen hafta kuyumcu mağazasının stok rakamlarını sunduğundan 
yakınıyordu. İsyanın yaklaştığını bilseydi, hisselerine en az iki katı değerleme koyardı. Teselli edilemez bir haldeydi. Bir 
diğeri, Siyahların mağazayı yakmak yerine sadece vitrinlerini kırıp birkaç palto aldığını söylüyordu. Ve geri dönüp orayı 
kendisi yakmaya korkuyordu!" 


"Harika!" diye bağırdı. “Bundan daha gaddar bir senaryo isteyemezdik. Beyaz iş adamlarının, Yahudi rakipleri Federal 
hazineden üç kat geri ödenirken, çoğu sigorta şirketlerinden bile bir kuruş bile alamadığında, poliçeleri savaş veya 
ayaklanmadan kaynaklanan zararları kapsamadığı zaman nasıl hissedeceklerini bir düşünün. 


"Yine de hâlâ şaşkınım," diye devam etti. "Teşkilat içinde güvenilir bir bilgi kaynağım vardı ve bana Yahudilerin bir 
Siyah ayaklanması olması durumunda hedef alınacakları ihtimalinden çok endişelendiklerini ve bu endişenin onları 
böyle bir durumda Teşkilat'ı desteklemeye yönelteceğini söyledi. . 

Görünüşe göre Yahudiler işleri onun düşündüğünden biraz farklı bir şekilde çözmüşler. En azından, kaynağıma 
anlattıklarından çok daha hazırlıklı oldukları ve bu kadar da endişeli olmadıkları kesin. Görünüşe göre hepsi kendilerine 
en avantajlı görünen yöne atlamaya hazırdı. Bugünkü Washington Post gazetesi dün gece geç saatlerde baskıya 
gittiğinde, bu ayaklanmanın kendileri için gerçek bir tehdit olmayacağını ve Beyazlar fazla itaatsiz davranmadıkları 
sürece politikalarına güvenle devam edebileceklerini anlamış olmalılar. Beyazların kendi yönetimine karşı direnişinden 
geriye kalanları yok etmek için Siyahları ve diğer Beyaz olmayanları ana silahları olarak kullanmak. Siyah milliyetçilerin 
kendilerinden nefret edip etmemeleri aslında onlar için zerre kadar önemli değil.” 


Harry onun sözünü kesti : "Her zaman en avantajlı yöne atlamaya hazır olmak , binlerce yıldır Yahudilerin hayatta 
kalabilmesinin temel taşı olmuştur." planlamalarında dikkate alırlar. Onlarla ittifak yaptığını düşünen birden fazla 
siyasetçi veya bürokrat bunu üzüntüyle öğrendi. Ve emin olabilirsiniz ki, bu Siyah ayaklanmasından kâr elde etmenin 
halkla ilişkiler sonuçlarını düşündüler ve kıçlarını kollayacaklar. İlk önce medyanın yaratmasını sağlayacaklar 
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herhangi bir kayıp yaşayanların neredeyse sadece kendileri olduğu izlenimi; o zaman, herhangi biri hükümetten aldıkları 
imtiyazlı tazminattan şikayet etmeye başladığında, Kongre'deki ve Hıristiyan kiliselerindeki yardakçıları korkunç 'Yahudi 
karşıtlığı' hakkında gevezelik edecekler. İnanın bana, bu onları özel olarak ne kadar rahatsız etse de, kamuya açık olarak 
şikayette bulunma cesaretini gösterebilecek çok az iş adamı olacaktır.” 


“Tamam millet. Anekdotlar ve teoriler bu kadar, dedi Kevin sertçe. "Bu geceki işimiz, Yahudilerin hesaplarını altüst etmek 
için ne yapmamız gerektiğini bulmak ve hem önümüzdeki birkaç gün boyunca hem de sonraki aylarda mevcut karışıklıktan 
alabileceğimiz en büyük avantajı elde etmek." 


Tartışma sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Ulaşılan genel sonuçlar, bazı Ordu birimlerinin şu anda kendi içlerinde 
patlak veren Siyahların isyanlarıyla başa çıkamayacak gibi göründüğü göz önüne alındığında, hükümetin muhtemelen bir veya 
iki hafta içinde isyanı kontrol altına alacağı yönündeydi. rütbeler; Birlik tarafından Beyazlara yapılan açık bir çağrının, Birlik'in 
derhal hükümet tarafından bastırılmasına yol açacağı; ve Birliğin kaynaklarının çoğunu gizli veya "yeraltı" faaliyetine 
kaydırmasının zamanının geldiğini söyledi. 


Bu son sonucun tek istisnası Saul'un programıydı. Oscar ve Saul, Saul'un mümkün olduğu kadar uzun süre yayında kalması 
gerektiğini ve izleyicilerini Lig'in daha sonra yararlanabileceği pozisyonlara getirmeye devam etmesi gerektiğini başarılı bir 
şekilde savundu. Hatta Saul, hükümetin minnettar olacağı önümüzdeki hafta boyunca vaazlarına ağır dozda "Sezar'ın hakkını 
verin" ve diğer kanun ve düzen söylemlerini katarak hükümetle olan ilişkisini güçlendirebilir. alabileceği tüm destek için. 


Ancak bunun dışında, planladıkları faaliyetler onları ülkenin siyasi liderlerine ve kolluk kuwetlerine pek sevdiremez. Ülkenin beyaz nüfusunu 
uyarmak için ellerindeki her yolu kullanacaklardı; mevcut isyanın zaten az çok aşikâr olan ırksal yönlerinden çok, daha az belirgin olan Yahudi 
yönleri konusunda. Başka bir deyişle, aslında Saul'un yaydığı mesajın aynısını, ancak başka medya aracılığıyla, Hıristiyan süsleri olmadan ve daha 
da güçlü bir dille yayacaklardı. Hükümetin ırkçı politikalarına karşı mümkün olduğunca fazla duygu uyandırmak ve bu politikaların suçunu 
doğrudan haber ve yayınlar üzerindeki Yahudi kontrolüne yüklemek için korsan radyo vericilerini, havadan atılan broşürleri, otoyol üst 
geçitlerindeki boyalı tabelaları ve hava balonlarını kullanacaklardı. eğlence medyası. Bu, Birliğin önceki katı yasallık politikasından keskin bir 
kopuş olacaktı, ancak isyanın sunduğu fırsatın, yasal olsun ya da olmasın, mevcut tüm yollardan değerlendirilmesi gerektiğine oybirliğiyle karar 
verildi. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca hükümetin Siyahları sakinleştirmeye çalışmakla meşgul olacağı kesin ve bu nedenle onların 


faaliyetlerinin yürütülmesinde ılımlı bir takdir yetkisi, riskleri en aza indirmek için yeterli olacaktır. 


Oscar'ın kendi sorumluluk alanı, Saul'un programlarını yönetmeye devam etmenin yanı sıra, Washington metropol bölgesini 
kaplayacak ve komşu eyaletlerin derinliklerine ulaşacak kadar güçlü bir mobil korsan yayın istasyonu kurmaktı. O gece uyku 
tulumuna çekilmeden önce, Harry'nin ertesi gün kendisi için alması gereken ekipmanların bir listesini yapmaya başladı. Her 
şey mevcut olsaydı üç gün içinde yayına çıkabileceğini tahmin ediyordu. 


Daha sonra, o ve Adelaide karanlık odanın bir köşesinde uyku tulumlarında yerde yatarken, Adelaide ona şöyle dedi: "Daha 
önce söyleyemeyeceğim kadar meşguldük ama bu öğleden sonra siz dışarıdayken annem aradı. Bu bölgedeki isyanla ilgili bazı 
haberleri görüyordu ve benim için endişeleniyordu. Ona lowa'daki koşulları sordum ve orada işlerin oldukça huzurlu olduğunu 
söyledi. Davenport ve Cedar Rapids'de Siyahlar tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırılara ilişkin bazı radyo haberlerini 
duymuştu ama bu sabahki gazetede bunlarla ilgili hiçbir şey yoktu. Komşulardan bazıları daha fazla silah ve mühimmat satın 
almaktan bahsediyor ama Rahip Malone herkese telefon ederek sakin olmalarını ve aceleci bir şey yapmamalarını söylüyor. 
Geçmişte bir Vietnamlının yakılacağı konuşulmuştu. 
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Hükümetin iki yıl önce yolumuzun aşağısında inşa ettiği yeniden yerleşim kampını şimdi birisinin yapmasından endişe ediyor.” 


"İyi papazdan tam da beklenmesi gereken şey!" Oscar homurdandı. “Towa'daki ve ülkenin isyandan fazla etkilenmeyen diğer 
bölgelerindeki insanların buna nasıl tepki vereceğini şimdi söylemek zor, ama bahse girerim ki bundan pek bir şey 
öğrenemeyecekler. Yahudiler izledikleri televizyonu ve okudukları gazeteleri kontrol ettikleri sürece ve Rahip Malone gibi 
Yahudilerin suç ortaklarının işlerini yapmalarına izin verildiği sürece koyunlar mezbahaya doğru yürümeye devam edecek.” 


Adelaide, "Eh, lowa'da tanıdığım insanları harekete geçirecek bazı şeyler var," diye yanıtladı Adelaide, "silahlı Siyahlardan 
oluşan çetelerin kırsal kesimde dolaşmasının yanı sıra. Aslında Washington'daki hükümete o kadar da düşkün değiller. 
Onaylamadıkları birçok şey var. Ama buzdolabında yiyecek, arabada benzin ve ekranda izlenecek bir şey olduğu sürece hiçbir 
şey yapmayacaklar. 

İlçemizde onun gibi hisseden tek kişi büyükbabam değil; Rahip Malone'un söyleyeceklerinden korkmayan tek kişi o ve bu 
yüzden diğerleri sessiz kalırken o konuşuyor. Ancak örneğin birkaç hafta elektrik olmasaydı, buzdolaplarındaki yiyecekler 
bozulsaydı ve televizyon ekranları boş olsaydı, büyükbabanın bir sürü arkadaşı olurdu. Hatta makul büyüklükte bir linç partisi 
düzenleyip Rahip Malone'un peşine düşebilir. Pek çok insan Malone'un Washington'a Vietnamlıları bölgeye yerleştirmesi 
konusunda hâlâ kaynayıp gidiyor.” 


Oscar, "Umarım haklısındır, tatlım," diye yanıtladı. “Yarışımızda hala küçük bir mücadelenin kaldığına inanmak isterim. Şimdi 


biraz uyusak iyi olur.', Onu öptü ve sonra uyku 


tulumuna daha rahat bir şekilde yerleşti ama hemen uykuya dalmadı. Bunun yerine, Siyah isyanının ardından kendisinin ve 
yoldaşlarının karşı karşıya kalacağı yeni durumu düşündü. Siyahların ayaklanmalarını bu kadar kötü planlamalarının çok kötü 
olduğunu düşündü. Birkaç bin fahişeyi dilimlemek uzun vadede onlara pek bir şey kazandırmazdı, 150 milyon daha varken 
değil. Bunun yerine ülkenin ekonomik altyapısının peşine düşmeleri gerekirdi: enerji santralleri, barajlar, fabrikalar, ulaşım 
merkezleri, rezervuarlar, yakılabilecek, patlatılabilecek, su basabilecek veya zehirlenebilecek ve ticaret akışını bozacak, mal 
üretimini durduracak, malların üretimini durduracak, Ülkedeki buzdolaplarının fişini çekiyor ve TV ekranlarının kararmasına 
neden oluyor. 


O zaman Amerika'yı gerçek bir iç savaş durumuna getirebilirlerdi; Yahudilerin zihin kontrol mekanizmasını ve hükümetin 
yaptırım mekanizmasını ciddi şekilde bozmuş olabilirler; Whitey'i, talepleri için gerçek bir avantaj elde edecek kadar uzun süre 
dengesiz tutmuş olabilirler. 


Ve aslında, Birlik'in yapması gereken de tam olarak budur; ayaklanmaya sadece anlık bir yeni propaganda patlamasıyla tepki 
vermek değil. Tek kişilik komando baskınlarından, içerdikleri riske rağmen vazgeçmeyi ve kendisini Saul'un programlarına 
rehberlik etmek gibi daha güvenli ve daha az şiddet içeren faaliyetlere adayabilmeyi umuyordu. Ama aynı zamanda Ryan 
tarafından buna zorlandığında, durağanlık yerine akış tercihini de yapmıştı. 

Tek başına hareket ederek, 40.000 kadar organize ve yüksek motivasyona sahip Siyah milliyetçinin başarabileceği ekonomik 
altyapıya büyük zarar vermeyi umut edemezdi, ancak yapabileceği başka şeyler de vardı. Ryan'ı öldürerek akış potansiyelini 
önemli ölçüde artırmıştı. Kilit pozisyonlarda ölümleri olayların gidişatını etkileyecek başka kişilerin de mutlaka bulunması 
gerekir. Hem kötüleşen ekonomi hem de Siyah ayaklanması ülkede daha istikrarsız bir iklime yol açacaktır; bu iklimi daha da 
kötüleştirmek için elinden gelen her şeyi yapması gerekir. Birlik ancak böyle bir ortamda Beyaz halkın kalpleri ve zihinleri için 
Yahudilerle etkili bir şekilde rekabet etmeye başlamayı umabilirdi. 


İçini çekti. Önümüzdeki birkaç gün boyunca üstlendiği sorumlulukları yerine getirmekle çok meşgul olacaktı. Ancak bundan 
sonra biraz daha avlanmanın zamanı gelecekti. 
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